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Hoezo, vieren?

Dit jaar vieren we de feestdagen op een andere ma-
nier dan we zouden willen. Corona houdt ons voor-
alsnog stevig in zijn greep. Onze kerken staan nor-
maal met Kerst wagenwijd open voor bezoekers,
trouwe gelovigen en ieder ander. Dit jaar zullen we
met zijn allen vanuit onze eigen huiskamer de
vieringen meebeleven via de livestream. Een stukje
inleveren om bij te dragen aan de gezondheid van
velen ... Op meerdere plekken in dit Zout wordt
uitvoerig stil gestaan bij de feestdagen.

Valt er nog wel wat te vieren? We hebben een bizar
jaar achter de rug en de komende jaren wordt het
er niet gemakkelijker op. Door de pandemie
oplopende werkloosheid; spanningen in gezinnen
door financiéle problemen of als gevolg van het
lamleggen van het normale sociale leven, Excessen
in gruwelijk geweld tegenover priesters, gelovigen
en mensen die een andere mening hebben. Het
vertrouwen in de democratie dat zelfs in de VS
ernstig op de proef wordt gesteld.

En toch ... Kerst is het feest van de hoop. Een waar
Godsgeschenk. We mogen erop vertrouwen dat er
licht is aan het eind van de tunnel. Inmiddels zijn er
meerdere vaccins in de maak zodat er meer grip
komt op het coronavirus. Voor nu moeten we
roeien met de riemen die we hebben.

Juist met de feestdagen zijn contacten belangrijk.
Laten we met elkaar naar de ander omzien zodat
niemand zich alleen hoeft te voelen. Even een
telefoontje of toch een beperkt bezoek.

Als we het Kerstfeest beleven zoals dat is bedoeld,
dan is er genoeg om te vieren. Ik wens u een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe, vol
welzijn, een goede gezondheid, levensgeluk en
vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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— rubriek rondom eucharistie.

Rond de tafel van de Heer
Kardinaal Eyck heeft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot het "Jaar van de Eucharistie”.
Ons pastoraal team sluit daar graag bij aan. Pastor Gé Nijland verzorgt in 't Zout deze

"Verkondigen wij het MYSTERIE VAN HET GELOOF" (8)

Om voor Gods gelaat te staan

In dit overvolle nummer van het parochieblad is dit de laatste bijdrage in het kader van de uitleg van de
eucharistie, het sacrament dat omschreven wordt als bron en hoogtepunt van christelijk leven(1). Er volgt
een zekere eindsprint om tot een goed en tijdig einde te komen van deze wezenlijke viering van de
ontmoeling tussen God en mens. Het is levens een laatste poging de smaak voor de wonderlijke
gebeurtenis van de verandering van de eucharistische gaven nog eens op te roepen.

We eindigden hiervoor met de beschrijving van de consecratie, het moment waarop door de zogenoemde
"transsubstantiatie”(2), de gaven van brood en wijn middels de woorden van het instellingsverhaal door
de priester, worden tot lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus.

De woorden van de Heer, "Dit is Mijn lichaam, dit
is Mijn bloed" staan daarbij ingeklemd tussen
twee rubrieken van dezelfde soort, te weten het
betonen van eerbied.

De buiging is het gebaar waarmee de priester zich
kleiner maakt om op die wijze ruimte te scheppen
voor de Verba Domini, de woorden van de Heer.
Verder knielt de priester na de opheffing van de
hostie en van de beker. Daarbij is niet geheel
duidelijk of de kniebuiging de houding is waarin
wordt aanbeden of dat dit de aanbidding zelf is.
Feit is wel dat het qua vorm en inhoud duidelijk
tot het gehele ritueel behoort.

Middels de woorden mysterium fidei , het
mysterie van het geloof, wordt de inleiding
geschapen voor de acclamatie van het volk na de
consecratie. Het voorgaande omtrent de woorden
van de Heer wil met name de aandacht vestigen
op het volgende: het "tonen van brood en wijn" is
niet alleen een handeling waarbij de priester
actief is maar evenzeer het volk, namelijk van wie
de aandacht wordt getrokken door datgene wat
de priester laat zien.

Nogmaals, nadat de sacerdos het lichaam en bloed
van Christus aan populus heeft laten zien, maakt
hij zichzelf klein, knielt en aanbidt. In deze uiting
van eerbied wordt ruimte gemaakt zodat aller
aandacht gericht kan worden op wat zojuist
getoond werd.

Het is een manier dan wel een poging om ruimte
te scheppen voor de aanwezigheid van de Ander.
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Zo krijgt ostendere, het tonen, een extra dimensie
en blijkt hoezeer de activiteit van de priester
gericht is op populus, het volk, en hoe hij hen erbij
betrekt. Daarmee is de rol van het volk een
ontvangende en het volk is tevens getuige .

En om de puntjes op de i te zetten is het van
belang te beseffen dat de rol van de priester
essentieel is in deze. Aangeboden wordt het
lichaam en bloed van Christus, een gave van God.
Wij geven, als gelovigen, in het ritueel van het
offere aan God niet iets om van Hem terug te
ontvangen, een soort ruil dus. Nee, wij hebben
zelf niets uit onszelf te geven maar kunnen alleen
maar iets teruggeven en wel geloof en eerbied en
aanbidding.

(1) Zie Katechismus Katholieke Kerk, no. 1324.

(2) Dit is de klassieke en onvermijdelijke term die in dit verband niet
ongenoemd kan blijven. De katholiciteit is ermee gegeven. Ik geef hierbij
de omschrijving zoals die is te vinden in de KKK, no 1376 en 1377; Het
concilie van Trente geeft de volgende samenvatting van het katholieke
geloof: "Omdat onze verlosser Christus gezegd heeft dat Hij onder de
gedaante van brood werkelijk zijn lichaam was, is dit ook altijd de
overtuiging geweest van de kerk van God, en daarom verklaart dit heilig
concilie het ook nu weer: door de consecratie van brood en wijn komt de
verandering tot stand van de gehele substantie van het brood in de
substantie van het lichaam van Christus onze Heer, en van de gehele
substantie van de wijn in de substantie van zijn bloed. Deze verandering
nu is door de katholieke kerk gepast en treffend wezensverandering
(transsubstantiatie) genoemd". De eucharistische tegenwoordigheid van
Christus begint op het ogenblik van de consecratie en duurt zolang de
eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in
elk van beide gedaanten en geheel ik elk deel ervan, zodat door het breken
van het brood Christus niet opgedeeld wordt.



Wij bieden God aan van wat Hij onszelf heeft
gegeven. Dit is overigens geheel in overeen-
stemming met een oudtestamentische passage uit
het eerste boek van de Kronieken. Daarin prijst
koning David God ten overstaan van heel de
gemeente als volgt:

"Geprezen ben U, Heer,

God van onze vader Israél,

van eeuwigheid tot in eeuwigheid.
Aan U, Heer, behoort de grootheid
en de kracht, de luister, de roem
en de majesteit,

want aan U, Heer, behoort alles

in de hemel en op de aarde ...
Daarom, onze God, prijzen wij U
en loven wij uw luisterrijke naam.
Want ik, evenals mijn volk,

ben niet in staat zoveel

vrijwillige gaven te schenken.

Van U komt dit alles

en wij schenken U slechts wat wij
uit uw hand ontvangen hebben."

Het antwoord van het volk op het moment van de
consecratie is zoals reeds gezien een acclamatie,
die in de verschillende eucharistische geheden
een verschillende formulering kent.

Ik noem er twee, die u allen bekend zullen zijn:
"Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij
belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen
zijt."

En de tweede:
"Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die
ons hebt verlost door uw kruis en
verrijzenis'.

Het is dus een min of meer plechtige vorm van
instemming, waartoe de priester oproept als hij
zegt: “Verkondigen wij het mysterie van ons
geloof”. Mij dunkt dat het verkondigen dat
hiermee is bedoeld zich niet hoeft te beperken tot
alleen dit moment maar juist eerder het begin wil
zijn van een verkondiging die wordt voortgezet,
ook nadat de mis is afgelopen en ieder huiswaarts
keert. Ik kom daar op het eind nog even op terug.
Vaste elementen in het eucharistisch gebed zijn,
doorgaans na de consecratie, het gebed voor de
kerk en haar dienaren, het gedenken van de
overledenen en het aanroepen van de heiligen, al
of niet met toenaam.

De afsluiting van het eucharistisch gebed gebeurt
met een doxologie, het ‘per ipsum en cum ipsum
en in ipsum’, het door Hem, met Hem en in Hem.
Deze woorden gaan samen met het opheffen van
de schaal en de beker.

Dit is tevens het derde moment van opheffen in de
liturgia eucharistica, de liturgie van de eucharistie.
Deze opheffing is duidelijk te zien, het volk is er
getuige van. Aan God wordt een offer van lof ge-
bracht in de erkenning die zowel uit de woorden
als uit de handeling spreekt. Het is de priester die
de woorden uitspreekt. De eer en glorie die God
wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk "in unitate
Spiritus Sancti", in eenheid van de Heilige Geest,
voltrokken.

Ritus communionis ofwel de ritus van de communie

Dit is het derde en laatste deel van de liturgia
eucharistica. Deze bestaat uit een aantal
opeenvolgende rituelen, waarvan de feitelijke
communiegang een onderdeel is, wellicht het
meest opvallend want het volk komt van zijn
plaats.

Deze ritus begint met het bidden van het gebed
des Heren, het gebed dat de Heer de zijnen heeft
gegeven en dat breed bekend is. Het wordt
gezamenlijk gebeden. Dit gebed wordt afgesloten
door het zogenoemde embolisme, gebeden door
de priester; een smeekgebed dat vraagt om de
bevrijding uit de macht van het kwaad.
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Vervolgens is het moment van de vredeswens daar,
de ritus pacis, waarbij de gelovigen een gebaar
van vrede stellen richting de mede-gelovigen,
daartoe opgeroepen door de priester. Dit gebed

en de gebeden die zullen volgen, richten de
aandacht op Jezus Christus tot wiens gedachtenis
we nu de missa vieren.

De achtergrond ervan wordt gevormd door de
woorden die Jezus sprak tijdens het laatste
avondmaal: "Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen
vrede geef Ik jullie" (Joh. 14,27), het is de Pax
Domini, de vrede van de Heer.

Hierna volgt de broodbreking, als een zekere
verwijzing naar het gewone doen van de huis-
vader die zijn hele gezin laat delen van het ene
brood. De woorden van het Agnus Dei, het Lam
Gods, begeleiden deze breking van het brood,
gezongen of gebeden. Het behoort tot het eigene
van de liturgie van de eucharistie. De titel Agnus
Dej is een eretitel waarmee Christus wordt
begroet die als offergave in de eucharistie
aanwezig is.

Hierna bereidt de priester zich voor op het
ontvangen van de communie middels het zacht
bidden van de gebeden uit het altaarmissaal. Dan
communiceert hij als eerste, hetgeen nergens in
de ordo staat aangegeven maar als een zekere
vanzelfsprekendheid wordt beschouwd. Wel
wordt de priester in twee regels getypeerd als
zowel de eerste ontvanger als de bedienaar van
het sacrament.
Bij het communiceren spreekt hij voor zichzelf
enkele teksten uit, te weten:

"Het Lichaam van Christus beware mij tot

eeuwig leven en vervolgens, het Bloed van

Christus beware mij tot eeuwig leven.”

Hierna vindt de communie van de gelovigen in de
kerk plaats.

Na de communie-uitreiking vindt op het altaar de
purificatio plaats, zeg maar het schoonmaken van
de schaal en de beker, onder het zacht bidden van
een bijbehorend gebed uit het missaal:
"Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen
wat wij met de mond hebben genuttigd. Laat
de gave die we hier ontvangen hebben een
middel zijn tot heil voor de eeuwigheid".
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Vervolgens bidt de priester met uitgestrekte
handen het gebed na de communie ofwel het
slotgebed. In dit gebed ligt, net als in het gebed
over de gaven, de nadruk op wat er in de
eucharistie is voltrokken, meer dan op het
eventuele feest van de dag.

Het "Amen" waarmee het volk de instemming
betuigt is in feite de laatste acclamatie in het
gehele ritueel.

Ten slotte, de ritus conclusionis

Eventueel volgen er nu nog enige mededelingen.
Deze zijn bedoeld voor het volk, wie ze doet staat
niet beschreven.

Dan is het tijd voor de wegzending en zegen. De
priester staat met uitgespreide armen. Dit ver-
wijst ook naar het begin van de viering, waarbij er
sprake was van een begroeting. Hier wordt het
afscheid ingeleid. De priester staat hier tegenover
het volk, spreekt een wens uit en daarbij als
begeleidende tekst "moge u zegenen" en dan
volgt het kruisteken, de eigenlijke zegen. Het volk
antwoordt met "Amen", dat de bijklank heeft van
een fiat, een "moge het geschieden’.

En na het "lte, missa est" door de diaken of de
priester, is het |aatste antwoord van het volk :
"Deo gratias".

Ritueel wordt er niet meer meegedeeld dan dat de
missa, de mis, is afgelopen. De inhoud verder wil
zoveel zeggen als: "Jullie moeten nu heengaan,
naar buiten toe. Breng in praktijk wat je hier hebt
gezien, gehoord en geleerd".

Daarop antwoordt het volk met dank, in "Deo
gratias", God zij dank hiervoor.

En die opdracht om Gods liefde in de wereld te
vertegenwoordigen is precies dat wat paus
Franciscus in zijn laatste encycliek heeft
beschreven. Die zal in de komende nummers aan
de orde komen. Daar gaat het allemaal over in ons
geloof. Daar gaat het om in de ritus missae,
waarvan ik de beschrijving nu beéindig.

Met dank voor uw aandacht.

Ite, missa est.

Pastor Geé Nijland



Clazien Broekhoff neemt afscheid

Afscheid....

Dit is mijn laatste bijdrage in 't Zout.
En sowieso is december mijn laatste
maand in de Lebuinusparochie en de
parochie H. Kruis.

Ik ga met vervroegd pensioen.
Inderdaad enkele jaren eerder dan
mijn gerechtigde leeftijd, dat heeft
met mijn gezondheid te maken en is
mijn eigen keuze. Beter zo.

Maar wel met moeite. Zeker ook
omdat we geen gemakkelijke tijd
doormaken met zijn allen. Het laatste
jaar zijn veel opbouwplannen
doorkruist door de corona.

In alle jaren, vanaf 1986, ben ik veel
bezig geweest met jeugd, jongeren
vooral, de laatste vijf jaar is dat meer
verschoven naar het kinderwerk, en
daar hoorde ook Eerste Communie-
en Vormselvoorbereiding bij.

Ik vond het belangrijk dat er cog
voor de jongste parochianen was,
dat er rekening met hen gehouden
werd, dat er ruimte voor hen was,
fysiek of in de begroting of in gesprek
en beleid.

Ik heb het altijd een boeiend terrein
gevonden, maar ook pittig ... een
roepende in de woestijn.

Soms dacht ik ook wel eens: wachten de jongeren wel op iemand die het voor hen opneemt in de
kerk, die ruimte voor hen vraagt? Ja, sommigen wel, maar het werden er wel steeds minder, laten we
eerlijk zijn. De tijdgeest waaide een andere kant op en toch wilde en kon ik het niet loslaten.
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Contacten met de scholen, schoolvieringen, con-
tacten die voortkwamen uit Eerste Communie- en
Vormseltrajecten, kinderkoren, gezinsvieringen,
Kerk op schoot, minivieringen in Corona-tijd, met
je kleintjes naar de kerk, kindernevendienst ...
steeds kijken: wat is er mogelijk, waar kan ik iets
ondersteunen, hoe maken we de kerk, de bood-
schap van Jezus en God toegankelijk voor onze
jonge parochianen.

Dat vroeg de nodige vindingrijkheid, geduld, en
veel creativiteit, maar ik heb het altijd wel de
meest dynamische tak van mijn pastorale werk ge
vonden. Ach, lieve mensen, ik heb mijn best
gedaan, ben ook hier en daar tekort geschoten en
daarvoor hoop ik dat jullie me vergeven.

Erisin die (bijna) 35 jaar heel veel veranderd, ook
in het hele speelveld van jongerenpastoraat op
regionaal en landelijk gebied. Hadden we voor-
heen een heel netwerk van jeugdwerkbureau’s,
collega’s die op hetzelfde niveau, ook
oecumenisch, contact hadden met elkaar, waar
we elkaar konden versterken, waar we ook
vrijwilligers naar toe konden sturen voor inspiratie
en ondersteuning, nu zijn het slechts plukjes hier
en daar waar iets voor jongeren of kinderen
gebeurt.

Ik geloof zeker in ons nieuwe project
"gezinszondag". Maar het heeft wel groeitijd
nodig. De mooie verbinding tussen vieren en leren
kan jong en oud zo mooi bij elkaar brengen en

Clazien, bedankt voomje{a

je creativiteit en je betro

elkaar versterken. Dat kan een hele parochie in
beweging brengen. Ik zie daar echt iets heel goeds
in.

Ik moet het loslaten op een moment dat het aan
het ontstaan is in coronatijd. Superongelukkig van
de ene kant. In die zin laat ik het achter in een
roerige tijd en dat baart me best zorgen.
Tegelijkertijd weet ik ook, dat weggaan wellicht
nooit gelegen komt.

Ik wil iedereen die ik in de afgelopen jaren heb
mogen ontmoeten ontzettend bedanken voor de
samenwerking, voor inzet die ik heb mogen
ervaren, voor trouw, plezier, ook voor verzet en
kritiek. We hebben altijd samen gewerkt en
geloofd in Gods Koninkrijk, het uiteindelijke doel,
dat gaat nooit langs geplaveide wegen, maar wel
in het vertrouwen dat de Heer ons vasthoudt.
Om met de psalmist uit psalm 16, mijn geliefde
psalm, te spreken:

"God bewaar mij,

als ik mijn toevlucht bij U zoek.

Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen.
Ik wankel niet. Zijn hand houdt mij vast."

Dat geloof heeft mij altijd overeind gehouden, en
dat wens ik u ook allen toe.
Het ga u goed.

Clazien Broekhoff

renlange inzet,
kenheid. We hopen snel in

staat te zijn jou op een passende manier uit te
zwaaien. Tot die tijd: alle goeds!
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Bezinning ee

HeiligeCommunie

Communicantjes en Vormelingen

Eerste Heilige Communieviering

Op 19 en 20 december zullen in twee vieringen twaalf
kinderen hun Eerste Communie doen. Zij waren vorig jaar al
vrijwel klaar met hun voorbereiding. Zo kunnen we het voor
hen gelukkig ook mooi afronden. De vieringen zijn uitsluitend
op uitnodiging toegankelijk.

Gezinszondag

de nieuwe voorbereiding voor Eerste H. Communie en Vormsel in 2021
Intussen hebben zich voor het nieuwe jaar al heel wat nieuwe communi-
cantjes en vormelingen gemeld, maar we verwelkomen graag nog nieuwe
kandidaten!

We beginnen in december met een nieuw project, dat we eerst digitaal
aanbieden: thuis kunnen de ouders de eerste "bijeenkomst" met hun kind
beleven. Het hele gezin kan daaraan meedoen! Ze krijgen na aanmelding een
mail thuis met allerlei leuke opdrachten die ze mogen maken. Dit bieden we
26 aan totdat we weer met grote groepen mensen in de kerk mogen
samenkomen.

Wanneer dat zo is weten we nu nog niet uiteraard. De deelnemers ontvangen
te zijner tijd bericht.

We hehben zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. Mocht u onverhoopt toch niets ontvangen hebben en
uw kind willen aanmelden, neemt u dan s.v.p. contact op via gezinszondag@heiligelebuinus.nl.

Week van gebed 17-24 januari 2021

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de
verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal
van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Ook in onze parochie zijn er verschillende oecumenische initiatieven rond deze week van gebed voor de

eenheid. Kijk in het rooster van januari en bij de bladzijden van de geloofsgemeenschappen voor meer
informatie.
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Jaarbericht 2020

December 2020, de laatste maand van een
vreemd jaar. Covid-19 heeft de structuur van
onze samenleving doen instorten. Verdriet en
blijdschap willen we graag samen delen, dat zit
in de mens.

Samenleven in 2020 heeft een andere vorm
gekregen. Samen op 1,5 meter afstand met niet
meer dan enkele mensen. Ontmoeten via
raamcontact op veilige afstand; hoe kil.

Corona werpt mensen terug tot een hele kleine
kring van eigen familie. Maar als die familie er
ook niet is? Dan ligt eenzaamheid op de loer. De
kerk heeft van oudsher een functie in het geven
van aandacht daar waar nodig. Dat wordt nu
belemmerd. Enthousiaste vrijwilligers die de kerk
een warm hart toe dragen, kunnen hun taak niet
vervullen.

Gelukkig weten mensen die behoeftig zijn wel de
PCl te vinden. Met liefde geven wij ondersteu-
ning aan hen die het nodig hebben. De inloop-
huizen in onze parochie kunnen rekenen op onze
ondersteuning.

PCl ondersteunt tevens de activiteiten van de
bezoekgroepen in onze parochie. Helaas is
bezoekwerk nu niet mogelijk. Dit voorjaar kon PCl
in alle locaties mensen verblijden met een
attentie. "De Kerk denkt aan u en wenst u veel
sterkte in deze tijd!" Dat leverde vele blije
gezichten op.

10- SAMEN DOEN

Ook deze maand, december, kunnen we op grote
schaal mensen verblijden met een attentie.
Mensen die weinig contact kunnen hebben,
omdat ze slecht ter been zijn, ziek zijn, geen
familie meer hebben.

We hopen dat we in 2021 weer ontmoetings-
dagen kunnen organiseren voor de vrijwilligers
van onze parochie. Immers de kerk is een
gemeenschap van mensen die omzien naar
elkaar.

Caritas in de Lebuinus: ook in 2021.

Met uw hulp kunnen wij anderen blijven helpen.
Dit jaar is er geen deurcollecte waarin u ons werk
kunt ondersteunen. Wel kunt u uw waardering
voor het werk van de PCl ondersteunen door een
bijdrage te storten op rekeningnummer NLO9
INGB 0659 9672 94 van de PCl Heilige Lebuinus
Deventer. Het bestuur van de PCl wenst u fijne
feestdagen en dankt u hartelijk voor uw gift.

Marlies ter Horst , Voorzitter
Anita Straatman . Secretaris
Harry Elshof, penningmeester




ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Delen smaakt
naaGrt meex

Tijdens de advent, op weg naar Kerstmis, worden
ons dit jaar meerdere projecten aangedragen met
een overkoepelend thema en doel. Wij zijn
gemotiveerd ons hiervoor in te zetten, omdat we
in alle projecten geraakt zijn door de
bewustwording van waar voedsel vandaan komt,
hoe volwassenen en kinderen leren hoe
ecologisch verantwoord voedsel te verbouwen en
voor dieren te zorgen, zodat zijzelf maar ook de
aarde een goede toekomst hebben. Bovendien
draagt het bij aan het van de straat houden van de
kinderen. Ze zullen meer op school zijn en
daardoor ook weer een betere toekomst
tegemoet gaan.

www.adventsactie.nl
IBAN: NL89INGB0653100000

Gezinnen en jongeren krijgen training in duurzame
landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van hun
moestuinen te verbeteren en kennis en
bewustwording van goede voeding te verhogen.
Er zijn workshops over organische hemesting,
kweken van groenten, plantenziektes en hoe
gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
Gezinnen ontvangen startpakketten met
bijvoorbeeld een schoffel, gieter en pikhouweel en
zaden van onder andere tomaten, uien, zoete
aardappelen en wortels. Ook ontvangen ze
vouchers, die in noodsituaties in te wisselen zijn
voor voedselpakketten.

Met het geld, dat wij inzamelen steunen we
diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen
zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen
en voor wat dieren als kippen kunnen zorgen om
op die manier te beschikken over gezond en
gevarieerd voedsel.

Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Namens alle contactpersonen diaconie,
Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

Miljoenen vrouwen en kinderen
wereldwijd lijden honger.

Ze kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen
aan de vicieuze cirkel van armoede en
ondervoeding.

Help deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Steun onze projecten die ervoor zorgen

dat gezinnen zelf groente, graan en fruit
kunnen verbouwen.

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



Advent: voorbereiden op Kerstmis

Door de vele beperkingen die we onszelf moeten opleggen thuis en in de familie, op school en werk,
maar ook in onze kerken is éen ding duidelijk: het wordt een andere Kerst als andere jaren....

Meditaties om te lezen

Het pastoraal team heeft daarom gezorgd voor zinvolle meditaties als voorbereiding naar Kerst.
U vindt ze op de volgende bladzijden. Mooie teksten om te lezen, te herlezen en te overdenken.

Viering van Barmhartigheid

Op donderdag 17 december bent u welkom in de Broederenkerk voor de viering van Barmhartigheid
tussen 19.00 en 21.00 uur.

God is als de Vader van de verloren zoon: met liefdevolle en ocpen armen is Hij er voor ons en wil ons
omarmen. In deze meditatieve viering staat Gods barmhartigheid centraal. Het is een ongedwongen
viering: mensen kunnen binnen lopen, 2 uur lang blijven of een kwartiertje. Er is gelegenheid om een
kaarsje aan te steken, voor persoonlijk gebed en Aanbidding van het Allerheiligste.

Ook kan men het sacrament van boete en verzoening ontvangen door middel van een biechtgesprek.
U bent van harte welkom!

Daarnaast, warm aanbevolen:

De digitale adventsretraite 2020 van de jezuieten

Y A
WANNEER? vanaf zondag 29 november tot Kerst v%ﬁsjgfﬂetﬁg
s
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Kerstvieringen in coronatijd

Helaas geen Kerstvieringen in onze kerken

In verband met de maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten dat in onze
kerken dit jaar geen Kerstvieringen plaats kunnen vinden. Bij het ter perse gaan van dit bericht is de
verwachting dat ook in de maand december maximum maximaal 30 personen mogen deelnemen aan
een viering. In een Kerstviering waar normaliter vele honderden parochianen komen, is het voor onze
vrijwilligers niet te doen vele mensen te moeten teleurstellen aan de deur. In het belang van ons
allemaal hebben en willen we ons nauwgezet houden aan de richtlijnen van de overheid/RIVM.

Dit jaar kunt u Kerstmis thuis digitaal met ons mee vieren,

we nodigen u van harte uit om dat te doen!

We gaan met Kerstmis livestream-vieringen uitzenden. Het schema vindt u bij het vieringenoverzicht.

Er zijn vieringen speciaal gericht op kinderen, vieringen waarin bekende kerstliederen klinken die u thuis
wel mag meezingen, en vieringen die een wat plechtigere muzikale omlijsting hebben. U kunt alle
vieringen ook op een ander tijdstip terugkijken.

Uiteraard vindt u de directe link naar elke uitzending op onze site (www.heiligelebuinus.nl) onder de
knop Live-Stream en op ons YouTube kanaal RK Overijssel zuid west.

De intenties voor de kerstvieringen

De intenties die u heeft opgegeven voor de vieringen rond Kerstmis worden bij de vieringen van die dag
in beeld gebracht op het scherm.

Daarnaast worden alle intenties die vanuit de Heilige Lebuinus Parochie opgegeven zijn gelezen in de
livestream-uitzendingen vanuit onze parochie. Een kwartier voor aanvang van de viering worden deze
namen allemaal gelezen. Op blz. 40 kunt u nog een keer precies nalezen tijdens welke uitzending de
namen van uw dierbaren genoemd worden. U kunt de uitzending later op elk gewenst tijdstip terug
bekijken.

Kerstmis in de geloofscentra
De geloofscentra organiseren zelf momenten waarop de kerk wordt opengesteld. U kunt er een kaarsje
opsteken, de kerststal bewonderen, zelf even bidden. Uiteraard alles binnen de coronamaatregelen!
Kijk op blz. 20 t/m 31 voor alle concrete informatie &

Collecte/giften

Tot slot nog deze dringende oproep!

Wij vragen u vriendelijk in deze decembermaand om uw collecte/gift aan ons
over te maken. We missen veel inkomsten doordat het kerkbezoek maar
beperkt mogelijk is. Nu de Kerstvieringen digitaal worden uitgezonden missen we deze inkomsten nog
extra. De vaste lasten blijven echter ongewijzigd, en we maakten extra kosten in verband met de
hygiénische maatregelen in onze kerken. Ook de livestream maken en uitzenden kost geld.
Uw collectegeld of gift kunt u op een veilige manier aan ons overmaken

via de IDEALknop op de website of middels overschrijving

op onze bankrekening NL8SRABO 0118202944 tnv H. Lebuinusparochie, o.vv. collecte.

Het pastoraal team wenst u van harte
een Zalig Kerstmis en een gezegend 2021 toe!



1STE ZONDAG VAN DE ADVENT
CWe ontsteken de eerste kaars

\errassend

hoe veel licht
éen kleine vlam
kan verspreiden.
hoe veel warmte
er in de wereld

0it Kan gaan

van een enkel mens.

In deze tijd waarin het voor veel mensen donker
is, onzeker, ongezellig, is het op zijn minst een
uitdaging om te zoeken naar lichtpuntjes.

Dat valt niet mee.

HOU VOL ... hoor je om je heen;

HEB LIEF ... een mooie slogan;

Maar oh wat duurt het al lang — al dat afstand
houden.

Je wilt toch gewoon lekker je gang kunnen gaan.
"Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft ... Welk vuur zal dat toch zijn.

2DE ZONDAG VAN DE ADVENT
“BJj de tweede kaars

Wie hoopt,
kijkt verder dan

teleorstelling en pijn
en speort naar signalen
dat het beter zal worden.
Wie hoopt, kijkt verder

dan een kleine vlam
en ziet al het voor dat
de wereld zal verwarmen.

Waar haal je de moed vandaan om te hopen.
Maar kijk dan toch, KIJK dan toch. Er branden nu
al twee kaarsen. IK, zegt Hij, ga opnieuw
beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?
Ik zend een bode voor je uit. Ja, een roepende in
de woestijn, maar er is een keer, een
omwenteling. Ooit komt het goed. Wie hoopt
ziet meer dan een kleine viam.

Kijk naar waar het licht al schijnt.

Dat vuur, dat begint met één heel
enkel vlammetje, één klein kaarsje
op die ronde adventskrans,
omdat het leven toch doorgaat,
omdat God toch doorgaat
met ons, altijd maar weer.
Verrassend hoeveel licht
een zo'n kleine vlam

kan verspreiden.

We mogen hoop houden,
omdat God ons niet in de
steek laat. Mét ons gaat.
Ook vandaag.

We mogen hoop houden,
omdat er altijd weer mensen zijn die opstaan,
licht brengen, verbinding zoeken.

We lezen op deze eerste adventszondag psalm
25: wijs mij Uw wegen, Heer, leer mij Uw paden
kennen, leid mij volgens uw Woord, want Gij zijt
Mijn God en verlosser.

Kijk. Dat geeft houvast in duisternis. Dit zijn
woorden die je alsmaar hardop kunt zeggen als
het heel donker is om je heen: weten,
vertrouwen dat Hij er is. Op afstand, en toch heel
dichtbij. Dat geeft licht. Dat is Liefde.

De teksten die we lezen op de
2e adventszondag gaan over verwacht-
ing en hoop, omdat we christenzijn '
en dus geloven en weten dat we er
niet alleen voor staan.

Dat we meegenomen worden in
het grote verhaal

van God en mens,

het grote verhaal

van een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde.
Maak de paden recht,

baan een weg voor de Heer
in de steppe...

met andere woorden:

zorg dat je hart, de weg in je binnenste zich cok
opent om licht binnen te laten komen. Niet
alleen het licht van inmiddels 2 kaarsen, maar
Zijn Licht, dat jou verlicht om je verder op weg te
helpen.

Het is al begonnen, merk je het niet. Zet zelf de
volgende stap. Doe mee. Ga op zoek naar wat
het licht je te bieden heeft.



3DE ZONDAG VAN DE ADVENT
e derder kaars: gdﬂﬁ/ﬁ te!

Hoop
maakt iets los
en zorgt ervoor
dat angst of zorgen
ons niet langer verlammen.
Hoop laat ons dromen
en geeft vleugels
om ze achierna te gaan
en hieowe verten te ontdekken.

Dat angst en zorgen ons niet langer verlammen...

Hoop houden. Volhouden. Soms tegen alles in.
Tsja ... Zeker in onze tijd. Hoe vieren we straks de
kerstdagen? Met elkaar? Of alleen? Of in kleine
kring?

En wie missen we dit jaar? Of dit jaar extra?
Omdat het toch een pittig jaar was.

Dat angst en zorgen ons niet langer verlammen,
Dat is nog best hard werken voor heel wat
mensen onder ons. Want de zorgen zijn soms

4DE ZONDAG VAN DE ADVENT
Doe vierde kaars: JJA zeggen

Geloof
dat elke dag
een nieowe kans is
en dat met elk mens
verandering mogelijk is,
dat hoopuolle gedachten
konnen leiden tot daden
en dat elke daad van hoop
kan vitgroeien tot iets groots.

Hoe diep je ook hebt kunnen zitten, hoe donker
het misschien ook geweest is,

Beetje bij beetje ging er licht aan.

Elke week een lichtpunt erbij,

Waar richting uit sprak. Waar hoop uit sprak.
Waar iets van uitstraalde: zou het dan toch??

En dan nu, de vierde kaars mag aan. Ja zeggen.
Daar komt het op aan. Ja zeggen. De Heer
ontvangen met heel je hart, met heel je verstand
en met heel je ziel.

groot, en angst voor wat corona
verder doet ook. Angst om
gezondheid, baan, toekomst ...
dat kan je lam leggen.
Als je geen hoop meer hebt, wordt
het wel heel erg moeilijk, ja, dat
denk ik ook wel. Je zou er
eigenlijk altijd voor moeten
zorgen dat je een klein
pleziertje hebt om naar uit te
kijken, ook al is het maar het
kopje koffie dat je straks gaat
zetten. Je zelf een worst voor-
houden.

Hoop ...

We lezen op deze derde adventszondag het
getuigenis van Johannes: Midden onder u staat
Hij die gij niet kent. ledereen om hem heen is in
verwarring ... Wie ben jij, ben jij degene die we
mogen verwachten??? Nee, maar kijk om je
heen: midden onder u ...

In alle verwarringen duisternis wordt het donkere
paars al wat lichter. Roze vandaag, Zondag
Gaudete! Verheugt U. Er komt een omslag, het
zit ook al in je, ben je er klaar voor?

"Ik zing barmhartig voor de Heer,

ben opgetogen om mijn God

en Redder.

Want Hij had ocog voor mij,

zijn dienares, maar wie ben ik

dat Hij mij heeft gevraagd ..."

Deze woorden klinken uit de

mond van Maria als zij weet

i dat zij, gewone jonge vrouw,
uitverkoren is om moeder
van de Zoon van God te

mogen zijn. En ze zei JA!

Bij God is dus niets onmogelijk.

Je openstellen voor wat er om je heen gebeurt,
voor een appel dat er op je gedaan wordt, hoe
groot of hoe klein ook. Het geeft je een kans om
iets te veranderen. Om iets te doen wat er toe
doet. Wat goed doet, wat iets doet in de richting
van God. Die redding brengt voor velen.

En je hoeft het dus niet alleen te doen. God trekt
met je mee. Dat is de redding.

Zalig Kerstmis!

Clazien Broekhoff



Midden in de wiriternacht ging de hemel open. .
Die ons .heil ter wereld bracht, antwoord op ons

We bewnden ons midden in de winter, kort na de
Een winter met kale takken donkere dagen
kan worden om ons heen. Het zijn woord
maar dit jaar komen ze meer dan o
duurt maar voort. We bevindei

Ik kan me maar zo voo!
Ze hadden zich v
Gewoon thui

Ze hadden uiteindelijk allebei het vertrouwen, dat h
komen. En zo werd dit kind geboren.
Koning van de vrede. Een teken van hoop. Licht.
Precies dat hebben wij zo nodig, nu, in dat wat wij meemaken. We verlangen ernaar dit feest samen te
vieren. We verlangen ernaar uit te kunnen zien naar een lente, waarin bomen en planten weer
uitlopen, blad vormen, gaan bloeien. Een lente en een zomer waarin de crisis in elk geval ons leven niet
meer beheerst. Midden in die winternacht lieten de eerste tekenen daarvan zich zien.
De geboorte van een kind is altijd weer een wonder,
het wonder van het leven dat doorgaat, wat er ook gebeurt.
De geboorte van dit Kind is nog zoveel meer dan dat.
God schonk ons zijn eigen Zoon. Gaf daarmee antwoord op ons hopen.
Toen, maar ook nu. Antwoord van Licht,
van de vervulling van het verlangen naar perspectief
dat ook ons leven verder gaat, wat er ook gebeurt.

Lonneke Gunnink — van den Berg
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Ziet,
reeds staat de morgenster
stralend in het duister.
‘Want de dag is
niet meer ver,

bode van de luister.
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| januari 2021: Hoogfeest van Maria, Moeder van God

Met Kerstmis vieren we dat God een gezicht kreeg in het Kind van Bethlehem.

Jezus is de Emmanuel — de God met ons. Dat feest is voor ons christenen zo belangrijk dat we het niet in
eén dagje kunnen vieren. Zelfs niet in twee!l Kerstmis heeft een zogenaamd "octaaf". We vieren het
maar liefst acht dagen.Op de achtste dag — 1 januari — horen we in het evangelie dat het Kind besneden
wordt en een naam krijgt: Jezus. Die haam betekent: God redt. God is onze Redder, onze Verlosser.

In datzelfde evangelie horen we ook dat Maria alles wat er gebeurde in
haar hart bewaarde. Maria, de moeder van Jezus.

Maar een vraag die in de vroege Kerk opkwam was: is uit Maria nu de
mens Jezus geboren, of de Zoon van God ? Tijdens het Concilie van
Efese, in het jaar 431, werd daar door de aanwezige bisschoppen lange
tijd over gesproken en men kwam toen tot de conclusie dat Maria de
"Theotokos" is: degene die Gods Zoon gebaard heeft — de "God
barende".

Eeuwenlang raakte dit Mariafeest uit de belangstelling en werd
verdrongen door het feest van Jezus’ besnijdenis. Het is de
liturgiehervorming van het 2e Vaticaans Concilie die het begrip
"Theotokos" ofwel "Moeder Gods" weer onder de aandacht bracht.

Maria heeft immers met de geboorte van haar Zoon, aan de wereld Gods Zoon gegeven die ook
"Vredesvorst" genoemd wordt. Daarom riep paus Paulus VI in 1967 nieuwjaarsdag uit tot
"Wereldvredesdag".

Als christenen hebben we de opdracht ons in te zetten voor een cultuur van vrede. We moeten ons
inzetten voor een wereld waarin rechtvaardigheid, respect, oprechtheid, eerlijkheid en trouw steeds
meer de centrale waarden van het samenleven worden. Dat is meteen een goed voornemen voor het
nieuwe jaar 2021. Dat we ons inzetten voor zo’'n samenleving. We vragen het op voorspraak van Maria,
de Moeder Gods. Van harte een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2021.

Ronald Cornelissen, pastoor

12 januari 2021: Doop van de Heer

En dan, aan het eind van de Kersttijd, ontmoeten we Jezus als
volwassen man van begin 30. Hij staat op de drempel om met zijn
levensopdracht te beginnen. Vanuit zijn thuisbasis Galilea is Hij naar de
rivier de Jordaan gegaan. Hij lijkt zich anoniem te hebben begeven
onder het volk dat uitgelopen is voor de boeteprediker Johannes. Deze
roept op tot bekering en dompelt mensen onder in de rivier als uiterlijk
teken van ommekeer.

Jezus sluit aan de rij. Ook hij laat zich dopen. Het is het begin van zijn
openbare optrede. Onmiddellijk als Hij weer uit het water komt, daalt
de heilige Geest op Hem in de gedaante van een duif en klinkt er een
stem uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb |k
welbehagen." In modern Nederlands: Jij bent mijn zoon. Ik hou van jou
en zie het met jou zitten. Het zijn woorden van de God de Vader voor
zijn Zoon Jezus.

Als gedoopten hebben wij deel aan die woorden. Precies hiervoor is Jezus geboren. Wat schitterend om
zo de Kersttijd af te sluiten. Jezus is op aarde gekomen zodat ook wij Gods stem in ons hart mogen
horen: Jij bent mijn dochter, jij bent mijn zoon. Ik hou van jou! En ook wij mogen vertrouwen op de
kracht van Gods Geest om net als Jezus mensen te zijn naar Gods hart.

Diaken Marc Brinkhuis




Paus Franciscus: ‘Allen zijn wij broeders en zusters’
Een pauselijke brief over broederschap en sociale vriendschap

Fratelli Tutti

In zijn nieuwe encycliek "Fratelli tutti" legt paus
Franciscus nog eens geduldig uit wat er nu nodig
is: een totaal nieuwe cultuur van broederlijkheid,
solidariteit en verzoening. Zonder dat gaan we ten
onder.

Het is paus Franciscus, die gebukt gaat onder de
ellende overal in de wereld, die het bloed en de
tranen van de vele verdrukten ziet en die sinds het
begin van zijn pontificaat voortdurend oproept tot
vrede, rechtvaardigheid en zorg voor de
schepping. Maar het lijkt alsof de wereld niet
luistert. De wereld staat in brand, maar niemand is
bereid die brand te blussen. Integendeel, er wordt
olie op het vuur gegoten.

Franciscus ziet hoe het de verkeerde kant uitgaat.
Hij slaat alarm met deze sociale encycliek over de
broederlijkheid en de sociale vriendschap: Fratelli
Tutti, allen broeders (en zusters). Die titel verwijst
naar een wijsheidsspreuk van Franciscus van Assisi
en moet inclusief gelezen worden: ze is gericht
aan alle mensen van goede wil.

Niet toevallig trok Franciscus dezer dagen naar
Assisi — zijn eerste reis buiten Rome sinds de
uitbraak van Covid-19 — om daar aan het graf van
de heilige Franciscus deze encycliek te onder-
tekenen en niet toevallig werd op zondag 4
oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, de
tekst wereldkundig gemaakt.

Volgens de paus moet het roer drastisch worden
omgegooid als we de toekomst van onze planeet
willen veiligstellen. Daarmee toont de paus weer
eens dat zijn naamkeuze een programma inhoudt:
in de geest van de heilige bedelbroeder pleit hij
voor een arme kerk voor de armen, vrede, zorg
voor de schepping, interreligieuze dialoog,
broederlijkheid en missionaire vernieuwing van de
kerk. Dat alles komt in deze pauselijke wereldbrief
samen met het oog op een post-coronawereld.

Deze encycliek vormt een hoogtepunt van dit
pontificaat. Het leest als een samenvatting van zijn
denken. Hij herhaalt dat alles met alles verbonden
is en dat we ofwel samen ten onder gaan, ofwel
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samen bouwen
aan een nieuwe
wereldorde. Er
is een totaal
nieuwe cultuur
van broederlijk-
heid, solidariteit
en verzoening
nodig waarbij
het algemeen
belang en de
sociale cohesie

weer de voorrang krijgen.

In deze encycliek gaat de paus te werk als een
goede leraar die hetzelfde nog eens anders uitlegt
en als een arts die eerst de ziektes van deze tijd
constateert, de onderliggende symptomen
analyseert en tot slot remedies aanreikt om de
kwalen te bestrijden. Tot de wonden van deze tijd
behoren de coronapandemie, de klimaatveran-
dering, maar evenzeer "de derde wereldoorlog die
we beetje bij beetje meemaken". Populisme en
individualisme wijst hij aan als ocorzaken, want ze
leiden tot uitbuiting en uitsluiting van de ander.

Daartegenover stelt Franciscus een cultuur van
ontmoeting, dialoog en respect, vanuit het besef
dat we allemaal tot één mensenfamilie behoren.
Eris geen ik en zij, alleen wij, Fratelli Tutti, allen
broeders en zusters.

Franciscus herinnert aan het verhaal van Kain en
Abel: "Waar is je broeder?", "Ben ik dan de hoe-
der van mijn broeder?" Het antwoord geeft de
barmhartige Samaritaan. Hij loopt niet onverschil-
lig in een boog om de problemen heen, maar ont-
fermt zich over de lijdende medemens. Allen zijn
we immers broeders en zusters. Wij zijn aan zet.

De hele brief is op internet te vinden in het
Nederlands vertaald: www.rkdocumenten.nl

Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen
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Van de bestuurstafel
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M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
M. Brinkhuis E. van Zuylen

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen stellen die we dan

zo goed mogelijk beantwoorden.

Informatietraject Parochie 2025

Zoals u in 't Zout van november 2020 hebt kunnen
lezen, is er op 2 oktober 2020 een voorlichtings-
bijeenkomst geweest voor alle coérdinatoren en is
de conceptnotitie met voorgenomen besluiten
aan de coérdinatoren uitgereikt. Vervolgens zijn er
op 14, 15 en 16 oktober gespreksronden geweest
telkens met de codrdinatoren van één geloofs-
gemeenschap.

Op basis van een aantal besprekingen die hebben
plaats gehad, zal het Parochiebestuur en het
Pastoraal team de conceptnotitie op een paar
punten aanpassen.

De voor te stellen aanpassingen bespreken we op
korte termijn met alle codrdinatoren. Tevens zal
het tijdpad worden afgesproken waarlangs de
plannen met de parochianen zullen worden
besproken. In deze coronatijd is het namelijk niet
mogelijk om met grote groepen mensen bij elkaar
te komen. Binnenkort hopen wij alle parochianen
daarover te kunnen informeren.

Vieringen tijdens de feestdagen

Het PT en bestuur hebben besloten dat er met
Kerstmis, 24, 25 en 26 december en Oud- en
Nieuw, 31 december 2020 en 1 januari 2021,
alleen livestreamvieringen op verschillende
tijdstippen en vanuit verschillende locaties zullen
zijn. Zie elders in 't Zout.

Afscheid

Nadat we per 1 november afscheid hebben
genomen van pastoraal werker Evelien Reeuwijk
nemen we op oudejaarsdag afscheid van pastoraal
werker Clazien Broekhoff. Clazien is sinds 1 januari
20090 in dienst van onze parochie. Ze heeft zich
met name ingezet voor het pastoraat aan de
jongeren en de jongsten in de parochie. Met veel
creativiteit heeft ze geprobeerd ons geloof voor
kinderen en jeugd toegankelijk te maken. Niet de
gemakkelijkste taak in onze kerk! Nu mag ze van
haar pensioen gaan genieten. We wensen haar
samen met haar man Frans een gelukkige tijd toe.
Het pastoraal team en het parochiebestuur zal
Clazien gaan missen. In de livestream-viering op
oudejaarsdag 17.00 nemen we "op afstand"
afscheid van Clazien. We hopen over niet al te
lange tijd ook nog live afscheid te kunnen nemen.

Actie Kerkbalans 2021

Het bestuur bedankt degenen, die hebben mee
gedaan aan de actie kerkbalans 2020 voor hun
gaven. Mede dankzij uw bijdrage is het gelukt om
het jaar 2020 in de groene cijfers af te sluiten.

We werken binnen onze Heilige Lebuinus Parochie
aan allerlei plannen om de parochie in de
toekomst vitaal te laten voortbestaan. Om die
plannen te verwezenlijken en om de parochie ook
in de komende tijd gezond te houden is veel geld
nodig. Daarom:

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.

Het bestuur wenst alle parochianen en medewerkers van buiten de parochie
een warm en gezegend Kerstmis en een vredig, gezond en constructief 2021.
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Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 97 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Mathijs Brinkhuis, e-mail matthijsbrinkhuis@gmail.com

Allerzielenviering in Schalkhaar
Op 1 november om 16.30
uur was er een mooie Al-
lerzielenviering. Vanwege
de coronabeperkingen
mochten er dit jaar maar
30 mensen de viering
bijwonen. Dankzij Mathijs
en Lucas Brinkhuis was
deze viering, waarin
pastor Gauthier de Bekker
voorging, via livestream te
volgen. Voor de overledenen van elke geloofs-
gemeenschap van de H. Lebuinus Parochie die het
afgelopen jaar zijn overleden werd een kaars
aangestoken en bij naam gencemd. Helaas
konden de graven niet gezegend worden en er
was geen rondgang over het kerkhof. Als afsluiting
konden de nabestaanden het Gedachteniskruisje
van hun dierbaren in ontvangst nemen.

Nolda Harleman

Sterven is de Overgang

Sterven is de overgang van hier naar eeuwig leven;
sterven is al wat je kreeg ook weer uit handen
geven.

De een gaat vroeg, de ander laat. Geen mens kan
dat bepalen. Bij welke van de twee je hoort is niet te
achterhalen.

Het moeilijkst is voor ieder mens , dood kent geen
onderscheid, het afstand doen van dierbaren in ruil
voor eeuwigheid.

Maar wel gaat door, wat hier begon, de liefde die
ons bond. En sterker nog, het bindt ons weer

want God is dat Verbond.

Ventilatie in de kerk met betrekking tot Covid-19
Op basis van bekende ventilatie-eigenschappen
hanteren wij al geruime tijd de volgende uitgangs-
punten: Onze H. Nicolaaskerk bezit geen mecha-
nisch ventilatiesysteem, dus moeten wij het met
natuurlijke ventilatie oplossen door middel van
openstaande ramen en deuren. Daarom adviseren
wij de bezoekers van de diensten om een dikke
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winterjas te dragen! Gedurende twee weken is
een gecertificeerd meetstation geplaatst m.b.t.
bewegingen van mensen, temperatuur, relatieve
vochtigheid en CO2. Uitkomst was dat de waarden
boven de toegestane waarden kwamen bij geslo-
ten deuren en royaal beneden de waard- en bij
open deuren. Veel deskundigen zijn het eens dat
ventilatie de beste waarborg biedt om de zweven-
de druppeltjes te laten verdwijnen. Omdat onze
kerk is voorzien van een luchtverwarminginstal-
latie met recirculatie is het niet toegestaan deze te
gebruiken. Voor meer info: Jan Daggenvoorde
BOG-Coérdinator - 06-51033069

Gerarduskalender 2021

De Gerardus kalenders zijn er
weer, Ze zijn verkrijgbaar bij
Bea Driessen, Koningin
Julianaweg 24, Schalkhaar.
Tel.: 0570-623426. E-mail:
Bea@Driessen.net. Ze kosten
slechts € 7,95 per stuk. i

Dopelingen
In november zijn in onze kerk Laurien Kolkman en
Eline te Molder gedoopt. Wij willen hen en hun
ouders feliciteren en welkom heten in onze
gemeenschap. Gods zegen gewenst!

Kerkbijdrage overgemaakt?

Begin dit jaar heeft u kunnen intekenen voor de
Actie Kerkbalans 2020. Verreweg de meeste pa-
rochianen hebben het door hen toegezegde be-
drag inmiddels overgemaakt, echter nog niet allen.
Wij verzoeken u hierbij dit alsnog te doen op reke-
ningnummer NL91 RABO 0146 2038 01 t.n.v. H.
Lebuinus Parochie / Schalkhaar. Ook indien u niet
ingetekend hebt, is ondersteuning voor de actie
Kerkbalans 2020 heel erg gewenst. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking, Martin Kortstee.

Openstelling kerk tijdens de kersttijd
Zodra er meer bekend is over de openstelling van
de kerk kunt u dat op de parochiesite vinden.
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

De kerststal

Dit jaar is er geen interactieve kerststal te
bewonderen. Het is niet te doen om alle
richtlijnen rondom het coronavirus goed in acht te
nemen en ... ze veranderen haast per dag. We
willen de vele, vaak oudere, vrijwilligers die elk
jaar helpen niet belasten. Bovendien behoren
velen van hen tot de risicogroep. We kregen
verschillende ideeén om iets anders te organi-
seren maar het punt blijft dat men niet teveel
mensen bij elkaar wil hebben. En dat vraagt weer
om allerlei extra maatregelen en toezicht.

De interactieve kerststal trok vorig jaar zo’'n 10.000
belangstellenden. Het bijzondere was nou juist dat
bezoekers en met name kinderen overal aan
mochten komen, vrij konden rondlopen en men
elkaar in de herberg kon ontmoeten. Dat kan dit
jaar allemaal niet. Dan slaan we het maar een jaar
over om hopelijk volgend jaar des te meer te
kunnen genieten.

Maar wilt u nog
gens nagenieten
van de stal van
vorig jaar? Zoek
dan op internet
onder de
zoekterm
"Kerststal
Deventer" en u
vindt veel
filmpjes, enz.

Dit jaar geen kerstspelletjes spelen

Wat is er met de klok aan de hand?

Momenteel slaan de luidklokken niet elk kwartier. Er zit een storing in het
opwindmechanisme van het uurwerk. Ook staan de wijzers af en toe stil. We
zijn momenteel aan het kijken wat er aan moet gebeuren. Dit gaat nog wel

even duren.

22 - BROEDEREN

Het nieuwe jaar 2021

Het jaar 2020 is volstrekt anders verlopen dan een
ieder vooraf had kunnen denken. Het coronavirus
heeft onze maatschappij stevig in zijn greep
genomen met alle gevolgen van dien. Zoals overal
konden ook binnen onze parochie en ons geloofs-
centrum ruim drie maanden vieringen niet door-
gaan en moesten al onze activiteiten worden
afgelast. Gelet op de ontwikkelingen rond het
virus en de genomen maatregelen slaan we de
nieuwjaarsreceptie (begin januari) ditmaal over.
Laten we proberen samen het nieuwe jaar positief
in te gaan. Hopelijk zal een adequaat vaccin niet te
lang meer op zich laten wachten. We wensen alle
parochianen en al onze vrijwilligers het allerbeste
— en vooral een goede gezondheid — voor 2021 en
danken alle vrijwilligers voor hun inzet, inspan-
ningen en bijdrage, groot en klein, gedurende het
afgelopen jaar. Zonder hen allen kunnen we als
geloofscentrum en geloofsgemeenschap immers
niet bestaan.

Hartelijke groet aan u allen, Marga, Ger en Ben,
codérdinatoren geloofscentrum Broederen




Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar

Het is altijd veel werk om de kerk "Kerstklaar'te KC4 e
maken. Dat lukt dankzij onze vrijwilligers. Het
resultaat is elk jaar fantastisch.

Om u toch een beetje het kerstgevoel te geven,
hebben wij daarom op deze bladzijde een
foto-impressie opgenomen van voorgaande jaren.

Volgend jaar kunnen we hopelijk weer op een
normale manier Kerst vieren en naar de
interactieve kerststal.




Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 15 oktober is op 74-jarige leeftijd overleden
Conny de Bakker- van der Horst uit Bathmen. De
crematieplechtigheid heeft maandag 19 oktober
in besloten kring plaatsgevonden.

Op 20 oktober is op 89-jarige leeftijd overleden
Piet Huijsmans. De uitvaartviering en begrafenis
hebben zaterdag 24 oktober plaatsgevonden. Zie
verder: “Wij gedenken.”

Vormselviering

Op zaterdag 10 oktober
hebben 12 kinderen, uit
Lettele, Bathmen en Deventer
het H. Vormsel ontvangen.
Een leuke groep, jongens en
meisjes die goed meededen
tijdens de voorbereiding. Hierbij werden wij
meerdere keren ondersteund door Marc
Brinkhuis.

De coronacrisis kwam en alles werd anders.

Op 9 oktober zijn we nog één keer bij elkaar
gekomen voor een opfrisbijeenkomst. Mooi om te
merken dat de kinderen gelijk weer klikten met
elkaar, ondanks de langere tijd die er tussen had
gezeten. Een mooie vormselviering, toegediend
door Vicaris Ronald Cornelissen. Het prachtige,
enthousiaste jongerenkoor "Magnificent”
verzorgde de zang onder leiding vanRob van den
Berg.

Bijzonder was dat alleen de kinderen en hun eigen
gezin bij de viering aanwezig konden zijn. De
viering was te volgen via de Livestream.

Nogmaals jullie allemaal, "Gefeliciteerd!"

Wij wensen jullie een mooie en liefdevolle
toekomst met de kracht van de H. Geest.

Debby Brinkhof & Marthy Lebon-Krans

Een week van gebed

In de week van 17 tot en met 24 januari
2021 hebben de drie kerken, Bathmen,
Okkenbroek en Lettele weer een gezamenlijk
rooster voor oecumenische vieringen
samengesteld. Thema: "Blijf in mijn liefde."

24 - LETTELE

Tijden:

Zondag 17-1 in Bathmen om10.00 uur.
Dinsdag 19-1 in Okkenbroek, om19.00 uur.
Woensdag 20-1 in Lettele om 19.00 uur.
Zaterdagavond 24-1 in Bathmen om 19.00 uur.

Kaarsje opsteken bij de
Kerststal

Nu er met de Kerstdagen
geen vieringen in de kerk
zijn en alleen via de live-
stream te zien zijn, is er op
beide Kerstdagen gelegen-
heid om de kerststal te bekijken en een kaarsje op
te steken.

Op 1ste Kerstdag is de kerk hiervoor open van
11.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 15.00
uur. Op 2de Kerstdag is de kerk hiervoor open van
11.30 uur tot 12.30 uur. Wilt u wel rekening
houden met de 1,5 meter afstand in verband met
andere bezoekjes aan de kerststal.

Adventscollecte

Weekenden 28/29 november tot en met
weekend 19/20 december is de Adventscollecte.
De collectebus hiervoor staat achterin de kerk.

Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot 30 januari 2021 doen
kerken mee aan de Actie Kerkbalans. Voor iede-
reen is de kerk op één of andere manier van waar-
de. U ontvangt een envelop met het verzoek bij te
dragen aan onze Lebuinusparochie. Wij hopen te
mogen rekenen op een ruimhartige bijdrage, om
belangrijke taken te kunnen blijven vervullen.

Mc,f wensen w allen een Z a/zg ;%’)‘JZ%"J’I‘
en een fe/a.éézg en sz Niewnyfaar



Kerstviering en "Rondom de Stal"

Kerst zal er ook dit jaar voor de kinderen anders
uit zien, omdat er geen traditionele kerstviering
en er geen ‘Rondom de Stal’ zal zijn. Achter de
schermen zijn we echter wel aan het
brainstormen om een alternatief te bedenken.
Zowel voor de kinderen die normaal naar
‘Rondom de Stal’ gaan, als de kinderen die iets
ouder zijn en naar de basisschool gaan, zullen we
proberen iets anders leuks te bedenken om toch
de Nicolaaskerk
en de kerstsfeer
coronaproof
samen te
brengen.
Nadere info zal
volgen via
verschillende
bronnen, zoals
onder andere de
site van de kerk
en Lettele.nl.

Kerststal

Voedselbank

In Nederland leven meer dan een miljoen
mensen onder de armoedegrens.

De voedselbank Deventer helpt wekelijks ruim
200 gezinnen en delen een voedselpakket uit.
Ook vragen ze om Douwe Egberts punten. De
kratten en een bus voor de koffie/theepunten
staan vanaf 29 november achterin het
kerkportaal.

Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers worden niet betaald. Voor de kerk zijn
vrijwilligers onbetaalbaar en van onschatbare
waarde. Wat zou een geloofsgemeenschap zijn
zonder vrijwilligers.

Daarom willen wij als werkgroep pastoraat en
coordinatoren iedereen die op welke wijze dan
ook vrijwilligerswerk doet hartelijk dank zeggen
voor het vele werk in het afgelopen jaar. Behalve
tijd, heeft het bij u ook zeker veel voldoening
gebracht. Daarom nogmaals dank voor je inzet en
de bewezen diensten in welke vorm dan ook voor
onze Nicolaaskerk.

Een prachtige foto genomen in 2019. Jaarlijkse laten de kosters hun creativiteit in kerk zien . Ook
bloemendames brengen kerstsfeer in de kerk. Kerstfeest in onze sfeervolle parochiekerk.




-~ Stationsweg 9
N 8131DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com :
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl 1 48
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Jubilarissen Rouw en Trouwkoor.

Tijdens een gezellige bijeenkomst van alle
koorleden, zijn de dames Gerda Haagen en Dinie
Elshof gehuldigd, voor 25 jaar koorlid, wat voor
hen een grote verrassing was. Onze felicitaties en
veel dank voor jullie inzet

Koperpoetsen in de kerk te Wijhe

Deze maand gaat het koper weer gepoetst worden
en wel op maandag 7 december.

Een ieder die graag wil poetsen is van harte
welkom. Vanaf 13.00 uur is de deur open.

Na afloop koffie/ thee in het klankbord.

Taizévieringen

Deze vinden plaats op: woensdag 20 januari, 24
februari en 24 maart om 19.00 uur in de
Nicolaaskerk. U dient zich wel aan te melden bij

de Scriba mevr. J. Boverhuis-Alberts,
tel.0570-522235 e-mail scriba@pgwijhe.nl

Deze vieringen worden gestreamd en zijn te volgen
op kerkdienst-gemist.nl

Allerzielenvieringen in Engelbert
Alle waardering voor beide Avondwakegroepen.

Zij hebben ons getroost, gesterkt en bemoedigd en

Handtekeningenaktie Advent kan dit jaar niet
doorgaan in verband met corona.
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Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot 30 januari 2021 doen
wij mee aan de Actie Kerkbalans. Voor iedereen is
de kerk op één of andere manier van waarde. U
ontvangt een envelop met het verzoek bij te
dragen aan onze Lebuinusparochie.

Kerstgedachte

De stille dagen komen eraan

Tijd om even stil te staan,
overdenken en bezinnen

afsluiten of opnieuw beginnen.

Wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen.

Laat ze zijn en laat ze achter.

De ergste worden zachter.

De mooiste krijgen een plaats in je hart.
Maak ieder jaar een nieuwe start.
Begin aan je oude of nieuwe dromen.
Laat het leven op je afkomen..

Heb lief, bewonder en geniet.

Meer dan dit leven heb je niet.

Agenda

Voorlopig nog geen vieringen in 't Weytendaal.
Boerhaar: elke donderdagavond om 19.00 uur
Eucharistieviering.

Wijhe: vrijdag 18 december, 15 en 29 januari
Eucharistieviering om 9.30 uur.

10 januari dopen om 12.30 uur te Wijhe.

Kopij voor deze pagina inleveren uiterlijk 4
januari 2021. Email: zoutengelbert@gmail.com

De redactie van deze pagina wenst u allen
zinvolle feestdagen en alle goeds voor 2021



WI1J WORSTELEN ONS DOOR DE CRISIS HEEN!!!

Vanuit de Engelbert wensen wij u allen
GEZEGENDE Kerstdagen en vol goede moed
naar 2021!!!

Wijhe Kerststal Boerhaar Kerststal

Deuren open op le en 2e Kerstdag

Wijhe:
le Kerstdag 14.30 - 16.00
Dagelijks deur open tot glazen wand van 10.00 — 16.00

Boerhaar:
10.00 — 16.00

Volg de coronamaatregelen:
1,5 meter — mondkapje — handen wassen — naam noteren



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Beste parochianen van Olst en Boskamp

Aan het einde van een jaar waarin we allen in
meer of mindere mate te lijden hebben gehad van
het coronavirus, maken we ons op voor Kerst.
Feest van de geboorte in een stal, feest van hoop
en van licht dat het duister overwint. Bij het
schrijven van dit stukje, begin november, weten
we nog niet hoe het erin de wereld, in ons land
en ons dorp dan uit zal zien. Het enige wat we
zeker weten, is dat het hoe dan ook Kerstmis zal
worden. Dat mogen we in elk geval in ons eigen
hart voelen en dat mogen we ook in ons eigen
huis uitzingen: "Nu zijt wellekome". Want juist in
de stille vrede in en met jezelf kan het wonder
gebeuren en kunnen we net als de herders in de
stal iets van de vreugde van Kerstmis voelen. We
wensen u hoe dan ook een zalig en vredig
Kerstmis en een gezegend 2021!

Coérdinatoren H. Willibrordkerk Olst/Boskamp

De kerk van Boskamp weer bij de tijd!

Zoals veel inwoners van Boskamp al wel hebben
gemerkt, is de torenklok weer helemaal up-to-
date. Er waren al geruime tijd problemen met de
klok en vooral de bewoners van St. Willibrord
raakten daardoor de tijd nog wel eens kwijt. Maar
dat is nu verleden tijd, want dankzij een gift van
de Stichting Vrienden van de Willibrordkerk is het
oude uurwerk nu vervangen door een moderne
computergestuurde moederklok die niet meer van
slag raakt. Tegelijkertijd is op rekening van de
parochie ook de luidinstallatie van de kerkklokken
vervangen, zodat we straks met een gerust hart
precies op tijd het nieuwe jaar 2021 kunnen
ingaan.

Oecumenische viering

Wereldwijd wordt van 17-24 januari 2021 de
jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid van de
Christenen gehouden. In Olst en Boskamp sluiten
we ons hierbij aan met een oecumenische viering
op zondag 17 januari om 10.00 uur. De locatie
wordt nog nader bekendgemaakt.

28 - BOSKAMP

Kerk in Actie

Tussen 29 november en 5 december wordt er door
Kerk in Actie huis-aan-huis gecollecteerd voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Deze
kinderen hebben onze hulp hard nodig, dus geef
aan de collectant aan de deur of stort uw bijdrage
op NL8SABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
vluchtelingenkinderen Griekenland.

PLUS-zegels over?

Wij vragen u om zegels voor de
PLUS-boodschappenpakketactie die u niet
gebruikt of over heeft beschikbaar te stellen aan
de minima in onze gemeente. Als u mensen kent
die dit boodschappenpakket goed kunnen
gebruiken, horen wij dat graag van u. U kunt de
zegels deponeren in dozen achterin de Dorpskerk
Olst en de Willibrordkerk Boskamp of afgeven bij:
Mariet van Oldeniel, Boskamp 28

Gerrie Holtkuile, Jan Schamhartstraat 24

Cees Vonk, Johan de Wittstraat 25

Frits Polman, Koolmees 10

Corrie Jacobs Averbergen 37

Hartelijk dank!

De Hoeksteen was vanwege onderhouds-
werkzaamheden in de St. Aloysiusschool tijdelijk
omgetoverd tot een waar kleuterparadijs. We
werden heel blij van de vrolijke en gezellige
uitstraling van onze parochiezaal.

Oud papier: 17 en 18 december



Kerstmis in onze kerk

Het pastoraal team heeft helaas moeten besluiten
dat er dit jaar geen publieke kerstvieringen in
onze kerken mogelijk zijn. In plaats hiervan
worden er met Kerst en Oud en Nieuw centraal
vieringen uitgezonden via internet
(www.heiligelebuinus.nl). Meer hierover elders in
dit Zout! Tijdens deze vieringen zullen ook de voor
Kerstmis opgegeven misintenties worden gelezen.
Wel zijn er op zondag 27 december en zondag 3
januari vieringen in Boskamp!

T8 2 Mo o 3

Kerk open tijdens de Kerstdagen

We willen in Boskamp de kerk wel in
kerststemming brengen zodat u en andere
bezoekers er even kunnen verblijven, een kaarsje
kunnen opsteken en er een moment van rust en
bezinning kunnen vinden in deze zo vreemde
Kersttijd. Daarom ook wordt de kerststal gewoon
opgebouwd en is de kerk op beide Kerstdagen
van 14.00 tot 16.00 uur open voor bezoekers.
Wilt u alleen of misschien met uw kinderen of
kleinkinderen de stal komen bekijken of gewoon
eens even rustig in de kerk zitten, dan bentu
zowel op 25 als op 26 december van harte
welkom!

Kerstgedachte

Het is geen gemakkelijke opdracht om in deze
rumoerige en onzekere tijden een kerstwens of
-gedachte te schrijven. En toch wil ik een poging
wagen zonder om de feiten heen te draaien en ze
weg te duwen alsof ze er niet zijn. Want van
vroeger weet ik nog, en in sommige landen leeft
dat nog steeds, dat wanneer je dingen niet
benoemt, dan zijn ze er ook niet.

De reclames op de tv schreeuwen ons toe dat we
kerstfeest moeten vieren. Waarbij ik denk: wat
bedoel je met Kerst? En wat moeten we vieren?
Het lijkt alsof we allemaal samen moeten zijn met
Kerst, waardoor de alleenstaanden zich nog
eenzamer voelen en de werkelijke boodschap van
Kerst ondergesneeuwd wordt.

Ruim 2000 jaar geleden werd er in een stal van
Bethlehem een kind geboren. Voor hem was er
geen plaats in een herberg. De moeder Maria, een
eenvoudig meisje, en Jozef, een eenvoudige
timmerman, hebben het met liefde ontvangen en
verzorgd. Al snel moesten ze vluchten omdat
koning Herodes bang was om zijn plaats en macht
te verliezen. Hij gebruikte daarbij geweld en
vermoordde onschuldige kinderen, terwijl juist dit
kind, Jezus, op aarde kwam om vrede te brengen
tussen mensen en volkeren. Nu, 2020 jaar later,
lijken de omstandigheden al net zo luguber. We
kunnen proberen dit met alle glitter en glamour
onder te laten sneeuwen, maar daardoor is het
niet weg en bestaat het nog steeds.

Daarom hebben mensen elkaar zo nodig om te
kunnen leven. Mensen hebben voedsel nodig.
Zieken en hulpbehoevenden hebben zorg nodig
die een ander hen kan geven. Mensen hebben
genegenheid en een luisterend oor nodig. Dit zijn
de basisbehoeften om een leefbaar leven te
hebben en die een mens goed doen, niet alleen
op 25 december, maar 365 dagen per jaar. Het
kindje Jezus kwam op aarde om vrede te brengen.
God heeft zijn belofte waargemaakt in dit kind:
vrede voor alle mensen.

Ik wens u allen een goede tijd in vrede en
gerechtigheid.

Diaken Henk Bosch

Zend ons een engel in de nacht
Als alles ons een raadsel is
Als ons de zekerheid en kracht
Ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel met uw licht
In onze slaap de metgezel
Die troost brengt in het vergezicht
Van God met ons Immanuel



Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 65 26 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie
Ouderenmorgen december 2020 Welkom Rasha!

Helaas zit de corona ons nog steeds dwars. We
hebben elkaar voor het laatst gezien in september
en daarna helaas niet meer. Tot januari zijn er
geen bijeenkomsten meer, dus ook ons traditioneel
kerstontbijt gaat niet door. Jammer !11!
Maar ter compensatie komen we voor het
kerstfeest persoonlijk bij u aan de deur met een
kerstattentie.

In de afgelopen tijd hebben we

)

' regelmatig telefonisch contact gehad.
Dat waren fijne gesprekken. Het zou
fijn zijn om ook elkaar eens

onderling te bellen. Jullie hebben allemaal een
telefoonlijst. Want dat is toch ook de kracht van
onze ouderengroep. Lieve groeten, Afra en Jannie.

Kerst

in het Titus Brandsma Huis
Dit jaar helaas alleen livestream vieringen
met Kerst, maar wij willen jullie toch de gelegenheid
geven om het TBH te bezoeken.

Wij zijn daarom open op eerste en tweede kerstdag

tussen 14.00 - 16.00 uur. U kunt tussen deze tijd binnen

lopen wanneer je wilt, om.o.a. de kerststal te
bewonderen of een kaarsje aan te steken. We houden u
op de hoogte als we meer kunnen/mogen organiseren!

Oankviering

Op 31 decemberis er om 19.00 uur een dankviering in
het TBH. Traditiegetrouw gaan Emile en Jannie Hilgers
daarin voor. U bent van harte welkom!

Film

Er rustte vooralsnog geen zegen op, maar.... we plannen

voor 7 januari ggwoon opnieuw de film met de

ondertussen symbolische titel: Demain tout commence!

(Morgen begint alles)

Stuur een mailtje naar titusbrandsma@heiligelebuinus ,
met als onderwerp "Film" . Wij kunnen u dan zonodig
op het allerlaatst nog bereiken.

30 - TITUS BRANDSMA HUIS

Rasha is een bekend

. gezicht in het TBH. We
zijn erg blij dat ze
besloten heeft ons te
helpen als BABber!

Ik ben Rasha Al-

' Khoury. Ik kom uit Irak.
1 Sinds augustus 2011
woon ik in Nederland met mijn ouders.

Ik heb in Irak gestudeerd en een bachelor
publieke administratie behaald aan
Baghdad University. Ik heb daar ook
gewerkt als financieel medewerker bij de
bank.

In Nederland wordt mijn diploma
gewaardeerd en erkend als HBO
bestuurskunde of overheidsmanagement.

Ik heb in Nederland op financieel vakgebied
gewerkt zowel betaald als vrijwilligerswerk.
En nu vind ik het leuk mij als vrijwilliger in te
zetten bij het Titus Brandsma Huis als
BABBER. Het is waardevol voor mezelf én ik
kan van mezelf iets geven aan anderen!

Oecumenische viering in T8H
24 januari 2021 om 10.30 uur
#BLUF IN MUN LIEFDE

Pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den
Berg en dominee Trijnie Plattje gaan samen
voor in deze viering.

We nemen ook afscheid van Trijnie Plattje
die in januari met emeritaat gaat. Altijd een
beetje weemoedig om iemand uit te
zwaaien, maar dankbaar voor de jaren van
mooie samenwerking en wederzijdse
inspiratie.

U ontvangt te zijner tijd nog bericht in de
mail over de wijze van aanmelden.



Dit jaar is heel anders verlopen dan dat we in
januari gedacht hadden. Het afgelopen jaar heeft
voor een groot deel in het teken gestaan van coro-
na. Soms wat meer, dan wat minder en nu zijn de
teugels weer wat strakker aangetrokken. Dit heeft
voor ons allemaal invloed op ons sociale leven.
Veel dingen kunnen we niet meer doen zoals we
gewend waren. Tradities binnen het gezin/familie
komen te vervallen of moeten erg aangepast
worden.

Dit geldt zeker voor Kerstmis. Door de beperkende
maatregelen is het niet mogelijk om samen te
komen in de kerk, maar moeten we de eucharistie
vieren via de livestream. Het is jammer dat het zo
moet, maar laten we ons toch met elkaar
verbonden voelen tijdens deze viering.

Wat de beperkende maatregelen zijn aan het eind
van het jaar, weten we niet. Laten we hopen dat
we iets meer bewegingsvrijheid hebben en
krijgen, waardoor we toch een beetje Kerst en
Oud en Nieuw samen kunnen vieren.

Laten we in deze tijd ook niet vergeten om te
kijken naar onze medemensen, opa’s en oma’s,

buren, alleenstaanden, zieken. Zij missen vele
sociale contacten. Laten we proberen om eens
wat vaker wat van ons te laten horen. Door een
belletje, een kaartje, helpen met de boodschap-
pen. Zodat het voor hen nu en straks met de
feestdagen niet een periode is om tegenop te
zien, maar voor zover het mogelijk is toch te
kunnen genieten in deze tijd van beperkingen en
maatregelen.

Verlies de moed niet, blijf hoopvol, er komt weer
een tijd waarin we weer "normaal" kunnen leven
en werken. Misschien wel sneller dan we denken.
Maar ondanks alles, niet wetend wat er komen
gaat, ondanks dat we ons in verband met onze
gezondheid en die van onze medemensen,
moeten houden aan de geldende maatregelen
wens ik jullie, mede namens de Beheergroep van
het Titus Brandsma Huis een

Zalig Kerstfeest en

een voorspoedig Nieuwjaar

Thea Engelen




Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL87 RABO 014615125
Cotrdinator:  Jos Egherts

Ontmoetingsochtenden en corona

We draaien alweer en tijdje, ondanks het feit dat
we ons aan de coronaregels moeten houden. We
zitten nu in een grotere ruimte en op gepaste
afstand van elkaar. Dat laatste kost de meesten
van ons veel moeite, want we waren het zo knus
gewend. Helaas zijn we per 4 november weer
genoodzaakt om voor minstens 14 dagen te
stoppen met al onze activiteiten daar de Driehoek
moet sluiten. Als het dan weer mogelijk is, kunnen
we op woensdag 25 november weer herstarten.

Herbergvieringen

De vieringen van zaterdag 7 en 19 november
komen door de (tijdelijke) sluiting helaas te
vervallen. In december zou het dan weer kunnen
op zaterdag 19 december. 5 december vervalt ook
in verband met pakjesavond. Gebruikelijk om
16.30 uur inloop met thee/koffie en om 17.00 uur
de viering.

Filmavond

Goed nieuws voor onze harde kern filmhelden. We
mogen met maximaal acht personen een film-
avond houden. Natuurlijk zijn er voorzorgsmaat-
regelen en de vertoning is onder voorbehoud van
de maatregelen die de gemeente Deventer en/ of
de rergering neemt en verder met de bekende
RIVM-maatregelen.

Op 2 december (indien mogelijk) maken we weer
een begin met onze maandelijkse filmavonden.
We draaien dan Hidden Figures, in 'tZout van
november uitgebreid toegelicht.

DT a8

Bave OvELOwE 1§ o,
MARTIN LUTHER KING

DAYID BYELOWE
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Herdenkingsviering

Op zaterdag 10 oktober hebben we in Schalkhaar
eindelijk afscheid kunnen nemen van onze
mede-oprichtster van de Herberg Marianne
Zomer. Het was een ingetogen viering, die door de
coronabeperkingen niet helemaal volgens
Mariannes plannen kon verlopen. Bij het verlaten
van de kerk kregen we bijgaande laatste groet van
haar mee:

Mijn laatste woorden zijn voor jullie
waar ik zoveel van hou

Jullie liefde, steun en begrip

ik weet nief waf ik zonder moefen zou

Ik heb gevochten, gestreden wat ik kon
en heb met jullie steun

veel kunnen doorstaan

maar mijn lichaam en geest

ze kunnen het niet meer aan

Het is voor mij tijd om los te laten
maar afscheid nemen we nief

want ik houd me nog aan een ding vast
dat iedereen elkaar daar,

daar waar ik heen ga,

elkaar weer ziet

Ik houd van jullie, veel liefs

Op 6 januari draaien we SELMA.

In 1965, ruim een eeuw na de Amerikaanse Burgeroorlog, barsten in de staat
Alabama diverse protesten los. De Afro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht
voor minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoger op na de dood van
een jonge Afro-Amerikaan en de arrestatie van Annie Lee Cooper en explodeert
wanneer de protestmars van het stadje Selma naar de hoofdstad Montgomery
eindigt met bruut geweld en de boeken ingaat als Bloody Sunday. Ze laten het
er echter niet bij zitten. Onder leiding van Martin Luther King, Jr. ontstaat één
van de grootste protestmarsen ooit.



oPruimen

Opruimen. Misschien hebt u het ook gedaan in die
eerste periode, dat velen van ons aan huis
gebonden waren. De zolder, de garage. Misschien
hebt u— net als wij — geprobeerd er iets van te
verkopen of was er een zoon of dochter, neef of
nicht, die uit huis ging, blij mee. Wat over bleef
kon naar de kringloopwinkel of uiteindelijk bij het
afval.

Mijn man en ik zijn ook eens door onze kleding-
kast gegaan. En ja, wat doe je daarmee? Vroeger
bracht ik het naar het Leger des Heils. Een goed
doel. Dit keer wist ik via een vriendin, dat ik het bij
Stichting Babyspullen kon brengen. Zij kennen
mensen, die rechtstreeks in contact staan met
mensen die van een minimum moeten rond-
komen.

Omdat we wisten, dat het echt goed terecht zou
komen, waren we bereid rigoureus te werk te
gaan. En daar lag alles op stapels. Van kleding, die
er gewoon goed uitziet, is het wel helder wat je er
mee doet: in een tas voor mensen, die het goed
kunnen gebruiken.

Maar wat doe je met kleding, die niet goed meer
is? Waar iets aan versteld moet wordOen of waar
gaten in vallen. Moet dat gewoon bij het afval?
"Nee", zei deze vriendin, "dat kun je ook geven.
Het is wel fijn als je het zelf al sorteert, anders
moet iemand anders daar nog tijd en energie in
steken. Dat komt in een voddenzak. Die vodden
worden verkocht en de opbrengst is voor Stichting
Babyspullen. Daar kopen zij bijvoorbeeld
speentjes van, dingen die niet tweedehands
doorgegeven mogen worden. En al helemaal niet
in deze tijd met een rondwarend virus."

En wat doe je met ondergoed? Wat was ik blij met
zo'n vriendin. Daar kon ik het tenminste gewoon
aan vragen. Mijn moeder had me altijd geleerd,
dat zoiets als ondergoed in de afvalzak hoort. Dat
ga je niet tweedehands dragen en dus ook niet
tweedehands doorgeven.

Maar deze vriendin legde mij uit: "Als je van een
minimum moet rondkomen met jouw gezin met
een aantal kinderen, dan is een keertje de winkel
in gaan en ondergoed kopen een duur dagje. Je
bent zo een paar tientjes kwijt. En voor iemand
met een minimuminkomen is dat heel veel. Als
ondergoed er gewoon goed uitziet, dan doe je dat
mooi in een tas en wij zorgen, dat dit bij de juiste
mensen komt."

Zo ben ik aan de slag gegaan. Ik heb alles gesor-
teerd en kon deze vriendin de nodige tassen met
inhoud overhandigen. Een paar dagen later kreeg
ik een appje: "Alle kleding is onderverdeeld. Een
gezin helemaal van slag, zo blij." Een week later
nog een appje met een foto van een plantje. Ik
antwoordde dat dat niet had gehoeven. Nee,
klopt, maar het was niet duur en het gezin vond
het leuk te bedanken. Dat moet ik dan ook weer
respecteren.

Al met al ben ik een stuk "lichter" en heb ik er echt
wat bij geleerd. En wat voelt dat goed!
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Naar de kerk in december

waar dag tijd voorganger
zaterdag 28 en zondag 29 november

Boskamp za 19.00 F. Zandbelt

Boerhaar 70 09.00 G. Nijland

Lettele o 09.00 G. de Bekker

Dorpskerk, Diepenveen zo 10.00 L. Gunnink-van den Berg
Broederen 0 10.30 J. Verweij

soort viering koor
le zondag van de advent
eucharistie
eucharistie
eucharistie
oecumene
eucharistie

Caecilia

zaterdag 5 en zondag 6 december 2e zondag van de advent

Boskamp za 13.00 G. Nijland eucharistie

Herberg van Ars 73 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele za 19.00 R. Cornelissen eucharistie

Boskamp o 09.00 R. Cornelissen eucharistie

Wijhe 0 09.00 parochiaanvoorganger gebed (aecilia
Broederen 20 10.30 L. Gunnink-van den Berg communie Schola
Schalkhaar 0 10.30 R. Cornelissen eucharistie Brugkoor
zaterdag 12 en zondag 13 december 3e zondag van de advent

Boskamp za 19.00 G. de Bekker eucharistie Ardente
Lettele 70 09.00 R. Cornelissen euchariste

Wijhe 20 09.00 H. Limbeek eucharistie (aecilia
Broederen 70 10.30 R. Cornelissen eucharistie (Caedilia
Schalkhaar 0 10.30 G. Nijland eucharistie Nicolaaskoor
donderdag 17 december

Broederen do  19.00 G. de Bekker /M. Brinkhuis  viering van Barmhartigheid Magnificent
zaterdag 19 en zondag 20 december 4e zondag van de advent

Lettele za 19.00 L. Gunnink-van den Berg communie

Lettele 73 19.00 L. Gunnink-van den Berg communie

Boerhaar 70 09.00 G. de Bekker eucharistie (aecilia
Boskamp o 09.00 M. Brinkhuis communie

Broederen 0 10.30 H. Limbeek / M. Brinkhuis eucharistie (aedilia
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie

zondag 27 december Feest van de Heilige Familie

Boskamp 0 09.00 (. de Bekker eucharistie gemengd
Lettele 70 09.00 F. Zandbelt eucharistie

Wijhe o 09.00 C. Broekhoff communie (aecilia
Broederen 70 10.30 G. de Bekker eucharistie (aediilia
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie Nicolaaskoor

Het bestuur van de PCl wenst u fijne feestdagen en dankt u hartelijk voor uw gift.

Traditioneel collecteert de PCl bij de kerstvieringen. Dit jaar is er echter geen
deurcollecte waarin u ons werk kunt ondersteunen. Wel kunt u uw waardering
voor het werk van de PCl ondersteunen door een bijdrage te storten op
rekeningnummer NLO9 INGB 0659 9672 94 van de PCl Heilige Lebuinus Deventer.
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en tijdens de feestdagen

Uitsluitend livestream-vieringen!

Kerstavond 24 december, 17.00 uur
vanuit Rijssen gebedsviering speciaal voor gezinnen/kinderen
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen,
pastoraal werkers Wilhelmien Wichers Schreur en Jeannette Koopman

Kerstavond 24 december, 19.00 uur
vanuit Schalkhaar nachtmis met bekende kerstliederen
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en pastoraal werker Clazien Broekhof

Kerstavond 24 december, 21.30 uur
vanuit Raalte nachtmis met Gregoriaanse zang en Nederlandse kerstliederen
voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Marc Brinkhuis

1e Kerstdag 25 december, 08.00 uur
vanuit Raalte herdertjesmis (dageraadsmis) met bekende kerstliederen
voorgangers pastor Gauthier de Bekker en pastoraal werker Lonneke Gunnink

1e Kerstdag 25 december, 10.30 uur

vanuit Rijssen dagmis met bekende kerstliederen
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen, diaken Marc Brinkhuis,
pastoraal werkers Wilhelmien Wichers Schreur en Jeannette Koopman

2e Kerstdag 26 december, 10.30 uur
vanuit Schalkhaar eucharistieviering
voorgangers pastor Gé Nijland en diaken Fokko de Graaf

Oudjaarsdag 31 december, 17.00 uur
vanuit Schalkhaar vesperviering
voorgangers pastor Gauthier de Bekker,
pastoraal werkers Clazien Broekhoff en Lonneke Gunnink-Van den Berg

Nieuwjaarsdag 1 januari, 10.30 uur
vanuit Rijssen eucharistieviering
voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis

Gebedsintenties

Tijdens de Kerstvieringen en de vieringen op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag worden de opgegeven
gebedsintenties uit de Heilige Lebuinus Parochie een kwartier voor aanvang van de viering genoemd in
de livestream vanuit Schalkhaar. Uw intenties worden tijdens de vieringen ook in beeld gebracht. Alle
vieringen kunnen ook op een later tijdstip door u worden bekeken.

Van harte wensen we u een Zalig Kerstmis en een gezegend 2021!
Het pastoraal team en bestuur

Collecte/giften

Wij vragen u vriendelijk in deze decembermaand om uw collecte/gift aan ons over te maken. Nu de
Kerstvieringen digitaal worden uitgezonden missen we natuurlijk deze inkomsten. De vaste lasten gaan
echter door en er zijn extra kosten gemaakt in verband met de hygiénische maatregelen in onze kerken
en de extra initiatieven die zijn ontplooid (bijv. de livestream-vieringen). Uw collectegeld of gift kunt u
op een veilige manier aan ons overmaken via de IDEALknop op de website of door gebruik te maken van
een overschrijving op onze bankrekening onder vermelding van collecte
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Naar de kerk in januari

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 2 en zondag 3 januari Driekoningen
Boskamp za 13.00 G. Nijland eucharistie
Herberg van Ars 73 17.00 parochiaanvoorganger gebed
Lettele 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie
Boskamp o 09.00 G. de Bekker eucharistie gemengd
Wijhe 0 09.00 H. Limbeek eucharistie (aedilia
Broederen 70 10.30 J. Verweij eucharistie Schola
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie Nicolaaskoor
zaterdag 9 en zondag 10 januari Doop van de Heer
Boskamp za 19.00 G. Nijland eucharistie Spirit
Lettele 70 09.00 M. Brinkhuis communie
Wijhe o  09.00 parachiaanvoorganger gebed (aedilia
Broederen 20 10.30 M. Brinkhuis communie (Caecilia
Schalkhaar 0 10.30 R. Cornelissen eucharistie
zaterdag 16 en zondag 17 januari 2e zondag van het jaar
Lettele za 19.00 G. de Bekker eucharistie
Boerhaar 70 09.00 H. Limbeek eucharistie Caecilia
Bathmen 0 10.00 L. Gunnink-van den Berg oecumene
Olst 70 10.00 F. de Graaf / H. Damstra pecumene Cantors
Broederen 0 10.30 G. de Bekker eucharistie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 R. Cornelissen eucharistie LIVE STREAM
zondag 24 januari 3e zondag van het jaar
Boskamp zo  09.00 parochiaanvoorganger gebed
Lettele 70 09.00 G. de Bekker eucharistie
Wijhe, Nicolaaskerk  zo 10.00 M. Veenstra oecumene
Titus Brandsma Huis ~ zo 10.00 L. Gunnink-van den Berg/  oecumene

T. Plattje
Broederen 70 10.30 parochiaanvoorganger gebed (aecilia
Schalkhaar 0 10.30 G. de Bekker eucharistie LIVE STREAM

2021

Actie
Kerkbalans

Collecte

In coronatijd wordt er niet langs de banken gecollecteerd. Wel kan achterin de kerk in een schaal of
een bus een bijdrage gedeponeerd worden en verder kan men gebruik maken van een QR-code of via
de bank geld overmaken. Tijdens live-streamvieringen kan er niet in de kerk gedoneerd worden, maar
deze vieringen kosten wel geld. Graag ontvangen we uw bijdrage via de bank op onze rekening
NL89RABO 01182022944 t.n.v. H. Lebuinus Parochie
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Overige Vie I‘in gen in december en januari

woon- en zorgcentra

maandag
10.30 Averbergen Olst v
10.30 Averbergen Olst v
dinsdag
09.30 Ludgerus Deventer EV
09.30 Weijtendaal Wijhe EV
09.30 Weijtendaal Wijhe v
woensdag
10.15 Park Braband Schalkhaar ~ EV
10.30 Huize Salland EV
11.00 Willibrordkapel Boskamp

EV
vrijdag
10.30 Bloemendal Deventer EV
19.00 Sparrenheuvel Diepenveen OV
zaterdag
19.00 Sparrenheuvel Diepenveen  EV
zondag
10.00 Elisabethskapel Brinkgreven GV
10.00 Elisabethskapel Brinkgreven OV
10.00 PW Janssen Colmschate v
10.00 PW Janssen Colmschate v
10.30 St.Jozef Deventer v
10.30 St. Jozef Deventer EV
11.15 Groote en Voorster Deventer (V

jan: 4
dec: 14

dec:8

jan:12
dec:22
jan: 26

dec:2
jan:6
dec: 16
dec:9,23
jan:12, 26

dec:4
jan:15

jan: 2

dec: 6,20
jan:3,17
dec:13,27
jan: 10, 24
dec: 13

jan: 10

niet op 13 dec
jan:3,10

jan: 24
dec:6,20, 25,27
jan: 10, 24

vaste wekelijkse vieringen

maandag
0830 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
10.00 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar

09.30 Titus Brandsma Huis
Colmschate

18.00 Vredeskapel Schalkhaar

18.30 Vredeskapel Schalkhaar

1845 Vredeskapel Schalkhaar

19.00 Vredeskapel Schalkhaar
donderdag

0830 Vredeskapel Schalkaar
19.00 Willibrordus Boerhaar
vrijdag

0830 Vredeskapel Schalkaar
09.00 Broederenkerk Deventer

09.00 Nicolaas Lettele

morgengehed

morgengehed

Ev

rozenkransgebed alleen dec
avondgebed

morgengehed

EV

aanbidding

biecht

vesper nietop 20 en
27 jan

EV

morgengehed

Ev nietop 24 en
31 december

morgengehed

Ev niet op 25 dec
enljan

Ev niet op 25 dec
enljan
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28 en 29 november

EC Schalkhaar — Herman en Annie van Oldeniel-de Witte, Mies Huis in
't Veld-Hekkert, Marietje Schutte-Kuttschreutter (namens de buren), Annie
en Wim Mulder en Martin, Leida Battels-Rooze, Piet Mulder, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard Lenferink, Frans Verhaard, Lenie en
Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Bernard en Rita en Herman Klein Overmeen
Broederen — Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp
Nicolaas Lettele — Dinie Tibben-Evers (jgt), Kitty Bettenhaussen-de
Wijn, Trees en Jan Brinkman-Oosterhuis, Bart Elferink, Johannes Groot
Koerkamp en Wilhelmina Groot koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit
en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Anny en Herman Huis in 't
Veld-Groot Lipman, Joop en Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, ouders Schip-
horst-Lammertink, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink
Kruit-Hofstede, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — Gerritdina Johanna lsseldijk-Overmars (jgt),
Bertus Mentink, Jan Logtenberg, Ferco & Marinda en overleden fam. Log-
tenberg-Yan Rossum, Johan en Riek Elshof-Meiberg, Diny lsseldijk-
Bouwmeester (jgt)

Engelbert Boerhaar — Bernard van den Berg, Theo Giesen, Wim Koe-
koek, Jan, Ria en Louis, Anne en Antoon van den Berg, overleden ouders
Van Vilsteren-Kolkman en pater van Vilsteren, Jan en Diene Schutte-Koe-
koek, overleden ouders Beumer-Voshaar

5 en 6 december 2020

EC Schalkhaar — Antoon van Oldeniel (namens de buren), Herman en
Marie Hoppen-Kappert, Theo en Leny Nas-Willemsen, Frans Groot Koer-
kamp, Hans Ganzeboom, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haver-
kamp-Groot Koerkamp, Frans Verhaard, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry

Broederen — pastoor Van Oostrum, Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller,
voor alle vrouwen die in coronatijd moeten bevallen en voor hun kinderen
Nicolaas Lettele — Conny de Bakker, Dine en Jan Daggenvoorde-
Oosterwijk, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Anton en
Miny ten Have-Klein Swormink, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Herma-
nus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk. Wim Kruit, Ciska Kruit , Willy en
Diny Obdeijn-Walraven, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Her-
manus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - overleden ouders |Jsseldijk-Overmars,
Herman en Annie Roesink-Bosgoed, overleden ouders Kleinherenbrink-
Pronk, overleden fam. Tiebot-Kolleman, Doortje Schuck-Visscher, Herman
ten Have, Anton Hulman, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan Elshof,
Gerda Tiebot, overleden fam. Wissink-Tiebot

Engelbert Wijhe — Ans jansen-Sonneberg, Wim Strijdveen, Herman
en Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en
Marietje Elshof
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12 en 13 december 2020

EC Schalkhaar — Antoon en Minie Groot Koerkamp-Boerkamp,
Christine Dioncre-van Boxtel, Henny Huis in 't Veld, Frans Groot Koerkamp,
Anton Kleverkamp, Frans Verhaard, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry,
Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Bernard en Rita en Herman Klein
Overmeen

Broederen — Riet Golbach, fam. v.d. Werf-Simons, Marijke Windmeijer,
voor alle vrouwen die in coronatijd moeten bevallen en voor hun kinderen
Nicolaas Lettele — Albertus Duteweert(jgt), Conny de Bakker,
Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman,
Richard ten Have, gebr. Hermanus Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en
Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus
WichinkKruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Joop en Diny
Lwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — Bernard Koerhuis, Bernard en Mien Schutte-
Wellenberg, overleden fam. Jansen-Tiebot

Engelbert Wijhe — Wim Strijdveen, Herman en Riek Hauptmeijer en
overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof

19 en 20 december 2020

EC Schalkhaar — Kaatje Willemijn Biesterbos, Hein en Mien Veldkamp-
de Haan, Wim Wouters, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry

Broederen — voor alle vrouwen die in coronatijd moeten bevallen en
voor hun kinderen

Nicolaas Lettele — Conny de Bakker, gebr. Hermanus,Johannes en
Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Willy en Diny
Obdeijn-Walraven, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Anton en
Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink-
Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Wilhelmus Zandbelt en
Wilhelmina Zandbelt-Bloemenkamp, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp — Gerritdina Johanna Usseldijk-Overmars (jgt),
Wilhelmina Albers-Veldhuis

Engelbert Boerhaar — voor de zieken namens Lentebloesem,
Bernard van den Berg, Theo Giesen, Wim Koekoek, overleden fam. Boerhof,
Geert Heuver, Anne en Antoon van den Berg, Jan, Ria en Louis, Graats en
Miene Boerhof-Brouwer, Betsie Schurink-Schrijver, Jan en Diene Schutte-
Koekoek




Intenties tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw

Tijdens de Kerstvieringen worden de opgegeven gebedsintenties een kwartier voor aanvang van de
livestream-viering genoemd en/of tijdens de viering in beeld getoond. De intenties van 24 en 25 december
worden gelezen op 24 december om 19.00 vanuit EC Schalkhaar. De intenties van 26 december worden
gelezen op 26 december om 10.30 uur vanuit EC Schalkhaar. De intenties van 31 december en 1 januari
worden gelezen op 31 december om 17.00 uur vanuit EC Schalkhaar. Alle vieringen kunt u ook op een later

tijdstip bekijken.

EC Schalkhaar 24 & 25 december LIVE STREAM 24
december 19.00 uur — Theo en Leny Nas-Willemsen, Mies Huis in 't
Veld-Hekkert, ouders Mentink-te Lintelo, ouders Haverkamp-van den Berg,
Annie en Wim Mulder en Martin en Jan, ouders Antoon en Marietje Kolk-
man, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, ouders Bertus en Toos Pleizier-
Evers, ouders Veldkamp-Winkels, Frans Groot Koerkamp, Hans Ganzeboom,
Rients Hettinga en Edward, Berard, Rita en Herman Klein Overmeen,
Herman en Marie Hoppen-Kappert, Miene van Duuren-Koers, ouders Huis
in 't Veld-Roddeman, ouders Groot Koerkamp-Gooiker (jgt), Hein Groot
Koerkamp (jgt), Herman en Annie van Oldeniel-de Witte, Annette Huren-
kamp-Mulder, ouders Mulder-Maatman, Bart Harmsen, Femy van Eunen-
Schiphorst, Hans Veldkamp, Henny Huis in 't Veld, Henk Hassink, Wim Jonk-
man, Anton en Mien Wichink Kruit, Piet Mulder, Anton Kleverkamp, Chris
Brand, Bennie en Corry Welling, Jan Wiggers en Vincent, Ferry Bakker,
ouders Broekman-Alberts, Antoon Schoenaker en Hans ten Brugge, Gerard
Pelgrom

EC Schalkhaar 26 december LIVE STREAM 26 december
10.30 uur — Herman en Annie van Oldeniel-de Witte

Broederen 24 december & 25 december LIVE STREAM
24 december 19.00 uur — Marijke Windmeijer, Clé Nijmaller, over-
leden ouders Hogenstijn-Nijmdller, fam. De Kort-Holtkamp, Antoon en
Truus Nijboer-Kunne, Gerhard en Marie Koolhof-Lokate, overleden ouders
Si-mons-Woertman, Bert Soons, Henri Bernardus Antonius Dukkerhof,
Edward Hendricus Antonius Dukkerhof, Marijke Windmeijer, Bert Soons
Nicolaas Lettele 24 & 25 december LIVE STREAM 24 de-
cember 19.00 uur — Bernard Aarnink en overleden familie, Bertus
Aarnink, Conny de Bakker, Theo en Riek Bijsterveld-Daggenvoorde en Ben-
nie en Erik Poll, Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Gerrit en Anny
Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp,
ouders de Brouwer-Kruit, Bart Elferink, Johannes Groot Koerkamp en Wil-
helmina Groot Koerkamp-Jonkman, Richard ten Have, Jan en Annie ten
Have-Haarman en Dianne ten Have-Overvelde, Bernard en Jet Huis in 't
Veld-Groot Koerkamp, Anny en Herman Huis in 't Veld-Groot Lipman, Jan
en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, ouders Klein Swor-
mink-Haverkamp, Joop en Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodik, ouders Leerkes-Daggenvoorde en
overleden familie, Jan en Bets Lorkeers-Maatman, Herman en Jo Lubbers-
de Ruiter en overleden familie, Hein Marsman, Ben van Oldeniel, overleden
fam. Oosterhuis-Klein Swormink, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koer-
kamp, ouders Schiphorst-Llammertink, Anton en Miny ten Have-Klein
Swormink, Dinie Tibben-Evers, ouders Tiebot-Hazelekke, Wim Westerbeek,
Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede,
ouders G. Zandbelt-Zuidberg, Hennie Schiphorst en overleden fam.
Schiphorst-Huis in "t Veld

Nicolaas Lettele 26 december LIVE STREAM 26 decem-
ber 10.30 uur — Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Trees en Jan
Brinkman-Oosterhuis , gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink
en Annie, Bernard en Jet Huis in 't Veld, Anny en Herman Huis in 't Veld-
Groot Lipman, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim

Kruit, Ciska Kruit, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hof-
stede, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp Kerst 2020 LIVE STREAM 24
december 19.00 uur — overleden ouders Kleinherenbrink-Pronk,
Hein en Trees Dollenkamp-Kleinmeulman, overleden fam. Van Rossum-
Mentink, overleden ouders Straatman-Kinds, Antoon en Annie Schoenaker,
Betty van der Vegt-Bloemen, Johan Elshof, Wim Legebeke, overleden
ouders Kinds-Hollegien en kinderen, overleden fam. Huysmans-Van
Oldeniel, overleden fam. Van Oldeniel-Smit, overleden fam. Roddeman-
Koolhof, overleden ouders Albers-Veldhuis en Harrie, Bernard en Toos Cas-
teel-Dollenkamp, overleden fam. Tiebot-Kolleman, Jan en Toos Logten-
berg-Dollenkamp, overleden ouders Viaskamp-Holtkuile, Jan en Annie Tie-
bot-Walraven en Hans Tiebot, Hein en Annie Groot Koerkamp-Havekes, Ge-
rardus Henricus Groot Koerkamp, overleden fam. Boerkamp-ten Have, Her-
man ten Have, Anton Hulman, Bertus Mentink, Bernard Koerhuis, Jan Log-
tenberg, Ferco en Marinda en overleden fam. Logtenberg-Van Rossum, Jo-
han en Riek Elshof-Meiberg, overleden fam. Kleinherenbrink-Bourgonje,
Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan Elshof, Gerda Tiebot, overleden
fam. Wissink-Tiebot, Bernard en Mien Schutte-Wellenberg, overleden fam.
Jansen-Tiebot

Engelbert Boerhaar Kerst 2020 LIVE STREAM 24
december 19.00 uur — Bernard van den Berg, Theo Giesen, Wim
Koekoek, ouders Bruggeman-Elzebroek, Geert Heuver, Albertus en Marie
Logtenberg-Geerts, overleden fam. Hendriks, Jan, Ria en Louis, Wim en Jo
Stegeman namens de geloofsgemeenschap Engelbert, Martien, Bernard
en Mien Groote Schaarsherg-van der Weerd, overleden ouders Kruitbos-
Schutte , Tonnie Logtenberg en Miranda van de Berg, Herman en Annie
Neulen, Gerrit Schutte, Jan en Diene Schutte-Koekoek, Jara Hillebrand,
Marietje Harleman-Grooten en fam. Harleman-Grooten

Engelbert Wijhe Kerst 2020 LIVE STREAM 24 december
19.00 uur — Wim Strijdveen, Wim Nijkamp, Edwin Bouwhuis, overleden
ouders Leerkes-Oosterwijk

27 december
EC Schalkhaar — Herman en Annie van Oldeniel-de Witte, Antoon en
Minie  Groot Koerkamp-Boerkamp, Bernard Lenferink, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet
Broederen — Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
mevr. Van Nooten
Nicolaas Lettele — Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Trees en Jan
Brinkman-Oosterhuis , gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink
en Annie, Bernard en Jet Huis in 't Veld, Anny en Herman Huis in 't Veld-
Groot Lipman, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim
Kruit, Ciska Kruit, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hof-
stede, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Boskamp — overleden ouders Lugtenberg-Boerkamp, overleden ouders
Van Vilsteren-Jansen-Blanke, Bep en Jan
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31 december en 1 januari

EC Schalkhaar LIVE STREAM 31 december 17.00 uur -
ouders Bertus en Toos Pleizier-Evers, Rients en Edward Hettinga, Anton en
Mien Wichink Kruit

Broederen LIVE STREAM 31 december 17.00 uur - Marijke
Windmeijer, Bert Soons

Nicolaas Lettele LIVE STREAM 31 december 17.00 uur -
uit dankbaarheid en Gods zegen over het nieuwe jaar, Miny en Anton ten
Have-Klein Swormink

Willibrord Boskamp LIVE STREAM 31 december 17.00
uur - Johan Elshof, Jan Logtenberg, Annie Bijsterveld, Ferco & Marinda en
overleden fam. Logtenberg-Van Rossum

2 en 3 januari

EC Schalkhaar — Frans Groot Koerkamp, fam. Verwoolde-Groot Koer-
kamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry, Hans Veldkamp, Bernard en Rita en Herman Klein Overmeen, An-
toon van Oldeniel (namens de buren)

Broederen — Elisabeth Hogenstijn-Nijmaoller

Nicolaas Lettele — Cato Oosterwijk-Vrielink (jgt), Bertus Aarnink,
Trees en Jan Brinkman-Qosterhuis, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmi-
na Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Ha-
verkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have , Hermanus en Joanna Wilhel-
mina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Willy en Diny Obdeijn-Wal-
raven, Gerrit Oosterwijk, Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Hennie Schiphorst en overleden fam.
Schiphorst-Huis in 't Veld

Engelbert Wijhe — Herman en Riek Hauptmeijer en overleden fam.
Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof, Jo Tijhuis

9 en 10 januari 2021

EC Schalkhaar — Bernard Klein Overmeen (jgt), Rita en Herman Klein
Overmeen, Anton Kleverkamp, ouders Beltman-Lammertink, ouders Te
Riele-Geertman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold
Veldhuijzen-Kerkvliet

Broederen — Riet Golbach

Nicolaas Lettele — Jet Huis in 't Veld-Groot Koerkamp(jgt), gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Bernard Huis in 't

Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhel-
mina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit over-
leden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie

Willibrord Boskamp — overleden ouders lJsseldijk-Overmars, Jan en
Toos Logtenberg-Dollenkamp, Johan en Riek Elshof-Meiberg, Jan Zwart-
jens

Engelbert Wijhe — Thea Mulder, Herman en Riek Hauptmeijer en
overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof, Pa en
Rinet Huis in t Veld

16 en 17 januari

EC Schalkhaar — Wim Wouters, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry

Nicolaas Lettele — Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eghertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Willy en Diny Obdeijn-Walraven, Johan-
nes en Gerharda Spikker-Huisman, Herman Wichink Kruit overleden ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie

Engelbert Boerhaar — voor de zieken namens Lentebloesem, Ber-
nard van den Berg, Antoon Schrijver (jgt), Anne en Antoon v.d. Berg, over-
leden fam. Boerhof, Geert Heuver, Antonius Marinus Franciscus ten Have,
Albertus en Marie Logtenberg-Geerts, Jan, Ria en Louis, Wim en Jo Stege-
man namens de geloofsgemeenschap Engelbert, Martien, Bernard en Mien
Groote Schaarsherg-van der Weerd

23 en 24 januari 2021

EC Schalkhaar — ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard en Rita
en Herman Klein Overmeen, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet
Nicolaas Lettele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein
Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Herman en Jo Lubbers-de Ruiter, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman
en overleden familie, Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, ouders G Zandbelt-Zuidberg
Willibrord Boskamp — Herman en Annie Roesink-Bosgoed,
overleden Kleinherenbrink-Pronk, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en
Johan Elshof, Louis Bouwmeester (jgt), Johannes lsseldijk
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Wij gedenken

Irena Profijt-Wroblewska

113-10-2020 op 95-jarige leeftijd. Irena is geboren in Polen. Toen ze 3 jaar
was, stierf haar vader. 1 september 1939 zou ze naar het Lyceum gaan
maar toen brak de oorlog vit. Pieter Profijt was als Rode Kruismedewerker
in Polen waar hij Irena ontmoette. Na de oorlog trouwden ze in Polen. Ze
verhuisden naar Hoogeveen waar Piet bij Thomassen en Drijver werkte.
Later verhuisden ze naar Deventer. Irene was een liefdevolle vrouw, vaak
kwamen de neven en nichten uit Polen logeren. Haar huis stelde ze open
voor ieder die wat aandacht en zorg nodig had. Ook de buurkinderen
kwamen graag om met tante Irene spelletjes te doen of lekker te snoepen.
Dat ze nuiin het Licht mag zijn bij God.

Conny de Bakker-van der Horst

T 15-10-2020 op 74-jarige leeftijd. Conny trad in het huwelijk met Cees de
Bakker in Tilburg. Het huwelijk was gezegend met drie zonen. Ze woonden
sinds 1985 in Bathmen, behorend tot de parochie van de H. Nicolaas in
Lettele. Conny was er voor het gezin, maar daarnaast ook actief in het
parochieleven en voor de school. Daarbij kwam steeds haar Brabantse
humor tot vitdrukking. Maar ook in de Bathmense gemeenschap liet zij
zich niet onbetuigd in ‘t Dijkhuis, voor de Wereldwinkel en ABS de
sportvereniging. Maandag 19 oktober is in het crematorium in Diepenveen
afscheid genomen met een viering in heel kleine kring. Moge zij rusten in
vrede.

Antonius J. J. (Tonnie) Geertman

T 16-10-2020 2020 op 81-jarige leeftiid. Tonnie werd geboren in
Schalkhaar. Met zijn vrouw Marietje Koggel heeft hij altijd in Diepenveen
gewoond. Ze kregen twee zonen, Peter en Marcel. Tonnie werkte lang bij
Coberco, maar kon al vroeg met pensioen. Hij hield erg van tuinieren. De
laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Het overlijden van Marietje
drie jaar geleden was een zware klap voor hem. In het verpleeghuis de
Hartkamp is hij overleden. Na de uitvaartviering in de Nicolaaskerk in
Schalkhaar hebben we hem op het kerkhof aldaar te rusten gelegd bij zijn
vrouw. Moge hij nu thuis zijn bij haar en bij God.

Hendrikus Johannes (Henk) Maatman

1 22-10-2020 op 90-jarige leeftijd. Henk is geboren 19 september 1930 in
Middel, gemeente Olst, maar verhuisde al op 7-jarige leeftijd met zijn
ouders naar Deventer. Het meer dan 60-jarig huwelijk schonk hen twee
kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Ze woonden in
Deventer en Henk werkte bij busonderneming Salland als monteur en later
als touroperator. Later verhuisden ze naar het Groote & Voorster, afdeling
Wichink. Henk had een groot hart voor de parochie Maria Koningin.
Voorzien van het sacrament der zieken is hij rustig ingeslapen. Maandag
26 oktober is in familiekring afscheid genomen in crematorium
Steenbrugge. Moge Henk rusten in vrede

"Die hoeft wellicht niet te wachten bij de hemel in de rij"

De titel is ontleend aan een lied van Daniél Lohues. In deze reeks maakt u kennis met mensen die hun
geloof vertaalden in concrete daden. Of het nu gaat om verzet tegen elke vorm van onrecht, of een
bijzonder engagement in kerk of maatschappij. Voorbeelden voor ons allen.

Carlo Acutis
* 03-05-1991 +12-10-2006
Carlo Acutis staat al een
tijd bekend als de
patroonheilige van het
internet, een "cyber-
apostel". Als jongen
ontwikkelde Carlo een
liefde voor de eucharistie. Hij omschreef dat
sacrament als een "snelweg naar de hemel".

Carlo was niet alleen zeer gelovig, hij bouwde een
website om alle wonderen in de wereld te
verzamelen en te ordenen. Hij zat nog op de
basisschool toen hij zichzelf met hulp van een
universitair handboek leerde om te program-
meren. Hij gebruikte die kennis om een database
van eucharistische wonderen van overal ter
wereld aan te leggen. Het was zijn missie om het

internet te gebruiken om zo veel mogelijk mensen
met het evangelie kennis te laten maken.

Carlo is op 15-jarige leeftijd overleden aan
leukemie. Op eigen verzoek werd hij begraven in
een eeuwenoude kerk in Assisi, de stad van de
heilige Franciscus, waar zijn ouders een
vakantiehuis hadden.

Maar zijh missie duurde voort. Al snel werd hij
gezien als een rolmodel en een voorbeeld voor
gelovige jongeren. Relieken van Carlo Acutis ver-
spreidden zich over de wereld. In 2013 bereikte
een T-shirt van Carlo een zevenjarig jongetje uit
Brazilié dat leed aan een zeldzame ziekte van de
alvleesklier. Met het T-shirt in zijn hand bad het
jongetje tot de cyberapostel, en genas.

Op 10 oktober dit jaar is Carlo Acutis zalig
verklaard.
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Column Lucas

Lucas Brinkhuis studeert in Utrecht Katholieke Theologie en Geschiedenis,
is lid van de Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en
hoofdredacteur van De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

Een katholieke president?

Nadat alle poststemmen waren geteld, wezen de
Amerikaanse media op basis van de getelde
stemmen Joe Biden uit tot de nieuwe president
van de Verenigde Staten. Biden omschreef zichzelf
in zijn overwinningsspeech als een verbinder en
een president van alle Amerikanen. Joe Biden is
ook de tweede katholieke president van de VS
ooit, de eerste was John F Kennedy.

Toch stemden slechts 50% van de stemmende
katholieken in de VS op Biden, de rest stemde
voor Trump. De jonge Kennedy kreeg bij zijn
verkiezing nog 80% van de katholieke stemmen!

Wat verklaart dit grote verschil en waarom zijn
katholieken in de VS zo verdeeld?Wanneer je puur
en alleen naar de standpunten op brede maat-
schappelijke thema’s kijkt, komt Biden veel meer
overeen met de opvatting van de kerk dan Trump.
Denk hierbij aan het tegengaan van klimaatveran-
dering, het verkleinen van financiéle ongelijkheid
en het actief bestrijden van racisme. Maar ook
wat betreft gedrag is Biden veel meer de ideale
katholiek in zijn verbindende toon en gedrag dan
Trump dat is met zijn polariserende uitspraken en
quotes als "grap them by the pussy" die toch zeer
moeilijk te rijmen zijn met het katholieke
gedachtegoed.

Echter, er is €én thema waar Biden afwijkt van de
katholieke kerk: namelijk op medisch ethisch
gebied. Laat dit thema nu net voor veel
Amerikanen hét thema zijn wat doorslaggevend is
in hun stem.

Toen ik in de zomer van 2016 tijdens de Wereld-
jongerendagen aan de praat raakte met een
Amerikaanse katholiek vroeg ik hem wat hij van
Trump vond. Hij antwoordde dat hij hem vreselijk
vond en erkende dat hij tegen alles ingaat waar de
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katholieke kerk voor staat. Vervolgens vroeg ik
hem op wie hij ging stemmen: "Trump, because of
the abortions".

Dit brengt ons bij een interessante vraag: mag een
katholiek zelf bepalen op wie ze stemmen en
welke thema'’s ze belangrijker vinden dan andere?
Het korte antwoord is ja.

De katholieke kerk zegt dat ieder mens met de vrije
wil die hij of zij heeft, zelf een politieke afweging
mag maken. Uiteraard is het hierbij als katholiek
wel de bedoeling de opvatting van de kerk mee te
nemen. Politieke partijen (zoals de Democraten en
Republikeinen in de VS) moeten van de kerk weél
het algemeen belang nastreven, maar hebben
recht op hun eigen interpretatie van wat precies
het algemeen belang is.

Ik vraag mij echter serieus af of Trump Uberhaupt
het algemeen belang van alle Amerikanen
nastreeft. Te vaak koos Trump voor zijn belang
boven het algemeen belang.

Daarom denk ik dat de Verenigde Staten de goede
keuze hebben gemaakt met het kiezen van hun
katholieke president Joe Biden!

Joe Biden had in 2016 een ontmoeting met paus
Franciscus
© Vatican Media
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De wierookboom

De wierookboom is altijd groen, klein van
stuk (ca. 5-8 meter hoog) en heeft dikke
takken. Hij heeft een papierachtige schors
en kleine stervormige gelige bloemen die
zich tot roodbruine steenvruchtjes
ontwikkelen. Uit de bast van de boom
sijpelt hars dat ook wel wierook wordt
genoemd. Na het uitharden van de hars
ontstaan er korrels, de zogenaamde
"tranen”,

Tussen maart en begin april begint het oogsten van de wierook. Daarbij worden stam en takken
ingekerfd. Afhankelijk van leeftijd, grootte en conditie van de boom wordt 3-10 kilo hars per seizoen
geoogst. Na een aantal jaren oogsten krijgt de boom enkele jaren rust. De wierookboom houdt van
grote droogte. Met name in woestijn- en bergachtige streken gedijt hij goed, zoals in Soedan, India,
Egypte en omstreken. Het woord "wierook" (olibanum) betekent "gewijde rook", rook om te wijden.
"Olibanum" staat voor het arabische woord "al leban" (uit Libanon), maar sommigen denken dat het
een hebreeuws woord is: "lebona" ("zuiverheid").

De geschiedenis van het gebruik van wierookhars

Al meer dan 3700 jaar wordt wierook gebruikt, ocorspronkelijk waarschijnlijk als reukoffer om de goden
gunstig te stemmen. Wierook diende ook voor het verdrijven van rottingslucht. Zo werd de stank van
bloed en restanten van de Joodse offerdieren verdoezeld door de indringende geur van wierook.
Vroeger werd hier de lijkengeur van de rijke doden die in onze kerken begraven lagen met wierook
verdreven.

Omdat hars van ver geimporteerd moest worden, was dit in Europa voor gewone mensen lang
onbetaalbaar. Hier kenden eigenlijk alleen de kerken in het verleden een wierook-cultuur. Maar sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw groeide hij ons de belangstelling voor oosterse culturen en religies en
dus ook voor wierook.

Wierook in de Bijbel en godsdiensten

De naam "wierook" komt in de Bijbel veel voor. Enkele voorbeelden:

* Psalm 141, 2: Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn; moge het, als ik
mijn handen ophef, U tot een avondoffer zijn.

* Mattels 2, 11: hier geven de drie koningen wierook aan het pasgeboren Jezus-kind.

* In het boek Apokalyps 8,3 gebruiken de engelen wierook om God in de hemel te bewieroken.

In katholieke, costers-orthodoxe, oudkatholieke en anglicaanse erediensten gebruikt men normaliter
wierookkorrels die men laat smeulen op een luchtig kooltje. In deze kerken staat wierook symbool voor
het ten hemel opstijgende gebed. Zo bewierookt men in een plechtige hoogmis voor de lezing vaak het
evangelieboek en wordt bij veel uitvaartvieringen de kist met het lichaam van de overledene
bewierookt.

In Boeddhistische tempels gebruikt men over de hele wereld wierook en branden mensen met behulp
van wierookbranders vaak grote bossen wierookstaafjes tegelijk.
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LATKES: een Joods Chanoeka—gerecht

Met Chanoeka, het Joodse Lichtjesfeest, eten veel

joodse mensen oliehoudende spijzen ter herinnering

aan het wonder dat bij de herinwijding van de Tempel

in Jerusalem een eéndaagse hoeveelheid olie genoeg

was om de menorah-kandelaar acht dagen te laten
branden. Eén van die (hoofd)gerechten op die dag zijn -
Latkeskoekjes.

Wat heb je nodig?
5 grote, geschilde aardappelen — 1 grote ui — 4 eieren — !4 kopje matzemeel — 1 theelepeltje zout — %
theelepeltje peper — ¥ kopje olie voor het bakken.

Bereiding

1 rasp de aardappels en de ui op de fijne kant van de rasp of keukenmachine of in een blender en
voeg een beetje water toe,

voeg de eieren toe en meng het geheel goed.

voeg nu het matzemeel en de kruiden toe en roer het om.

verhit de olie in een braadpan en doe steeds een eetlepel van het mengsel in de hete olie.

draai het om wanneer het goudbruin is geworden en laat dan ook de andere kant moai bruin
worden. En klaar zijn de koekjes.

[, e SR VR S

Ten slotte: serveer de warme koekjes met bijvoorbeeld appelmoes en/of zure room.
Een lekker gerecht voor de koude winterdagen. Eet smakelijk!

.mmmm

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Geregeld naar wens door George, Floor en Niels van DELA
| ) ) ’ .

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en

bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk n helpt u
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder

ar dela.nljdeventer of bel

4 00 99

verzekering al mogelijk vanaf e 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij

codperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar, DEIJ'A

voor elkaar
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Agenda

Het plaatsen van een algemene agenda is op dit moment niet zo zinvol.
Heel veel activiteiten kunnen vaak op het laatste nippertje niet doorgaan.
De maatregelen van de overheid dicteren vaak anders dan gepland.

Houd de website van de parochie goed in de gaten!

Daarop wordt ook vanuit de geloofscentra steeds

de meest actuele informatie gegeven.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met

het secretariaat van uw geloofsgemeenschap als u vragen

heeft over geplande bijeenkomsten.

De kernredactie van 't Zout wenst u allen ondanks alle
beperkingen een Zalig Kerstfeest en een goede start van
een gezegend 2021!

Kopij voor de editie februari 2021 dient bij de redactie bekend te zijn op 7 januari, véér 17.00 uur

ZONDER ‘ ALS JE MET

JEZUS WANDELT,

JEZUS IS HOEF JE IN HET
KERST MIS NIEUWE JAAR

NIET TE RENNEN
N Vit
=
Wij verzorgen voor u: Kom ons ook eens
i UI alle soorten gebitsprotheses | UI reparaties Onllne bek”ken!
\J het kikgebit op implantaten |/ advies op maat www.heiligelebuinus.nl

. You Tube: RK Overijssel zuid west

\/ facebook
JA de ries

Tandprothetische Praktijk I n Stagra m :
Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak ege .
Kerkstraal 10 | 8011 RT Zwolle | 038 4235800 he I l Igel e b u l n u s
www, kunstgebit-zwolle.nl
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uvitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoeu
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
DR e e e Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
~ WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
WOREEED het :
graagvooru.”

—
v .

E. * ‘;‘

Els Schaap Harry Maalderink

3 . ) w uitvaartondernemer

Do sl s Uw uitvaartonderneme
Uitvaartleider VOOF De\/@ﬂter

en omstreken

= UITVAARTVERZORGING

v
W vredehof ;-% Herman Bakker

& ’

0570 60 66 44 (923 en nacht verelkvaer)

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvesnseweg 76, Devente ﬁ[gpenvggn‘sgwe_g 74, bevmtgr
Bel (0570) 622 535 www.redehot.nl infoc@hermanbakker.nl + www.hermanbakker,nl




Servicepagina
Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Kerkstraat 1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter/penningmeester: . Grobbée 7412 XM Deventer
Begraafplaatsen: T. Wellenberg 0570 - 60 90 40

Secretaris: M. Buijs info@heiligelebuinus.nl
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Mens & Organisatie: E. van Zuylen

Het centraal secretariaat is gesloten van 25 december 2020 t/m 3 januari 2021.

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.J.JS. (Gauthier) de
Bekker

priester
0570-622328

. gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

.M. (Clazien)
Broekhoff-Bosman
pastoraal werker,
jongerenpastoraat
06-83202244
jpsalland@live.nl

| ma. en vrij. afwezig

0570-651054

W G.J.(Gé) Nijland

parochievicaris

06 -58 88 28 05
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

AMA.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 - 45 27 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf Vertrouwenspersoon ongewenste
diaken omgangsvormen en integriteit

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie februari (onder voorbehoud)
Kopij uiterlijk binnen 7 januari vodr 17.00 uur
Verschijningsdatum 26 januari

Postadres redactie
Kerkstraat 1,7412 XM Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Kaarsjes in je computer?! i
Vier Kerst met ons mee op YouTube\l_ N
kanaal RK OVerijssel zuid west! —— <

N

24 december om 17.00 uur!

De kerststal bekijken

In de kerken kun je tijdens de kerstdagen wel met
je ouders, broers en zussen gaan kijken naar de
kerststal. Je kunt een kaarsje branden, en
natuurlijk ook even handjes vouwen en bidden...
Op de bladzijden 20-30 is daar alles over te lezen!

Toegroeien naar Kerst in Coronatijd

Soms mag je een beetje reclame maken...

Via www.samueladvies.nl/products/adventskalender-2020 komt u op
een erg mooie en leuke adventskalender, bestaande uit een wereld-
bol, om op te hangen en een kerststal. Elke zondag kunt u een deel van
het kerstverhaal lezen. ledere dag kunnen de kinderen een handje
uitduwen met een kleine doe-opdracht rond het thema "Zorg voor
iemand anders zoals je zou willen dat iemand anders voor jou zorgt".
Zeer passend ook in deze coronatijd. Voor kinderen van 3-12 jaar.

£ 3, te bestellen op bovengenoemde website.

L el

Eerste Heilige Communie of Vormsel doen in 2021?

Dat kan ! We verwelkomen je graag!

.'. We bieden een waardevolle voorbereiding aan waar je met het hele gezin
’... aan meedoet!| Meld je/uw kind aan door een mailtje te sturen naar

._'. gezinszondag@heiligelebuinus.nl.

'* ' Kijk ook op blz. 11 van dit Zout.
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