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Is er hoop?
Vorig jaar beleefden we een bizarre Kersttijd. Nu
hebben we opnieuw te maken met beperkende
maatregelen. Het lijkt wel alsof er geen eind komt
aan de ellende die het hardnekkige coronavirus
met zich meebrengt.

Toch is er hoop. Veel mensen zijn gevaccineerd. We
weten langzaam maar zeker steeds meer af van het
virus. Hierdoor zijn we beter in staat om het onder
controle te krijgen. Los daarvan is er ook veel om
dankbaar voor te zijn, ook in onze parochie. We
mochten maar liefst twee priesterjubilea vieren.
We konden weer Lebuinusdag vieren, zij het onder
striktere omstandigheden en de maandelijkse Ge-
zinszondagen werden opgestart. Inmiddels is er
weer een compleet en grotendeels nieuw bestuur.
Maar uw steun als parochiaan blijft bikkelhard
nodig. Vandaar ook de dringende oproep om mee
te doen aan Kerkbalans.

Het Kerstverhaal en het verhaal van Driekoningen
zijn nog steeds actueel. Jozef en Maria hebben on-
der uiterst moeilijke omstandigheden een kind ge-
kregen waar zelfs de wijzen uit het costen over heb-
ben gehoord. Hoe bijzonder is het dat God ons Zijn
Zoon heeft gestuurd? Daar mogen we onze hoop
en ons vertrouwen aan ontlenen. Het pastoraal
team neemt ons in hun adventsbezinningen mee
op weg naar Kerstmis. Naar de komst van dat bij-
zondere Kind dat ons hoop en vertrouwen schenkt.
De Kerstperiode nodigt ons bij uitstek uit om ook
eens rond te kijken naar de noden van kwetsbare
mensen, in grote armoede, dichthij en ver weg. De
PCl kan uw steun hierin goed gebruiken, maar ook
de adventsactie, waarover Lonneke schrijft.

Zo delen ook wij hoop en vertrouwen op een beter
toekomstperspectief. Als dat geen mooi Kerstge-
schenk is ... Ik wens iedereen een Zalig Kerstfeest en
een Gezegend Nieuwjaar.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart
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Pastoor Ronald Cornelissen
25 jaar priester

Een bijzondere dag in Lettele!

Dinsdag 19 oktober 2021, het is op die dag precies
25 jaar geleden dat vicaris Cornelissen tot priester
is gewijd. Dat geeft reden tot een feestje in
Lettele, waar vicaris Cornelissen woont. De
voorbereidingen zijn al weken eerder begonnen,
maar op maandag 18 oktober is het een drukke
bedoening in en rond de kerk van Lettele. Er wordt
afgewassen, gestofzuigd, vlaggetjes opgehangen,
bloemwerk gemaakt, er worden tenten
opgebouwd en een boog opgetuigd. Alles wordt in
gereedheid gebracht voor een feestelijke viering
op de volgende dag.

Dan komt vicaris Cornelissen toch even binnen-
lopen voor een kop koffie. Hij blijkt moeilijk om te
kunnen gaan met verrassingen en is uiteraard
nieuwsgierig naar de plannen voor de volgende
dag. En die volgende dag - 19 oktober - werd een
prachtige dag. Met een fijne viering waarin de
voorgangers werden geassisteerd door zes jonge
misdienaars die vol overgave in processie de
jubilaris naar het altaar begeleidden. Waarin
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vicaris Cornelissen in zijn overweging in gingt op
zijn dromen als kind en hoe die werkelijkheid
werden in zijn werk als priester. Een viering waarin
prachtig gezongen werd door de beide koren en
afgesloten werd met een speciaal voor vicaris
Cornelissen geschreven jubileumlied.

Na een aantal korte toespraken en persoonlijke
felicitaties van alle aanwezigen was het tijd voor
een klein feestje met koffie, thee en gebakjes
waarop een foto prijkte van Ronald Cornelissen.
Een feestje met nog meer zang, en met een
gezellige sfeer waarin de Lettelse geloofsgemeen-
schap, plus een zantal genodigden, waaronder ook
familie van vicaris Cornelissen gemoedelijk samen
zaten en de jubilaris duidelijk het middelpunt was
van het samenzijn.

Wij kijken als Lettelse geloofsgemeenschap terug
op een heel bijzondere dag in een fijne sfeer en
hopen dat vicaris Cornelissen nog vele mooie
jaren als priester tegemoet gaat.



Duizendmaal dank!

In oktober mocht ik op meerdere momenten
(vanwege de coronaviruspandemieg) stilstaan bij
mijn 25-jarig priesterjubileum. Het waren
geweldig mooie en feestelijke vieringen en
bijeenkomsten. In onze Heilige Lebuinus Parochie
mocht ik op
zondag 31 oktober
mijn jubileum
vieren in de
parochiekerk
Broederen. Veel
dank aan de
Cantorij voor de
mooie zang, aan
de collega’s van
het team en aan
het bestuur, de
kosters, acolieten
en misdienaars,
bloemengroep,
codrdinatoren, de
grote groep
vrijwillig(st)ers van
de hapjes en de
catering en
natuurlijk de vele
parochianen uit onze geloofscentra die aanwezig
waren en meevierden. Ik mocht vele honderden
gelukwensen ontvangen — persoonlijk, via een
mooie kaart of via de sociale media. Ook dank aan
de jubileumcommissie die alles tot in de puntjes
heeft geregeld. Heel veel dank aan iedereen die
heeft meegeholpen om er zo'n grandioos feest

Herinneringen

Een reactie, na het lezen van de jeugdtijd van
pastoor Cornelissen. In mijn jeugd had ik veel
liefde om naar de kerk te gaan. Op zondagmorgen
gingen de meesten van 't gezin naar de vroegmis.
Mijn broers en ik gingen naar de hoogmis; om
10.30 uur moesten we eerst het boerenwerk
afmaken en de ontbijttafel klaar zetten. Onderwijl
de radio aan om mee te zingen met de H.
Misviering. Zo leerde ik vele gezangen en liederen

van te maken. Heel blij ben ik met de vele giften
voor medechristenen in het Heilig Land. De groep
christenen in het land van onze Heer Jezus wordt
steeds kleiner en kwetsbaarder. Vandaar mijn
wens hen te helpen via de Ridderorde van het
Heilig Graf van
Jeruzalem. Zij
zetten zich
(met hulp van
de aarts-
bisschop van
Jeruzalem) in
voor deze
mede-
gelovigen
middels
projecten
voor
onderwijs-,
welzijns- en
gezondheids-
instellingen en
projecten ter
verbetering
van sociaal-
economische
omstandigheden van christenen in het Heilig Land.
Ik mocht ruim tienduizend (10.000) euro
ontvangen voor dit mooie doel. Het was een
onvergetelijk feest. Duizendmaal dank!!!

Hartelijke groeten,
Ronald Cornelissen, pastoor

van de kerk. Nu, in de coronatijd, heeft het naar de
kerk gaan een heel ander gevoel. Ik ga nu ook graag
naar de kerk, maar met een meerwaarde van eigen
inzet. Als men nu andere keuzes maakt, word je er
niet op aangekeken. Maar voor mij heeft het een
meerwaarde, door me ertoe te zetten wel te gaan,
ook al heb ik er niet altijd even veel zin in. Het
geeft mij toch een goed gevoel. En ik voel me
gesterkt door mijn geloof.

Een parociaan
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KOMST

Begin november zien vele kinderen vol ver-
wachting uit om Sinterklaas weer het land
binnen te zien komen. Want dan zal de
goedheilig man ons weer met zijn aan-
wezigheid verblijden.

Ik weet nog goed dat ik als kind vol passie
zong bij de schoorsteen, dat ik de winter-
peen uit de kelder haalde en deze in mijn
schoen deed voor het cude paard Amerigo.
In mij groeide het verlangen naar de
volgende morgen en naar vijf december. Op
die vijfde december was de spanning dan
ook bijha niet meer te houden. En was het
bonzen op het raam door Piet en het vinden
van de pakjes een grote vreugde.

Het feest van Sinterklaas is een feest van uit-
zien en verlangen, kortom van verwachting.
En dit past heel mooi in de kerkelijke tijd
waarin we dit vieren, namelijk de advent.
Wat komt van het Latijnse advenire wat
"aankomst" betekent.

In de advent verwachten we de aankomst van
de Heer op twee manieren. Wij herdenken
dat Hij eens gekomen is in onze wereld als
Jezus in de stal van Bethlehem. Maar ook
kijken wij vooruit naar zijn wederkomst aan
het eind van de tijd. Op de vier zondagen
voor Kerst bereiden we ons voor. Het
karakter van deze vier zondagen in de
lezingen is zowel gericht op de wederkomst
als op de komst van het kindje Jezus.

Die eerste komst was een uniek moment in
de geschiedenis van de mensheid omdat God
toen zich in deze mens werkelijk openbaarde
en met ons het leven deelde. Daarom vieren
we het ook als een groot feest. Namelijk dat
onze redder is geboren zoals de engelen dat
verkondigen aan de herders op de velden.

6 - KERST

We bereiden ons in de weken voor kerst ook
praktisch voor. Door het plannen van bezoek-
jes van/ aan familie. Maar ook door het huis
te versieren, een adventskrans te "branden",
een kerstboom op te tuigen en door inkopen
te doen voor het kerstdiner. Zo bereiden we
ons voor op het grote feest. De tijd van
advent wil ons helpen bij onze voorbe-

Want wie verwachten wij in de stal van
Bethlehem? Wat betekent het herdenken
van de geboorte voor ons?

In de liturgie van de kerk bereiden we ons de
laatste negen dagen voor met woorden uit
het Oude Testament die de Messias ver-
wachten. Dit doen we in de: "O antifonen".
Elke dag wordt een andere titel van de
Messias genomen om na te denken wie dit
kindje in de stal wel niet zal zijn: Wijsheid,
Adonai, Wortel van Isai, Sleutel van David,
Dageraad, Koning van de Volkeren, Emma-
nuél.

Al deze titels doen ons de vraag stellen:
Wie verwacht ik deze Kerst?

Een goede voorbereiding naar Kerst gewenst.

Met vriendelijke groet,
pastor Gauthier de Bekker




Ock al was hij niet rooms-katholiek en geen
Nederlander, toch mag in deze reeks over kerk-
muziek Johann Sebastian Bach niet ontbreken.
Want wie kent niet zijn Mattelspassion, zijn
Kerstoratorium, het "Bist du bei mir", zijn
koraalzettingen of €én van zijn cantates of zijn vele
orgelwerken, om maar een paar composities te
noemen. Persoonlijk raak ik werkelijk niet uitge-
luisterd, welke compositie ik ook hoor. Een
parochiaan vertelde: "Bach was voor mij de poort
naar het geloof". Ik wil u proberen een klein
inkijkje te geven in wie hij was.

Met Johann Sebastian Bach komen we in de
periode uit, die we in de muziekgeschiedenis de
Barok noemen. Hij werd geboren op 21 maart
1685 in Eisenach en overleed op 28 juli 1750 in
Leipzig aan de complicaties van een cogoperatie.
Hij wordt algemeen beschouwd als een van de
grootste componisten in de geschiedenis van de
westerse muziek.

Johann Sebastian was het jongste kind van Johann
Ambrosius Bach en Maria Elisabeth Lammerhirt.
Vader Bach was violist in Erfurt en later in
Eisenach zowel hoftrompettist als directeur van de
stadsmuzikanten. Van de muzikale opleiding van
Johann Sebastian is niets officieel bekend, maar
we kunnen aannemen dat hij het nodige van zijn
vader heeft opgepikt. Zijn oudste broer Johann
Christoph, organist in Ohrdruf, nam Johann

—
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"Kerkmuziek:
, Johann Sebastian
:Bach

Sebastian op 10-jarige leeftijd onder zijn hoede
toen beide ouders overleden waren. Hij gaf zijn
jongste broer zijn eerste klavierlessen. De jonge
Bach deed het goed op school en hij mocht
toetreden tot het selecte koor op de school in de
Michaelskirche in Liineburg. Zijn oudste broer liet
hem kennismaken met werken van de grote
componisten uit die tijd, onder wie Froberger,
Pachelbel (van wie Johann Christoph zelf les had),
Lully, Marais en Frescobaldi. In diezelfde tijd kreeg
hij les op het gymnasium van het Michaelskloos-
ter, waar hij in aanraking kwam met theologie,
Latijn en Grieks.
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In januari 1703 werd Bach benoemd tot
hofmusicus in de kapel van de hertog in Weimar.
Tijdens zijn korte periode daar verspreidde zich
zijn reputatie als klavierspeler en werd hij
uitgenodigd het nieuwe orgel te inspecteren in de
Neue Kirche (nu Bachkirche) van Arnstadt. Hij
werd er in augustus 1703 benoemd tot organist
met een relatief genereus salaris.

¥ L
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Het Wenderorgel, dat Bach in Amstadt
bespeelde.

Na een paar jaar ontstonden er spanningen tussen
Bach en zijn werkgever, Bach was ontevreden over
het niveau van de zangers in het koor. Bach werd
opgedragen gematigder te zijn ten aanzien van de
muzikale kwaliteiten, die hij van zijn leerlingen
verwachtte.

Enkele maanden later bruskeerde Bach zijn
werkgever door een langdurige afwezigheid. Na
vier weken verlof te hebben gekregen, was hij in
1705-1706 vier maanden afwezig om de grootste
Noord-Duitse organist en componist van die tijd,
Dietrich Buxtehude, te bezoeken in Libeck. Een
voetreis van honderden kilometers.

In 1706 werd Bach organist aan de Blasiuskerk in
Mihlhausen. Als onderdeel van zijn sollicitatie liet
hij op Pasen een cantate uitvoeren, waarschijnlijk
een vroege versie van zijn "Christ lag in Todes-
banden". In 1708 verliet hij Miihlhausen en keerde
terug naar Weimar, dit keer als organist.

Later datzelfde jaar werd hun eerste kind geboren.
Daarnaast werden nog drie zonen gebhoren, onder
wie (de latere componisten) Wilhelm Friedemann
en Carl Philipp Emanuel. Johann Sebastian en
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Maria Barbara hadden nog drie kinderen, die
helaas hun eerste verjaardag niet haalden.

In Weimar bleef Bach spelen en componeren voor
orgel en concertmuziek met het ensemble van de
hertog. Hij begon ook werken te schrijven die later
werden samengevoegd tot zijn monumentale
werk Das Wohltemperierte Klavier, bestaande uit
twee boeken, die elk 24 preludes en fuga's in alle
grote- en kleine-terts-toonsoorten bevatten. Bach
begon voorts te werken aan het Kleine Orgelboek,
met traditionele lutherse koraalmelodieén.

In het voorjaar van 1714 werd Bach gepromoveerd
tot Konzertmeister, een eer die onder meer
inhield dat hij maandelijks een kerkcantate in de
kasteelkerk uitvoerde. De eerste drie cantates in
deze nieuwe reeks waren "Himmelskdnig, sei
willkommen", voor Palmzondag, "Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen", voor Jubelzondag en "Erschallet,
ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!", voor Pinksteren.
Bachs eerste kerstcantate, "Christen, dtzet diesen
Tag", ging in premiére in 1714 of 1715.

In 1717 raakte Bach uiteindelijk uit de gratie in
Weimar en hij werd bijna een maand gevangen
gezet, aldus het rapport van de rechtbank-
secretaris:
"Op 6 november [1717] werd de quondam
concertmeester en organist Bach beperkt tot
de detentieplaats van de kantonrechter
omdat hij te koppig de kwestie van zijn
ontslag forceerde en werd uiteindelijk op 2
december van zijn arrestatie vrijgelaten met
kennisgeving van zijn ongunstige ontslag.”
Enkele dagen na zijn vrijlating verhuisde Bach naar
Kothen.

In Kéthen hield hij zich vooral bezig met kamer- en
orkestmuziek, zoals de Brandenburgse Concerten.
En hij vond tijd om klavierwerken met pedago-
gisch doel te componeren en voltooien, waaronder
het Clavierbichlein voor zijn zoon Wilhelm
Friedemann Bach en het eerste boek van het al
eerder genoemde Das Wohltemperierte Klavier.



Op 7 juli 1720 stierf zijn vrouw onverwacht. Het
jaar daarop ontmoette hij Anna Magdalena
Wilcke, een 16 jaar jongere, hoogbegaafde
sopraan, die optrad aan het hof in Kéthen. Ze
trouwden in 1721. Samen kregen ze dertien
kinderen, van wie er zes de volwassen leeftijd
haalden.

Afgezien van de dood van zijn eerste vrouw, waren
deze eerste vier jaar in Kothen waarschijnlijk de
gelukkigste van Bachs leven. Toen de zeer muzika-
le prins in 1721 trouwde met een amuzikale vrouw,
verslechterden de omstandigheden. Bach zag uit
naar een andere functie, maar werd benoemd tot
ere-muzikaal leider in Kéthen, waar zowel Anna

als hij van tijd tot tijd werkzaam bleven tot de
prins stierf.

Bachs zegel, gebruikt tijdens zijn Leipzigjaren. Het bevat de boven elkaar
geplaatste letters JSB in spiegelbeeld met daarboven een kroon. De
flankerende letters illustreren de rangschikking op het zegel.

In 1723 werd Bach benoemd tot Thomaskantor,
ofwel voorzanger van de Thomasschule aan de
Thomaskirche in Leipzig, die voor muziek zorgde
voor de vier belangrijkste kerken in de stad. Voor
de kerkdiensten op zondag en extra kerkelijke
feestdagen tijdens het liturgisch jaar was een
cantate vereist. Bach bekleedde deze functie tot
2an zijn dood.

Bijzondere aandacht verdienen die cantates van
Bach. De meeste zijn binnen drie jaar na zijn
verhuizing naar Leipzig gecomponeerd. De eerste
was "Die Elenden sollen essen" uit 1723, voor de
eerste zondag na Trinitatis . Bach verzamelde zijn
cantates in jaarcycli. De meeste van deze werken
gaan in op de evangelielezingen, die zijn voorge-
schreven voor elke zondag en feestdag in het
lutherse jaar. Ook componeerde hij zogeheten

koraalcantates (elk gebaseerd op één kerkhymne)
zoals "O Ewigkeit, du Donnerwort", "Wachet auf,
ruft uns die Stimme", "Nun komm, der Heiden
Heiland" en "Wie schon leuchtet der
Morgenstern”.

In 1733 componeerde Bach een Kyrie en Gloria, die
hij later met een Credo, Sanctus en Aghus Dei
uitbreidde tot de Hohe Messe. De muziek uit deze
toegevoegde delen was deels gebaseerd op zijn
eigen cantates. Hoewel de volledige mis nooit
werd uitgevoerd tijdens zijn leven, wordt het
beschouwd als een van de grootste koorwerken in
de geschiedenis. Naast de Hohe Messe schreef
Bach nog vier lutherse missen, Missae breves,
bestaande uit alleen een Kyrie en Gloria.

In 1735 begon Bach met de voorbereiding van zijn
eerste publicatie van orgelmuziek, die in 1739 als
de derde Clavier-Ubung werd gedrukt. Bachs zoon
Carl Philipp Emanuel zorgde ervoor dat De Kunst
der Fuge , hoewel nog niet voltooid, in 1751 werd
gepubliceerd.

Het lutherse koraal vormde de basis voor veel van
zijn werk. De honderden religieuze werken
componeerde hij als een diep gelovig mens. Dat
blijkt niet alleen uit de muziek zelf, maar ook uit
de aantekeningen, die hij maakte in zijn eigen
bijbel. Deze bijbel is nog altijd te zien in het
museum tegenover de Thomaskirche in Leipzig.
Lonneke Gunnink-van den Berg

Een handgeschreven notitie
van Bach in zijn exemplaar
van de Calovbijbel. De
notitie naast 2 Kronieken 5,
13 luidt: "NB Bey einer
andachtigen Musig ist
allezeit Gott mit seiner
Gnaden Gegenwart”
(N[ota] B[ene] In een
muziek van aanbidding is
God altijd aanwezig met
zijn genade).
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Verwachting

"Verwachting" is een woord dat we allemaal
kennen, maar dat ook voor ieder van ons een
ietwat andere inhoud zal hebben. Voor mij
klinkt er iets van verlangen in door, van
hoop, van een belofte die ons wordt aange-
reikt. In onze tijd hebben we vaak het idee:
als onze verwachtingen nu maar uitkomen,
dan ben je gelukkig. Alsof je niet gelukkig (is
dat het juiste woord?) kunt zijn als die
verwachtingen niet uitkomen. Verwachtin-
gen van een goede baan, een mooi huis, het
krijgen van een kind.

Verwachtingen zijn onlosmakelijk verbonden
aan ons leven, we kunnen niet zonder. Maar
ondanks het feit dat we niet zonder kunnen,
zijn er verwachtingen die niet uitkomen.
Want het kan minder goed gaan met je
gezondheid, je kunt ontslagen worden of die
ene baan net niet krijgen, je oude dag kan

anders lopen dan je je had voorgesteld. Hoe
gaan we daar mee om?

Juist deze tijd van voorbereiden op het feest
van de geboorte van dat kleine en kwetshare
kind in een stal kan ons iets extra’s bieden.
Zoals gezegd, klinkt voor mij in dat woord
"verwachting" iets door van verlangen, van
hoop, van een belofte die ons wordt aan-
gereikt. In de donkerste tijd van het jaar leven
wij toe naar licht. Het licht van de geboorte
van nieuw leven,

Voor mijzelf betekent Kerstmis de verwach-
ting, dat God mij draagt. Ook al gaat het
leven niet vanzelf, zijn er tegenslagen en
loopt het allemaal anders dan verwacht. lk
mag leven uit het geloof, dat ik er niet alleen
voor sta. Mijn problemen worden niet opge-
lost met een toverstokje. De tegenslagen
waar ik mee te kampen heb maken, dat ik
werkelijk leef en nieuwe levenservaring op
doe.

10-KERST

Het ging een tijdje geleden even wat minder
met de gezondheid van mijn man bijvoor-
beeld. Dankzij een operatie kon hij weer
verder, maar het is niet meer zoals voorheen.
U zult dat herkennen. Dan moet je je aanpas-
sen aan een nieuwe situatie, die je omarmen
kunt of afwijzen. Met de verwachting, dat
God ons draagt kunnen we de nieuwe
situatie omarmen.

Met mijn moeder ging het geestelijk minder
goed. Voor haar gold, dat de ouderdom
anders kwam dan ze had gehoopt.

Dat is niet passief afwachten, maar proberen
- zo goed en zo kwaad als dat gaat - verder te
gaan in de verwachting, dat God ook dan
met ons meegaat. Dat we blijven hopen, dat
we blijven verlangen, dat we die belofte van
licht durven blijven verwachten.

Lonneke Gunnink-van den Berg




Reis door de tijd

Na Elarels T R o
De Harsks Ede, winter

bij De Harskamp, een vluchtelingenopvangcen-
trum op de Veluwe bij Ede. Ze hebben een lange,
bewogen reis achter de rug.

Thuis, in Syrig, was het niet meer veilig. Enige jaren
geleden vertelde een vriend hen Bijbelverhalen.
Verhalen over een God die goed is en vergeeft.
Het maakte veel indruk. Na lange tijd zijn ze in het
grootste geheim gedoopt en kwamen ze bij elkaar
met hun christelijke vrienden. Maar het werd
gevaarlijk, levensgevaarlijk ...

Eerst zijn ze in Syrié helemaal naar de kust gelopen
en vervolgens hebben ze de overtocht naar
Europa gewaagd. Opgepropt met veel te veel
mensen in een veel te vol bootje. De tocht over
zee was verschrikkelijk. Maria is hoogzwanger; ze
hebben vrijwel niets bij zich. Eigenlijk alleen maar
de kleren die ze dragen. Maar ze weten het zeker:
daar in Europa zijn we veilig!

Eenmaal aanbeland in Nederland zijn ze naar de
oude legerplaats De Harskamp bij Ede gebracht.
Ze kregen er een harak toegewezen. Daar staan ze
dan, ontheemd, als vluchteling. Op de vlucht
vanwege geloof en afkomst. Maria staat op het
punt om te bevallen. Dat is bepaald niet eenvou-
dig. Ze zijn de taal niet machtig en echt alles lijkt
hier anders te gaan dan wat ze kennen vanuit
Syrié. Toen Maria vanochtend naar buiten keek,
schrok ze wel ... Heel veel roepende en proteste-
rende mensen aan de poort. Ze begrijpen niet wat
ze allemaal roepen, maar Jozef en Maria snappen
wel dat deze mensen niet blij zijn met hun komst.
Niet echt wat je hoemt een warm onthaal.
Kerstnacht 2021

Terwijl welvarend Nederland Kerst viert met uitge-
breide diners en cadeaus is in De Harskamp een
klein wonder geschied. Maria en Jozef zijn de trot-
se ouders van de pasgehoren Jezus. Hoe moeilijk
de viuchtelingen in De Harskamp het ook hebben,
de geboorte van Jezus is een teken van hoop!.
Hoop op een beter leven, een betere toekomst.

De volgende dag komt er iemand langs van het
COA. Het is ene Mohammed. Mohammed is als
kind geboren in Nederland, maar zijn roots liggen
in Afghanistan. Zijn ouders waren net als Jozef en
Maria gevlucht vanwege hun geloof en vanwege

hun afkomst. Mohammed heeft zijn naam tegen.
Hij weet als geen ander hoe het is om als een
buitenstaander te worden behandeld, om te
moeten vechten tegen zoveel vooroordelen op
school, in de buurt, in de politiek ... Juist hierdoor
heeft hij een baan gezocht als hulpverlener bij het
COA.

Mohammed had gehoord over de geboorte van
Jezus en kwam zelf een kijkje nemen. Ook hij
ervaart de geboorte van Jezus als bijzonder. Hij
plaatst een bericht op Facebook en Instagram om
zijn verwondering te delen: een kindje, geboren in
de Kerstnacht, in een oude legerbarak ...

Begin januari komen er nog meer mensen langs,
ambtenaren en vrijwilligers van hulporganisaties,
die via de sociale media het grote nieuws
vernamen over de gehoorte van Jezus in de
noodopvang in De Harskamp. Ze hebben net als
de drie koningen van weleer grote waardevolle
cadeaus bij zich: een verblijfsvergunning, een
eigen woonruimte, kleding voor de baby en
hunzelf en een uitgebreid levensmiddelenpakket.

Vandaag de dag is de boodschap van 2000 jaar
geleden nog steeds net zo actueel. Het gaat niet
om welvaart, genot en materiéle rijkdom. We
zouden ons steenrijk kunnen voelen als we ons
zouden bekommeren om onze naasten. Dat zijn
niet alleen de familieleden, maar ook de mensen
in andere landen waar geeneens geld beschikbaar
is voor het aanschaffen van de broodnodige
coronavaccins.

Wat heel bemoedigend is, is dat er steeds meer
mensen zijn die tegen onrecht opstaan. Die
demonstreren en roepen om maatregelen om
onze mooie aarde te beschermen. Ook komt
steeds meer het besef dat we mét elkaar voor
elkaar moeten zorgen. Het is goed om juist in de
Kerstijd eens stil te staan bij allen die het om
welke reden dan ook moeilijk hebben of buiten de
maatschappij dreigen te belanden.

Jan Miltenburg
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Helaas kunnen het op het moment waarop dit
Zout gemaakt wordt ook voor dit jaar niets
garanderen rond Kerstmis. Alles wat I'H*f

aangekondigd staat is onder voorbe-
houd dat het het kan en mag
doorgaan ... Op de website
van de parochie zullen
we u op de hoogte
blijven houden!

Vanuit Willibrord Boskamp

Oecumenische avondgebeden
in de advent in Olst

Velen van ons zijn opgegroeid met de
boodschap van Kerstmis die ons zegt
dat we mogen hopen en vertrouwen
dat zelfs in de donkerste periodes in
ons leven het licht het altijd weer
wint van de duisternis. Daarom is de
adventstijd een tijd van hoop en
hezinning. Ter voorbereiding op
Kerstmis zijn er weer oecumenische

fl avondgebeden op vrijdag 26 novem-
ber, 3, 10 en 17 december van 19.30 -
20.00 uur in de Dorpskerk in Olst.

Kinderkerstviering

Op Kerstavond (vrijdag 24 december)
is er om 17.00 uur in de kerk van
Boskamp een oecumenische
kerstviering voor en door kinderen.
Er wordt gezongen en muziek
gemaakt rondom de prachtige
kerststal met daarin het kindje Jezus
en zijn vader en moeder. Bekende
kerstliedjes en een mooi kerstverhaal
zullen niet ontbreken. Alle kinderen
uit Olst en Boskamp en hun ouders
en grootouders, zijn van harte
welkom. Meer informatie hierover
t.z.t. in het huis-aan-huis-blad.

Rondom de Stal

De periode rondom Kerst is een bijzondere
periode in het dorp Lettele. Dat begint al met de
verwondering bij de kinderen wanneer de
levende Kerststal op het schoolplein verschijnt.
Het Kerstverhaal komt letterlijk tot leven. De
viering van "Rondom de Stal" in de Heilige
Nicolaaskerk op eerste Kerstdag wordt door jong
en oud bezocht door mensen uit Lettele en
omgeving. De kerk ziet er prachtig uit en de
kosters zorgen elk jaar weer voor dat de stal
voorin de kerk te bewonderen is. Het is een
ongedwongen samenkomen, waarbij ook de
allerjongsten de viering kunnen bijwonen. Vaak
komen de kinderen met hun opa, oma, vader,
moeder, oom, tante of buur naar de kerk. De
kinderen zijn soms verkleed als herder of engel of
hebben hun mooiste kleren aan. De volwassenen
nemen plaats in de kerkbanken, terwijl de kinde-
ren zich vooraan (Rondom de Stal), verzamelen op
de kleden op de vloer. Samen luisteren we naar
het Kerstverhaal, afgewisseld met kerstliederen
ondersteund door gitaarspel. De kinderen mogen
meezingen of -spelen op één van de instrumenten
die klaarliggen. Daarna steken we een kaarsje aan
bij de stal om de geboorte van het kindje Jezus te
vieren. Of voor iemand waar onze gedachten naar
uitgaan. We staan met elkaar stil bij de vraag wat
dat lichtje nou eigenlijk betekent. Alle kinderen
krijgen een kaarsje mee naar huis. Het is mooi om
te zien hoe alle generaties op deze manier samen-
komen en elkaar een fijne Kerst wensen. Vaak
neemt de viering een half uurtje in beslag, waarna
de kinderen al naar gelang de stal en de kerk
verder bekijken. Het afgelopen jaaris er een
digitale uitvoering geweest van "Rondom de Stal"
in verband met corona. We hopen dat we elkaar
dit jaar weer live kunnen ontmoeten. De voorbe-
reidingen zijn in elk geval in gang gezet. We hopen
dan ook van harte iedereen weer op Eerste
Kerstdag om 11.30 uur te ontmoeten in de Heilige
Nicolaas kerk te Lettele voor een mooie viering,
vol licht.




Creaclub Broederenkerk

Indien de coronapandemie het toelaat
houdt de creaclub op zaterdag 18 en
zondag 19 december weer haar verkoop in
onze Broederenkerk. Te koop zijn 0.a.
kerstartikelen, kaarten, sieraden en lekker
warme omslagdoeken. Zoals altijd zijn de
opbrengsten van onze verkoop bestemd
voor het interieur van onze kerk. U bent
van harte welkom.

Helaas ... met pijn in het hart moeten we melden dat de grote interactieve kerststal in de
Broederenkerk ook dit jaar niet doorgaat.

Alles is tegen elkaar afgewogen: oplopende besmettingscijfers, de onzekerheden rond mogelijke extra
overheidsmaatregelen, het grote verlangen naar eindelijk weer een normale Kerst. We hebben
besloten onze verantwoordelijkheid, ook maatschappelijk, te nemen.

We hopen dat Kerstmis 2022 weer een Kerst zonder beperkingen wordt ...

Blijf gezond, houd moed!

Zondag 19 december, 15.00 uur Titus Brandsma Huis

Titus Brandsma Huis: Maandag 20 en dinsdag 21
Kerst Meezing Middag december:
Liturgisch bloemschikken rond het
Luister naar en zing mee met de thema Wachten...Verwachten!
mooiste selectie aan Kerstliederen. Het
koor zingt onder leiding van Hans Mol. We gaan aan de slag met groen
Tussendoor horen we kerstverhalen! en bloemen, in volle aandacht bij
de betekenis van Kerst en
uitkijken naar Kerst.

Lijkt het u de moeite? Meld u aan
via

titusbrandsma @ heiligelebuinus.nl
en we nemen contact met u op!
Eigen bijdrage in de kosten: €5,00




Advent: Tijd van verlangen

De advent is een tijd van verlangen. Maar waar verlangen we naar? Waar is ons verlangen op
gericht? Nou, in deze coronatijd hebben we allemaal zo onze verlangens: verlangens naar
meer ruimte, naar weer gewoon contact, zonder benauwende mondkapjes, coronapas of
negatief testbewijs. We verlangen naar een einde van deze pandemie.

We kunnen verlangen naar een relatie, we kunnen verlangen naar rust, naar een betekenis-
voller leven. We verlangen naar een gelukkig leven voor onze kinderen of kleinkinderen. We
verlangen ook gewoon naar een gezellig kerstdiner, of naar een mooie vakantie op een
tropisch eiland, of ergens in eigen land.

Als Heilige Lebuinus Parochie verlangen wij ernaar een inspirerende, en gastvrije geloofs-
gemeenschap te zijn waar Christus centraal staat. We oefenen in "verlangen" in adventstijd.
Advent betekent dat wij toeleven naar Kerstmis en Kerstmis betekent dat God mens is
geworden in Jezus Christus. Advent betekent ook dat wij leren om weer volop mens te zijn.
We zijn als mens een verlangend wezen. We zijn geschapen met een diep verlangen in ons en
dat maakt ons "mens".

En dan denk ik aan die prachtige psalm 25 waar we bidden "Naar U gaat mijn verlangen Heer".
Je zou psalm 25 de "Psalm van het Verlangen" kunnen noemen; daarom is het ook een echte
adventspsalm.

We zijn geroepen om persoonlijk te geloven. We zijn geroepen om persoonlijk de Heer te
leren kennen. Zo heeft God de mens bedoeld,

verlangend naar God: - F

Naar U gaat mijn verlangen Heer. 5, I ' 4

Dat verlangen ligt op de bodem van je hart. We . '(

vergeten "verlangen" snel, we richten onze

verlangens op andere dingen, het verlangen

kan verstopt zijn geraakt onder heel veel

tegenslagen die we in ons leven ervaren, maar

op de bodem van ons hart ligt daar dat

verlangen naar de Heer.

Deze psalm 25 laat je zien waarom God het

waard is om naar verlangd te worden. Want de

Heer, zo zegt Psalm 25, is degene die mij de weg wijst in mijn leven, de Heer is barmhartig, Hij
denkt met liefde aan mij, altijd! De Heer vergeeft mij. Hij is zelfs mijn vriend, zegt psalm 25.
Hij is genadig en hij bevrijdt mij. Naar U gaat mijn verlangen Heer.

Zo staan we in deze tijd ook stil bij de wederkomst van Christus. Maar dat wachten duurt al
eeuwen. In het woord ver-lang-en zit het woordje "lang". Het verlangen is bestand tegen de
lange tijd en behoedt voor teleurstelling en ongeduld. Het verlangen zelf wordt een bron van
geluksgevoel en een stimulans om de weg te bereiden voor de komst van de Heer. Ja, naar U
gaat mijn verlangen, Heer, en het is een uithodiging aan jou en mij om dit verlangen bij
onszelf te overwegen, te proeven.

Goede adventstijd gewenst en alvast een heel Zalig Kerstmis
Ronald Cornelissen, pastoor
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Pelgrimage

Bezmnmg Ee

Tot slot

Toerustmg

In dit nummer staan nog twee bijdragen van mijn hand en deze vormen met dit korte artikel het
slotakkoord van mijzelf, niet alleen als redactielid maar ook als lid van dit pastoraal team. Want u zult
wellicht inmiddels hebben vernomen dat ik ga verhuizen. Ik heb het verzoek gekregen om te gaan
werken in de parochies van O.LV. van Amersfoort en van de Heiligen Marta en Maria te Baarn, als
parochievicaris. Ik zal daar gaan samenwerken met o.a. de u welbekende pastoor Joachim Skiba. Het

zal zijn op papier per 1 januari 2022, dus al heel snel. Ik heb gemeend "ja

" te moeten zeggen op dit

verzoek en ga met plezier deze nieuwe uitdaging aan.

Heel graag wil ik u danken voor de prettige tijd die ik mocht beleven bij u en ik groet u heel hartelijk.
Voor mijn gevoel is het niet eens een echt afscheid vanwege een min of meer blijvende band met
velen. Hoe dan ook, er is een uitdrukking voor die hier van toepassing is: "Wel uit het oog maar niet uit
het hart" lijkt in ieder geval zeer op zijn plek. Dank voor alles, uw meeleven en gebed in het bijzonder.
En graag tot ziens, hartelijke groet. Ciao.

Pastor Ge Nijland

Pastor Gé Nijland neemt op zondag 2 januari 2022 afscheid van de parochie. Hij gaat dan voor in de
Parochiekerk Broederen, waar u dan ook afscheid van kem kunt nemen. Wilt u een kaartje of een
attentie sturen of bezorgen, dan kan dat : p/a Centraal secretariaat, Broederenstraat 18al, 7411 LB
Deventer. Wij zorgen dat alles goed bij hem terecht komt.

Op donderdag 9 december, 19.00
uur, vieren we in de Parochiekerk
Broederen een Gulden Mis.
Tijdens deze mis staan we in het
bijzonder stil bij de verwachting
van Maria. We vieren deze mis

met enkel kaarslicht als verlichting.

Deze sfeervolle viering is
ongetwijfeld een waardevolle
beleving in deze barre tijden.
Weet u welkom

\ 4

16 december | 17.00-19.00 uur] Parochiekerk Broederen

Als voorbereiding op Kerstmis wordt er in onze H. Lebuinus
Parochie een "Viering van Barmhartigheid’ gehouden.
Parochianen uit alle geloofscentra zijn welkom voor deze viering
op donderdagavond 16 december vanaf 18.00 uur in de
Broederenkerk. Het is een mooie en warme viering die in
Lourdes is ontstaan en ontwikkeld. De viering begint met een
korte woorddienst met een gewetensonderzoek. Daarna is er
aanbidding van het H. Sacrament. Er zal zang zijn, korte
gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te
ontsteken bij het Allerheiligste. Onderwijl kan ook het Sacrament
van Boete en Verzoening ontvangen worden in een kort
persoonlijk gesprek met de pastor. Hopelijk komen veel
parochianen meevieren als voorbereiding op Kerstmis.

Oecumenische Vespers winter 2021-2022 in de DorpskerR in Bathmen

Dit wordt het 48e seizoen in deze vorm met teksten uit de bijbel, momenten van gebed en bezinning,
met sobere zang en orgelbegeleiding, zoals de monniken en de monialen in de kloosters dit al esuwen
doen. De voorgangers zijn veelal leken betrokken bij de kerken in Bathmen, Okkenbroek en Lettele, dus
een echte oecumenische aangelegenheid. Wees welkom op zaterdagavond om 19:00 op 11 december,
22 januari 2022, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart en 9 april.
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Katholiek worden? Waarom niet?
Welkom bij deze catechumenencursus!

Het gaat hier om een korte, boeiende geloofs-
cursus. Er zijn inmiddels enkele belangstellenden
die willen toetreden tot de Katholieke Kerk. Dat
mogen er gerust meer zijn. Mede daarom deze
aankondiging. Verder staat deze open voor andere
belangstellenden bijv. ter opfrissing van eigen
kennis en geloof.

De cursus is allereerst een voorbereiding op het
ontvangen van de eerste sacramenten van de
kerk. Ofwel de doop, de eerste heilige communie
en het vormsel, de zogenoemde initiatiesacra-
menten. Uiteraard is daar voorbereiding voor
nodig. Die geven wij in de vorm van een cursus
waarin naast aandacht voor kennisoverdracht er
ook alle ruimte is voor de persoonlijke beleving en
de uitwisseling ervan.

Het betreft een achttal bijeenkomsten die plaats-
vinden in de periode van de advent tot aan Pasen.
De toetreding tot de Kerk zal dan met Pasen plaats
kunnen vinden, in een van de vieringen. We
hopen deze cursus jaarlijks aan te kunnen bieden
in de genoemde periode. Dit zal vooralsnog zijn op
onderstaande woensdagavonden van 20.00 tot
21.30 uur, steeds onder leiding van een lid van het
pastoraal team.

De plaats is met name afhankelijk van de woon-
plaats van de kandidaten, of het Raalte of
Deventer wordt.

Onderwerpen die zeker de revue zullen passeren
zijn de volgende: Hoe zit de Heilige Schrift in
elkaar? Hoe is deze ontstaan, wat zijn daarin de
belangrijkste themata? Er is uitdrukkelijk aandacht
voor de geloofsbelijdenis.

De verschillende sacramenten worden besproken.
Er wordt stil gestaan bij de fenomenen liturgie en
gebed ofwel vieren en bidden. De kerkgeschiede-
nis en inrichting van de katholieke kerk zullen niet
onbesproken blijven. Kortom, een veelzijdig en
boeiend programma.

De eerste avond betreft een onderlinge kennis-
making en een overzicht van de inhoud van de
cursus, het maken van praktische afspraken en de
aftrap ervan.

We hopen half december te starten. Voorgestelde
data zijn: 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23
februari, 9 en 23 maart en 6 april als slotavond.
Op 15 december zullen de data daadwerkelijk
worden vastgelegd.

Opgave bij pastor Ge Nijland.
pastornijland@parochieheiligkruis.nl

Gebedsweek voor de eenheid

Deze jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot
23 januari. 2022. Christenen
vanuit de hele wereld staan stil bij
de ster van Bethlehem. Een licht
dat schijnt in het duister en de weg
wijst naar Jezus. De Raad van
Kerken in Nederland en
MissieNederland kozen als thema :
"Licht in het duister".

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema
naar aanleiding van het tweede hoofdstuk uit het
Mattelis-evangelie, waarin het verhaal wordt
verteld van magiérs die een bijzondere ster zagen
en deze volgden. De ster ter bracht hen bij Jezus
Christus.

Een projectleider van MissieNederland zegt
daarover: "Als christenen worden we
aangemoedigd om ook als die ster te zijn en
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in het duister

anderen de weg te wijzen naar Jezus. Onze
verdeeldheid maakt het echter
moeilijk om zelf een licht in het
duister te zijn. Daarom is het
belangrijk voor de eenheid te
blijven bidden."

De Raad van Kerken vindt dat het
thema toepasselijk is in onze tijd.
"We leven in een wereld die
hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde
coronapandemie en de economische politieke en
sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat
eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem
nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar
Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we
tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen".
Van harte aanbevolen; er zijn verschillende
oecumenische vieringen in onze parochie.



Ik wil me graag even aan u voorstellen.

Jos Ramaker

is mijn naam. Ik ben 62 jaar, kom uit Dalfsen en ben 3e
jaars student voor het kerkelijk ambt van permanent

diaken.

Opgegroeid op de boerderij (bij de Lemelerberg, de
boerderij, nu genaamd kaasboerderij "de Heileuver" van
de familie Post). Op mijn 8e zijn wij verhuisd naar Dalfsen

en heb daar altijd gewoond tot op heden.

U zult zich afvragen, waar ben je op deze leeftijd en in
deze huidige tijd van kerksluitingen nog aan begonnen?
Als kind ben ik gedoopt en hoewel ik daar toen nog geen

benul van had, is de inspiratie toen al wel geboren.

Naarmate ik ouder werd en opgroeide heeft het geloof in
God mij steeds meer versterkt, 0.a. door de kerkelijke
hoogtepunten; Eerste H. Communie en het Vormsel.

Ook de start naar het voortgezet onderwijs en mijn talrijke =~ 7/
hobby’s, politieke carriére en al mijn taken bij de H.

Cyriacuskerk in Dalfsen (locatie van de Emmanuelparochie) hebben mij geinspireerd om een start te

maken met de opleiding tot permanent diaken.

Diverse bezoeken aan het Vaticaan in Rome met de
fascinerende begeleiding en rondleidingen van
Hulpbisschop Mgr. HW Woorts, hebben een zeer
diepe indruk op mij gemaakt. Wat bijzonder, om
daar als klein mens te staan op zo'n groot plein
met zeer veel diepgelovige mensen uit alle landen
om je heen, die allemaal staan te bidden.

Het is voor mij dan ook een mooie devote en grote
uitdaging om het Vuur van Rome als een
vlammetje in Dalfsen, maar ook in uw parochies te
mogen laten branden. Vuur wordt als vanouds
beschouwd als een symbool van licht en warmte
en het vuur van de liefde. Het Heilig Vuur, "Want
God is liefde".

Ik heb persoonlijk ervaren dat met name na de
eucharistieviering op woensdagmorgen in Dalfsen
dit vlammetje als een bijzondere warmte en als
licht wordt ervaren bij alle mensen om mij heen
en niet in de minste plaats tijdens de koffie na
afloop.

Ik hoop in het komend jaar veel wijsheid op te
doen in uw parochiegemeenschap en met de
goede ondersteuning van diaken Marc Brinkhuis
en pastor Lonneke Gunnink moet dat gaan lukken.

Hartelijke groet,
Jos Ramaker, aspirant-diaken

Richard Meijer

heeft zijn stage afgerond

Begin september 2020 ben ik als diaken student
van het Ariénsinstituut gestart met mijn stage in
de Lebuinus Parochie en de Heilig Kruis Parochie.
Eind oktober heb ik samen met mijn stagebege-
leiders Lonneke Gunnink en Marc Brinkhuis mijn
stage geévalueerd. Het positieve eindverslag heb
ik inmiddels naar de rector van de opleiding
verzonden.

Ik ben dankbaar dat ik vele mensen heb ontmoet,
mooie gesprekken heb gehad en veel heb mogen

leren wat mij straks verder zal helpen als diaken.
Als alles volgens plan verloopt zal ik D.V. zaterdag
15 januari 2022 in de kathedraal te Utrecht de
wijding tot permanent onbezoldigd diaken
ontvangen. Na de wijding zal ik actief zijn in de
Emmanuel parochie.

De katholieke kerk is een wereldkerk met gelovi-
gen over de hele wereld. Gelovigen die je overal

kunt ontmoeten. lk zeg daarom bewust tot ziens.
Hartelijke en dankbare groet,

Richard Meijer
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Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Informatie-avonden voor parochianen rond Parochie 2025

Geachte parochianen,

Net als andere parochies in ons land zien we ook in onze parochie de laatste decennia een steeds
verdergaande ontkerkelijking. Deze ontwikkeling dwingt ons tot het anders organiseren van het
pastoraat en de pastorale zorg in onze parochie Heilige Lebuinus. Immers, we zullen met steeds minder
pastores, betrokken parochianen en vrijwilligers moeten zorgen dat we als (kleinere) geloofsgemeen-
schap ruimte en mogelijkheden blijven bieden voor het samen beleven en vieren van ons katholieke
geloof.

Om die reden hebben het pastoraal team en het parochiebestuur gewerkt aan een toekomstvisie
Parochie 2025 waarin rekening is gehouden met deze ontwikkelingen. Sinds de bekendmaking van de
plannen is er enige commotie geweest; inmiddels zijn de codrdinatoren van de geloofscentra samen
met pastoraal team en parochiebestuur in gesprek en ontwikkelen plannen voor de toekomst.

Graag willen wij u als parochianen van de geloofsgemeenschappen uitnodigen voor een bijeenkomst om
met u over de toekomst van onze parochie van gedachten te wisselen en u nader te informeren over het
proces.

De hijeenkomsten voor de parochianen worden gehouden (onder voorbehoud, kijk op de website voor
de actuele berichten):

Dinsdag 23 november 2021 19.30 uur Lettele de Koerkamp

Dinsdag 7 december 2021  19.30 uur Boskamp/Olst de Hoeksteen
Dinsdag 11 januari 2022 14.00 uur Deventer Titus Brandsma Huis
Zondag 16 januari 2022 12.00 uur Deventer Broederenkerk
Dinsdag 25 januari 2022 19.30 uur Boerhaar/Wijhe het Klankbord
Donderdag 27 januari 2022 19.30 uur Schalkhaar Nicolaaskerk

Wij hopen u te mogen begroeten.
Codrdinatoren, parochiebestuur en pastoraal team

\ 4

De Cantorij is op zoek naar nieuwe leden!
Vind je het leuk om te zingen? Kom dan gewoon een keer langs op de
vrijdagavond om met ons mee te zingen. ledereen is welkom!

We repeteren vanaf 19.45 uur in de Nicolaaskerk te Schalkhaar.

Wij zijn verbonden aan de Lebuinusparochie, maar zijn tevens op zoek

naar nieuwe mogelijkheden buiten de kerk. }\

Dus, lijkt het je wat en heb je altijd al willen zingen, kom gerust langs en E
doe met ons mee. |C_)
Voor verdere informatie kun je je wenden tot onze dirigent, C/(/ E
Petra Bouwmeester. o
Email: petra62.bouwmeester@gmail.com SAMEN VIEREN
Tot ziens!
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Parochiéle Caritas Instelling Heilige Lebuinus

De kalender is dun, het jaar loopt ten einde. En met parochianen. De bijdrage en het werk van de

weer was het een vreemd jaar. Met regels als kerstpakketten kon doorgaan. Op veel plekken zijn

afstand houden en mondkapjes. extra samen-eten-momenten georganiseerd.

Uw PCl heeft zich ingespannen om haar missie,

omkijken naar mensen, vorm te geven. In 2020 Tenslotte: uw PCl-bestuur is naarstig op zoek naar

hebben we een tweetal acties gehouden die nieuwe bestuursleden. Ondanks de grote veran-

lieten zien dat de Kerk aan haar mensen denkt. deringen die in onze kerkprovincie en in de Heilige

Vooral aan hen die bezoek moeten ontberen, Lebuinus op ons pad komen, zal het caritaswerk

geen vrijwilligerswerk konden doen. In 2021 altijd doorgaan.

hebben we eveneens twee acties gehad: één actie  De PCl, een zelfstandige entiteit binnen onze

rondom Pasen en één in de aanloop naar parochieg, richt zich op de volgende kerntaken:

Kerstmis. fysieke armoedebestrijding, sociale zorg, naasten-
liefde, omkijken naar mensen, ondersteuning op

Onze parochie mag zich verheugen op zo'n 1350 projectbasis, vrijwilligersondersteuning.

vrijwilligers. Mensen die zich op één of andere

wijze inzetten voor onze gemeenschap van Al deze activiteiten kosten geld. In 2020 konden

gelovigen. we geen deurcollecte houden met Kerstmis.

Ondanks dat er geen fysiek contact mogelijk was, Hopelijk is dat dit jaar wel weer mogelijk. U kunt

hebben vele locaties hun eigen mogelijkheden uw blijk van waardering uiteraard storten op ons

benut om er toch te zijn voor de medemens. Zij rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

verdienen een grote pluim. Ook de inloophuizen Lees meer op de site van H. Lebuinus, hoofdstuk

hebben zo veel mogelijk hun deuren open Diaconie.

gehouden, Juist die groep mensen, die weinig

contactmogelijkheden hebben met andere Het bestuur van PCl H. Lebuinus wenst u een

mensen, konden daar terecht voor een luisterend  goede gezondheid en alle goeds in 2022.
oor en een kop koffie.

Parochiéle

Achter de schermen is ook veel werk doorgegaan, Caritas Instelling
: Heilige Lebuinus
denk maar aan het telefonisch contact houden

4 Sjt'hhm,g kk@tﬁ FILM in het Titus Brandsma Huis:
fépd 6}’1 9 december, 20.00 uur:
gezamenlijke Kerken Deventer gl"CltiS tOEang - wel QR code!
Helaas was in de editie van november een fout
rekeningnummer vermeld!! L Ben, een gepensioneerde

schrijver, wordt na een
persoonlijke tragedie
verzorger. Na een opleiding
van zes weken ontmoet Ben
zijn eerste klant, Trevor, een
onbeschaafde 18-jarige
jongen met spierdystrofie.
Ben is emotioneel verlamd,
Trevor fysiek verlamd.
Samen ondernemen ze een

Wij zorgen weer voor een mooi en
verantwoord pakket voor 500 gezinnen,
daarvoor hebben we ongeveer € 15.000,00
nodig.

Wilt u helpen , maak dan uw bijdrage over op:
Bankrek. NL30 RABO 0139253491 t.n.v. St.
Kerstpakketten gezamenlijke Kerken te
Deventer

Wilt u ons helpen met bezorgen van de
pakketten vanaf 14 december?

Meld u dan aan! geimproviseerde roadtrip naar alle plekken die door
Mevr. Hummels: annekejufhum@gmail.com het kijken naar het lokale nieuws voor Trevor een
of: wtwientjes@gmail.com obsessie zijn geworden.
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“Jezus redt!
Alle mensen opgelet!”

"Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer."(Lucas 2,11), is de boodschap van de
engel aan de herders bij de geboorte van Jezus. Het is dé Blijde Boodschap van Kerstmis.
Jezus wordt Redder genoemd of ook wel Verlosser, Bevrijder of Heiland. Verlossing of redding
is een centraal begrip in het Christendom. Overigens ook een aanleiding tot spot. Zo is één
van de oudste afbeeldingen van de kruisiging een kruis met een ezelskop. En ooit zong
Robert Long met scherpe satire: "Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt!
Jezus redt! Enkel door 't gebed!".

Redding of verlossing betekent dat we ergens mee geholpen worden of beter vanaf geholpen
worden, Op zich is dat niet lastig in te vullen. Zijn er immers niet allerlei zaken waar we last
van hebben? Bijvoorbeeld ziekte en allerlei lichamelijk ongemak; wat zouden we graag
bevrijd zijn van de ellende van de corona en alle

toestanden erom heen. Of denk eens aan al die

mensen die moeten leven te midden van oorlog

of in bittere armoede. Verdriet dat mensen elkaar

gewild en ongewild aan doen. Velen zien ook de

dood als iets waarvan we verlost zouden willen

worden,

Onze tijd legt de nadruk op onafhankelijkheid en

zorgen voor jezelf redden. We hebben er zelfs een

modern woord voor: zelfredzaamheid. Maar

eerlijk gezegd lukt het ons dat heel vaak niet.

Kunnen we ons zelf genezen? Lukt het ons midden

in een conflict om vrede te stichten? Laat staan

ons van de dood te verlossen?

We noemen al die situaties in ons geloof zonde.

Zonde betekent verwijdering van Gods liefde en

goedheid. Als God ons verlost, dan wil Hij ons

bevrijden van die situaties. Jezus is precies

daarvoor gekomen. Door zijn komst, leven, lijden,

dood en verrijzenis neemt Hij de blokkades tussen

God en ons weg. Het is zozeer de kern van zijn levensopdracht dat zijn haam ernaar verwijst.
De engel zegt tegen Jozef over Maria: "Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus
geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden."(Matteis 1,21). Jezus komt
van het Hebreeuwse Jehosjoe’a wat letterlijk vertaald betekent: God redt.

Verrassend is dat God redt door een Kind in doeken gewikkeld. In oude tijden was Redder de
titel van machtige koningen en keizers die met het zwaard kwamen "redden". Hier is een
pasgeboren, kwetsbare baby de Redder. God redt door zijn liefde. In het Kind strekt God zijn
armen uitnodigend naar ons uit. We weten wel dat het een redding in geloof is. Nu al mogen
we ons troosten door zijn liefde, het soms ervaren, de liefde doorgeven. En vertrouwen dat
God het ooit helemaal waar zal maken. Om die redding blijven we bidden. Zoals Huub
Oosterhuis ooit dichtte: Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief.

Diaken Marc Brinkhuis
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Hoop - Adventsactie 2021

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten - in Zim-
babwe, de Gazastrook, El Salvador en Somalié - die
zich richten op goede, bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap, de
bevalling en de periode erna. In 2019 was de
kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer
dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt
dus enorm deze belangrijke, kwetsbhare groep te
steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Als betrokkenen op deze Adventsactie in de
parochies H. Lebuinus en H. Kruis willen we geen
keuze maken. Bovendien weten we, dat uiteinde-
lijk Vastenactie alle ingezamelde collectegelden
eerlijk verdeelt over deze vier projecten en ervoor
zorgt, dat het werkelijk goed terecht komt. Daar-
om kiezen wij voor het overkoepelende thema
"Hoop".

Tijdens de adventsperiode vragen we via de
Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de
komst van het Licht. Hoop op een betere wereld.
Hoop dat iedereen kan delen in overvlioed en dat
op een dag alle mensen een waardig leven kunnen

GOED DOEL

www.adventsactie.nl
IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00

leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom
vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met
hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Wilt u meer weten:
www.vastenactie.nl/adventsactie.

-

* *

Naast ons thema
"Hoop" wordt
basisscholen
lesmateriaal aange-
boden met het thema
"Ik zorg voor jou". Het
mooie is, dat beide
thema's letterlijk te
zien zijn in die
eenvoudige stal, in de voerbak, in de geboorte van
dat kleine kwetsbare kind. Trekt u met ons mee in
deze hoopvolle tijd?

Uw bijdrage is enorm welkom. Tijdens de
adventsperiode en de Kerstdagen staan de
collectebussen weer achterin onze kerken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Mede namens alle betrokken vrijwilligers,

Lonneke Gunnink-van den Berg, pastoraal werker

Adventsactie steunt dit jaar vier
projecten die zich richten op goede,
bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap,

de bevalling en de periode erna.

Helpt u mee?

Daoneer eenvoudig via de QR-code

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGME VAN VASTENACTIE
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Secretaris:
M. Buijs

Penningmeester:
H. Elshof

Communicatie
en PR:
Evert Alink

Mens en
Organisatie:
E.van Zuylen

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

~ Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

22 - BESTUURSTAFEL

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Vertrek parochievicaris Gé Nijland

Pastor Gé Nijland gaat onze parochie en daarmee ook het Pastoraal Team per 1 januari 2022
verlaten. Elders in 't Zout wordt daar meer aandacht aan besteed maar ook het bestuur wil Gé
graag bedanken voor zijn grote inzet voor onze parochie en hem veel succes en voldoening
wensen in zijn nieuwe werkomgeving.

Lebuinuspenningen
Het bestuur feliciteert alle supervrijwilligers, die op 14 november een Lebuinuspenning hebben
ontvangen en dankt hen voor hun jarenlange toewijding aan de parochie.

Privacy / AVG

De parochie heeft van het bisdom een nieuwe privacyverklaring gekregen, die in voorkomende
gevallen aan parochianen wordt verstrekt en die ook op onze site te vinden is. Naar aanleiding van
deze verklaring zijn door het bestuur vragen gesteld over het bewaren van documenten. De
functionaris Gegevensbescherming van het bisdom geeft aan dat op basis van de AVG geen
formele bewaartermijnen bestaan. Persoonsgegevens en documenten mogen worden bewaard zo
lang ze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens en documenten zijn verzameld.
Documenten dienen uiterst zorgvuldig en op een afgesloten plaats te worden bewaard.

VOG

Voor veel vrijwilligerstaken binnen de parachie wordt een VOG gevraagd. De VOG's worden
uiteraard bewaard om te kunnen aantonen dat de parachie de VOG-toets heeft uitgevoerd. Een
VOG is echter een momentopname en moet om de zoveel tijd vernieuwd worden.

Eris geen formele regelgeving over de frequentie van vernieuwen van een VOG. Het bestuur heeft
zich hierover gebogen en onze situatie vergeleken met andere organisaties. Op basis daarvan is
besloten dat een VOG elke vijf jaar vernieuwd moet worden.

Om voor de hand liggende redenen maken we echter een uitzondering voor functies waarin met
kinderen wordt gewerkt, denk aan medewerkers gezinszondagen, begeleiders van misdienaren,
dirigenten kinderkoren en dergelijke. Voor deze vrijwilligers wordt elke drie jaar een nieuwe VOG
gevraagd. Aan een VOG voor onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.

Export naar Excel

Een 20-tal vrijwilligers in verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie verzorgt de
ledenadministratie, gegevens begraafplaatsen enz. Zij hebben allemaal een persoonlijke
inlogcode in DocBase en kunnen gegevens exporteren it het bestand. Het Bisdom (IPAL) wil om
redenen van bescherming van gegevens de exportfunctie beperken en de bevoegdheid van export
van deze gegevens aan een beperkt aantal, door het bestuur aan te wijzen administrateurs
toekennen.

Het bestuur onderschrijft deze aanpak. De huidige vrijwilligers die een toegangscode hebben,
hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend en een YOG aangeleverd. De parochie zal
aan het Bisdom laten weten, dat binnen onze parochie aan de eisen voldaan wordt en gezien de
variatie in taken van de vrijwilligers, een verdere beperking op dit moment niet mogelijk is.



Bovengenoemde onderwerpen, AVG, VOG, automatisering en andere vereisen een voortdurende zorg, een degelijk centraal administratief
systeem en medewerking van alle geloofsgemeenschappen. Het parochiebestuur waardeert de enorme inzet van alle vrijwilligers zowel
op parochieniveau als in de geloofsgemeenschappen, die nodig zijn om aan de steeds hoger wordende eisen die op vele gebieden aan ons
gesteld worden te voldoen. Heel veel dank daarvoor!

Het bestuur wenst alle parochianen
en andere lezers vredige feestdagen
en een gezegend 2022!

4

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan. In het vorige nummer van 't Zout
hebben we stil gestaan bij de moeilijke omstandigheden, waaronder
de actie Kerkbalans 2021 is gehouden. Corona en het uitvouwen van

2022 de plannen voor de Kerk 2025 hebben ervoor gezorgd dat een deel
van de parochianen een afwachtende houding aannam. Nu, een jaar
ACtle later, is corona nog steeds niet weg en is Kerk 2025 volop in discussie,

maar we kunnen er toch wat beter mee omgaan. Reden genoeg om

Ke rkb a la n s positief te kijken naar Kerkbalans 2022, die in januari weer van start
gaat.

In de folder, die u ontvangt bij de actie Kerkbalans roept het nieuwe kerkbestuur en het pastorale team
eenieder op om royaal mee te doen aan de actie Kerkbalans, want zoals pastoor Cornelissen het daarin
verwoordt: "KERK: dat is veel meer dan een stenen gebouw. KERK: dat zijn de mensen die zich
samenvoegen".

In de week van 16 januari ontvangt u de
bekende witte envelop van de actie
Kerkbalans weer in de bus. De kerk is er
niet alleen voor ons, maar ook voor de
generaties na ons van grote waarde. Het
thema is ook dit jaar weer: "Geef vandaag
voor de kerk van morgen".

Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen
we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de
toekomst van betekenis te kunnen zijn voor
mensen die verdieping en ontmoeting
zoeken en uitnodigend te zijn voor jonge
mensen, die hun leven nog voor zich
hebben. Door vandaag te geven, maken we
de kerk van morgen mogelijk.

Kerk-zijn doen we samen. Doe daarom mee aan de actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in
januari ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op
https://www.heiligelebuinus.nl

Door vandaag te geven, kan de kerk ook in de toekomst blijven doen, waar ze al eeuwenlang voor staat.
Met uw steun op naar de kerk van morgen! Samen blijven wij kerk.
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Adventsgedachten

U kent waarschijnlijk het volgende adventslied wel, dat zo mooi onder woorden brengt wat er
in die periode van voorbereiding op kerstmis aan de orde is:

"Kom tot ons, de wexeld wacht,

Heiland kom in onze nacht,

licht dat in de nacht begint,

kind van God. Maxia’s kind.”

Welnu naar dat kind, naar Zijn komst in ons midden, zien we daadwerkelijk uit in de advent
en Hij komt als een licht in de duisternis, in onze duisternis. Die van de hele wereld maar ook
in onszelf. Hij komt om ons te verlichten, letterlijk en figuurlijk en dat is allereerst een groot
geschenk, een gave die we op zichzelf niet verdienen noch zelf kunnen bewerkstelligen.
Vanuit de grootheid en goedheid van God zelf mogen we open staan voor die komst o.a.
door ons op passende wijze daarop voor te bergiden.

De liturgie van de advent biedt daar alle mogelijkheden voor, Aan de hand van de profeet
Jesaja en van Johannes de Doper komen we een heel eind in de goede richting. En op de
derde zondag van de advent, niet voor niets zondag Gaudete/Verheugt u, geheten, is de
vreugde al bijna tastbaar.

Een kort citaat uit het evangelie van juist die dag, waarin het gaat over het licht dat ons
verlicht: "Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam
tot getuigenis van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het
Licht, maar hij moest getuigen van het Licht".

Bij deze woorden uit de proloog van het Johannesevangelie, die ook wordt gelezen op eerste
kerstdag, mag de vraag vervolgens zijn: Heeft hij dat ook daadwerkelijk gedaan, van het Licht
getuigen en zijn in die zin de woorden van het evangelie door die Johannes de Doper ook
bewaarheid? "Zie het lam Gods."

Mij dunkt dat de Doper nergens in gebreke is gebleven en een passende voorloper is geweest
van Degene van wie hij niet waardig zou zijn de riem van Zijn sandalen los te maken.

Hoe het ook verder zij, Johannes heeft een ieder attent gemaakt op dat Licht. Dat woord
"licht" is noch in het lied hierboven, noch in het evangelie een beeld van dichterlijke vrijheid.
Jezus zal zichzelf later zelfs het "licht der wereld" noemen en dat is ook geen grootspraak.

Wij mogen ons verheugen op de komst ervan, mogen als dankbare mensen wandelen in Zijn
licht maar dienen eerst nog de wegen recht te maken voor de Heer. Laten we daar samen
werk van maken, met name ook door met onszelf aan het werk te gaan in deze.

Een goede adventstijd gewenst.
Ge Nijland, ciao.
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60
maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Secretariaat:
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Beste mensen,

Per medio oktober jl. ben ik gestopt als
pastoraal codrdinator van geloofscentrum
Broederen. Gezondheidsredenen hebben
me tot dat besluit gebracht. Het is niet
anders.

In juli 2015 werd ik gevraagd voor de
functie van pastoraal coérdinator in de
Broederen. Ik kwam uit de net gesloten H.
Hartlocatie en was geheel onbekend met
de Broederen. Ik werd daar met open
armen ontvangen en heb er vrijwel nooit
tegenwerking of conflictsituaties meege-
maakt. De samenwerking met collega’s
Marga (codrdinator BAB) en Ger (codrdi-
nator BOG) en diens twee voorgangers
Hans en Ab was altijd constructief en
positief. En wat te zeggen van Fien! Met
haar heb ik eigenlijk zo ongeveer alles
gedeeld. Lief en leed. Ik heb me door haar
altijd gesteund geweten en ben haar veel
dank verschuldigd.

Van groot belang bij mijn inzet om te
streven naar een behoorlijk functioneren
was de uiterst plezierige samenwerking
niet alleen met het pastoraal team en de
collega’s van de andere geloofscentra,
maar stellig ook met al onze vrijwilligers.
Als bijzonder positief heb ik de enthou-
siaste wijze ervaren waarop velen van hen
na de moeilijke coronajaren, waarin zij
maar weinig mochten, hun "werk" weer
oppakten.

Ik heb mijn taken overgedragen en probeer
afstand te nemen. Dat is moeilijk. Maar ik
blijf vrijwilliger, waarbij ik me heb voorge-
nomen enige tijd te nemen om tot rust te
komen. Op de achtergrond dus. Enkele
kleine taken blijf ik vooralsnog doen. We
zullen wel zien. We komen elkaar vast wel
weer tegen.

Hartelijke groet,

Ben Schotgerrits

Even voorstellen: Fien Minis
sinds 1 november pastoraal coérdinator
van de Broederen.
Deze functie heb ik overgenomen van
| Ben Schotgerrits, die ik zeer erkentelijk
~ ben voor alles wat hij voor de

. Broederen heeft gedaan. Wij hebben

vanaf het beginvan zijn codrdinator-

schap nauw samengewerkt en ik hoop in zijn voet-
sporen te kunnen treden.
Ik ben getrouwd met Gide, heb twee kinderen en twee
kleinkinderen en ben naast vrijwilliger in de Broederen
vrijwillig medewerker van Slachtofferhulp Nederland.
Nu de Broederen parochiekerk is geworden komt er
veel op ons af.
Ik heb er vertrouwen in dat wij, samen met de
vrijwilligers en het pastoraal team die uitdaging aan
kunnen gaan.

Nieuwjaarsbijeenkomst Broederen

We wensen alle parochianen en al onze vrijwilligers het
allerbeste voor 2022 en danken hen voor hun inzet,
groot en klein, gedurende dit toch ook weer lastige
jaar.

Zonder deze inzet waren alle activiteiten in en rond
onze kerk niet mogelijk geweest. Dank, dank, dank!

Op 9 januari vanaf 16.00 uur willen we elkaar een
gezegend en goed 2022 wensen tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst. We ontmoeten u graag voor een hapje en
een drankje. U bent van harte welkom!

Marga, Ger en Fien, coérdinatoren Broederenkerk

Uurwerk

U heeft het vast wel gemerkt: het uurwerk van de
Broederen staat weer stil. Het blijft maar 10.10 uur. De
reparatie van de klok laat wat langer op zich wachten,
omdat er onderdelen besteld/gemaakt moeten
worden. Er is namelijk een tandwiel afgebroken. Het is
een oud uurwerk, dus de materialen liggen niet
gewoon op een plank. Er wordt aan gewerkt, maar
men kan nog geen datum aangeven wanneer het werk
gereed is en de klok weer als vanouds tikt.
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Lebuinus-zondag 2021

Jaarlijks kan er per geloofsgemeenschap
een parochiaan voorgedragen worden
voor de Lebuinuspenning. Dit jaar werd
voor de Nicolaaskerk Albert Driessen
genomineerd. Albert veel dank voor: al
het vrijwilligerswerk en positieve inzet.

Sint Maarten

70 kinderen die samen met ouders en grootouders hebben
genoten van: het orgelspel van Hans van Dijk, liedjes
gezongen door het kinderkoor, het Sint Maarten verhaal
door A. Donders en het spel van de Happy Club.

Familiebericht

Zaterdag 6 november zijn Niels Koning en Angela
Mastenbroek in het huwelijk getreden. Dat Gods zegen met
hen mag zijn op hun gezamelijke levenspad.

Martin Kortstee we willen je danken dat je in een roerige tijd zo
trouw en integer, onze BAB-er bent geweest. Een warme per-
soonlijkheid die, ook al hebben we een goede opvolger, zeker gaan
missen. Martin we wensen je alle goeds voor de toekomst toe.

Kindje wiegen
*‘ Tweede Kerstdag om 14.00 uur

kindje wiegen in onze kerk.
Gezellig met het hele gezin naar
de kerststal kijken, en kaarsje
opsteken, naar het kerstverhaal
luisteren. Er wordt een
knutselactiviteit aangeboden
natuurlijk hoort er ook iets
lekkers bij. Allen van harte
welkom.

Extra activiteiten december

18 december 19.00 uur boeteviering m.m.v. het Nicolaas-
koor.

22 december van 16.00 tot 17.00 is de kerk open en kunt u
al een kijkje nemen bij de kerststal en genieten van het &
mooie orgelspel van Hans van Dijk die dan kerstliederen ten ERVEFIGE S H GICE AT LT 5]
gehore zal brengen. een zalig kerstfeest en voor 2022 een
Tweede Kerstdag kindje wiegen. jaar van verbroedering en vrede toe
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Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Zilveren Jubileum

In een prachtige versierde kerk droeg vicaris
pastoor Ronald Cornelissen op 19 oktober de dag
van zijn priesterwijding in zijn woonplaats Lettele

een feestelijke Heilige Mis op uit dankbaarheid ter

gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest.
Zie verder blz. 4 van dit Zout

Ouderen- en Ziekenbezoekgroep

Al vele jaren is in onze Nicolaas Parochie een
werkgroep ouderen- en ziekenbezoekgroep actief.
Medeparochianen van 80 jaar en ouder en zieken
worden, indien gewenst, namens onze parochie
bezocht door één van de dames van deze groep.
Valt u binnen de doelgroep en wenst u in contact
te komen met iemand van de bezoekgroep,
stuurt u dan een mail naar:
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

of belt u met Gemma Daggenvoorde,

tel. 06-20951649 (graag in de avonduren).

Actie Kerkbalans
Vanaf zaterdag 15
januari t/m 29 januari
2022 doen kerken
mee aan de Actie
kerkbalans. Voor
iedereen is de kerk op
de één of andere
manier van waarde. U ontvangt een envelop met
het verzoek bij te dragen aan onze Lebuinus
Parochie. Wij hopen te mogen rekenen op een

Actie
Kerkbalans

Voedselbank

Meer dan één miljoen mensen leven onder de armoede
grens. Voedselbank Deventer helpt wekelijks ruim 200
gezinnen en deelt een voedselpakket uit. Laten wij met
elkaar voor iedereen die in armoede leeft, juist in deze
dure decembermaand iets extra's aanbieden voor de
Voedselbank Deventer. Ook Douwe Egbertspunten zijn
welkom bij de voedselbank. In de adventstijd staan de
kratten en een bus voor koffie/ theepunten achter in het
kerkportaal van de kerk.

ruimhartige bijdrage om belangrijke taken te
kunnen blijven vervullen.

Een week van gebed

Voor de eenheid van christenen staan in 2022
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster
van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister
en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de
komende gebedsweek luidt: "Licht in het duister".
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats op:

zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur in Bathmen
dinsdag 18 januari om 19.00 uur in Okkenbroek
woensdag 19 januari om 19.00 uur in Lettele
zaterdag 22 januari om 19.00 uur in Bathmen

Vrijwilligers bedankt

Vrijwilligers worden niet betaald. Voor de kerk zijn
vrijwilligers onbetaalbaar. Wat zou een geloofsge-
meenschap zijn zonder vrijwilligers. Wij als Codrdi-
natoren en Werkgroep Pastoraat willen dan ook
iedereen die op welke manier dan ook hun
steentje hebben bijgedragen in het afgelopen jaar
2021, hartelijk dank zeggen voor het vele werk dat
is verricht in en rondom de kerk.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Er moet een cter zijn

voor eenieder die zoekt
noar wegen en naar woorden

om de ander tegemoet te gaan.

Aan het einde van een moeilijk jaar gaan we ons
opmaken voor Kerst, het feest van de Geboorte in
een stal, het feest van Hoop en van Licht dat het
duister overwint. We mogen ons met Kerstmis
verbonden voelen met iedereen, waar ook ter
wereld, die de ster van Bethlehem wil blijven zien.
Wij wensen u een Zalig en Vredig Kerstmis en een
Gezegend 2022!

Codrdinatoren H. Willibrord Olst-Boskamp

Kerstvieringen: zie de speciale kerstpagina.
Parochie-informatiebijeenkomst: zie blz. 18.

Wel kerstbomenverkoop, geen graftakken
Zaterdag 4 december gaan we van 11.00 — 14.00
uur weer kerstbomen verkopen op het kerkplein
van Boskamp. Mocht u al eerder een kerstboom

willen uitzoeken, dan kunt u bellen met
06-53701545. Door personele problemen hij onze
leverancier kunnen we u dit jaar helaas geen
graftakken aanbieden. Wel zullen de bekende
Boskampse vogeltaarten te koop zijn.

Kerstbomen voor de kerk
Straks hebben we achter het altaar en de kerststal
weer zes grotere kerstbomen nodig. Misschien
hebt u bomen die daarvoor geschikt zijn (4 a5 m
hoog), of weet u mensen die dit soort bomen wel
kwijt willen. Laat het even weten aan Herman van
der Linde, tel. 06-53701545.
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Ontmoetingsviering
Woensdagochtend 8 december is er weer een
Ontmoetingsviering. Vanaf 10.30 uur koffie in De
Hoeksteen, 11.00 uur communieviering en
aansluitend soep en broodjes. Voorganger is
pastor Lonneke Gunnink. Opgeven kan bij Lammie
(06-57038176) of Annie (06-54246906).

Kerstgroeten naar Rusland en China

Qok in deze tijd willen wij de goede gewoonte
voortzetten om via Amnesty International kerst-
groeten te sturen naar politieke gevangenen. Op

zaterdag 11 december kunt u na de viering de

kerstbrieven ondertekenen achter in de kerk. Doet
u ook mee aan deze morele ondersteuning op
afstand?

._ :0 Eeuweling op de Boskamp '
¥ Op 31 december hoopt

mw. H.M. Voetdijk - van den Berg 100 jaar te
worden. Wij hopen dat deze bijzonder vitale,
levenslustige en trouwe parochiaan die dagin
goede gezondheid mag vieren en we wensen haar
nog heel veel goeds en zegen toe!

Oecumenische viering
Van 16 t/m 23 januari bidden christenen
wereldwijd voor eenheid in hun eigen omgeving
enin de wereld. Het thema is: "Licht in de
duisternis" Op zondag 16 januari is er om 10.00
uur in de Dorpskerk in Olst een gezamenlijke
viering met pastoraal werker Lonneke Gunnink en
dominee Henk Jan Damstra.

Kerkbalans 2021
Voor wie nog niet heeft bijgedragen aan de Actie
Kerkbalans 2021: we kunnen niet zonder uw
steun! Stort uw bijdrage alsnog op
NL 90 RABO 013924202 (Boskamp) of
NL 68 RABO 013924210 (Olst)
Alvast hartelijk dank.

“ Oud papier: 16 en 17 december w



Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl |
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Oecumenische viering

Op zondag 23 januari om 10.00 uur is er een
oecumenische viering in de Nicolaaskerk. Het
thema is: Licht in het duister. Voorganger is
pastoraal werker Lonneke Gunnink. Het Caecilia-
koor en de Cantorij zingen. Hou de website van de

kerken en de plaatselijke weekkranten in de gaten.

Kerkdiensten in 't Weijtendaal vanaf december
We mogen weer starten met onze twee maande-
lijkse vieringen. De tweede dinsdag verzorgt
parochievicaris Nijland de H. Mis, Cor van den
Berg gaat voor bij de woord- en communiedienst
op de vierde dinsdag. De diensten worden gehou-
den in de aula. De aanvangstijd is 10.00 uur.
ledereen is van harte welkom. Na de viering is er
koffie en ontmoeting. Kunt u als bewoner van het
Weijtendaal niet zelfstandig komen, dan kunt u dit
doorgeven aan Joke Biezeman tel. 06-24160105.
Zij zorgt dan dat u wordt gehaald en terug wordt
gebracht. Dit alles onder voorbehoud in verband
met de coronamaatregelen.

Kerstgroeten naar Rusland en China

Yiliyasijlang Reheman: Hij is een islamitische Oei-
goer uit China. Waarschijnlijk zit hij in een herop-
voedingskamp. Yan Sidorov ( 20 jaar ) en Vladimir
Mordasov ( 23 jaar) uit Rusland zitten in een straf-
kamp. In Wijhe en Boskamp willen wij Yiliyasijiang,
Yan, Vladimir en hun families kerstgroeten sturen
als morele ondersteuning. U kunt de kerstbrieven
ondertekenen voor en na de vieringen van 5
december in Wijhe en 11 december in Boskamp.

Kerkbalans 2022

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari
2022 krijgt u de enveloppe voor de Kerkbalans
weer in uw brievenbus. Het thema voor Actie
Kerkbalans 2022 is "Geef vandaag voor de kerk
van morgen". Voor meer info zie blz. 23.

U kunt zelf bepalen hoe u wilt bijdragen. Dit kan a
contant in de enveloppe, via "zelf overmaken" of
"automatische incasso". Wij verzoeken u voor 29

januari de enveloppe in te leveren bij Frans van
Vilsteren, Disselhof 3, 8131 WL te Wijhe. We
hopen dat u straks - als vanouds - wilt bijdragen
aan een financieel gezond en vitaal geloofscen-
trum "Engelbert".

Koperpoetsen

Op maandag 20 december is er weer gelegenheid
om het koper te laten glanzen. U bent allen
uitgenodigd om 13.00 uur in de dagkapel. Na
afloop drinken we samen koffie.

Vieringen met kerst

Gezinsviering 24 december om 19.00 te Wijhe. Wij
hopen natuurlijk jong en oud te mogen begroeten
en zo in alle eenheid een mooie Kerstavond te
hebben.

25 december om 9.00 uur hoogmis op de
Boerhaar. Het Caeciliakoor verzorgt de zang in
beide vieringen. In beide kerken is ook de moge-
lijkheid om de kerststal te bewonderen.

De kerkdeuren zijn open:

Boerhaar le en 2e Kerstdag van 10.00 tot 16.00
Wijhe le Kerstdag van 14.30 tot 16.00

Agenda

Dinsdag 14 en 28 december en 11 en 25 januari vieringen in 't
Weijtendaal. Aanvang 10.00 uur

Vrijdag 17 december 9.30 uur H. Mis te Wijhe

Donderdag 20 januari 19.00 uur Taizéviering op de Boerhaar.
Vrijdag 21 januari 9.30 uur H. Mis te Wijhe

Zondag 23 januari 10.00 uur oecumenische viering Nicolaaskerk
Elke woensdag 19.00 uur H. Mis Boerhaar.

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk dinsdag 4 januari 2022 inleveren via
e-mail: zoutengelbert@gmail.com.

Wij wensen u allen
fijne en gezonde feestdagen toe
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

‘Hartelijk dank allemaal!

Ik wil iedereen die gereageerd heeft op de oproep voor een nieuwe bezorger van 't Zout in de vorige
editie hartelijk bedanken. Ook de mensen die we teleur moesten stellen, omdat we al een nieuwe
bezorger voor die wijk hadden ...

Wij hebben weer voor alle wijken een bezorger. En dat niet alleen. Wij hebben nu ook voor een deel
van de Vijfhoek een reservelijst. Wij kunnen deze vrijwilligers/sters benaderen als er iemand in hun
woonomgeving in verband met met ziekte, vakantie of door omstandigheden moet stoppen met de
bezorging. Wij zijn hier heel erg blij mee! Met vriendelijke groet, Thea Engelen

UITNODIGING OUDERENMORGEN IN DECEMBER EN IN JANUARI
Op donderdag 16 december hebben we (hopelijk)  We openen het nieuwe jaar op donderdag 20

weer een feestelijke ouderenmorgen. januari 2022. We beginnen om 10.00 uur met een
We beginnen om half tien. We kijken nu al uit naar  zinvolle opening. Na de koffie met lekkers gaan
ons traditioneel kerstontbijt. We lezen een we met elkaar foto’s bekijken van alle onder-
passend kerstverhaal voor, Het wordt zeker een werpen in het afgelopen jaar/jaren. En natuurlijk
supergezellige en waardevolle Kerstmorgen. proosten we op het nieuwe jaar!

We sluiten beide keren af met een mooi gedicht om ongeveer kwart over twaalf. Voor vragen over deze
morgen kunt u bellen met Jannie Hilgers-Witteveen, tel. 0570-652693

Afra en ik kijken met veel genoegen uit naar jullie komst!

Dankviering op 31 december, 19.00 uur b
Ondanks de lastige dingen in het afgelopen coronajaar is er zoveel om dankbaar
voor te zijn! En dat vieren we op de laatste dag van het jaar. Emile en Jannie

Hilgers gaan voor in deze dankviering.
U bent van harte welkom!

rﬁ)dven’r—en kerstprogramma: Wachten ... verwachten!
We geven hier de korte opsomming. Maar blader even terug naar blz. 13 voor wat meer uitleg!
- vrijdag 26 november: Een kerstspiraal maken, 14.00 uur
- maandag 29 november: Bijbelstudie met Marc Brinkhuis, 20.00 uur
- woensdag 1 december: onze eerste ontmoetingsviering, vanaf 10.00 uur, afsluiten met maaltijd
- dinsdag 7 december: Themaschilderdag van 9.45 - 16.00 uur (zie 't Zout van november)
- donderdag 9 december: Filmavond, 20.00 uur: The Fundamentals of Caring
- zondag 19 december: kerst-meezingmiddag met kerstverhalen, 15.00 uur
- maandag 20 december en dinsdag 21 december: liturgisch bloemschikken
- woensdag 22 december: Ontmoetingsviering ter afsluiting
Elke woensdag bouwen we na de viering een deeltje van de kerststal op.

Wi wensen cedereen een wrewgdevslle Kerst
en een gegond, gezegend 2022
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

Inloopochtend

Tussen Kerst en Oud&Nieuw is de Driehoek geslo-
ten, dus kunnen wij niet terecht. Op woensdag 5
januari zijn we elke week weer van harte welkom.

Herbergvieringen

De viering van 4 december komt te vervallen,
omdat veel mensen op die avond pakjesavond
vieren.De viering van 1 januari vervalt ook omdat
de Driehoek dan gesloten is.De volgende vieringen
zijn op 18 december 2021 en 15 januari 2022.

Filmavond in de herberg van Ars

Op woensdagavond 1 december om 19.30 uur
draaien wij de film Ordinary People. Ordinary
People is een uitzonderlijke film die handelt over
een gezin dat door spanning en tragedie uit elkaar
valt. Donald Sutherland en Mary Tyler Moore zijn
het getrouwde stel uit de hogere middenklasse,
wiens normale leventje op onherroepelijke wijze
op zijn kop wordt gezet wanneer hun oudste zoon
in een bootongeluk om het leven komt. Regisseur

Diaken zijn rondom de herberg van Ars

12 Y2 jaar onbezoldigd diaken zijn in een parochie waar ik sinds kort
niet meer woon maar nog wel 8 tot 10 uur per week werkzaam
ben. Ja, u leest dit goed, mijn vrouw ik wonen niet meer in
Deventer maar in Goor, een stad aan de rivier de Regge. Wel blijven
wij beiden betrokken bij de parochie, dus op de woensdagochten-
den rijd ik in mijn auto naar de herberg van Ars en twee weekenden
per maand rij ik de gezamenlijke parochies van het Raaltense en
Deventerse rond om priesters te assisteren.

Ik heb bij mijn wijding als zending onder andere (naast
huwelijksvoorbereiding, assisteren van de priesters en zonodig
voorgaan in een woord en communie viering) het buurtpastoraat,
huisbezoek in/rond de toenmalige Vianneykerk meegekregen. Vlak
voor de sluiting van de Vianneykerk zijn een aantal zeer betrokken
mensen de herberg van Ars begonnen om toch de buurt rond de
Vianneykerk te dienen. Een herberg als plek waar je je kan laven
aan rust, een goed gesprek, of gewoon er zijn. De naam Vianney
omdat het vanuit de Vianneykerk is gestart en wij als herbergiers
toch het katholieke geloof omarmen en dit willen blijven
uitstralen. Dit doen wij expliciet op de woensdagochtenden om
9.30 uur met het getijdengebed en tweemaal per maand, op de

Robert Redford heeft met deze film na meer dan
twintig jaar als superster voor de camera een
Oscar® in de wacht weten te slepen.

Op woensdagavond 5 januari om 19.30 uur
draaien wij de film Out Stealing Horses. Na de
dood van zijn vrouw trekt de 67-jarige Trond zich
terug in een klein dorpje in het oosten van Noor-
wegen. Als zijn nieuwe buurman een oude kennis
blijkt te zijn, komen bij Trond allerlei jeugdherin-
neringen naar boven. Naar de gelijknamige best-
seller van Per Petterson tegen de achtergrond van
de adembenemende landschappen tussen Noor-
wegen en Zweden.

U bent van harte welkom op deze woensdagavon-
den.

Om 19.30 uur starten de films

Plaats: Speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg
Geen entree, wel een welkome eigen hijdrage om
de kosten laag te houden

Koffie en thee zijn gratis

eerste en derde zaterdagmiddag om 17 00 uur, met een herberg-
viering. Deze viering wordt begonnen met een inloop met koffie en
thee en besloten met een kop soep met brood. Nu niet meer in de
pastorie van de Vianneykerk maar in de speeltuin de Driehoek aan
de Rielerweg.

0Op de woensdagochtend is erin de herberg wekelijks de
ontmoetingsochtend vanaf 10 uur tot 12 uur waar je terecht kunt
voor een gesprek, gebed, koffie, koek of gewoon krant lezen en of
|uisteren naar de mooie verhalen.

Mooie verhalen zijn er bijna elke week, vooral over oud Deventer
toen alles veel langzamer ging en men elkaar nog kende. Beel-
dende verhalen en ervaringen van de betrokkenen doen ons soms
schaterlachen, maar soms wordt er ook een verhaal gedeeld waar
een ieder stil van wordt.

Zoals je zult begrijpen, is er altijd wat te doen en zal ik jullie de
komende tijd meenemen met mijn ervaringen in en rond de
herberg en misschien erbuiten want mijn diaconaat houdt niet op
bij de deur van de herberg.

Diaken Fokko de Graaf
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Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger
zaterdag 4 en zondag 5 december

Boskamp za 13.00 G. Nijland

Herberg van Ars 7a 17.00 parochiaanvoorganger
Lettele 7a 19.00 R. Cornelissen

Wijhe 20 09.00 parochiaanvoorganger
Broederen 70 10.30 R. Cornelissen
Schalkhaar 70 10.30 H. Limbeek

zaterdag 11 en zondag 12 december

Boskamp a 19.00 G. de Bekker / M. Brinkhuis
Boerhaar zo  09.00 G. Nijland

Lettele 0 09.00 parochiaanvoorganger
Broederen 70 10.30 G. de Bekker / M. Brinkhuis

Schalkhaar zo 10.30 L. Gunnink-v.d. Berg communie Nicolaaskoor

donderdag 16 december

Broederen do  18.00 G. Nijland / M. Brinkhuis

zaterdag 18 en zondag 19 december

soort viering

2e zondag van de advent

eucharistie
gebed

eucharistie
communie
eucharistie
eucharistie

3e zondag van de Advent

eucharistie
eucharistie
communie

eucharistie / gezin LIVESTREAM

Viering van Barmhartigheid

4e zondag van de Advent

Schalkhaar z7a 16.00 werkgroep Muziek rond de stal
Herberg van Ars 7a 17.00 L. Gunnink-van den Berg gebed

Lettele 7a 19.00 M. Brinkhuis communie
Boskamp z0  09.00 M. Brinkhuis / J. Ramakers ~ communie

Wijhe 70 09.00 J. Verweij eucharistie
Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie LIVESTREAM
Schalkhaar 20 10.30 parochiaanvoorganger communie
vrijdag 24 december Kerstavond
Schalkhaar vr 16.30 parochiaanvoorganger gebed / gezin
Boskamp vr 17.00 parochiaanvoorganger oecumene / gezin
Broederen vr 17.00 G. de Bekker gebed / gezin
Lettele ve o 19.00 M. Brinkhuis communie/gezin
Wijhe vr 19.00 L. Gunnink-van den Berg communie/gezin
Schalkhaar vr 19.00 H. Limbeek eucharistie
Boskamp vr 21.00 H. Limbeek eucharistie
Broederen vr 21.00 M. Brinkhuis communie
Schalkhaar vr 2130 L. Gunnink-van den Berg communie
Broederen vr 23.00 R. Cornelissen / M. Brinkhuis  eucharistie
zaterdag 25 december Kerst

Boerhaar za  09.00 H. Limbeek / F. de Graaf eucharistie
Boskamp za  09.00 L. Gunnink-van den Berg communie
Lettele z7a 09.00 R. Cornelissen eucharistie
Broederen 7a 10.30 R. Cornelissen eucharistie
Schalkhaar 7a 10.30 H. Brummelhuis / M. Brinkhuis eucharistie
Lettele za 11.30 parochiaanvoorganger Rond de stal
Broederen 7a 13.00 (. de Bekker Kindje Wiegen
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koor

Voce Magna
(Caecilia
Schola
Brugkoor

gemengd
(aedlia
Cantors
(aeilia

Voce Magna
gemengd
(aecilia
Caecilia
Brugkoor

kinderen

Youngest Voices XL
(Caecilia

(Cantorij

Ardente

Spirit

Brugkoor
Magnificent

(aecilia
gemengd
(antors
(Caecilia
Nicolaaskoor



Heilige Lebuinus Parochie

waar dag tijd
zondag 26 december

Wijhe z0  09.00
Broederen 0 10.30
Schalkhaar 20 10.30
Schalkhaar 70 14.00

vrijdag 31 december

Boskamp vr
Lettele vr
Schalkhaar vr

Titus Brandsma Huis ~ vr

zaterdag 1 en zondag 2 januari

Broederen 7a
Boerhaar 70
Lettele 20
Broederen 0
Schalkhaar 20

zaterdag 8 en zondag 9 januari

Boskamp 7a
Lettele 0
Wijhe 70
Broederen 0
Schalkhaar 20

zaterdag 15 en zondag 16 januari

Herberg van Ars za
Lettele za
Boerhaar 20
Bathmen 0
Olst 20
Broederen 20
Schalkhaar 70

zaterdag 22 en zondag 23 januari

Lettele 7a
Boskamp 20
Wijhe 70
Titus Brandsma Huis ~ zo
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 29 en zondag 30 januari

Boskamp za
Lettele 20
Broederen 0
Schalkhaar 20

19.00
19.00
19.00
19.00

10.30
09.00
09.00
10.30
10.30

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

17.00
19.00
09.00
10.00
10.00

10.30
10.30

19.00
09.00
10.00
10.00
10.30
10.30

19.00
09.00
10.30
10.30

voorganger

G. de Bekker

G. de Bekker / M. Brinkhuis
R. Cornelissen

werkgroep

H. Limbeek

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen

H. Limbeek

G. Nijland

G. Nijland

L. Gunnink-van den Berg

J. Verweij
parochiaanvoorganger
J. Verweij

(. de Bekker

H. Limbeek

parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger

M. Brinkhuis / G. Wijnstok
L. Gunnink-van den Berg /
H.Damstra

R. Cornelissen / F. de Graaf
parochiaanvoorganger

G. de Bekker

G. de Bekker

L. Gunnink-van den Berg

M. Brinkhuis / ds. Schuurman
G. de Bekker

H. Brummelhuis

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
J. Verweij
parochiaanvoorganger

soort viering koor
Feest van de Heilige Familie

eucharistie (Caecilia
eucharistie Schola
eucharistie Brugkoor
Kindje Wiegen

Oudjaar

eucharistie gemengd
eucharistie Voce Magna
communie Brugkoor
communie/dankviering

Driekoningen

eucharistie

eucharistie (aecilia
eucharistie (antors
eucharistie Schola
communie Brugkoor
Doop van de Heer

eucharistie gemengd
communie Voce Magna
eucharistie (Caecilia
eucharistie / gezin LIVESTREAM (Caecilia
eucharistie Nicolaaskoor

2e zondag van het jaar

gebed

communie
communie
oecumene
oecumene

eucharistie LIVESTREAM

communie

(Cantors
Caecilia

Ardente

Caecilia
Spirit

3e zondag van het jaar

eucharistie
eucharistie
oecumene
oecumene
eucharistie
eucharistie

Voce Magna
gemengd

(aecilia
Nicolaaskoor

4e zondag van het jaar

eucharistie
communie

eucharistie LIVESTREAM
communie / gezin

gemengd
Cantors
Caecilia

Nicolaaskoor
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VASTE WEKELLIKSE VIERINGEN DECEMBER 2021

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 TBH Colmschate

19.00 Willibrordus Boerhaar
19.00 Nicolaas Schalkhaar

donderdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar
18.00 Broederenkerk Deventer
18.30 Broederenkerk Deventer
18.45 Broederenkerk Deventer
19.00 Broederenkerk Deventer

vrijdag

09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

09.30 0.LV.0.0. Wijhe

morgengebed

morgengebed
Ev
avondgebed

morgengebed

EV

Ev

Boeteviering 22

morgengebed
aanbidding
biecht

vesper

EV

EV
Ev 3,10,17
Ev 17

WOON- EN ZORGCENTRA DECEMBER 2021

maandag
09.30 Ludgerus Deventer
10.30 Averbergen Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal Wijhe
10.00 Weijtendaal Wijhe

woensdag
10.30 Park Braband Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel Boskamp

zaterdag

EV

v 6

Ev 14
v 28
Ev 8

Ev 8,22

19.00 Sparrenheuvel, Diepenveen EV 4
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VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN JANUARI 2022

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 TBH Colmschate

19.00 Willibrordus Boerhaar

donderdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar
18.00 Broederenkerk Deventer
18.30 Broederenkerk Deventer
18.45 Broederenkerk Deventer
19.00 Broederenkerk Deventer
19.00 Willibrordus Boerhaar

vrijdag

09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

0930 0.L.V.0.0. Wijhe

morgengebed

morgengebed
EV
avondgebed

morgengebed
EV
EV

morgengebed
aanbidding

biecht

vesper 6,13
EV

Taizé 20

EV
EV
EV 21

WOON- EN ZORGCENTRA JANUARI 2022

maandag
09.30 Ludgerus Deventer
10.30 Averbergen Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal Wijhe
10.00 Weijtendaal Wijhe

woensdag
10.30 Park Braband Schalkhaar
11.00  Willibrordkapel Boskamp

zaterdag
19.00 Sparrenheuvel Diepenveen

zondag
10.30 St. Jozef Deventer

EV

v o

EV n

v 25

EV 12

EV 12,26
EV 8

EV 23



U Gebedsintenties

4 en 5 december

Broederen - Elisabeth Hogenstein-Nijmaller, Hans Zwolsman
Nicolaas Schalkhaar - Jo Nijboer, Frans Groot Koerkamp, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Wichman-Niesink, Ad Alberts (na-
mens de buren), Ans Elzer-Hofman, ouders Hartelink-Smale en Frank, Miny
Hunink-Berghuis, Herman Siekman, Gerrit Schutte, Lenie Veldhuyzen-
Kerkvliet, Wim Spikker

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Herman Wichink Kruit, ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden fami-
lie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Agaath Blauwgeers-Scholten, Fien Bouwmeester-
Ruiter, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer en fam.
Hauptmeijer-Duteweerd, Herman Nijboer, Jan Dokman, Liselotte Grouw-
stra, Johan Heijmerikx

11 en 12 december

Broederen - Riet Golbach, fam. v.d. Werf-Simons

Nicolaas Schalkhaar - Jan Brinkman, ouders Nas-Willemsen, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Ad
Alberts, Ans Elzer-Hofman, Miny Hunink-Berghuis, Herman Siekman
Nicolaas Lettele - Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, Herman Wichink Kruit ouders Wichink Kruit-Hofstede en over-
leden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam. Jan-
sen-Tiebot, fam. Wissink-Tiebot, Bernard en Mien Schutte-Wellenberg,
Hans Tiebot (jgt), Wim Zwartjens, ouders llsseldijk-Overmars, ouders
Kleinherenbrink-Pronk, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof,
fam. Van Oldeniel-Smit, Herman ten Have

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Mien
Overmars-Schutte, Marie Blanke-van der Vegt, Rieky van Vilsteren-
Hoogenkamp, Henk Poppe, Diny van den Beld-Elzebroek, Frans Doorn, Wim
Damman, Geert Overmars, Jan, Ria en Louis, fam. Boerhof, Geert Heuver,
Graats en Miene Boerhof-Brouwer, Betsie Schurink-Schrijver, fam. Harle-
man-Grooten, Anne en Antoon van den Berg

18 en 19 december

Broederen - Marijke Windmeijer, fam. Thomas-Groenink

Nicolaas Schalkhaar - Ans Berg-de Groot (jgt), Kaatje Biesterbos,
Hein en Mien Veldkamp-de Haan, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry,
Riet Rijntjes, Ad Alberts, Ans Elzer-Hofman, Miny Hunink-Berghuis, Her-
man Siekman, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Wim Spikker

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, Johan en Mariet Obdeijn-Schiphorst, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit, ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Wilhelmus Zandbelt en Wil-
helmina Zandbelt-Bloemenkamp, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Gerritdina Johanna lsseldijk-Overmars, Wil-
helmina Albers-Veldhuis

Engelbert Wijhe - Fien Bouwmeester-Ruiter, ouders Huisman, Harrie
en Rikie, ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Spithoven-Schoorlemmer, Hein en
Marietje Elshof, Herman Nijboer, Jan Dokman, Herman en Riek Haupt-
meijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Liselotte Grouwstra, Johan
Heijmerikx

24 t/m 26 december - Kerst

Broederen 24 december - Anneke Benjamins-van Delden, Clé
Nijméller, ouders Hogenstijn-Nijmoller, Marijke Windmeijer, Marie Kool-
hof-Lokate en Gerard Koolhof, Anton en Truus Nijboer-Kunne, fam. De
Kort-Holtkamp, fam. Thomas-Groenink, ouders Brouwer-Ten Winkel
Broederen 25 december - pastoor Schopman, pastoor van Eijden, pastoor
van 't End, pastoor Pothof, pastoor van Oostrum, pastoor Emile Gemmeke,
Hans Zwolsman

Broederen 26 december - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar 24 december 16.30 - Ed en Ans Berg-de
Groot, Annie en Wim Mulder-Pol en Martin en Jan

Nicolaas Schalkhaar 24 december 19.00 - Hans Ganzeboom,
Herman en Diny Broekman-Middelkamp, Marie en Herman Hoppen- Kap-
pert, ouders Bertus en Toos Pleizier-Evers, Harry en Mariet Schiphorst-Pijn-
appel

Nicolaas Schalkhaar 24 december 21.30 - ouders Nas-
Willemsen, ouders Antoon en Marietje Kolkman, Anton en Dien
Schutte-Oosterlaar, Miene van Duuren-Koers

Nicolaas Schalkhaar 25 december - Gerard Pelgrém, Rients
Hettinga en Edward, Frans Ossewold, Hans Ganzeboom, Femy van Eunen-
Schiphorst, Annette Hurenkamp-Mulder, ouders Mulder-Maatman, Henk
Hassink, Anton Kleverkamp, Ferry Bakker, ouders Broekman-Albers, Ber-
nard, Rita en Herman Klein Overmeen, ouders Klein Overmeen-Grooten,
Ans Elzer-Hofman, Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, Gerard van den
Hengel, Miny Hunink-Berghuis, Herman Siekman, Martin te Riele, Toos en
Antoon van Oldeniel-Marsman, Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert,
ouders Bril-Hagen en zoons, Herman Vloedgraven, Hennie Kogelman,
ouders Huisin 't Veld-Roddeman

Nicolaas Schalkhaar 26 december - Toos Hendriksen-Buiting,
Tom Boevenbrink, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Kleine
Schaars-Wippert, Jo Nijboer, Ad Alberts
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24 t/m 26 december - Kerst (vervolg)

Nicolaas Lettele - Bertus Aamnink, Johan en Ans Bloemenkamp-
Grondhuis, Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Gerrit en Marie
Bloo-Groot Koerkamp,ouders de Brouwer-Kruit, Jan en Dine Daggenvoor-
de-0osterwijk, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-
Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie,
Jan en Marie Huis in 't Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, ouders Klein
Swormink-Haverkamp, Joop en Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Antoon
Kolkman, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, ouders Leer-
kes-Daggenvoorde en overleden familie, Herman en Jo Lubbers-de Ruiter,
Hein Marsman, Johan en Mariet Obdeijn-Schiphorst, Willem en Riek Oos-
terwijk-Groot Koerkamp, Hennie Schiphorst en fam. Schiphorst-Huis in 't
Veld, ouders Schiphorst-Lammertink, Dinie Tibben-Evers, ouders G. Zand-
belt-Zuidberg, Joop en Diny Zwiers-Nijland, ouders Westerbeek-Koerkamp
Willibrord Boskamp - ouders Kleinherenbrink-Pronk, ouders
Straatman-Kinds, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, fam.
Van Rossum-Mentink, Ben en Riet Koerhuis-Visser, Anton Hulman, ouders
Albers-Veldhuis en Harrie, fam. Roddeman-Koolhof, fam. Casteel-Dollen-
kamp, fam. Van Oldeniel-Smit, Anton Lubbers en fam. Lubbers-Hegteler,
Wim Blanke, fam. Tiebot-Kolleman, Betty van der Vegt-Bloemen, Herman
ten Have, Harm Stegeman, Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en over-
leden familie, fam. Boerkamp-Jansen, Teun In 't Veld, ouders Van der Lin-
de-lJsseldijk, Gerardus Henricus Groot Koerkamp, Hein en Annie Groot
Koerkamp-Havekes, Gerardus en Bennie Voetdijk, fam. Jansen-Tiebot, fam.
Wissink-Tiebot, Bernard en Mien Schutte-Wellenberg, Bernard Spekschate
en Jan Visscher, Mia Beijleveld-Dohmen, Jan en Annie Tiebot-Walraven en
Hans Tiebot, fam. Van Vilsteren-Jansen-Blanke, Bep en Jan, fam. Lugten-
berg-Boerkamp

Engelbert Boerhaar - Mien Overmars-Schutte, Marie Blanke-van der
Vegt, Rieky van Vilsteren-Hoogenkamp, Henk Poppe, Diny van den Beld-
Elzebroek, Frans Doorn, Wim Damman, Geert Overmars, ouders Brugge-
man-Elzebroek, Geert Heuver, Albertus en Marie Logtenberg-Geerts, fam.
Hendriks, Jan, Ria en Louis, Wim en Jo Stegeman namens geloofsge-
meenschap Engelbert, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van
der Weerd, Annie en Herman Neulen, Jan en Diene Schutte-Koekoek, Ton-
nie Logtenberg en Miranda van den Berg, Gerrit Schutte, Bernard van den
Berg, Willem Groot Zwaaftink, Marietje Harleman-Grooten, Wim Koekoek
en overleden familie, Anne en Antoon van den Berg, Riky Bruggeman-
(asteel

Engelbert Wijhe - ouders Huisman, Harrie en Rikie, ouders Holle-
gien-Tijhuis, Hein en Marietje Elshof, Herman Nijboer, Jan Dokman, Herman
en Riek Hauptmeijer en fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Liselotte Grouw-
stra, Johan Heijmerikx, Wim Nijkamp, Agaat Baauwgeers, ouders Leerkes-
Oosterwijk

31 december

Nicolaas Schalkhaar - ouders Bertus en Toos Pleizier-Evers
Willibrord Boskamp - Teun In 't Veld, Gerardus en Bennie Voetdijk,
Annie Bijsterveld
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1 en 2 januari

Broederen 1 januari - Marijke Windmeijer, Bert Soons
Broederen 2 januari - Eisabeth Hogenstijn-Nijmiller, ouders
Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Ad Alberts, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry, Ans Elzer-Hofman, Marie en Herman Hoppen-Kappert, Herman
Siekman, Gerrit Schutte, Harry en Mariet Schiphorst-Pijnappel

Nicolaas Lettele - Cato Oosterwijk-Vrielink,(jgt), Bertus Aarnink en
fam. Aamink, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes en Wilhel-
mina Groot Koerkamp-Jonkman, Anton en Miny ten Have-Klein Swormink,
gebr. Hermanus, Johannes enEgbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Johan
en Mariet Obdeijn-Schiphorst, Gerrit Oosterwijk, Hennie Schiphorst en
fam. Schiphorst-Huis in 'Veld, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - Mien Overmars-Schutte, Marie Blanke-van der
Vegt, Rieky van Vilsteren-Hoogenkamp, Henk Poppe, Diny van den Beld-
Elzebroek, Frans Doom, Geert Overmars, Anne en Antoon van den Berg,
Geert Heuver, Jan, Ria en Louis

8 en 9 januari

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Ad Alberts, ouders Beltman-Lammertink,
ouders Te Riele-Geertman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Ans Elzer-
Hofman, Henk Assink, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Toos en
Antoon van Oldeniel-Marsman, Lenie Veldhuyzen-Kerkvliet, Wim Spikker
Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, ouders Schiphorst-Lammertink, Anton en Wilhelmina Wich-
gers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Mia
Beijleveld-Dohmen, Jan Zwartjens

Engelbert Wijhe - Herman Nijboer, Jan Dokman, Liselotte Grouwstra,
Johan Heijmerikx, ouders Hollegien-Tijhuis, ouders Huisman Harrie en
Rikie, Thea Mulder, Hein en Marietje Elshof, fam. Spithoven-Schoorlemmer,
Agaath Blaauwgeers-Scholten, Herman en Riek Hauptmeijer en fam.
Hauptmeijer-Duteweerd

15 en 16 januari

Nicolaas Schalkhaar - Ad Alberts, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry, Ans Elzer-Hofman, Jo Nijboer, Theo en Leny Nas-Willemsen
Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johanne en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haver-
kamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herma-
nus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Engelbert Boerhaar - Voor de zieken namens Lentebloesem, Mien
Overmars-Schutte, Marie Blanke-van der Vegt, Rieky van Vilsteren-Hoo-
genkamp, Henk Poppe, Diny van den Beld-Elzebroek, Frans Doorn, Geert
Overmars, Anne en Antoon van den Berg, fam. Boerhof, Albertus en Marie
Logtenberg-Geerts, Jan, Ria en Louis, Wim en Jo Stegeman namens ge-
loofsgemeenschap Engelbert , Martien, Bernard en Mien Groote Schaars-
berg-van der Weerd



22 en 23 januari

Broederen - Hans Zwolsman

Nicolaas Schalkhaar - Ad Alberts, ouders Dijkstra-Tutert en zoon
Harry, Ans Elzer-Hofman, Lenie Veldhuyzen-Kerkvliet

Nicolaas Lettele - Johannes en Gerharda Spikker-Huisman (jgt),gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Herman en Jo
Lubbers-de Ruiter, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink Kruit, ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, ouders G. Zandbelt-Zuidberg, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - fam. Van Rossum-Mentink, Truus Elshof,
Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof

Wij gedenken

Gerrit Schutte

109-06-2021 op 91-jarige leeftijd. Gerrit werd geboren op de boerderij aan
de Kappertsteeg als twaalfde kind van Hein Schutte en Mina Groot
Koerkamp in een gezin van veertien kinderen. Na Mulo, HBS en militaire
dienst ging Gerrit werken bij KPMG. Op 23 april 1964 trouwde hij met
Gerda. Samen kregen ze drie kinderen. Gerrit was actief als penning-
meester bij de kerk, de school en De Lindenhof en contactpersoon voor
gepensioneerden van KPMG. Na zijn pensionering genoot hij erg van
tuinieren, fietsen en het zien opgroeien van de zes kleinkinderen. In 2018
werd macula aan zijn ogen geconstateerd en ging zijn geheugen achteruit.
In april ging hij naar verpleeghuis PW Jansen, waar hij op 9 juni aan een
hartinfarct overleed. Hij was een lieve en zorgzame man, vader en opa. Zijn
familie zal hem missen maar denken met trots en een glimlach aan hem
terug.

Johannes Hendrikus Gerhardus (Jan) Dokman

T 12-10-2021 op 94-jarige leeftijd. Een bijzondere persoonlijkheid, een
warme echtgenoot een vriend met erg veel gevoel, maar ook een vader
met een moeilijk te verkroppen pijn van het gemis van zijn zoon. Een man
met een bijzondere passie, die ervoor gaat en altijd wil helpen, wil binden
en verbinden. Een persoon van weinig woorden en toch diepzinnige
gesprekken en mooie verhalen, Veel gelachen, maar ook vaak serieus. Hij
was op ... de fysieke pijn, de geestelijke worsteling van het nog willen
maar niet meer kunnen, het zien en horen, maar niet meer bevatten. Het
heden niet meer kunnen plaatsen en het verleden nog zien als vandaag.
"Ik ben klaar voor de eeuwige jachtvelden” waren zijn tekenende woorden
en dan is daar dat moment ... Hij heeft een vol leven gehad en is veilig in
Gods handen ... koester die gedachte. Liefde is bij die hijzondere en warme
man willen zijn, échte liefde is hem kunnen loslaten.

Antonia Jacoba (Tonnie) Schoenaker-Klein Mentink

129-10-2021 op 87-jarige leeftijd. De parochianen van de Vianneyparochie
kenden Tonnie als een lieve, sociale en spontane vrouw met het hart op de
lippen. Ze was een oprecht gelovige vrouw met een grote verering voor
Maria. Ze bezocht trouw het Rozenkransgebed in de oktobermaand. Als
haar iets niet duidelijk was in de preek, kwam ze daarop terug. Bij de
viering in de Herberg van Ars onderbrak ze de overweging nog wel eens
voor haar vragen. Na de dood van haar man Antoon is ze vijftien jaar
weduwe geweest, maar ze pakte de draad dapper weer op en had altijd

29 en 30 januari

Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Ad Alberts,
Anne Beltman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Ans Elzer-Hofman,
Dinie Kleine Schaars-Wippert

Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Moeder Bouwmeester-Brouwer

een luisterend oor voor haar medemens. Ze legde makkelijk contact. De
laatste jaren ging haar gezondheid steeds meer achteruit. De kinderen
overtuigden haar dat het beter was naar een aanleuningwoning te gaan.
Juist toen ze gewend begon te raken in haar nieuwe omgeving, haalde de
dood haar in. Dankbaar voor haar rijke leven hebben we afscheid van haar
genomen in crematorium "de Omarming” te Zutphen.

Wilhelmina Theresia (Mien) Overmars-Schutte

T 02-11-2021 op bijna 90-jarige leeftijd. Ze is overleden op Allerzielen.
Mien was 64 jaar getrouwd met Jan Overmars. Ze woonden aan de Water-
straat, dichtbij de boerderij van beider ouders, waar ze een nieuw bedrijf
zijn begonnen. Later verhuisden ze naar de Akkerwinde en vervolgens de
Julianalaan in Wijhe. Sinds vorig jaar juli werd zorg verleend in Sparren-
heuvel en het Weijtendaal. Mien had een groot hart voor de gemeenschap
en was graag onder de mensen. Zij was een bezige bij en echt een buiten-
mens. Veel jaren heeft ze met passie mee gezongen in het parochiekoor.
Maandag 8 november is in de parochiekerk afscheid genomen met een
gebedsviering. Ze is begraven bij haar echtgenoot Jan en bij Oda en Marcel,
hun beide te vroeg overleden kinderen op de Boerhaar. Moge Mien rusten
in vrede.

Johannes Antonius Heijmerikx

T 03-11-2021 op 83-jarige leeftijd. Johan werd geboren in een katholiek
boerengezin. Al op 5-jarige leeftijd overleed zijn moeder. Samen met zijn
vader en broer Anton hebben ze met veel liefde gezorgd voor de koeien.
Eind jaren 70 overleed zijn vader. Johan en Anton hebben hun hele leven
samen voor de boerderij gezorgd. Totdat de MKZ-crisis in 2001, hun levens-
werk vernietigde. Alle 20 zelf gefokte handtamme koeien, met een eigen
naam en karakter en vaste plek in de stal moesten worden geruimd. Het
was het einde van hun melkveebedrijf. Vier jaar geleden overleed zijn
broer Anton. Tijdens Johan's korte ziekteperiode waren er veel mensen die
hem verzorgd hebben. Zo kon hij tot op het laatst in zijn eigen boerderij
blijven. Dat hij nu mag rusten bij God in de hemel.
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Johanna Bernardina Maria (Joke) van Mierlo-Kok
10-10-2021 op 90-jarige leeftijd. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar man Jan sprak eens de anekdotische woorden: "lk heb haar
gevonden”. Het gebed gaf haar kracht en maakte haar mede tot die
sterke vrouw die ze was. Vele jaren was ze werkzaam in het onderwijs. Ze
was een zorgzame moeder; zachte armen om je heen. Ze was lief. Ze was
er altijd voor haar gezin. Ze was een voorbeeld. Ze cijferde zichzelf wel
vaak weg. De kleinkinderen vond ze echt een zegen. Ze zei wel eens:
"Gelukkig de mens die de kindskinderen mag zien". Er zijn tal van
herinneringen aan haar. De herinneringen bij Joke zelf werden de laatste
jaren steeds minder. In Huize Salland werd goed naar haar omgezien. In
het eerste weekend van oktober waren de kinderen en kleinkinderen nog
even allemaal bij haar. Een week later ging het kaarsje uit. Dat zij mag
rusten in vrede.
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Dag van het

Jodendom
17 januari 2022

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over
het jodendom onder christenen te
bevorderen. Tevens wil dit initiatief de
actieve dialoog tussen joden en christenen
stimuleren. In 2022 staat kunst centraal. We
staan stil bij de kunst in het Jodendom en
Christendom. Hoe inspireert de Joodse
traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert
de christelijke traditie christelijke
kunstenaars? Verder brengen we graag een
paar landelijke activiteiten onder de
aandacht:

X

UTRECHT

De Werkgroep Kerk en Jodendom van het
Aartshisdom Utrecht organiseert op zondag
23 januari 2022 om 15 uur in Utrecht in het
kader van het Jaarthema van de Dag van het
Jodendom 2022 (Kunstin Jodendom en
Christendom) een inspiratiebijeenkomst met
twee lezingen: "Rabbijnse teksten over
leraarschap en leiderschap" en "Jezus als
leraar in de context van de Joodse pedagogie
van zijn tijd".

Opgeven kan via het aartsbisdom bij mw. M.
Seegers, tel. 030-2361570.

AMSTERDAM

het Joods Cultureel Kwartier (JCK) bestaat uit
een aantal locaties. Voor een nadere
kennismaking met Joodse kunst en
kunstvoorwerpen is het Joods Historisch
Museum dé plek bij uitstek. En voor Joodse
manuscripten kunt u terecht in de
eeuwenoude bibliotheek de Amsterdamse
Portugese Synagoge.

OVERIGE

Nederland kent een aantal juweeltjes van
Joodse synagoges. Stuk voor stuk een bezoek
zeker waard!

www.dagvanhetjodendom.nl



Horizontaal 1 2 3 4 5 |6 7

1 Purgatorium (r-k.) 9 Zure appel 10 Tussen sep. en hov. 2 g w1 2
13 Film van James Cameron uit 2009 15 Koning van Shakes-

peare 16 Stuk patisserie 17 Historische stad in Jordanié, 13 |14 15

oorspronkelijk Sela genaamd 18 Oefening in het hanteren van

wapens 19 Voorzetsel 20 Nomen nescio (afk.) 21 Gemeente in 16 17

Gelderland 22 Sport met pijities 24 Internetextensie van e

Zweden 25 Alcoholische mengdrank (3-5) 26 Briefhouder ! " &

28 Magische Germaanse wortel 32 Muzikale compositie 35 De 3 2 23
dato (afk.) 36 Gebrek 37 Rivier in Schotland 38 Fries water
40 Door middel van 41 Europeaan 42 Gemeente in Drenthe
44 Aspect 45 Kunstprooi 46 Stad in Rwanda 47 Zoon van
Neoach (Genesis 11:10-32) 48 Rivier in Rusland 49 Eenheid van
alle christenen.

Verticaal

2 Deel van Azié 3 Cijfervoorstelling 4 Reus (nephil) en zoon van
Arba 5 Op grote afstand 6 Grondtoon 7 Pijpzwart 8 Het jongste
gericht (de ~) 11 Boterkuip 12 Het feit van boven en buiten de
wereld te zijn 14 Vervolgens 15 Langzaam (muz) 17 Deel
19 Geheimtip 22 Betrekkelijk vnw. 23 Jammer 25 Genesis (afk.)
27 Pineut 29 Gestold vieesnat 30 Muzieknoot 31 Denkbeeldig
33 Voedingswinkel 34 Bakruimte 37 Voorzitter van een uni-
versitaire faculteit 39 Drietenige loopvogel 41 Voegijzer
43 Bericht 44 Rolprent 46 Kilte 48 Toilet.

www.wimdeweerdt.com

Glaasjes met gerookte zalm en mousse van verse kaas met kruiden
Lekkere aperitiethapjes als deze zijn een ideale start voor een gezellige Oudejaarsavond. Bovendien zijn

deze hapjes extra handig, omdat je ze op voorhand kunt maken en je er dus samen aan tafel van kunt

5

geniefen.

Ingrediénten (voor Bereidingswijze

6 personen) X Was alle kruiden en hak ze fijn
400 gram gerookte ¥ Mix de verse kaas en doe hem in een glazen
zalm kom
350 gram verse kaas  * Voeg er de room, peper en zout aan toe en
20 cl vioeibare meng alles goed
room * Klop de vioeibare room tot chantilly
3 hieslooksten- * Voeg hem daarna voorzichtig toe aan het
geltjes mengsel met verse kaas. Controleer de
2 hosjes kervel smaak en voeg eventueel peper of zout toe
2 hakjes platte * Verdeel de kaasmousse over 6 glaasjes
peterselie * Snij de gerookte zalm in kleine blokjes
1 takje dragon * Doe er een klein beetje Solo Delifine room
. ; Solo Delifine bij en verdeel de zalmblokjes over de glazen
pto: aperatiefhapjes.blogspot.be
peper en zout coupes
* Zet ze ten slotte in de koelkast tot u ze
opdient

Geniet ervan en veel geluk en zegen in het nieuwe jaar!
PUZZEL & RECEPT - 39
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uitvaartbegeleiding .

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v. Een uitvaart die precies past;

bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik
u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

De Meente 7 - 8121 EV Olst

Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@hatkampnatuursteen.nl

WWW. HAFKAMPNATUURSTEEN. NL

Zo krijgt de uitvaart gaandeweg [
vorm en wordt het altijd een '
persoonlijk afscheid.

e \ertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking
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RONEN EN & Dag & nacht: 06 - 5424 1105

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl
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Deventer.

Column Joseflen

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering
20 jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in

Op weg naar Kerstmis en verder

Toen ik onlangs onderweg was naar de supermarkt
op het plein werd mijn weg opeens versperd door
een krijsend kind van nauwelijks twee jaar. Ze was
heel erg boos op haar mama, die al haar opvoe-
dingstrucs te voorschijn haalde om haar stil te krij-
gen. Maar helaas: dochtertje lief had daar geen zin
in en bleef stampvoeten en gillen. Toen moeder
ten einde raad dan maar weg liep (hopend dat
haar kind dan wel stil zou worden en achter haar
aan zou lopen - wat niet gebeurde), besloot ik het
kleine meisje toch maar eens rustig doch beslist
toe te spreken. Zegt het spreekwoord niet:
“"Vreemde ogen dwingen"?

En ja hoor: het leek te werken. Heel even keek ze
me heel verbaasd aan. Toen was ze op slag stil.
Maar voor hoe lang? Nog geen vijf tel later begon
ze opnieuw te krijsen en kostte het me zeker nog
vijf minuten voor ze het opgaf en eindelijk stopte
met gillen, aarzelend haar handje in de mijne
legde en we samen naar haar moeder konden
lopen, die ons iets verderop in de gaten had
gehouden.

Mijn conclusie? Uiteindelijk hadden tijd, aandacht
en geduld hun werk gedaan, resultaat opgeleverd.
Zowel moeder als dochtertje konden hun weg
gelukkig weer gewoon samen vervolgen.

Ineens moest ik denken aan Kerstmis: hoe zou het
Jezus vergaan zijn als Maria en Jozef ruim 2000
jaar geleden niet dag en nacht al hun tijd, zorg en
aandacht hadden gegeven aan hun nog maar net
geboren zoontje Jezus? Zou hij dan de Jezus ge-
worden zijn zoals wij hem kennen uit de verhalen
van de hijbel? Een man die net als zijn ouders voor
100% ging voor zijn idealen en recht op zijn doel
bleef afgaan, ook toen het heel moeilijk, heel
zwaar voor hem werd?

Ik denk het niet. Maar als een mens de tijd neemt
en met zorg, aandacht en geduld stilstaat bij de
ander, dan kan het bijna niet anders of er komt

iets goeds uit voort. Zo verging het Jezus in elk
geval wel, die dankzij alle zorg, aandacht, en tijd
die hij in zijn baby- en kinderjaren en nog lang
daarna van Maria en Jozef kreeg uiteindelijk kon
uitgroeien tot een prachtig mens en ons zo bij
herhaling hoop op eeuwig leven gaf.

Ik vroeg mij af: zou het kleine meisje bij de
supermarkt waarover ik zojuist vertelde ook
zoveel tijd, aandacht en geduld krijgen van haar
opvoeders waardoor ze als volwassen vrouw die
liefde ook weer door zou kunnen geven aan
anderen, of ...? Ik hoop het heel erg voor haar.

Ja, eigenlijk kent iedereen van ons uit zijn eigen
leven wel voorbeelden, waarin tijd, aandacht en
zorg voor de ander een rol spelen en iets moois
opleveren.

Welnu: voor mij is Kerstmis slechts het begin, de
geboorte van alles. Daarna is het tijd om - in de
Geest van Jozef en Maria - met tijd, aandacht en
zorg voor elkaar elke dag opnieuw op pad te gaan,
samen met heel veel anderen, richting het beloof-
de land, ieder vanuit zijn eigen plaats en met zijn
eigen talenten. Of dat nu thuis is bij familie, op
school, het werk of in de politiek, in de vrije tijd of
in onze parochie. Wij hebben elkaar nodig, niet
alleen nu, maar tot lang na kerstmis,

Daarom: Zalig Kerstfeest. Start van nieuw leven.




14 november 2021: Lebuinusdag

Eindelijk was het zover: het parochiefeest, Lebuinusdag.

Een bijzondere Lebuinusdag; want waar we vorig jaar door de lockdown niets
konden, mocht het nu weer.

En bovendien was deze dag ook de officiéle start van
de Gezinszondagen.

Het deed goed om te zien dat er heel veel gezinnen
naar deze viering gekomen waren!

Aan het begin van de viering werd de schrijn van
Lebuinus binnengedragen; een plechtig moment! Het
jeugkoor Youngest Voices XL zong aanstekelijke
liedjes onder de kundige leiding van Rob van den
Berg.

Er waren misdienaars en acolieten uit de hele

parochie.

De vrijwilligers van de Broederenkerk hebben heel hard
gewerkt om de kerk klaar te maken voor de viering, om
hapjes te maken voor achteraf, om koffie en drankjes te
schenken.

Verschillende parochianen hadden gezorgd voor
goedgevulde "Heel Lebuinus bakt" schalen.

Na de viering kreeg voormalig vicevoorzitter Johan
Grobbee de pauselijke onderscheiding opgespeld, als
erkenning voor zijn vele werk voor kerk en parochie.
De Lebuinuspenningen werden overhandigd aan de
vrijwilligers die dit jaar voorgedragen waren.

En de middag werd feestelijk afgesloten met een hapje
en een drankje.

Een geslaagde dag, met veel dank aan veel mensen!
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De Lebuinus-

penningen
zijn uitgereikt

>

TteésPelgrom

aan deze hardwerkende
vrijwilligers!
Welverdiend, dus

van harte gefeliciteerd!

L e Y

Annie van den Berg
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De zegen van Jakob

Eén keer per maand neem ik deel aan een
leesgroep. We lezen over en met mensen in
kwetsbaarheid. Kwetsbaar in psychisch of
lichamelijk opzicht en daardoor meestal ook in
financieel opzicht. De ruimte waar wij bij elkaar
komen, wordt beheerd door Jakob.

Jakob is van huis uit kok. Zijn vakmanschap mocht
ik ooit eens meemaken toen we in die werkruimte
met een groep zouden eten. Ik vroeg hem waar ik
een mes en snijplank kon vinden om komkommer
te snijden. Hij vroeg: "Hoe wil je die gesneden
hebben? In plakjes? Schuin?" en hij ging aan het
werk. Werkelijk prachtig om te zien. Hij was erin
zijn element, in zijn eigen waardigheid.

Jakob is helaas niet stabiel genoeg om een vaste
baan te hebben. Heel jammer, want hij is een
prachtig mens met bijzondere kwaliteiten. Als hij
de leesgroep ziet, is hij altijd blij en warm en
knuffelig. Hij maakt het voor ons gezellig in die
ruimte. Hij steekt een kaars aan en laat ons weten
hoe goed de Almachtige, zoals hij hem noemt, is.

Dat is gekomen door de barones uit Wijhe. Om een
lang verhaal kort te maken: zij kwam met de
priester Pere Joseph in aanraking en bracht diens
gedachtegoed bij de mensen in onze regio. Zij wist
in de meest kwetsbare en gekwetste mensen het
beste naar boven te halen. Zo ook in Jakob. "Jakob
uit de Bijbel", zei ze tegen hem. "Onze" Jakob
kende die bijbelse Jakob niet, maar leerde hem
kennen. Tot op vandaag is hij enorm trots op zijn
naam.

Onlangs waren we er weer om te lezen. Terwijl we

bezig waren, kwam Jakob naar me toe. Hij had een
ketting in zijn handen en zei: "lk heb iets voor je

44 - COLUMN LONNEKE
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gemaakt" en hij hing mij heel plechtig die ketting
om. Hij vertelde, dat ik hiermee gezegend was,
met de zegen van de Almachtige.

Wat een bijzonder moment was dat. Dit gebaar,
deze warmte, liefde, zegen. Dat hij iets aan me
wilde geven, met ons wilde delen, gewoon, omdat
hij zo blij is dat wij er als groep zijn. Zo klein en
tegelijk zo groot.

De bijbelse Jakob vocht met een onbekende bij de
rivier de Jabbok (Genesis 32,22-33). Die Jakob
dwong de zegen af van degene met wie hij
worstelde. "Onze" Jakob was zo vrij in naam van
de Almachtige de zegen te geven. Kan het mooier?




Agenda

DECEMBER 2021
Data Activiteiten Info Tijd
1 Filmavond: "Ordinary People” Herberg van Ars 19.30
1,8,15,22,29 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00-12.00
29,16,23,30 Aanbidding H. Sacrament Broederenkerk 18.00-19.00
3,10,17 Oecumenisch avondgebed Dorpskerk Olst 19.30- 20.00
3,10,177 Inloop Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
4 Kersthomenverkoop Boskamp 11.00- 14.00
4 Eerste zaterdagviering H. Willibrord Boskamp 10.00-14.30
Mariale Priesterbeweging, biechtgelegenheid
9 Gulden Mis Broederen 19.00
9 Filmavond : "The fundamentals of Caring" Titus Brandsma Huis 20.00
10,24  Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00- 12.00
10,24 Christelijke meditatie Meester Grootshuis 10.00- 12.00
11 Oecumenische vespers Dorpskerk in Bathmen 19.00
12 Gezinszondag Broederen 10.30
15 (Catechumenen nader te bepalen
16 Quderenmorgen Titus Brandsma Huis 9.30
16 Viering van Barmhartigheid Broederen 17.00- 19.00
18 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
18-19  Creaclub Broederen verkoopweekend Broederen
19 Meezing Kerstmiddag Titus Brandsma Huis 15.00
20,21  Liturgisch bloemschikken Titus Brandsma Huis volgt
22 Kerststal bezichtigen Nicolaas Schalkhaar 16.00- 17.00
24 Kinderkerstviering Boskamp 17.00
25 Rondom de stal Lettele 1.30
JANUARI 2022
Data Activiteiten Info Tijd
5,12,19,26 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00- 12.00
5 Filmavond "Out Stealing Horses" Herberg van Ars 19.30
6,13,20,27 Aanbidding H. Sacrament Broederenkerk 18.00-19.00
7,14.21,28 Inloop Hovenhuus Hovenhuus 10.00 - 12.00
7,21 BijTitus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
7,21 Christelijke meditatie Meester Grootshuis 10.00- 12.00
8 Eerstezaterdagviering 10.00-14.30
Mariale Priesterbeweging, biechtgelegenheid H.Willibrord Boskamp
9 Gezinszondag Broederen 1030
11 Info avond Parochie 2025 Titus Brandsma Huis 14.00
15 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
16 Info avond Parochie 2025 Broederen 12.00
12,26 (Catechumenen nader te bepalen
20 Oecumenische vespers Dorpskerk in Bathmen 19.00
22 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
25 Info avond Parochie 2025 Klankbord 19.30
27 Info avond Parochie 2025 Schalkhaar 1930

Kopij voor de februari-editie dient bij de redactie bekend te zijn op 6 januari, véér 17.00 uur
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Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: T.1.G.M. Lam
Secretaris: M. Buijs

Penningmeester: H. Elshof
Communicatie en PR: E. Alink

Mens & Organisatie: E. van Zuylen
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis

Broederenstraat 18a1
7411 LB Deventer
0570-609040

Het centraal secretariaat is
gesloten
van
24 december 2021
t/m
2 januari 2022

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartsbisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06- 2233 9977
~ gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.A.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06-54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Parochiecentrum en
centraal secretariaat

info@heiligelebuinus.nl
ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

G.J. (Gé) Nijland
parochievicaris
06-58882805
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

t/m 02-01-2022

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

ongewenste omgangsvormen en integriteit

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie februari 2022
Kopij uiterlijk binnen 6 januari 2022 véér 17.00 uur
Verschijningsdatum 1 februari 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89RABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Kerstmisl

Feest met kaarsjes en lichtjes, gezellig
samenzijn met de familie...

Maar vooral het feest van de geboorte van
Jezus. We zingen niet voor niets:

"Er is een kindeke geboren op aard".

In verschillende kerken staan mooie
Kerststallen en is het prachtig versierd.
Er zijn ook vieringen die speciaal voor
kinderen, mama's en papa's, oma's en
opa's zijn. We hopen jullie ergens te
mogen begroeten!

alle pastores wensen jullie een

- Zalig Jeerstfeest
el
Geluhkkig Niewwfaar!

De eerste bijeenkomst was op 14 november. :
Wij vonden het erg fijn dat er zoveel kinderen waren met =
hun ouders, broers en zusjes. ‘!
De volgende bijeenkomsten zijn op
zondag 12 december en op

zondag 9 januari
GEZINSZONDAG Elke keer om 10.30 uur in de Broederenkerk.
Tot dan!




