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Licht in de duisternis?
Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Letterlijk en
figuurlijk. Als ik dit intro schrijf, is het al vijf weken
oorlog in Israél en Palestina. De bisschoppen in
Nederland hebben een verklaring over het conflict
opgesteld die aansluit op de woorden van onze
paus. Zie blz, 13. Het gebed van de aartshisschop
van Canterbury om te komen tot een eind van het
geweld is ook gepubliceerd en wel op blz. 14.

Er zijn nog steeds veel andere conflicten. Het zijn er
teveel om op te noemen. Ook hier geldt: laat in
Gods naam de wapens vallen en zoek de dialoog.

In de aanloop naar Kerst is er de advent. Een
periode in de donkerste tijd van het jaar met als
lichtpunt de geboorte van Jezus. Het is ook een
periode van bezinning. Ons pastoraal team heeft
alle vier adventzondagen een inspirerende bijdrage
geschreven met stof tot nadenken en bezinning.

Waar gaat het allemaal over? Wat is belangrijk in
het hier en nu, wat kunnen we doen om iets voor
een ander te betekenen? Lekker eten, gezellig
samen zijn, kado's ...

Natuurlijk is december voor veel mensen een
feestmaand met gezelligheid in huis. Voor anderen
geldt juist dat de decembermaand niet snel genoeg
kan gaan. Het is de kunst om niet weg te kijken als
je iemand kent die opziet tegen de feestdagen.

We mogen niet vergeten dat Kerst het feest van de
eenvoud is. Dat Jezus is geboren, is een enorm
geschenk van God. Jezus is ons Lichtpunt, ook in de
donkere dagen.

We zijn het aan onze stand verplicht om in de voet-
sporen te treden van Jezus van Nazareth en een
lichtpunt te zijn voor iedereen die het niet meer
ziet zitten. Dan pas gloort er licht in de duisteris.

De kernredactie wenst u een Zalig Kerstfeest en een
hoopvol, vredig, gezond en gelukkig 2024.
Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Het Kerstverhaal, al meer dan 2000
jaar "actueel” . Ook dit jaar kijken
we uit naar Het Kind.

Vrede op aarde aan alle mensen van
goede wil! Zalig Kerstfeest!
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Aduent

Een tijd van Verwachting, Wederkomst en Komst

Advent is een bijzondere tijd in het christendom, die de periode van vier zondagen voorafgaand aan
Kerstmis beslaat. Het woord "advent" is afgeleid van het Latijnse woord "adventus”, wat "komst"
betekent. Deze periode is niet alleen een viering van de geboorte van Jezus Christus, maar ook een tijd
van diepe spirituele betekenis, gevuld met verwachting, hoop en contemplatie.

De adventsperiode markeert niet alleen de geboorte van Jezus, maar kijkt ook vooruit naar zijn
wederkomst in de toekomst. We geloven dat Jezus Christus op een dag zal terugkeren naar de aarde om
het koninkrijk van God te vestigen. Advent herinnert gelovigen eraan om waakzaam te zijn, zich voor te
bereiden op deze wederkomst en hun harten open te stellen voor de komst van de Verlosser.

Centraal in de adventsperiode staan de vier kaarsen van de adventskrans, elk met een eigen betekenis.
Elke week wordt een nieuwe kaars aangestoken, waardoor de krans steeds helderder wordt en de
nadruk wordt gelegd op de groeiende verwachting naarmate Kerstmis nadert.

Advent herinnert ons er ook aan om ons voor te bereiden op de komst van Jezus in onze eigen harten.
Dit gaat verder dan het voorbereiden van kerstmaaltijden en het versieren van huizen. Het draait om
innerlijke reflectie, berouw en spirituele vernieuwing. Christenen worden aangemoedigd om stil te
staan bij hun relatie met God, anderen te vergeven en zichzelf voor te nemen om een leven van liefde
en rechtvaardigheid te leiden.

De adventsperiode dient als een tijd van hoop te midden van donkere dagen. De dagen worden korter,
de nachten langer, maar het brandende licht van de adventskaarsen herinnert ons aan het naderende
licht van Christus. Het is een tijd van verwachting, waarin gelovigen zich bewust worden van de
noodzaak van een spirituele vernieuwing en groei.

In een wereld die vaak wordt overschaduwd door onzekerheid en onrust, biedt Advent een rustige en
contemplatieve ruimte. Het herinnert ons eraan dat, te midden van de uitdagingen van het leven, er
een constante bron van hoop en liefde is. Het is een tijd waarin gelovigen zich voorbereiden of het feest
van de geboorte van Jezus, maar ook vooruitkijken naar Zijn wederkomst en zijn voortdurende
aanwezigheid in hun levens.

In sommige culturen, zoals in Nederland en delen van Belgig, valt de adventsperiode samen met de
traditionele viering van Sinterklaas op 5 december. Hoewel Sinterklaas en Advent elk hun eigen
oorsprong en betekenis hebben, delen ze het element van verwachting. Kinderen kijken vol spanning uit
naar de komst van Sinterklaas, met de hoop dat ze worden beloond voor hun goede gedrag met
geschenken en lekkernijen. Deze verwachting herinnert ons eraan dat het verlangen naar iets goeds
inherent is aan de menselijke ervaring. In het licht van advent kunnen we deze kinderlijke verwachting
gebruiken als een symbolische herinnering om ons hart voor te bereiden op de komst van Christus,
waarbij we niet alleen fysieke geschenken verwachten, maar ook geestelijke verrijking en liefdevolle
verbondenheid met anderen. Het samenvallen van Sinterklaas en advent biedt een unieke gelegenheid
om de diepere betekenis van verwachting te verkennen en te omarmen, zowel in het alledaagse als in
het spirituele leven.

Kortom, advent is veel meer dan alleen een aanloop naar Kerstmis. Het is een tijd van diepe betekenis,
waarin gelovigen worden uitgenodigd om zich voor te bereiden op de komst van Christus, zowel
historisch als toekomstig, en om hun harten te vullen met hoop, vreugde, vrede en liefde.

Pastor Gauthier de Bekler
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flanbidding van het H. Sacrament

Elke vrijdagmorgen is er van 8.15 tot 8.45 uur een half uur stille aanbidding van het Allerheiligste in

de Broederenkerk. Voor iemand die voor de eerste keer de eucharistische aanbidding ziet en meemaakt
kan dat vragen oproepen. In stilte zitten mensen te kijken, te bidden naar een goudkleurig iets op het
altaar met brandende kaarsen erbij. Dat goudkleurig iets is een monstrans, een hostiehouder. Midden in
die goudkleurige monstrans zit iets wat voor ons ontelbaar veel meer waard is dan goud en zilver, een
geconsacreerde hostie.

En wat is dan een geconsacreerde hostie ? Dat brengt ons bij de kern van de eucharistie. Als
Rooms-Katholieken geloven wij dat in de eucharistie de gekruisigde en verrezen Jezus werkelijk in ons
midden komt. De priester bidt dan dat de Vader de Heilige Geest zendt over de offergaven van brood en
wijn opdat zij het lichaam en bloed van Jezus worden. Hij bidt de woorden die Jezus sprak tijdens het
Laatste Avondmaal (de consecratie).

Over het brood zegt hij: "Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt".
Over de wijn zegt hij: "Dit is Mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de
zonden".

Brood en wijn zijn niet meer gewoon brood en wijn. We zien, we smaken, we ruiken nog wel brood en
wijn maar wij geloven dat het Jezus is, werkelijk in ons midden aanwezig. Alle wijn die in een mis
geconsacreerd wordt, wordt tijdens de mis ook genuttigd. Anders is het met de heilige hosties. Er blijven
altijd wel hosties over. Die worden bewaard in het tabernakel en worden gebruikt om aan zieken en
stervenden te brengen en bij andere eucharistievieringen of woord- en communievieringen.

Die aanwezigheid van Jezus onder de gedaante van het brood eindigt niet wanneer de mis ten einde is,
maar dat blijft. Daarom brandt er altijd bij het tabernakel wat we noemen een godslamp, meestal een
kaars in een rode houder, om de bezoekers aan de kerk erop te wijzen dat de Heer echt aanwezig is in
het tabernakel.

Wanneer er eucharistische aanbidding wordt gehouden, zetten we een grote geconsacreerde hostie in
een gouden hostiehouder, een monstrans. We aanbidden Jezus, werkelijk aanwezig onder de gedaante
van het brood. Aanbidding is: daar in stilte bij Jezus Christus zitten, met Jezus samen zijn en alles wat er
leeft in het hart toevertrouwen aan het liefdevolle Hart van Jezus.

Opvallend bij eucharistische aanbidding is de stilte. In de stilte kan de Heer echt spreken en kunnen wij
tot Hem spreken. Je vreugden en je verdriet, je dankbaarheid en je zorgen, je kunt het allemaal aan
Hem toevertrouwen, Hij is er echt. Maar in de stilte is het ook goed cm Hem te laten spreken, Hij wil
echt met je spreken, Zijn dingen en plannen in jouw hart laten klinken.

Eucharistische aanbidding is spreken van hart tot Hart, mijn hart tot het Hart van de Heer en omgekeerd.
Het vraagt om een open hart dat zich wil laten vullen door de dingen van de Heer. Die aanbidding kan
ook gewoon kijken zijn: wij haar de Heer en de Heer naar ons, zonder woorden, zoals geliefden naar
elkaar kijken zonder woorden en toch zoveel tegen elkaar zeggen. Het is een vorm van bidden die we
een tijd kwijt zijn geweest maar die steeds meer mensen weer ontdekken. In de aanbidding ervaren veel
mensen dat woord van Jezus: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en
verlichting schenken’. (Matteus 11,28).

‘Wees elke vrijdag van harte welkom
om de Heer te ontmoeten in de atilte

Namens het pastoraal team,
Pastoor Ronald Cornelissen
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Viering van Barmhartigheid

Als voorbereiding op Kerstmis bent u van harte uitgenodigd om
mee te bidden in de Viering van Barmhartigheid. Parochianen uit
alle geloofscentra hopen we te mogen begroeten op
donderdagavond 7 december vanaf 19.00 uur in de Broederenkerk.

Het is een mooie en warme viering die in Lourdes is ontstaan en
ontwikkeld. De viering begint met een korte woorddienst met een
gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament. Er
is samenzang, korte gedachten en stilte. U kunt een kaarsje aansteken
bij het Allerheiligste.

Tijdens deze viering is er ook gelegenheid om het Sacrament van Boete
en Verzoening te ontvangen in een kort persoonlijk gesprek met de pastor.

Stel uw hart open voor de komst van de Heer, ervaar Zijn barmhartigheid. Kom met ons meevieren en
meebidden!

Dit feest viert de Kerk elk jaar op 8 december. Maria
werd "onbevlekt ontvangen". Dit houdt in dat zij vanaf
het eerste ogenblik van haar ontvangenis in de schoot
van haar moeder, de heilige Anna, vrij is van alle zonde.

G ulden M is Zo kon zij op waardige wijze moeder worden van Jezus.

Maria, een vrouw zonder vlek of rimpel! In Lourdes zei
14 december 2023, 19.00 uur ze tot Bernadette: .

"Ik ben de onbevlekte Ontvangenis.”

Velen gaan naar Lourdes om juist daar te bidden tot God
op voarspraak van Maria. Als we ons gebed tot haar
richten, dan zal zij het verder geven aan haar Zoon Jezus.
Hij zelf wil niets anders dan ons heil, ons geluk, onze
vrede. Hij wil graag een goede relatie met ieder van ons!
En die relatie, dat verbond, is weer mogelijk dankzij het
Een maoie voorberelding "ja-woord" van Maria, omdat zij Moeder wilde worden
op Kerstmis! van de Verlosser. Met Maria verwachten we Hem in deze
advent: Onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Broederenkerk Deventer

Vier met ons mee:
Een mis ter ere van O.L. Vrouw
in een donke

uitsluitend kaarslicht.

Aansluitend wordt de grote kerststal
feestelijk geopend, We vieren deze dag de eucharistie om 9.00 uur in de

Broederenkerk en 19.00 uur in Wijhe (daarnaast ook bij
B P e onze "buren": 9.00 uur in Raalte en 19.00 uur in

www.helligelebuinus.nl Heeten).
Op donderdag 7 december is om 19.00 uur een
vooravondmis van dit feest in de basiliek in Raalte. Dan
zal er een "Gulden Mis" worden gevierd, Dat is een
sfeervolle eucharistieviering met enkel kaarslicht!
Welkom!

u bent van harte welkom!
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openingstijden:
van 15 december 2023 t/m 7 januari 2024
elke dag van 11.00 tot 16.30. uur
1¢ en 28 Kerstdag van 13.30 tot 16.00 uur
nieuwjaarsdag gesloten

Broederenstraat 18, Deventer
www kerststaldeventer.nl




Johannes de Doper aan het woord

I I Het zou toch anders kunnen? God laat ons toch niet in de steek? Ik zag veel onrust en oneerlijkheid
in onze samenleving. De Romeinen zijn al lang de baas in het land. En ze hebben altijd geld en middelen
nodig. De tollenaars heffen steeds meer geld. Maar ook onderling is er niet veel solidariteit. De armen
worden armer en de rijker worden rijker. En ons geloof lijkt vaak wel een lege huls van regels en vaste
rituelen geworden.

Brandt er nog vuur van verlangen naar God in ons hart? Een tijd lang wilde ik er allemaal niets meer mee
te maken hebben en heb mezelf teruggetrokken. Soms bij een groep mannen die zich helemaal
toelegden op gebed, een andere keer zwierf ik in mijn eentje rond in de woestijn.

Toch kon ik niet vergeten dat God ons zijn Verbond heeft geschonken. Ooit al aan Abraham: Hij wil met
ons gaan, wil ons geluk, wil dat we omzien naar elkaar. Maar ik was ook boos: wat maken we er toch

een zootje van, waarom zijn we zo egoistisch?

Toen ben ik begonnen met preken en dopen. We moeten boete doen. God laten zien dat we echt spijt
hebben, dat we echt ons leven willen beteren. Dopen was voor mij een teken dat we alle vuiligheid
achter ons laten en weer echt als volk van God willen gaan leven.

Ik wil proberen dat we ruim baan maken voor God. Zoals Jesaja zegt: "Zie, ik zend mijn bode voor u uit
die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Ik ben een wegbereider. Steeds sterker is mijn overtuiging geworden dat God ons zal helpen, dat Hij
iemand zal sturen, misschien wel de Messias, en dan zal er een nieuwe tijd aanbreken.

Ondertussen blijf ik oproepen tot bekering en blijf dopen. Totdat Hij komt, de beloofde, de
langverwachte. Hij zal ons weer tot God brengen. lk zie ernaar uit, verlang naar zijn komst. Elke ochtend
bid ik dat het vandaag zover zal zijn.

Diaker Mare Brinkhads
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Zondag 10 december

om 10.30 uur in de Broederenkerk in Deventer

We zitten volop in de adventstijd als we weer bij elkaar komen voor de

gezinszondag.

GEZINSZIONDAG We beginnen weer met de viering van 10.30 uur in de Broeder.enkerk.
Aansluitend hebben we een eenvoudige lunch en daarna gaat iedereen

weer in zijn eigen groepje aan het werk voor de catechese.

4

Kerststallenzegening

Voor de viering van 10 december nodigen we iedereen van harte uit om het
beeldje van het kindje Jezus uit de kerststal thuis mee te brengen naar de
viering.

De beeldjes zullen door pastor Gauthier gezegend worden. Na de viering
neem je het weer mee naar huis, en op Kerstdag kan het kindeke Zijn plekje
krijgen in de Kerststal.

Alle parochianen zijn hiervoor zeer welkom, dus niet alleen de kinderen!

4

Kom naar de kerstnachtdienst in de streektaal

Op woensdag 20 december wordt de traditionele kerstnachtdienst in de Overijsselse streektalen van RTV
Oost opgenomen. ledereen is van harte welkom om deze kerstnachtdienst bij te wonen in de Grote kerk
in Blokzijl. De toegang is gratis. De kerk is vanaf 19.00 uur geopend en de dienst begint om 19.30 uur.

De dienst wordt geheel in de Overijsselse dialecten gesproken. Voorgangers zijn classis predikant Klaas
van de Kamp en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. De koorzang komt van Koor Toda uit Rijssen
en koperensemble De Bazuin verleent muzikale medewerking.

"Vrimd volk wordt eagen”
is het thema van dit jaar. Ook in Nederland hebben we te maken met een toestroom van mensen uit
allerlei landen en van allerlei culturen. Zij zijn vreemden, vrémden of boetenmaarksen. Blijven zij ook
"vreemden" of geven wij ze de kans om eigen, eagen te worden?
De kerstnachtdienst in de streektaal zie je bij TV Oost op 24 december om 20.00 en 23.00 uur en op
Eerste Kerstdag om 09.00 uur. De dienst hoor je op Radio Oost op Eerste Kerstdag om 07.00 uur.

| Boekbespreking:
De geboan:ﬂ "De geboorte van de Kerststal”

xé’:&&z[ * | Dit boek met prachtige illustraties van de Italiaanse Gino Gavioli (1923-2016)
A e | dat nog maar net op de markt is, vertelt het verhaal van een kerstnacht van
i AR .,'-.ak-ﬂ.__ Franciscus, de nacht waarin "de kerststal werd geboren". De tekst van Antonia
i f."—'—u "M-r:,» " Tarzi werd vertaald door Liesbeth Stalmeier.
e Het boek is bedoeld als kijk- en voorleesboek voor ouders en grootouders om
hun (klein)kinderen het verhaal van kerstmis voor te lezen en te laten zien. De
prachtig gekleurde illustraties op vrijwel alle pagina’s dragen daar zeker toe bij. Meer dan de moeite
waard om dit boek te kopen.
*Uitgever: Adveniat / € 9,99 / ISBN 9789493279575
Lees ook op blz.17 ook het artikel van diaken Marc Brinkhuis over de traditie van de kerststal en waar het
allemaal begon.
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an het
van de engel

Kom en doe mee.
Bereid je voor op de komst van Het Kind.

Onder leiding van Lonneke Gunnink-van den Berg en Hans Mol ziné je adventsliederen. Graag
aanmelden voor 8 december bij titushrandsma@heiligelebuinus.nl.

Een avond met lezingen, gedichten, koorliederen én meezingen met de mooiste kerstliederen.
We sluiten af met een kopje koffie of thee en wat lekkers.

Inloop vanaf 19.15 uur. Kom en maak uw eigen stukje, u neemt het gelijk mee naar huis.
Graag aanmelden voor 12 december bij dorland.angela@gmail.com.

Voor alle activiteiten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

4

Oecumenische vespers

in Lettele
In Lettele bent u elke tweede en vierde zaterdag van de maand welkom om Samen te zingen, naar

bijbelteksten te luisteren, te bidden en te mediteren, om tot rust te komen na de week, en als
voorbereiding op de zondag.

zaterdag 19.00in de Dorpskerk in Bathmen

9 en 23 december 2023

13 januari 2024

27 januari 2024
zondag 21 januari 2024 10.00 in Lettele

begin van de Week van Gebed voor de Eenheid
dinsdag 23 januari 2024, 19.00 in Okkenbroek
woensdag 24 januari 2024, 19.00 in Lettele

in Olst/Boskamp
in de adventstijd zijn er in de dorpskerk in Olst weer korte bezinningsmomenten:
op vrijdag 1, 8, 15 en 22 december van 19.30-20.00 uur. U bent van harte welkom!
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Koppangen
Het kan me maar zo overvallen: de zwaarte van wat het leven en de wereld ons biedt. Oorlog op zoveel
plekken op de wereld, klimaatcrisis, nog altijd een recessie, berichten over huiselijk geweld, jongeren
die de druk niet aan kunnen en depressief worden, ouderen die eenzaam zijn. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. |s het dan echt een en al ellende of gloort er ook ergens licht? Dat is nou precies waar we in
de advent naar toe leven: naar het Licht van Kerstmis, hoop, vrede in dat kleine kind in de kribbe.
De derde zondag van de advent heet zondag Gaudete, naar de Gregoriaanse introitus: "Verheugt u in de
Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt ul" We komen steeds dichter hij Kerst, bij het Licht, de hoop en
de vrede waar we naar verlangen en waarin we blijven geloven. We zijn over de helft.
Met Kerst klinken bij mij thuis onder andere Zweedse Kerstliederen. Een favoriet van mij is de Zweedse
traditional "Koppangen", Heilige Nacht. Een lied dat bezingt, dat er stilte is in de vredige winternacht.
Een sfeer alsof de wereld even stil komt te staan. Overal branden hoopvolle lichtjes. "En sekund &r jag
evig och sen vet jag inget mer"(Een seconde ben ik, voel ik me eeuwig, vervolgens weet ik niets meer).
Het gevoel boven jezelf uit te stijgen. Het gevoel boven alle ellende uit te stijgen, even, een seconde,
Een seconde die eeuwig duurt.

Een sfeer alsof de wereld stil komt te staan. Alsof alle ellende er niet is. In het beroemde boek "De
meeste mensen deugen" van Rutger Bregman staat beschreven hoe midden in de oorlog een
staakt-het-vuren tot stand kwam. Gewoon, omdat iedereen daar behoefte aan had. Mensen wilden niet
vechten, maar wilden dat feest van Kerst vieren, vrede op aarde. Krankzinnig natuurlijk, dat dit
staakt-het-vuren daarna niet voortgezet kon worden, maar dat na Kerst de wapens "doodleuk" weer
werden opgepakt. Alsof de behoefte aan die vrede daarna opeens weer over was.

Terwijl ik dit alles overdacht en in gedachten die ene zin zong, bekroop me het gevoel dat ik mijn leven
lang advent aan het vieren ben: mijn leven lang wachten op dat Licht, die hoop en die vrede. Tot het
uiteindelijk voor altijd licht, liefde en vrede zal zijn, tot het uiteindelijk voor eeuwig Kerst zal zijn.

Lorneke Gunnink-van der Berg
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Amnesty kerstgroetenaktie
in Boskamp en Wijhe en de Broederen

Elk jaar verzamelen we handtekeningen en sturen die met een bemoedigende kaart naar een politiek
gevangene of naar diens familie. Vorig jaar deden we dit naar Iran; naar familie van 'n vrouw die door
martelingen was overleden omdat ze haar hoofddoekje niet goed droeg.

En naar advocaten in Rusland die hun werk niet meer mochten doen omdat ze opkwamen voor de
mensenrechten van hun cliénten.

Dit jaar gaan we weer kerstgroeten sturen met een bemoedigingskaart, naar mensenrechtenactivisten
die vanwege hun activiteiten in de gevangenis beland zijn.

Deze handtekeningen gaan we inzamelen :

* op de Boskamp op zondag 3 december vodr en na de kerkviering van 9 uur AMNESTY

* in de Broederenkerk op zondag 10 december voor en na de viering van 10.30 uur  INTERNATIONAL

* in Wijhe op zondag 17 december vodr en na de kerkviering van 9 uur

De ervaring leert dat de slachtoffers zich niet meer zo alleen voelen, als ze een bemoediging krijgen
vanuit het buitenland. Warm aanbevolen!

"In Gods naam, laat de wapens zwijgen"

Op 17 november publiceerden de Nederlandse bisschoppen een verklaring. Hierin sluiten zij zich aan bij
de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: "In Gods naam, laat de wapens
zwijgen." De verklaring luidt als volgt:

"Op 7 oktober werd Israél opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In
enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen.
Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden
mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus
maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft
aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge
spanningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend antisemitisme en
over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat
ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden
behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge
solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk.

Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: "Ik blijf denken aan de
ernstige situatie in Palestina en Israél, waar zoveel mensen het leven
hebben verloren.

In Gods naam, laat de wapens zwijgen." Alleen door dialoog kan een
uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van
Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot
verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden."

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland
ACTUEEL - 13



Op weg naar Kerstmis, het geboortefeest van de Vredevorst, is het goed te blijven bidden om
vrede in het Heilig Land — Gaza, Westelijke Jordaanoever en Israél, vrede in de Oekraine en
zoveel andere plekken. De aartsbisschop van Canterbury bad onderstaand gebed en wij bidden
met hem en velen mee:

Gebed em wrede

God van gerechtigheid en mededogen,
Wij roepen tot U

voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen, Israéli’s en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.

Voor wie beelden zagen die voor altijd
op hun netvlies gebrand staan.

Voor wie in angst en onzekerheid
wachten op nieuws.

Voor wie de hoop

elke dag kleiner wordt.

Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen,

die zich klaarmaken voor het front

en de last dragen van

wat anderen hebben gedaan

of van wat van hen zal worden gevraagd.
Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israél,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden,

dat elk mensenleven telt

en gekoesterd en herinnerd wordt.
Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die hun leven lang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar die niet te vinden is.

Heer, ontferm U.



Voor dokters en hulpverleners,

die hun eigen Lleven op het spel zetten
om dat van anderen te redden.

Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen

en geweld met geweld beantwoorden.

Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen.

Heer, ontferm U.

Voor vredestichters,
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.

Dat ze kunnen spreken en handelen
én gehoord worden.
Heer, ontferm U.

Almachtige en liefdevolle God,

Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden omgesmeed worden
tot ploegijzers.

Kom ons nabij in onze nood

en breng vrede over dit geteisterde land.
Amen.




\ierde Ziondag vam de Aduent

Gods woning

Dit jaar is de adventstijd erg kort. De vierde kaars op de adventskrans is nhog maar net aangestoken of we
vieren op de avond van de 24e december al Kerstmis. Onze huizen zijn dan al een tijdje klaar voor
Kerstmis. Net na Sinterklaas waren de kerstbomen en de vele lichtjes binnen en buiten al te zien. Wij
Nederlanders houden van gezelligheid in huis. We willen ons behaaglijk voelen, veilig, thuis, zeker in
deze donkere dagen. Het is heel erg naar als de muren op je afkomen of als je niet thuis bent bij jezelf.

Op de vierde advent horen we over koning David die een huis bouwt (tweede boek Samuel 7). Eerst voor
zichzelf: een prachtig paleis. Hij voelt zich er thuis. Maar er knaagt iets bij David. De ark van God — die
kist waarin de stenen tafelen met de Tien Geboden liggen — dat meest heilige teken van God die onder
ons woont, staat nog steeds onder een tentdoek. David wil er een tempel voor bouwen. Een nobel

plan, toch?

God vindt blijkbaar van niet, want David verliest iets uit het oog. Hij vergeet dat het God zelf is die zijn
rijk bouwt. Een mens kan en mag niet groot gaan op eigen kracht. Psalm 127 zegt: Als de Heer het huis
niet bouwt, dan bouwen de bouwers vergeefs.

Lange tijd na David kiest God voor zichzelf een heel bijzondere woonplaats: w 1
een vrouw, Maria, verloofd met een man uit het huis van David, Jozef (Lucas 1, \

26-38). God heeft Maria uitverkoren om de Moeder te worden van Zijn Zoon,
om Zijn tempel te zijn.

Maria stemt van harte in met dit plan van God. Zij ontvangt Christus, in haar
schoot maar bovenal in haar hart. Dat kan zij omdat zij ontvankelijk is.

Zij was niet vol van zichzelf, maar vol van God. En zo wordt Maria de nieuwe

ark van het Verbond, teken van Gods aanwezigheid in deze wereld.

De Geest van God vervulde haar. Dat kan als je een biddende ziel hebt,

een ziel die verlangt naar God.

Evenals Maria bouwt God ons zo op als Zijn huis, Zijn tempel in deze wereld:

ieder van ons afzonderlijk en wij te zamen als Gods Kerk, zijn Gods eigen

tempel.

De grote kerkvader Sint Augustinus zegt over die inwoning van God in hem:

"Veel te laat heb ik U lief gekregen, Schoonheid,
wat bent U oud, wat bent U nieuw ...
U was al in mij, maar ik was nog buiten.”

Dit besef dat wij Gods woning zijn en dat Hij tot ons spreekt, moeten wij levend houden door ons gebed,
persoonlijk in stilte en door ons gezamenlijk gebed tijdens de vieringen in de kerk.

Als wij - evenals Maria - God de plaats geven in ons leven en mét Hem leven,

dan is ons huis, de woning van ons leven, klaar voor Kerstmis.

Dan zal Kerstmis zalig zijn!

Dat wens ik ons allen op de vierde advent alvast van harte toe!

Pastoor Rorald Correelissert
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Kerstmis 1223:

Franciscus beeldt kerstmis uit

In de dagen vlak voor Kerstmis 1223 — dit jaar precies
800 jaar geleden - verbleef de heilige Franciscus in
een klein klooster bij het bergdorpje Greccio.
Franciscus probeert in heel zijn optreden Jezus
dichtbij de mensen te brengen. Dit jaar met Kerst wil
hij dat ook doen.

Op zijn tocht naar Egypte en het Heilig Land heeft hij
niet alleen met de sultan over geloof en vrede
gesproken, maar heeft hij ook in Bethlehem de
eeboortegrot van Jezus gezien. Het brengt hem op
een idee: het Kerstevangelie niet alleen lezen, maar
laten zien! Hij gaat zelfs naar de Paus in Rome
toestemming vragen om met Kerstmis in de open
lucht te vieren en het kerstevangelie voor de mensen
aanschouwelijk te maken. (Overigens zeggen andere
bronnen dat Franciscus door de paus ter
verantwoording werd geroepen na het gebeuren en
alsnog toestemming kreeg ...). En zo gebeurde het op
Kerstmis 1223.

In een grot in de bossen rondom het dorp Greccio liet
hij een kribbe met stro plaatsen en een os en ezel.
Bewoners en medebroeders vierden daar, rondom de
kribbe, in de kerstnacht de mis. Als diaken zong
Franciscus het evangelie en sprak liefkozend over "il
Bambino di Betlemme" (het Kindje van Bethlehem) en
allen waren diep onder de indruk.

Veel mensen
in die tijd
konden niet
lezen en
schrijven en
moesten het
hebben van verhalen en afbeeldingen. Door het verhaal
op een vernieuwende en eenvoudige manier uit te
beelden werd het mysterie van de menswaording van
Jezus voor iedereen begrijpelijk. Niet in een
kerkgebouw maar gewoon buiten, onder de mensen. In
een omgeving die zo vertrouwd was. Franciscus wilde
vooral laten zien dat God echt mens geworden was in
Jezus. In een kwetsbaar kind komt God aan het licht.

De volgelingen van Franciscus, de Minderbroeders of
Franciscanen, hebben het gebruik verder verspreid.
Vandaag de dag doen wij dat nog steeds. In onze
kerken en huizen zetten we een stalletje op. Yelen
bewaren het beeldje van het kerstkind tot de
Kerstnacht: pas dan wordt in het stalletje gezet. Er is
een Kindeke geboren op aard...

Ik hoop dat we dit jaar op de 800e verjaardag van de
kerststal met extra toewijding Jezus een plek geven
in de stal en in ons leven.

Diaken Marc Brinkhuis

” =f -. '
www.adventsretraite.org

De digitale adventsretraite 2023 van de jezuieten

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de
digitale adventsretraite in 2023. De retraite gaat op 3
december van start, de eerste adventszondag. Het
gebedstraject eindigt met Kerstmis. De teksten zijn
geschreven door jezuiet Bastiaan van Rooijen.

Hoe deelnemen?
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten
en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke
reis om de adventsperiode en de menswording van God
intenser te beleven,
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De Komst van Christus, Onze Hoop en Vrede

Kerst, een tijd van vreugde, liefde en samenzijn, draagt een diepere betekenis die geworteld is in het
christelijke geloof. Voor christenen over de hele wereld symboliseert Kerst de nederige geboorte van
Jezus Christus, de beloofde Messias en het Licht van de wereld.

Het is meer dan alleen een feestelijke gelegenheid; het is de viering van de komst van Christus, die hoop
en vrede brengt in de harten van gelovigen. In de drukte van cadeauwinkels, feestelijke versieringen en
culinaire festijnen, kan de ware betekenis van Kerst gemakkelijk verloren gaan.

Toch herinnert de geboorte van Jezus ons aan de
hoop die in vervulling gaat en de vrede die Hij met
zich meebrengt. In de Bijbelse traditie wordt Jezus
vaak aangeduid als de "Prins van Vrede" en de
vervulling van profetieén die eeuwenlang voor zijn
komst zijn vastgelegd.

De geboorte van Jezus in een eenvoudige stal in
Bethlehem dient als een krachtig symbool van
nederigheid. Het laat zien dat hoop en vrede niet
noodzakelijk gepaard gaan met pracht en praal, maar
eerder met de bereidheid om lief te hebben, te delen
en te dienen. Jezus kwam niet als een aardse koning
met grandeur, maar als een weerloze baby, geboren
uit liefde en bestemd om de wereld te veranderen.

Voor gelovigen is Kerst een tijd om te reflecteren op
de betekenis van Jezus' komst in hun eigen levens.
Het herinnert hen eraan dat in tijden van onzekerheid
en moeilijkheden, de hoop op Christus een
onwankelbare rots is. Deze hoop gaat verder dan
tijdelijke vreugde; het is een diepgewortelde
overtuiging dat in Christus ware vervulling en
betekenis worden gevonden.

Kerst herinnert ons ook aan de roeping tot vrede. Jezus bracht niet alleen vrede tussen God en mens,
maar ook vrede tussen mensen onderling. Zijn boodschap van onvoorwaardelijke liefde en vergeving
inspireert gelovigen om vredestichters te zijn in hun gemeenschappen en de wereld om hen heen. In
een tijd waarin de wereld vaak wordt geconfronteerd met verdeeldheid en conflicten, biedt Kerst een
krachtige herinnering aan het potentieel van vrede door de liefde van Christus.

Samengevat is Kerst veel meer dan alleen een feestdag; het is een heilige herinnering aan de komst van
Christus, die hoop en vrede brengt. Het roept gelovigen op om te streven naar een dieper begrip van de
ware betekenis van Kerst, niet alleen in de vieringen, maar ook in hun dagelijkse leven. In het licht van
Christus' komst vinden we onze hoop en vrede, en het is aan ons om deze genade met anderen te
delen, waardoor Kerst een tijd wordt van liefde, compassie en betekenis.

Zalig Kerstfeest!
Pastor Gauthier de Bekker
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Driekoningen —Openbaring des Heren (Epifanie)

Met Kerstmis vieren we dat God mens werd in het Kind van Bethlehem. Met het Hoogfeest van
Driekoningen vieren we dan dat God mens werd, niet alleen voor de herders van Bethlehem, niet alleen
voor het volk Israél, maar als Gods Boodschapper voor alle volken van alle windstreken. Ook voor u,
voor jou en voor mij. Dat wil ons het verhaal over de wijzen uit het Oosten
vertellen. Die wijzen waren een soort magiérs, sterrenkundigen. Maar de
traditie heeft er "koningen" van gemaakt en wel drie, omdat er drie
geschenken worden opgesomd. Ireneus van Lion, een kerkvader uit de 2e
eeuw na Christus, beschouwd het goud als een teken van koninklijke
waardigheid van het Kind, de wierook als een symbool van zijn Godheid
en de mirre (2en soort balsem) als verwijzing naar zijn kruisdood. Christus
is het Licht voor de wereld. Voor iedereen. Hij is de Emmanuel — God met
ons. We vieren dit feest in onze kerken in het weekend van 6/7 januari.

De Huiszegen

Oorsprong
Van oudsher en in bepaalde streken/landen is het een goede
gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis

te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van ieders 20 C+M+B 24
huis wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met

Christus + Mansionem + Benedicat

kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B. Het opschrift blijft Christus  + Zegene + Dithuis
volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als

uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de
machten van het kwaad. De huiszegen kan thuis aan de binnen- of buitenkant boven de voordeur
opgehangen worden

Betekenis van de huiszegen

C+M+B : Deze letters worden in verband gebracht met de wijzen (koningen) uit het oosten: Caspar,
Melchior en Balthasar.

C+M+B : De letters vormen ook het acrostychon en zijn de beginletters van de zegentekst "Christus
Mansionem Benedicat". Dit betekent: "Christus zegene dit huis".

C+M+B: De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer.
Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt
gevierd met Driekoningen (M), bij het feest van de Doop van de Heer (B) en bij het eerste
wonder van Christus in Kana (C).

De huiszegens worden in de uittrede-processie naar de uitgang van de kerk meegenomen en uitgereikt

aan de kerkgangers in de viering van 7 januari 2024 (Driekoningen).

Week van gebed voor de Eenheid

Dit jaar vinden er in Deventer in de week van gebed voor de Eenheid gebedsbijeenkomsten plaats in
verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Hieronder vindt u het lijstje.

Zondag 21 januari 10.00 Oecumenische dienst Lebuinuskerk

19.30 Gebedsbijeenkomst Russisch Orthodoxe Kerk
Maandag 22 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst Broederenkerk i.s.m. alumni jongerenklooster
Dinsdag 23 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst+Lectio Divina Klooster Nieuw Sion
Woensdag 24 januari  19.30 Gebedsbijeenkomst Lebuinuskerk
Donderdag 25 januari  19.30 Gebedsbijeenkomst+gebed op straat Leger des Heils

ism Prayer Station

Vrijdag 26 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst Filadelfia Gemeente

Zaterdag 27 januari 19.30u Gebedsbijeenkomst Koningskerk

Ook in de verschillende geloofsgemeenschappen binnen de parochie zijn er vieringen en bijeenkomsten.
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5- Met en voor elkaar

Bestuurswisseling PCI

De inspanningen om een nieuw bestuurslid te vinden, hebben resultaat. We verwelkomen Erik van harte

in ons bestuur. Erik neemt de pen over van Anita. En daarmee nemen wij afscheid van Anita als hele

accurate secretaris van de PCI.

Anita heeft zich vanaf het begin in 2014 ingezet voor de doelstelling van de PCl. Omzien

naar de ander. Vooral het armoede vraagstuk hield haar bezig. Anita had groot talent

in het begeleiden van mensen met hulpvragen. Anita ging mee naar de winkel om verf

S en behang te kopen met een cliént om te helpen met inrichting van haar kamer. Anita

pakte een heel klein signaal op over de stijgende energielasten, waardoor mensen in

’(" de problemen konden komen. Wat kan de PCl hierin betekenen? Resultaat: Deventer

/4 en Olst-Wijhe geeft warmte. Anita heel erg bedankt voor al je inzet voor de PCl.

We nemen aj—psc/ze[c/ van Anita..
en Erik stelt zich voor:

Mijn naam is Erik Heringa en ik ben de nieuwe secretaris van het PCl-bestuur.
Anita neemt afscheid en ik zal haar taken de komende tijd gaan overnemen.
Gelukkig kan ik me beroepen op enige ervaring. Enkele jaren geleden heb ik
me mogen inzetten als bestuurslid van de Augustinus-parochie in Amsterdam-
Noord. Dat deed ik al met veel plezier en ik ben dan ook met veel
enthousiasme aan mijn nieuwe taak begonnen!

Ik ben 37 jaar oud en ben op 2 september jl. in de prachtige Broederenkerk
getrouwd met Ireen. We wonen sinds 2 jaar in de binnenstad van Deventer,
een stad die we allebei prachtig vinden.

Als katholieke gelovigen hebben we de morele plicht optimistisch te zijn. Zo sta
ik in het leven. We werken aan onze wereld opdat de volgende dag iets mooier
wordt dan de dag ervoor. Het zout der aarde dat zijn wij, zoals Matthe(is Jezus
citeerde. Verbonden aan elkaar zien we om naar de ander. De mens alleen is
onmachtig zijn eigen problemen op te lossen, hoe graag we dat soms ook denken te kunnen. Zo is de
gemeenschap een gave van God en zal ik mij voor die gemeenschap gaan inzetten.

Kerstcollecte

Traditiegetrouw is tijdens de vieringen rond Kerstmis de deurcollecte bestemd voor de PCI.

Met uw gift kunnen wij mensen voorthelpen die het minder goed hebben. Dat kan gaan over tijdelijke
financiéle krapte. Door bijzondere gebeurtenissen zoals verlies van werk, ziekte en overlijden kunnen
mensen zomaar in de problemen komen. Dat heeft ook gevolgen voor de gezinssituatie. Om deze
negatieve spiraal te doorbreken, kunnen wij helpen, zodat bijvoorbeeld vaste lasten betaald kunnen
worden. In het jaarbericht leest u meer over onze activiteiten in 2023.

Dat kan via de deurcollectes in de kerk, maar u kunt ook uw
bijdrage overmaken naar de bankrekening van PCl H. Lebuinus

Parochiéle
Caritas Instelling EQ’
Heilige Lebuinus

NL 09 INGB 0659 9672 94

Hel PCI bestuur wenst u een zalig Kerstmis!
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Over schenken (giften) en nalaten

Onze parochie Heilige Lebuinus is financieel een ANBI. Een ANBI is een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor de ANBI zijn wij een
kerkelijke, levensheschouwelijke en charitatieve instelling. Een ANBI
heeft namelijk geen winstoogmerk.

Als u onze parochie een warm hart toedraagt, dan kunt u ons op
verschillende manieren financieel ondersteunen.

Een gift is een mogelijkheid. Deze is fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst, mits u in 2023 een
bepaalde drempel behaalt. Informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

Schenken is ook een mogelijkheid. In een aantal gevallen moet u hierover schenkbelasting betalen.
Omdat wij als parochie een ANBI-status hebben, is een schenking vrijgesteld van schenkbelasting.

Nalaten is ook een mogelijkheid door een deel van de nalatenschap op te nemen in uw testament. Over

dit bedrag hoeft er dan geen erfbelasting betaald te worden.

Door deze fiscale maatregelen komt elke euro ten goede aan de parochie.
Wilt u hierover meer informatie hebben, laat u dan adviseren door een notaris of neem contact met mij

op. Dat kan via de mail: Harry Elshof, penningmeester@heiligelebuinus.nl.

Of bel met het centraal secretariaat voor een (telefonische) afspraak: 0570 - 60 90 40.

?

Op kousenvoeten komt eind december in zicht ...
Deed u eerder dit jaar een toezegging voor een bijdrage aan
Kerkbalans, maar kwam het er maar steeds niet van?

Zou u dan deze laatste weken van 2023 uw belofte toch in daden
willen omzetten?
Elk centje telt! En we hebben elk centje ook heel hard nodig!

Maak uw gift over op

NL89 RABO 0118 2029 44

t.n.v. Heilige Lebuinusparochie
owv "Kerkbalans 2023"

of geef via uw eigen geloofscentrum

Namens de hele parochie: Be daﬂkt!

2023

Actle
Kerkbalans

Ik geef vandaag voor de kerk van morgen!

MET EN VOOR ELKAAR - 21






Ons Parochiefeest: Lebuinusdag 2023

Op 12 november stroomt de mooi versierde Broederenkerk al vroeg vol met mensen uit de hele
parochie: een groepje dames uit Wijhe bijt de spits af, een aantal vaste Broederenkerkgangers, de
codrdinatoren uit alle geloofsgemeenschappen. Maar ook een aantal gasten die we niet kennen:
familieleden en vrienden van de laureaten van de penning. Er komen gezinnen voor Gezinszondag.
Fotograaf Harry Mulder kiest vast zijn posities... Het is kortom een mooie mix van veel mensen in een
feestelijke stemming.

We beginnen met een plechtige eucharistieviering, en de Schrijn van Lebuinus wordt door 4 parochianen
binnengedragen. Het Lebuinuslied wordt eerst nog wat aarzelend gezongen, maar het heeft zoveel
coupletten dat aan het eind iedereen goed kan meezingen! De voorgangers hebben vandaag bijzondere
paramenten aan: onze mooiste set kazuifels en dalmatieken, met afbeeldingen van de H. Lebuinus.

Aan het eind van de viering neemt vicevoorzitter Theo Lam het woord. Hij benadrukte het belang van de
inzet van alle vrijwilligers, parochie zijn doe je samen! En natuurlijk is de toekomst van de parochie
spannend, maar onze beste kansen liggen bij goed samenwerken.

Diaken Marc Brinkhuis roept vervolgens de laureaten voor de penning één voor één naar voren. Het was
goed gelukt om iedereen met een smoes naar de kerk mee te lokken, als heeft dat bij sommigen nogal
wat voeten in aarde gehad. Want je zal maar net nachtdienst hebben ... of meezingen met het
Caeciliakoor boven op de koorzolder.

Maar uiteindelijk staat iedereen vooraan in de kerk!

Willie Kleine Koerkamp, Dinie en Arend de Lange,
Marianne van den Berg, Johan Haverkamp, Mia Olthof
en Jan Kleverkamp

Van harte gefeliciteerd
met de Lebuinuspenning!
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Vrijdag 15 december houdt de
creaclub van de Broederen
"engeltjesdag" van 11.00 uur tot
16.00 uur in de Broederenkerk. Dat is
tevens de eerste dag waarop de
interactieve kerststal open

is voor het grote publiek.

Wij verkopen dan uitsluitend engeltjes
in allerlei soorten en maten en van
verschillende materialen zoals: hout,
papier, vilt, foam en gehaakt. Ook zijn
er kaarten met engeltjes en een
mooie tekst.

Zaterdag 16 en zondag 17 december
hebben we de kerstverkoop. Op
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en
op zondag na de dienst van 10.30 uur.
Bent u gek op engeltjes ( of bent u er
een) dan raden wij u zeker aan om te
komen kijken én te kopen. Ook leuk
om iemand cadeau te geven. De
ophrengst komt geheel ten goede aan
de kerk. Zet deze dag(en) in uw
agenda en zeg het voort.

Rijk palet

Inspirerende films

Broken memories

Vrijdag 12 januari 2024 | 20.00 uur
Titus Brandsma Huis

ledereen is welkom. Toegang: vrije gift.
Broken Memories vertelt het verhaal van de
verhouding tussen zoon Levi en vader
Jasper, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer.
Levi komt terug naar huis om zijn vader te
verzorgen. Het wordt hem allemaal te veel
en hij besluit om hulp te zoeken. De keuze
valt op de mooie, mysterieuze Maggie. Alles verandert weer, als
het turbulente verleden van Maggie duidelijk wordt.

The Whale

Woensdag 6 december 2023 | 19.30 uur
Herberg van Ars, p/a De Driehoek.

Een teruggetrokken man met fors over-
gewicht die alles kwijt lijkt te zijn...We zien
in de film hoe hij geworden is wie hij was.
En hoe hij worstelt om zijn leven weer op
de rit te krijgen ...

Carlo Acutis Lezing

Protestant en Ratholiek: Kunnen ze elkaar liefhebben?

Om gestalte te geven aan de opening van de Gebedsweek voor de Eenheid van de
Christenen, is er op zondag 21 januari een Taizé-viering met aansluitend een lezing
uit het programma van Carlo Acutis Lezingen. Dit jaar is het thema van de
gebedsweek: "Heb God lief en je naaste als jezelf."

Zowel de viering als de lezing hebben dit thema als uitgangspunt. De Taizé-viering =<
wordt georganiseerd door de oecumenische Werkgroep Taizé in Raalte. Aansluitend

aan de viering zal de lezing worden gehouden door ds. Richard Slaar en diaken Marc Brinkhuis. Zij
houden deze lezing in de vorm van een tweegesprek. Onderwerp van de lezing is: "Protestant en

katholiek: Kunnen ze elkaar liefhebben?"

De viering en de lezing vinden plaats in de Basiliek van de H. Kruisverheffing, Kerkstraat 6 te Raalte. De
viering begint om 19.00 uur en de lezing om 20.00 uur. Tussen de viering en de lezing is er gelegenheid
voor een kop koffie of thee. De lezing zal ongeveer 45 minuten duren. Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje na te praten met de sprekers en elkaar. De avond is gratis. Er is
gelegenheid om een vrije gift te geven ter bestrijding van de onkosten.

Voor vragen en/of informatie: mail carlo.acutis.lezingen@heiligelebuinus.nl
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Van 9 t/m 11 februari 2024 organiseert het Titus Brandsma Instituut een evenement in
Deventer over Cusanus als belangrijke inspirator voor het gesprek tussen verschillende
religies en culturen. Het museum Geert Groote Huis te Deventer besteedt van medio
januari tot medio april in zijn expositie ruim aandacht aan deze middeleeuwse denker,
omdat deze nauw verbonden was met de Moderne Devotie en de stad Deventer.

Het Titus Brandsma Instituut is het wetenschappelijk instituut voor christelijke mystiek
en spiritualiteit uit Nijmegen en werkt voor het evenement niet alleen samen met het
Geert Groote Huis maar ook met Bergkerk, Broederenkerk, Centrum moskee, Deventer
Verhaal, gemeente Deventer, Historische vereniging Deventer, Humanistisch verbond, Lebuinuskerk, abdij Nieuw
Sion, platform Filosoferen in Deventer, Soefi centrum Deventer, stichting Musora en stichting Thomas More.

Cusanus en Deventer

Nicolaus Cusanus of Nicolaas van Cusa (1401 - 1464) is een beroemde Duitse theoloog en filosoof. Zijn
basisopleiding kreeg hij naar alle waarschijnlijkheid op de Latijnse school van Deventer. Daardoor kwam
hij ook in aanraking met de hervormingsbeweging van Geert Groote: de Moderne Devotie. In de functie
van kardinaal werd hij naar de lange landen gezonden om de toestand van de kerk alhier te onder-

zoeken. Dat bracht hem in 1451 opnieuw in Deventer waar hij warm werd onthaald.
Cusanus liet bij testament een fonds van 5.000 Rijnlandse

guldens na, waarvan de rente aan een beurs en huisvesting
voor twintig minvermogende scholieren moest worden
uitgegeven. Deze Bursa Cusana was bestemd voor scholie-
ren aan de Latijnse school van Deventer. Er werd onder meer
een huis van aangekocht waar twee eeuwen lang scholieren
zijn ondergebracht. De plek van vestiging ging Bursestraat
heten, een straat tussen de Polstraat en de Assenstraat.

Balspel

Museum Geert Groote Huis besteedt
vanaf 17 januari tot en met 13 april
2024 in zijn expositie aandacht aan
Cusanus en zijn rol als bruggenbouwer.
Centraal daarbij staat zijn

middeleeuws balspel dat u in de kelder
van het museum, alleen of met
anderen, kunt spelen. Op zaterdag 10 in do voctsporon van
februari, tussen 2 uur en 5 uur is Inigo usanu
Bocken, hoogleraar christelijke

spiritualiteit in Leuven en Nijmegen,
aanwezig om tekst en uitleg te geven
bij het spel en om vragen te
beantwoorden. Op deze middag is de
toegang tot het museum gratis.

Bruggenbouwer

Cusanus bewoog zich op een groot aantal
wetenschapsgebieden. Behalve voor theologie en filosofie
interesseerde hij zich ook sterk voor wiskunde, astronomie
en taalkunde. Hij beschreef voor het eerst het gebruik van concave lenzen om hijziendheid te corrigeren.
Op het gebied van de politiek ontwikkelde hij een systeem van gewogen verkiezingen. Een ander door
hem bedacht begrip was de "geleerde onwetendheid". Hiermee betoogde hij dat de menselijke kennis
van God het slechts mogelijk maakt om van God te zeggen wat hij niet is.

In zijn boek "Godsdienstvrede", tot stand gekomen na de inname van Constantinopel door de islamieten
van het Ottomaanse Rijk, toont Cusanus zich een bruggenbouwer tussen de verschillende religies en
volkeren. Hij beschrijft daarin een droom: van alle grote godsdiensten neemt één vertegenwoordiger
deel aan een conferentie in de hemel om te overleggen hoe allen tot één godsverbondenheid kunnen
komen, met behoud van hun eigen "riten".

Pontificale mis

Op zondag, 11 februari vinden er in het kader van het Cusanus-evenement overal in de stad
godsdienstvieringen plaats . In de Broederenkerk is er om half elf een pontificale H. Mis waarin

monseigneur Ted Hoogenboom, hulpbisschop van het bisdom Utrecht, voorgaat en pastoor Ronald
Cornelissen concelebreert, geassisteerd door diaken Marc Brinkhuis. De liturgie wordt muzikaal
ondersteund door de gregoriaanse schola Sancti Lebuini.
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Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van De
Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

De paus is teleurgesteld in de politiek

De verkiezingen zijn geweest, de stemmen zijn
geteld en de formatie begint. Welke coalitie er ook
uitkomt, ze zullen aan de slag moeten met een
van de grootste uitdagingen van onze tijd:
klimaatverandering. Paus Franciscus geeft de
politiek alvast mee hoe hij hierover denkt. Acht
jaar na het verschijnen van de pauselijke brief
Laudato Si’ heeft Franciscus op 4 oktober (de
feestdag van de Heilige Franciscus) een vervolg
gepubliceerd: Laudate Deum.

Paus Franciscus is glashelder over de aanleiding
om een vervolg op Laudato Si’ te schrijven: hij is
teleurgesteld. In de wereld en zichzelf, hij schrijft:
"Met het verstrijken van de tijd heb ik mij
gerealiseerd dat onze maatregelen niet adequaat
zijn, terwijl de wereld waarin we leven aan het
instorten is en wellicht dicht in de buurt van het
breekpunt komt."

Laudate Deum is een "Apostolische Exhortatie",
dat is in de katholieke sociale leer een
gezaghebbende brief die in de hiérarchie onder
een encycliek (zoals Laudato Si’) valt. Passend bij
een boodschap die niet zozeer nieuw is, maar
aanvullend en versterkend is op Laudato Si’.

Franciscus rekent in Laudate Deum ongekend hard
af met klimaatontkenners, die de kerk en zelfs het
kardinalencollege ook in haar eigen midden ken-
nen. Franciscus loopt met citaten en voetnoten uit
IPCC-rapporten stap voor stap de belangrijkste
argumenten van klimaatontkenners langs en
ontkracht deze.

Franciscus stopt niet bij ontkenners, maar haalt
ook argumenten van twijfelaars onderuit. Mensen
die klimaatverandering wel erkennen, maar de
menselijke invloed ontkennen of de schuld leggen
bij grote arme landen (terwijl de meeste uitstoot
van een kleine groep rijken komt).
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Franciscus komt in Laudate Deum met een
overzicht van de afgelopen klimaatconferenties.
Om aan te tonen dat er sinds Parijs nog weinig
significante stappen gezet zijn op de klimaatconfe-
renties citeert Franciscus de zin uit Laudato Si’
(gepubliceerd in hetzelfde jaar als de Parijs-
akkoorden) waarin hij stelt dat er nog te weinig is
gebeurd en er te weinig toezicht plaatsvindt op de
implementatie van de akkoorden.

Op deze manier maakt Franciscus pijnlijk duidelijk
hoe weinig voortgang er is geweest. Het hoofdstuk
sluit af met een zeer concrete oproep van
Franciscus:

"Mogen politici strategen zijn die in staat zijn om
het algemeen welzijn en de toekomst van hun
kinderen in overweging te nemen, meer dan de
kortetermijnbelangen van bepaalde landen of
bedrijven. Mogen zij op deze manier de nobel-
heid van de politiek demonstreren en niet de
schaamte ervan. Aan de machtigen kan ik deze
vraag alleen maar herhalen: Wat zou iemand er in
dit stadium toe brengen de macht vast te houden,
alleen maar om herinnerd te worden vanwege zijn
onvermogen om actie te ondernemen wanneer
het dringend en noodzakelijk was om dat te
doen?"

Paus Franciscus doet in Laudate Deum nogmaals
zijn broodnodige oproep voor serieus en eerlijk
klimaatbeleid, een oproep ook voor de
formerende partijen. Dit doet hij op basis van de
wetenschap, maar met een sterke morele inslag
zoals je van een geestelijk leider mag verwachten.
Het is ook terecht en goed dat Franciscus zijn
pijlen veel meer richt op de politiek en minder op
het individu, de politiek moet op dit moment de
grote beslissingen maken, alleen dan tonen ze in
de ogen van Franciscus waardigheid.
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&Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

Op het moment van schrijven van dit stukje, de feestdag van de H. Lebuinus,
schijnt de zon. We hebben het natste najaar sinds heel veel jaren, maar
vandaag schijnt de zon. Het heeft natuurlijk niets met elkaar te maken, maar
een feestdag is het wel. Een stampvolle kerk, met mensen uit alle geloofs-
gemeenschappen, en mensen in de schijnwerpers die daar zelden staan maar
wel ontzettend belangrijk zijn: onze vrijwilligers. Allemaal nogmaals heel veel
dank voor jullie bijdrage!

Afgelopen woensdag, 8 november, hadden we onze maandelijkse bestuurs-
vergadering. Naast een aantal "dagelijkse” zaken stond ook een aantal
langetermijnzaken op de agenda, zoals de meerjarenbegroting onroerend goed.
Besturen is vooruitzien, dus we kijken wel degelijk of we over een aantal jaren
nog steeds onze gebouwen kunnen onderhouden en welke kosten daarmee
gemoeid gaan. Het gaat over hele grote bedragen, dat begrijpt u wel. Gelukkig
komt de actie Kerkbalans er straks weer aan, we hebben het nodig. Maar meer
daarover in elders in dit blad.

Besturen is vooruitzien, en dus zijn we ons als parochiebestuur aan het bera-
den over het beleidsplan 2025-2028. In die periode zal een aantal geloofsge-
meenschappen geen eigen kerk meer hebben, maar hopen we wel dat er vitale
geloofsgemeenschappen zullen blijven bestaan. Daar is natuurlijk al over
nagedacht en over geschreven in de beeldverhalen, maar straks wordt het
werkelijkheid en ontstaat de vraag hoe we die geloofsgemeenschappen zo
goed mogelijk ondersteunen.

Deze en andere vragen zullen in het nieuwe beleidsplan, dat in 2024
geschreven wordt, opgepakt moeten worden. Het parochiebestuur beraadt
zich op de manier waarop het schrijven van het nieuwe beleidsplan, met
inbreng vanuit alle geloofsgemeenschappen, het best aangepakt kan worden.

Tenslotte een ander punt, wat dichterbij in de tijd. Het parochiebestuur heeft
het initiatief om, na de succesvolle Nicolaas-tentoonstelling, weer een nieuwe
tentoonstelling te gaan organiseren omarmd. Dit keer gaat het over Eleonora
van Woodstock, stichteres van de Broederenkerk, maar ook wijder in de omge-
ving actief. De tentoonstelling zal in de periode juni - september 2024 gehou-
den worden en belooft heel interessant te worden. Het vertelt veel over de
katholieke traditie in onze streken en onze parochie.
Maar eerst hebben we nog de (interactieve) kerststal. De dag na Lebuinusdag
wordt al begonnen met de opbouw daarvan. Hopelijk zal de tentoonstelling ook
dit jaar weer veel mensen naar de kerk trekken en kunnen we velen die anders
misschien niet in de kerk zouden komen toch iets van onze belangrijke bood-
schap meegeven.
Ik wens de tentoonstellingbouwers en alle andere vrijwilligers veel succes en
alle lezers van 't Zout een mooie adventtijd en een zalig Kerstfeest!
Theo Lam, vicevoorzitter
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Op Lebuinusdag kreeg Mia Olthof de Lebuinus-
penning uitgereikt als waardering voor haar grote
inzet sinds jaren in de Broederenkerk. Mia is één
van de vele niet zo zichtbare vrijwilligers. Met veel
toewijding zorgt zij mee voor een schone kerk,
maakt ze prachtige bloemstukken voor het
priesterkoor, zingt ze met het Caeciliakoor in de
vieringen. Mia, van harte gefeliciteerd! En
nogmaals onze grote dank voor al jouw inzet.

De coérdinatoren

Renoveren

Je zou als trouwe lezer van dit blad en deze pagina
al snel denken dat ze in de Broederen alleen maar
bezig zijn met schilderen, opruimen, repareren en
vernieuwen. Alsof het kerk zijn meer in het
gebouw, in de stenen zit dan in de mensen. Maar
er gebeurt veel in die korte of lange ontmoetingen
met parochianen en gasten die contact zoeken.
Via de voordeur of per telefoon of e-mail. Van
hulpvragen om geld, om geestelijke bijstand, of
gewoon een luisterend oor, voor iedereen wordt
een goede oplossing gezocht.

Warme koffie en gezelschap

Vanaf vrijdag 1 december starten we met een
inloopuurtje op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur,
elke vrijdag. Q
Wie zin heeft in een kop koffie
of thee, of even gezelschap wil,
is welkom. Kom zoals je bent,
wij zorgen voor de koffie, de .
gasten zorgen voor het gesprek, -
en dat mag ook over koetjes en kalfjes gaan.
Voel je welkom!

Wij wensen iedereen een mooie adventstijd toe.
Een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2024!
Een hartelijk "Dank-je-wel!" aan de vele vrijwil-
ligers die helpen met de vele taken en klusjes.
Dank aan alle parochianen die we bij de vieringen
mogen ontmoeten, voor elk vriendelijk woord en
opgewekte lach. En voor al wie lief en leed met
ons deelde: sterkte gewenst, en op naar een
nieuw jaar!

28 - BROEDEREN

Kerststal

We naderen de eindfase van de opbouw. Vanaf 13
november zijn velen in de weer geweest om er
ook dit jaar wat moois van te maken. De vele tips
die we vorig jaar ter verbetering kregen hebben
we uitgevoerd: een begroetings-engel bij de in-
gang, een nieuwe looproute ... Er is een elektra-
plan uitgevoerd en is er meer tijd uitgetrokken
voor de scholen.

De feestelijke opening is op donderdagavond 14
december na de Gulden Mis. Die begint om 19.00
uur. U bent allen van harte welkom!

Vanaf 15 december 11.00 uur gaan we dan voor
het grote publiek open.

Op blz. 8 vindt u alle praktische informatie!

< »AYL

Bijzonder

Als kerkenwacht heb je soms bijzondere ontmoetingen met
bezoekers. Zo kwam er laatst een jongeman de kerk inlopen. Ik
heette hem welkom, zoals we alle bezoekers even aankijken en
begroeten. De jongeman, ik schatte hem zo'n jaar of 20, bekeek
aandachtig het interieur en liep toen naar de bidkapel. Even later
kwam hij weer terug de kerk in en liep recht op mij af, gaf me een
hand en zei: "bedankt”.

Af en toe komt het tot een gesprek met toeristen die de Broederen-
kerk zijn binnengelopen. Een echtpaar met dochter, zo bleek later
tijdens dat gesprek, liepen met een groene informatiefolder van de
kerk. Ah, dacht ik, dat zijn vast Duitsers.De groene folder is immers
in het Duits. Waarop ik zei: "Herzlich willkommen in unsere kirche".
Blij verrast keken ze op en liepen de kerk in.

Op de terugweg naar buiten vroeg ik hen: "Hat es lhnen gefallen?"
Daarop ontspon zich een gesprek. Ze bleken uit Beieren te komen
en waren op bezoek bij hun dochter die in Enschede studeerde. We
spraken over de mooie stad Deventer, maar ook over de verschillen
in de kerk tussen Duitsland en Nederland. En over de gemoedelijke
omgang hier. We zeggen hier al snel je en jij maar in Duitsland is
het gebruikelijk om U (Sie) te zeggen. Pas na lange tijd biedt men
soms de ander het "Du"aan. Aan het eind van het gesprek namen
we afscheid, waarop de man tegen me zei: "Ich bin iibrigens der
Andreas”,

Gerard Heerius




Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

VREDE

die op heel veel plekken in de wereld ver te zoeken is. De wraak en de haat die
alleen maar groter wordt, heeft ons in actie gezet om een vredestocht te
organiseren. Op vijf november namen circa 150 mensen deel aan de stille
oecumenische tocht, hetzij om mee te lopen of om samen te bidden en te
zingen in en voor de Broederkerk voor vrede en licht in het donker.

Het voelde goed om niet alleen machteloos toe te zien, maar om de vrede uit te
dragen in Deventer. Dat het verlangen naar vrede maar toe mag nemen en
daarmee de haat- en wraakgevoelens uitdooft zodat mensen samen aan een

vredige toekomst gaan werken.

De cobrdinatoren van de H. Nicolaaskerk wensen
u een zalig Kerstfeest en een vredevol 2024

Op de kerstkaart ziet u het gebrandschilderd
raam (1895) in de linker zijbeuk naast de deur
van de sacristie in de H.Nicolaaaskerk. Maria
met het kindje Jezus ap haar schoot. Jezus reikt
de rozenkrans aan de Heilige Dominicus.

Foto Harry Mulder

Kindje wiegen in de H. Nicolaaskerk

Tweede Kerstdag 26 december van 14.00 tot
15.00 uur. Kerstverhaal, muziek, knutselen en
natuurlijk iets Llekkers.

Nieuwjaarsreceptie
14 januari na de viering van 10.30 uur van harte
uitgenodigd

ACTIE KERBALANS 2024

In januari 2024 start de actie kerk- ‘
balans. U ontvangt een brief met Actie
formulier waarop u kunt aangeven Kerkbalans

hoeveel en op welke wijze u wilt

bijdragen. U kunt bijvoorbeeld invullen dat u
automatische incasso wenst of dat u het bedrag zelf
betaalt door een bankoverschrijving. U kunt ook gebruik
maken van de QR-code.

Wij zijn u allen erg erkentelijk voor de bijdragen over
2023 en hopen van harte dat u in 2024 wederom onze
kerk zult steunen. In het bijzonder zal uw bijdrage
worden gebruikt om enkele onderdelen van het groot
onderhoud aan onze kerk in 2024 te bekostigen.

Hebt u vragen over de actie kerkbalans of wilt u
informatie over het geven van een periodieke gift in
verband met uw belastingaangifte? Neem gerust contact
op met ons secretariaat.

Bankrekeningnummer actie kerkbalans Schalkhaar:
NL91RABO0146203801

Namens de drie codrdinatoren alvast hartelijk dank voor
uw gaven.

Marian Ellenbroek, coérdinator BAB
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-1086 37 18

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Lebuinusper
De Lebumuspennmg is een onderscheiding van de
Lebuinus Parochie voor een parochiaan die veel
vrijwilligerswerk heeft gedaan en/of nog doet.
Deze penning is op zondag 12 november uitgereikt
aan Willie Kleine Koerkamp.
Willie zet zich al vanaf zijn achtste levensjaar in
voor onze parochie. Eerst als misdienaar, later
hielp hij met schoonmaken. Hij werd daarna
lector/acoliet en doet ook veel klusjes op gebied
van installatie en dergelijke. Willie, van harte
gefeliciteerd met deze ondescheiding. Je hebt het
dubbel en dwars verdiend.

Inzameling voor de voedselbank

Ook dit jaar willen wij weer tijdens de advent
producten inzamelen voor mensen die het
moeilijk hebben om rond te komen.

Vanaf begin december staat er in het kerkportaal
een krat van de voedselbank, waar u uw gaven in
kunt leggen. Er is vooral behoefte aan houdbare
producten zoals o.a. houdbare melk, groenten in
blik of glazen pot, rijst, macaroni, koffie, thee,
appelstroop, jam, pindakaas, toiletpapier,
maandverband, zeep, shampoo, tandpasta.

Ook Douwe Egberts punten kunnen ingeleverd
worden. Het kerkportaal is dagelijks open van 9.00
uur tot 16.00 uur.
Hartelijk dank
voor uw bijdrage!

'm’ VOEDSELBANKEN. HL
Deventer

De volgende ontmoetingsviering is op woensdag
20 december om11.00 uur. Inloop vanaf 10.30 uur
met een kop koffie of thee. Na afloop van de
viering is er voor iedereen een kop soep met
broodjes. De voorganger is pastor Gauthier de
Bekker. Opgave graag voor 18 december bij Frans
Brinkhof, tel. 0570-551580.

In januari is de ontmoetingsviering op woensdag
17 januari 2024. Opgave hiervoor graag voor 15
januari bij Frans Brinkhof.

30 - LETTELE

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen
Samen met de kerken van Bathmen en Okken-
broek vieren wij ook in 2024 weer de internatio-
nale gebedsweek voor de Christenen. De openings-
viering is op zondag 21 januari 2024 om 10.00 uur
in Lettele.

Op dinsdag 23 januari is de viering om 19.00 uur in
Okkenbroek; op woensdag 24 januari om 19.00
uur in Lettele; op zaterdag 27 januari om 19.00
uur wordt deze week in Bathmen afgesloten met
een oecumenische vesperviering.

U bent van harte welkom in deze vieringen!

Vieringen tijdens de feestdagen

* Kerstavond is er om 18.00 een gezinsviering met
zang van Youngest Voices en voorganger Lonneke
Gunnink-van den Berg.

* Eerste Kerstdag om 9.00 een eucharistieviering
met voorganger Ronald Cornelissen

* Om 11.30 s er voor de jongste kinderen en hun
familie weer Rondom de stal met het kerstverhaal,
liedjes, een kleurplaat en natuurlijk de kerststal
bekijken en een kaarsje opsteken.

* QOudjaarsavond is er om 19.00 een woord- en
communieviering met voorganger Marc Brinkhuis.

Collectes

De collecte van 21 oktober Missiezondag heeft het
bedrag van € 71,60 opgebracht. De collecte tijdens
de Allerzielenviering heeft 214,00 opgebracht.
Hartelijke dank voor uw bijdrage!

Vrijwilligers bedankt

Ook in 2023 hebben heel veel vrijwilligers zich
ingezet voor onze geloofsgemeenschap. De
coordinatoren en de werkgroep pastoraat willen
graag iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen heel hartelijk bedanken daarvoor.




Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Aan het eind van een jaar waarin vrede op aarde ver weg lijkt, gaan we Kerstmis
vieren, het feest van hoop en licht. Hoe uw situatie ook is en waar we ons hier in
Olst en Boskamp ook zorgen over maken, we mogen ons met Kerstmis verbonden
voelen met allen ter wereld die de ster van Bethlehem willen blijven zien in hun

leven, ook, of juist als de toekomst donker lijkt.

We wensen u allen een zalig en vredig Kerstmis en een gezegend 2024 tog!

Coérdinatoren Willibrord Olst/Boskamp

Oecumenische avondgebeden in de advent
In de adventstijd zijn er in de dorpskerk in Olst
weer korte bezinningsmomenten: op vrijdag 1, 8,
15 en 22 december van 19.30-20.00 uur.

Amnesty kerstgroetenactie

Zondag 3 december is er voor en na de viering van
9.00 uur gelegenheid om kerstgroeten te sturen
naar een politiek gevangene of diens familie. De
groeten gaan naar mensenrechtenactivisten die
vanwege hun activiteiten in de gevangenis zitten.
Zie cok blz. 13.

Ontmoetingsviering

Op woensdag 13 december is er weer een
ontmoetingsviering in De Hoeksteen. Inloop vanaf
10.30 uur, om 11.00 uur een viering en daarna
samen napraten en genieten van een kop soep en
een broodje. Opgave bij Annie 06-54246906,
Wilhelmien 06-13268554 of Lammie 06-
57038176. Vervoer kan worden geregeld.

Kinderkerstviering

Op Kerstavond is er om 16.00 uur een
oecumenische kinderkerstviering. Er wordt
gezongen en muziek gemaakt rondom de kerststal,
waarbij bekende kerstliedjes en een mooi
kerstverhaal niet zullen ontbreken. Alle kinderen
uit Olst en Boskamp, hun ouders en grootouders
zijn van harte welkom Meer informatie hierover
t.z.t. in de HuisaanHuis/Reklamix.

Kerstnachtdienst

Vorig jaar hadden we een kerstnachtviering met
heel veel mensen. Dat hopen we dit jaar weer
mee te maken in de kerstviering om 20.00 uur.
Het is fantastisch om met zovelen samen kerst te
vieren. Voorgangers zijn pastoor Ronald
Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis en ons
gemengd koor is van plan een prachtige muzikale
bijdrage te leveren.

Vanaf januari zondagsviering in St. Willibrord
Om energie te besparen, kunnen we vanaf januari
weer 2 X per maand een viering houden in de
kapel van St. Willibrord. Daar zijn we blij mee. De
data in januari zijn 14 en 28 januari om 9.00 uur.

Inzamelingsactie voor de voedselbank

De diaconie van de protestantse kerk Olst-
Boskamp houdt op 14 en 21 januari een
inzamelingsactie voor de voedselbank. Zondag 21
januari kemen we samen in een oecumenische
viering in de dorpskerk. We nodigen u hierbij van
harte uit om uw steentje bij te dragen en
houdbare producten zoals rijst, macaroni, meel en
potgroente mee te nemen naar de dienst.
Namens de diaconie PKN bij voorbaat dank

Herinnering Kerkbalans 2023

Velen van u hebben positief gereageerd op de
Actie Kerkbalans van begin 2023. Helaas is er ook
een groep die dit (nog) niet gedaan heeft en deze
parochianen vragen we om alsnog een bijdrage
over te maken op NL 90 RABO 0139 24202
(Boskamp) of NL 68 RABO 0139 24210 (Olst).
Alleen met uw steun kan er verder worden
gewerkt aan onze toekomst!
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

; NL 09 INGB 0000911561

S A — Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
L =4 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl |

Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Kerkbalans 2024:

“"geef vandaag voor de kerk van morgen"*
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds
2018, de Evangelische Broedergemeente.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen
in de Actie Kerkbalans. Als geloofsgemeenschap
krijgen wij géén subsidie en hebben dus uw
financiéle bijdrage meer dan nodig. Zo kunnen we
van waarde blijven voor onze parochianen; ook
voor Boerhaar en Wijhe!
"Geef vandaag voor de kerk
van morgen" is het thema
voor Actie Kerkbalans 2024,
Actie Van zaterdag 13 januari tot
zaterdag 27 januari 2024
Kerkba la ns krijgt u weer de enveloppe
voor de Kerkbalans in uw brievenbus. Bij de
Kerkbalans kunt u zelf bepalen hoe u wilt
bijdragen; dit kan a contant in de enveloppe, via
"zelf overmaken" of "automatische incasso". U
wordt verzocht voor 27 januari de voor bedrukte
antwoord enveloppe in te leveren.

We hopen dat u straks - als vanouds - wilt
bijdragen aan een financieel gezond en vitaal
geloofscentrum "Engelbert".

Amnesty kerstgroetenaktie in
Boskamp en Wijhe
Elk jaar verzamelen we
handtekeningen en
sturen we een
bemoedigende kaart
naar een politiek
gevangene of naar
diens familie.

Vorig jaar deden we dit naar Iran, naar familie van
een vrouw die door martelingen was overleden
omdat ze haar hoofddoekje niet goed droeg. En
naar advocaten in Rusland die hun werk niet meer
mochten doen omdat ze opkwamen voor de
mensenrechten van hun cliénten.

AMNESTY

INTERNATIONAL
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Dit jaar worden kerstgroeten gestuurd naar
mensenrechtenactivisten die vanwege hun
activiteiten in de gevangenis zitten. We ver-
zamelen de handtekeningen op twee locaties:

* op de Boskamp op zondag 3 december voor

en na de kerkviering van 9 uur

* in Wijhe op zondag 17 december vdor en na de
kerkviering van 9 uur.

De ervaring leert dat de slachtoffers zich niet meer
zo alleen voelen, als ze een bemoediging krijgen
vanuit het buitenland.

Overleden in ons Geloofscentrum
4 november 2023, Juul Dokman-Boerhof 92 jaar

Agenda

12 december en 9 januari - Woord-en Communieviering
10.00 uur 't Weijtendaal met Cor van den Berg

14 december - ontmoetingsviering 10.30 uur Boerhaar met
Gauthier de Bekker

24 december - Kerstwandeling. Start RK Kerk Wijhe tussen
16.30en 17.00 uur

24 december om 20.00 uur - kerstviering met Lonneke
Gunnink-van de Berg in Wijhe

17 januari 2024 -Taizéviering 19.00 uur in de dagkapel

Openstelling beide kerken tijdens de
kerstdagen

1e kerstdag Wijhe van 14.30 tot 16.00 uur,
Boerhaar van 10.00 tot 16.00 uur.

2e kerstdag Boerhaar 10.00 tot 16.00 uur
Wijhe dagelijks de kerk open tot de glaswand
van 9.00 — 16.00 uur

Kopij voor deze pagina

voor de periode 16 januari tot en met 26 februari
2024 uiterlijk 18 december 2023:
zoutengelbert@gmail.com

"Vrede is een werkwoord, blijf er mee bezigl"

WAL



Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Tevens Vietnamese parochie

Nog even en dan worden de kerstversieringen weer van zolder gehaald. De boom gekocht en opgetuigd.
De lampjes binnen en buiten opgehangen. Want het is bijna Kerstmis, het feest van de geboorte van
Jezus, Kerstmis. Het feest van licht en vrede al is dat |laatste ver te zoeken op de wereld. Weer een jaar
voorbij met goede en minder goede momenten. En we kijken verwachtingsvol uit naar wat 2024 ons
gaat brengen. De beheergroep wenst iedereen een zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar !

Dankviering

31 december is er om 19.00 uur een dankviering in
het Titus Brandsma Huis. Wij danken God voor het
afgelopen jaar. Traditiegetrouw kunt u na de viering
onder het genot van een kopje koffie/thee met een
oliebol napraten over 2023 en elkaar alvast een
voorspoedig 2024 toewensen. ledereen is van harte
welkom.

.." ' 4 ’ & ‘
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We zijn met de Vloerbedekking bezig, het is
eindelijk zover! Na veel overleg over de bewegende
vloerverwarming, is besloten om deze te
vervangen. Dit werk is door eigen vrijwilligers
gedaan! Het ging zeer voorspoedig, we waren zelfs
een dag eerder dan gepland klaar.
Over de dekvloer is een noodvloerbedekking
gelegd die vochtdoorlatend is.
Op 10 november is de kerkzaal weer stofvrij
gemaakt door de schoonmaakdames en alle
stoelen terug geplaatst. Voor alle komende
activiteiten is de zaal te gebruiken(kerstdiner,
kerstontbijt, kerstconcert, kerstviering wv.t.b., film.
erediensten).
Maar we zijn er nog niet, in alle ruimten komt
nieuwe vloerbedekking!
Dat gaat gebeuren op maandag 15 tot zaterdag 27
januari. Dat betekent dat het TBH die 2 weken
gesloten is. Er kan dan ook niet snel nog iets
geregeld worden. Op zondag 28 januari zitten we in
een gebouw met een nieuw jasje!
Voor het ontruimen en weder inrichten, kunnen we
nog wel hulp gebruiken.
Wil je als vrijwilliger ook meehelpen bij de Titus,
meld je dan telefonisch op woensdagochtend bij
het secretariaat van de Titus. Alle hulp is welkom.
Namens de beheergroep, Emile Hilgers

In hat
YO2ESPOOT
van da engel

Activiteiten in de advent

29 november was er in het Titus Brandsma
Huis weer een ontmoetingsviering waarin
we de start van de Advent vierden.

Er zijn nog tal van activiteiten tot Kerst .

Op blz. 11 vindt u het uitgebreide overzicht.
ledereen is bij deze activiteiten van harte
welkom!

£ A | d pe
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Op donderdag 21 december is er al weer de
laatste OUdErenmorgen van dit jaar.
Vandaag hebben we ons jaarlijkse kerst-
ontbijt en kunnen we aanschuiven aan een
feestelijk gedekte tafel.
We beginnen om kwart voor tien met een
gebed aan tafel. In de pauze kunt u
luisteren naar een passend kerstverhaal.
Ongetwijfeld wordt het weer een gezellige
en fijne ouderenmorgen.
We sluiten af rond kwart over twaalf met
een gedicht.
Voor vragen kunt u bellen met Jannie
Hilgers-Witteveen, tel. 0570-652693.
Afra en ik kijken uit naar jullie komst op 21
december! Tot dan!
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Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(otirdinator:  Jos Egberts

GEVRAAGD: VRUWILLIGER IN

DE HERBERG VAN ARS VOOR

OP DE WOENSDAGOCHTEND
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

Herbergviering

De volgende herbergviering is
op zaterdag 2 december om
17 uur in speeltuin de
Driehoek, Rielerweg.

Ontmoetingsochtend
Deze is op woensdagochtend
vanaf 10 uur tot 12 uur, met
uitzondering van 27 december.
Voor de liefhebber starten wij
om 9.30 uur met het getijden-
gebed. Dit duurt tot ongeveer
9.45 uur. U bent van harte
welkom om mee te bidden.

Let op!
Tussen Kerst en Oud en Nieuw
27 december iser geen

ontmoetingsochtend. De
eerste ontmoetingsochtend is
dan op 3 januari 2024.

Diaken zijn in en rondom de herberg van Ars

Wanneer u deze editie van 't Zout

krijgt, zitten we alweer in het
nieuwe kerkelijk jaar en ben ik
gestart met mijn volgende
levensfase, namelijk pensionado
zijn.

Vanmorgen in de herberg
kwamen we na eerst te vertellen
over wat we aan het eten lekker
vonden, oa. hutspot (wel eerst
de uien even bakken volgens
onze huiskok Willem) met
Vlaamse hachee, en andere
heerlijke maaltijden, naar mijn
profane baan als groepsleider/
teamcoach en het pensioen.

Over de afgelopen 43 jaar dat ik
dit mooie vak mocht uitoefenen,
kan ik vele smeuige verhalen
vertellen. Aan de ene kant zijn
deze, voor buitenstaanders
onbegrijpelijk, grappig terwijl het
aan de andere kant ook weer
triest, want het gaat om mensen
die in verband met hun

Filmavond op woensdagavond 6 december

Op woensdagavond 6 december wordt in de herberg van Ars de film The Whale
vertoond. Charlie (Brendan Fraser) leeft teruggetrokken en geeft Engelse les

verstandelijke beperking weinig
aan hun gedrag kunnen doen en
niet snappen wat ze doen.

Het blijft een boeiend vak,
groepsleider zijn bij deze
onbekende groep volwassenen
met een verstandelijke
beperking, justitie achtergrond
en psychiatrisch belast zijn
(mensen met onbegrepen
gedrag).

Na 43 jaar ben ik ook blij dat ik
kan stoppen en mij op andere
zaken kan gaan richten.

Op weg naar Kerst ga ik zelf een
kleine midweek de rust opzoeken
in de Willibrordsabdij in Doetin-
chem ( waar ik oblaat ben) om mij
daarna, samen met u en de vrij-
willigers en met mijn gezin, te
wijden aan het vieren van Kerst.

Ik wens u, vanuit een regenachtig
Goor, alvast zalige Kerstdagen en

een voorspoedig begin van 2024.

Diaken Fokke de Graaf

online. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt
geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter
Ellie (Sadie Sink) te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin
in de steek heeft gelaten. Langzaamaan ontdekken we hoe Charlie de man
geworden is die we zien, en hoe hij hoopt toch een vader voor Ellie te kunnen zijn.
THE WHALE is zowel hartverwarmend als hartverscheurend. Aronofsky maakt je
onderdeel van een leven waar je van weg wilt kijken, maar dat je tot tranen toe
beroert. "Fraser gives the performance of a lifetime" (Time Qut).

De filmavond is op woensdagavond 6 december, aanvang 19.30 uur , in de herberg
van Ars, p/a speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg in Deventer. Entree is gratis,

evenals de koffie, thee en parkeren. Op woensdagavond 3 januari
iser geen filmavond.

Een vrijwillige bijdrage is gewenst in verband met de gemaakte kosten.
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Cotoermn onneke

Lonneke Gunnink-van den Berg is pastoraal werker
met aandachtsgebied diaconie.

Zij schrijft over wat haar raakt, boeit en opvalt in
haar diaconale ontmoetingen.

Het zal je maar gebeuren - het kan ons

allemaal overkomen

Voor velen van ons is het de ver-van-mijn-bed-
show: aan moeten kloppen bij de voedselbank,
omdat je elke maand geld tekort komt en dus
geen of niet voldoende eten voor jezelf (en je
gezin) kunt kopen. Gelukkig is dat voor velen van
ons zo, maar laten we eerlijk zijn, het kan ons
allemaal overkomen.

Stef Renodeyn verwoordde het beeldend in de
persoon van Dirk Van der Goten. Zijn moderne
parabel is gebaseerd op het verhaal van de
barmhartige Samaritaan. De rovers waren in Dirks
leven gekomen als een goed georganiseerde
bende. Met zijn drieén waren ze. De naam van de
eerste was Scheiding, die van de tweede Ontslag
en de derde heette Verslaving. Ooit was Dirk
iemand anders.

Niet iedereen die gebruik mag maken van de
voedselbank doet dat ook. Schaamte speelt daarin
een heel grote rol. Zelfs als mensen wel aanklop-
pen blijft dat nare gevoel. Wat moet dat een
enorme impact op hun hebben.

Dit alles ging door me heen toen we onlangs met
de diaconale en caritasvrijwilligers te gast waren in
het nieuwe gebouw van de voedselbank in Raalte

Directeur Frans Rouwenhoff kan vol vuur vertellen
over dit nieuwe gebouw, hoe dat allemaal zo
gekomen is, maar vooral over de inzet van 82 vrij-
willigers voor de medemens. In dit pand worden

de mensen werkelijk als klanten ontvangen. Ze
krijgen niet een standaard gevulde doos of tas
aangereikt, maar ze mogen er winkelen. Grote
schappen gevuld met droge kruidenierswaren
(sauzen, soepen, frisdranken, conserven, thee,
koffie, snoep, maar ook zoiets als maandverband
en meer). Een enorme koelcel (ter grootte van een
woonkamer), waarin gekoelde verse producten
(vlees, zuivel) worden bewaard en een even grote
diepvriescel, waarin brood wacht op een klant.
Niet alles wat Frans zo vurig kan vertellen, kan ik
hier herhalen. Het gaat mij erom de voedselbank
nog maar eens onder de aandacht te brengen en
vooral de wijze waarop in Raalte (maar ook voor
de klanten in Olst, Wijhe en Heino) met mensen
wordt omgegaan. Alles met het oog op de waar-
digheid van de medemens. Want ook al moet je
gebruik maken van de voedselbank, je bent en
blijft mens met alles wat jij bent, kunt en doet.
Deze mensen worden werkelijk gezien, anders
zouden zoveel vrijwilligers zich niet jaar na jaar
inzetten.

Frans mag trots zijn op dit nieuwe pand. Dit pand
zorgt ervoor, dat de voedselbank nooit meer hoeft
te denken aan een ander onderkomen. Dit blijft.
Hoe dat precies zit, kan ik niet navertellen, maar
over huisvesting zijn geen zorgen meer. Er moet
nog wel een auto komen, die de pakketten
weghbrengt naar de klanten in Olst, Wijhe en
Heino. Maar ook dat gaat komen, daar hoeven we
niet aan te twijfelen.

Aan de ene kant hoop je, dat zoveel mogelijk
mensen, die dit nodig hebben, de weg hier
naartoe weten te vinden. Aan de andere kant zou
nooit meer iemand hier gebruik van moeten
hoeven maken.

Dat is de ideale wereld. Daar mogen we van blijven
dromen.
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Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 2 en zondag 3 december le zondag van de advent
Kruisverheffing, Raalte za 0930 G.deBekker eucharistie

Herberg van Ars 7a 17.00 L. Gunnink- van den Berg gebed

Lettele za 19.00 G.de Bekker eucharistie Voce Magna
Boerhaar zo  09.00 R.Cornelissen eucharistie (aecilia
Boskamp 7o 09.00 parochiaanvoorganger communie gemengd
Broederen 70 1030 G. de Bekker eucharistie Schola
Schalkhaar 0 1030 J. Verweij eucharistie Youngest Voices XL
Zaterdag 9 en zondag 10 december 2e zondag van de advent

Boskamp za 19.00 G.de Bekker eucharistie gemengd
Boerhaar 0 09.00 parochiaanvoorganger communie (aecilia

Lettele zo  09.00 parochiaanvoorganger communie (antores
Broederen 70 1030 G.de Bekker eucharistie/gezinszondag Spirit
Schalkhaar 0 1030 H.Limbeek & P. Dullaert eucharistie Nicolaaskoor
Donderdag 14 december

Broederen do  19.00 G.deBekker eucharistie / Gulden Mis

Zaterdag 16 en zondag 17 december 3e zondag van de advent

Lettele 7a 19.00 R.Cornelissen eucharistie Voce Magna
Wijhe zo  09.00 L. Gunnink-van den Berg communie (aecilia
Broederen 20 1030 R. Cornelissen eucharistie (Caecilia
Schalkhaar 0 1030 parochiaanvoorganger communie Brugkoor

Titus Brandsma Huis 70 18.30 parochiaanvoorganger gebed kerstsamenzang
Dinsdag 19 december Viering van Barmhartigheid
Kruisverheffing di 19.00 R. Cornelissen & M. Brinkhuis eucharistie

Donderdag 21 december Viering van Barmhartigheid
Broederen do  19.00 G.deBekker & M. Brinkhuis eucharistie

Zaterdag 23 en zondag 24 december 4e zondag van de advent
Kruisverheffing, Raalte za 19.00 G. de Bekker & M. Brinkhuis eucharistie Ardente
Broederen 0 1030 G. de Bekker & M. Brinkhuis eucharistie (Caecilia
Zondag 24 december Kerstavond

Boskamp 0 16.00 parochiaanvoorganger oecumene kinderkoor
Broederen 20 1600 G.de Bekker gebed / gezin Spirit
Schalkhaar 0 16.00 L. Gunnink-van den Berg gebed / gezin Youngest Voices XL
Lettele 70 18.00 L. Gunnink-van den Berg gebed / gezin Youngest Voices XL
Boskamp z0 2000 R.Comelissen & M. Brinkhuis eucharistie gemengd

Wijhe 70 20.00 L. Gunnink-van den Berg communie (aecilia
Broederen zo 2200 R.Comnelissen & M. Brinkhuis eucharistie Magnificent
Schalkhaar 0 2200 G.de Bekker eucharistie Brugkoor
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Heilige Lebuinus Parochie

waar dag tijd voorganger soort viering koor
maandag 25 december Eerste Kerstdag

Boerhaar ma  09.00 G.deBekker eucharistie Caecilia
Boskamp ma  09.00 L.Gunnink-van den Berg communie

Lettele ma  09.00 R.Cornelissen eucharistie (antores
Broederen ma 1030 R.Cornelissen eucharistie (aecilia
Schalkhaar ma 1030 L. Gunnink-van den Berg communie Nicolaaskoor
Lettele ma 1130 parochiaanvoorganger Rond de Stal

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

Broederen di 1030 G.de Bekker eucharistie (aecilia
Schalkhaar di 14.00 parochiaanvoorganger Kindje Wiegen

Zaterdag 30 en zondag 31 december Heilige familie

Wijhe 7o 09.00 M.Brinkhuis communie (Caecilia
Broederen 0 10.30 R. Cornelissen eucharistie Spirit
Schalkhaar 70 1030 J. Verweij eucharistie Nicolaaskoor
Boskamp 0 19.00 G.de Bekker eucharistie gemengd
Lettele 70 19.00 M. Brinkhuis communie Voce Magna
Titus Brandsmahuis 0 19.00 parochiaanvoorganger dankviering

Maandag 1 januari 2024 Maria Moeder van God

Broederen ma 1030 G.de Bekker eucharistie (aecilia
Schalkhaar ma 1030 H.Limbeek & M. Brinkhuis eucharistie Brugkoor

zaterdag 6 en zondag 7 januari 2024

Openbaring van de Heer

Kruisverheffing, Raalte 72 0930 G. de Bekker eucharistie

Herberg van Ars za 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie (antores
Boerhaar 0 09.00 M. Brinkhuis communie (aedilia
Broederen 20 1030 R. Cornelissen eucharistie Schola
Schalkhaar 20 1030 M. Brinkhuis communie

Zaterdag 13 en zondag 14 januari

2e zondag van het jaar

Boskamp, Kapel St. Willibrord zo ~ 09.00 G. de Bekker eucharistie gemengd
Lettele 70 09.00 parochiaanvoorganger communie (Cantores
Wijhe 20 09.00 parochiaanvoorganger communie (aecilia
Broederen 70 1030 Kardinaal Eijk & G. de Bekker eucharistie / gezinszondag ~ Magnificent
Schalkhaar 0 1030 H.Limbeek eucharistie

Steun de PCl met gave bij de deurcollecte met Kerst!

Dat kan via de deurcollectes in de kerk,
maar u kunt ook uw bijdrage overmaken

N

Parochigle //,
Caritas Instelling ,‘ﬁ
Heilige Lebuinus /lus-.

naar de bankrekening van PCl H. Lebuinus
NL 09 INGB 0659 9672 94.
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Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten

we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd
dinsdag 1030
10.30

woensdag 10.30
1030

donderdag 10.30

waar
Vredeskapel Schalkhaar
0.L.V.0.0. Wijhe

De Hoeksteen Boskamp
Nicolaas Lettele

Willibrordus Boerhaar

Overige vieringen

maandag 0830
09.30
10.30

dinsdag  08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

woensdag 08.00
08.30
10.00
1030
11.00
19.00
19.00

donderdag 08.00
08.30
19.00
vrijdag 08.15
08.30
09.00
zaterdag  19.00

zondag 10.30

LIVESTREAM-vieringen

Vredeskapel Schalkhaar
Ludgerus Deventer
Averbergen Olst

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Weijtendaal Wijhe

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Willibrord Boerhaar

Park Braband Schalkhaar
Willibrordkapel Boskamp
Broederenkerk Deventer
Dagkapel Wijhe

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer

Sparrenheuvel Diepenveen

St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting

morgengebed
eucharistie
communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
eucharistie

communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
KBO-viering

eucharistie

eucharistie

Taizé

Taizé

Lezingendienst en Lauden
morgengebed

Vesper

aanbidding

biecht

eucharistie

eucharistie

eucharistie

data
19 dec, 16 jan
23jan

13 dec, 10jan
20dec, 17 jan

14 dec

elke week
4dec, 18dec, 1jan, 15 jan
4dec, 8 jan

elke week

elke week

elke week

5dec, 12dec, 2 jan, 23 jan
12dec, 9jan

elke week

elke week

20 dec

12

13 dec. 27 dec, 10jan, 24 jan
elke week

17 jan

elke week
elke week
elke week
elke week
elke week
elke week

4dec, 6jan

24 dec, 28 jan

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen.
Vanaf 10.00 uur staat er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.
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Lief en leed

o

Gebedsintenties

2 en 3 december

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmdller, Marijke en Fried Windmeijer,
fam. Wernars-Dinklo

Nicolaas Schalkhaar — fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam.
Haverkamp-Groot Koerkamp, Hans Ganzeboom, Bernard, Rita en Herman
Klein Overmeen, Anneke van Brink-Dijkhuis, Annie Koot-Klunder, Paul
Meijer, Annie Doornberg, Gerda Meulman-Vastenavond, Annie Haupt-
meijer, Truus Achtereekte, Johan Siemelink, Dinie Jansen-Lugtenberg
Nicolaas Lettele - Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Ha-
verkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhel-
mina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Lucie Spekschate-Visscher, Herman Boerhof, Doortje Hagen-Elze-
broek

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Juul
Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, fam. Boerhof, Marietje Harleman-
Grooten, Ria, Jan, Louis en Betsie, Carla Voskuilen

9-10 december

Broederen - Riet Golbach, fam. v.d. Werd-Simons

Nicolaas Schalkhaar - Annie Keyzer, Lenie en Arnold Veldhuyzen-
Kerkvliet, Anneke van Brink-Dijkhuis, Annie Koot-Klunder, Annie Haupt-
meijer, Paul Meijer, Annie Doornberg, Gerda Meulman-Vastenavond, Truus
Achtereekte, Johan Siemelink, Dinie Jansen-Lugtenberg

Nicolaas Lettele - Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus, Jo-
hannes en Egbertus Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - ouders Kleinherenbrink-Pronk, Gerard Pohl-
mann, Jan Straatman, Wilhelmina Albers-Veldhuis, fam. Boerkamp-Jansen,
Lucie Spekschate-Visscher, Jan Nijboer, Herman Boerhof, Doortje Hagen-
Elzebroek

Engelbert Boerhaar - Juul Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, Geert
Overmars

Donderdag 14 december
Engelbert Boerhaar - Juul Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, Carla
Voskuilen

16-17 december

Nicolaas Schalkhaar - Kaatje Biesterbos, ouders Hein en Mien Veld-
kamp, Hans Veldkamp, Anneke van Brink-Dijkhuis, Annie Koot-Klunder,
Gerda Meulman-Vastenavond, Annie Hauptmeijer, Paul Meijer, Riet Rijnt-
jes, Truus Achtereekte, Johan Siemelink, Dinie Jansen-Lugtenberg

Nicolaas Lettele - Albertus Duteweert (jgt), Johannes en Wilhelmina
Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-
Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Wim Nijkamp, Hein en Marietje Elshof, ouders Hol-
legien-Tijhuis, Anton Temmink, Truus Mulder-Beltman, Anton Dollenkamp

23 december

Nicolaas Lettele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-
Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, ouders Zwiers-Bosman, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag

Broederen 24 december - (I Nijmoller, ouders Hogenstijn-
Nijméller, Linda en Jimmy Olthof, Anton en Truus Nijboer-Kunne, Gerard en
Marie Koolhof-Lokate, Marijke en Fried Windmeijer, ouders Dijk-Van Snik,
ouders Horst-Lutgerhorst, Ton Dijk, Ad Kors-Wieland Los

Broederen 25 december - pastoor Schopman, pastoor van 't End,
pastoor Van Oostrum, fam. De Kort-Holtkamp, Linda en Jimmy Olthof,
pastoor van Eijden, pastoor Pothof, Pater Emile Gemmeke

Nicolaas Schalkhaar 24 december - Hans Ganzeboom, Annie
Hauptmeijer, Paul Meijer, Annie Doornberg, Gerda Meulman-Vastenavond,
ouders Kleverkamp-Oosterwijk, Gerard Pelgrom, Anton en Dien Schutte-
Oosterlaar, ouders Antoon en Marietje Kolkman, Annie Keyzer, Tonny
Roering-van Gemst, Truus Bolink-de Haan, Johan Venneman, Lenie en
Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Anneke van Brink-Dijkhuis, Annie Koot-Klun-
der, Truus Achtereekte, Johan Siemelink, Dinie Jansen-Lugtenberg
Nicolaas Schalkhaar 25 december - Tom Boevenbrink, Wim en
Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Anton Kleverkamp, Diene Beltman-Kolkman,
Ben Timmermans, Frans Ossewold, Bertus Nijboer, Maria Drost-van
Oldeniel, Annette Hurenkamp-Mulder, ouders Mulder-Maatman, Jos Mul-
der, Tonny Roering-van Gemst, Ferry Bakker en ouders Broekman-Bakker,
Henk Hassink, Jan Brinkman, Bernard, Rita en Herman Klein Qvermeen,
fam. Wiggers en Vincent, Martin te Riele, Jo Nijboer, Bert Woerdman, Piet
en Trees Mulder-Tiebot, Jan en Riet en Pieter te Riele-Golbach

Nicolaas Lettele - Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Gerrit en
Marie Bloo-Groot Koerkamp, ouders de Brouwer-Kruit, Jan en Dine Dag-
genvoorde, Bart Elferink, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonk-
man, Annie en Jan ten Have-Haarman, Dianne ten Have-Overvelde, Gerrit
en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jan en Marie Huis in 't Veld-
Kleine Koerkamp en Gerard, Gerrit Klein Swormink, Joop en Riek Kleine
Koerkamp-Walraven, Herman en Jo Lubbers-de Ruiter, Willem en Riek
Oosterwijk-Groot Koerkamp, Anton te Riele, ouders Schiphorst-Lammer-
tink, Dinie Tibben-Evers , Wim Westerbeek, ouders Zwiers-Bosman, Hennie
Schiphorst en fam. Schiphorst Huis in 't Veld
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Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, ouders
Straatman-Kinds, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, fam.
Van Rossum-Mentink, fam. Casteel-Dollenkamp, fam. Van Oldeniel-Smit,
Anton Hulman, Diny Meen-Geerdink, Jan Boksebeld, Miny Zwiers-Brouwer,
ouders Albers-Veldhuis en Harrie, ouders Vlaskamp-Holtkuile, ouders
Kleinherenbrink-Pronk, Gerard Pohlmann, Jan Straatman, Bertus Ver-
woolde, Jan Jansen, fam. Boerkamp-Jansen, Annie Kleinmeulman-de Laak,
Miep Diender, Jan Nijboer, Theo Klunder, fam. Kakkenberg-Schuurman,
Lucie Spekschate-Visscher, fam. Roddeman-Koolhof, Jan Nijboer, fam. Ha-
verkamp-Neplenbroek, Jan, Annie en Hans Tiebot, ouders Van der Linde-
|Jsseldijk, Herman Boerhof, fam. Boerkamp-Ten Have, Doortje Hagen-Elze-
broek, fam. Lugtenberg-Boerkamp, fam. Van Vilsteren-Jansen-Blanke, Bep
en Jan

Engelbert Boerhaar 25 december - Juul Dokman-Boerhof, Wil-
co van Dartel, ouders Bruggeman — Elzebroek, Albertus en Marie Logten-
berg-Geerts, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd,
Jan en Diene Schutte, fam. van den Beld-Elzebroek, Wim en Jo Stegeman
namens de geloofsgemeenschap Engelbert , Betsie Schurink-Schrijver,
Tonnie Logtenberg en Miranda van den Berg, Graats en Miene Boerhof-
Brouwer, Wim Koekoek en Jara, Frans Doorn, Ria, Jan, Louis en Betsie, Carla
Voskuilen , Theo Giesen, ouders Beumer-Voshaar

Engelbert Wijhe 25 december - ouders Hollegien-Tijhuis, Hein
en Marietje Elshof, Wim Nijkamp, ouders Leerkes-Oosterwijk, Betsie en Jan
Dokman, Anton Temmink, Truus Mulder-Beltman, Nol en Annie van
Vilsteren, Henk Endeman

30-31 december

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Anneke Benjamins-van Delden, Truus Bolink-
de Haan, Annie Koot-Klunder, Annie Doornberg, Gerda Meulman-Vasten-
avond, Annie Hauptmeijer, Paul Meijer, Truus Achtereekte

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus
Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik
Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Jan Jansen, fam. Boerkamp-Jansen, Jan
Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en Kaylee, fam. Jansen-Tiebot, Lucie
Spekschate-Visscher, Herman Boerhof, Doortje Hagen-Elzebroek
Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders Hollegien-Tijhuis,
Anton Temmink, Nol en Annie van Vilsteren, fam. Van Vilsteren-Schrijver,
Truus en Bernard Mulder-Beltman en dochter Willerien, Grada en Anton
Dollenkamp

1 januari
Broederen - Marijke en Fried Windmeijer, Bert Soons

6-7 januari

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijméller, Marijke en Fried Wind-
meijer, Ton Steenbergen

Nicolaas Schalkhaar - Bernard Klein Overmeen, Rita en Herman
Klein Overmeen, Henk Hassink, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Ha-
verkamp-Groot Koerkamp, Annie Keyzer, Hans Ganzeboom, Annie Haupt-
meijer, Paul Meijer, Annie Doornberg, Gerda Meulman-Vastenavond
Nicolaas Lettele - (ato Oosterwijk-Vrielink{jgt), Johannes en Wilhel-
mina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit Oosterwijk, Anton en
Miny ten Have-Klein Swormink, Hermanus Wichink-Kruit en ouders
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Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Juul
Dokman-Boerhof, Wilco van Dartel, fam. Boerhof, Martien, Bernard en
Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd

13-14 januari

Broederen - Riet Golbach, Clé Nijmoller

Nicolaas Schalkhaar - Diny Swartjes-Bril, Johan Venneman, Anton
en Dien Schutte-Oosterlaan

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink
en Annie, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Hermanus Wichink-Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland, Nicolaas Lettele - Hennie Schiphorst
en fam. Schiphorst Huis in't Veld

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Jan
Straatman, Lucie Spekschate-Visscher, Annie Bijsterveld, Truus Elshof,
Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Herman Boerhof, Doortje Hagen-
Hzebroek

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders, Hollegien-Tijhuis,
Anton Temmink, Thea Mulder, Nol en Annie van Vilsteren en fam. Van
Vilsteren-Schrijver, Truus en Bernard Mulder-Beltman en dochter
Willemien, Grada en Anton Dollenkamp

Wij gedenken

Wilco van Dartel

117-10-2023 op 59-jarige leeftijd. Wilco is geboren 28 september 1964. Hij
woonde Boerhaar, Wijhe in de Waterstraat in het ouderlijk huis waar hij na
het huwelijk samen met Anja Veldhuis is gaan wonen. Zijn werkzame
leven bestond voor het grootste deel als technische man, ruim 33 jaar bij
het Weijtendaal in Wijhe. Wilco had veel belangstelling voor alles om hem
heen, wilde zich graag voor veel inzetten, was erg behulpzaam en graag in
contact met mensen. Na een relatief korte periode van ziek zijn is hij 17
oktober in het Deventer ziekenhuis overleden op 59-jarige leeftijd. Maan-
dag 23 oktober is in de parochiekerk te Boerhaar, afscheid genomen met
een gebedsviering. Daarna was in beperkte kring de crematie in Steen-
brugge Diepenveen. Moge Wilco rusten in vrede.

Herman Boerhof

T 24 oktober2023 op 88-jarige leeftijd. Herman werd geboren op de
Boskamp. Hij verbleef ook zijn hele leven in hetzelfde huis. Eerst met zijn
ouders, broers en zussen en later met zijn vrouw Hermien en hun twee
dochters. Herman was een Boskampenaar in hart en nieren. Hij had veel
talenten gekregen waarmee hij ook heel veel heeft betekend voor de Willi-
brordkerk en de geloofsgemeenschap. We zullen nooit vergeten hoe hij zich
heeft ingezet voor de restauratie van het prachtige Holtgrave-orgel en voor
het vitzoeken van het archief. Wat kon hij genieten van alle mooie vond-
sten in oude boeken die uit de kluis tevoorschijn kwamen! En daar kon hij
dan ook bevlogen over vertellen. Daarnaast was Herman een zoeker die
wilde doorgronden wie of wat de bron van zijn bestaan was en waartoe hij
op aarde was. Zo ontwikkelde hij een sterke open geest die niet in hokjes
dacht maar die het geloof leefde en beleefde op een manier die hem
ruimte gaf. "Want niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is" ook
aan Herman Boerhof die rotsvast geloofde "dat van dit geheimenis, God het
begin en einde is." Dat hij nu bij die God mag rusten in vrede.



Bernadina Wilhelmina Gerharda (Dinie)
Overmars-Vlaskamp

103-11-2023 op 89-jarige leeftijd. Als derde kind geboren in een gezin van
dertien kinderen in de Boskamp. Na de lagere school mocht ze op het
Willibrord op de Boskamp leren voor coupeuse. Daarna heeft ze zeven jaar
gewerkt in de winkel van Boerhof. Toen ze 20 jaar was, ontmoette ze Frits
bij een tangoles. Ze hadden zeven jaar verkering. Ze trouwden en woonden
op de boerderij bij opa en oma Vlaskamp. Ze kregen vier kinderen. Dinie
heeft altijd met veel plezier gezorgd voor het gezin. Koken, naaien en
camperen waren haar grootste hobby’s. Ze was erg goed in het op de kop
tikken van allerlei koopjes. Toen Frits ziek was en zijzelf een ernstige ziekte
onder de leden had, brak er een moeilijke tijd aan. 5 april is Frits gestorven.
Het rouwproces werd een sterfproces voor Dinie. Ze was gelukkig ze toen
ze een week voor haar overlijden nog haar achterkleindochter in de armen
mocht nemen. Dat ze nu samen met Frits mag rusten in vrede.

Doortje Hagen-Elzebroek

T 04-11-2023 op 88-jarige leeftijd. "Heel gewoon en toch bijzonder, heel
gewoon een bijzonder mens”. Zo omschreven de kinderen en kleinkinde-
ren hun lieve moeder en oma op het gedachteniskaartje. En dat zegt heel
veel! Doortje werd geboren in Olst. Na het vroege overlijden van haar vader
woonde ze met haar moeder en zusje een poos in Boerhaar maar toen ze
trouwde met Anton gingen ze weer in Olst wonen. Daar kreeg ze twee
kinderen en later kwamen er ook twee kleinkinderen. Voor Doortje was het
geloof heel belangrijk, dat heeft haar heel haar leven veel hoop en kracht
gegeven. Ze was een trouw lid van het kerkkoor in de Theresiakerk in Olst
en een actieve vrouw met zorg en liefde voor haar gezin en voor anderen.
Na het overlijden van Anton verhuisde ze naar het Averbergen waar ze

Horizontaal

1 Tegenspeler of tegenmacht tegen Jezus Christus in afwacht-
ing van zijn wederkomst 9 Betrekking 10 Munt van Vaticaan-
stad 12 Hij/zij ruste in vrede (Lat. afk) 13 Vlekkenwater
14 Cude lap 16 Voertuig van de Kerstman 18 Agitatie 19 Pre-
diking (prot.), deel van een eucharistieviering (r-k.) 21 Zijn
dood werd het archetype van alle onschuldige doden (Mattetis
13:35; Lucas 11:50-51) 22 Plotseling (muz.) 24 Onbeduidend
25 Berichtje 26 Gelofte 27 Loopvogel 28 Reformatorische
Omroep (afk.) 29 Erffactor 32 Crossfietsje 33 En dergelijke (afk.)
34 Bijbels bruiloftsoord 35 Mannelijk dier 37 Muziek uit Ameri-
kaanse getto's 38 Politieke partij (afk.) 41 Radio- en tv-bedrijf
42 Zintuig 43 Eiland waarop Paulus drie dagen verbleef
44 Schuifdeur 46 Namelijk (afk.) 47 Hooihoop 48 Luxemburgse
mediagroep 49 Roofzuchtige papegaai 50 Amerikaanse dans
52 Volgens de Griekse mythologie de aarde als goddin, eerste
en oudste der goden, ontstaan uit Chaos 53 9 mei 2024.

Verticaal

1 Aartsvader van de Israélieten en Arabieren 2 Stad in Kenia
3 Bierkraan 4 Hip, trendy 5 Heldenmoed 6 Verderfelijk
7 Symbool voor iridium 8 Oplossing, bandenplak 11 Rechtzin-
nig 15 Kerststaldier 17 Verlangen 20 Bedoelen 23 Uitdrukking
25 Rekenkundige bewerking 29 Wording 30 Streek uit de
Hebreeuwse Bijbel 31 Deel van een regenjas 32 Zwitserse stad
(Duitse spelling) 34 Bijbelhoofdstuk 36 Gezellige bijeenkomst
37 Voorbehoud 39 Afrikaan 40 Rooms-Katholieke hoogwaar-
digheidsbekleder 42 Alcoholische drank 45 Dierengeluid
49 Slang uit 'Het jungleboek’ 51 Ter nagedachtenis van (Lat.
afk.) 52 Symbool voor gallium.

@Win De Weerdt - www.crossworldcommunication.com

dankbaar was voor alle goede zorgen. Haar kaarsje ging langzaam uit en
na de ziekenzegen is ze op 4 november rustig ingeslapen. Op 10 november
werd ze bij haar man te ruste gelegd op de begraafplaats in Olst. Dat ze nu
mag rusten in vrede.

Julia Ignatia Antonia (Juul) Dokman-Boerhof

04-11-2023 op 92-jarige leeftijd. Juul werd geboren op de Boskamp. Haar
moeder kwam van Ameland. Haar leven lang heeft ze een bijzondere band
gehouden met dit Waddeneiland. Juul trouwde met Gait Dokman. Ze
gingen wonen op de Boerhaar en houwden daar een gezin op en een aan-
nemersbedrijf. Het was hard werken in het gezin met zes kinderen en in het
bedrijf. Juul dit beide met toewijding en liefde. In de 80-er jaren kochten
ze een huisje aan de Kappertweg. Huis en tuin werden haar "paradijsje”.
Met Gait heeft er vele gelukkige jaren gewoond. Juul ging met de tijd mee
en was geinteresseerd in mensen. Ze wist wat er in de wereld te koop was,
maar was nog meer verknocht aan haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Na het overlijden van Gait bleef ze actief, maar verhuisde
uiteindelijk wel naar Wijhe. Na een kort ziekbed is ze overleden. Na de
uitvaart in de Willibrorduskerk te Boerhaar hebben we haar op het kerkhof
te rusten gelegd bij haar man Gait. Moge ze nu thuis zijn bij God.
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het

zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.
We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

bij katholieke begrippen begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

\

Wonder

Wordt ook wel: "mirakel" genoemd. Ingrijpen van God dat rationeel niet verklaard kan worden. Een
wonder kan onzichtbaar zijn (zoals het wonder van de Eucharistie/de heilige Mis) of een zichtbaar
teken, zoals een medisch onverklaarbare genezing of een verschijning van Maria.

Dat Maria in Lourdes in 181858 hij de grot van Massabielle aan de rivier de Gave aan het arme 14-jarige meisje
Bern adette Soubirous verscheen, mag echt wel een wonder genoemd worden.

Zaliger

Als Rooms-Katholieken verwijzen naar een overledene gebruiken ze vaak het woord "zaliger" in plaats
van "wijlen". Het is een verkorting van de woorden "zaliger gedachtenis" of "zaliger nagedachtenis".
"Zaliger" wordt altijd achter een persoonsaanduiding geplaatst en niet ervoor, wat bij "wijlen" wel het
geval is.

Ter opa's zaliger gedachtenis kwam zijn hele familie afgelopen zondag bij elikaar om herinneringen aan hem op te
halen.

Zaligsprekingen

Acht uitspraken van Jezus, geciteerd in het Evangelie van Mattels (hoofdstuk 5,3-10): “Zalig de armen
van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost
worden, Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen
kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort
het Rijk der hemelen. Een "zaligverklaring" wordt in de media regelmatig foutief als "zaligspreking"
aangeduid.

Zoeaaf

Frans: zouave

Lid van een vrijwilligerskorps ter verdediging van de Kerkelijke Staat (Vaticaanstad) tegen annexatie door
Italié. Het kwam tot stand na een oproep van paus Pius IX (1846-1878) aan katholieken wereldwijd om
jonge ongehuwde mannen te sturen. Samen met de Zwitsers Garde vormden ze het legeronderdeel
"pauselijke zoeaven". De naam "zoeaaf" komt uit het Franse leger. Aanvankelijk waren zoeaven leden
van een berberstam "Zuauas" in Algerije. Bij de Franse overheersing van het Afrikaanse land werden
onder hen infanteriesoldaten geronseld. Later ontstond hieruit een legeronderdeel waarvan de soldaat
"zouave" werd genoemd. Er waren ongeveer 11.000 pauselijke zoeaven. Onder hen ook zo'n 1900
Nederlanders. Na inname van de Kerkelijke Staat door Italiaanse troepen (in 1870) werd het pauselijk
leger ontbonden. Wel werd door het "Verdrag van Lateranen" Vaticaanstad in 1929 een soevereine
staat. In het voormalige raadhuis van Oudenbosch huist het Nederlands Zouavenmuseum.

Zwartrok

In onbruik geraakte spottende benaming voor een geestelijke (een man die een wijding heeft ontvangen
dan wel behoort tot een orde of congregatie). De spotnaam verwijst naar de zwarte toog (lang
kledingstuk) die geestelijken vaak droegen. Heden ten dage wordt een toog niet vaak meer gedragen.
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend
oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er komen ruim 800 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 10 000 bezoeken brengen.

meester geertshuis )

A\,

Tsunami

Bij het Meester Geertshuis ontmoeten we met
regelmaat mensen die geen dak boven hun hoofd
hebben. En soms gebeurt het dan toch ... er is een
huis beschikbaar!

Superfijn en tegelijkertijd roept het veel vragen op.
Want er is geen grote spaarpot mogelijk als je een
daklozenuitkering hebt, je netwerk is beperkt, je
hebt geen gereedschap en geen spullen.

Een leeg gat met kale muren en een betonnen
vloer gapen je aan. De huur moet betaald worden
van een lening van de gemeentelijke kredietbank.
Wel ontvangt iemand ongeveer tweehonderd
euro om verf van te kopen.

Er zijn mensen die in die omstandigheden
helemaal dichtklappen en nachten wakker liggen
omdat ze niet weten waar te beginnen.

Het Kansfonds biedt dan een prachtige uitkomst.
Het programma "ledereen een dak boven z'n
hoofd" heeft een fonds waaruit de opstart in zo’n
situatie geregeld kan worden. Afgelopen jaar
hebben op die manier twintig aanvragen gedaan
waar 23 volwassenen en 16 kinderen mee
gemoeid waren.

Via andere fondsen zijn kinderkamers ingericht, is
er een laptop beschikbaar gesteld, heeft House of
Hope meubels beschikbaar gesteld en hebben
vrijwilligers geholpen met vioeren leggen,
schilderen en transport van van alles.

Het mooie is dat er dan ook een nieuwe wasmachi-
ne en koelkast gekocht kunnen worden. Dus de
eerste tien jaar geen probleem daarmee, dus geen
aanvraag voor bijzondere bijstand.

In enkele gevallen is er weer perspectief op werk
of een opleiding. Voor een paar gezinnen geldt dat
de kinderen weer bij hun moeder kunnen gaan
wonen,

We zien blije en gelukkige mensen die hun leven
weer ter hand kunnen nemen. En tegelijkertijd is
dit ook een moeilijke tijd voor deze mensen. Want
als je weer in de rust op een eigen plek komt, is er
ook tijd om na te denken, komen er beelden terug
van hoe het zo gekomen is en wat er allemaal is
gebeurd ten tijde van de dakloosheid. Het is een
hele overgang om van overleven naar leven te
gaan,

Een tsunami aan emoties, beelden en doorstane
moceilijkheden overvalt hen als er meer rust komt.
We bereiden mensen hierop voor. Dat het
normaal is dat er in deze overgangsfase veel oude
dingen weer terugkomen. Verwerking heet dat
dan.

Meestal heeft dit proces zo'n vier tot zes maanden
nodig. Het kan ook zo verwarrend zijn, blijdschap
over een nieuwe eigen plek en zoveel emoties.
Naast praktische hulp en ondersteuning staan
onze vrijwilligers ook klaar om te luisteren naar
waar dan eindelijk ruimte voor komt.
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en
omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand. De Heilige Lebuinus
Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd
contact op met de organisatoren.
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Omnibus

Abdij Nieuw Sion Diepenuveen

Programma in december, rond Kerst en daarna

* zaterdagmiddag 9 december en 13 januari: Stiltewandeling

* zaterdagmiddag 16 december en 13 januari: Rondleiding door Nieuw Sion

* zaterdag 17 december: twee Kerstvieringen, genaamd "Festival of Nine Lessons". Met muziek,
samenzang en lezingen. Om 16 uur en 19 uur. Met daarna eventueel een kloostermaaltijd.

* zondagavond-kerstavond 24 december: vanaf 19 tot 21.30 uur: "Nieuw Sion in kerstsfeer". Met
vuurkorven, lichtjes, muziek, stiltewandeling, avondgebed (en eventueel nachtgebed).

Zie voor alle activiteiten, data, tijden, kosten en reserveringen https://www.nieuwsion.nl

Etty Hillesum Centrum

Roggestraat 3, Deventer

Ook in de maanden december 2023 en januari 2024 organiseert het Etty Hillesum Centrum weer
meerdere activiteiten. Enkele daarvan vermelden wij hieronder.

* woensdag 6 december: STORYTIME (15-16.30 uur). De Verschilmakers organiseert samen met
studenten Sociaal Werk van Aventus en Meldpunt Discriminatie deze ontmoeting. Story Time is een
activiteit waarbij jonge mensen vanuit het AZC hun vluchtverhaal komen vertellen.

* woensdag 6 december t/m maandag 11 december: Week van de Mensenrechten. Op diverse locaties
(zie website)

* zondag 10 december: Joodse stadswandeling met gids (13.30-15 uur)

* zondag 10 december: 75 jaar Verklaring Rechten van de Mens, aangenomen door de Verenigde
Naties, Meerdere lezingen, inclusief interviews en muziek. Locatie: Bergkerk Deventer (14-16 uur).
Voor meer activiteiten, kosten en informatie zie: https://ettyhillesumcentrum.nl

Nog heel even!

Geert Groote Huis: "Geert Groote en de Kloof"

Lamme van Dieseplein 4, Deventer

De expositie ter gelegenheid van het Hanzejaar is er nog tot 14 december 2023. Thema: de
kansenongelijkheid in de tijd van de Hanze (1356-1450) en heden ten dage.

Meer informatie: geertgrootehuis.nl.

DAG VAN HET JODENDOM
Datum: woensdag 17 januari 2024

A.P. Dijk en Zn. pasiantlocy il _

. o Jaarlijks wordt er binnen de Rooms-Katholieke
JL_!WE|I€FS'HOI‘|OQEI’S 1t Kerk rond 17 januari aandacht besteed aan de
Nieuwstraat 47-49 bijzondere band die er met het Jodendom is.
7411 LH Deventer ! Meer informatie is te vinden op

Tel. 0570-612786 www.dagvanhetjodendom.nl

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.
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Datum |Activiteit december Info Tijd
1,8,15,22,29 Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
1,8,15,22,29|Koffie-inloop Broederenkerk 11.00-12.00
1,8,15,22,29 Oecumenisch avondgebed Dorpskerk Olst 19.30-20.00

2|Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
2 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
3 |Kerstgroetenactie Amnesty Willibrordkerk Boskamp
4,18 Lectio Divina Broederenzaal 20.00
6|Filmavond : "The Whale" Herberg van Ars 19.30
6,13,20 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
6,13,20 Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45
7 Viering van Barmhartigheid Broedernkerk 19.00
7 Gulden Mis Basiliek H.Kruis Raalte 19.00
8 Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen
8,22 |Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
8,22 |Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
9,23 Oecumenische vesper Dorpskerk Bathmen 19.00
10 Gezinszondag Broederenkerk 10.30-13.00
10 |Kerstgroetenactie Amnesty Broederenkerk
12 Workshop zingen Titus Brandsma Huis 14.00-16.30
13| Ontmoetingsviering Boskamp Hoeksteen 10.30
14 Ontmoetingsviering Boerhaar Willibrordus Boerhaar 10.30
14 |Gulden Mis Broederenkerk 19.00
14 Officiéle opening van de kerststal Broederenkerk
15|Engeltjesdag Broederenkerk 11.00-16.00
17 |Kerstgroetenactie Amnesty 0.LV.0.0. Wijhe
17 |Kerst Sing-in Titus Brandsma Huis 18.30
19 Ontmoetingsviering Schalkhaar Vredeskapel 10.30
19 Workshop groen Titus Brandsma Huis 19.15
20|Ontmoetingsviering Lettele Nicolaaskerk 10.30
20 Kerstnachtdienst in streektaal zie blz. 10
21 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
24 Kerstwandeling oecumenisch Wijhe 09.00
25 Kerk open Wijhe 10.00-16.00
25 Hoogfeest van Kerstmis
26 Kerk open Willibrord Boerhaar 10.00-16.00
31|Dankviering Titus Brandsma Huis 19.00
vanaf 15 dec.|Ob wee naar de stal Broederenkerk 11.00-16.30
Datum Activiteit januari Info Tijd
]. 5,12,19,26 _Irlloopoclhtend Hovenhuus Hovephuus_\_ ] 110.00-12.00
_5,_1_2, 1_9_26 Ko_f_fié-fnl;:uop Broederenkerk 11.00-12.00
i 6/Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
' 10|Ontmoetingsviering Boskamp Hoeksteen 10.30
| 10,17,24,31 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
| 10,17,24,31|Ochtendgebed Herberg van Ars 9,30 -9.45
| 12 |Filmavond : "Broken Memories" Titus Brandsma Huis 20.00
12,26 |Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
| 12,26|Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
' 14| Gezinszondag Broederenkerk 10.30-13.00
16 Ontmoetingsviering Schalkhaar Vredeskapel 10.30
| 17 |Ontmoetingsviering Lettele Nicolaaskerk 10.30
! 21 Taizéviering en Carlo Acutis Lezing Basiliek H.Kruis Raalte 19.00
23 |Ontmoetingsviering Wijhe 0.1.V.0.0 10.30
i 21-28 Week van gebed voor de Eenheid
t/m 7 januari|Op weg naar de stal Broederenkerk 11.00-16.30

Kopij voor de februari-editie dient bij de redactie bekend te zijn op

20 december 2023, v66r 10.00 uur
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U met uw wensen en vragen. Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,
Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0370-620490 .

wvnsmanutawilcoleukenhaus.n Wl I CO Le u ke n ha U S

BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

— dag en nacht bereikbaar
i {zlleen vaar overlijdansberichten)
- — Woor wizigingen en informatie
www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

/ bedrijfsleven

b
)

[

r . o
GRATIS WAARDEBEPALING?

| SCAN MLJ!

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's
Olst-Wijhe en Deventer.

de\%erd

vilvearlverzorging
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Penningmeester: H. Elshof 0570- 609040 Tarieven kerkelijke diensten

Secretaris: J. Kil info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
Begraafplaatsen: T. Wellenberg Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis woensdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid  Financién en begraafplaatsen: BDEFEIkbCIClI:hEIdeI(?nSt vod
Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid - maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur ZIekenZGlVlng en uitvaart
Het secretariaat is gesloten van is gesloten van maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2024 (0[S B s VA0 /2 /80 [5)

Pastoraal team Colofon
R.G.W. (Ronald) 6.J.LS. (Gauthier)  |verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie
0570 -.61 9087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ - | gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartshisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie februari 2024
Kopij binnen20 december 2024 voér 10.00 uur
Verschijningsdatum 16 januari 2024

Postadres redactie

Bernadet Albers FN. (Fokko) de Graaf |Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
ophouwwerker diaken zout@heiligelebuinus.nl

06-54 68 56 66 06-20533946

bernadet@bamca.nl Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage is welkun_1 op: reketjingnr.
B. Engberink-Herder NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus

06-39123407 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com e
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl?  |pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Sinbesklaas, goedheilig man....

Bijna 5 december...Pakjesavond...

Heb je ook gekeken naar de intocht van Sinterklaas?

Misschien mocht je ook al je schoen zetten en zat er wat lekkers in...

Wist je dat Sinterklaas eigenlijk een heilige is, die we in de kerk Sint Nicolaas
noemen? Over Sint Nicolaas zijn veel verhalen bekend.

Het meest bekende is misschien wel het verhaal van de 3 kinderen: er waren
eens drie kinderen, die verdwaald waren en onderdak vroegen bij een
herbergier. Maar terwijl ze sliepen, hakte hij ze in mootjes, en stopte de
stukken in een pekelvat om die voor varkensvlees te kunnen verkopen!

Er kwamen geen kopers, gelukkig. Zeven jaar later kwam de heilige Nicolaas
bij die herberg langs, en vroeg wat de herbergier in het vat had. En kijk: daar
sprongen de kinderen levend uit het vat, en de herbergier betoonde spijt voor
zijn misdaad. Eind goed, al goed.

Je begrijpt nu wel waarom hij de grote kindervriend wordt genoemd!

Een ander verhaal gaat als volgt: er woonde in de stad een oude zieke man die drie dochters had. Maar
hij had geen geld om ze een bruidsschat mee te geven, dus konden ze niet trouwen. Sint Nicolaas wierp
daarom drie achtereenvolgende nachten een geldbuidel door een hoog raam. Nu brengt Sinterklaas de
cadeautjes soms door een hoge schoorsteen. En hij geeft chocolademunten in de schoentjes van
kinderen.... b Q )

Adventskrans

In de weken voor Kerstmis kun je een adventskrans maken: een krans van
(dennen)groen.

Daarop komen 4 kaarsen. Elke zondag van de advent steken we een extra kaars
aan. Als ze alle 4 branden, is het Kerstmis!

j Op de website Vier.nu vind je mooie kerstverhalen, alle uitleg over
Jp :I{'- 16 het kerstfeest én: een hele hoop prachtige knutselideetjes en
NSNS : s

| projecten. Ga maar eens kijken!

We hopen veel gezinnen en kinderen te zien in de kerken bij de kerstvieringen!
Hieronder een overzichtje van kindvriendelijke vierigen:

Zondag 24 december: Kerstavond

1600 Willibrordkerk Boskamp Gezinsviering Parochiaanvoorganger Oecumenisch kinderkoor
16.00 Parochiekerk Broederen Gezinsviering G.de Bekker Spirit

16.00 Nicolaaskerk Schalkhaar Gezinsviering L.Gunnink-van den Berg Youngest Voices XL
18.00 Nicolaaskerk Lettele Gezinsviering L.Gunnink-van den Berg Youngest Voices XL

Maandag 25 december: Eerste Kerstdag

1130 Nicolaaskerk Lettele Rond de Stal  Het kerstverhaal voor de allerkleinsten

Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag

1130 Nicolaaskerk Schalkhaar Kindje Wiegen Het kerstverhaal voor de allerkleinsten



