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Uitgelicht

Pastoor Cornelissen 4
25 jaar priester.
Een verrassend

Verbinding zoeken

Deze maand vier pastoor Cornelissen zijn 25-jarig

jubileum als priester. Ik ken onze pastoor als interview

iemand met een luisterend oor en oprechte

belangstelling. lemand die in staat is om over

grenzen heen te kijken. Wat daarnaast opvalt, is

zijn enthousiame en zijn optimisme.

Zelfs in moeilijke tijden weet hij ons een positief

perspectief te bieden. Ons geloof verbindt ons met

elkaar en dat draagt onze pastoor op een geweldige Kerkmuziek 9

manier uit. verbindt. Een
nieuwe reeks
In 't Zout is een nieuwe reeks over kerkmuziek
begonnen. Ook muziek verbindt ons. Nog steeds
missen we het samen zingen. Vooral voor de koren
is het de afgelopen anderhalf jaar heel moeilijk
geweest.

In Soepcafé Wijhe hebben mensen op een onge-
dwongen manier contact met elkaar. Het is een
mooie plek om verbinding met elkaar te zoeken.

Buurtkoelkasten in
de VS 33

Verbinding ontstaat ook vaak uit nood. Zo is er een

bijzonder initiatief in het land van de grote tegen- Parochienieuws

stellingen, Amerika: de buurtkoelkasten. Lonneke Over vieren en meer 12 Samen doen 14

schrijft erover in haar diaconale column, Rijk palet 17 Van de bestuurstafel 18

Missiehulp zet dan weer in op hulp van ons voorde  Nieuws uit de centra 20 Vieringenoverzicht 28

minstbedeelden ver weg. Gebedsintenties 30 Wij gedenken 31

Na de overstromingen in Zuid-Limburg en in onze

buurlanden zijn er spontaan initiatieven ontstaan Rubrieken

om de slachtoffers van deze watersnoodramp te Actueel 4 Kerkmuziek 9 Column Gabrie 27

helpen. Column Lonneke 33 Puzzel & Recept 36 Agenda
37 Servicepagina 39

Soms moet er kennelijk iets ergs gebeuren voordat
we ons zodanig met elkaar verbonden weten dat
we met elkaar het beste ervan willen maken door
er te zijn voor degenen die dat nodig hebben.

Bij de cover

Een jubilerend priester met
een grote Maria-devotie.
Een pastoor met aandacht
VOOr mensen en 0og voor
de wereld rondom ons.
. Gefeliciteerd, pastoor
Cornelissen!

TEN GELEIDE - 3

Het zou mooi zijn als we ook in normale omstandig-
heden oog voor elkaar hebben en ons met elkaar
verbonden weten.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur




Pastoor Ronald Cornelissen

iS 25 jaar priester!

 Op 19 oktober is het precies 25 jaar geleden dat onze pastoor,
Ronald Cornelissen, tot priester werd gewijd.

Een feestelijk jubileum dat in de parochies H.Lebuinus, H.Kruis en

Sint Marcellinus gevierd wordt, mét de parochianen.

Reden ook om met een kop koffie met hem om de tafel te gaan

M zitten. Dat deden Roland Enthoven, Hoofd communicatie van het
g Aartsbisdom Utrecht en Andrea Oomes.

Een openhartig gesprek over roeping en volle agenda’s, over een

g krimpende kerk en een rotsvast vertrouwen in de kracht van de

. H.Geest.

Wat weten we nog niet over Ronald Cornelissen? mee, hoewel het geen verrassing was. Maar toen
Ik ben geboren in Gaanderen, we waren met 4 ze na een paar jaar zagen hoe gelukkig ik was
jongens in het gezin. Drukke jaren dus voor mijn gingen ze om. Ik heb toen - en nu nog steeds - veel
ouders en vooral mijn moeder. Toen ik 6 jaar was, steun gehad van de familie, van mijn ouders en
dacht ik: "Ik word pastoor". Maar iets later denk je mijn broers ...

natuurlijk toch "lk wil politieagent worden, of
leraar, of..."

Ik volgde atheneum, en toen ik ongeveer 15 was
dacht ik wel al aan een opleiding theologie.

Ik werd misdienaar in de vierde klas van de lagere
school zoals dat toen heette. En gaandeweg raakte
ik steeds meer betrokken bij de Sint Augustinus
parochie in Gaanderen, met allerlei vrijwilligers-
taken.

Dit kerkgebouw is ondertussen aan de eredienst
onttrokken. Toen ik er een paar jaar geleden nog
een keer binnenging, viel me vooral de lucht op:
een bijzondere mengeling van kaarsen en wierook.
De lucht die ik van kleinsaf aan al kende.

Niet alle theologie studenten krijgen een roeping ...
De studie theologie ben ik begonnen, wel nog Latijn
en Grieks in te halen. Maar het verlangen om
priester te worden, werd steeds sterker. Het was
niet een spectaculair moment aan het strand of in
een bos. Geen heldere flits of zo. Wel een groeiend
verlangen binnen in me naar Christus en de kerk. Ik
ben in het Ariénskonvikt gaan wonen om de vraag
te onderzoeken ... is het wel echt wat voor mij, ben
ik echt geroepen?

Thuis waren ze er in eerste instantie niet echt blij
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En tijdens je jeugd, dacht je dan niet : "'s Zondags naar de kerk, ppfft?"

Eigenlijk ben ik wat dat betreft heel erg saai. Ik ging in het weekend gewoon naar de mis. Ik ging ook
wel gewoon mee uit met de vrienden op zaterdagavond, maar na een tijd trok me dat toch niet meer
zo. De vrienden van toen zijn er deels nog wel, maar de contacten zijn minder intens. Onze levens
verschillen natuurlijk ook heel erg, zij hebben een echtgenote, en soms kinderen ..

Je werd priester, geen kloosterling. Wat trok je meer aan in het priesterschap?

Abdij Slangenburg was bij ons om de hoek. Daar gingen we ook wel naar toe. Maar ik ben echt een
parochiedier. Ik deed daar al veel vrijwilligerswerk, had veel contacten met parochianen.

Het klooster is meer de contemplatie en soberheid. Daar ben ik toch niet zo voor in de wieg gelegd ...

Je bent pastoor in drie parochies. Dat is veel bestuurswerk. Daarnaast ook nog activiteiten in het
bisdom. Hoe zorg je voor balans tussen je bestuurstaken en je activiteiten als priester?

Dat is worstelen, keuzes maken. Het is ook goed De samenwerkingsgebieden zijn tegenwoordig wel
kijken hoe je de week indeelt. Kun je aanslui- heel groot geworden, ook geografisch. Van

tend op een viering bij iemand op huisbezoek Wierden tot Wijhe en van Bornerbroek tot

gaan? Het is veel werk, en vaak complexe taken. Deventer en tot Luttenberg. Het zijn hele afstan-
Maar ik word ook gedragen door veel mensen: den. Zelf vind ik dat niet heel vervelend. De auto-

onze pastorale teams, en kernvrijwilligers met wie  ritten tussendoor zijn cok een moment om even

we veel en nauw
samenwerken.

We hebben nu de samen-
werkende parochies, dat biedt
ook voordelen als het gaat
om de nodige werkzaam-
heden. Ik heb vanaf mijn
eerste jaren als pastoor al te
maken gehad met samen-
werkende parochies. Soms
ook met het nodige gedoe,
daar waar mensen bijvoor-
beeld in conflict lagen met
elkaar, of waar het parochie-
bestuur was opgestapt en
waar ik vervolgens benoemd
werd.

Toen ik in 1996 begon in de
samenwerkende parochies
Dedemsvaart, Slagharen,
Hardenberg en Slagharen de
Belte - toen nog onder pas-
toor Skiba - was dat gebied
nog heel overzichtelijk. Ik was
vooral pastor voor de mensen
in Slagharen. Fijn dat ik dat
nog heb meegemaakt.

:hm

tot rust te komen, mo-

 seygg ment van gebed. Even

W~ achter je laten waar je
net vandaan komt, en je
voorbereiden op wat

* komt. De auto als

= kapelletje, als het ware.

In al die jaren heb ik
___ﬂ nooit hoeven "vechten"
i voor de liturgie. Natuur-
lijk kwamen mensen,

. zeker in mijn begintijd in
, de jaren '90, met voor-
3 stellen voor liturgieboek-
- jes die ik inhoudelijk

I* gewoon niet goed ge-

~ noeg vond. Ik heb altijd
= geprobeerd om hen ook
"= Uit te leggen waardm.

. Het was de tijd waarin

. mensen sterk het beeld
.. hadden van Jezus die
met zijn vrienden om
tafel zat toen Hij brood
! deelde. En dat dus dat
samenzijn en delen
eigenlijk wel "eucharis-
' tisch genoeg" was. Dat

[ vraagt dan toch wel wat

. duiding en uitleg.
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Het was de tijd van de "klapperliturgién". Na het
Tweede Vaticaanse concilie werd de liturgie in de
volkstaal mogelijk. Dat werd overal dankbaar
opgepakt, maar er bestonden geen liturgische
boeken in de volkstaal ... iedereen ging van alles
zelf schrijven.

In 1978 werd er door de bisschoppen een punt
gezet achter de tijd van experimenteren, en kwam
het altaarmissaal uit. We vieren de liturgie van de
Kerk.

Belangrijk in alle drukte is een goede balans. Voor
mij is dat het gebed. Ik heb voor mezelf in de loop
van de dag echt momenten nodig van gebed,
bezinning, het getijdengebed helpt me daarbij. We
zijn in de parochies begonnen met de momenten
van Aanbidding van het Heilig Sacrament. Dat je
dan een uur hebt waarin je bij de Heer kan zijn,
dat geeft ook rust.

En vooral: ik hoef het ook niet allemaal alleen te
doen, ik mag ook dingen in de handen van de
Heer leggen. Dat ervaar ik ook echt zo.

En ... ik ben ik optimistisch van aard, he!

Onze geloofsgemeenschappen vergrijzen. Zie je andere noden, andere aandachtsvelden ontstaan in je

werk als priester/pastoor?

Dat is een lastige ... natuurlijk wil je graag de groep
oudere, trouwe parochianen bieden waar ze zich
goed bij voelen, maar je weet ook dat de groep
slinkt. Op dit moment althans, want onderschat
nooit de werking van de Heilige Geest!

Maar we moeten ook blijven werken aan de kerk
van de toekomst! Daarom beginnen we in onze
parochies ook met de gezinszondagen. Samen
starten in de eucharistie en daarna uiteen gaan in
groepen voor catechese, gesprekken en ontmoe-
ting. Zo kunnen we mensen hopelijk laten ervaren
wat samen kerk vormen is.

We zijn hier om te zaaien, en dat kan betekenen

dat anderen mogen oogsten. Ook daarmee moet
je dan genoegen nemen.

We ontkomen niet aan kerksluitingen, hoe pijnlijk
ook. "Mijn" kerk in Gaanderen is ondertussen aan
de eredienst onttrokken. Ik ken dus het gevoel van
verlies als de plek verdwijnt waar je op zoveel
belangrijke momenten was: doop, Eerste Commu-
nie, gevormd, mijn eerste heilige mis daar mogen
vieren, maar ook mijn beide ouders zijn uitgeva-
ren vanuit die kerk.

Het is ook een algemene maatschappelijke
tendens; ook veel relatief grote verenigingen en
clubs moeten soms zichzelf opheffen omdat men
geen bestuursleden meer vindt.

Je bent ook bisschoppelijk vicaris voor huwelijk en gezin, en voor bedevaarten.

Wat doet een vicaris eigenlijk?

Een vicaris is letterlijk een plaatsvervanger van de
bisschop. In Overijssel en een stukje van Flevo-
land houd ik contact met pastorale teams.

De taken zijn niet alleen herderlijk ... ook beleid,
benoemingen, bemiddelen bij een conflict hoort
daarbij. Ik treed daarin op als vertegenwoordiger
van de bisschop.

Je kan het vergelijken met een Commissaris van de
Koning, maar dan in het bisdom.

Het is ook in die hoedanigheid dat ik de jongens en
meisjes in onze parochie mag vormen, bijvoor-
beeld.

Vanuit het bisdom willen we ook regionaal
trajecten voor huwelijksvoorbereiding starten.
Het aantal huwelijken is drastisch teruggevallen,
het aantal scheidingen gigantisch toegenomen.
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De kerk vindt dat ze daar ook een taak heeft.
Huwelijkskandidaten met elkaar laten nadenken
over hoe je in gesprek gaat met elkaar, wat speelt
er allemaal in een relatie? Het gaat dus verder dan
alleen de huwelijksliturgie.

Bedevaarten vind ik heel mooi. Al op heel jonge
leeftijd gingen we op bedevaart met het gezin
naar Kevelaer. |k ging als jongeman mee naar
Lourdes om hand-en spandiensten te leveren, van
aardappelen pitten tot rolstoelen duwen.

Los van het bijzondere wat de fysieke plek van het
bedevaartsoord te bieden heeft en de sfeer daar:
bedevaarten zijn verbindend. Een groep gaat
samen op reis. Dat schept een band tussen
mensen.



Je preken worden zeer gesmaakt door de parochianen. Hoe slaag je erin om elke week een goede
overweging te schrijven?

Ik bid altijd tot de Heilige Geest om hulp en inspiratie. De ene keer is het zwoegen, de andere keer komt
het vanzelf. Het is de bedoeling dat je in je overweging mensen ook - net als bij de communie - een
klein stukje van het woord van God meegeeft voor de week die komt. Een bepaalde regel of uitspraak ...
als dat lukt, hebben mensen er ook echt wat aan.

I Heb je een bijzondere verering voor een
bepaalde heilige?

Maria, zonder twijfel! Ik heb een sterke Maria-
| devotie. Van huis uit gingen we jaarlijks op
bedevaart naar Kevelaer. De bedevaarten naar
4 Lourdes hebben mijn devotie tot Maria alleen
maar versterkt.

Wat zou je geworden zijn als je niet je roeping
had gehad?

Misschien wel leraar ... geschiedenis, aardrijks-

kunde, Duits ...

Misschien was ik wel manager geworden in een
hotel, dat lijkt me ook ontzettend mooi.

Heb je nog tijd voor een hobby of een
bijzondere interesse?

i |k vind wandelen mooi; ik heb een aantal etappes
gelopen van het Pieterpad met €én van mijn
broers en zijn echtgenote.

Maandag is mijn vrije dag, dan bezoek ik ook
graag een stad "in den lande", een museum of
een kerk. Vaak is het op maandag heel rustig. En
soms ook te rustig, omdat er toch een en ander
niet openiis ...

En ... ik ben geen topkok, maar ik mag graag een
lekker potje koken, ook alleen voor mezelf,

Als je nu, 25 jaar ervaring rijker, nog
een goede raad zou mogen geven
aan de jonge priester van toen, wat
zou je zeggen?

Vast houden aan je geloof, aan
Christus als baken. Jezelf voeden met
Christus in de eucharistie. Je
gebedsleven is zo belangrijk. De kerk
bestaat al 2000 jaar lang, en kende
ook veel moeilijke momenten en
zwarte bladzijden. De omgeving
verandert, maar de kern van ons
geloof blijft hetzelfde.

En vooral: optimistisch blijven!
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Pastcor Renald Cornelissen 25 jaar priester

Op 19 okiober 1996 werd Ronald Cornelissen door kardinaal Simonis priester gewijd. Dit
heugelijke feit gaan we in de maand oktober vieren. Vanwege de coronamaatregelen en het
feit dat de jubilaris bisschoppelijk vicaris &n pastoor van drie grote parochies is, zijn er
verschillende momenten waarop dit gevierd wordt. Zo kunnen we hopelijk veel mensen in de
gelegenheid stellen om dit heugelijke feit samen met pastoor/vicaris Cornelissen te vieren.

‘ v—,, " In een aantal eucharistievieringen wil pastoor

! \i ll ' Cornelissen God danken voor de 25 priesterjaren en
zijn jubileum met veel parochianen vieren.Voor de

Heilige Lebuinus parochie wordt het gevierd op:

Zondag 31 oktober om 10.30 uur
in de Parochiekerk Broederen te Deventer

Na de vieringen is er gelegenheid de jubilaris geluk te
wensen met inachtneming van de dan geldende
coronaregels. Per viering zullen er mensen per locaties
uitgenodigd worden. Het is afhankelijk van de
coronamaatregelen hoeveel overige plaatsen nog
beschikbaar zullen zijn. Hiervoor is reservering
noodzakelijk. Houdt u de berichtgeving hieromtrent in
de gaten.

Pastoor Cornelissen wil als jubileumcadeau graag een gave voor projecten van de Ridderorde
van het H. Graf waarbij hij persoonlijk betrokken is. Zij zetten zich in voor de Palestijnse
Christenen in het H. Land die het erg zwaar hebben. Er komen bussen achter in de kerk. U
kunt ook een bedrag overmaken naar bankrekening NL36 ABNA 08 13 82 84 57, t.n.v. RK
Aartsbisdom Utrecht, o.v.v. o.v.v. jubileumcadeau Cornelissen

Eventuele felicitaties voor pastoor Cornelissen kunt u sturen naar het parochiesecretariaat:
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer.

?

Lebuinusdag 2021: zondag 14 november.
Wij verwelkomen u graag!

Vorig jaar kon het niet, maar dit jaar gaan we ervoor: ons parochiefeest.
We vieren samen eucharistie, er worden Lebuinuspenningen uitgereikt

aan vrijwilligers, en we willen meteen ook weer een goede traditie in ere
herstellen: Heel Lebuinus bakt.

Meer informatie in het novembernummer van 't Zout, maar zet 'm alvast
op de kalender!
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Gregoriaans ... de één vindt het prachtig, de ander
heeft het duidelijk niet op zijn spotifylijstje staan.
Opvallend is, dat nou juist koorzangers zélf het
gregoriaans bijzonder weten te waarderen.
Blijkbaar komt deze muziek pas echt

binnen wanneer je het zelf zingt ... 1k

herinner me dat de heren van ‘mijn’
herenkoor vrijwel altijd kozen voor
gregoriaanse muziek wanneer zij bij een
feestelijke gelegenheid mochten kiezen

wat er gezongen zou worden,

Ik hoop u in dit artikel iets van die liefde

mee te geven door u wat
achtergrondinformatie te geven.

KerkmuziekR:
Gregoriaans

Hieronder ziet u een voorbeeld van het begin van
de antifoon, die bij de intocht met Kerstmis
gezongen wordt: Puer natus est. Dit fragment is
genomen uit de Graduale Triplex.

psalmus 33% (Differentia : g)

AD MISSAM IN DIE

Vierkante noten

Het gregoriaans kan beschouwd worden als
dé basis van onze Europese muziekcultuur.
In moderne uitgaven van liturgische zangboeken
wordt het gregoriaans in zogeheten quadraat-
notatie weergegeven. Dit muziekschrift kent een
vierlijnige notenbalk in tegenstelling tot de latere
West-Europese muziek, die een vijflijnige
notenbalk kent.

De noten van het gregoriaans worden vierkant
weergegeven, wederom in tegenstelling tot de
latere West-Europese muziek, die ronde noten
kent. Aanvankelijk werden melodieén niet
vastgelegd, maar puur mondeling overgeleverd.
Men zong alles uit het hoofd! Toen dat toch steeds
moeilijker werd, zijn bepaalde tekens
geintroduceerd die aangaven, dat er een hogere
of lagere noot volgde. Langzaam ontstond zo de
zogeheten neumnotatie. Verschillende
schrijfstijlen ontwikkelen zich. Op die manier zijn
diverse centra te localiseren.

De meeste koren zingen gregoriaans uit zo'n
Graduale.

De Graduale Triplex ontleent zijn naam aan maar
liefst drie notaties boven elkaar: de nu gebrui-
kelijke notatie op vier lijnen, daarboven én
daaronder een notatie in handschrift van neumen,
in zwart en in rood.

In het geval van het Puer natus est zijn dat
manuscripten uit Laon en Einsiedeln (zie de "L" en
de "E" rechts in een langwerpig balkje).

De neumatische notatie is geen simpel schrift,
maar juist uitermate verfijnd. Toch was de notatie
alleen bedoeld als geheugensteuntje. Met de tijd
is dit verder en verder uitgebouwd en ontwikkeld
tot de uiteindelijke moderne notatie, waar op dit
moment nog altijd uit gezongen wordt. De
uitvinding van de al genoemde vierlijnige balk is
rond het jaar 1000 toe te schrijven aan de muziek-
theoreticus Guido van Arezzo. Desondanks bleef
de neumnotatie nog eeuwenlang bestaan.
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Toonhoogtes

Onze West-Europese muziek kent absolute
toonhoogtes, weergegeven met de letters van het
alfabet, van a tot en met g. De a kent de absolute
toonhoogte van 440 Hertz.

Maar het gregoriaans kent relatieve
toonhoogtenamen: ut-re-mi-fa-sol-la-si.

Deze notennamen zijn afgeleid van de
Vesperhymne van St. Jan (24 juni):

Ut quaeant laxis Resonare fibris Mira
gestorum Famuli tuarum Solve polluti
Labii reatum Sancte loannis.

Om het octaaf compleet te maken werd later de si
toegevoegd, zoals de overlevering zegt, van Sancte
loannis. Om bij het zingen een te harde keelklank
te voorkomen is in de 17e eeuw voorgesteld de ut
te vervangen door do. Nog weer later is de si
vervangen door ti en zo krijg je de bekende
toonladder do-re-mi-fa-sol-la-ti. Deze relatieve
toonhoogtenamen maken, dat je een melodie
makkelijk iets hoger of iets lager kunt zingen.

Kerktoonsoort

Zoals de meeste muziekwerken in majeur (Grote
Terts) en mineur (kleine terts) zijn geschreven, zo
zijn de gregoriaanse composities geschreven in
een bepaalde modus. Wij noemen dat een
kerktoonsoort. De melodieén bewegen zich in sen
vrij ritme, dus niet in een driekwartsmaat
bijvoorbeeld. Bovendien zijn de melodieén in de
loop van de eeuwen melodieuzer, "soepeler"
geworden. De oudere melodieén hebben minder
variatie in opgaande en neergaande melodielijn.
Het bekende Credo Ill bijvoorbeeld kent een
melodie waar zich meer sprongen in bevinden,
terwijl oudere composities voor ons gevoel
eentoniger zijn.

Verschillende liturgische momenten

Het gregoriaans zoals wij dat in een mis mee-
maken, begeleidt de verschillende liturgische
momenten van een viering. Bij de intocht wordt
het introitus gezongen, bij de offerande het
offertorium bijvoorbeeld. En natuurlijk kennen we
vaste gezangen als Kyrie, Gloria, enzovoorts.

10 - KERKMUZIEK

Wie zingt?

Gregoriaans wordt eenstemmig gezongen en als
het even kan a cappella, zonder begeleiding.
Omdat tot het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) de zang in de mis in parochiekerken
werd verzorgd door jongens en mannen kennen
wij het gregoriaans vooral als zang door
herenkoren. Maar wanneer gregoriaans door
alleen maar vrouwen wordt gezongen, is dat
eveneens eenstemmig en kan dat natuurlijk ook
prachtig zijn.

Gelukkig staat gregoriaanse muziek al decennia
lang weer volop in de belangstelling en zo kunnen
we het ook buiten de kerk tegenkomen. Op
YouTube kwam ik bijvoorbeeld een koor van vijf
zangeressen tegen, Wishful Singing, met
gregoriaans in hun repertoire. De tweede helft van
het fragment laat overigens de eerste
meerstemmigheid horen: een van de stemmen
zingt een bourdontoon (één lage toon, die als
fundament onder het hele stuk door blijft klinken).

De naam Gregoriaans

De term gregoriaans is afgeleid van de naam van
paus en kerkvader Gregorius | de Grote (ca.
540-604), van wie men denkt dat hij een grote
invioed gehad heeft op het verzamelen en
ordenen van muziek in de kerkelijke liturgie, die
toen al eeuwenlang bestond. Hij voerde voor de
liturgie een hervorming door en legde richtlijnen
vast. De voorstelling dat hij al die muziek zelf
gecomponeerd zou hebben, berust op een
legende uit de 9e eeuw waarbij hij soms afgebeeld
wordt met een duif op zijn schouder - de Heilige
Geest - die hem de gregoriaanse gezangen
inblaast (inspireert), terwijl hijzelf of een andere
geestelijke op de achtergrond de melodieén
noteert.



Keizer Karel de Grote (747 of 748-814) heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden van
gregoriaanse muziek. Om de eenheid in zijn rijk te
bevorderen, is hij een groot voorstander geweest
om allerlei zaken zowel op wereldlijk als op
geestelijk terrein te standaardiseren. Hij streefde
een uniforme misliturgie na in zijn hele rijk, waarin
het gregoriaans als de officiéle zang werd
gebruikt.

Voor die tijd bestonden er verschillende
zangwijzen in West-Europa: de gallicaanse
(Frankrijk) zang en het oud-Romeins, het
ambrosiaans (Noord-Italig), het beneventaans
(Zuid-1talié) en de mozarabische (Spanje) zang.

De uitvoeringspraktijk van het gregoriaans kent
vier grote perioden, Allereerst de periode waarin
deze muziek zich ontwikkelde en tot bloei kwam.
Deze duurde tot ongeveer midden negende eeuw,
toen er nog geen notenschrift bestond.

De tweede periode, tot ongeveer 1600, is de tijd
van de neumnotatie tot quadraatnotatie en het
hoefnagelschrift. Het Concilie van Trente
(1545-1563) besloot tot een standaardisering van
het gregoriaans. Het probeerde troperingen (een
aanvulling van een bestaande compositie) en
melismen (lange notenreeksen zonder tekst), die
in de tweede periode werden ontwikkeld, weg te
"restaureren" en zo tot een meer pure vorm van
het gregoriaans te komen. Dat is niet helemaal
gelukt.

Uiteindelijk lukte dat wel in de vierde en laatste
periode. Vanuit de Abdij van Solesmes en op
persoonlijk initiatief van Prosper Guéranger is
sinds het midden van de negentiende esuw
gewerkt aan de herleving en restauratie van het
gregoriaans, wat resulteerde in nieuwe
muziekuitgaven en verdergaand muziekweten-
schappelijk onderzoek.

Lonneke Gunnink-van den Berg

Eerste hulp

bij katholicke begrippen

?

EERSTE HULP BIlJ KATHOLIEKE BEGRIPPEN

Zo luidt de titel van het boekje dat werd samengesteld door Van den Berg,
Bosman en Van Soest. Onlangs verscheen de tweede, herziene, sterk uit-
gebreide druk (2019). Voor de echte liefhebber: het boekje is te koop hij
Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk en kost € 16,90
(www.bernemedia.com).

Er zijn duizenden woorden, uitdrukkingen en symbolen in onze cultuur te vinden die we aan het
Christendom te danken hebben. Echter: in de moderne, geseculariseerde samenleving wordt het
katholicisme met de dag onzichtbaarder en raakt een steeds groter deel van haar woordenschat in de
vergetelheid. Voldoende reden om geinteresseerden het komend seizoen bij herhaling een sobere,
korte uitleg te geven ("eerste hulp te bieden") van een aantal katholieke begrippen die we niet zo vaak
meer tegenkomen. Wij doen dat in elk Zout-nummer langs de lijn van een zogenoemd alphabet-ABC.

Aartsvader

De "aartsvaders" (oftewel: aartsvaderen) zijn de stamhouders van het uitverkoren volk van Israél:

Abraham, zijn zoon Isaak en diens zoon Jakob.

Het moge duidelijk zijn, dat de bekende Nederlandse artiest Vader Abraham deze naam ontleend heeft
aan de aartsvader Abraham. Maar daarmee houdt dan ook elke verdere vergelijking op.

Albe
in het Latijn betekent albus: wit.

Wit lang onderkleed met lange mouwen dat gedragen wordt door een geestelijke tijdens een liturgische
viering. De uitdrukking "witte albe" is "dubbel" en dient dan ook vermeden te worden.
*De diaken droeg een albe met een dalmatiek erover (het eigen gewaad van een diaken).

Ambo

De ambo is de lezenaar aan de linker- of rechterkant voor het altaar. Vanaf de ambo wordt gelezen uit de

bijbel.

*Vanaf de ambo las de lector de eerste lezing van de zondag.

KERKMUZIEK - 11
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GEZINSZONDAG

Start gezinszondagen - voorbereiding
Eerste heilige Communie en Vormsel

In november gaan de maandelijkse gezinszondagen van start. Deze
dagen organiseren we voor alle gezinnen in onze parochie. Het begint
met een kindvriendelijke eucharistieviering om 10.30 uur in de

Broederenkerk. Tijdens deze viering kunnen de kinderen ook
meehelpen in de liturgie, bijvoorbeeld door iets voor te lezen of de misdienaars te helpen. Daarna gaan
we gezellig samen lunchen. Na de lunch is er aansprekende catechese voor de kinderen en hun ouders
in verschillende groepen waaronder de voorbereidende catechese voor Eerste Heilige Communie en het
Vormsel. Er is een programma waaraan alle kinderen kunnen meedoen.

We hopen dat de gezinszondagen een thuis te worden voor de gezinnen in onze parochie, waar ze elkaar

kunnen vinden en leren kennen.

De eerste gezinszondag op zondag 14 november valt samen met de jaarlijkse Lebuinusdag en zal daarom
extra feestelijk zijn. Hiervoor worden actief de mogelijke communicanten en vormelingen voor het
seizoen 2021-2022 uitgenodigd. Ook de communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar krijgen
een uitnodiging. Ook zonder uitnodiging zijn jullie/bent u van harte welkom!

De gezinszondagen zijn steeds op de tweede zondag van de maand. Zet dus ook vast in de agenda 12

december, 9 januari, 13 februari, 10 april, 8 mei en 12 juni.

Mochten jullie andere gezinnen kennen die het leuk zouden vinden om aan te sluiten, geef het aan hen
door! ledereen is van harte welkom, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

\ 4

Brengen van de heilige communie

Een aantal van onze parochianen is niet meer in staat
naar de kerk te komen om mee te vieren en de heilige
communie te ontvangen. Toch is daar wel behoefte
aan. Het vieren van de eucharistie en het ontvangen
van de heilige communie horen bij elkaar, maar al
sinds de eerste eeuwen kennen we ook het gebruik
buiten de eucharistieviering de heilige communie uit
te delen.

Op dinsdagavond 12 oktober zal diakenstagiair Richard
Meijer samen met diaken Marc Brinkhuis een avond
hierover geven. Hoe breng je op een waardige manier
de heilige communie bij mensen thuis?

Hebt u interesse aan deze avond deel te nemen,
omdat u weleens de heilige communie bij mensen
brengt of dit graag zou willen doen, meld u dan aan bij
het secretariaat:

0570-60 90 40 of info@heiligelebuinus.nl.

Via het secretariaat hoort u waar de avond gehouden
zal worden en hoe laat deze begint.

12 - VIEREN EN MEER

De eucharistievieringen in
woon-zorgcentrum
Sparrenheuvel beginnen weer.
En wel op zaterdag 2 oktober voor de
eerste keer, zoals gebruikelijk om 19.00 uur.
Pastor F. Zandbelt gaat voor. Er is geen
mondkapje verplicht en bezoekers van
buiten Sparrenheuvel zijn ook welkom. Wel
moet de anderhalve meter afstand
bewaard worden. De volgende diensten

zijn op 6 november en op 4 december.
Meer Info? Bel B. van Dijk: 0570 59 24 49.




Zeven wegen van Barmhartigheid

Over "barmhartigheid" zijn boekenplanken vol geschreven. En in vele musea is te zien hoe schilders
door de eeuwen heen erdoor geinspireerd werden. Jezus heeft laten zien wat barmhartigheid is: de
hongerigen te eten en de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak
bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot
op de dag van vandaag. De Stadhartkerken Deventer laten de inspiratie zien in twee gezamenlijke
projecten:

Een oecumenische viering in de Lebuinuskerk waarin voorgaan Dora de
Vrij-Pasma, pastoraal werker Penninckshuis, Lonneke Gunnink, pastoraal
werker Lebuinus parochie en Henk-lan Gosseling, diaconaal werker
Meester Geertshuis.

Zondag 17 okotober, 10.00 uur, in de Lebuinuskerk.
De collecte is voor Gered Gereedschap. U kunt van te voren gereedschap
(geen elektrisch gereedschap) inleveren dat u kunt missen. Te deponeren
in een krat in de kerkzaal, vanaf 3 oktober. Voor deze dienst moet u zich
aanmelden: www.lebuinuskerk.nl

Een foto-expositie in de maand oktober in de kerkzaal van het
Penninckshuis.

Kees de Winter, theoloog, geeft de zeven werken op zijn foto’s letterlijk handen en voeten. Er moet goed
gekeken moet worden voordat de beelden al hun geheimen prijsgeven, er zijn meer lagen dan je denkt.
Paus Franciscus heeft een achtste werk bedacht: zorg voor de aarde. Daar is geen foto van. Daarom
nodigen wij u uit om een foto naar de tentoonstelling mee te nemen waaruit uw zorg voor de aarde
blijkt. Die hangen we dan op een paneel apart.

De openingstijden zijn:

Zondag en maandag : 13- 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag 10 - 17.00 uur

We verheugen ons op uw interesse. Welkom bij de dienst van 17 oktober en bij de expositie gedurende
de hele maand oktober!

Tijdelijke sluiting Parochiekerk Broederen

Vanaf 20 september tot in elk geval 23 oktober is de Broederenkerk gesloten wegens behandeling
van houtworm. Helaas kunnen de vieringen geen doorgang vinden. Oock de doordeweekse vieringen
en gebedsmomenten komen in die tijd te vervallen. Mochten de coronamaatregelen verregaand
versoepeld worden, dan proberen wij om de doordeweekse vieringen in de ruimtes van het
parochiehuis te realiseren.

De bidkapel van de Broederenkerk blijft in principe open.

Voor de aanbidding van het allerheiligste zoals dat nu elke donderdagavond gebeurt, verwijzen we
belangstellenden graag naar Raalte. ledere zaterdagmiddag is daar voorafgaand aan de eucharistie
aanbidding vanaf 16.00 uur. Van harte welkom! Wie graag een biechtgesprek met een priester wil
hebben, kan daarvoor een afspraak maken (zie telefoonnummers in het colofon). Ook is er meestal
na een viering daarvoor gelegenheid.

Pastoraal team en coérdinatoren Parochiekerk Broederen
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Onmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Caritas’

Vastenactie

Soepcafé Wijhe

Vlak voordat COVID-19 begon, lagen er plannen
van de diaconie/kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Wijhe om een Soepcafé te starten.

Al spoedig bleek, dat er vanuit het Noaberhuus
Wijhe ook dergelijke plannen waren. Deze zomer
zijn de nodige betrokkenen met elkaar in gesprek
geweest en hebben ook het geloofscentrum
Engelbert van de H. Lebuinusparochie erbij
betrokken, zodat we samen optrekken.

Het doel van het Soepcafé :

duurzaamheid en omzien naar elkaar

Onder het nuttigen van een kop soep en in een
ongedwongen sfeer is het makkelijk nieuwe
contacten te maken of soms ook eenzaamheid te
verdrijven, We willen hierbij ook duurzaam zijn
door gebruik te maken van ingrediénten die niet
meer in de winkel verkocht kunnen worden, maar
nog heel goed te eten zijn. Op deze manier hopen
we dat het Soepcafé bijdraagt aan een

duurzame samenleving, maar ook contacten
versterkt en eenzaamheid iets verdrijft.

Het eerste Soepcafé willen we klein beginnen om
te zien hoe dit alles gaat lopen. Daarom vragen we
degenen die mee willen eten, zich van tevoren
aan te melden.

Daarna willen we uitbreiden door meer mensen te
ontvangen, wanneer de COVID-19-regels het
toelaten. Daarnaast denken we erover na of het
mogelijk is een pannetje soep af te halen door
degenen, die niet ter plekke mee willen eten.
Maar dat is dus toekomstmuziek.

Oecumenische werkgroep Soepcafe,
Noaberhuus Wijhe,

Ds Martje Veenstra, namens de Protestantse
Gemeente Wijhe en

Pastoraal werker Lonneke Gunnink,

namens de H. Lebuinusparochie/Engelbert

Zaterdag 9 oktober

eerste Soepcafé

17.00 - 15.00 uur

Locatie: Noaberhuus Wijhe,
Langstraat 69

Aanmelden kan bij

Trees Fletterman
06-19699605

of Sannie van Ravenhorst
06-17677343

We zijn er voor u, voor jou!

Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor: aarzel niet en neem contact op.
U vindt de telefoonnummers van de secretariaten hier in't Zout. Laat ze weten dat u graag contact wilt.
Naast het pastoraal team hebben we in onze parochie ook veel hartelijke vrijwilligers die zeker bereid

zijn een bezoekje te brengen of met iemand te bellen.

Schroom niet, maar laat het ons weten!
14 - SAMEN DOEN



Bijbels eten: meer dan gewoon een maaltijd ...
In 2019 hebben we een zeer geslaagde avond gehad met een goed gesprek
tijdens een maaltijd met bijbels eten, verzorgd door Marc Brinkhuis en
Annet te Riele.

Dit geven we nu een vervolg in het parochiecentrum aan de
Broederenstraat. We eten een (warme) maaltijd van ingrediénten en
recepten die te maken hebben met de Bijbel.

Het voedsel zelf levert de gespreksstof: Marc kan ons vertellen hoe en
waarom dat met de Bijbelverhalen in verband staat. En de deelnemers
mogen daar hun verhaal bij serveren.

Er zijn drie avonden gepland.

Per avond is er plek voor maximaal acht gasten.

De kosten bedragen € 7,- per persoon (maaltijd +koffie/thee). Vol is vol.
De avonden zijn gepland op woensdag 24 november, woensdag 12 januari en woensdag 23 februari
Aanvang telkens 19.30 uur, in het parochiecentrum aan de Broederenstraat 18A1

U kunt zich opgeven bij Annet te Riele tel. 0570-61 34 46 (ma-woe 10-16 uur) of het centrale
secretariaat tel. 0570-60 90 40 (ma-do 9-16 uur).

Wie houdt wie in de wurggreep?

Hebt u ook weleens gedacht wanneer u de vele informatie, de
— boerenprotesten en discussies langs zag komen via de media

&' "Hoe zit het nou precies? Wie moet je geloven: de boeren of de

™ L\ minister van Landbouw? Hoe moet het verder met de landbouw

W in Nederland? Krijgen de boeren een eerlijke prijs voor hun

producten?"”

Kortom: wat gebeurt er tussen zaaien op het land en kopen in de supermarkt?
Deze vragen komen aan de orde op de thema-avond "Wie houdt wie in de wurggreep?"
De avond wordt georganiseerd door de werkgroep "Landbouw en Kerken".

Drie gasten zullen hun verhaal vertellen: een biologische boer, een
jonge boer en iemand die bekend is met de wereld van de
supermarkt. Hoe staan zij in deze discussie over ons voedsel.

U bent van harte welkom: boeren en burgers, producenten en
consumenten. Wel graag aanmelden in verband met de regels die
gelden vanwege het COVID-19-virus. Vol is vol.

Aanmelden kan via Jan Koldewee: jwkoldewee@gmail.com.

18 november in de Ichtuskerk, Holterweg 106-108, Colmschate.
De inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

We hopen van harte dat u komt en uw gedachten ook wilt delen, dat wij elkaars verhalen verstaan en
zien welke stappen we zelf zouden kunnen zetten
Werkgroep Landbouw en Kerken
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"We moeten immers wel spreken over wat we gezien en
gehoord hebben."

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het
boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de
campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden

| opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart
naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.

JONGE KERK - De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste Christenen wonen in
N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de
opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee
verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof
levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie
voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd
en is actief in de gezondheidszorg.

VROUWEN EN KINDEREN - In het bisdom N’Zérékoré is een
diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs
Servantes de Marie Vierge et Meére (Zusters Dienaressen van
Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan
middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen
onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording
van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u,
het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 24 oktober of
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

kerk

I n aCt I e in OLST, BOSKAMP, den NUL e.o.

COLLECTEER jij ook mee voor viuchtelingenkinderen in Griekenland?

Kerk in actie is de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en organiseert dit jaar voor
de tweede maal een huis-aan-huiscollecte voor vliuchtelingenkinderen in Griekenland. Om nog meer
mensen te kunnen bereiken zijn we op zoek naar nieuwe collectanten.

Doe jij mee om vluchteling-kinderen, een veilige plek te geven?

Om de huis-aan-huiscollecte opnieuw tot een succes te maken, zijn er veel mensen nodig.

Loop jij in de collecteweek van 22 november t/m 27 december een paar straatjes mee in jouw eigen
buurt? Meer weten of aanmelden als collectant?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de collectecodrdinator

Gerrie Holtkuile-Hengeveld (collectecoérdinator Olst/Boskamp, den Nul e.o0 )

Tel: 0570-563215  (b.g.g 06-16585980)

Of ga naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.
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Films die er toe doen

In de herberg van Ars op woensdag 6 oktober
alweer de 2e filmavond van dit seizoen. De keuze
van de maand oktober is gevallen op

[, Daniel Blake

o
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In het Titus Brandsma huis op donderdag 28
oktober om 20.00 uur

Departures

Een prachtige Japanse film over rituelen rond
dood en afscheid. Verfilmd met veel sereniteit en
respect, maar ook een verhaal vol humor!

De toegang is gratis, een vrije gift wordt zeer
gewaardeerd!

Een gezellige avond in het Titus Brandsma Huis
met het kKomische duo Turbo Toos en Super Stien

Woensdag 1 september jl. vierden wij, de Vrouwen Vereniging Titus Brandsma (VVTB) ons 35-jarig
bestaan. Het 35-jarig bestaan hebben we met en voor onze leden gevierd in het bowlingcentrum op de

Worp, met aansluitend een heerlijk buffet.

Om ook niet-leden (m/v) deel te laten nemen in de feestvreugde organiseren wij op maandag 18
oktober een gezellige avond in het Titus Brandsmahuis, waar we gaan genieten van het komische duo
Turbo Toos en Super Stien. (Onder voorbehoud van coronamaatregelen.)

U bent na aanmelding van harte welkom op deze avond, de
kosten bedragen € 2,50,- voor leden en € 5,- per persoon voor
niet-leden, dat is entree inclusief koffie/thee. Als de 1,5 meter
maatregel dan vervallen is, kunnen we maximaal 100 personen

plaatsen.

Opgave voor 12 oktober bij: miabiesterbos@hotmail.com met
vermelding van aantal personen. Als er nog vragen zijn kunt u
contact opnemen met Mia Biesterbos, tel. 65 05 04.
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Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Wisseling codrdinatoren in Schalkhaar

Per 1 juli 2021 heeft Beata Sosinska-Orie afscheid genomen als pastoraal
codrdinator (PCG) van de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar. Martin Kortstee
stopt per 1 oktober 2021 als coérdinator administratie (BAB). Het bestuur
dankt hen van harte voor hun inzet de afgelopen jaren en hoopt, dat zij
zich verbonden zullen blijven voelen met de parochie.

De functie codrdinator gebouwen ( BOG) was al vacant.

Per 1 oktober worden de volgende coérdinatoren benoemd:

Annemarie Bouwman: pastoraal cotrdinator

Marian Ellenbroek : coérdinator administratie en budget

Wim Lucassen: codrdinator onroerend goed

Annemarie en Wim maakten deel uit van de groep bezorgde parochianen.

Na een aantal indringende gesprekken is er wat ons betreft voldoende
vertrouwen voor een goede samenwerking binnen de beleidskaders van
het pastoraal team en parochiebestuur.

Actie Kerkbalans

De werkgroep Actie Kerkbalans gaat weer van start voor de actie in 2022.
De groep bestaat dit jaar uit Herman van der Linde, voorzitter, Martin
Groot Koerkamp, Haiko Monsma en Joke Haverkamp. Zij zullen zich
inspannen om begin volgend jaar een mooie campagne te voeren met
hopelijk goede resultaten.

Vergaderen op locatie

Voordat de COVID-19-pandemie uithrak, was het gebruikelijk, dat het
bestuur eenmaal per jaar vergaderde op de locatie van een geloofsge-
meenschap, voorafgegaan door een maaltijd. Door de coronamaatregelen
was dit lange tijd niet meer mogelijk. Het bestuur wil dit nu vanaf
november 2021 weer oppakken.

Pastorale activiteiten

Door de coronamaatregelen en de perikelen rondom het beleidsplan
toekomst 2025 zijn sommige pastorale activiteiten op een laag pitje
komen te staan. Het pastoraal team gaat hier nu weer meer prioriteit aan
geven en gaat de komende maanden starten met het uitvoeren van de
plannen, die er al lang liggen. Het bestuur is verheugd, dat dit nu weer
mogelijk is.



I L I . .
1@ Evert Alink stelt zich voor
vl - Per 1 september heeft Evert de protefeuille Communicatie en PR
i B in beheer. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.
& Mijn naam is Evert Alink, geboren in Deventer in 1983.
| ] Mijn vrouw Charlene komt uit Malta waar we in 2019 zijn

" getrouwd. Ik heb haar daarin 2014 leren kennen. We hebben
8] ! 8 twee kinderen: Juliétte van 11 en Ben van 10 maanden.

Ik ben in 2019 gedoopt op Malta. Een bewuste keuze, waarbij
ik de hand van God in mijn leven heb geaccepteerd, na Hem
lang te hebben genegeerd. In mijn geval was de roep van God
niet meer te ontkennen.

——

Wellicht heeft u mij wel eens gezien; ik ben de oudste jongere
(of de jongste oudere) van het "streamingteam" dat de
live-uitzendingen van de mis verzorgt op YouTube.

Ik ben opgeleid als boekhouder ( of op z'n chique: business
) administration), maar ik ben daar nooit in verder gegaan.
Sinds 2005 houd ik me bezig met verkoop en marketing. Ik
werk momenteel voor een Zwitsers bedrijf dat technologische
producten levert aan de pharmaceutische industrie en ik heb
een bedrijf waar ik in de toekomst meer mee wil gaan doen.
Mijn hobbies zijn muziek maken en films en series kijken.

Ik heb besloten om een bestuursfunctie binnen onze parochie
te accepteren, omdat ik niet alleen katholiek "ben", maar ook
katholiek wil "doen". Ik denk dat dat vooral te maken heeft
met mijn keuze voor ons geloof op latere leeftijd. Dat betekent
voor mij helpen waar het nodig is, het liefst op de achtergrond. In onze parochie bijvoorbeeld als
bestuurslid met de portefeuille communicatie.
Heb ik al concrete ideéen? Ik denk dat we meer met sociale media kunnen doen om op die manier een
bredere groep mensen te binden. Onze parochie is de afgelopen tijd in beweging geweest en ik hoop
daarom dat we in de toekomst meer samen kunnen doen als één gemeenschap. Ook buiten de mis. Je
bent per slot van rekening altijd katholiek en niet alleen op zondag.
Graag hoor ik ook van u. Hebt u ideéen? Wilt u iets delen? Mail naar evertalink@gmail.com

60-jarig priesterjubileum van pastor Limbeek

Op 19 september is het jubileum feestelijk gevierd.

140 kerkgangers mochten we begroeten, die

na de viering konden genieten van koffie met een versnapering
en een hapje en een drankje.

En natuurlijk ook zelf pastor Limbeek feliciteren!

Een geslaagde dag!

Onze hartelijke felicitaties aan pastor Limbeek, en onze
oprechte, hartelijke dank voor zijn inzet als emeritus!
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Mariabeeldje

Jarenlang stond het in de
kluis van de sacristie:

het albasten beeldje van
Maria met kind uit de
15e eeuw. Destijds een
schenking van wijlen
pastoor Thuis aan de
Broederenkerk. Heel
vroeger stond het in een
speciaal daarvoor
gemaakte vitrinekast, bekleed met koperwerk en
sierstenen. Sinds begin van deze maand is het
beeldje weer terug in de kerk en van dichtbij te
bekijken. In de kast is nieuwe verlichting
aangebracht en het koperwerk gepoetst. Met
dank aan Gide en Gerrit die er veel tijd in hebben
gestopt.

Pin-apparaat

Soms kwam er wel eens een vraag van een
bezoeker bij de infobalie: "Kan ik hier ook
pinnen?" Bijvoorbeeld als men een rozenkrans of
iets anders wilde kopen. Maar nee, pinnen dat kon
niet in de kerk. Maar ... sinds kort is de
kerkenwacht in het bezit van een pin-apparaat.
Net zo één als bij menige marktkraam. Vanaf één
euro kunnen we snel een bedrag intoetsen, de
betaalpas er even tegenaan houden, en ... het
staat op de rekening van de kerk. Ook handig voor
hen die een kaars willen opsteken maar geen
muntgeld bij zich hebben. En in de toekomst voor
evenementen, zoals een concert of lezing, en
natuurlijk de herberg van de kerststal.

Deventer in trek

Het was duidelijk te merken afgelopen zomer-
maanden: er kwamen veel toeristen, vooral
dagjesmensen, naar de Deventer binnenstad. Ook
de Broederenkerk werd goed bezocht. Soms wel
meer dan 200 bezoekers per dag, die vaak ook
even een kaarsje opstaken. Dat was ook te merken
2an het kaarsengeld, de vele kleurplaten die zijn
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gekleurd en de informatiefolders die we wekelijks
moesten aanvullen. Wat dat betreft zitten we als
kerk op een Al-locatie in de binnenstad. En van
veel mensen hoorden we positieve verhalen over
Deventer en onze mooie kerk.

Leegruimen zolder

Vorige week hebben de vrijwilligers van de
klussenclub de zolder van de sacristie helemaal
leeggehaald. Alles moest via de steile trap naar
beneden gebracht worden. En dat allemaal om
ook op die zolder de houtworm te kunnen bestrij-
den. Dat kan in zo'n grote ruimte niet met de
methode die momenteel in de kerk toegepast
wordt. Al het houtwerk op die zolder wordt door
een speciaal bedrijf met speciaal spul geimpreg-
neerd. Na droging kan dan een deel van de spullen
weer terug en een ander deel wordt afgevoerd.

Kerststal

Menige keer wordt er gevraagd: "Gaat de kerststal
door?" En dan bedoelt men de grote interactieve
kerststal in de Noordbeuk van de kerk. Op dit
moment is er nog veel onzeker. Gelukkig kunnen
we de beslissing nog even uitstellen. We hoeven
niet, zoals grote evenementen, ver van te voren
materiaal of een ruimte te huren. En het
draaiboek ligt bij wijze van spreken klaar om te
beginnen. Maar we blijven wel afhankelijk van de
inzet van veel vrijwilligers. Dat waren er de laatste
keer, twee jaar geleden, ruim 70. Als alles
doorgaat hopen we natuurlijk weer op veel
enthousiaste helpers en nieuwe vrijwilligers.

Allerzielen

We laten u nu al vast weten dat we op dinsdag 2
november, Allerzielen, 's avonds om 19.00 uur in
een door parochianen geleide gebedsviering al
onze dierbaren zullen herdenken die in de twee
voorbije jaren vanuit onze Broederenkerk zijn
uitgedragen. We komen hier in 't Zoutnummer van
november op terug.



Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Drie nieuwe codrdinatoren van de Heilige
Nicolaaskerk stellen zich voor

(Van links naar rechts:)

Mijn naam in Marian Ellenbroek. Ik ben sinds kort
codrdinator voor de Nicolaas kerk in Schalkhaar. Ik
heb mij altijd erg verbonden gevoeld met Schalk-
haar en heb er zin in om samen met u, vrijwilligers
en parochianen, deze geloofsgemeenschap
bloeiend te houden! Graag tot ziens!

Graag wil ik, Wim Lucassen, me kort aan u voor-
stellen als codrdinator BOG bij de locatie H. Nico-
laaskerk op Schalkhaar. Daar wil ik me inzetten met
vrijwilligers en deskundigen om het onroerend
goed van deze mooie locatie te beheren en voor
de toekomst te behouden. Ik ben kerkelijk betrok-
ken en ben van 2000 tot aan de fusie in 2010
vicevoorzitter van de voormalige H. Nicolaaspa-
rochie op Schalkhaar geweest. Daarna heb ik in de
afgelopen periode nog wat vrijwilligerswerk ver-
richt bij onze kerk en in ons dorp. Vanaf begin dit
jaar was ik één van de "Bezorgde Parochianen" uit
Schalkhaar.

Roze%krafé""
In glg fhaand oktober,

vorm te geven.

in de kerk.

Ik ben Annemarie Bouwman en zet me sinds
februari in voor de geloofsgemeenschap in
Schalkhaar. Het is begonnen met de "Bezorgde
Parochianen" en nu heeft het geresulteerd in de
functie van coérdinator pastorale aangelegenhe-
den. Heel graag wil ik me inzetten voor een
gezonde geloofsgemeenschap. |k stroop mijn
mouwen op en werk graag, samen met u allen,
aan de toekomst van de H. Nicolaaskerk.

Parochiaanvoorgangers Schalkhaar

Naast de leden van hat pastoraal team (daarbij geholpen door emeriti en
- andere assistenten) zijn er al vele jaren ook parochianen die zelfstandig
voorgaan in de liturgie. Met name in uitvaarten en avondwakes hebben
. zij een belangrijke en waardevolle taak. Ook in de zondagsliturgie gaan
geregeld vrijwilligers voor. De afgelopen jaren was dat in Schalkhaar niet
meer zichtbaar omdat er altijd een eucharistieviering was in verband
met de status van Eucharistisch Centrum. Nu zijn er ook in Schalkhaar
weer parochianen die zelfstandig voorgaan in vieringen. We zijn blij dat

& Dick Bouwman, Hetty Heling en Johan Maas bereid gevonden zijn deze
% taak op zich te nemen. Zij gaan voor namens de parochie en hebben ook
" het volste vertrouwen van het pastoraal team. Vanwege de coronamaat-
regelen zullen de vieringen vooralsnog gebedsvieringen zijn, maar we
hopen dat het spoedig ook weer toegestaan is om woord- en commu-
nievieringen te houden. In de regel zijn deze vieringen op de derde

. zondag van de maand. Wij wensen de parochianen mooie vieringen toe
. en danken Dick, Hetty en Johan voor een bereidheid om deze vieringen

Namens het pastoraal team,
Diaken Marc Brinkhuis
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Nicolaas Lettele

Secretariaat:
E-mail:
Rekeningnr.:

maandag 9.30 - 11.30 uur

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Welkom op woensdagmorgen in de kerk!

Elke woensdag bent u wekelijks om 09.00 welkom
in de kerk. Na anderhalf jaar ‘uitzenden’ via de
kerktelefoon en Facebook willen we u ook graag in
de kerk ontvangen. Een gebedsdienst duurt
ongeveer 15 tot 20 minuten. We weten dat veel
mensen ons hebben gevolgd. Nu willen we een
volgende stap maken en samen met Lettele
bekijken of de behoefte blijft. Voor nu: van harte
welkom!

Oogstdankviering

Op zaterdag 18 september was in onze
parochiekerk een Oogstdankviering.

De kerk was prachtig versierd door de
bloemendames en de natuurbloemen kwamen
van Hanneke uit haar eigen tuin.

Ock de vrijwilligers van de groentetuin en
parochianen brachten groente mee, wat bestemd
is voorde voedselbank. Pastoraalwerker Lonneke
ging voor in de viering. In haar overweging
memoreerde ze: Zonder oogst geen leven. Die
oogst wordt maar al te vaak als vanzelfsprekend
beschouwd. We zijn voor de oogst van allerlei
factoren afhankelijk. Van het weer bijvoorbeeld,
maar ook van een goede samenwerking. In het
evangelie hoorden we: "De oogst is groot, maar
arbeiders zijn er weinig". Op het moment van de
oogst komt het er op aan en hebben we elkaar
hard nodig. Dat "samen" doet ook denken aan de
vele discussies in onze tijd.
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ledereen heeft wel een mening over hoe het
toegaat op het platteland.

Catharina vond een tekst om over na te denken. Ze
las het voor. Boeren zouden bijvoorbeeld minder
antibiotica moeten gebruiken, terwijl wij onze
huisdieren als ze ziek zijn maar wat graag die
antibiotica geven. Wij kopen buitenlandse
producten heel goedkoop maar niemand is
geinteresseerd in welk een hoeveel antibiotica of
bestrijdingsmiddelen daarvoor zijn gebruikt en dat
we daar ook geen invioed op hebben. We kopen
in de winter aardbeien en verse groente uit het
buitenland omdat we niet kunnen wachten tot het
seizoen er is!

Het zijn niet alleen de boeren die alles moeten
veranderen, maar juist de consument. Laten we
eindelijk eens bij onszelf beginnen voordat we
altijd anderen de les lezen. Het blijkt niet het een
of het ander, niet zwart-wit, maar heel veel
nuances grijs er tussenin. Laten we naar elkaar
luisteren, respect hebben voor elkaars visie en zo
proberen samen verder te komen.

Het was een prachtige viering met een duidelijke
boodschap. Een gezonde wereld is de
verantwoordelijkheid van iedereen.

Oktobermaand - Maria maand
In de maand oktober wordt
elke woensdagavond om

19.00 uur de rozenkrans
gebeden.

De oktobermaand is gewijd
aan Maria onze hemelse
moeder. Zoals Maria voor ons
ten beste spreekt, zo kunnen
wij ook elkaar helpen in gebed.

Kerkbalans

De stand van de kerkbijdrage is momenteel ruim
€ 27.500. Er zijn echter nog mensen die het
toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt.
Misschien bent u het vergeten of er nog niet aan
toegekomen. Graag zien we uw bijdrage
tegemoet. Alvast bedankt voor uw bijdrage.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Beste parochianen,

Als u dit leest, zitten we alweer in de herfst. We
hopen dat we elkaar de komende tijd weer wat
vaker zullen zien en dat we ons met elkaar
hoopvol en in verbondenheid in blijven zetten
voor onze geloofsgemeenschap in Olst-Boskamp.
Voorlopig proberen we tenminste drie keer per
maand een weekendviering in onze kerk te
houden en hopen we in november te kunnen gaan
starten met een maandelijkse doordeweekse
ontmoetingsviering. Hierover later meer.

Mariaviering

Op zondag 17 oktober is er om 9.00 uur weer een
speciale Mariaviering in Boskamp. In deze gebeds-
viering in de rozenkransmaand willen we met
elkaar luisteren naar, bidden tét en zingen over
die bijzondere vrouw en moeder die ook ons in
deze tijd nog steeds zoveel te zeggen heeft. Deze
viering is voor mensen die de Lourdes- en
Kevelaerbedevaarten dit jaar gemist hebben en
voor allen die voelen dat Maria ook in deze tijd
een wegwijzer en vluchtheuvel mag zijn op ons
levenspad en dat zij ons op het spoor van haar

zoon Jezus wil zetten.

komen, is er ook in onze

geloofsgemeenschap de
mogelijkheid om op aanvraag de communie thuis
te ontvangen. In uw eigen omgeving ter commu-
nie gaan bevestigt de band die u heeft met uw
geloofsgemeenschap en het kan u sterken om op
moeilijke momenten verder te gaan.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u op
vrijdagochtend tussen 9.30 en 10.30 uur contact
opnemen met het secretariaat, tel. 0570-56 38 43
of op een ander moment met Lammie In 't Veld,
tel. 06-57 03 81 76.

| Communie thuis

Voor parochianen die door
ziekte of ouderdom niet
meer naar de kerk kunnen

A

Allerzielenviering

Ook dit jaar gedenken we op 2 november de dier-
baren die ons ontvallen zijn. Hoe we daar vorm
aan gaan geven, leest u in het volgende Zout.

2021
Actie L

Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is dit jaar
heel anders verlopen dan
normaal. Zo zijn de retour-
enveloppen niet opgehaald
en lag het initiatief om deel te nemen geheel biju
als parochiaan.

De afgelopen tijd werden er echter wel vieringen
gehouden en ook andere uitgaven gingen gewoon
door. Gelukkig hebben velen hun verantwoorde-
lijkheid genomen en ofwel een toezegging gedaan
ofwel hun bijdrage direct overgemaakt.

Helaas is er ook een groep die dit (nog) niet heeft
gedaan. Als u afgelopen januari de brief van de
Actie Kerkbalans even opzij heeft gelegd omdat u
schrok van de plannen voor de kerk in 2025 en
besloot niet mee te doen, dan vragen wij u daar
nog eens goed over na te denken.

Besef dat alles nog volledig functioneert en voor
de toekomst echt de tijd wordt genomen om
overal de beste oplossing voor te vinden. Hebt u
nog geen bijdrage gedaan, doe het alsnog op
banknummer NL 90 RABO 013924202 (Boskamp)
of NL 68 RABO 013924210 (Olst).

Alleen met uw steun kan er verder worden
gewerkt aan onze gezamenlijke toekomst!

Oud papier: 28 en 29 oktober.

Najaar

In de herfst
regent het
mooie
kleuren
die je
onverwachts
op je pad
kunt vinden!

BOSKAMP - 23



: Geloofsgemeenschap Engelbert
Stationsweg 9 Boerhaar 41

8131 DG Wijhe NL 09INGB0000911561 81315V Boerhaar |
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

£ Misintenties: Wijhe - secretariaat Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Wintertijd e
Vanaf zaterdag 25 oktober t/m zaterdag 26 maart is de kerk te :
Wijhe dagelijks open tot aan de glaswand van 10.00 - 16.00 I a I’
uur. Hier worden steeds veel kaarsen gebrand, gebeden,

intenties geschreven in het intentieboek. Een plek om tot rust

te komen. Fijn, dat we hiervoor vrijwilligers hebben, die dat \
e )

-

Rozenkransgebed L !
in de oktobermaand elke dinsdag in Wijhe om 19.00 uur en op T ——
woensdag op de Boerhaar om 18.30 uur en aansluitend de VOOR JE AGENDA!!
eucharistieviering.
Het rozenkransgebed is een sterk gebed, geeft rust, steun en Dinsdag 21-09-21
kracht aan al onze zorgen in deze moeilijke tijden. Dit gebed PKN-kerk (Nicolaas) Wijhe
wordt al honderden jaren gebeden. (vredesvesper)
: . _,_- In 1917 vroeg Maria aan drie
= herderskinderen in Fatima (in Portugal) Donderdag 21-10-21
om dit elke dag te bidden. Vele pausen Rk-kerk Wijhe
. hebben het aangeraden. Komt u ook
jill: met ons meebidden? U bent van harte Donderdag 18-11-21
welkom. PKN-kerk (Nicolaas) Wijhe
Extra collecte Donderdag 20-01-22
Zaterdagavond 23 oktober is er een extra collecte Rk-kerk Boerhaar

voor de missie. De bekende bus vindt U achter in de kerk.

Donderdag 17-02-22

Herinnering Kerkbalans Rk-kerk Wijhe

Hebt U kerkbalans voor dit jaar al overgemaakt?

Zo niet, mogen wij u dan vragen dit alsnog te doen. Op Donderdag 17-03-22
rekeningnr. NLO5 INGB 0006 5627 56 t.n.v. Geloofscentrum PKN-kerk (Nicolaas) Wijhe

Engelbert te Wijhe. (vooraf een vastenmaaltijd)

Agenda Op deze data worden weer korte
Vrijdag 15 oktober 9.30 uur H.Mis in Wijhe. Taizé-vespers gehouden van

Zondag 10 oktober om 12.30 uur doopviering Wijhe, 19:00 tot 19:30 uur.

Kopij voor deze pagina In verband met de huidige corona-
Hebt u iets voor deze pagina te melden doe dit dan uiterlijk maatregelen, word je verzocht je

maandag 4 oktober 2021 via zoutengelbert@gmail.com voor de viering in de Nicolaaskerk aan
te melden. Dat kan bij:

Johanna Boverhuis tel. 0570-522235
mail pgwijhe8@pgwijhe.nl
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Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Tevens Vietnamese parochie

IN"'!I

§i

Al enige tijd zijn wij voor het Titus Brandsma
Huis op zoek naar een vrijwilliger die de
verantwoording wil dragen voor de
financién en de administratie.

Het gaat concreet om het opstellen
begroting voor de dagelijkse gang van zaken
(pastorale/diaconale zaken en onderhoud
zijn aparte begrotingen), toezicht op actie
kerkbalans (de administratie wordt door
een vrijwilliger gedaan) en toezicht op de
ledenadministratie (uitvoering door
vrijwilligers) en aanspreekpunt zijn voor het
bestuur van de parochie H. Lebuinus voor
financién en administratie van het Titus
Brandsma Huis.

Je krijgt dan de functie van BAB-er, zoals dat
in de parochie heet. Daar hangen ook ca. 3
vergaderingen met alle BAB-ers aan vast per
jaar en deelname aan de beheergroep van
het Titus Brandsma Huis waar het reilen en
zeilen van het TBH wordt besproken. Je
hoeft daar niet altijd bij te zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer weten,
neem dan contact op met Thea Engelen
engelen.theab3@gmail.com

Op donderdag 21 oktober

ouderenmorgen met een feestelijk tintje!
Het is dan precies 21 jaar geleden dat we zijn
gestart met onze ouderenmorgens. Vanwege
corona konden we ons 20 jarig bestaan NIET
vieren, daarom nu extra aandacht hiervoor!
We beginnen om 10 uur met een
ochtendgebed en sluiten af rond 12.15 uur.
Voor vragen kunt u bellen met Jannie
Hilgers-Witteveen, telefoonnr: 652693

We kijken uit naar jullie komst!

Afra Janssen en Jannie Hilgers-Witteveen

Woensdag 1 september jl. vierden wij, de
Vrouwen Vereniging Titus Brandsma (VVTB)
ons 35-jarig bestaan, met en voor onze leden in het
bowlingcentrum op de Worp, met aansluitend een
heerlijk buffet.

Begonnen als KVG (Katholiek Vrouwengilde Titus
Brandsma) in de toen nog piepjonge Titus Brandsma
parochie gingen we na 15 jaar verder als VVTB.
Begonnen met een groep van ongeveer 30 dames
(gemiddelde leeftijd 30 jaar) hebben we samen veel
activiteiten ontplooid, variérend van lezingen via
creatieve avonden naar uitjes, workshops, fietstochten
en niet te vergeten onze gezellige midzomeravonden -
Kerstvieringen en toneelstukken opgevoerd door eigen
leden. De vereniging kent weinig verloop, dat blijkt wel
uit de stijging van de gemiddelde leeftijd (nu 65) en telt
40 leden met nog een paar leden op de wachtlijst, onze
zaalruimte staat niet meer toe.

Wij laten iedereen graag delen in de feestvreugde en
nodigen dan ook graag uit op onze feestavond op 18
oktober. Kijk gauw op blz. 17 van dit Zout!

Filmavond:
28 oktober draaien we de film Departures, lees meer
op blz. 17 van dit Zout!

Bijbelstudie:

Op maandag 25 oktober komen we weer bij elkaar
voor een Bljbelstudie avond. Sluit gerust aan om
20.00 uur!
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125
(odrdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtenden

Elke woensdagochtend (10.00 tot 12.00 uur) vrije
inloop met een kop koffie/thee en een gezellig of
serieus gesprek.

Filmavond

Wanneer alles goed gaat wat betreft corona heeft
de herberg van Ars op woensdag 6 oktober alweer
de 2e filmavond van dit seizoen. De keuze van de
maand oktober is gevallen op "l Daniel Blake". De
59-jarige timmerman Daniel Blake moet na een
hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep
op de staat doen. Hij probeert zich een weg te
banen door het bureaucratische
uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de
alleenstaande moeder Katie en haar twee
kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun
waardigheid terug.

Aanvang: 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur
Plaats: Rielerweg Deventer, speeltuin de Driehoek
Zoals gebruikelijk is de toegang gratis evenals de
koffie en thee. Wel vragen wij een vrijwillige
bijdrage in de gemaakte kosten.

Gedreven Salland beleven
Thema: appeltaart, ontleend aan het scheppingsverhaal Genesis.

Adam en Eva verbleven in de Hof van Eden bij de Levensboom van
Goed en Kwaad. Eva verleidde Adam met een appel uit deze
verboden boom, de basis voor het hedendaagse goed en kwaad.

In het najaar maakte ik een mooie fietstocht door Salland. Bij Hoek
Oerdijk/Schotwillemsweg is een prachtige jonge boomgaard
aangelegd met bomen afkomstig uit oude rassen zoals ze vroeger
in Salland werden geteeld. Richting kasteel Hoenloo zag ik in een
weiland een prachtige grote fruitboom De voormalige fruitteler

vertelde me dat zijn lievelingsgoudrenettenboom was ontkomen
aan de rooidrift van de Europese Unie.

Bij de bakker in Olst heb ik voor mijn appeltaart een pond verse
ontbijtkoek gekocht. Bereiding van de appeltaart: snij de schoon-
gemaakte rozenbottels in reepjes. Was de appels, verwijder het
klokhuis en snij de appel in blokjes. Snij naar behoefte de ontbijt-
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Herbergvieringen
Deze zijn op zaterdag 2 en 16 oktober.
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koek in blokjes. Scheid van twee eieren de dooiers van de eiwitten.
Klop de eidooiers los met wat zout en klop de eiwitten stijf met wat
suiker. Meng de appelstukjes met de blokjes onthijtkoek met de
reepjes rozebottels met kaneel met de losgeklopte eidooiers en de
stijfgeklopte eiwitten.

De springvorm: smeer de bodem in met roomboter, beleq de
bodem met stukjes beschuit en verdeel hierover het appelmengsel.
Bestrooi de bovenkant met nog wat beschuitkruim en bak de taart
af in een oven van 160 graden in ongeveer 45 minuten.

Tijdens het bakken de oven niet openen. De taart laten afkoelen, in
stukjes of puntjes snijden en serveren met slagroom. Eet smakelijk!

Verder zijn er meerdere spreekwoorden met het begrip "appel".
Kent u deze nog? Een rotte appel in de mand maakt de hele mand
te schand. Wie appelen vaart, zal appelen eten. Met jou heb ik nog
een appeltje te schillen. Snoep verstandig, eet een appel. De appel
valt niet ver van de boom. Een appeltje voor de dorst.

Willem de Witte

www.deventerstadsmosterd.nl/lezingen/kwis



Column Gabrie

Gabrie Gelissen woont met haar gezin in Deventer. Zij studeerde
religiewetenschappen aan de Radboud universiteit en is geestelijk

VEIZOrger.

Zoals het is, het leven

Het Frans-Bourgondische Charité-sur-Loire was Alhoewel ... klein ... Menigeen zou ineenkrimpen

een hoogtepunt van onze korte vakantie in of hard weglopen bij de diepe duisternis die
Frankrijk: een levendig stadje aan de machtige Theresia geregeld overviel. Maar Theresia duidde
rivier met een overweldigend mooie kerk, de het als een Godsgebaar. Zij zag er het vertrouwen
Notre-Dame. Een voormalige Benedictijnse in dat God haar schonk om ook de dikste mist te
abdijkerk, eens de op één na machtigste van dulden en te doorstaan. Net zoals moeder Theresa
Europa. Maar dat is eeuwen geleden. Nu is het in de sloppenwijk omringd werd door de diepste
verval overal zichtbaar. Vogelnesten op de ellende maar het vertrouwen in God nooit uit
ornamenten, een waarschuwing voor vallend handen gaf.

gesteente in één van de zijbeuken. De geloofs-

gemeenschap echter lijkt levend. Voor een beeld Het leek me een mooi gebed om met u te delen.
van Theresia van Lisieux staat een standaard met Het roept ons op om moed te vatten bij wat ook
een gebed van "mere Teresa". Na wat zoekwerk op ons pad komt. Goed te kijken naar wat precies
ontdek ik de link: de heilige uit Calcutta vernoem-  voorligt. Ons niet te laten afschrikken door moei-
de zichzelf naar de heilige Normandische non. lijkheden. Boven het negatieve uit te groeien. En

steeds te zoeken naar een antwoord dat passend
De spiritualiteit van de heilige Theresia wordt ook  is in het hier en nu. Maar ook om niet te schromen

die van de kleine weg genoemd. Omdat ze God volop nemen van wat goed is. Om het leven in zijn
zag in "kleine dingen" als een vlinder. Omdat ze volheid aan te gaan en te genieten. En het goede
door haar tekortkomingen heen en haar zelf vorm te geven en dat toe te voegen aan wat
"kind-zijn", een weg naar God wilde vinden. leven heet. Hoe groot of klein het ook moge zijn.

Het leven is mooi. Bewonder het.

Het leven wordt gelukgewenst. Profiteer ervan.
Het leven is een droom. Realiseer hem.
Het leven is een opgave. Maak haar.

Het leven is een spel. Speel het.

Het leven is schitterend. Zorg voor het goede.
Het leven is rijkdom. Behoud hem.

Het leven is liefde. Geniet ervan.

Het leven is een mysterie. Dring er in door.
Het leven is een belofte. Houd haar.

Het leven is droefheid. Groei erboven uit.
Het levenis een hymne. Draag haar voor.
Het leven is een gevecht. Aanvaard het.
Het leven is een tragedie. Houdt haar af.
Het leven is een avontuur. Durf het.

Het leven is blijdschap. Neem haar aan.
Het leven is het leven. Kom er voor op.
Moeder Teresa
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waar dag tijd
zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Boskamp 7a 13.00
Herberg van Ars za 17.00
Lettele 73 19.00
Boerhaar 0 09.00
Schalkhaar 70 1030
zaterdag 9 en zondag 10 oktober
Boskamp 7a 19.00
Lettele o 09.00

Wijhe zo  09.00
Schalkhaar 0 10.30
zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Herberg van Ars 7a 17.00
Lettele 73 19.00
Boerhaar o 09.00
Boskamp z0  09.00
Lebuinuskerk, D'ter  zo 10.00
Schalkhaar 20 10.30
zaterdag 23 en zondag 24 oktober
Wijhe a 19.00
Boskamp 0 09.00
Lettele 0 09.00
Schalkhaar 70 1030
zaterdag 30 en zondag 31 oktober
Lettele 7a 19.00
Boskamp zo  09.00
Broederen 0 10.30
Schalkhaar 20 10.30
Begraaf. Ceintuurbaan o~ 15.00
Schalkhaar 20 16.30

Naar de kerkin de

voorganger

G. Nijland
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

H. Limbeek

G. de Bekker

G. Nijland
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
G. Nijland

L. Gunnink-van den Berg
R. Cornelissen

H. Limbeek
parochiaanvoorganger
L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger

G. de Bekker

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
H. Brummelhuis

J. Verweij

L. Gunnink-van den Berg
R. Cornelissen en anderen
H. Limbeek

G. Nijland

G. de Bekker

soort viering

27e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie

eucharistie

eucharistie / Maria van Frieswijk

28e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

gebed

eucharistie

29e zondag van het jaar
gebed

eucharistie

eucharistie

gebed / Mariaviering

oecumene

gebed

Wereldmissiedag
eucharistie

eucharistie

gebed

eucharistie

31e zondag van het jaar
eucharistie

communie
eucharistie / jubileumn LIVESTREAM
eucharistie

gebed

gebed

koor

(Cantors
(aecilia
Youngest Voices XL

Spirit

Voce Magna
(Caecilia
Brugkoor

Voce Magna
(aecilia
gemengd koor

Spirit

(Caecilia
gemengd koor
Cantors
Brugkoor

Voce Magna
Ardente
(aedilia
Nicolaaskoor
Schola

Collecte voor Missio

\ 4

In het weekend van 24 oktober wordt in onze kerken gecollecteerd voor Missio, Pauselijke

Missiewerken.

]
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Guinee

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 24 oktober of
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag

Op blz. 16 leest u meer over het project voor de kerk in



Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIKSE VIERINGEN
maandag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
dinsdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

09.30 Vredeskapel Schalkhaar Ev
19.00 Broederenkerk, Deventer avondgebed 26

19.00 0.LV.0.0. Wijhe rozenkransgebed
woensdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
09.30 TBH Colmschate EvV

19.00 Willibrordus Boerhaar EV

18.30 Willibrordus Boerhaar rozenkransgebed
WOON- en ZORGCENTRA

maandag

10.30  Averbergen,Olst 4] 4
woensdag

10.15  Park Braband, Schalkhaar EV 6
11.00  Willibrordkapel Boskamp EV 13,27

Gebedsintenties

2 en 3 oktober

Nicolaas Schalkhaar - fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haver-
kamp-Groot Koerkamp, Marie en Herman Hoppen-Kappert, Joop van Raan,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-
Kerkvliet, Frans Groot Koerkamp, Gerard Kersten, Anton Bruggeman, Henk
van Eunen, Annie Huisman-Beumer, Tinus van Engelen

Nicolaas Lettele - Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp (jgt), Johannes
Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Piet en Marietje Huijsmans-Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmi-
na Kolkman-Rodijk, Willem Oosterwijk, Herman Wichink Kruit overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Engelbert Boerhaar - Diny van den Beld, Frans Doorn, Wim Dam-
man, Geert Overmars, Jo Mentink, Jan, Oda en Marcel Overmars, Jan, Ria en
Louis, overleden fam. Boerhof, Geert Heuver (jgt), Albertus en Marie Log-
tenberg-Geerts, Hendrikus Johannes Mentink en Maria Theresia Mentink-
Punte, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd,
Tonnie Logtenberg en Miranda van den Berg, Betsie Schurink-Schrijver,
Gerrit Schutte, Anne en Antoon van den Berg, Theo Giesen

donderdag

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

18.00 Broederenkerk Deventer aanbidding 28
18.30 Broederenkerk Deventer biecht 28
19.00 Broederenkerk Deventer EV 28
19.00 0.LV.0.0. Wijhe Taizéviering 21
vrijdag

09.00 Broederenkerk Deventer EV 29
09.00 Nicolaas Lettele Ev

09.30 0.LV.0.0. Wijhe Ev 15
zaterdag

19.00 Sparrenheuvel Diepenveen EV 2
zondag

10.30  St. Jozef Deventer EV 24

9 en 10 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Marijke Ganzeboom-Voorhorst (jgt), Herman
Klein Overmeen (jgt), Bernard en Rita Klein Overmeen, Jan Brinkman,
Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Frans Ossewold, ouders Meussen-
Hondebrink en broer Jan, ouders Geertman-Koerhuis, ouders en zoons
Hagen, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, ouders Kleine Schaars-
Wippert, Toos Vloedgraven-Beltman, Gerard Kersten, Anton Bruggeman,
Henk van Eunen, Annie Huisman-Beumer, Tinus van Engelen

Nicolaas Lettele - Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, ouders Wester-
beek-Koerkamp, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden fa-
milie, Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - overleden ouders lJsseldijk-Overmars, Bertus
Mentink, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, Gerardus
Henricus Groot Koerkamp (jgt), Bernard Spekschate en Jan Visscher
Engelbert Wijhe - Agaath Blauwgeers-Scholten, Fien Bouwmeester-
Ruiter, ouders Huisman, Harrie en Rikie, overleden ouders Hollegien-Tijhuis,
Wim Nijkamp (jgt), Hendrika Maria Nijkamp-Olthof, (jgt), Hein en Marietje
Eishof Herman en Riek Hauptmeijer-Duteweerd en overleden fam.
Hauptmeijer-Duteweerd
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16 en 17 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Jan Golbach, ouders Huis in 't Veld-Rodde-
man, Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Chris Brand, Toos en Antoon van
Oldeniel-Marsman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Jo Nijboer, Lenie
en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Gerard Kersten, Anton Bruggeman, Henk
van Eunen, Annie Huisman-Beumer, Tinus van Engelen

Nicolaas Lettele - Bertus Aarnink (jgt), Gerrit en Marie Bloo-Groot
Koerkamp, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot koerkamp-
Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Reinier
Pol, Antoon Vulink, Ben en Riet Koerhuis-Visser, overleden fam. Boer-
kamp-ten Have, Harm Stegeman, overleden fam. Boerkamp-Jansen, over-
leden ouders Van der Linde-lsseldijk, Ria Haverkamp-Kemper

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Diny
van den Beld, Frans Doorn, Wim Damman, Geert Overmars, Jo Mentink,
Jan, Oda en Marcel Overmars, Jan, Ria en Louis, overleden fam. Boerhof,
Geert Heuver, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der
Weerd, Graats en Miene Boerhof-Brouwer, Betsie Schurink-Schrijver, Wim
Koekoek en overleden familie, Anne en Antoon van den Berg

23 en 24 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Antoon van Oldeniel (jgt), Riek van Oldeniel,
Joop van Raan, Mariet Schiphorst-Pijnappel, Bernard, Rita en Herman Klein
Overmeen, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Annette Hurenkamp-
Mulder, Tinus van Engelen

Nicolaas Lettele - Dine Daggenvoorde-Oosterwijk (jgt), Piet Huijs-
mans (jgt), Gerrit Oosterwijk (jgt),Jan Daggenvoorde, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Marietje Huijsmans-Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, Cato Oosterwijk-Vrielink, Anton en Wilhelmina Wichgers-
Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit overleden ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland,
ouders Westerbeek-Koerkamp, Wim Westerbeek

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@hafkampnatuursteen.nl
WWW,HAFKAMPNATUURSTEEN. NL
30 - GEBEDSINTENTIES

Willibrord Boskamp - Hendrika Johanna Bouwmeester-Brouwer,
Albertus Albers, Bernard Casteel, overleden fam. Van Oldeniel-Smit, Mia
Beijleveld-Dohmen, Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en overleden
familie, Jan Zwartjens

Engelbert Wijhe - Agaath Blauwgeers-Scholten, Fien Bouwmeester-
Ruiter, ouders Huisman, Harrie en Rikie, overleden ouders Hollegien-Tijhuis,
Jan Qosthof en overleden familieleden, overleden fam. Spithoven-Schoor-
lemmer, Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Hauptmeijer-Duteweerd
en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd

30 en 31 oktober

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
Elisabeth Hogenstijn-Nijmadller, Riet Golbach, fam. Thamas Groenink,
Marijke Windmeijer, fam. de Kort-Holtkamp

Willibrord Boskamp - Jan en Annie Tiehot-Walraven en Hans Tiebot
Nicolaas Schalkhaar 10.30 uur - Hans Ganzeboom

Nicolaas Schalkhaar 16.30 uur Allerzielenviering - Gerard
Pelgrom, ouders en kinderen Albers-Swartjes, Jan Brinkman, Mien
Kanters-Blom, ouders Antoon en Marietje Kolkman, Anton en Dien
Schutte-Oosterlaar, Toos Hendriksen-Buiting, Marie en Herman Hoppen-
Kappert, Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Hein en Mien Veldkamp-de
Haan, Piet en Hein Verwoolde, Ed en Ans Berg-de Groot, Femy van
Eunen-Schiphorst, ouders Nas-Willemsen, Toos en Antoon van Oldeniel-
Marsman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Annette Hurenkamp-
Mulder, ouders Mulder-Maatman, ouders Groot Zwaaftink-Veldmaat, Hein
en Herman Groot Zwaaftink, familie Hassink-Elshof, Gerard Oldenhof,
Anton Kleverkamp, Hein en Truus Achtereekte-Zuidland, Marijke Ganze-
boom-Voorhorst, Dini Nijkamp-Spikker, ouders Bertus en Toos Pleizier-
Evers.

Nicolaas Lettele - Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Wim Spaans

Persoonlijk,
betrokken
en dichtbij!

. 0570- 595351

www.defunus.nl

Defunus Uitvaartzorg



Wij gedenken

Gerhardus Hermanus Bernardus (Geert) Overmars
117-08-2021 op 86-jarige leeftijd. Hij woonde en werkte in de Waterstraat,
op de ouderlijke boerderij samen met Anton en Tonnie. Geert had veel
belangstelling voor alles om hem heen en was graag onder de mensen. Hij
was een vroege boer, had een sterke wil en hield van opschieten. Ruim 20
jaar geleden verhuisde hij naar Wijhezicht en vervolgens de Julianalaan in
Wijhe. Sinds juni werd zorg verleend in het Weijtendaal, nadat in maart
een ernstige ziekte is geconstateerd. Maandag 23 augustus is in de
parochiekerk op de Boerhaar afscheid genomen met een gebedsviering.
Daarna is hij begraven op het parochiekerkhof. Moge Geert rusten in vrede.

Ancilla Joanita Elzer-Hofman

T 21-08-2021 op 82-jarige leeftijd. Ans werd geboren in Semarang
{Indonesié). Met haar man Ruud woonde ze het grootste gedeelte van
haar leven in Deventer. Ze kregen vier kinderen. Ans was een lieve en
zorgzame moeder. De keuken was haar domein. Ze kon heerlijk Indisch
koken. In de eerste plaats voor haar familie, maar ook "op bestelling”. Ze
kon enorm genieten van gezelligheid met kinderen, kleinkinderen en
familieleden. Groot was de schok dat ze op de dag van de verhuizing naar
Ludgerus hoorde dat ze ongeneselijk ziek was. Na een kort ziekbed en
voorzien van het Sacrament van de zieken is ze in het bijzijn van haar
geliefde overleden. In de Nicolaaskerk in Schalkhaar hebben we afscheid
van haar genomen. Ans grote vertrouwen in God mag nu tot voltooiing
komen in het hemels Vaderhuis.

Magdalena Johanna Emma (Marleen) Bonke

T 29-08-2021 op 64-jarige leeftijd. Wat een vreugde toen er bij de familie
Bonke twee meisjes werden geboren: de tweeling: Marijke en Marleen. Ze
zijn vernoemd naar Maria Magdalena. Marleen wist al snel dat ze
verpleegkundige wilde worden: zorgen voor een ander en haar liefde delen
met de zieke medemensen. Ze bood een luisterend oor en nam de tijd om
mensen echt te troosten. Dit werd in die tijd niet gewaardeerd door de lei-
ding van het ziekenhuis en ze werd ontslagen. Dit heeft Marleen veel pijn
gedaan. Ze vond het moeilijk om dit te accepteren. Ze was te goed voor
deze wereld. Haar liefde kon ze wel kwijt aan familie en vrienden. Door een
noodlottig ongeval kwam ze te overlijden. Ze is bij haar ouders in het graf
gelegd op de begraafplaats in Schalkhaar. Dat zij mag rusten in Gods
armen.

Franciscus Gerhardus Lucas (Frans) Doorn

1 02-09-2021 op 86-jarige leeftijd na het sacrament der zieken te hebben
ontvangen. Hij woonde en werkte in de Middelerstraat op de boerderij
waar hij is geboren en waar hij na het huwelijk met Marietje van Rossum is
blijven wonen. Frans had veel belangstelling voor alles om hem heen,
wilde zich graag voor veel inzetten en was graag onder de mensen. Ruim
20 jaar geleden verhuisde hij met Marietje naar de Molenstraat in Wijhe.
Na een korte periode van ernstige ziekte is hij thuis overleden. Woensdag 8
september is in de parochiekerk op de Boerhaar afscheid genomen met
een gebedsviering. Aansluitend is hij begraven op het parochiekerkhof,
dichtbij kleine Luc. Moge Frans rusten in vrede.

Gerdina Theodora Maria (Diny) van den Beld-Elzebroek
T 04-09-2021 op 88-jarige leeftijd. Diny is geboren in Olst. Na het over-
lijden van haar vader verhuisde ze met haar moeder en haar zus naar wat
nu de Boerlestraat is op de Boerhaar. Daar kwamen ze bij familie inwonen.
Na haar huwelijk met Jan van den Beld heeft ze haar hele verdere leven de
boerderij aan de overkant van die weg bewoond. Ze heeft meer dan 40 jaar
gezongen in het parochiekoor. Diny zorgde graag, had een brede
belangstelling, maakte makkelijk contact en ontving graag bezoek. Na een
afscheidsviering is ze begraven bij Jan op het parochiekerkhof van Boer-
haar op 10 september 2021. Moge zij rusten in vrede.

Henricus Antonius Maria (Henk) Poppe

107-09-2021 op 87-jarige leeftijd. Henk groeide op in de Duursche Hoek bij
Boerhaar, op de boerderij van de familie Poppe. Hij trouwde in 1966 met
Bets van den Berg. Henk heeft toen de boerderij van zijn ouders
overgenomen: een melkveehouderij en een "bongerd". Hij hield van zijn
vee en fruit. Zijn kinderen hielpen mee en hadden er een gelukkige tijd.
Henk liet ze vrij in de keuzes die ze maakten. Hij vond het fijn dat Erwin de
boerderij over nam. Henk was een sociaal betrokken mens, met een brede
belangstelling. Ook was hij actief voor de parochie, 0.a. voor de caritas.
Toen hij met Bets aan het Molenpad in Olst ging wonen, bleef hij betrok-
ken bij de boerderij. Haar overlijden in 2016 was een grote slag, maar hij
zette gelukkig door. In zijn laatste periode ging zijn gezondheid achteruit.
Henk stierf op 7 september na afscheid te hebben genomen van zijn kinde-
ren. De uvitvaart was op 13 september, waarna hij begraven werd op het
kerkhof in Boerhaar. Dat hij moge rusten in vrede.
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UITVAARTZORG

24 uur bereikbaar 06 43 02 90 85
dehanzeuitvaartzorg

“Mensen weten
vaak niet wat er
bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
Wij regelen het

graagvooru.

Yeror. Bestzlorewrire

Ultvaartieider

w» vredehof

UITVAARTVERZORGING
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Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvernsewss 7

Bel (0570) 622 535 www.vredehof.nl

roboostenm K

uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel enin alle rust leid ik
u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zo krijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06-5424 1105
www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

Els Schasp Harry Maalderink

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

;-,’9 Herman Bakker

0570 60 66 44 (deg en nacht bereikbaar)

Diepenveenseweq 76, Deventer
info@hermanbakker nl » www. hermanbakker nl




De buurtkoelkasten van New York

Soms zijn er van die hoopgevende verhalen waar ik
blij van word. Dit is een verhaal, dat ik op televisie
zag, een verhaal van hoop en veerkracht. Sinds de
lockdown in de coronapandemie verschijnen er in
New York steeds meer koelkasten op straat.

Een ondernemer vertelt:

"Kleine bedrijven moesten sluiten, personeel werd
ontslagen, voorraden moesten worden wegge-
gooid, je moest omdenken."

Ze werd geraakt door het veranderde beeld in haar
stad: er waren zoveel meer daklozen op straat,
drugsverslaafden. Maar wie je ook bent, uiteinde-
lijk werd iedereen geraakt.

lemand begon met het idee en zette een koelkast
op straat. Er werden goede, uitgebalanceerde
maaltijden in gezet, in keurig gelabelde dozen.
Omdat de koelkasten verbonden zijn aan iemand
die ze beheert, zijn het veilige plaatsen om iets in
te zetten en uit te halen. ledereen kan eriets in
zetten. ledereen mag er iets uit halen. Op een dag
zet jij er misschien iets in ... het is wederkerig, het
geeft je je waardigheid terug.

Je kunt denken: wordt die koelkast zelf dan niet
gestolen of wordt er geen misbruik van gemaakt?
Maar de gedachte is: als dat gebeurt, zal die
persoon hem echt nodig hebben en dan wordt er
een nieuwe geplaatst. Ga vooral niet voor
politieagent spelen en beoordelen wat iemand er
uit haalt of wat hij er in zet.

Een vrouw neemt een hele stapel maaltijden mee.
De ondernemer knoopt een praatje aan: "Wil je er
een tas bij?" "Graag", zegt de vrouw. Een gesprek
volgt en het doet beiden goed! "Volgende keer
doneer ik twee schilderijtjes”, zegt de vrouw bij
het weggaan.

"Het is veel werk", vertelt de ondernemer. "Je
voorziet in stroom en een fysieke plek. De koelkast

moet worden schoongehouden, happenings
moeten worden georganiseerd, je moet zien
donaties binnen te krijgen. De koelkasten worden
zelfs mooi gemaakt met streetart door
kunstenaars."

Als er maaltijden geplaatst worden, wordt het
gedeeld op Instagram. Zo weten mensen, die het
nodig hebben, dat er eten is en in korte tijd is de
koelkast weer leeg.

"Hi, ik volg je op Instagram. Wij beheren de
2Fish5Loavesfridge (de 2Vissen5Brodenkoelkast)."
Er wordt omgezien naar elkaar. Voedsel dat elders
overblijft, vindt hier een nieuwe goede
bestemming. Het is een manier de pandemie de
baas te kunnen en uiteindelijk te overleven.

Bijzonder hoe mensen creatief worden in ellendige
omstandigheden. Bijzonder ook hoe we op een
geheel nieuwe manier gemeenschap kunnen zijn
en omzien naar elkaar.

De film'is terug te zien op :
www.human,nl/2doc-kort/kijk/overzicht/2021/aflevering-65.
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Welkom thuis bij jezelf

“Welkom thuis,” riep een man mij toe vanuit zijn
klapstoeltje aan de rand van de paarse heide. Tussen
v twee afspraken in liep ik een rondje op de Sallandse
- heuvelrug. Onder een dennenboom zat een oudere
h man in een klapstoel met zicht op de heide voor zich
die prachtig in bloem stond. Hij begroette me
vriendelijk met het merkwaardige “Welkom thuis”.
Nieuwsgierig geworden liep ik naar hem toe.
| “Goeiemiddag, mooi hier hé? Hoe zo welkom thuis?”
“Voel je je hier niet thuis dan?,” zei hij. Ik beaamde:
“Eigenlijk wel”. Hij had een schetsboek op schoot. “U
tekent?”. “Een beetje,” zei hij, maar ik zit hier eigenlijk aivsa 20N
voor mijn innerlijk. Hier kom ik bij mezelf. En waarom e W R
bent u hier?” Ik had het nooit zo kunnen zeggen, maar Ao ; -
moest bekennen dat ik ook een rondje liep voor mijn
lichaam en mijn ziel. Even tot rust komen. We wensten
elkaar nog een mooie dag.
Verder lopend schoot me te binnen dat er over de
heilige Benedictus (6e eeuw na Christus) wordt gezegd
dat hij bij zichzelf woonde (habitare secum). Daarmee
bedoelen de monniken dat ze het ideaal nastreven om
niet voortdurend door allerlei zaken afgeleid te
worden die onze aandacht verstrooien. In zijn biografie
over de heilige Benedictus schrijft paus Gregorius: “lk
zou willen zeggen dat onze eerbiedwaardige man
[Benedictus] ‘met zichzelf’ woonde omdat hij
nauwgezet over zichzelf wakend, zichzelf ziende als
voor de ogen van zijn Schepper, en zichzelf
voortdurend toetsend, zijn geestesoog niet richtte op
het al te gewone buiten zich.” (Dialogen boek II-111-7).
Benedictus probeert dus zo te leven dat hij niet door
van alles wordt afgeleid en bewust is dat hij in Gods
aandacht is.
Wij hoeven geen monniken te zijn, maar het is wel een
mooie les voor ons allen. Nog veel meer dan in de 6e
eeuw na Christus is ons leven vol met allerlei prikkels
die ons kunnen afleiden. Via onze telefoons, tablets en
computers is de wereld onder handbereik. We hoeven
ons wat dat betreft nooit te vervelen. Als we willen is
er altijd wel een tekst, een filmpje, een muziekje, een
appje of bericht op facebook. Het gevaar is dat we
' nooit bij onszelf zijn. Even rustig stil worden en
¥ aandachtig luisteren naar ons eigen hart. Misschien
¢ dat een hei- of boswandeling ons kan helpen. En
} kunnen onze stille kerkgebouwen ook geen plaatsen
zijn om even bij God en onszelf te komen. Of met de
8§ woorden van die man op de hei te zeggen even thuis
| te komen.
Diaken Marc Brinkhuis







Horizontaal 1 .2 3[4 5 |6 |7 .s
2 R-k. geestelijke 9 Vrij van doping (Eng.) 10 Kunstgreep

12 Voornaamwoordelijk bijwoord 14 Uitgestorven reptiel (ver
kort) 15 Condemnatie tot de helse straf 18 Krachtweefsel
19 Gran turismo (afk) 20 Betaaldvoetbalclub uit Breda
22 Vreemde munt (JPY) 24 Afdeling 26 Antwerpse schilder
(1577-1640) 28 ltaliaanse vrouwelijke eretitel 30 Waterige
oplossing (Fr) 31 Japanse parelduikster 32 Familielid
34 Onbeduidend 36 Olympische stad in 2016 37 Moment
39 Akelig 40 Véér Christus (Lat. afk.) 42 Moeilijk bespreekbaar
thema 44 Godgeleerd 48 Keltische taal 49 Gevierde zangeres
50 Dopheide 52 Bloemenstoet 53 Joodse mystieke leer.

Verticaal

11s nu 1 met de KRO 2 Stuk fruit 3 Werelds 4 Geesteskind van
striptekenaar Charles Monroe Schulz 5 Operatiekamer (afk.)
6 Voorzetsel 7 Onbesmet 8 Geloofsverzaking 11 Uniek
13 Schout 16 Muze van het minnedicht 17 Muziekstuk 21 In
koffie gedoopt suikerklontje dat men opeet 23 Nostalgische

34

bijeenkomst 25 Weerdienst (afk.) 27 Gegoten staaf kostbaar ol i
metaal 28 Leer van de leerstellingen 29 Hoeveelheid 33 Fris- aa
drank 35 Verplichting 38 Juiste redenering 41 Amerikaanse
zangeres 42 Opera van Giacomo Puccini 43 Tot de nok gevuld 48
45 Jongen van Het klein insectenboek 46 Aartsmoeder (o.a.
Genesis 20:12) 47 Positieve verwachting 51 Bloedgroep. b L
|
www.wimdeweerdt.com

Tzimmes

Dit jaar vierde de Joodse gemeenschap op 7 en 8 september jl.
Rosj Hasjana (Nieuwjaar). Het is één van hun feesten waarop
er vooral zoete maaltijden bereid worden, zoals het gerecht
Tzimmes. Dit is een traditionele, zoete stoofpot, gemaakt van
zoete wortelgroenten. Vooral kinderen zijn er dol op.
Hieronder éen van de vele varianten.

Ingrediénten (voor 4 porties)

2 eetlepels koolzaadolie / 1 witte ui, in dunne ringen / 1 theelepel versgeraspte nootmuskaat / 1 thee-
lepel kaneel / 1 theelepel venkelzaad / % theelepel zeezout / 4 grote wortels, geschrapt, in halve plakjes /
30 gram boter / 3 dl water / geraspte schil en sap van 1 sinaasappel / 2 eetlepels dadelsiroop / 1 rode
chilipeper, zaadjes verwijderd en fijngehakt / 1 eetlepel bladpeterselie, fijngehakt / sap van % citroen

Bereidingswijze

3 Verhit de olie in een brede pan met dikke bodem

Doe de ui, nootmuskaat, kaneel, venkelzaadjes en het zout erin en bak alles circa 10 minuten op
middelhoog vuur, tot de ui zacht en glazig is

Roer de wortels en boter erdoor en bak ze 2 minuten mee

Voeg het water, de sinaasappelrasp en het sap en de dadelsiroop toe, leg een deksel op de pan en
laat het gerecht 30 minuten zachtjes koken tot de wortels gaar zijn

Neem het deksel van de pan en laat alles nog 5 minuten koken, zodat het kookvocht stroperig
wordt

Voeg voor het serveren de chilipeper, peterselie en het citroensap toe. EET SMAKELIK |

*

*
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Agenda

2,16

3
6,13,20,27
6
1,8,15,22,29
1,15,29
115,29

9

12

17

18

21

21

24

25

28

31

Activiteiten

Mariale Priesterbeweging,
Herbergviering

Maria van Frieswijk
Ontmoetingsochtend HvA
Film "I, Daniel Blake"
Inloopochtend

Bij Titus op de koffie
Christelijke meditatie
Soepcafé Wijhe

biechtgelegenheid

Toerusting: H. Communie brengen
Oecumenische viering Stadshartkerken
Feestavond Vrouwen van Titus Brandsma

Ouderenmorgen
Taizébijeenkomst
Missiezondag
Bijbelstudie

Film Departures

25-jarig priesterjubileum pastoor Cornelissen

H.Willibrord Boskamp
Herberg van Ars
Schalkhaar

Herberg van Ars
Herberg van Ars
Hovenhuus

Titus Brandsma Huis
Meester Geertshuis
Noaberhuus Wijhe
volgt

Lebuinuskerk Deventer
Titus Brandsma Huis
Titus Brandsma Huis
Kerk Wijhe

Titus Brandsma Huis
Titus Brandsma Huis
Parochiekerk Broederen

10.00-14.30
17.00

10.00-12.00
19.30
10.00-12.00
10.00-11.30
10.00-12.00
17.00-19.00

10.00

10.00
19.00

20.00
20.00
10.30

Kopij voor de novembereditie dient bij de redactie bekend te zijn op 7 oktober, véér 17.00 uur

25 Actuele informatie op de website

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.ni? U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u
leest er de laatste nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de parochie,
vieringenrooster raadplegen en rechtstreeks inloggen voor de live streams.

De website en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan.
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ISSUE RIS S S el 2o

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en
ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel DEL‘A
055 204 00 g9 voor een persoonlijk gesprek. voor elkaar

GRAF~ EN URNMONUMENTEN UIT AMBACHTELIJKE WERKPLAATS, 153 JAAR KUNDE EN ERVARING
VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP. SE GENERATIE MEESTER-STEENHOUWER

STEENHOUWERIJ
WWW.STEENHOUWERIJLAMERSNL Th.).D. LAMERS

ARNHEMSTRAAT 6 » /7418 CL = DEVENIER * T: 605954 STEENHOUWERS SINDS 1868
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Servicepagina
Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter: T.J.G.M. Lam
Penningmeester: H. Elshof
Begraafplaatsen: T. Wellenberg
Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie; E. van Zuylen

Broederenstraat 18a1
7411 LB Deventer
0570- 609040

Parochiecentrum en
centraal secretariaat

info@heiligelebuinus.nl
ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartsbisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J.S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris
06- 2233 9977
~ gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.A.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 -4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Bernadet Albers
opbouwwerker
06- 54 68 56 66
bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

G.J. (Gé) Nijland
parochievicaris
06-58882805
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

ongewenste omgangsvormen en integriteit

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie november
Kopij uiterlijk binnen 7 oktober vdor 17.00 uur
Verschijningsdatum 26 oktober

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Yes! we starten met de gezinszondagen!

Op 14 november viert de parochie feest op Lebuinusdag, en dan gaat ook
meteen de gezinszondag van start in de Parochiekerk Broederen.

Je bent welkom met je ouders, broers, zussen, en zelfs de knuffel mag mee!

GEZINSZONDAG

Wat gaan we doen?

We vieren eerst samen de mis. Misschien vind je het wel leuk om mee te doen? Door iets te lezen, of
de misdienaars te helpen?

Daarna eten we gezellig samen met andere gezinnen die meedoen.

De kinderen en jongeren die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel gaan
daarvoor samen in een groepje werken. Broers en zussen, mama's enpapa's gaan ook naar hun "club".

Soms hoor je in de kerk wel eens woorden en denk je: "huh?"

Ferste Hulp bij moeilijke
i . Misschien heb je in een verhaal wel eens gehoord dat Jezus tot zijn

vader bidt. Hij begint dan zijn gebed met "Abba".

Abba is een woord dat uit de Aramese taal komt, de taal die Jezus
A bt sprak: Het betekent "vader, papa".

Let wel: de naam van de wereldberoemde Zweedse popgroep
"ABBA" is een letterwoord dat bestaat uit de eerste letter van elk
van de 4 leden van de groep en heeft hier dus niets mee te maken.

(Wistje dat? L askil (Bid je mee? A
- We in de oktobermaand

Wees gegroet, Maria,
Maria extra vereren?

vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende

onder de vrouwen,

en Gezegend is Jezus,

de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,

Nu en in het uur van onze dood,
Amen.

\. J/

- het Weesgegroet zoals we dat nu
kennen al sinds de 16de eeuw
gebeden wordt?

- we in Schalkhaar Maria van
Frieswijk in het bijzonder in de
bloemetjes zetten?

\.




