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Oktober is de Mariamaand. In onze streek wordt
Maria van Frieswijk door velen aanbeden. Velen
bidden tot haar om steun, om troost en voor
mensen die het moeilijk hebben. In onze kerken
maar ook thuis wordt in oktober de rozenkrans
gebeden.

Oktober is ook de cogstmaand. Tijdens de oogst-
dankvieringen staan we dankbaar stil bij het feit dat
wij kunnen leven van onze aarde, maar ook dat
onze boeren met bloed, zweet en tranen ervoor
zorgen dat er genoeg te eten is.

En toch zijn er in ons land steeds meer mensen die
gebruik maken van de voedselbanken en de ver-
warming niet meer kunnen betalen. Maar wat heb-
ben we het goed als we ons welzijh en onze wel-
vaart vergelijken met die van mensen die op de
vlucht zijn voor oorlog, discriminatie of honger.
Veel beter dan de mensen in hongerend Afrika of
de mensen die wonen in Oekraine en geen huis
meer hebben door bombardementen met de win-
ter in aantocht. En wat te denken van de honderden
asielzoekers die bij Ter Apel buiten hebben moeten
slapen? Mensonterende omstandigheden. Om je
voor te schamen. Nederland-onwaardig. Lonneke
schrijft erover in haar column op blz. 33.

Als mens hebben we één heel groot geschenk aan
elkaar te geven: we kunnen delen. Delen in vreugde
en verdriet, Maar ook delen van onze welvaart met
wie het minder goed heeft. En delen in de zorg voor
de natuur, door bijvoorbeeld bewuster om te gaan
met onze energie.

We komen met elkaar het beste door moeilijke
tijden als we solidair zijn. Niemand kiest ervoor om
afhankelijk te worden van hulp of ondersteuning.
Daarover kunnen we nog veel leren van de Heilige
Franciscus. Lucas neemt ons zijn column op blz. 15
mee in het gedachtegoed van deze bijzondere
heilige en van zijn naamgenoot, onze paus.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Wees Gegroet, Maria.

Steun en toeverlaat voor velen. In de
oktobermaand brengen we haar
extra lof en eer.

Deze beeltenis staat in Mount Argus
(lerland), waar zich ook het graf
van de heilige pater Karel Houben
bevindt.
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De Blijde Boodschap in de taal van de Saksen en Sallanders:
de Sallandse vertaling van de Heliand

Marc Brinkhuis

Tho ina thiu mddar nam,

biwand ina mid wadiu wibo sconiost,
fagaronfratahun, endi ina mid iro
folmon twém

legda lioblico luttilna man,

that kind an éna cribbiun...

Zo rond het jaar 850 klonk de boodschap van Kerstmis in onze streken. In die tijd werd een boek
geschreven - de Heliand - waarin de vier evangelién tot een verhaal gemaakt waren.

Bijzonder was dat het in de volkstaal van onze verre voorouders geschreven is en niet in het Latijn.
De taal die hierboven staat is het Oudsaksisch. Hoe onherkenbaar ook, maar van deze taal
stammen de dialecten in Noordoost Nederland en Noord Duitsland af.

Het bijzonder van dit boek is dat de schrijver zijn best doet om het evangelie aanvaardbaar te
maken voor de cultuur van destijds waarin de adel een belangrijke rol had en trouw van vazal naar
zijn heer een absolute waarde had. Jezus heeft dan ook trekken van een koning. En de herders in
de velden van Bethlehem hoeden geen schaapjes, maar paarden.

Een aantal jaren geleden is er een project gestart om de Oudsaksische Heliand te vertalen in de
Nedersaksische dialecten van onze tijd. De afgelopen jaren zijn ze verschenen in Achterhoeks,
Gronings, Twents en Munsterlands. Nu is het ook vertaald in het Sallands. De vertaler is de
Schalkhaarder Jan Nijen Twilhaar. Voor het Sallands gebruikt hij de variant van zijn eigen
geboortestreek Hellendoorn.

Zelf zat ik in de leescommissie en heb bij de vertaling adviezen mogen gegeven. Hieronder een
vertaling van de zinnen hierboven. Wat opvalt: Jezus wordt na zijn geboorte omhangen met
sieraden. Voor de oude Saksen was het ondenkbaar dat een koningskind zonder sieraden zou zijn...

Toen nam Hum de moeder,

d’n mooisten van alle wieve,

en deu Hem een gewaed en mooie sieroaden umme
en legde lieflijk met heur beide

haande 't klene Kereltien,

't Wicht in ne kribbe ...

Heliand

Sallandse vertaling
Auteur: Jan Nijen Twilhaar
ISBN: 9789023259145
Prijs: €39,95 - 264 pagina's
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GEZINSZONDAG

aHeiligeCommunie

9 oktober 2022
Gezinszondag bij Maria van Frieswijk
in Schalkhaar

Voor de gezinszondag in oktober komen we dit aan te sluiten in het Museum van Frieswijk voor
keer niet bij elkaar in de Broederenkerk, maar de lunch, de toneeluitvoering over Maria van
gaan we naar Schalkhaar. Daar wordt het feest Frieswijk (ook zeer geschikt om met met kinderen
van Maria van Frieswijk gevierd. Hieronder vindt te bekijken!) en het lof.

u het programma van zondag 9 oktober. Zowel in de kerk als bij het Museum van Frieswijk
We begrijpen dat het voor gezinnen met kinderen kunt u meer informatie over in inschrijfformu-
een (te) lange dag kan worden. lieren voor gezinszondag krijgen.

Daarom: alle gezinnen zijn natuurlijk van harte Bij de gezinszondag van 13 november gaan we
welkom om mee te vieren in de eucharistie- van start met de cathechesebijeenkomsten en de
viering in de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar om voorbereiding op de Eerste H. Communie en H.
10.30 uur, maar je kunt er ook voor kiezen om Vormsel.
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Feestdag Maria van Frieswijk

Maria van Frieswijk. lets van vroeger? Of kan deze eeuwenoude traditie ons ook nu nog inspireren? Als we kijken naar
het aantal kaarsjes dat elke zondag bij het beeld van Maria van Frieswijk wordl aangestoken, zou je zeggen van wel.
Maar ook de getuigenissen van mensen vertellen dat deze traditie nog steeds heel waardevol is. Dit jaar hebben we de

Maria van Fric:swiikdag in een nieuw jasje gcsmkcn.

Programma

* 8.45 uur Gebedstocht van de Broederenkerk naar de H.
Nicolaaskerk, onder leiding van lekenbroeder Alex (zie blz. 6)

* 10.30 uur eucharistieviering, voorgangers pastor Gauthier de
Bekker en diaken Marc Brinkhuis

* + 12,00 uur lunch bij museum van Frieswijk, Frieswijkerweg 7,
Schalkhaar

* Vervolgens opvoering van vijf momenten uit de geschiedenis van
Maria van Frieswijk, en over de geschiedenis van onze Nicolaaskerk:
van de legende tot aan Maria van Frieswijk anno 2022. In deze
toneelstukjes ziet u parochianen en voorgangers eens op een hele
andere manier!

Hieraan werken ook het jeugdkoor Youngest Voices XL mee,

het Nicolaaskoor en het Brugkoor.

* Afsluiting met lof

* +14.30 uur Einde

U kunt aan alle onderdelen meedoen, maar u kunt ook een keuze
hieruit maken.
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9 oktober, 9.45 uur: Meditatieve gebedstocht

OLV van FrieswijR, bid voor ons,

voor urede in ons hart en in de wereld

Vanuit dit thema lopen we op zondag 9 oktober een meditatieve gebedstocht van de Broederenkerk te
Deventer naar de Nicolaaskerk in Schalkhaar ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van
Frieswijk. Voor en tijdens de gebedstocht zullen er overwegingen zijn over het gebed van de H. Teresa
van Avila en H. Grignion de Monfort en meditaties over de glorievolle geheimen van de rozenkrans om
te groeien in ons katholieke geloof. We zullen in stilte bidden/mediteren en lopen in een niet te snel
tempo. De teksten worden voor de tocht uitgedeeld en kunnen na afloop meegenomen worden.

Allen hartelijk welkom om mee te lopen en te bidden voor de vrede!

De organisatie is in handen van broeder Alex, lekenbroeder Franciscaan van de Verenigde Harten, Jezus

en Maria.

Verzamelen om 8.45 uur binnen in de Broederenkerk bij de Maria-icoon van Altijddurende Bijstand.
We lopen ongeveer 3,5 km en verwachten rond 10.00 uur in Schalkhaar te zijn.
In Schalkhaar is gelegenheid voor een kop koffie/thee en de H. Mis in de Nicolaaskerk om 10.30 uur.
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16 oktober, 10.30 uur, H.Nicolaaskerk in Schalkhaar

Gebedsdienst door Cantorij

Zondag 16 oktober om 10.30 uur zingt de Cantorij tijdens een gebedsdienst. Het thema is ONDERWEG.
Het bijzondere is dat leden van het koor ook de gehele dienst verder zullen verzorgen. Laat u verrassen
door inspirerende lezingen, teksten en liederen. Samenzang is er natuurlijk ook bij.

Na afloop van de dienst kunt u met de koorleden en andere kerkbezoekers napraten over deze nieuwe
vorm van geloofsbeleving onder het genot van koffie en thee in de ontmoetingsruimte achter in de kerk.

?

Oecumenische uredesuespers in Schalkhaar en Diepenueen

Afgelopen voorjaar zijn er oecumenische vredes-
vespers gehouden, afwisselend in de Nicolaaskerk
te Schalkhaar en de Dorpskerk te Diepenveen.
Aanleiding voor die vespervieringen was de
situatie in Oekraine. De ervaringen waren heel
positief. Koren werkten mee aan de vieringen, de
vieringen werden goed bezocht en er was grote
betrokkenheid.

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en de
situatie in Oekraine is nog steeds heel ernstig.
Maar de zorgen zijn groter dan alleen die over
Oekraine. We kennen de verontrustende nieuws-
berichten allemaal wel: de energiecrisis, de daar-
mee samenhangende dreigende armoedeval, de
polarisatie in de samenleving, de toegenomen
spanningen in de wereld, het stikstofdebat en de
zorgen bij boerengezinnen. Kortom: er is veel
gaande in de wereld en nahij en de zorgen
daarover zijn groot.

Met de vredesvespers willen we — met een open
blik naar de wereld — deze thematieken een plek
geven, in gebed, zang, aandacht voor mensen.

6 - VIEREN EN MEER

Per keer kiezen we een actueel thema en "kleuren'
daar de vesperviering mee.

Omdat een wekelijkse vesperviering wel veel
vraagt van alle betrokkenen, zeker als het over een
langere tijd is, is besloten om de vieringen
maandelijks te houden, steeds afwisselend in de
Nicolaaskerk en de Dorpskerk, steeds om 19.00
uur, steeds oecumenisch van opzet. De liturgie
staat daarbij centraal: (koor)zang, stilte, gebed,
lezingen. Ook zal er steeds de gelegenheid zijn om
een kaarsje aan te steken.

De eerste oecumenische vesperviering is op
vrijdag 7 oktober, 19.00 uur, in de
Nicolaaskerk te Schalkhaar. Thema: Samen
delen! We vragen dan aandacht voor de
armoedeproblematiek en de energiecrisis.
Collecte is bestemd voor de Voedselbank.

We hopen op uw komst en betrokkenheid! Graag
tot de 7e oktober!

Oecumenische werkgroep Diepenveen-Schalkhaar



Mariaviering in Boskamp

In de H. Willibrordkerk in Boskamp wordt Maria geéerd in een
bijzondere Mariaviering op zondag 16 oktober, om 9.00 uur

Rozenkransgebed in de

Mariamaand oktober
In Boerhaar, H. Willibrordkerk:
Woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober
18.30 uur rozenkransgebed,

19.00 uur communieviering

daarna ontmoeting met koffie of thee.

In Wijhe, in de dagkapel:
Rozenkrans bidden op de dinsdagavonden
4,11, 18 en 25 oktober om 19.00 uur

In de Broederenkerk:
Dinsdagen 4,11,18 en 25 oktober, om 18.30
Aansluitend is er eucharistieviering

In Schalkhaar, H. Nicolaaskerk:
Rozenkrans op woensdagen 5,12,19 en 26 oktober, 19.00 uur

In Lettele, H. Nicolaaskerk:
Woensdagen 5,12,19 en 26 oktober om 19.00 uur

Maria.

moeder van Jezild,

u hebt geloofd in ww zoon.,
i zifn leven zifn woord,
zijne blijele booddchap.
Door dit geloof

werd ww leven getekend,
dag na dag,

ool ald er vraagtehens waren.,
ool als het donker was.
Wi biddern w:

verhriig voor ond,

dat ool wij mogen geloven
in lief en leed.,

in licht en donker,

tedere dag opniéewr,

ledet wur opnietun,
vandaag en alle dagen.
zr. .

http://docplayer.nl/29070755-Parochie-st-lambertus.html
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Jep: een gloednieuwe groep in onze
parochie

Jep staat voor Jong en Parochiaan, maar ook voor Jal
Wie kan meedoen?

Alle jongeren van 12 tot en met

15 jaar oud. Je kan aansluiten ,
na het Vormsel. Ook je vrienden JeP
zijn welkom hij de activiteiten. o
Breng ze gerust mee, ook als zij

niet naar de kerk gaan.

ledereen is welkom.

We kletsen, doen spelletjes, en spreken met elkaar over de
kerk en over Jezus. We kijken samen film, of steken de handen
uit de mouwen om samen iets voor anderen te doen. En we
zorgen natuurlijk voor wat lekkers!

De vormelingen van afgelopen jaar krijgen een uitnodiging
thuis gestuurd. Andere geinteresseerden sturen een mailtje
naar gezinszondag@heiligelebuinus.nl.

We zoeken nog begeleiders voor
deze groep

Als we met een voldoende
begeleiders zijn, hoef je maar €én
keer in de zoveel maanden wat te
doen. Je kan denken aan vervoer,
een activiteit begeleiden, waar je
talenten ook maar liggen.

Dus geef je op!

gezinszondag@heil

igelebuinus.nl
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Contemplatief

Deventer

Leren van het kloosterleven

Een platform van het Monastiek Leerhuis en partners

Monastieke maandagavonden in de Broederenkerk: Luisterend lezen
Op maandagavonden bieden we in de Broederenkerk een programma van Luisterend lezen aan, Het
gaat om verschillende vormen van contemplatief lezen (meestal een tekst uit de Bijbel) in de traditie
van de monniken. Het is geen Bijbelstudie om de tekst te doorgronden, maar luisterend en biddend
lezen om te ontdekken wat de tekst mij te zeggen heeft.

We doen verschillende vormen van |egctio divina en inspiratie lezen. De avonden beginnen om 20 uur
en duren een uur tot anderhalf uur. We komen samen in de zaal van de Broederenkerk,
Broederenstraat 18 (ingang deur direct rechts naast de kerk).

Deze avonden zijn een samenwerking van Contemplatief Deventer met Protestantse gemeente
Deventer (Lebuinuskerk), de Gereformeerde kerk (Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparochie
(Broederenkerk).

8- VIEREN EN MEER

3 oktober Inspiratie Lezen
10 oktober Lectio Divina
24 oktober Inspiratie Lezen
31 oktober Leefregel
7 november Lectio Divina
14 november Inspiratie Lezen

21 november Lectio Divina
28 november Leefregel

12 december Inspiratie Lezen
19 december Lectio Divina

U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.




Allerheiligen en Allerzielen:
een lange traditie

In het licht van de herfst staan veel mensen stil bij de graven of urnen van hun dierbaren. Grafstenen
worden geschrobd, een vers boeket wordt neergelegd of een lichtje geplaatst bij urn of graf,
handelingen die troost bieden en stemmen tot weemoed en herinneringen, terwijl men ondertussen
denkt aan de overledene of voor hem of haar bidt tot God, Jezus of heiligen die men kent. In dat licht
zijn 1 en 2 november al eeuwenlang heel centrale feestdagen in onze katholieke kerk.

Maar wat weten we nu eigenlijk over de lange traditie van Allerheiligen en Allerzielen?

Allerheiligen en Allerzielen: nauw met elkaar verbonden

Vanaf het begin van haar bestaan kende de kerk martelaren, gelovigen die hun geloof met de dood
moesten bekopen. Aanvankelijk herdacht de jonge kerk deze martelaren op hun sterfdag. Maar het
werden er wel veel en om al deze martelaren een eigen gedenkdag te geven, werd op den duur vrijwel
onmogelijk.

In de Oosterse kerk kwam er waarschijnlijk om die reden al in de 4e eeuw een gedenkdag voor alle
martelaren samen. In de 7e esuw werd deze gewoonte door de westerse kerk overgenomen.
Uiteindelijk maakte paus Gregorius IV rond het jaar 837 van deze dag een officiéle gedenkdag en werd
deze dag een verplichte dag waarop men de kerk moest bezoeken. Voortaan zouden niet alleen de
martelaren, maar ook alle heiligen en apostelen op deze dag herdacht worden. Aanvankelijk was dat 13
mei, maar later werd deze datum verplaatst naar 1 november. Waarom eigenlijk?

VIEREN EN MEER-9



De Keltische gedenkdag Samhain

De verplaatsing naar 1 november had waarschijnlijk te maken met een oud heidens gebruik, "Samhain"
genaamd. Van oudsher was de eerste dag van november namelijk een Keltische gedenkdag. Dan werd
de overgang gevierd van de zomer naar de winter, de overgang van oud naar nieuw. Maar eigenlijk
stond de dag allereerst in het teken van de geestenwereld: in de nacht voor 1 november ging die wereld
open en alle geesten, goede en kwade, keerden terug naar de aarde.

Tijdens het Samhain-feest werden grote vuren gestookt om de kwade geesten te verjagen en daarbij
droeg men dan dierenhuiden en maskers om ze in verwarring te brengen. Tegelijkertijd eerde men de
voorouders met offers en werd "zoetigheid" bij de voordeur gelegd.

In de Katholieke Kerk van de middeleeuwen werden rond 840 de voorbereidingen voor Allerheiligen en
Allerzielen altijd getroffen op de avond van 31 oktober (Allerheiligenavond genoemd). En bijzonder:
door de eeuwen heen is dit uiteindelijk op heel veel plaatsen in de wereld ook de datum voor het
Halloween-feest (All Hallows Eve) geworden. "Samhain" heeft waarschijnlijk aan de basis gestaan van dit
feest. Maar met de twee katholieke hoogtijdagen van Allerheiligen en Allerzielen heeft dit feest nu
weinig meer te maken.

Andere tradities

In de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt Allerheiligen anders dan in de Rooms-Katholieke Kerk niet op 1
november gevierd, maar op de eerste zondag na Pinksteren.

De protestantse kerk viert de twee feesten niet: Allerheiligen wordt niet gevierd omdat zij heiligen-
verering altijd heeft afgewezen. En Allerzielen is voor de protestanten evenmin een gedenkdag, omdat
zij het vagevuur niet erkennen. Een ziel van een overledene belandt in de hemel of in de hel. Loutering
door gebed is volgens hen niet mogelijk.

Allerheiligen

In Nederland is Allerheiligen geen nationale feestdag meer, maar binnen de Katholieke Kerk is het nog
weél een verplichte feestdag. Op de zondag na 1 november of op de dag zelf wordt dan in een H. Mis
speciaal stilgestaan bij alle heiligen en hun waarde voor de katholieke gemeenschap.

Allerzielen

Op de dag na Allerheiligen, 2 november, herdenkt de katholieke kerk alle gestorven gelovigen. In de
heilige missen of gebedsdiensten worden meestal de namen van de overledenen van het afgelopen jaar
genoemd.

Het christelijke feest van Allerzielen dateert oorspronkelijk uit de tiende eeuw, toen abt Odilo van Cluny
(ca. 961-1049) alle gelovigen in Bourgondié opdroeg om op de dag na Allerheiligen alle overleden
gelovigen te herdenken (988). Hij baseerde zich daarbij op een oude monnikken-traditie in Spanje
waarbij al langer op 2 november alle gestorven kloosterbroeders herdacht werden.

Pas sinds de 14de eeuw werd
Allerzielen binnen de gehele
Katholieke Kerk algemeen gevierd.
Mogelijk was dit onder de invloed van
de toen woedende pestepidemie.
Veel mensen stierven en moesten
vaak zonder enig kerkelijk
ceremonieel begraven worden, vaak
zelfs in anonieme massagraven. Ook
voor deze mensen kon gebeden
worden op de dag na Allerheiligen.
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Allerheiligen en allerzielen in de H. Lebuinusparochie

Grafzegening op begraafplaats Ceintuurbaan

Op zondagmiddag 30 oktober bent u om 15.00 uur welkom op de begraafplaats aan de Ceintuurbaan
voor de grafzegening. Na een korte gebedsdienst door pastor Gauthier de Bekker, gaat hij rond over de
begraafplaats om de graven te zegenen. Het is een mooi ritueel om uitdrukking te geven aan onze liefde
en respect voor overleden familieleden. Schola zorgt voor passende gezangen.

Allerheiligen

Op het hoogfeest van Allerheiligen, dinsdag 1 november, is er een eucharistieviering in de parochiekerk
Broederen, om 10.30 uur. U bent uiteraard van harte uitgenodigd.

Allerzielen

In de parochiekerk Broederen

Op woensdag 2 november is om 10.30 uur de Allerzielenviering voor de hele parochie in de parochiekerk
Broederen. In deze plechtige viering zullen alle overleden parochianen van het afgelopen jaar worden
genoemd en herdacht!

Kerkopenstelling en Allerzielenviering Wijhe

Woensdag 2 november is de kerk in Wijhe open van 11.00 tot 16.00 uur. ledereen mag binnenlopen om
voor in de kerk een kaarsje op te steken om zo hun dierbare overledene te herdenken, voor bezinning
en rust. Gedurende deze uren is er passende muziek te horen en worden de namen van de overleden
parochianen van het afgelopen jaar genoemd.

u 's Avonds om 19.00 uur gaat parochievicaris
Gauthier de Bekker voor in een korte
gebedsviering.

Hierna kunt u meegaan naar het verlichte kerkhof.
Bij het graf van uw dierbare kunt u een
gedachteniskaars plaatsen.

Wij gaan hier ook een kaars opsteken voor onze
dierbaren die niet op deze hegraafplaats zijn
begraven. Parochievicaris Gauthier de Bekker gaat
langs alle graven om ze te besprenkelen met
wijwater .

Bij slecht weer vervalt de viering op het kerkhof.

Allerzielenviering op de Boerhaar

Op woensdagavond 2 november is er een
gebedsviering op de Boerhaar. Deze viering is
bedoeld voor allen, dus niet alleen voor degene
die afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
Hierna kunt u mee gaan naar het verlichtte kerkhof
waar u een gedachteniskaars kunt plaatsen. Bij erg slecht weer vervalt de viering op het kerkhof.

In het Titus Brandsma Huis
wordt in de eucharistieviering van woensdag 2 november gebeden voor alle overledenen.
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Onmoeting

Parochiéle
Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

Op donderdag 13 oktober heeft de PCl haar
inspiratiedag met als thema Titus Brandsma.

We gaan onder leiding van Johan Maas kijken naar
het leven van Titus Brandsma en hoe ons dat kan
inspireren in ons eigen leven en werkzaamheden
op het caritas gebied.

Alle belangstellenden zijn welkom en speciaal
worden de parochianen uitgenodigd die een taak
(willen) vervullen binnen het diaconale veld.

De avond begint om 18.00 uur met soep en
broodjes.

Om 19.00 uur start Johan Maas met rondgang
langs staties en meditaties van Titus Brandsma.

Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie

Inspiratiedag PCl
rond Titus Brandsma

Daarna vertelt hij over zijn
leven en hoe dat past bij de
huidige problematieken.

Johan belicht drie thema's die
speciaal op het terrein van de
Caritas liggen. Daarna gaan we
in discussie om het verhaal van
Titus naar het eigen leven te
brengen.

Rond 21.30 uur moet de avond
afgesloten kunnen worden.
Opgeven voor deze bijeenkomst kan via
pci@heiligelebuinus.nl.

Mijlpaal: 200e donderdagdiner in het Titus Brandsma Huis!

In het Titus Brandsma Huis bereiden we om de week op de donderdag een diner voor maximaal 20
gasten. We voorzien hiermee in een behoefte onder de ouderen en ook eenzame mensen in de wijk.

Samen eten, een stukje gezelligheid en aan-
dacht voor elkaar. We zijn hier ruim 10 jaar
geleden mee begonnen. Inmiddels zijn we
met acht koks. Er wordt gerouleerd zodat er
steeds drie koks beschikbaar kunnen zijn
om het diner voor te bereiden.

Op donderdag 20 oktober a.s. vieren we het
200e Donderdagdiner met een feestelijke
maaltijd voor onze vaste gasten. Zij
ontvangen hiervoor een uithodiging.
Daarnaast willen we graag het Titus
Brandsma Huis en de betrokken vrijwilligers
hartelijk bedanken dat we hier al 10 jaar
mogen koken voor onze gasten.

Namens de koks van het Donderdagdiner,
Wieger, Wendy, Ria, Roelien, Dineke, Carla,
Arnoud en Ans

Diaken in opleiding

Jos Ramaker uit Dalfsen heeft vorig jaar zijn opleiding tot diaken tijdelijk moeten staken vanwege een

arbeidsconflict met zijn werkgever.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat hij volledig gerehabiliteerd is en in overleg met het bisdom
zijn stage in onze parochie gaat hervatten als voorbereiding op zijn wijding.

Het pastoraal team
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Vrijwilligersmiddag Nicolaaskerk Lettele

De vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap zijn van onschatbare waarde en daar stonden we graag
even bij stil tijdens een middag specizal voor hen. Zondag 10 juli waren alle vrijwilligers uitgenodigd
voor een fijne middag samen. Een middag om bij te praten en te genieten dat we eindelijk weer een
keer samen konden komen na een aantal coronajaren. Een middag met een lekker drankje, smakelijk
eten en veel gezelligheid. En het werd een hele gezellige middag voor jong en oud, voor iedereen die
bijdraagt aan onze fijne geloofsgemeenschap.

Behalve gezellig samen zijn werden ook de
hersens even gekraakt tijdens een spannende
pubquiz, samengesteld door Bernadet Albers
en leden van het pastoraal team. Er waren
bovendien twee spetterende prijzen te
winnen: pannenkoeken eten bij pastoor
Ronald Cornelissen en paddenstoelen zoeken
in het bos met diaken Marc Brinkhuis.

Er moesten leuke, maar soms ook lastige,

o vragen worden beantwoord. Vragen over het
katholieke geloof, maar ook over onze
huidige geloofsgemeenschap en soms een

knipoog naar de toekomst. Ook een heuse muziekvraag ontbrak niet. Pastoor Ronald Cornelissen en
diaken Marc Brinkhuis zongen vol overgave verschillende gezangen uit de liedbundel waarop de

aanwezigen de titel moesten raden.

De teams waren gewaagd aan elkaar, maar er waren toch echt twee winnaars.
Een gezellige club dames heeft onlangs pannenkoeken gegeten bij de pastoor en het team met vooral
veel jeugdleden gaat nog samen met Marc Brinkhuis iets leuks ondernemen ... want paddenstoelen en

kinderen is volgens Marc te riskant.

Dank aan iedereen die deze hele gezellige middag mogelijk maakte en alle vrijwilligers nogmaals heel
veel dank voor al jullie werkzaamheden voor onze kerk!

4

Informatiebijeenkomsten Beleidsplan Parochie op weg naar 2025

In het afgelopen half jaar zijn in alle geloofs-
gemeenschappen informatiebijeenkomsten
gehouden om de parochianen te informeren over
de plannen voor de toekomst van de parochie.
Uitgangspunt daarbij is de vraag hoe we het
katholiek geloof in onze regio in de toekomst
kunnen behouden en hoe we in de verschillende

geloofsgemeenschappen aanwezig kunnen blijven.

Twee jaar geleden hebben pastoraal team en
parochiebestuur de lijnen uitgezet voor het beleid
naar de toekomst in de notitie Parochie op weg

naar 2025. Een harde maar onontkoombare
boodschap waarin moeilijke beslissingen kenbaar
zijn gemaakt. Als vervolg daarop zijn er vele
gesprekken met de codrdinatoren van alle
geloofsgemeenschappen geweest en hebben we
samen gekeken hoe invulling te geven aan de
katholieke presentie in de geloofsgemeen-
schappen én in de parochie als geheel. Als vervolg
hierop is aan de geloofsgemeenschappen
gevraagd een beeldverhaal te maken, dat straks
gevolgd wordt door een zakelijk plan.

Wat bedoelen we met een beeldverhaal?

Een beeldverhaal is een concrete verhalende beschrijving, een soort foto/filmpje/beeld van de
geloofsgemeenschap vanuit het perspectief van het jaar 2026. Hoe ziet de wereld er dan uit? Wat zie
je, wie zijn daar, welke activiteiten worden georganiseerd? De lezer/luisteraar van het beeldverhaal ziet
de toekomst als het als het ware voor ogen, voelt en "ruikt" wat bedoeld wordt. Door het delen van
beelden ontstaat een gezamenlijk gedragen beeldverhaal van de geloofsgemeenschap en van de

parochie.
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Het maken van het beeldverhaal is een spannende onderneming. We willen zowel ambitieus als
realistisch zijn. De lat mag best hoog liggen, maar het moet geen luchtkasteel worden: een beeldverhaal
is een beetje dromen met beide voeten op de grond. Voor de ene geloofsgemeenschap betekent dat
een bescheiden programma zonder kerkgebouw, voor de ander een schets van een gemeenschap met
kerkgebouw en een hele reeks aan activiteiten.

Zakelijk plan

Het beeldverhaal vraagt - uiteraard - om een concrete uitwerking: wie, wat, hoe en wanneer gaan we
het verhaal werkelijkheid laten worden? Daarvoor wordt een zakelijk plan gemaakt. Daarin komt te
staan hoeveel mensen en middelen nodig zijn om het beeldverhaal te realiseren, hoe één en ander
werkelijkheid wordt, welke stappen wanneer gezet gaan worden. Een beetje zakelijk dus en daarom
heet het ook zo. Eigenlijk een soort spoorboekje naar de toekomst, waarbij we regelmatig kritisch zullen
moeten kijken of alles volgens plan gaat, of dat we ons beeldverhaal zullen moeten bijstellen.

Goede opkomst

Bij alle informatiebijeenkomsten was de opkomst
goed tot zeer goed. Veel parochianen zijn
geinteresseerd in de toekomst. Naast verdriet,
soms boosheid en bezorgdheid over de toe-
komst van bijvoorbeeld een kerkgebouw, was er
ook realisme. Bijna iedereen is zich wel bewust
van het teruglopend kerkbezoek, de sterk ver-
minderde deelname aan de sacramenten, de
stijgende gemiddelde leeftijd van parochianen
en vrijwilligers, de verminderde inkomsten en
de zeer beperkte capaciteit van het pastoraal
team. Vrijwel iedereen is het er dan ook over
eens dat we niet door kunnen gaan alsof er
niets aan de hand is en dat we actie moeten Bijeenkomst in het Titus Brandsma Huis
ondernemen om onze parochie toekomsthestendig te maken.

We hebben gemerkt dat in alle geloofsgemeenschappen initiatieven zijn ontstaan, soms vanuit de eigen
geloofsgemeenschap, soms ook vanuit de dorpsgemeenschap of de burgerlijke gemeente om plannen
te maken voor de toekomst. De beeldverhalen, waarin de geloofsgemeenschap centraal staat, vormen
de start en de leidraad voor gesprekken tussen coérdinatoren en parochiebestuur. Op basis daarvan
praten we samen over een zakelijk plan om het geschetste toekomstbeeld te realiseren.

Samen verder

Twee jaar geleden |leidde het beleidsplan Parochie op weg naar 2025 tot veel gedoe. De kranten stonden
er letterlijk vol van. In de ene geloofsgemeenschap meer dan in de andere, maar overal deed het pijn.
Alom bekend is dat de boodschap in Schalkhaar extra pijnlijk was, omdat het Eucharistisch Centrum
werd verplaatst van de Nicolaaskerk in Schalkaar naar de Broederenkerk in Deventer. Er zijn veel
gesprekken geweest en gelukkig hebben alle partijen elkaar weer kunnen vinden. Het beleidsplan was
en is een belangrijk uitgangspunt, maar is niet "in beton gegoten". Samen zetten we onze schouders
eronder zodat we, in Schalkhaar en in andere plaatsen, de onontkoombare moeilijke beslissingen zo
goed mogelijk nemen

We realiseren ons dat dit nog maar een start is en dat we nog veel hobbels te nemen hebben. We zijn
echter blij dat we samen met de geloofsgemeenschappen, samen met de codrdinatoren, samen met u,
kunnen bouwen aan de toekomst. We houden u op de hoogte!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Bernadet Albers
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Column Lucas

Lucas Brinkhuis is theoloog en historicus. Daarnaast is hij lid van de
Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en hoofdredacteur van
De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

De Heilige Franciscus geeft het antwoord op de crisis

Het is crisis, energiecrisis, inflatiecrisis, asielcrisis,
stikstoferisis, klimaatcrisis en ga zo verder. Soms
lijkt het alsof we nooit meer zonder crisis zullen
zitten. 4 oktober is het dierendag, de feestdag van
de Heilige Franciscus en hij heeft een antwoord op
al deze crises.

Sint Franciscus |leefde rond het jaar 1200 in de
Italiaanse stad Assisi, zijn vader was daar een rijke
lakenkoopman. Tijdens een veldslag tussen de
stad Perugia en Assisi werd Franciscus krijgsge-
vangen genomen.

Bij zijn terugkomst een jaar later bekeerde hij zich
en besloot zijn leven aan God en de armen te
wijden. Hij deed afstand van zijn rijke leven en
werd kluizenaar. Hij bedelde dagelijks om voedsel
om zo zelf ook arm te zijn. Zijn rijkdom gaf hij aan
de armen in Assisi.

Al snel sloten anderen zich bij hem aan en
ontstond de kloosterorde die tot op de dag van
vandaag nog bestaat.

Omzien naar de armen, of, simpeler gezegd, de
mensen die het minder breed hebben, is vandaag
de dag ontzettend actueel. Met de stijgende
energieprijzen en inflatie hebben steeds meer
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hulp
van de medemens én de overheid is nu hard
nodig.

Sint Franciscus is vooral bekend vanwege zijn band
met de natuur, in het bijzonder de dieren. Tegen
het einde van zijn leven schreef Franciscus het
Zonnelied. Dit is een jubelzang over de natuur, de
hemel en de mens.

In juni 2015 bracht paus Franciscus in navolging

van zijn naamgenoot de encycliek Laudato Si’ uit.
In deze encycliek schrijft Franciscus een integrale
visie over de ecologische én sociale problemen in

de wereld. Deze twee gebieden worden in de
encycliek onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het thema van Laudato Si’ komt het best naar
voren in de ondertitel "over de zorg voor het
gemeenschappelijk huis". Laudato Si’ (geprezen
zijt Gij) zijn de eerste twee woorden van het lof-
lied van Franciscus van Assisi, zowel in naam als
daden het voorbeeld van paus Franciscus.

Paus Franciscus roept in zijn encycliek op om zelf
stappen te zetten, minder of niet vliegen, minder
vlees eten en zo verder. Dit is niet altijd gemakke-
lijk (zelf vind ik vlees ook te lekker om er hele-
maal mee te stoppen) en in Laudato Si’ is de
grootste rol dan ook weggelegd voor de overheid
en de grote bedrijven. Paus Franciscus stelt dat
het tegengaan van klimaatverandering alleen gaat
als we ook rijkdom herverdelen en oog hebben
voor de mens.

De Heilige Franciscus staat ook bekend als
verbinder. Midden in de kruistochten bezocht hij
de sultan van Egypte, toen de heerser over de
islamitische wereld. Niet om hem te bevechten,
maar juist om een goede dialoog te voeren. Ook
dat is in deze tijden van polarisatie hard nodig,
niet alleen binnen Nederland, maar ook over
grenzen heen. Franciscus laat zien dat ook mensen
met een andere cultuur en een ander geloof onze
medemens zijn.

De Heilige Franciscus geeft ons de basis om de
crises op te lossen: cog hebben voor mens én
natuur. We hoeven niet te kiezen tussen deze
twee zolang we zelf bereid zijn een stukje van
onze rijkdom (wanneer we die hebben) in te
leveren en onze overheden dit ook doen. Omzien
naar de medemens en de wereld. Pas wanneer we
dat doen, zijn we in staat om de energiecrisis,
inflatiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis
en alle andere crises op te lossen.

COLUMN LUCAS - 15



Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Secretaris:
M. Buijs

Penningmeester:
H. Elshof

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

16 - BESTUURSTAFEL

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Op
deze pagina vindt u de mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast
zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te spreken voor uw vragen!

Na een relatief rustige zomerperiode is het parochiebestuur inmiddels
weer vol op stoom. Dat is ook wel nodig, want er liggen veel uitdagingen
op ons te wachten. Gelukkig hoeft het bestuur niet alles alleen te doen
en weet zij zich gesteund door veel actieve vrijwilligers in de
verschillende geloofsgemeenschappen.

Regulier vergadert het parochiebestuur in het parochiehuis naast de
Broederenkerk. Regelmatig ook komen we bij elkaar in één van de ge-
loofsgemeenschappen, waarbij een deel van de vergadering bestaat uit
een gesprek met de codrdinatoren ter plaatse. Zo waren we afgelopen
week in Boskamp, waar we zeer gastvrij ontvangen zijn. Het is prettig om
zo met elkaar bij te praten en te horen wat de belangrijke zaken zijn die
lokaal spelen. Het hoeft geen betoog dat kerksluiting daarbij een moeilijk
maar onontkoombaar onderwerp van gesprek is.

De afgelopen week hebben we, in het kader van onze rondgang over het
beleidsplan Parochie op weg naar 2025, de laatste twee geloofsgemeen-
schappen bezocht: Schalkhaar en Titus Brandsma. Het waren allemaal
zeer waardevolle en informatieve bijeenkomsten, waarvan u elders in dit
nummer van 't Zout een uitgebreid verslag vindt. Het is geen makkelijke
boodschap die we moeten brengen en niemand wordt er blij van.

Toch was het ook bemoedigend om te ervaren dat we op veel plekken het
gevoel kregen de mensen de feiten onder ogen zien en dat we "samen"
kunnen gaan werken aan het behoud van het katholieke geloof in onze
regio. En dat die toekomst niet alleen afhangt van een kerkgebouw in de
eigen omgeving, hoe dierbaar en waardevol dat gebouw ook is.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering stonden "gebouwen" - zoals
altijd - op de agenda. Dit keer echter waren de zorgen wel erg groot en
dat had alles te maken met de stijgende energieprijzen. Wist u dat we in
onze parochie jaarlijks zo'n € 85.000,- uitgeven aan energie?

De voorspelling is dat dat bij een gelijkblijvend gebruik in 2023 een kleine
€ 300.000,- wordt. U begrijpt dat dat onmogelijk is. Nog los van het feit
dat we in deze tijd om milieutechnische redenen echt wel wat aan
energiebesparing zullen moeten gaan doen, kunnen we dat gewoon niet
betalen. Naast andere besparingen kunnen we niet anders dan komende
winter echt substantieel minder vieringen organiseren. Het pastoraal
team beraadt zich de komende tijd op een aangepast schema. U gaat er
beslist meer over horen.

En dan is er ook nog leuk nieuws. Wekelijks zendt de KRO op zondag-
ochtend een eucharistieviering uit. Het redactieteam van dat programma
heeft ons gevraagd of volgend jaar een drietal uitzendingen vanuit de
Broederenkerk georganiseerd mag worden. We hebben na goed overleg
besloten daar mee in te stemmen. We laten onze mooie parochie graag
aan de buitenwereld zien!

Theo Lam



Een financieel bericht over 2021

In augustus 2022 ontvingen wij als bestuur de goedkeuring over en instemming met de jaarrekening

2021 van uit het bisdom.

Het jaar 2021 hebben wij kunnen afsluiten met een positief resultaat.

Ten opzicht van 2020 is het resultaat kleiner, maar we beseffen, dat 2021 een "coronajaar" is geweest.
We hebben minder kerkvieringen gehad en lange tijd geen of beperkt kerkgangers kunnen ontvangen.
Dit verklaart mede de teruggang in de bijdrages van onze parochianen. (- 13% ten opzichte van 2020).

De kosten zijn gelukkig beheersbaar gebleven. (-4% ten opzichte van 2020).

Hieronder ziet u het financieel overzicht van ons resultaat over 2021.

Resultaatoverzicht Heilige Lebuinus Parochie

2021 2020 verschil
Kosten x € 1000,-
Persoonskosten 312 355 -43
Kosten onroerend goed 152 161 -9
Kosten begraafplaatsen 36 38 -2
Kosten financiéle transacties 10 4 6
Kosten eredienst 31 27 4
Kosten pastoraal 29 29 0
Kosten afdracht bisdom 82 83 -1
Kosten administratie, ICT, drukwerk en overig 69 55 14
Totaal 721 752 -31
Opbrengsten x € 1000,-
Kerkbijdragen 212 243 -31
Collecten 38 52 -14
Stipendia 23 24 -1
Overige bijdragen parochianen 81 88 -7
Totaal: Bijdragen parochianen 354 407 -53
Opbrengsten uit beleggingen en bezittingen 225 227 -2
Opbrengsten begraafplaatsen 164 172 -8
Totaal 743 806 -63
Resultaat 22 54 -32
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dans
lezingen
film concerten
theater
kunst

tentoonstelling

Inspirerende film o o T S e
T s St SRR A SHERATIR] & bba e
Green Book

Vrijdag 14 oktober 2022
Titus Brandsma Huis (grote zaal)
20.00 uur

ledereen is welkom toegang: vrije gift.

Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) is een Afro-Amerikaanse pianist van wereldklasse, die op het punt staat
een concerttournee te beginnen in het diepe Zuiden in 1962. Shirley heeft een chauffeur en
bescherming nodig en rekruteert Tony Lip (Viggo Mortensen), een stoere uitsmijter uit een
Italiaans-Amerikaanse buurt in de Bronx. Ondanks hun verschillen ontwikkelen de twee mannen al snel
een onverwachte band terwijl ze racisme en gevaar trotseren in een tijdperk van segregatie.

Green Book (USA 2018) bevat alles wat je van een Oscarfavoriet mag verwachten: een meeslepend
waargebeurd verhaal, mooi acteerwerk, humor, tragiek, een boodschap en een happy end.

4

Lezing over Benedictijns leven
"Neig het oor van je hart”

Ken je dat gevoel dat je met een vraag rondloopt waar je geen antwoord op hebt? Of met het idee dat je
iets moet doen, maar dat het er niet van komt? Of dat je je vaag ongelukkig voelt? Misschien is het dan
tijd om uit je dagelijkse gedoe te stappen en je weer te gaan verbinden met je ware zelf.

De Regel van Benedictus (geschreven rond het jaar 540) biedt concrete handvatten voor wie dit pad op
wil gaan. Deze interactieve lezing biedt in het kort inzicht in drie kernbegrippen uit "de Regel":
obedientia, stabilitas, conversio morum - gehoorzaamheid, stabiliteit, omkering van je gewoonten.
Leven volgens benedictijnse waarden vraagt levenslang oefenen, maar in deze ene avond kun je
misschien een glimp opvangen van de schat die de tekst in zich draagt.

Je kunt met een persoonlijke vraag in je hart naar deze lezing toekomen, in het tweede deel van de
lezing ga je daarmee aan de slag. Je kunt natuurlijk ook alleen als luisteraar aanwezig zijn.

Om deel te kunnen nemen, wordt u verzocht zich vooraf op te geven via mail: bitwello@gmail.com. Verdere
informatie krijg je daarna toegestuurd.

Datum: 18 oktober, 20.00 uur | Entree € 8,00

Adres: Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 7391 DH Twello

Maria van Mierlo schrijft artikelen en columns en begeleidt mensen in retraites.
Meer informatie vind je op haar website: www.mariavanmierlo.nl.
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Terugblik

We kunnen terugkijken op een geslaagde zomer in
onze kerk. We begonnen met de tentoonstelling
over Titus Brandsma en eind juli de expositie
"Geloof in steekjes”. Beiden werden zeer goed
bezocht. Met dank aan alle vrijwilligers die het
mogelijk maakten om de kerk twee extra
middagen open te houden.

Uit diverse ontmoetingen met bezoekers blijkt
telkens weer dat Deventer populair is onder
toeristen. Men komt overal vandaan en regelmatig
spraken we bezoekers die speciaal voor de een of
de andere tentoonstelling kwamen. Van horen
zeggen of ergens gelezen. Bijvoorbeeld die twee
dames uit Hengelo die wel een uur uittrokken om
de textielkunst goed te kunnen bekijken.

Monumentendag

Twee zeer geslaagde dagen waarop wederom
velen onze kerk hebben bezocht. Precieze
aantallen hebben we niet maar de indruk is wel
dat het dit jaar bij ons drukker was dan vorig jaar.
Mogelijk heeft de PR zijn werk gedaan. De
tentoonstelling en boekenmarkt waren in het
nieuws net als onze bijzondere stadstuin. Heel
veel bezoekers informeerden al direct bij
binnenkomst hoe ze bij die tuin konden komen. Ja,
er waren er verschillenden die het krantenartikel
met foto hadden uitgeknipt en bij de ingang al
lieten zien: "we komen voor deze tuin!".

Ook het brede aanbod van boekenmarkt,
expositie, presentaties, kooroptredens, uitleg in
de sacristie, orgelspel, uiteraard die kloostertuin
en ... natuurlijk het mooie interieur van onze
middeleeuwse kerk. En overal vrijwilligers die
enthousiasme uitstraalden en bereid waren
informatie te geven. Dat gebeurde niet alleen in
het Nederlands want we mochten ook regelmatig
gasten in het Duits of Engels te woord staan. Die
laatsten waren merendeels mensen uit Oekraine.
Een Nederlandse moslima was de zaterdag met
haar dochtertje in de kerk. "Mijn man is nog nooit
in een kerk geweest. Ik kom morgen met hem
terug". En inderdaad, zondag waren ze er weer.

Inkomsten

En ... wat heeft het één en ander in geld opge-
bracht? De inhoud van de speciale offerkist bij de
tentoonstelling "Geloof in steekjes" bedroeg maar
liefst £ 851,65

De opbrengst van de boekenmarkt van 7 t/m 11
september was € 308,-. Samen met de opbrengst
in augustus ( £ 618,35) is er in totaal € 926,35 wat
naar het goede doel gaat: het diaconaal centrum
het Vieester Geertshuis.

De komende periode is de kerk in een zekere rust.
De Noordbeuk blijft leeg. Er zijn geen bijzondere
activiteiten gepland. Even op adem komen, ook
voor de vrijwilligers.
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Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

9 oktober: Feestdag Maria van Frieswijk
PROGRAMMA

* 8.45 uur gebedsroute: wandelroute van 3,5 km,
start vanaf de Broederenkerk naar de H. Nicolaas-
kerk, onder leiding van lekenbroeder Alex

* Koffie of thee voor de wandelaars die de
gebedsroute hebben gelopen

* 10.30 uur eucharistieviering. Voorgangers pastor
Gauthier de Bekker en diaken Marc Brinkhuis

* + 12.00 uur lunch bij museum van Frieswijk

* Vervolgens opvoering van vijf momenten uit de
geschiedenis van Maria van Frieswijk en over de
geschiedenis van onze Nicolaaskerk:

Legende, Reformatie, H. Nicolaaskerk, Maria van

Klussendag en Rommelmarkt weer een
succes

Zaterdag was onze jaarlijkse klussendag . We
konden weer rekenen op veel vrijwilligers die de
handen uit de mouwen staken: de kerkbanken in
de boenwas, de gewelven gereinigd, de kozijnen
van de pastorie geplamuurd en geschilderd,
spinnenrag verwijderd, zitbanken en hek op de
begraafplaats van verf voorzien, bloemenhuisje
aangepakt, kabels bevestigd, sloten gerepareerd,
kortom een productieve dag. De rommeldag trok
ook weer koopjesjagers, zodat de pot weer flink
gespekt is. Natuurlijk waren er heerlijke taarten en
cakes gebakken. Dank aan alle vrijwilligers.
Chapeau !!

20 - SCHALKHAAR

Frieswijk installatie in de

kerk, Maria van Frieswijk

* anno 2022. In deze

' toneelstukjes ziet u

. parochianen en

~ voorgangers eens op een

_ hele andere manier.

4 Hieraan werken het

. jeugdkoor, het Nicolaaskoor

en het Brugkoor mee.

| * +14.30 uur Lof met
afsluiting

U kunt aan alle onderdelen meedoen, maar u kunt

ook een keuze hieruit maken,

Informatiebijeenkomst

De geloofsgemeenschap van Schalkhaar was ruim
vertegenwoordigd op deze gedenkwaardige
avond. 200 mensen waren getuige van de
boodschap: "Schalkhaar hoeft niet dicht". Dat er
voorwaarden aan worden verbonden en we niet
achterover kunnen leunen spreekt voor zich. De
plannen om van de pastorie en het koetshuis een
ontmoetingshuis voor kerk en dorp te realiseren
werd heel positief ontvangen.

Oktober Mariamaand

In de maand oktober wordt er elke
woensdagavond in de H. Nicolaas-
kerk om 19.00 uur een rozenhoedje
gebeden. Vanaf nu met het
rozenkransje van Dinie Klappe. Ter
nagedachtenis aan haar.

Ontmoetingsviering 18 oktober om 9.30 uur



Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Overleden
Op zondag 7 augustus is Wilhelmina Johanna
(Mieny) Kolkman-Tibben overleden.

Oogstdankviering

Op zaterdag 1 oktober vindt om 19.00 uur de
Oogstdankviering plaats. Pastoor Ronald Corne-
lissen zal voorgaan en het jongerenkoor Magnifi-
cent zal tijdens deze viering zingen. Tijdens deze
gezinsviering willen we danken voor alles wat de
natuur ons geeft.

Ook dit jaar
nodigen wij u
weer uit om
oogst uit uw
. eigen tuin mee
¢ te brengen.
g Deze oogst
% komt ten
4 goede aande
* voedselbank
Deventer. Groente, fruit en andere levens-

middelen kunnen voor aanvang van de viering
achter in het kerkportaal neergelegd worden.

Nationale ziekenzondag

We kijken terug op een mooie woord- en
communieviering in samenwerking met de
Zonnebloem waarin samenzijn en ontmoeten een
belangrijk thema waren. Het samen koffiedrinken
en gezellig bijeen zijn nadien heeft hier zeker aan
bijgedragen.

Vrijwilligers gaan bij zieken en mensen die
eenzaam zijn op bezoek. Daarnaast hebben we
ook gezamenlijke activiteiten bijvoorbeeld
winkelen, de natuur in of een gezellige middag.
Wij zijn er samen met onze vrijwilligers voor u.
Wilt u ook graag een bezoekje, laat het ons dan
weten. Tel. 06-37 3427 35.

Vrijwilligersdag

De vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap zijn
van onschatbare waarde en daar stonden we
graag even bij stil tijdens een middag speciaal

voor hen. Op een mooie zondag afgelopen zomer
waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een fijn
samenzijn. Het werd een bijzonder gezellige
middag. U leest er meer over op blz. 13.

Oktobermaand Mariamaand

De oktobermaand is gewijd aan onze hemelse
moeder Maria, maar is ook de rozenkransmaand
bij uitstek.

In de maand oktober wordt in onze kerk elke
woensdag om 18.00 uur de rozenkrans gebeden.
Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te
bidden.

Het bidden van
de rozenkrans
is een waarde-
vol moment om
in de nabijheid
van Maria te
denken aan al
onze geliefden
en voor hen te bidden.

Wereldmissiedag

In het weekend van 22 en 23 oktober 2022 is er hij
de uitgang van de kerk een extra collecte bij
gelegenheid van Wereldmissiedag. De opbrengst
van deze collecte gaat naar projecten om de
bewoners van de grootste sloppenwijk in Nairobi
in Kenia te ondersteunen.

Allerzielen

Op woensdag 2 november is er om 19.00 uur een
gezongen viering, om onze dierbare overledenen
te gedenken; in het bijzonder hen van wie wij
sinds 2 november 2021 afscheid hebben moeten
nemen. Bij goed weer gaan wij naar het kerkhof
voor de zegening van de graven. 's Morgens is er
dan geen gebedsviering.

Ontmoetingsviering

Op woensdag 23 november staat de volgende
ontmoetingsviering gepland. In het volgende 't
Zout leest u meer hierover.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Toekomst kerk en kern van Boskamp

In de zomermaanden was er weinig nieuws te
melden over de toekomst van onze kerk en
geloofsgemeenschap. Maar de klok tikt door en
achter de schermen wordt er zeker nagedacht
over de mogelijkheden die er zijn om ook na 2024
een geloofsgemeenschap te vormen in
Olst-Boskamp, waarin de waarden "samen op
weg" en "omzien naar elkaar" de pijlers zijn. We
hopen daar de komende maanden verder mee te
komen en we hopen ook dat u met ons mee blijft
denken en doen.

Mariaviering

Op zondag 16 oktober is er om
9.00 uur weer een Mariaviering.
Deze viering is voor allen die
voelen dat, ook in deze tijd,
Maria een wegwijzer kan zijn
die ons op het spoor van haar
zoon Jezus wil zetten.

Ontmoetingsviering op 12 oktober

Als u het fijn vindt om in een kleine, intieme kring
een viering mee te maken en daarna met elkaar te
eten en van gedachten te wisselen, dan bent u
elke tweede woensdag van de maand welkom. We
starten om 10.30 uur met een kopje koffie of thee
in De Hoeksteen en gaan daarna naar de kerk voor
een communieviering. Deze keer zal diaken Marc
Brinkhuis voorgaan. We hopen op uw komst!

Wel graag even aanmelden bij Annie 06-54 24 69 06,
Wilhelmien 06-13 26 8554 of Lammie 06-57 03 8176.
Voor vervoer kan worden gezorgd.

Communie thuis |
Als u door ziekte of ouderdom p

niet meer naar de kerk kunt, &L

is het ook mogelijk om de N

H. Communie thuis te '

ontvangen. Hebt u hiervoor belangstelling, neem
dan contact op met Lammie In 't Veld, tel.:

06-57 03 81 76.
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Allerzielenviering

Op woensdag 2 november om 19.00 uur gedenken
we in een gebedsviering alle dierbaren die ons zijn
ontvallen. De contactpersonen van de over-
ledenen van het afgelopen jaar krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze viering. Diaken
Mare Brinkhuis zal in deze viering voorgaan.

Gezamenlijke ziekenzalving

Eind november wordt er weer een gezamenlijke
ziekenzalving gehouden. Meer hierover vindt u in
't Zout van november.

Actie Kerkbalans

Hebt u nog geen bijdrage Kerkbalans overgemaakt,
doe het dan alsnog door een overboeking naar
banknummer NL 90 RABO 013924202 (Boskamp)
of NL 68 RABO 013924210 (Olst). Alleen met uw
steun kan er verder worden gewerkt aan onze
gezamenlijke toekomst.

Collectanten gezocht
Kerk in Actie organiseert
van 21 tot 26 november
weer een huis-aan-huis
collecte voor viuchtelingen- &
kinderen in Griekenland.
Om nog meer mensen te
kunnen bereiken, zijn we op zoek naar nieuwe
collectanten. Loop jij een paar straatjes mee in
jouw eigen buurt? Neem dan contact op met:
Gerrie Holtkuile-Hengeveld, codrdinatrice

tel.: 0570-5632 15 of 06-16 58 59 0.

Kerstconcert

Op vrijdagavond 16 december vindt er weer een
grandioos kerstconcert plaats in onze kerk,
ditmaal verzorgd door Koninklijke
muziekvereniging Apollo uit Olst, de Roalter Jong’s
en het speciale kerstkoor The Swinkling Stars uit
Raalte. Noteer de datum vast in uw agendal

Oud papier Boskamp: 6 en 7 oktober



Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09 INGB 0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com -
Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl . 48
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Miva-collecte

Opbrengst Miva-collecte € 105,70. 1 1
Alle gevers hartelijk dank. mlu\!..@*
Ziekenzalving Engelbert

Tijdens de eucharistieviering van dinsdag 11 okto-
ber om 10.00 uur in de aula van 't Weijtendaal kan
het sacrament van de ziekenzalving ontvangen
worden, Pastor Gauthier de Bekker verzorgt de
viering en het Caeciliakoor geeft haar medewer-
king. Opgave via:

het secretariaat op vrijdag van 9.00-11.00 uur, tel. 0570-52 40 86
Ineke Huis in 't Veld, tel. 0570-52 37 86

Jan Arink, tel. 0570-5232 47

Rikie Nijkamp, tel. 0570-52 25 21.

Hebt u vervoer of hulp nodig dan kunt u dit
kenbaar maken.

Taizé, ook voor u?

Hebt u wel eens een Taizéviering meegemaakt?
Meestal gaat het om vespers van slechts een half
uur met sterke bijbelteksten en eenvoudige liede-
ren in een stemmige sfeer. De liederen worden
afgewisseld met momenten van stilte, (meditatie)
en gebeden. Reden te meer dus om deze vespers
bij te wonen!

Sinds 2014 worden in Wijhe in de maanden okto-
ber tot en met maart dergelijke vespers gehouden.
De eerstvolgende vesper wordt gehouden op
woensdag 26 oktober 2022.

Dit seizoen worden alle vieringen gehouden in de
dagkapel van de katholieke kerk in Wijhe (Sta-
tionsweg) van 19.00 tot 19.30 uur. De deur naar de
dagkapel is te vinden tussen de kerk en de voor-
malige pastorie. Bij de ingang ligt een voorbeden-
boek waarin gebeden kunnen worden geschreven
ook voor het wereldgebeuren. ledereen is
welkom, jong, oud, arm, rijk, gelovig, zoekend.

Nievwe acoliet

Wij kunnen ons feliciteren met Monique Koggel,
voorheen acoliet in de Pauluskerk te Raalte.
Monigque, welkom en heel veel succes.

Bedankt

Helaas lukt het Wil van de Borg niet meer om
collectant te zijn. Héél veel dank voor je inzet.

Rozenkransgebed in de maand okfober

In overleg met de parochievoorgangers is besloten
om in oktober na het rozenkransgebed (kerk
Boerhaar) op de woensdagavonden een
communieviering in te plannen.

Woensdag 5, 12, 19 en 26 oktober

18.30 uur rozenkransgebed,

15.00 uur communieviering

Daarna ontmoeting met koffie of thee.

In Wijhe rozenkrans bidden op de dinsdagavonden
4,11, 18 en 25 oktober om 19.00 uur in de
dagkapel.

Wintertijd

Vanaf zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 25 maart
is de kerk te Wijhe dagelijks open tot aan de
glaswand van 10.00 - 16.00 uur.

Overleden in ons geloofscentrum
Op 20 augustus H.M. Balster-ten Berge 73 jaar
Op 16 augustus G.J.M. Strijdveen 69 jaar

Agenda

2 oktober Kevelaerlof Raalte 15.30 uur

11oktober  Ziekenzalving Weijtendaal 10.00 uur

13 oktober  Ontmoetingsviering Boerhaar 10.30 uur opgave bij
Mariet Kruit 0570-52 53 20

160ktober  Kevelaerlof Zwolle 15.30 uur

26 0ktober  Taizéviering 19.00 uur dagkapel

2november  Wijhe en Boerhaar 19.00 uur Allerzielen

Kopij voor deze bladzijde uiterlijk 17 oktober voor de
november-editie aanleveren via zoutengelbert@gmail.com.

Fietsende pelgrims
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Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Tevens Vietnamese parochie

Dank aan de Vietnamese parochie!

Zoals u misschien wel weet, zijn wij niet alleen deel van de Lebuinus Parochie, maar ook parochiekerk
voor de Vietnamese parochie. De Vietnamese gemeenschap wilde graag ter gelegenheid van de

heiligverklaring van Titus Brandsma een cadeau geven.

Binnen de parochie is afgesproken dat er een beeld van de H. Titus Brandsma gemaakt zal worden. Als
cadeau mochten we van de Vietnamese gemeenschap een mooi bedrag ontvangen als bijdrage voor dit
te maken beeld. Wij willen de Viethamese parochie hier dan ook hartelijk voor danken!

Op donderdag 20 oktober is er ouderenmorgen
bij "onze Titus”. We beginnen om tien uur met een kort,
zinvol ochtendgebed in de kapel. Daarna is er voor
iedereen koffie met iets lekkers. Om half elf starten we
met het onderwerp van deze ochtend:

Gastspreker Théerese Dona geeft een lezing

over het leven van Willem Wilmink.
Ongetwijfeld wordt het vast weer een boeiende en
leerzame morgen. We sluiten af om ongeveer 12.15 uur
met een passend gedicht.
Voor vragen kunt u bellen met Jannie Hilgers-Witteveen
tel. 0570-65 26 93. Tot dan!

’

2 november: RAllerzielen

Qok in het Titus Brandsma Huis willen we
aandacht schenken aan onze dierbaren die
zijn overleden.

Dit doen wij op woensdag 2 november,
tijdens de eucharistieviering om 9.30 uur.
Wilt u tijdens deze viering een dierbare
herdenken, dan kunt u zijn of haar naam
noteren op de lijst die in de kerkzaal in de
witte kast ligt. Wij zullen tijdens de viering
de namen noemen van hen die het afge-
lopen jaar zijn overleden en van iedereen

Afra en Jannie wiens naam genoteerd staat op de lijst.
U bent allen van harte welkom in deze

viering.

-

Vrijdag 168 september:

Informatie-avond en bedankmoment voor de vrijwilligers

Na een hartelijk en zeer verzorgd welkom
door de beheergroep, vulde het bestuur het
eerste deel van de avond. De plannen voor
de toekomst van de parochie werden nog
een keer toegelicht. Onze beheergroep is

= daar al goed mee aan het werk gegaan. Dus
kon Yvonne Hemel een mooi beeldverhaal
voorlezen. Mét gelijk een duidelijke oproep
aan iedereen: "Wie denkt met ons mee?" .
En daarnaast ook de oproep voor handjes
om al die mooie plannen te realiseren. U
kunt zich nog steeds melden om mee te
doen!

| Het tweede deel van de avond was het bedankmoment.
Zoveel hardwerkende vrijwilligers om ons Titus Brandsma Huis
open te houden! En in het bijzonder werd Doortje Verstrijden
in de bloemetjes gezet: een hard werkend bezig bijtje. Doortje:
hartelijk dank voor alle inzet! ledereen heeft genoten van een
ouderwets gezellige Titus-avond!
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Ontmoetingsochtenden OfcamwmIAAR 13l s

Elke woensdagochtend onder het genot van koffie/thee en een goed — -
of serieus gesprek

BALS MK ELYN 3
ST PLETORAMCE W TLARS

Herbergvieringen

In oktober op 1 en 15 oktober. Als vanouds vanaf 16.30 inloop met DRUK
koffie/thee, om 17.00 uur de viering en na afloop soep met brood na. mipstelimtioite

g -

Filmavond s
Op woensdagavond 5 oktober draaien wij de film DRUK, een film met = o\
een lach en een traan. Het verhaal gaat over een theorie dat een . “)
bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, (3 :
onze problemen vermindert en de creativiteit verhoogt. Gesteund ‘\v
door deze theorie, beginnen Martin en zijn drie middelbare school o 4
collega’s aan een experiment waarbij ze de hele dag een constant en
weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem handhaven. De
eerste resultaten zijn zeer positief, de uitgebluste leraren komen
weer tot leven en zelfs de resultaten van hun klassen verbeteren. Terwijl de glazen in een rap tempo
achterover worden geslagen, is het voor sommigen steeds moeilijker om controle over de situatie te
behouden en blijkt het experiment grotere gevolgen met zich mee te brengen dan verwacht.

Wij hopen u op woensdagavond 5 oktober in de herberg te ontmoeten.

Koffie, thee en parkeren zijn gratis, een vrije gift hartelijk welkom.

Locatie: speeltuin de Driehoek, Rielerweg

Aanvang: 19.30 uur

NU IN D MO O0F

Diaken zijn in en rondom de herberg van Ars

Door de wekker heen geslapen. Haast. Wetende dat om 9.30 uur er drie mannen zitten te wachten om
het ochtendgebed te bidden. Gelukkig was het op de weg van Goor naar Deventer niet druk, net op tijd,
maar voor mijn gevoel blijf ik achter de feiten aan lopen.

In de Herberg van Ars eerst het ochtendgebed. Later op de ochtend heb ik een mooi gesprek met
iemand over nare jeugdervaringen, een bleek snoetje wat in de jaren '50 naar een zesweeks
gezondheidskamp moest om aan te sterken. Zoiets zag ik laatst ook in een tv-programma, dan denk ik
eerst: ze hebben iemand gevonden met nare ervaringen.

Maar het wordt anders wanneer je het verhaal hoort van iemand die het werkelijk heeft meegemaakt.
De rillingen lopen over mijn lijf bij het horen van vele vernederingen. Nare jeugdervaringen en ook mooi
dat er ruimte is om dit nu te delen, een intieme inkijk in iemands leven.

Op de valreep iemand die komt binnenstormen voor hulp. Een luisterend oor bieden is toch het minste
wat ik kan doen voor iemand die, min of meer in paniek, daarmee geholpenis.

's Middags een gesprek over de voorbereiding van een uitvaart en dan deze column schrijven ... en dan s
er thee, en dankbaarheid in het gebed dat dit mij allemaal toekomt.
Diaken Fokko de Graaf
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waar dag tijd
zaterdag 1 en zondag 2 oktober
Herberg van Ars Za 17.00
Lettele 7a 19.00
Boerhaar 70 09.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 10.30

Kruisverheffing, Raalte 20~ 15.30

zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Boskamp 7a 19.00
Lettele 0 09.00
Wijhe 0 09.00
Broederen 0 10.30
Schalkhaar 20 10.30

zaterdag 15 en zondag 16 oktober

Herberg van Ars 7a 17.00
Boerhaar 7a 19.00
Lettele 7a 19.00
Boskamp 0 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 22 en zondag 23 oktober

Boskamp zo  09.00
Lettele 20 09.00
Wijhe 0 09.00
Broederen 20 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 29 en zondag 30 oktober

Boskamp 7 19.00
Lettele Za 19.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 20 10.30
D'ter, Ceintuurbaan  zo 15.00
Schalkhaar 20 16.30
dinsdag 1 november

Schalkhaar di 09.30
Broederen di 19.00

woensdag 2 november

Broederen wo 1030
Boerhaar wo  19.00
Boskamp wo  19.00
Lettele wo  19.00
Wijhe wo  19.00
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Naar de kerk in de

voorganger

parochiaanvoorganger

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

). Verweij

R. Cornelissen

R. Cornelissen en anderen

F. Zandbelt
parochiaanvoorganger

H. Limbeek

R. Cornelissen

G. de Bekker & M. Brinkhuis

parochiaanvoorganger
G. de Bekker

F. Zandbelt
parochiaanvoorganger
H. Limbeek
werkgroepleden Cantorij

M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen

G. de Bekker & M. Brinkhuis
H. Brummelhuis

F. Zandbelt

R. Cornelissen & M. Brinkhuis
H. Limbeek & M. Brinkhuis

P Dullaert

(. de Bekker

G. de Bekker

H. Limbeek
G. de Bekker

G. de Bekker en M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger

soort viering

27e zondag van het jaar
gebed

eucharistie / oogstdank
communie

eucharistie

eucharistie

Kevelaerlof

28e zondag van het jaar
eucharistie

communie

eucharistie

eucharistie

Maria van Frieswijk / gezin

Wereldmissiedag
gebed

eucharistie

eucharistie

communie / Maria
eucharistie

gebed / themaviering

30e zondag van het jaar
communie
communie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

31e zondag van het jaar
eucharistie /Mariaviering
eucharistie

eucharistie

communie

grafzegening

Allerzielen / grafzegening

Allerheiligen
eucharistie
eucharistie

Allerzielen
eucharistie
gebed

par.voorganger & M. Brinkhuis gebed

R. Cornelissen
G. de Bekker

eucharistie
eucharistie

koor

Magnificent
(aecilia
Schola
Magnificent

Ardente
(antors
(aecilia
Spirit
Nicolaaskoor

(aecilia
Voce Magna
gemengd
(aecilia
Cantorij

gemengd
Voce Magna
(aecilia
(Caecilia
Brugkoor

gemengd
Cantors
Caedilia
Nicolaaskoor
Schola
Brugkoor

(aecilia
(antorij

Rouw-/trouwkoor



Heilige Lebuinus Parochie

VASTE WEKELIJKSE VIERINGEN
maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag

08.00

08.30
09.00
09.30
19.00
19.00
19.00

Broederenkerk Deventer

Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
VredeskapelSchalkhaar

Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Dagkapel Wijhe

woensdag

08.00

08.30
09.30

18.30
19.00
19.00
19.00

ONTMOETINGSVIERINGEN

Broederenkerk Deventer

Vredeskapel Schalkhaar
Titus Brandsma Huis
(olmschate
Willibrordus Boerhaar
Willibrordus Boerhaar
Broederenkerk Deventer
Dagkapel Wijhe

dinsdag

09.30

Vredeskapel Schalkhaar

woensdag

10.30

Over Ontmoetingsvieringen

Willibrordus Boskamp

morgengebed

Lezingendienst

en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed

EV 411,25
Ev 4,11,18
w 25
rozenkransgebed
Lezingendienst

en Lauden
morgengebed

Ev

rozenkransgebed
communie

Taizé

Taizé 26

18

12

donderdag

08.00 Broederenkerk Deventer Lezingendienst
en Lauden

08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

19.00 Broederenkerk Deventer Vesper

vrijdag

08.15 Broederenkerk Deventer aanbidding

08.30 Broederenkerk Deventer biecht

09.00 Broederenkerk Deventer EV
09.00 Nicolaas Lettele EV

Rozenkransgebed
in de maand oktober zie blz.7.

donderdag
10.30 Willibrordus Boerhaar 13

Bij Ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten

we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

WOON- en ZORGCENTRA

maandag

09.30
10.30

Ludgerus Deventer
Averbergen Olst

dinsdag
10.00 Weijtendaal Wijhe

zaterdag

19.00 Sparrenheuvel Diepenveen

EV =L
v 4
EV 1

ziekenzalving

EV 1

woensdag

10.30 Park Braband Schalkhaar EV 12
11.00 Willibrordkapel Boskamp EV 12,26
zondag

10.30 St. Jozef Deventer Ev 23
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wonen bij God.

Gebedsintenties

1 en 2 oktober

Broederen - Marijke Windmeijer, Ineke Voeten-BruinsNicolaas
Nicolaas Schalkhaar - Barbara Maya Al Shammas (jgt), Gerrit Schut-
te, Anton Schutte en Dien Schutte-Oosterlaar, Frans Groot Koerkamp, fam.
Verwoolde-Groot-Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arold Veldhuyzen-Kerkvliet, Annie
Gerritsen-Keizer, Annelies Brouwer-Sanders, Emmy Bonke, Miinire Oquz-
Nal, Tonny Kotterman-Heetkamp, Jan Braakman, Frida Haverhoek-Schurink
Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes en Wilhelmi-
na Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eghertus Ha-
verkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus
en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, mevr. M.J. Schokker-Elferink, Mie-
ny Tibben-Kolkman, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - Bemard Korenromp, Hein Holtkuile, Gerard
Overweg, Geert Heuver (jgt), Albertus en Marie Logtenberg-Geerts, Hen-
drikus Johannes Mentink en Maria Theresia Mentink-Punte, Betsie Schu-
rink-Schrijver, Frans Doorn, Marietje Harleman-Grooten, fam. Harleman-
Grooten

8 en 9 oktober

Broederen - Riet Golbach, Ineke Voeten-Bruins

Nicolaas Schalkhaar - Marijke Ganzeboom-Voorhorst (jgt), Herman
Klein Overmeen (jgt), Bernard en Rita Klein Overmeen, ouders Meussen en
zoon, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Annelies Brouwer-Sanders,
Emmy Bonke, Miinire Oguz-Nal, Tonny Kotterman-Heetkamp, Jan Braak-
man, Frida Haverhoek-Schurink

Nicolaas Lettele - Gerrit en Anny Bloemenkamp, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny
Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Redijk, Mieny
Tibben-Kolkman, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam.
Boerkamp-ten Have, Ria Hulsman-Grobbee, Tonnie Ruiter-Schiphorst,
Annie Hagen-Bouwhuis, fam. Wissink-Tiehot, Gerard Qosterwijk, ouders
Linthorst-Franken, Riek Boerkamp-Spijkerman, Bernard Spekschate en Jan
Visscher, Lucy Kieftenbelt-Roesink, jaargetijde Gerardus Henricus Groot
Koerkamp

Engelbert Wijhe - Grada Dollenkamp-Stigt, Diny Schuiling-Tijhuis,
Anny van Vilsteren-Kloppenberg, Annie van Vilsteren-Schrijver, fam. Huis-
man-voor 't Hekke, Hein en Marietje Elshof, Henk Endeman, ouders
Leerkes-Oosterwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Huisman-voor 't Hekke,
Agaat Blaauwgeers-Scholten

12 oktober

Engelbert Boerhaar -
Overweg
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Bernard Korenromp, Hein Holtkuile, Gerard
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15 en 16 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, ouders
Huis in 't Veld-Roddeman, ouders Kleverkamp-Qosterwijk, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet, Minire Oguz-
Nal, Tonny Kotterman-Heetkamp, Jan Braakman, Frida Haverhoek-Schurink
Broederen - fam. De Korte-Holtkamp, Ineke Voeten-Bruins, Bertus
Harmsen

Nicolaas Lettele - Bets Achtereekte, Gerrit en Marie Bloo-Groot
Koerkamp, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Ro-
dijk, Mieny Tibben-Kolkman, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en
overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Reinier Pol, Antoon Vulink, fam. Boerkamp-Jansen, Riek Boerkamp-
Spijkerman

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Bernard
Korenromp, Hein Holtkuile, Gerard Overweg, fam. Boerhof, Jan, Ria en
Louis, Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsherg-van der Weerd, Geert
Overmars, Graats en Miene Boerhof -Brouwer, Betsie Kleinlangeveldsloo,
Gerrit Schutte

22 en 23 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Johan
Venneman, Dick Achtereekte, ouders Van Beek-Klunder en Marian, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Annie Gerritsen-Keizer, Jan Wiggers en Vin-
cent, Miinire Oguz-Nal, Tonny Kotterman-Heetkamp, Annette Hurenkamp-
Mulder, Jan Braakman, Frida Haverhoek-Schurink

Nicolaas Lettele - Dine en Jan Daggenvoorde, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny
Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Marietje
en Anton Wesselink-Hulman, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink
Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - moeder Bouwmeester-Brouwer, Bernard Cas-
teel, fam. Van Oldeniel-Smit, Wim en Greet Huijsmans, Albertus Albers, Ria
Hulsman-Grobbee, Tonnie Ruiter-Schiphorst, Annie Hagen-Bouwhuis, Lucy
Kieftenbelt-Roesink

Engelbert Wijhe - Grada Dollenkamp-Stigt, Diny Schuiling-Tijhuis,
Anny van Vilsteren-Kloppenberg, Annie van Vilsteren-Schrijver, fam.
Huisman-voor 't Hekke, Hein en Marietje Elshof, Henk Endeman, ouders
Leerkes-Oosterwijk, ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Huisman-voor 't Hekke,
Agaat Blaauwgeers-Scholten



29 en 30 oktober

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp, Elisabeth Hogenstijn-Nijmller,
Ineke Voeten-Bruins, Ton Dijk

Nicolaas Schalkhaar 10.30 uur - Toos Hendriksen, Hans Veld-
kamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuyzen-
Kerkvliet, familie Dullemans-Oosterwijk, Anneke Benjamins-van Delden,
Frida Haverhoek-Schurink

Nicolaas Schalkhaar 16.30 uur - Anton Schutte en Dien Schutte-
Qosterlaar, ouders en kinderen Albers, Wim en Mies Huis in 't Veld-Hekkert,
Piet en Hein Verwoolde, Annie en Wim Mulder en Martin en Jan, Gerard
Pelgrom, Marie en Herman Hoppen-Kappert, Hein en Mien Veldkamp en
Hans Veldkamp, Gerard Oldenhof, Bernard en Rita en Herman Klein Over-
meen, Ton Timmer, fam. Hassink-Elshof, ouders Kanters-Blom, Annette
Hurenkamp-Mulder, ouders Mulder-Maatman, Jos Mulder, Marijke Ganze-
boom-Voorhorst, ouders Voorhorst-Broekhof en zoon Herman, Hein en
Truus Achtereekte-Zuidland

Nicolaas Lettele - Gerrit Oosterwijk (jgt), Wilhelmina en Anton Wich-
gers-Rietman en overleden familie (jgt), Johannes en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Cato Oosterwijk-Vrielink, Anton en Wilhelmi-
na Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - fam. Van Rossum-Mentink, Riek Boerkamp-
Spijkerman

Wij gedenken

Joanna Paulina Maria (Anny) van Vilsteren-Kloppen-
berg

T 03-06-2022 op 86-jarige leeftijd. In de kerk van Wijhe hebben we af-
scheid genomen van Anny. We hebben tijdens de viering geluisterd naar
haar lievelingsmuziek en naar haar kinderen en kleinkinderen die allemaal
wel iets te vertellen hadden over deze humorvolle en liefdevolle vrouw.
Gewoon enkele steekwoorden die kenmerkend zijn voor Anny: zorgzaam,
dankbaar, pannenkoeken bakken, trotse oma en overgroot oma, ik voel me
rijk met de dingen die ik wel heb en kan, fietsen, sokken breien, een
praatje maken, en niet te vergeten tumtum. ledereen die bij haar op
bezoek kwam, moest een handje vol pakken. Naar mate de polsen dikker
werden, werd de grootte van de pot aangepast. In 1972 verloor zij haar
grote liefde Gerard en stond ze alleen voor de opvoeding van haar kinderen
en alles wat daarmee te maken had. Haar geloof en in het bijzonder de H.
Maagd Maria waren haar steun en toeverlaat. Wij geloven dat zij samen
met Gerard mag rusten in vrede.

Maria Teresia Wesselink-Hulman

1 01-07-2022 op 86-jarige leeftijd overleden in zorgcentrum " 't Dijkhuis"
te Bathmen. Marietje was een echte inwoonster van Lettele. Ze kwam uit
een gezin van tien kinderen en was oudste dochter. Ze heeft bewust de
Tweede Wereldoorlog meegemaakt en daardoor een stuk van haar onbe-
zorgde jeugd gemist. Na de lagere school ging ze werken in de huishou-
ding. In1958 trouwde Marietje met haar grote liefde Anton. Samen kregen
ze vier kinderen. Toen alle kinderen naar school waren, ging ze werken op
de pastorie bij pastoor Bless en Agnes. In 1991 overleed Gerard. Een zware
periode brak aan maar met haar optimistische kijk op het leven, ging alles
door. Ze verhuisde naar het dorp. Ze was gek op haar tuin en orchideeén.

De winkels, de kerk en de kinderen waren in de buurt. Toen het leven
moeilijker werd, ging ze naar Bathmen. Ze kon daar moeilijk wennen. Ze
miste Lettele.Tijdens een gebedsviering in haar kerk hebben we afscheid
genomen van deze lieve vrouw en haar begraven bij haar man op het
plaatselijke kerkhof. Dat zij mag rusten in vrede.

Johannes Gerardus Braakman (Jan) Braakman

1 16-07-2022 op 87-jarige leeftijd. De ziekte van Crohn speelde hem jaren-
lang parten. Na een relatief kort ziekbed is hij overleden. Geboren te Raalte
als zoon van een plaatselijke aannemer ging hij na de HBS aan het werk bij
diverse bedrijven in de administratie en accountancy. Hij trouwde met Ma-
rietje Besten in 1960 en bleef in Raalte wonen tot 1969. Het laatst was hij
werkzaam als financieel directeur bij bouwbedrijf Obdeijn te Deventer. In
1969 gingen ze in Schalkhaar wonen. Vanaf 1982 tot 1994 was hij de ad-
ministrateur van onze toen nog zelfstandige parochie. Hij had door zijn
punctuele aanpak alles geheel onder controle. Hij heeft in die periode de
basis gelegd voor de begraafplaatsadministratie, waar eerder een flinke
achterstand lag. Niets was hem teveel; hij had onderzoek tot in Australié
gedaan om rechthebbenden te achterhalen en aan te schrijven. De realisa-
tie van de Vredeskapel dateert uit die periode! Het echtpaar wilde Schalk-
haar iets nalaten in de vorm van een kunstwerk "een bol met visie" op het
terrein van Dimence, namelijk "de Zonnemaan" zichtbaar vanaf de open-
bare weg. Het symboliseert de gulden middenweg en is een pleidooi voor
tolerantie en harmonie. Onze geloofsgemeenschap heeft veel aan hem te
danken, hijwas één van ons!

Frederika Hendrikje Haverhoek-Schurink

T 25-07-2022 op 71-jarige leeftijd. De kennismaking met haar man Frans
was speciaal. Frans zijn huis was in een woonwagen; dat van Frida niet. Na
lang wikken en wegen werd gekozen voor een vaste woon- en verblijf-
plaats. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus hebben ze ook in
Deventer vaak van huis gewisseld. Naast haar vaste baan bij Ten Have,
hield ze van muziek, musicals en vooral een grote fan de voetbalwedstrijd
van de Hollandse leeuwinnen. We hebben met een condoleance en ge-
bedsviering in Steenbrugge afscheid genomen van een lieve echtgenote en
moeder. Wij geloven dat zij mag rusten in vrede.

Hermine Maria (Ineke) Voeten-Bruins

T 12-08-2022 op 85-jarige leeftijd. Ineke is geboren als oudste dochter in
een gezin van viff kinderen. Ze heeft haar periode in het internaat als zeer
intens ervaren. Piet Voeten heeft ze leren kennen in de bakkerij aan de
Lange Bisschopstraat. Ze was daar heel gelukkig. Dienstbaarheid is één van
de vele kenmerken van Ineke. Naast gastvrijheid, hard werken, haar liefde
voor kinderen en kleinkinderen, vrienden en buren. Toen de winkel werd
gesloten, hebben Ineke en Piet nog vele jaren een mooie tijd gehad in Oxe,
op hun boerderij. Later, in hun flat aan de Welle, was het nog steeds een
zoete inval. Ineke hield van mensen. Ze had een brede belangstelling. Ze
was lid van een boekenclub, een gespreksgroep van gelovigen en ze had
ook nog tijd om prachtige quilts te maken. Ook heeft ze veel vrijwilligers-
werk gedaan in de Broederenkerk. Als koster bij uitvaarten, kerkewacht en
schoonmaker. Ze zal heel erg gemist worden door haar kinderen, haar
vrienden en de geloofsgemeenschap. Ze mag nu rusten; haar liefde heeft
ze doorgegeven.
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Arendina Maria (Diny) Klappe

T 16-08-2022 op 89-jarige leeftijd in zorgcentrum " 't Dijkhuis" te Bath-
men. In de kerk te Schalkhaar hebben wij afscheid genomen van Diny. Zij
was een zelfstandig type, die wist wat ze wilde en geen blad voor haar
mond nam. Wat er bij haar uitvaart gezongen moest worden, stond op pa-
pier. Het moest een eenvoudige en korte gebedsviering worden, zonder
poespas. En aansluitend een crematie in Steenbrugge. Diny is een trouw lid
geweest van het kerkkoor in Schalkhaar. Ze is nu bij haar Vader in de
hemel, Wiens lof zij jarenlang heeft gezongen.

Hendrikus Josephus Johannes Willibrordus (Henk)
Endeman

1 17-08-2022 op 75-jarige leeftijd. Henk werd geboren op de boerderij de
Rietherg net buiten Wijhe. Het was hard werken, maar ook een mooie
jeugd in de natuur. Henk hield van timmeren en wist daar na de schooltijd
ook zijn beroep van te maken. Hij bouwde zelf de woning aan de Oranje-
laan waar hij na zijn huwelijk met Dorien gewoond heeft. Hij was een lieve
en zorgzame man voor Dorien. Ze kregen drie zonen: Iwan, Sebastiaan en
Martijn. Henk was een lieve een geweldige vader voor zijn zonen. Henk
kreeg uiteindelijk werk bij de woonbouwvereniging in Deventer. Hij was
een kei in projecten. Dit talent gebruikte hij ook in zijn vrijwilligerswerk,
met name voor de Jozefschool en de kerk in Wijhe. Zo begeleidde hij de re-
novatie van de kerk en het herstel na de grote brand op 1 januari 2011. Ook
maakte hij voor kleinere verbouwingen thuis of bij de zonen een project-
plan. De laatste jaren waren moeizaam. Zijn geheugen liet hem steeds
meer in de steek. Liefdevol heeft Dorien voor hem gezorgd. In "zijn" kerk in
Wijhe hebben we afscheid van hem genomen en hem daarna te rusten
gelegd op de katholieke begraafplaats. Moge hij nu rusten in Gods vrede.

Leopold Jozef Markink

1 28-08-2022 op 84-jarige leeftijd. Leo werd geboren in Glanerbrug. Op zijn
twaalfde verhuist het gezin Markink naar Deventer. Hij heeft een groot
talent voor cijfers. Uiteindelijk wordt hij accountant. In zijn werk was hij
altijd stipt en betrouwbaar. Bij Jong Nederland leert hij zijn grote liefde Ria
Hattink kennen. Ze trouwen en krijgen vier dochters: Jolanda, Marjolein,
Esther en Judith. Leo was een zorgzame en warme vader voor zijn doch-
ters. Naast het werk en het gezin was Leo ook actief in kerk en samen-
leving. In vele besturen was hij de penningmeester. In 1988 verhuizen Leo
en Ria naar de Rozenhofstraat op De Worp. Ze worden er beiden actief in
de Radboudkapel. De komst van de kleinkinderen maakte hem blij. Hij was
een lieve, belangstellende en trotse opa. De laatste jaren liet zijn geheugen
hem steeds meer in de steek. Het was voor hem en zijn omgeving af en toe
zwaar en moeilijk. Eind 2021 ging hij naar De Hofstede in Twello. Omringd
door zijn gezin en met Ria aan zijn zijde is hij overleden. Na de uitvaart in
de Nicolaaskerk in Schalkhaar hebben we hem daar op het kerkhof te
rusten gelegd. Moge hij nu thuis zijn bij zijn hemelse Vader.

Lucia Maria (Lucy) Kieftenbelt-Roesink

1 05-09-2022 op ruim 90-jarige leeftijd. Lucy is geboren op de Boskamp.
Na haar huwelijk met Joop Kieftenbelt heeft ze haar verdere leven
gewoond op Boskamp. Ze heeft haar leven gevuld met zorg voor het gezin
en daarnaast een kruidenierswinkel geéxploiteerd. Lucy zorgde graag, had
een brede belangstelling, maakte makkelijk contact en ontving graag
bezoek. Elke week ging ze naar de kerk en toen dat niet meer ging, volgde
ze altijd de H. Mis via de televisie. Na een afscheidsviering is ze begraven
bij Joop op het parochiekerkhof van Boskamp op 12 september 2022.
Moge zij rusten in vrede.

Horizontaal

1 Boek van de Hebreeuwse Bijbel 6 Woord van Byzan-
tijns-Griekse origine dat 'Huis des Heren' betekent 10 Klooster-
moeder 11 Loopvogel 12 Zoon van Abraham en Hagar 14 Zin-
tuig 15 Vlag 16 Bijbelse figuur en Nederlandse popgroep van
het nummer 'Onderweg' (2000) 18 Tijdperk 20 Geldige reden
voor onschuld 22 Beetje zielig iemand 25 Zoon van de aartsva-
der Jakob 27 Europeaan 28 Voorzetsel 29 Stad in Mesopota-
mié, symbool van verzwonden grootheid 32 Amerikaanse
inlichtingendienst 33 Europese Centrale Bank (afk.) 34 Woord
van Griekse origine dat 'gezondene’ betekent 36 Wedstrijd in
Assen 37 Gebergte op Kreta 38 Middenrifcontractie 40 Stad in
Frankrijk 43 Schoentaille 45 Kaartspel 47 Sneeuwhut 49 Oud-
speler van Ajax, Napoli en Oranje 50 Hit van The Beatles
52 Robert de Hollywoodacteur (2,4) 54 Gemeente in Gelder-
land 55 Zuil 56 Monnik (Eng.) 57 Vrouwelijk demonisch figuur
uit de joodse mythologie.

Verticaal

1 Engel der duisternis 2 Nep 3 Bankrekeningnummer 4 Ge-
meente in Gelderland 5 Kleur 7 Verdienstelijke aangeslotene
8 Mannetjeshond 9 Prins der kerk 13 Plaaggeest 14 Hair-
stylingproduct 17 Zangstem 19 Servisch-Amerikaanse natuur-
kundige (1856-1943) 21 Standaard waar de soldaten zich
omheen scharen 23 Turkse bamboefluit 24 Onbereikbare
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Maria is onweerstaanbaar
Vroeger was ik een dondersteen.

Ik snapte de meeste lessen al gauw,
zodat het tijd werd om lol te maken.
Op de middelbare schoal heb ik wel
eens 150 bladzijden uit een
geschiedenisboek moeten
overschrijven omdat ik, met een paar
maten, een verplichte kerstviering
helemaal had verstoord.

Nu ben ik een bejaarde en ben ik veel
rustiger geworden. Wanneer ik op
m’n eentje zit te bidden, is dat gebed
gericht tot de Drieéenheid, maar
daarna kom ik vaak bij Maria terecht.
Immers, al biddend heb ik meestal
iets te vragen. Ik prijs ook wel eens
de God van hemel en aarde, van het
hele uitspansel, maar het leven lacht
me niet elke dag toe, ik heb veel
zaken waarover ik zit te tobben.

Dus bidden wordt vragen. Dat is dan
tot een vrouw tot wie ik mij altijd kan
wenden. lk heb hetidee dat ze niet
makkelijk iets kan weigeren, zoals
dat bij een ideale moeder het geval
is.

Natuurlijk pas ik wel op dat ik geen
zinloze of onnozele zaken ga vragen.
Ik moet zuinig zijn op mijn relatie met
Maria: zij is verheven boven alle
vrouwen en het is niet niks dat zij de
zoon van God heeft gebaard,- dat is
uniek. Daarom heeft zij een speciale
plek in mijn hart, waar ik elke dag in
beland. Ik kom daar terecht, of ik nu
wil of niet. Zij wacht elke dag totdat
ik aan haar deur klop.

Ik ben natuurlijk niet de enige:
wereldwijd zijn het er miljoenen.
Voor mij zit ze dicht tegen het
goddelijke aan.

Wees gegroet, Marial

Paul Eggermont, Schalkhaar




Christelijke symbolen door de eeuwen heen

De pelikaan

In de middeleeuwen bestonden er verschillende legendes over de
pelikaan. "Moeder-pelikanen" werden toen vaak afgebeeld met een
door henzelf open gepikte borst waardoor de jongen met bloed
gevoed konden worden. Hoe dat kwam?

Bepaalde pelikanen hebben in de broedtijd op krop en keelzak een
rode viek die op een bloedende wond lijkt. Deze waarnemingen
leidden vervolgens tot het volksgeloof dat de pelikaan zijn borst
open pikte om met zijn eigen bloed de jongen te voeden.

Deze voorstelling van de pelikaan die zijn jongen voedt met eigen bloed verschijnt in de late
middeleeuwen in de beeldende kunst onder meer als symbool voor Christus en zijn offerdood en
opstanding. De belangrijkste bron die hieraan ten grondslag ligt is een Grieks geschrift (de Physiologus)
uit de tweede eeuw na Christus. Hierin staan verhalen over dieren waarin natuurwaarneming en
mythevorming zich met elkaar vermengen. Bovendien krijgt elk dier er een christelijke interpretatie.
Door deze christelijke uitleg werd de pelikaan een wijdverbreid symbool
voor opofferingsgezindheid en dan met name van Christus' offerdood.
Op middeleeuwse kruisigingsvoorstellingen zie je de pelikaan vaak boven
het hoofd van Christus afgebeeld. Verder dichtte de heilige Thomas van
Aquino onder meer: "Liefderijke Pelikaan, Heer Jezus ...". En Dante
Alighieri schreef in zijn Divina Commedia over Jezus als Nostro Pelicano
(Onze Pelikaan).

Ook nu nog wordt de pelikaan als symbool gebruikt door sommige
nationale afdelingen van het Rode Kruis. Verder is hij ook het symbool
van Sanquin, de organisatie van bloeddonoren in Nederland. En in
sommige kerken vind je lessenaars in de vorm van pelikanen.

4

Nieuwsgierig Oud-Testamentisch Hebreeuws
naar het katholieke geloof? S

Wil je meer weten, of denk je erover om katholiek Ria Vroegindeweij start met deze cursus in de
te worden, dan is deze cursus voor jou! zaal van de Broederenkerk.

Van december tot april komen we iedere twee De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11
weken bij elkaar. Bij deze cursus leren we over de oktober van 14.00-16.00 uur.

vele kanten van de katholieke kerk. Voor het leren van het alfabet komen we vijf
En trekken we samen op naar Pasen. weken na elkaar samen. Daarna komen we
Meer weten of je aanmelden: stuur een berichtje éénmaal per maand bij elkaar.

naar info@heiligelebuinus.nl Vooraf opgeven is noodzakelijk, en kan bij het

s secretariaat0 van de Broederenkerk
8 (open op ma-woe-vrij van 10.00-12.00 uur),
g5 i telefoonnr 0570 612 360 of via

il o {y broederen@heiligelebuinus.nl.
) il Er is plaats voor maximaal twaalf personen.

Kosten: vrijwillige bijdrage.
m
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Ook voor vliuchtelingen een menswaardig leven

Dit keer kan ik er niet onderuit iets te schrijven
over de schrijnende beelden, die we allemaal
hebben gezien op televisie en in de kranten. De
beelden van vluchtelingen, die op de grasvelden
bij Ter Apel in de open lucht moesten slapen.
Hemelslapers noemde mijn man hen. Mijn hart
brak, evenals dat van anderen. Rode Kruis en
Artsen zonder grenzen grepen in en boden
medische zorg, MiGreat zorgde dat er goed en
gezond eten was. Maar al met al was het
onmenselijk, Nederland-onwaardig.

Inmiddels is er in Kampen een pilot opgezet met
deelname van de gemeente, kerken, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijfsleven voor opvang
van vluchtelingen. De nadruk is er op gelegd om
statushouders voor zes maanden van tijdelijke en
warme opvang te voorzien, inclusief begeleiding
bij inburgering enzovoorts onder de titel "Samen
Thuisgeven".

Parallel heeft de gemeente Deventer de voorzitter
van het Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD)
benaderd met de vraag of het KDD en zijn leden
willen meedenken in de
crisisnoodopvang voor
vluchtelingen. Terwijl ik dit schrijf
staat een gesprek tussen de
wethouder en een aantal mensen
van het KDD op stapel over de
gedachten die hierover leven bij de
gemeente Deventer.

Het lijkt allemaal soms een
ver-van-mijn-bed-show, maar zo
ineens is het heel dichtbij.
Verschillende geluiden zijn te horen
over vliuchtelingen. De één is heel
meelevend, de ander zegt: "Ze

e

moeten hun problemen maar in eigen land
oplossen.”.

In het winkelcentrum waar ik tot een aantal jaren
geleden wekelijks winkelde, trof ik steeds leden
van een Bulgaars gezin. Zij schreven in het dak-
lozenkrantje. Ze waren zogenoemde economische
vluchtelingen, waarvan al snel wordt gezegd: die
moeten maar in eigen land blijven.

Maar wat zou ik zelf doen als ik maar twee euro
per week te besteden had? Zou ik niet ook op
zoek gaan naar mogelijkheden om mijn gezin een
betere toekomst te geven dan die ik heb met mijn
twee euro per week?

Onlangs sprak ik een boer, die zei: "Deden wij niet
precies hetzelfde toen we naar Australig, Nieuw
Zeeland en Canada emigreerden?". Ja, we
noemden het emigreren, maar was het niet
gewoon hetzelfde?

Een Nieuw-Zeelandse uitdrukking luidt: "Oordeel
nhiet over een ander tot je tien kilometer in zijn of
haar schoenen hebt gelopen.". Laten we het daar
maar op houden.

Ter Apel. lc.nl - Leeuwarder Courant
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

.

Homilie

Uit het Grieks: homilia = conversatie

De homilie is de officiéle naam voor de uitleg van het evangelie, nadat dit is voorgelezen tijdens de H.
Mis (eucharistieviering). Officieel mag zo'n uitleg alleen door een priester of diaken worden gedaan. In
de Nederlandse katholieke traditie wordt de homilie vaak preek of overweging genoemd.

Hospitium

Latijn: gastvrijheid

Met een hospitium werd oorspronkelijk een klooster of een onderdeel daarvan bedoeld dat onderdak
bood aan pelgrims en reizigers. Vaak noemde men zo'n plaats ook wel gastenverblijf. Tegenwoordig
wordt de term "hospitium" vooral gebruikt voor de opvang van terminaal zieke mensen (hospice) of
voor een asielcentrum.

I)sheiligen

Hiermee worden de vier dagen van 11 tot en met 14 mei aangeduid, de periode waarin de heiligen

Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) en Bonifatius (14 mei) worden herdacht. In

de volks-weerkunde worden deze dagen vaak beschouwd als de laatste dagen in het kalenderjaar

waarop het nog kan gaan vriezen.

kd Mijn vader pootte zijn vorstgevoelige plantjes buiten altijd pas uit na de Usheiligen, omdat hij wist dat de kans op nachtvorst in
onze streken na 15 mei heel erg klein was.

INRI

Latijn voor: lesus Nazarenus Rex ludaeorum = Jezus van Nazareth, koning der Joden.

Bovenaan een kruisheeld staat soms INRI, de beginletters van het Latijnse "lesus Nazarenus Rex
ludasorum". Volgens het evangelie van Johannes (19,19-22) liet Pontius Pilatus, de Romeinse
bestuurder van Judea, een bord met dit opschrift in het Hebreeuws, Latijn en Grieks aan het kruis
bevestigen waaraan Jezus zou sterven. De Joodse hogepriesters die Jezus hadden aangeklaagd bij
Pontius Pilatus vonden, dat er "lk ben de koning van de Joden" moest staan, de woorden die ze hem in
de mond hadden gelegd en waarvoor hij ter dood werd gebracht, omdat hij zich daarmee tegen de
Romeinse keizer had gekeerd. Maar Pontius Pilatus handhaafde het opschrift.

Jozefhuwelijk

Een huwelijk waarin de partners besluiten vrijwillig af te zien van geslachtsgemeenschap, naar het
voorbeeld van Jozef en Maria. De term "Jozefhuwelijk" kom je in de Nederlandse taal niet vaak meer
tegen.

Kandelaber

Dit is een grote en vaak rijkelijk versierde kaarsenstandaard of houder van een olielamp met driedelige
voet. Een kroonluchter kan ook "kandelaber" heten. Het werkwoord "kandelaberen" wordt in de
hovenierswereld nog regelmatig gebruikt voor het snoeien van bomen tot op de hoofdtakken, waarbij
de boom eruit komt te zien als een kandelaber.
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brengen.

Stilte na de acties

In dit jaar heeft het Meester Geertshuis voor het
eerst acties opgezet om geld te werven voor men-
sen in nood. Allereerst de actie Deventer Geeft
Warmte. Geinspireerd door initiatieven in Apel-
doorn en Ommen zagen we een mooie kans om
mensen in Deventer te helpen met geld.

Er werd gul gegeven. Wat een mooie solidariteit
vanuit allerlei hoeken! We waren geraakt door de
soms hoge bedragen en ook door de kleine bedra-
gen van tien of soms ook vijf euro. Solidariteit en
verbondenheid is een gevoel. Het gaat er vooral
om dat je meedoet en ocog hebt voor de noden
van een ander.

In april hebben de kerken in Olst-Wijhe Olst-Wijhe
geeft Warmte opgestart. En ook daar gaf men blijk
van een grote mate van solidariteit. Met beide
acties is er zoveel gedoneerd dat iedere aanvrager
tweehonderd euro heeft ontvangen! Een substan-
tieel bedrag en heel veel blije mensen. Mensen zo
als jij en ik.

* Mensen die hard knokken om het hoofd boven
water te houden.

* Mensen met een dikke deken op de bank.
Mensen die het douchen overslaan.

* Mensen die tanken voor slechts tien euro zodat

ze moeder toch naar het ziekenhuis kunnen rijden.

* Mensen die met de rekenmachine de
supermarkt ingaan en soms dingen moeten
terugleggen bij de kassa als ze een rekenfoutje
hebben gemaakt.

Alles om de energierekening te kunnen betalen en
niet in de schulden terecht te komen.

Al deze mensen werken zich uit de naad om hun
verantwoordelijkheid te nemen. En allemaal

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een
luisterend oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.
Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan zevenduizend bezoeken

meester geertshuis

hadden ze ook moeite om geld op te halen, want
dan krijgt armoede een gezicht. En dat gezicht ben
jij dan. Wat zijn dit moedige mensen die zo hard
werken om de eindjes aan elkaar te knopen en
drempels in zichzelf overwinnen.

In juni zijn we gestart met Vakantiegeld Samen
Delen in Deventer. En ook nu weer is een mooi
bedrag gedoneerd. Met alle donateurs hebben we
begin juli 115 mensen blij kunnen maken met

€ 130.

We hebben gevraagd wat mensen ermee gaan
doen. Een bloemlezing.

* Eindelijk een dagje Amsterdam met mijn
vrienden, andere jaren kon ik het niet betalen

* Een wasmachine kopen en ik heb ook net een
baan gekregen. Als jullie volgend jaar deze actie
weer houden, kan ik ook doneren!

* Samen met de buren kopen we een zwembadje
voor de kinderen en met het overgebleven geld
gaan we naar de dierentuin

* |k heb een hele dure bril, nu kan ik hem
verzekeren

* |k koop een dalurenkaart van de NS, dan kan ik
de kinderen naar mijn ex brengen en houd ik meer
geld over in de rest van het jaar

* |k koop vaste planten voor in de tuin, daar kan ik
de hele zomer van genieten

* Kinderen met hun vader mee: Yeah, wij gaan
naar een pretpark

* Ik kan nu eindelijk weer eens mijn verjaardag
vieren met de familie.

Op 't kantoor van het Meester Geertshuis worden
we er stil van ... elke keer weer.
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@ BEGRAFENISVERENIGING

COLMSCHATE&OMSTREKEN

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

De Meente 7, 8121 £V Disr
0370-562042

Infomhakampatuursteennl ® Vertrouwd en betrouwbaar
tio@

® Respectvol

e . . . am
Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt, Ruimte voor eigen ideeén

produceert & plaatst gedenkstenen. ® Kennis van gewoontes en mogelijkheden

@ Altijd dichtbij
® Ondersteunt en regelt in overleg met u
® Onafhankelijk van verzekeraars

® \ereniging zonder winstoogmerk

0570517411

dag en nacht bereikbaar
(alleen voor overlijdensberichten)

3 5 w B N P +
Uw herinnering geven wij vorm ) A i Voor wijzigingen en informatie:
Enkele & dubbele grafstenen il ) | - .
Staande letterplaten S Ak /| www.begrafenisverenigingcolmschate.nl
Graf- en glasmonumenten ) ___/"\:_* ‘.::-‘/_ /' info@begrafenisverenigingcolmschate.nl
Lirngraven EGRAFENISVERENIGING Postadres:

Ruwe veldkeien

Belattering & accessoires COLMSCHATE&OMSTREKEN  Gooikersdijk 13, 7427 RC Deventer

Wij verzorgen voor u:

’ \V,f' alle soorten gebitsprotheses b reparaties
b { \e het klikgebit op implantaten L advies op maat

J. AN\ Jries

Tandprothetische Praktijk

Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak
Kerkstraat 10 | 8011 RT Zwolle | 038 4235800
www_kunstgebit-zwolle.nl

Korenmol

A.P. Dijk en Zn.
Juweliers-Horlogers S
Nieuwstraat 47-49 i
7411 LH Deventer ?
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer.



Agenda

1 Gebedsdag Mariale Beweging
1j00gstdankviering
1,15/ Herbergviering

3,10,24,31 Lectio Divina

5 Filmavond "Druk"

7 Ontmoetingsviering Lettele

7 Oecumenische Vredesvesper
7,14,21,28 Inloopochtend Hovenhuus
7,14,21,28 Inloopochtend Herberg van Ars

9 Feestdag Maria van Frieswijk

9 Meditatieve gebedstocht

9 Gezinszondag

11 Ziekenzalving Engelbert

11 Start cursus Oud-Testamentisch Hebreeuws

12 Ontmoetingsviering Boskamp
13 Inspiratiedag PCI
14 Filmavond "Green Book"
14,28 Bij Titus op de koffie
14,28 Christelijke meditatie

16 Gebedsdienst door Cantorij verzorgd

20 Ouderenmorgen

22 Uitreiking Ariénsprijs voor diaconie

26 Taizevesper
30 Grafzegening

I Basiliek H.Kruis Raalte

Nicolaaskerk Lettele
Herberg van Ars
Broederenzaal

'Herberg van Ars

'Nicolaaskerk Schalkhaar

Hovenhuus

'Herberg van Ars

Schalkhaar

Broederenkerk bidkapel

Schalkhaar
Weijtendaal

Zaal Broederenkerk
De Hoeksteen

Titus Brandsma Huis

‘Titus Brandsma Huis

Titus Brandsma Huis
Meester Geertshuis
Nicolaaskerk Schalkhaar

‘Titus Brandsma Huis

Titus Brandsma Huis
Dagkapel Wijhe

10930

159.00

17.00

20.00

19.30

10.30

19.00

10.00-12.00

110.00-12.00

18.45 uur

10.30

110.00

14.00-16.00

1030

18.00
20.00
10.00-12.00

110.00-12.00

10.30

110.00

19.00

Begraafplaats Ceintuurbaan 15.00

De Ariénsprijs voor diaconie: U kunt nog stemmen tot 15 oktober

voor de publieksprijs!

Er zijn 25 diaconale initiatieven genomineerd, waarvan ook een

aantal binnen de parochie!
Stemmen kan op www.aartsbisdom.nl/stembus.

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de november-editie dient bij de redactie bekend te zijn op

19 oktober 2022, vo6r 10.00 uur
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SCHUILING

ran Vemde en Wilco Leukenhau OPTIEK

i . . Nieuwstraat 10 1 Deventer
it i iy Y. e enr o
U met uw wensen en vragen. Wij met onze kennis en ervaring. ety

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of info@schullingoptieknl
elders verzekerd bent. www.schullingoptiekn|

Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta
T 0 20490

wens monutawilcoleukerhaus.n W”CO LeUkenhaUS

makelaars
Kent u een makelaar
die uw huis het

best verkoopt?
Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer // T 0570 613 001 W

‘g_welz.--

Bel oor een gratis waardebepaling 0570 600207

/[ particulieren // bedrijfsleven

ISR IR SE A bl 2
‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door George, Floor en Niels van DELA

il I | l ___,_"l/ _— e

2

Wat uw wensen ook Zijrl, ons ervaren team he|pt u graag om het

afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en

5 ; ! v
ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/deventer of bel DELA
055 204 00 99 voor een persoonlijk gesprek. voor elkaar
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Bestuur Parochiecentrum en

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1

Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer

Secretaris: M. Buijs 0570 - 60 90 40

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl

Mens & Organisatie: vacant Secretariaat: (aroline Legebeke
Begraafplaatsen: T. Wellenberg woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis financién en begraafplaatsen:

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur

Pastoraal team
R.G.W. (Ronald) G.J.1.5. (Gauthier)
Cornelissen de Bekker

pastoor

| 0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

parochievicaris
06-22339977
gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089

038-4527475 mbrinkhuis@
lonnekegunnink@ heiligelebuinus.nl
hetnet.nl ma. afwezig
vrij. afwezig
Bernadet Albers EN. (Fokko) de Graaf
opbouwwerker diaken

| 06-54685666 06-2053 3946

bernadet@bamca.nl

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
B. Engberink-Herder

06-39123497

vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel"

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie november 2022
Kopij binnen 19 oktober 2022 vé6r 10.00 uur
Verschijningsdatum 1 november 2022

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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@ Gezinszondag

semnszonoas H . Lebuinusparochie
2022 - 2023

We starten weer met de maandelijkse Gezinszondagen in de parochiekerk
Broederen in Deventer! Op deze zondagen komen we gezellig samen om te
vieren, elkaar te ontmoeten en zo ons geloof te verdiepen. We ontmoeten u
graag op Gezinszondag op

09 oktober 2022 12 februari 2023
in Schalkhaar 12 maart 2023
13 november 2022 09 april 2023

11 december 2022 14 mei 2023

08 januari 2023 11 juni 2023

Bij vragen, neem contact op met ons via gezinszondag@ heiligelebuinus.nl

Gezinszondag is:
elke 2° zondag van de maand;
om 10.30 uur een viering in de Broederenkerk;
kinderen mogen helpen tijdens de viering;
na de viering koffie, thee, ranja en een broodje in het parochiehuis;
tot slot tijd voor catechese tot 13.00 uur.

De catechese

is ingedeeld in vier leeftijdsgroepen: kinderen tot 6 jaar, 7 tot 9 jaar, vanaf 10
jaar en volwassenen. Voor iedereen is een passend programma.

De catechese is ook de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie (voor
kinderen in groep 4) en het Vormsel (voor kinderen in groep 8).

De catechese is ook leuk voor kinderen die deze sacramenten niet gaan
ontvangen. ledereen is van harte welkom!




