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PRE Gl By
Geloven is doen

Naar de kerk gaan om samen ons geloof te vieren, is
voedsel voor de ziel. Elkaar ontmoeten en echt
contact hebben met elkaar. Daar zijn die geweldige
gezinszondagen voor bedoeld. Jong geleerd is oud
gedaan. Ten minste, dat hopen we van harte. Kijk
eens op de achterzijde van dit Zout hoe bijzonder
de gezinszondagen eigenlijk zijn. Voor jong en oud.

Maar geloven houdt meer in dan naar de kerk gaan
en elkaar ontmoeten. Het houdt ook in: in de
voetsporen treden van Hem die ons voorbeeld is.
Opkomen voor de mensen die het moeilijk hebben.
Een luisterend oor zijn voor degenen die daar
zoveel behoefte aan hebben omdat ze zich er zo
alleen voor voelen staan. In dit Zout wordt aan-
dacht besteed aan onderwerpen die echt passen
binnen het in de praktijk brengen van ons geloof.

Velen van ons zijn in mindere of meerdere mate
mantelzorger. Het betekent veel verantwoordelijk-
heid en ervoor zorgen dat je dierbare naaste wordt
ontzorgd. Wat zo vaak uit het oog wordt verloren, is
dat mantelzorgers knel kunnen komen te zitten.
Doordat de zorg, vaak 24/7, niet meer waar te
maken valt. Of omdat je partner van een maatje tot
een zorgvrager is geworden ... Wat is het dan goed
dat er in het najaar een gesprekgroep voor mantel-
zorgers start. Meer hierover op blz. 13.

In deze dure tijden zijn veel mensen aangewezen op
kleding- en voedselbanken. De actie "Warme
jassen" (blz. 14) is er niet voor niets. Hebt u warme
kleding over dan kan een ander er nog plezier van
hebben.

Het is pas oktober maar de feestdagen komen er-
aan. Niet zo feestelijk voor de mensen die het min-
der hebben, maar gelukkig kunnen ze in aanmerking
komen voor een gratis Kerstpakket. Zie blz. 15.

Geloven is doen. Doet u mee?
Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Missionaire parochie

U hebt de term wellicht al een paar keer gehoord of gelezen. Vaak gaat het dan over de noodzaak om
het missionaire karakter van de parochie vorm te geven of te versterken. Ook in de synodale gesprekken
die vorig jaar op uitnodiging van de paus wereldwijd zijn gehouden, ging het over dat "missionaire
aspect" van de kerk.

Even ter opfrissing: waar ging dat ook alweer over? Een missionaire parochie kan worden geduid als een
parochie die uitvoert wat Jezus ons in Mattels 28, 19-20 als opdracht meegeeft:

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.”

We worden dus opgeroepen om als gelovigen actief Gods boodschap van liefde uit te dragen en ernaar
te handelen. Om nieuwe leerlingen van Jezus te maken. En dat vinden we best lastig, als parochie, als
gelovigen.

Natuurlijk willen we graag een parochie zijn met een sprankelend geloofsleven, met een duidelijke
missie en visie. Een kerk waar al wie oprecht zoekt naar Jezus en Zijn volgeling wil zijn of worden, van
harte welkom is. Deze vragen leven niet alleen in onze parochie, maar wereldwijd binnen de kerk.

In 2014 schreef de Canadese priester James Mallon hierover een
boek: Divine Renovation: From maintance to mission.

In 2019 kwam de Nederlandse vertaling uit: A LS N
"Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei" RENOVEERT
Het boek wordt inmiddels beschouwd als hét modelboek. Tal van
kerken en geloofsgemeenschappen bezinnen zich over wat in het
boek aangereikt wordt.

Hoog tijd dus dat we er ook in 't Zout aandacht aan besteden.

De parochie van onderhoud naar bloei

In dit nummer wil ik u een aantal punten uit het gedachtengoed van
Mallon aanreiken. Zijn visie op missionaire parochie. En zijn visie op
de weg daar naartoe. In de volgende Zouteditie komt het pastoraal
team aan het woord over hoe het elementen van Mallon wil
toepassen naast andere stromingen van kerkvernieuwing zoals het
Synodaal proces.

Dit is op geen enkele manier een volledige boekbespreking. Maar
wie weet maakt het u nieuwsgierig genoeg om het boek ook zelf
een keer te lezen!

In het voorwoord van de vertaling schrijft mgr. De Korte:

"de ondertitel van deze studie spreekt boekdelen: het gaat om de overgang van onderhoud naar
bloei. Als wij alleen op de winkel passen, is het onvermijdelijk dat onze parochies verder zullen
krimpen."

Megr. De Korte stelt tevens dat we moeten toewerken naar een kerk van gelovigen die het geloof hebben
verinnerlijkt en in het alledaagse bestaan vormgeven.

Het boek van Mallon is dan ook niet alleen een theoretische studie. Hij beschrijft het proces wat hij in
zijn eigen parochie, als pastoor, heeft gevoerd om te komen tot een bloeiende parochie.
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In het eerste deel van het boek beschrijft Mallon wat hij ziet als identiteitscrisis van de kerk van vandaag:

"onze essentiéle missionaire roeping is zover uit onze herinnering geraakt,
dat we genoegen zijn gaan nemen met het in stand houden en het dienen van onszelf”

De kerken en parochies zijn met andere woorden te veel naar binnen gericht, op het eigen kringetje van
gelovigen (dat overal steeds kleiner wordt). Hij benadrukt het belang van een "persoonlijke ontmoeting
met Jezus Christus" voor alle gelovigen. Voor die ontmoeting is stilte en gebed nodig. En ook daarvoor
moet ruimte zijn in de kerk en in de erediensten.

Tot slot besteedst hij ook aandacht aan de pijn veroorzaakt door het seksueel misbruik in de kerk.

Vanuit deze analyse van de huidige stand van zaken, beschrijft hij vervolgens een proces van ombouw en
groei. Daarvoor reikt hij een aantal stappen aan:

1. Voorrang geven aan het weekeinde
Besteed aandacht aan elk aspect van de zondagsviering. Maak er mooie, verzorgde vieringen van.

2. Gastvrijheid

Zorg ervoor dat mensen die binnenkomen zich gezien weten. Een welkomstteam dat iedereen welkom
heet, aanwezigheid van EHBO-ers die bij grote en kleine ongemakken goed kunnen helpen, koffie
drinken na de viering ...

3. Opbouwende muziek
Laat mensen in contact komen met verschillende muziekervaringen. Klassieke samenzang, koorwerk,
eigentijdse bands, Latijnse gezangen ...

4. Preken

De preken die mensen te horen krijgen moeten voldoende geestelijk voedsel bieden om de week die
komt door te kunnen. En in die preken mag ook een oprechte kwetsbhaarheid van de voorganger tot
uiting komen.

5. Betekenisvolle gemeenschap
Een gemeenschap bouwen van gelovigen die écht en oprecht zorg dragen voor elkaar, ook buiten de
kerkdeuren.

6. Heldere verwachtingen

Maak als parochie duidelijk aan de gelovigen wat je van ze verwacht. Dat gaat zowel over het bijwonen
van vieringen, inspanningen om te groeien in geloof, dienend zijn voor de gemeenschap, maar ook
bijvoorbeeld je financiéle bijdrage aan de kerk.

7. Dienstwerk waar je goed in bent
Spreek mensen aan op hun talenten. "Waar ben je goed in? En hoe zou je dat willen/kunnen inzetten
binnen de parochie?"

8. Vorming van kleine gemeenschappen
Ontlast het beperkt aantal priesters door niet-priesterlijke taken te laten uitvoeren door mensen die
daarvoor talent hebben, inzicht en vorming.

9. de Heilige Geest ervaren

Tot slot benadrukt hij het belang van de sacramenten, en van een goede voorbereiding op deze
sacramenten. Op die manier kunnen de grote momenten in het leven echt zinvol gemarkeerd worden.
Veel stof tot nadenken én een uitnodiging om de handen uit de mouwen te steken!

Andrea Oomes
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Q Vieren en verdiepen

Samen op weg en in gesprek

Op zaterdag 17 juni zijn we in Raalte weer samen gelovig in

gesprek gegaan. We waren met weinigen, maar het was
ongelooflijk inspirerend voor ieder van ons. Luisterend, met
respect voor ieders verhaal, open. Want hoe mooi is het elkaar te
ontmoeten met ieder ons eigen geloofsverhaal.

We willen verder gaan met ons gesprek en wel op zaterdag 7
oktober in Deventer. Deze ontmoeting hebben we als thema 4
meegegeven: "Maak alles nieuw". //
Weet u dus welkom

zaterdag 7 oktober van 10.00-12.00 uur, Broederenstraat 18a Voor een synodale flerk
Gauthier de Bekker, pastor en Lonneke Gunnink, pastoraal werker g il oty .

4

Zaterdag 28 oktober 2023
Basiliek van de H. Kruisverheffing, Raalte

Lourdesviering

De Lourdesviering in Raalte is een kopie van de internationale hoogmis in
de basiliek Pius X in Lourdes. Het zal een herbeleving zijn voor wie de
indrukwekkende viering ooit heeft meegemaakt. Voor anderen een
kennismaking. Een korte Mariale Lichtprocessie besluit de plechtigheid.
Een troostend feest van bidden en zingen.

U bent van harte welkom in deze viering. Pastoor Cornelissen gaat voor.
Een projectkoor zorgt voor mooie liederen.

?

Zondag 8 oktober, 10.30 uur
in de parochiekerk Broederen

GEZINSZIONDAG

ledereen is welkom om mee te vieren, vooral alle gezinnen!
Op de achterkant van 't Zout vinden jullie alle informatie.

Eris voor ouders, en alle kinderen van het gezin wat te beleven.
Kinderen die de Eerste Heilige Communie willen doen of het Heilig Vormsel willen ontvangen, krijgen
de voorbereiding tijdens deze gezinszondagen.

We zien jullie heel graag op 8 oktober!

pastor Gauthier de Bekker
en de Werkgroep Gezinszondag
VIEREN EN VERDIEPEN - 7



Allerheiligen en Allerzielen 2023

Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november, horen bij elkaar. Op Allerheiligen worden alle mensen
herdacht die bij God in de Hemel zijn. Niet alleen diegenen die zijn heilig verklaard, maar alle mensen.
Op Allerzielen we herdenken klassiek gestorvenen die ‘onderweg zijn naar de hemel’, maar het is ook de
herdenking van degenen die we zelf door de dood heen missen. Daarhij staan we in het bijzonder stil bij
de gestorvenen van het afgelopen jaar.

In de parochiekerk Broederen is er op Allerheiligen een eucharistieviering om 10.30 uur.
Op Allerzielen, 2 november, is er om 10.30 uur een eucharistieviering waarin we alle overledenen van de
parochie in Gods barmhartigheid aanbevelen.

Op 2 november 's avonds zijn er in de verschillende kerken vieringen waarbij de gestorvenen die het
afgelopen jaar vanuit die kerk zijn uitgedragen, worden herdacht. De nabestaanden zijn hierbij in het
bijzonder harte uitgenodigd. Zie voor de aanvangstijden het vieringenrooster in deze editie van het
Zout. De viering in Schalkhaar is zondagmiddag 29 oktober.

Zoals gebruikelijk is rond Allerzielen ook weer de traditionele gravenzegening op de begraafplaats aan de
Ceintuurbaan. Deze wordt dit jaar gehouden op 29 oktober en begint om 15.00 uur. Voorganger is
pastoor Cornelissen en de zang wordt verzorgd door de Schola.

Spreek tot ons

Spreek tot ons God,

en laat ons niet enkel leegte.
Kom in ons leven

en ook al zien wij U niet

toon ons door kleine dingen

uw bestaan

en uw steun

die wij nu zo hard nodig hebben.

Spreek tot ons

als wij spreken met onze doden,

lach ons toe

als wij hen ervaren in onze herinnering
en omarm ons

als wij elkaar in de armen vallen.

U deed de belofte

dat de liefde ons deel zal zijn,

vervul die belofte aan onze doden.

Laat hen met U verrijzen

en geef hen een nieuwe taak

in Uw huis waar ruimte is voor iedereen.

8 - VIEREN EN VERDIEPEN
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Ben je geinteresseerd in het katholieke geloof?
Wil je meer ontdekken over de rijke tradities,
waarden en spiritualiteit?

Dan nodigen we je van harte uit
om deel te nemen aan onze inspirerende cursus!

Of je nu overweegt om katholiek te worden of simpelweg je kennis wilt verdiepen, deze cursus biedt
een boeiende reis naar begrip en verbondenheid.

Natuurlijk voeren we veel gesprekken met elkaar, maar tijdens deze bijeenkomsten maken we ook
gebruik van krachtige bronnen, waaronder de YouCat - een moderne catechismus die gemakkelijk te
begrijpen is, en boeiende filmpjes van Sycamore.fm die diepgaande onderwerpen op een
toegankelijke manier presenteren.

Samen Ontdekken

Onze cursus is een gemeenschapservaring waarin we samen verkennen, vragen stellen en
antwoorden vinden. We bieden een open en ondersteunende omgeving waarin je je spirituele reis
kunt vormgeven.

Diepgang en Verbinding

Duik in de kern van het katholieke geloof en ontdek hoe het je leven kan verrijken.

Leer over de geschiedenis, sacramenten, moraliteit en meer - en creéer tegelijkertijd blijvende
vriendschappen met mededeelnemers.

Jouw Stap naar Geloof

Of je nu nieuwsgierig bent of al een basis hebt, deze cursus biedt jou de mogelijkheid om te groeien
en te bloeien in je spirituele reis. We verwelkomen jou met open armen.

Mis deze geweldige kans niet om te ontdekken wat het katholieke geloof te bieden heeft.
Schrijf je vandaag nog in voor onze cursus en laat ons je begeleiden op een pad van kennis, begrip
en geloof. Voor meer informatie en inschrijvingen, neem contact op met pastor Gauthier via
gdebekker@heiligelebuinus.nl We kijken ernaar uit om samen op reis te gaan!

Data: 0s6-12, 20-12,
03-01, 17-01, 31-01, 7-02, 21-02, 06-03, 20-03, 22-03, 27-03 t/m 30-03, en 13-04

Locatie: afhankelijk van aanmelding
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Informatiebijeenkomst
voor de Romereis 2024

Volgend jaar maart gaan we naar Rome en Assisié!

Er hebben zich al veel belangstellenden voor deze mooie reis
aangemeld. Voor hen en ook voor iedereen die er nog over
nadenkt maar eerst nog wat meer over deze reis wil weten,
organiseren we een informatiebijeenkomst op woensdag 4
oktober om 19.30 uur in parochiezaal "De Hoeksteen" in
Boskamp.

U kunt uw belangstelling voor deze reis ook nog steeds
telefonisch kenbaar maken bij de onderstaande personen.

Zij kunnen u alle relevante informatie verschaffen.

Ock op de website van de Lebuinusparochie, onder het kopje
Verdieping / bedevaarten, vindt u meer informatie. Mocht
het aantal aanmeldingen meer worden dan voor deze reis mogelijk
is, dan gaan we met een reservelijst werken.

Marc Brinkhuis 06-3375 60 89
Johan Haverkamp 06-21211917
Adeline Schotgerrits  06-23 68 86 36
Lammie In 't Veld 06-57038176

Contemplatief
Deventer

Leren van het kloosterleven

Een platform van het Monastiek Leerhuis

Lectio Divina in de stad
ledere 14 dagen houden we op maandagavond een Lectio Divina-cefening in de zaal van de Broederenkerk
(Broederenstraat 18). Lectio Divina is het langzaam en biddend lezen van een korte bijbeltekst zoals het in de
kloosters ontwikkeld is. Het is niet zozeer bijbelstudie, maar meer lezen om te ontdekken hoe God (de Geest)
door deze tekst tot mij spreekt. We doen dat in een aantal stille rondes afgewisseld met korte momenten van
uitwisseling. De monniken gebruiken voor de Lectio Divina (letterlijk goddelijke of heilige lezing) het beeld van het
herkauwen van gras door runderen. Zoals een koe het gras kauwt en herkauwt zo lezen we langzaam en
aandachtig een bijbelpassage tot de betekenis ervan voor ons oplicht.

De avonden worden georganiseerd door Contemplatief Deventer met de Protestantse Gemeente Deventer
(Lebuinuskerk), de Gereformeerde kerk (Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparochie (Broederenkerk).

We beginnen telkens om 20 uur en we sluiten tegen 21 uur.

U bent van harte welkom op de volgende maandagavonden. Telkens om 20.00 uur:

9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december

Van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig.

Deze avonden zijn een samenwerking van Contemplatief Deventer met de Protestantse gemeente Deventer (Lebuinuskerk), de
Gereformeerde kerk( Koningskerk) en de RK H. Lebuinusparachie (Broederenkerk).
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Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans

Oktober is, net als mei, een Mariamaand. Onze-Lieve-Vrouw van de
Heilige Rozenkrans is in het katholieke geloof een titel van de Heilige

Maagd Maria, die de relatie tot het bidden van de rozenkrans wil

benadrukken. Het is tevens de naam van een katholieke feestdag voor

Maria op 7 oktober. Op die datum wordt Maria onder de titel van
Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans vereerd als bescherm-
ster van de christenheid. Het (gezamenlijk) bidden van de rozenkrans
wordt beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om onder
andere te vragen om bescherming van Maria, zowel persoonlijk als
voor de gehele kerk.

Historie

Door de esuwen heen hebben zich veel pausen bezig gehouden met
de tenaamstelling van dit Mariafeest en de datum waarop het in de
Rooms-Katholieke Kerk gevierd wordt.

In 1571 stelde paus Pius V het feest van Onze-Lieve-Vrouw van
Overwinning in, als een jaarlijkse gedachtenis van de katholieke
overwinning op de Ottomanen in de slag bij Lepanto. Deze
overwinning werd toegeschreven aan de hulp van de Heilige Maagd,
omdat men op diezelfde dag een rozenkransprocessie hield op het
Sint Pietersplein in Rome om Maria's hulp in te roepen voor de
Heilige Liga (een verbond van bijna alle katholieke zeevarende staten
in het Middellandse Zee-gehied) bij het tegenhouden van de Ottomaanse invasie van Europa.

In 1573 veranderde paus Gregorius Xlll de naam van de feestdag in Feest van de Heilige Rozenkrans,
omdat de overwinning bij Lepanto vooral te danken was aan het bidden van de rozenkrans.

In 1716 plaatste paus Clemens Xl het feest vervolgens in de rooms-katholieke heiligenkalender op de
eerste zondag van oktober en verspreidde het zo over de gehele Latijnse kerk.

Daarna veranderde paus Pius X de datum in 1913 in 7 oktober, als onderdeel van zijn werk om de viering
van de zondagen te herstellen.

Ten slotte gaf paus Paulus VI in 1969 het feest zijn huidige naam: het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de
Heilige Rozenkrans.

De benaming van de feestdag verwijst naar het rozenkransgebed. Volgens
veel christenen is dit een krachtig gebed en zelfs nu nog wordt het door
veel Rooms-Katholieken overal ter wereld dagelijks gebeden.

Volgens de traditie gaat de geschiedenis van het rozenkransgebed terug
op een Mariaverschijning in 1208 aan de heilige Dominucus, in de kerk
van Prouille en Frankrijk.

De Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans is een patroonheilige
van verschillende plaatsen over de hele wereld. Ook meisjes en jongens
dragen deze naam. Maria del Rosario bijvoorbeeld is een veel
voorkomende Spaanse naam voor vrouwen. Rosario is ook een Italiaanse
mannelijke voornaam die vooral vroeger veel voorkwam.

VIEREN EN VERDIEPEN - 11



Deze keer wil ik het graag over een onderwerp
hebben dat in de pers nauwelijks aandacht krijgt
maar zeker zo belangrijk is als allerlei ander
nieuws dat de media wél regelmatig haalt. De
afgelopen anderhalf jaar gaat het in alle
nieuwsmedia eigenlijk vrijwel altijd over dezelfde
grote problemen: de oorlog in Qekraine, de
aardbevingen in Marokko, de grote toestroom van
asielzoekers naar ons land, de toeslagenaffaire, de
Groningse gasproblematiek, het demissionaire
kabinet Rutte, de komende verkiezingen,
enzovoorts.

Een heleboel andere grote nationale en inter-
nationale hete hangijzers daarentegen zijn af en
toe slechts een dagje in het nieuws, waarna het al
snhel weer stil wordt. Zoals de gigantische proble-
men waar Israél heden ten dage politiek mee
worstelt en welke tot steeds meer verdeeldheid,
onrust en agressie leiden. Niet alleen in Israél en
de Palestijnse gebieden, maar ook in Joodse
diasporalanden, zoals in Nederland.

Vanwege mijn theologische achtergrond en het feit
dat ons eigen christelijke verhaal in het Nieuwe
Testament van de Bijbel grotendeels stoelt op
Jezus' joodse wortels in de teksten van het Oude
Testament, voel ik mij nauw verwant met het
joodse volk en haar geschiedenis. Jodendom en
Christendom zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Daarom wil ik hier mijn zorgen over
het huidige grote Israél-Palestina conflict graag
met u delen.

De protesten kwamen in Nederland onlangs voor
het eerst zichtbaar naar buiten toen in Israél de
toezichthoudende macht van het Hooggerechts-
hof bij wet werd ingeperkt, andere vrijheidsbeper-
kingen werden aangekondigd, vrouwen van hogere
functies werden afgehaald en de politie steeds
gewelddadiger ging optreden tegen andersden-
kenden, waaronder de Palestijnse bevolking.
Daarom vinden er in ruim 63 steden overal ter
wereld aanhoudend protesten plaats tegen de

12 - COLUMN JOSEFIEN

0 Het Israél-

Column Joseflen

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering 20
jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in Deventer.

Palestina conflict

Israélische regering. Zo demonstreren in
Nederland al meer dan zeven maanden elke twee
weken een honderdtal mensen op het Jonas
Daniél Meijerplein in Amsterdam on hun zorgen te
uiten over de Israélische democratie.

De toon is gezet

Een aanslag op een synagoge door een Palestijnse
dader, gewelddadige Israélische interventies in
een Palestijns vluchtelingenkamp en rijzende
spanningen op de Westelijke Jordaanoever:
opnieuw laait het geweld tussen Israéliérs en
Palestijnen op.

De net aangetreden extreem religieuze en
nationalistische regering-Netanyahu lijkt nog meer
olie op het vuur te gooien: "Het Joodse volk heeft
het onvervreemdbare recht op het land van
Israél.".

Dat stond in een informeel document waarin de
nieuwe Israélische regering haar prioriteiten en
voornemens kenbaar maakte. De toon is gezet.
Palestina bestaat niet en er is geen ruimte voor
een Palestijnse staat.

Is dit het einde van de Israélische democratie? Of
is er ergens misschien ergens nog een geiten-
paadje om te voorkomen dat Israél en Palestina
onderweg zijh naar een mega groot conflict,
afstevenen op een regelrechte oorlog? Ik ben er
bang voor.

Daarom bid ik regelmatig dat Israéliérs en
Palestijnen en andere politieke krachten (o.a. de
Verenigde Staten en de Europese Unie) de
wijsheid en de kracht weten te vinden om samen
op zoek te gaan naar een Joods-Israélische staat
die democratisch is, Palestina erkent en officiéle
annexatie van Palestijns grondgebied voorkomt.

Een wensdroom die ooit uit zal komen?

Ik blijf erin geloven. Als iedereen op haar of zijn
eigen manier meehelpt om een eind te maken aan
dit langslepende conflict komt het uiteindelijk
misschien toch nog goed.



5- Met en voor elkaar

Ontmoetingsgroep mantelzorgers najaar 2023

We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor
verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de vertrouwde gelijkwaardige relatie die
je ooit had. Bent u, ben jij mantelzorger van uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die in
dezelfde situatie verkeren? Wij organiseren, net als afgelopen voorjaar, een reeks van drie ochtenden:

Maandag 9 oktober  deze wordt gehouden in het Langhuus in Wijhe
Maandag 30 oktober deze wordt gehouden in de Bastiaan in Olst
Maandag 13 november deze wordt gehouden in de Hoeksteen in Boskamp

We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen,
verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je
verhaal met iemand, die jouw ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar
doen we het voor. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

De ochtend ziet er als volgt uit:

09.30-10.00 uur inloop met koffie/thee
10.00-11.30 uur gesprek, delen

11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

We vragen u zich aan te melden vodr maandag 2 oktober. En we vragen u voor de eerste keer een foto
van uzelf en een van uw partner mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische
bezwaren, neem dan contact met een van ondergetekenden op en we gaan kijken hoe we dit kunnen
oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.

Vanuit PG samenwerkingsverband Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

Lonneke Gunnink, pastoraal werker parachies H. Lebuinus en H. Kruis, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl of telefoon 038-4 5274 75

Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst, acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570- 67 77 63
Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe, dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06-24 1206 55
Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe, scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06-24 72 82 27
Richard Slaar, predikant PKN Raalte richardslaar@pknraalte.nl of telefoon 06-15 9060 12

Compassievolle God,

U begrijpt beter dan wie dan ook hoe zwaar de last is die ik draag.

U weet dat ik dit uit liefde doe, maar U weet ook hoe zwaar me dit soms valt.
En tegen U kan ik eerlijk zijn.

Als ik dan aan het eind van mijn geduld ben, geef me alsjeblieft wat adempauze.

Als ik wil schreeuwen en roepen uit frustratie, open dan mijn ventielen zodat het vervliegen kan.
Als ik zo moe ben dat ik niet meer normaal kan nadenken,

geef dan alsjeblieft die ene vonk energie die ik nodig heb om het vol te houden.

Als ik de pijn en het lijden niet meer kan aanzien, bewaar mijn ogen dan voor die wanhoop.
En als ik verlang naar een genadige dood voor diegene die ik zo liefheb,

houdt mij dan vast en geef me vrede.

Lieve God,

help me om dit vol te houden

help me om te blijven liefhebben

tot dit lijden voorbij is.

Amen. Bron: Petrus.protestantsekerk.nl
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Parochiéle

Caritas Instelling KQ
Heilige Lebuinus

Warme Jassen

"Warme Jassen" is een initiatief dat begon met een eenvoudig idee: het verzamelen van warme jassen,
sjaals, en handschoenen om mensen in nood te helpen tijdens de komende winter.

We zijn inmiddels een flink stuk gevorderd met het organiseren van deze actie in Deventer, Olst en
Wijhe. En wat het nu al bijzonder maakt, is de mooie betrokkenheid van vrijwilligers en donoren. Met
Z'n allen gaan we ervoor zorgen dat niemand de komende winter door hoeft zonder een warme jas |

U kunt aan de actie "Warme Jassen" bijdragen door deel te nemen als vrijwilliger
of door het doneren van uw oude, maar nog in goede staat verkerende, jas
(muts, sjaal of handschoenen)

Wilt u als vrijwilliger deelnemen ? Dat zou super zijn! Stuur dan een e-mail naar
PC@heiligelebuinus.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.

Wilt u een warme jas doneren ? Heel graag!!! De looptijd van de "Warme Jassen"
actie is van 1 november tot 30 november. Gedurende die tijd kunt u

in Deventer uw warme jas, op elk gewenst moment, brengen naar de "De

Botermarkt" aan de Kleine Poot in Deventer en daar neerhangen. Zo komt uw jas ter

beschikking van degene die een jas nodig heeft.

In Olst kunt u gedurende de looptijd van "Warme Jassen" een jas brengen bij de
woon- zorglocatie "Overkempe" Koekoeksweg 100 Olst/Boskamp.

u kunt ook nu al in Olst een warme jas doneren door deze af te geven bij

"De Buren" aan de Hendrik Droststraat 22a in Olst.

In de maand november worden die jassen bij "Overkempe" neergehangen.

In Wijhe is nog geen locatie bekend. Meer informatie daarover volgt nog.

"Warme Jassen", samen maken we de wereld een stukje mooier, niet alleen door de jassen die we delen,
maar ook door de aandacht en zorg die we verspreiden.

Voor meer info kijk op https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie.

4

Goede God,

Laat mij liefde brengen waar haat is,

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Heer, help mij

Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn

fls om anderen gelukkig te maken;

want als ik geef, zal mij gegeven worden.

Franciscus van Assisi
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Opgave kerstpakkettenactie "Minima-voor-Minima”

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken in Wijhe de kerstpakkettenactie "Minima-voor-Minima”.
Deze actie is bedoeld om bij mensen met een minimaal inkomen en wonend in Wijhe, Herxen, Elshof of
Boerhaar, een kerstpakket te bezorgen. De wet op de privacy geeft ons echter geen ruimte om deze
mensen zelf te benaderen.

Om die reden vragen we u om uzelf aan te melden indien u graag een kerstpakket zou willen ontvangen.
Aanmelden kan door het invullen van onderstaande bon. Deze kunt u samen met een bewijs van het
gezamenlijke gezinsinkomen sturen naar:

Minima-voor-Minima

Postbus 10

8130 AA Wijhe

Indien u alleengaand bent voldoet de aanmeldingsbon, samen met een recent loon- of
uitkeringsstrookje.

Spelregels

© Aanmeldingsbonnen moeten védr donderdag 30 november zijn opgestuurd. Denk hierbij aan de
postzegel op de enveloppe

© Aanmelingsbonnen zonder bewijs van inkomen worden niet in behandeling genomen.

© vanwege de privacy is er maximaal één kerkelijke vrijwilliger die deze post verwerkt. Na verwerking
worden bonn en en bewijzen vernietigd

@ Op maandagavond 11 december tussen 18.00-20.00 uur wordt het pakket bij u thuisgebracht

PS: In de zomer van 2024 houdt Minima-voor-Minima een zomeractie: voorafgacand aan de
zomervakantie kunnen basisschoolkinderen uit gezinnen die het minder breed hebben en niet op
vakantie gaan zich opgeven voor een "vakantietas", met daarin speelgoed en leuke waardebonnen.
De opgavebonnen voor deze zomeractie worden in juni 2023 in de Huis-aan-Huis Reklamix geplaatst.

OPGAVEBON KERSTPAKKETTENACTIE. M ,N I M u

Voor Wijhe e.o.

NEam: 3z e csnaannaa

Adres: | e VOOR

Postcode: ... ... M‘ N I M A
B i e s T e e s e i

Heeft u thuiswonende kinderen?
Vermeld dan de leeftijd van uw kind/kinderen en of het een jongen of meisje is.

NBEMKING: . cocnnnamnnamiensisiens Lapltd: ....cococoisviiiinanns J/IM
Naam kind: ... Leeftyd: ... . ... ... J/IM
N kA | consiussssamimminies R e J/M
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Wereldmissiemaand 2023: Libanon

Op 22 oktober is het missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van
naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet,
zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders,
Libanon, is de laatste jaren in
Lucas 24,32 een ongekende crisis beland.
De Libanese munteenheid

Met S heeft 98% van haar waarde
.’. verloren. Een groot deel van de
- middenklasse kwam onder de
ran en armoedegrens terecht. De staat
- : s is nog slechts een fagade,
: hart 2 \ overal is corruptie. Dagelijks
== ! 3 8 gt e . ~ verlaten mensen het land.
. .J‘:( S ;-{:} = . *3 | Libanon vangt veel Syrische
Wi e = vluchtelingen op. De explosie in
de haven van Beiroet in 2020
was de spreekwoordelijke

druppel die de emmer doet
overlopen.

Drama's en wonderen
Na de enorme explosie, waarbij
meer dan 200 mensen
omkomen, willen de
parochianen van de parochie
St. Maroun helpen. Van de
overheid is niets te verwachten.

De pastoor van de parochie,
Richard Abi Saleh, komt met

WERELD @ Geefvoorde het initiatief "drames et
christenen in

MISSIE Libanon miracles" (drama's en
deren):
MAAND won

"We gaan op bezoek hij de
mensen, luisteren naar hun
missio.nl angsten. We zijn er. We bidden
met hen. We huilen en lachen
met hen."

Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: "Voor mij is mijn
werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt."

oktober 2023

Meer weten: www.missio.nl

In het weekend van 7 en 8 oktober wordt gecollecteerd voor Wereldmissiedag van de kinderen. U kunt
ook zelf rechtstreeks doneren op: IBAN NL14INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de
kinderen, Den Haag.

Op missiezondag, in het weekend van 21 en 22 oktober, wordt gecollecteerd in het kader van de
Wereldmissiemaand. U hiervoor kunt ook zelf rechtstreeks doneren en wel op:

IBAN NLESINGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmaand, Den Haag
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Kinderen die vermist raken

Ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het
Spiritualiteitscafé hebben we onlangs de film
"Lion" gezien. Het werd een uitermate
indrukwekkende avond.

Op een klein station in India is de vijfjarige Saroo
zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel
om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk
opgesloten en komt helemaal alleen aan de
andere kant van India in Calcutta terecht.

Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk
dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de
straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen
door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie
niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo
geadopteerd door een Australisch echtpaar hij wie
hij gelukkig opgroeit.

Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel
verder is dan toen, gaat Saroo met behulp van
Google Earth op zoek naar het station waar hij al
die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke
avond bekijkt
hij urenlang de
spoorlijnen die
naar Calcutta
leiden, tot hij
ha een jaar dat
ene station
denkt te
herkennen. Hij
vertrekt naar
India om te
kijken of hij
zijn familie
weer terug kan
vinden ...

De film was vooral aangrijpend, omdat het
gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.
Jaarlijks raken in India zo'n 80.000 kinderen
vermist (info: september 2021). Dankzij deze film
kunnen we ons voaorstellen hoe zoiets kan. Helaas

kunnen we ons dankzij deze film ook voorstellen,
dat lang niet ieder kind het geluk heeft uiteindelijk
goed terecht te komen zoals Saroo Brierley.

We spraken na over deze film en bedachten ons:
hoe zit dat in Nederland? In Nederland blijken
jaarlijks zo'n 17.000 kinderen vermist te raken.
Daar word je koud van. De gedachte dat een kind
zich volledig verloren voelt, grijpt mij in elk geval
naar de strot. Bij het zoeken naar cijfers tref je al
shel de informatie, dat vluchtelingenkinderen
vermist raken, maar dat blijkt toch maar een klein
percentage.

Vorig jaar vroegen 4449 alleenstaande vluchte-
lingenkinderen asiel aan in Nederland, zo blijkt uit
cijfers van het COA. Dat op zich vind ik al heftig.
Stel je eens voor, dat het jouw eigen kind was dat
op een dergelijke manier op de viucht gaat/moet
gaan. 360 van deze kinderen verdwenen weer,
tussen januari 2022 en maart 2023, nadat ze zich
hadden aangemeld bij de immigratiedienst in Ter
Apel. Zo meldden het AD en RTL Nieuws in mei
2023.

Waar deze kinderen uiteindelijk terechtkomen, is
onduidelijk. Zo zou een deel ervoor kiezen om zelf
naar familie elders in Europa te reizen en belandt
een ander deel in het criminele circuit of in de
prostitutie. Dit laatste zou blijken uit vertrouwe-
lijke meldingen van mensenhandel vanuit het COA
aan het Expertisecentrum Mensenhandel en
Mensensmokkel.

Naast deze vluchtelingenkinderen zijn er dus
helaas nog vele malen meer kinderen die vermist
raken. In Nederland, in ons beschaafde land. Dat is
diep verdrietig. Het leek mij goed zoiets ook eens
te vermelden in deze diaconale column. Dat lost
niets op, maar er weet van hebben is niet
verkeerd.
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Inspirerende fill'l’l DE FILM OVER DE GROOTSTE BELG OOIT
Vrijdag 13 oktober 2023 '

Titus Brandsma Huis, 20.00 uur - ' BEREC s

i Y ook
AUL COX

Pater Damiaan

Een biografie van pater Damiaan (1840-1889),

de apostel van de melaatsen.

De film vertelt het inspirerende, waargebeurde
verhaal van de missionaris Damiaan die zich vrijwillig
op het Hawaiaanse eiland Molokai vestigde. Hij bood
daar steun aan de met lepra besmette bewoners, die
om deze reden naar het eiland werden verbannen.
Damiaan heeft zich vele jaren ingezet om het leven
voor deze mensen zo draaglijk mogelijk te maken.

ledereen is welkom toegang: vrije gift.

e NEILL WENHAM CEBERANG DECLEIR 2

4
Carlo Acutis lezingen

Lezingen met een verdiepend karakter in de parochies H. Lebuinus en H. Kruis
Voor de lezingen worden sprekers uitgenodigd die ons met gedegen kennis van
zaken kunnen meenemen in het onderwerp. Er is geen voorkennis vereist,
iedereen is van harte welkom. We hopen juist ook toehoorders te interesseren
uit andere christelijke kerkgenootschappen.

woensdag 4 oktober 2023
mevrouw dr. Corline Melisse
"De mens als beeld van God in Genesis"

De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek aan de Stromarkt 18 in Deventer. Inloop is vanaf 19.30u,
met een kopje koffie of thee. De lezing begint om 20.00 en duurt ongeveer 45 minuten.

Na afloop van de lezing kunt u, onder genot van een glaasje fris nog napraten met de spreker en elkaar.
Meer info? Dit kan via mailadres carlo.acutis.lezingen@heiligelebuinus.nl. De avond is verder gratis. Er is
gelegenheid om een vrije gift te geven ter bestrijding van de onkosten.

Noteert u ook alvast de lezing voor de maand november:

dinsdag 14 november in het Annahuis te Raalte
dhr. M. de Vries
“Thomas & Kempis en Salland"

Dhr. De Vries heeft het boek "Imitatione Christi" van Thomas a Kempis vertaald/hertaald naar het
Nederlands; hij is goed ingevoerd in de Moderne Devotie. Deze religieuze beweging begon in Deventer
bij Geert Groote. Thomas a Kempis was een volgeling van Geert Groote. Meer over deze lezing in 't Zout
van november.

Namens de werkgroep Carlo Acutis Lezingen,

William Rensen en Fabian Kappert
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend
oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er komen ruim 800 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 10.000 bezoeken brengen.

meester geertshuisJ

Wakend oog

Net terug van vakantie, spreek ik Armin. Hij heeft
grote ogen, ziet er smoezelig uit en heeft een
zware tas bij zich. Het eerste wat hij zegt, is: "Ik
heb op straat geslapen. Gelukkig is het mooi
weer", "Zin in koffie?" vraag ik. "Dat zul je nog wel
niet gehad hebben." Ik merk dat ik nog in de
relaxstand van de vakantie sta en nog niet
druk-druk-druk ben. De rust van mij doet hem
goed. Hij is meer open dan anders. lk ga bij hem
zitten en vraag hoe het gaat en of hij goed
geslapen heeft. Hij heeft zo z'n plekjes. Die van
gisteravond was goed, lekker rustig, maar de
schoonmaakploeg kwam al om 06.00 uur. Voor
hem betekent dat, binnen een minuut wakker
worden, spullen pakken en wegwezen. Het is dan
nog niet echt licht en best koud zo begin
september.

Frans heeft besloten opgenomen te willen worden.

Aanstaande woensdag is de dag van de opname
en aansluitend kan hij naar begeleid wonen. Een
opname om te ontgiften van alle drank en pillen
die je je maar kunt bedenken. Het is hard nodig
want de hoeveelheid neemt schrikbarend toe.

Op mijn vraag of hij nog weet hoe hij zich voelt
zonder middelen, antwoordt hij negatief. "Ik ge-
bruik al sinds m'n zestiende, zeventiende, Dat is nu
bijna zeven jaar geleden. Ik weet echt niet meer
hoe ik me dan voel, hoor, maar het is hoog tijd dat
er wat gebeurt." Ik hoop het van harte.

Hij vraagt ook om wat geld om te eten. Zijn uitke-
ring is beéindigd. We overbruggen deze periode
voor hem tot aan de opname en geven hem reis-
kosten mee voor naar de kliniek in de vorm van
een lening. Hij betaalt altijd netjes terug op een
redelijke termijn.

Het gesprek gaat ook over zijn financién. Hij heeft
flink schulden. De termijn voor het oplossen van
problematische schulden is teruggebracht naar
anderhalf jaar. Met een aanloop van een half jaar
zou hij in twee jaar schuldenvrij kunnen zijn. Hij is
een goede vakman en voor hem is er werk te over.
Helaas, met zijn problematiek, staat hij vaak na
een week of anderhalf weer op straat. Hij zit dan
weer voor die tijd in een duur hotel en doet zich
aan eten en middelen tegoed. De schulden laat hij
de schulden en zo stapelen deze zich op.

Stilaan begint bij hem ook het verlangen naar een
eigen plek en wie weet een eigen huisje. Hopelijk
komt het er van en maakt hij een keer de omslag.
Vooralsnog houden we een lijntje met hem. In de
termen van de presentiebenadering - onze werk-
wijze - hebben we het dan over een "wakend oog".
Een open en niet veroordelend of dwingend
contact waarin iemand zichzelf mag zijn met zijn
of haar problematiek.

MEESTEF{ GEERTSHUIS - 19



Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Secretaris:
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M. Brinkhuis
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Organisatie:
W. Legebeke,
adviserend lid

Gebouwen en
onderhoud:
G. strijker,
adviserend lid

20 - BESTUURSTAFEL

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

Tempus fugit, de tijd vliegt ... een gevleugelde uitspraak, die iedereen kent.
Nauwelijks bekomen van de tropische temperaturen in september dit jaar
praat het parochiebestuur alweer over "jassen aan in de kerk". Oe oorlog in
Oekraine is nog lang niet voorbij, de gasprijs blijft hoog en er komt een forse
stijging van de energiebelasting aan. Kortom: de energiekosten blijven een
punt van grote zorg in onze parochie. Dat, in combinatie met de beperkte
beschikbaarheid van voorgangers, betekent dat we goed zullen kijken naar het
vieringenrooster van komende winter. Vast staat dat niet alles wat we zouden
willen ook daadwerkelijk kan. We maeten de tering naar de nering zetten, om
meerdere redenen. En we zullen proberen om zuinig te zijn met energie, dus
"jassen aan in de kerk" zal zeker het advies zijn, net zoals in de afgelopen
winter.

Namens het parochiebestuur hebben Jan Kil en Ger Strijker zich verdiept in de
vraag wat te doen, als zich een hartstilstand voordoet in een van onze
gebouwen en een AED, een "automatische externe defibrillator” nodig is.
Tegenwoordig hebben veel mensen een mobiele telefoon en 112 is natuurlijk
snel gebeld. Van daaruit worden burgerhulpverleners gealarmeerd die een
melding krijgen waar de dichtstbijzijnde AED is en die zo spoedig mogelijk
komen, in afwachting van de ambulance. Zo'n burgerhulpverlener kan ook een
van onze eigen opgeleide mensen zijn, als zij zich hebben aangemeld bij
Hartslag.nu. In de komende tijd zal per geloofsgemeenschap beoordeeld
worden of een AED beschikbaar is in de directe omgeving en of er "eigen”
vrijwilligers zijn die een AED kunnen bedienen of zich hiervoor willen laten
opleiden. Mede op basis hiervan zal per geloofscentrum beoordeeld worden of
er een eigen AED moet komen als onderdeel van het calamiteitenplan.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks in volle omvang, en doet dat
afwisselend in het parochiecentrum en in een van de andere geloofscentra in
de parochie. De afgelopen maand waren we te gast bij de H. Willibrord in
Boskamp. Zoals altijd werden we gastvrij ontvangen en hadden we een goed
en open gesprek.

Naast diverse andere zaken hebben we met elkaar onder ogen gezien dat 2025
snel naderbij komt en dat dat grote veranderingen in deze geloofsgemeen-
schap teweeg zal brengen. Het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap zullen
een andere invulling krijgen. Dat doet pijn, maar we kunnen niet anders. Dat
geldt in Boskamp, maar ook op andere plaatsen. ledereen weet het al een hele
tijd, maar 2025 komt nu echt snel dichterbij.

De tijd vliegt... Tempus fugit.

Ik wens ons allen veel sterkte en wijsheid om hier op een goede manier mee
om te gaan.

Theo Lam, vicevoorzitter



Jaarrekening 2022 van de H. Lebuinusparochie

Begin augustus ontving het parochiebestuur de goedkeuring van het bisdom van de in april vastgestelde
jaarrekening 2022. In onderstaand overzicht een samenvatting van de opbrengsten en uitgaven ten
opzichte van 2021 en een toelichting bij de cijfers.

Exploitatie

Het boekjaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 124.448. Dit saldo bestaat uit een positief saldo
van incidentele baten minus lasten van € 206.145 en een negatief saldo van reguliere opbrengsten
minus uitgaven van € 81.697.

De incidentele baten bestaan uit de verkoop van een stukje grond en van een woning, verkregen uit een
erfenis. Tevens ontvingen we giften van een parochiaan voor de bouw van een Mariakapel op de
begraafplaats Boerhaar.

De incidentele lasten bestaan uit uitgaven voor de bouw van die kapel, kosten in verband met de
verkoop van de woning en het stukje grond en de incidentele bisdom afdrachten hierover. Tevens
moest een verlies worden genomen op de waarde van de beleggingen, welke in 2022 met 15% is
afgenomen.

Het resultaat uit reguliere inkomsten en uitgaven is door een forse toename van de energieprijzen en
een extra reservering voor groot onderhoud per saldo € 81.697 negatief.

Deze reservering was nodig doordat in de afgelopen jaren alleen rekening is gehouden met het hoogst
noodzakelijke onderhoud. Er werd niet gereserveerd voor groot onderhoud op de langere termijn.
Inmiddels wordt steeds duidelijker welke gebouwen de komende jaren door de parochie onderhouden
moeten worden. Er wordt gewerkt aan een plan om de jaarlijkse lasten van groot onderhoud in beeld te
brengen.

Resultaat| Resultaat We zijn blij met het

Opbrengsten 2021 2022/l verschir| herstel van de bijdragen
bijdragen parochianen (w.o. kerkbalans, misintenties, van parochianen tot het
collecten, offerkaarsen, stipendia) 354 404 50| niveau van 2020.
opbrengst bezittingen en beleggingen (w.o. huur. Hoewel de opbrengst
pacht, koersresultaten, rente) 225 227 2| van de kerkbalans al

een aantal jaren terug
opbrengst begraafplaatsen (w.o. grafrechten) 164 168 4| loopt, zijn de opbreng-
incidentele baten 658 777 119/ sten van bijv. collecte-
Totaal 1.401 1576 75| gelden en offerkaarsen

weer gestegen doordat,
Kosten na de coronacrisis,
persoonskosten (loonkosten, kosten van musici zoals kerkbezoek weer
dirigenten, organisten e.d.) 312 327 15| mogelijk was en ook het
kosten onroerend goed ( onderhoud, energie, kosten gebruik van digitale
orgels, begraafplaatsen e.d.) 188 305 117| betaalmiddelen is
kosten eredienst (misboekjes, altaar benodigdheden) en toegenomen.
kosten pastoraal (bijeenkomsten en activiteiten) 60 82 22| Rekening houdend met
collecten voor derden (w.o. missie, advent, vastenactie) het bovenstaande zijn
en afdracht Bisdom 82 88 6| we tevreden met het
kosten van beheer (w.o. kopieer- en drukwerk, website, resultaat en kunnen we
huishoudelijke uitgaven) 69 74 51 vaststellen dat de
kosten van schulden en fundaties 9 5 4| parochie financieel
incidentele lasten 420 571 151| stabiel is.
Totaal 1.140 1452|  312| Harry Elshof,

penningmeester
Resultaat | 261 I 124 l -137| H. Lebuinus Parochie
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RAB0 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Open Monumentendagen

De twee dagen dat we kerk en binnentuin
openstelden voor het grote publiek trok veel
mensen naar onze Broederenkerk. Op zaterdag
mochten we 544 bezoekers verwelkomen en op
zondag 334, Totaal dus 878. Dit alles was mede
mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers die
van's morgens 10.00 tot 's middags 17.00 uur
present waren.

De meeste bezoekers kwamen van buiten
Deventer. Bij de ingang konden we mensen
begroeten uit lerland, Engeland, Duitsland, Belgig,
Italig, enz. Maar natuurlijk het overgrote deel uit
Nederland.

Zovee| bezoekers was ook de geknipte kans om al
reclame te maken voor het kerststalproject. We
hebben dit weekeinde zo’'n 500 flyers meegeven
met de titel "Tot ziens in december?".

Bij deze: alle vrijwilligers, heel hartelijk dank voor
jullie inzet.

Tentoonstelling opgeruimd

In de week van maandag 11 september is de
tentoonstelling over de Heilige Nicolaas
afgebroken. Dat gaat vele malen sneller dan het
opbouwen. De tentoonstelling was een groot
succes. We telden 10.015 bezoekers! Er werden
wel 38 rondleidingen gegeven aan groepen, en we
kregen heel veel positieve reacties. Een bijzonder
dankjewel aan de vele kerkenwachters die de
extra openstelling mogelijk maakten. En natuurlijk
aan Hein te Riele en Joseph Paardekooper, die
heel veel uurtjes hebben gestoken in de de
samenstelling én kerkenwacht! Nu is het even leeg
in de noordbeuk van de kerk, tot op 13 november
de opbouw van de interactieve kerststal begint.

Tapijt uitgerold

Het altaarkleed dat we deels uitgerold hadden bij
het Maria altaar is, nu de tentoonstelling weg is,
helemaal uitgerold. Er zijn in heel Nederland nog
maar drie van zulke kleden. Te bijzonder om
ergens opgerold weg te leggen. Het lag vroeger op
het grote priesterkoor maar is, net als zoveel
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kerkkleden in den lande, na een verandering of
verbouwing niet meer terug gelegd. Maar nu dus
weer in volle luister te zien. Het moet nog wel
geconserveerd en gerestaureerd worden.

Werkzaamheden

& In de eerste week van oktober komt er een
gespecialiseerd bedrijf geluidsabsorberende
platen aanbrengen onder de glas in lood ramen.
Daarmee hoopt men de galm in de kerk te
verminderen.

& Een ander bedrijf heeft gekeken naar de tegel-
vloeren op het priesterkoor en het Maria-altaar.
Verschillende tegeltjes liggen los of zijn gebroken.
Die worden straks opnieuw gemaakt, gelijmd en
gevoegd.

& Ook komt er binnenkort nieuwe vloerbedekking
op de koorzolder.

O De deur van de sacristie ontbreekt een paar
weken. De panelen lieten los. De deur wordt nu
helemaal uit elkaar gehaald en gerestaureerd.

& En Gerrit Qosterbroek heeft de entree van de
bidkapel weer prachtig opgefrist. Zowel de muren
als de deuren zijn weer goed in de verf gezet!

= i




Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweq 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur

E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801 Misintenties - NL 38 RABO 0162443331
Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Fietsroute Nicolaaskerken

Schalkhaar is vaak aangedaan door fietsers naar aanleiding van de fietsroute "Heilige Nicolaas en de
Hanze". Zo ook deze gezellige club mensen van "Het Fietsgilde Deventer". Leo Hattink, een van de
deelnemers van het fietsgilde, vertelde over de oorsprong van de Hanzesteden en de Nicolaaskerken.
De mensen die de H.Nicolaaskerk in Schalkhaar aandoen zijn altijd benieuwd naar het verhaal van Maria
van Frieswijk, aan Annemarie Bouwman de schone taak hierover te vertellen. Ook Coen van Haaren die
bezoekers liet kennismaken met het interieur van onze kerk mocht terugkijken op geslaagde
openmiddagen. Voor herhaling vatbaar.

Dankwoordje pastor Brummelhuis

Beste mensen,

Op zondag 3 september was de tuin rond de kerk in Schalkhaar
omgetoverd tot een zonnig paradijs, een gezellige plek om daar mijn
65-jarig priesterjubileum samen met elkaar te gedenken en te vieren.
Het is ook fijn dat velen hun missionaire hart hebben laten spreken
door een mooie gift voor Peru en Suriname te geven: € 1928,15. Heel
hartelijk dank daarvoor en met grote vreugde denk ik terug aan 3 september. Met goede moed en
oprecht vertrouwen probeer ik nog enige tijd verder te reizen op mijn lange levenstocht. Alle goeds voor
iedereen gewenst en mogen wij elkaar tot steun en zegen blijven in mooie en in moeilijke dagen.

Met oprechte groet, pastor Herman Brummelhuis.

De Nicolaaskerk vult het bedrag aan tot € 2000,-, zodat zowel missionaris Toon te Dorshorst als Jan
Brinkhof € 1000,- krijgen overgemaakt.

Oktober Rozenkransmaand Collecte voor de Zonnebloem
Elke woensdag in oktober om 19.00 De collecte op de nationale

uur bidden we het rozenhoedje in  ziekendag heeft € 358,22

de H.Nicolaaskerk, waarvoor we u  opgebracht. Alle gulle gevers veel
van harte willen uitnodigen. dank hiervoor.




Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 06 - 10 86 37 18
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06-1086 37 18

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Oktobermaand Rozenkransmaand

De oktobermaand is een maand gewijd aan de
rozenkrans. Het bidden van de rozenkrans is een
waardevol moment om in de nabijheid van Maria
te denken aan al onze geliefden en voor hen te
bidden.

In de maand oktober wordt in onze kerk elke
woensdagavond samen de rozenkrans gebeden.
Wij nodigen u van harte uit op woensdag 4, 11, 18
en 25 oktober om 19.00 's avonds om met ons
mee te bidden.

Er is vanwege het rozenkrans bidden in oktober
geen korte gebedsviering op de woensdagen. Dit
begint weer in november.

Donderdag 2 november is er om 19.00 uur een
gezongen eucharistieviering, om al onze dierbare
overledenen te herdenken; in het bijzonder de
overledenen van wie wij sinds 2 hovember 2022
afscheid hebben
moeten nemen.
Bij goed weer gazan
wij naar het
kerkhof voor
zegening van de
graven,

Ontmoetingsviering

De eerstvolgende ontmoetingsviering staat op de
agenda voor 29 november a.s. Noteert u deze
datum alvast! Meer hierover in de volgende
uitgave van 't Zout.
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Wereldmissiedag

In het weekend van 21/22 oktober is er een
extra collecte hij gelegenheid van
Wereldmissiedag.

De opbrengst van de collecte komt ten goede aan
het pastorale werk aan o.a. slachtoffers van de
explosie in Beiroet en de opvang van Syrische
vluchtelingen in Libanon. De christenen in Libanon
hebben een hart dat brandt van naastenliefde en
van de missie daar te zijn waar mensen in
moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zjj
blijven, om een bron van hoop te zijn. De
parochianen van de parochie St. Maroun helpen
de slachtoffers en nabestaanden van de explosie.
En u kunt hen helpen door gul te geven tijdens de
collecte.

De MIVA-collecie heeft £ 88.00 opgebracht.
Hartelijke dank voor uw bijdrage.

Hebt u nog geen bijdrage kerkbalans overgemaakt,
doe het alsnog. De kerk heeft het door de corona
crisis en de hoge energieprijs zwaar en kan uw
bijdrage goed gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL 75 RABO 0146203798

Misschien bent u het vergeten, of u bent er niet
aan toegekomen. Graag zien wij uw bijdrage
tegemoet, en kunnen wij samen bouwen aan een
mooie toekomst. Alvast hartelijke dank voor uw
bijdrage.

Parochianen die al bijgedragen hebben: fijn dat u
meedoet.

Gerardus kalender

Vanaf 1 september is deze kalender weer
verkrijgbaar, elk weekend na de weekend viering
of bij Frans Brinkhof, tel. 0570551580. De kosten
zijn €9,75.



Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Toekomst kerk en geloofsgemeenschap
We kunnen het niet tegenhouden, de klok tikt
door, we zitten alweer in oktober. Veel mensen
vragen of er al wat bekend is over de toekomst
van onze kerk. Tijdens Open Monumentendag
werden er veel suggesties gedaan en achter de
schermen wordt ook zeker nagedacht over de
mogelijkheden die er zijn voor ons kerkgebouw.
Dat is belangrijk.

Maar zeker zo belangrijk is hoe we een geloofsge-
meenschap kunnen blijven waarin we als mensen
de geloofswaarden van "samen op weg" en
"omzien naar elkaar" blijven nastreven. Daarom
doen we als gemeenschap ook mee aan de
"Warme Jassen Actie" ( zie blz. 14) en aan de
bijeenkomsten voor mantelzorgers (zie blz. 13).

Ontmoetingsviering op 11 oktober

Als u het fijn vindt om in een kleine, intieme kring
een eucharistie- of communieviering mee te ma-
ken en daarna met elkaar te eten en van gedach-
ten te wisselen, dan bent u elke tweede woensdag
van de maand om 10.30 uur welkom in De Hoek-
steen. Op 11 oktober is er weer een eucharistievie-
ring waarin pastor Gauthier de Bekker zal voor-
gaan. We hopen op uw komst! Wel graag even
aanmelden bij Annie - 06-54 24 69 06, Wilhelmien
- 06-13 26 85 54 of Lammie - 06-57 03 81 76. Voor
vervoer kan worden gezorgd.

Mariaviering

Op zondag 15 oktober is er om
9.00 uur weer een Mariaviering.
In deze viering in de rozenkrans-
maand willen we ons weer
speciaal verbonden voelen met
die bijzondere vrouw en moeder
die ook ons in deze tijd nog
steeds zo veel te zeggen heeft.
Deze viering is voor allen die
voelen dat, ook in deze tijd, Maria
een wegwijzer mag zijn die ons
op het spoor van haar zoon Jezus wil zetten.

Allerzielenviering

Op donderdag 2 november om 19.00 uur
gedenken we in een gebedsviering alle dierbaren
die ons zijn ontvallen. De contactpersonen van de
overledenen van het afgelopen jaar krijgen een
persoonlijke uitnodiging voor deze viering. Verder
is iedereen welkom die deze avond stil wil staan
bij een dierbare overledene. Pastoraal werker
Lonneke Gunnink zal in de viering voorgaan.

Informatiebijeenkomst Romereis 2024

Voor iedereen
die zich heeft
aangemeld,
maar ook voor
degenen die
graag
vrijblijvend
informatie willen
over de
Romereis van
maart volgend
jaar, is er een

informatiebijeenkomst in De Hoeksteen op
woensdag 4 oktober om 19.30 uur. Zie ook blz. 10.

Wie wil meezingen met projectkoor Ardente?
In de oecumenische viering van 5 november gaat
Ardente zingen, samen met vrouwen en mannen
die het leuk vinden om bij die gelegenheid mee te
zingen. De repetities zijn op donderdag 12 en 19
oktober en op 2 november om 20.00 uur in de
kerk. De generale repetitie is op 4 november.
Aanmelden kan bij Thea Linthorst, 06-51616042.

Communie thuis

Als u door ziekte of ouderdom niet meer naar de
kerk kunt, dan is er ook in Olst-Boskamp de
mogelijkheid om de H. Communie thuis te
ontvangen. Hebt u hiervoor belangstelling, dan
kunt u contact opnemen met Lammie In 't Veld,
06-57038176.
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. Stationsweg 9
N 8131 DG Wihe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

; NL 09 INGB 0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

- "t Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Taizéviering

Woensdag 18 oktober 19.00
uur Taizéviering in de dag-
kapel te Wijhe. Onze werk-
groep is uitgebreid met Renske
Wassink uit Olst. Zij voelt zich
verbonden met de Taizé-
vieringen en is ook vaak in
Taizé geweest. De dagkapel is weer in Taizésfeer
t/m maart. Fijn, dat ook de Oecumene volop in
beweging is. Samen vormen we één geheel. Even
tot rust komen, even iets anders. U bent van harte
welkom.

Rozenkransgebed

Oktober wordt ook wel de rozenkransmaand
genoemd, het is naast de mariamaand mei de
tweede maand die toegewijd is aan Maria. Elke
dinsdagavond in oktober bidden we om 19.00 uur
het rozenkransgebed in de dagkapel in Wijhe.

Allerzielenviering 2023

Op donderdag 2 november a.s. is er om 19.00 uur
zowel op de Boerhaar als in Wijhe een
Allerzielenviering. Deze viering is niet alleen
bedoeld voor degenen, die het afgelopen jaar een
dierbare hebben verloren, maar voor iedereen,
die er behoefte aan heeft om op deze dag een
overledene te herdenken. Op de Boerhaar is Marc
Brinkhuis de voorganger en zingt het Caeciliakoor.

In Wijhe zingt het rouw- en trouwkoor en gaan
leden van de Avondwakegroep voor. Het eerste
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deel van de viering vindt in de kerk plaats.
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten,
gaan we daarna gezamenlijk naar het dan goed
verlichte kerkhof. Na afloop van de viering is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en het
gedachteniskruisje in ontvangst te nemen.
Overdag is de kerk open om in stilte een geliefde te
herdenken, te bidden of een kaarsje op te steken.

Op zaterdag 4 november kunt u in de Nicolaaskerk
van 14.00 tot 16.00 uur ook een kaarsje opsteken.
Elk jaar wordt dan ook een Mariabeeld in deze
kerk geplaatst. Eventueel is er iemand aanwezig
voor een gewillig oor. Bij beide geloofsgemeen-
schappen wordt al vele jaren stil gestaan bij de
overledenen van het afgelopen jaar. Daar past
deze traditie, vooral ook voor niet kerkelijk
gebonden mensen, perfect bij.

Komt u ook een kaarsje aansteken?

Wintertijd

Vanaf zaterdag 28 oktober t/m zaterdag 30 maart
2024 is de kerk te Wijhe tot aan de glaswand
dagelijks open van 10.00 - 16.00 uur.

De Mariakapel te Boerhaar is dagelijks open van
8.00 uur - 19.00 uur.

Ontmoetingsviering

Donderdag 26 oktober om 10.30 uur met diaken
Mark Brinkhuis op de Boerhaar + eenvoudige
lunch. 10.00 uur inloop met koffie/thee. Opgave
bij Mariét Kruit 0570-525320.

Agenda

10 oktober  10.00 uur woord- communieviering met
parochiaanvoorganger Cor van de Berg.

18 oktober  19.00 uur Taizéviering.

22 oktober  Boerhaar 10.00 uur eucharistieviering met

pastoor Henri ten Have.

Kopij voor deze pagina
Uiterlijk 9 oktober 2023 voor de maand november.



Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Tevens Vietnamese parochie

Voor de volgende bijeenkomst van de (VVTB) Vrouwen Vereniging Titus Brandsma
staat een interessante avond gepland met een lezing van mevrouw Godelieve Pieper,

geestelijk verzorger en werkzaam voor Carinova.

Wilt u (alleen vrouwen) ter kennismaking deze avond bijwonen bent u van harte
welkom. Ter kennismaking bedraagt de prijs €5,-, dat is voor koffie-thee en lief- en leedverloting.
Besluit u hierna lid te worden wordt € 2,- in mindering gebracht op de resterende jaarcontributie

van € 15,- Opgave voor deze avond is niet verplicht.

maandag 16 oktober in het TBH. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Het bestuur: Trees Pelgrém - Miny Geerdes — Lidy Jeurnink — Mia Biesterbos
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mia Biesterbos, tel. 06-10 64 15 92

Allerzielen

Ock in het Titus Brandsma Huis willen we aandacht
schenken aan onze dierbaren die zijn overleden.

Dit doen wij op woensdag 1 november, tijdens de
eucharistieviering om 9.30 uur.

Wilt u tijdens deze viering een dierbare herdenken, dan
kunt u zijn of haar naam noteren op de lijst die in de
kerkzaal in de witte kast ligt. Wij zullen tijdens de viering
de namen noemen van hen die het afgelopen jaar zijn
overleden en van iedereen wiens naam genoteerd staat
op de lijst. U bent allen van harte welkom in deze viering.

Beeldverhaal / vieringen

Dinsdag 19 september zijn we met een aantal mensen bij
elkaar geweest om verder te praten over het Beeldver-
haal en dan met name over het onderwerp "vieringen".
Wij hebben daarover een goede hijeenkomst gehad,
waar diverse ideeén naar voren kwamen. Wij gaan nu
datgene wat die avond besproken is uitwerken en zullen
jullie dan via 't Zout en de nieuwsbrief op de hoogte
brengen van hoe we verder gaan met dit onderwerp.

De beheergroep

Herinnering kerkbalans bijdrage

In januari/februari heeft u een envelop of een mailbericht
voor deelname aan kerkbalans 2023 ontvangen. Hierbij
herinneren wij u er aan, dat het doen van deze bijdrage
nog altijd mogelijk is. Dit kan niet meer met de
bijgeleverde acceptgirokaart. U kunt uw (vrijwillige)
bijdrage overmaken op banknummer:

NL91 INGB 0001 9428 44 t.n.v. RK Parochie van de Heilige
Lebuinus onder vermelding van kerkbalans. De bijdrage
kerkbalans is bestemd voor alle kosten van de Parochie,
waaronder ook alle activiteiten in het TBH.

Donderdag 19 oktober:
ouderenmorgen!

Traditiegetrouw beginnen we om 10 uur met
een kort maar zinvol ochtendgebed in onze
Tituskapel. Daarna drinken we gezamenlijk
een kop koffie met vast iets lekkers erbij.
Rond half elf starten we met het onderwerp
van deze donderdagmorgen, u hoort het ter
plekke!

We sluiten af om ongeveer 12.15 uur met
een passend gedicht. Het wordt ongetwij-
feld weer een superfijne donderdagmorgen.
Afra en ik hopen jullie op 19 oktober weer te
zien.

Voor vragen kunt u bellen met Jannie
Hilgers-Witteveen, telefoonnumer:

0570- 65 26 93. Tot dan!

— . \.u
Ze bezoeken trouw de eucharistieviering
op woensdagochtend, en genieten van
het koffiedrinken na die tijd. En ook bij de
ouderenochtend zijn ze present.
Alle vier 90+ en zo betrokken! lets om
trots op te zijn!
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Elke woensdagochtend Aandacht voor het volgende
van 9.30 uur tot 9.45 uur: ochtendgebed Vanaf 1 september is er alleen op
van 10 tot 12 uur: ontmoetingsochtend de eerste zaterdag van de maand

een gebedsviering. We starten
Elke woensdagochtend is er de ontmoetingsochtend, een met koffie en thee en eindigen
moment van aandacht voor jouw verhaal en ontmoeting met met soep.

andere bezoekers. Verhalen van vroeger en nu, van 10 tot 12
uur. Met koffie, thee en een koekje. Op woensdagavond 4
oktober draaien wij de film "the Fabelmans".

Diaken in en rond de herberg van Ars

De eerste filmavond zit er weer op, evenals onze eerste herbergviering na de vakantie. Deze was door de
voetbalavond van de Go Ahead Eagles wat korter dan anders, gelukkig niet voor altijd. De volgende keer,
mits er geen voetbal is, is er gewoon weer soep bij. De filmavond was ook wel bijzonder te noemen. Het
was in ons filmzaaltje erg warm en er waren veel mensen. Wij mochten vier nieuwe bezoekers
verwelkomen. De groep groeit en dat is mooi.

Misschien bevalt het hen en inspireren ze weer andere mensen. Dit biedt perspectief voor de toekomst.
Het was een prachtige film, met een mooi open eind. Een ieder had daar zijn of haar eigen gedachtes bij.
Mooi was ook een boodschap in de film dat iedereen zijn eigen kruis draagt. Dit was soms letterlijk te
zien. Dus Mirani is een echte aanrader.

Bij mij thuis loopt de spanning wat op, wij gaan in oktober op bedevaart naar het heilige Land en wel met
de parochie waar wij nu wonen. Spannend en misschien ook wel een licht plaatsvervangende schaamte,
gezien de toestand in de wereld. Toch is het verlangen groter om daar te zijn waar het Christendom is
begonnen en misschien wel op een zelfde steen te stappen als Jezus deed ... Spannend.

Diaken Fokko de Graaf

Herbergfilm woensdagavond 4 oktober d M.
"The Fabelmans" van Steven Spielberg is een diep persoonlijk portret THE FABELMA N )
van de jongen Sammy Fabelmans, die opgroeit in het Arizona van na Tt - TTTRTIITIITRY T g
de Tweede Wereldoorlog. Sammy Fabelman ontdekt op jonge leeftijd o !
zijn passie voor film, tot grote vreugde van zijn creatieve moeder,
Mitzi. Sammy's vader daarentegen ziet het meer als een hobby.

In de loop der jaren legt Sammy de avonturen van zijn familie vast op
beeld en ontwikkelt hij zich als regisseur van amateurfilms met zijn
zussen en vrienden in de hoofdrol. Op zijn 16e ontdekt Sammy een
hartverscheurende waarheid aver zijn moeder die de familiedynamiek
voorgoed verandert.

Op woensdagavond 4 oktober Plaats: speeltuin de Driehoek aan de
Rielerweg, Aanvang 19.30 uur, koffie en thee gratis. Een vrije gift op
prijs gesteld in verband met de gemaakte kosten.

o
o 3 )

3

-
-
-
-

Vooraankondiging
Op woensdagavond 1 novemnber draaien wij de film Rose.

28 - HERBERG VAN ARS



Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het

zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke
begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

% bij katholieke begrippen

Tweenaturenleer
De tweenaturenleer is een dogma (officiéle leerstelling van de Rooms-Katholieke Kerk) dat leert dat
Jezus "geheel mens" én "geheel God" is. Zonder dat één van beide naturen de andere overschaduwt.

U rbi et orbi

Latijn: voor stad en land

Tweemaal per jaar, met Kerstmis en Pasen, houdt de paus om 12 uur op het overdekte balkon van de
Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad/Rome een korte toespraak, met Kerst- en Paaswens, gevolgd door de
pauselijke zegen "urbi et orbi", voor stad en wereld, bedoeld voor de stad Rome en voor de gehele
katholieke wereld.

Voticucmstcxd

Officigel: "Stato della Citta del Vaticano". Bij het "Verdrag van Lateranen" van 1929 werd Vaticaanstad als
soevereine staat opgericht binnen de grenzen van Italié in de stad Rome, waarvan de paus het
staatshoofd is. Vaticaanstad is de kleinste soevereine staat ter wereld met een oppervlakte van 0,44
vierkante kilometer.

Verrijzenis

Ook wel: opstanding

Het geloof dat Jezus op de derde dag na zijn kruisdood opstond uit het graf. De Rooms-Katholieke Kerk
kondigt ook de verrijzenis van de overleden gelovigen op "de laatste dag", aan het einde van de wereld’
aan.

Vissersring
Zegelring van de paus met een voorstelling van de apostel Petrus (één van de twaalf eerste volgelingen
van Jezus) die een visnet ophaalt.

Vormsel

Latijn: firmare = bevestigen

Een sacrament van de Rooms-Katholieke Kerk. Het vormsel is verbonden met het doopsel (sacrament
waardoor een kind of volwassene lid wordt van de RK-Kerk). Kinderen ontvangen het vormsel
tegenwoordig meestal rond hun twaalfde jaar. De "vormelingen" bevestigen dan hun geloof dat ze hij
het doopsel hebben ontvangen door de zogenaamde "hernieuwing van de doopbeloften" uit te
spreken. Het sacrament van het vormsel kan eigenlijk alleen door een bisschop worden toegediend,
maar hij kan hiervoor ook een plaatsvervanger benoemen.
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Naar de kerk in de

dag tijd voorganger
zaterdag 7 en zondag 8 oktober

Kruisverheffing, Raalte 72 09.30
Herberg van Ars 7a 17.00
Boskamp za 19.00
Boerhaar 20 09.00
Lettele 0 09.00
Broederen 20 1030
Schalkhaar 0 10.30
zaterdag 14 en zondag 15 oktober
Lettele za 19.00
Boskamp 0 09.00
Wijhe o 09.00
Broederen 70 1030
Schalkhaar 0 10.30
zaterdag 21 en zondag 22 oktober
Lettele 2009.00
Boerhaar 0 10.00
Broederen 0 10.00
Schalkhaar 20 1030
Titus Brandsma Huis 0 14.00
zaterdag 28 en zondag 29 oktober
Raalte Basiliek 7 17.00
Lettele 72 19.00
Boskamp 0 09.00
Broederen 70 1030
Schalkhaar 0 10.30
Begraafplaats Ceintuurbaan ~ zo 15.00
Schalkhaar 20 16.30
woensdag 1 november
Kruisverheffing, Raalte wo  09.00
Broederen, Deventer wo 1030
Heeten wo  19.00
donderdag 2 november
Kruisverheffing, Raalte do  09.00
Broederen, Deventer do 10.30
Boerhaar do  19.00
Boskamp do  19.00
Broederen do  19.00
Lettele do 19.00
Wijhe do  19.00

30 - VIERINGENOVERZICHT

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger

G. de Bekker & M. Brinkhuis
H. Limbeek

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger
G. de Bekker

). Verweij
parochiaanvoorganger

parochiaanvoorganger
H.ten Have

R. Cornelissen

P. Dullaert

gigen voorganger

R.Cornelissen & M. Brinkhuis
R. Cornelissen

M. Brinkhuis

J. Verweij & M. Brinkhuis

(. de Bekker

R. Cornelissen

(. de Bekker

J. Yerweij
G. de Bekker
J. Yerweij

R. Cornelissen & M. Brinkhuis
(. de Bekker &

L. Gunnink-van den Berg

M. Brinkhuis

L. Gunnink-van den Berg
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

soort viering

koor

27e zondag van het jaar

eucharistie

gebed

eucharistie

communie

communie

eucharistie / gezinszondag
eucharistie

Ardente
(aecilia
Voce Magna
Magnificent
Spirit

28e zondag van het jaar

eucharistie
communie/ Maria
eucharistie
eucharistie
communie

Wereldmissiedag
communie

eucharistie

eucharistie / KRO TV
communie

eucharistie / Vietnamees

Voce Magna
gemengd
(aecilia
(aedilia
Nicolaaskoor

Cantores
Caecilia
Cantorij

30e zondag van het jaar

Lourdesviering
eucharistie
communie
eucharistie
eucharistie
gebed/ Allerzielen
gebed/ Allerzielen

Allerheiligen
eucharistie
eucharistie
eucharistie

Allerzielen
eucharistie
eucharistie

gebed / grafzegen
gebed

gebed

eucharistie

gebed / grafzegen

gelegenheidskoor
(antores
gemengd

(Caecilia

Brugkoor

Schola
Nicolaaskoor

(aecilia
gemengd

Cantores
Rouw & trouwkoor



Heilige Lebuinus Parochie ﬁ

Ontmoetingsvieringen
Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten
we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag
dinsdag

tijd
1030

woensdag 10.30
1030

donderdag 10.30

waar
Vredeskapel Schalkhaar

De Hoeksteen Boskamp
Nicolaas Lettele

Willibrordus Boerhaar

Overige vieringen

maandag 0830

08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
19.00

dinsdag

08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
18.30
19.00
19.00
19.00

woensdag

donderdag 08.00
08.30
19.00

08.15
08.30
09.00

vrijdag
zaterdag  11.00

zondag 10.30

Vredeskapel Schalkhaar

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Vredeskapel Schalkhaar
Weijtendaal Wijhe
0.L.V.0.0. Wijhe

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar

H. Nicolaaskerk, Lettele

Titus Brandsma Huis Colmschate
Park Braband Schalkhaar
Willibrord Kapel Boskamp
Willibrordus Boerhaar
Broederenkerk Deventer
Dagkapel Wijhe

Willibrordus Boerhaar

Broederenkerk Deventer
Vredeskapel Schalkhaar
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer
Broederenkerk Deventer

Willibrord Boskamp

St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoeting

ontmoeting
ontmoeting

ontmoeting

morgengebed

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
eucharistie

communie
rozenkransgebed

Lezingendienst en Lauden
morgengebed

korte gebedsviering
eucharistie / ziekenzalving
eucharistie

eucharistie
rozenkransgebed

Taizé

Taizé

communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed

Vesper

aanbidding

biecht

eucharistie

communie

eucharistie

data
17

n
18

26

elke week

elke week
elke week
elke week
3,24

10

elke week

elke week
elke week
elke week
N

12

418

18

elke week
18

18

elke week
elke week
elke week
14,21,28
14,21,28
14,21,28
6

22
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Gebedsintenties

=

7 en 8 oktober

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Herman Klein Overmeen (jgt), Bernard en
Rita Klein Overmeen, Diene Beltman-Kolkman, Annie Keyzer, ouders
Meussen en zoon, ouders Hagen en zonen

Nicolaas Lettele - Gerrit Qosterwijk (jgt), Gerrit Bloemenkamp (jgt),
Gerrit en Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld, Anny Bloemenkamp-Huis in
't Veld, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Johannes en Wilhelmina
Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus, Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit Klein Swormink, Hermanus
en Joanna Kolkman-Rodijk, Cato Oosterwijk-Vrielink, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink Kruit en
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Gerard Pohlmann, Bertus Verwoolde, Jan Jan-
sen, Annie Kleinmeulman-de Laak, Miep Diender, Jan Nijboer, Theo Klun-
der, Jan, Annie en Hans Tiebot, Jan en Wim Zwartjens

Engelbert Boerhaar - Martien, Bernard en Mien Groote Schaars-
berg-van der Weerd, Geert Overmars

14 en 15 oktober

Broederen - fam. De Kort-Holtkamp

Nicolaas Schalkhaar - Annie Keyzer, Piet en Trees Mulder-Tiebot,
Arnold en Lenie Veldhuijzen-Kerkvliet, Marijke Ganzeboom-Voorhorst
Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Reinier
Pol, Antoon Vulink, Bertus Verwoolde, Anne Venneman-Vlaskamp, Jan
Jansen, Annie Kleinmeulman-de Laak, Miep Diender, Jan Nijboer, Theo
Klunder, Bernard Spekschate en Jan Visscher

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, ouders Hollegien-Tijhuis,
Dinie van den Berg-Overmars, Johan Zwakenberg, Wim Zwartjens, Anton
Dollenkamp, Truus Mulder-Beltman

21 en 22 oktober

Nicolaas Schalkhaar - Jan en Riet Golbach-te Riele en Pieter, Annie
Keyzer, Johan Venneman, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen
Nicolaas Lettele - Dine Daggenvoorde-Oosterwijk (jgt), Jan Daggen-
voorde, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk , Hermanus Wichink Kruit en ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Annie Zwiers-Bosman, Joop
en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar - Ria, Jan, Louis en Betsie
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Lief en leed

28 en 29 oktober

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar 10.30 uur - Anneke Benjamins-van Delden,
Herman Evers, Annette Hurenkamp-Mulder, Amold en Lenie
Veldhuijzen-Kerkvliet

Nicolaas Schalkhaar 16.30 uur Allerzielenviering - Frans
Ossewaold (jgt), Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Tom Boevenbrink, Wim
en Mies Huis in 't Veld-Hekkert, Anton Kleverkamp, fam. Verwoolde-Groot
Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, ouders Jan en Rosita Hagen,
ouders Kanters-Blom, Ton Timmer, ouders Hein en Mien Veldkamp, Hans
Veldkamp, ouders Lenferink-Willemsen, Annette Hurenkamp-Mulder,
ouders Mulder-Maatman, Jos Mulder, Tonny Roering-van Gemst, Truus
Bolink-de Haan, Ferry Bakker en ouders Broekman-Albers, Gerard Pelgrom,
ouders Hassink-Elshof, Marijke Ganzeboom-Voorhorst, Piet en Hein Ver-
woolde, Bertus Nijboer, ouders Brinkman-Kloosterman en broer Jan
Brinkman, ouders Jo en Annie Groot Koerkamp-Wilgers, ouders Bertus en
Toos Pleizier-Evers, Hein en Truus Achtereekte-Zuidland, Bernard, Rita en
Herman Klein Overmeen en fam. Klein Overmeen-Grooten

Nicolaas Lettele - Anton Wichgers (jgt), Wilhelmina Wichgers-
Rietman (jgt), gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en
Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof Bernard Casteel, fam. Van Oldeniel-Smit, Albertus Albers, Jan
Jansen, fam. Boerkamp-Jansen, Jan Logtenberg, Ferco, Marinda, Ingrid en
Kaylee, fam. Wissink-Tiebot, Annie Kleinmeulman-de Laak, Miep Diender,
Jan Nijboer, Theo Klunder

2 november, Allerzielen

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, ouders
Straatman-Kinds, Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Elshof, fam.
Van Rossum-Mentink, Toos en Bernard Casteel, Anton Hagen en zus Diny,
fam. Van Oldeniel-Smit, Anton Hulman, ouders Albers-Veldhuis en Harrie,
ouders Vlaskamp-Holtkuile, ouders Kleinherenbrink-Pronk, Jan Jansen,
fam. Boerkamp-Jansen, fam. Kakkenberg-Schuurman, fam. Nijboer




Wij gedenken

Bernardina Cornelia Maria (Dinie)

Paimans-van den Bosch

1 13-06-2023 op 83-jarige leeftijd. Dinie werd geboren vlak bij de Noordzee
in Maassluis. Ze heeft altijd dat recht-door-zee karakter gehouden. Voor
Dinie was het geloof in God leidend . Een aantal jaren van haar leven heeft
ze helemaal in Zijn dienst gesteld. Toch bleek haar roeping elders te liggen,
in huwelijk en gezin. En aan de zorg voor man en kinderen heeft ze zich
helemaal gewijd. Financieel was het niet altijd gemakkelijk, maar ze nam
er een baantje bij. Ze bleef ook altijd interesse houden in dingen naast
familie en werk. Een aantal jaren heeft ze orgelles gehad van mijnheer
Kees Verbiest, die alle geduld met haar had, omdat ze zich op latere leeftijd
nog die kunst eigen wilde maken. Hoever ze ermee gekomen is, weet ik
niet, want ze ging al gauw verhuizen naar de Dapperstraat. Daar zag je
Dinie vaak lopen achter de rollator met haar karakteristieke mutsje op. Als
ze iets wilde, rustte ze niet voor ze het voor elkaar had. Ze wilde de
eucharistie op de televisie goed kunnen volgen en was op zoek naar een
missaal. 'Dinie, daar kun je niets meer mee.. Ten slotte hebben we ervoor
gezorgd ,dat ze het wekelijkse Zondagsmissaaltje ontving. Daar was ze erg
dankbaar voor. Na een val ging haar gezondheid steeds meer achteruit. Op
eigen verzoek heeft ze het sacrament van de Zieken ontvangen en met het
vertrouwde kruisje naast haar is ze rustig heengegaan. Die haar gekend
hebben zullen haar niet licht vergeten. Bij haar crematie is op haar verzoek
het aloude Marialied gezongen: Maria te minnen, wat zalig genot. Wij
wensen haar kinderen en kleinkinderen alle levensmoed in haar geest toe.

Geertruida Johanna Maria (Truus) Mulder-Beltman
101-07-2023 op 95-jarige leeftijd. Truus is geboren op 26 januari 1928. Zij
was getrouwd met Bernard Mulder. Samen woonden ze 64 jaar op de
boerderij aan de Schippershuizen in Wijhe. Ze hadden daar een melkvee-
bedrijf. Het paar werd gezegend met zes kinderen, waarvan de oudste
Willemien anderhalf jaar geleden is overleden. Truus hield van het
boerenleven en werkte met veel plezier in gezin, bedrijf en zeker haar tuin.
Ze heeft veel bedevaarten gemaakt en is zelfs gehuldigd voor 25 jaar
bezoek aan Kevelaer. Het getuigt van haar grote Mariaverering. De laatste
jaren woonde ze tevreden in Het Weijtendaal. Vrijdag 7 juli 2023 was er
een gebedsviering in de kerk in Wijhe, waar ze samen met Bernard
jarenlang trouw bezoekster was. Daarna is ze begraven op het kerkhof bij
Bernard. Moge zij rusten in vrede.

Berendina Lucretia (Dini) Jansen-Lugtenberg

T 09-08-2023 op 91-jarige leeftijd. Ze is geboren in Middel. Samen met
Antoon, met wie ze 65 jaar getrouwd was, hadden ze een melkveebedrijf
aan de Raalterweg. Ze kregen vier kinderen. Het voorhuis was het werkter-
rein voor Dinie. Zij poetste en boende de melkinstallatie. De boerderij kreeg
de hoogste waardering voor hygiene van de melkfabriek. Dinie verzorgde
ook de kalfjes en haar voortuin was haar trots. Dinie was zorgzaam, attent,
wilde het iedereen naar de zin maken. Ze wilde alles zelf doen, aanpakken,
niet zeuren en werken was haar motto. Ze gaf veel en nam weinig. Tot haar
90e heeft ze nog auto gereden en de e-bike heeft heel wat kilometers ge-
maakt. Haar kinderen en kleinkinderen waren dol op haar maar de zelfge-
breide sokken pasten niet meer in de modemne schoenen! Door de gewel-
dige hulp van artsen en verzorgenden kon Dinie thuis rustig inslapen. Dat
zij nu bij God mag zijn.

Geertruida Johanna (Truus) Achtereekte

T 22-08-2023 op 98-jarige leeftijd. Truus is geboren in Diepenveen als
tweede kind in het gezin Achtereekte. Als 12-jarige werd haar moeder ziek
en Truus nam de zorg voor de tien kinderen op zich. Ook het werk op de
boerdeij kwam voor een deel op haar neer. Truus had een groot verant-
woordelijkheidsgevoel. Eenvoud, zorgzaamheid en dienstbaarheid ken-
merkten haar. Haar ouders verkochten in 1960 de boerderij de Steege van-
wege de stadsuitbreiding van Deventer. Truus verhuisde mee naar de Oer-
dijk in Schalkhaar. Daar heeft ze nog jarenlang gezorgd voor haar ouders.
Via de Lindenhof kwam ze terecht in de Boskamp bij St. Willibrord. Daar
heeft ze het erg naar haar zin gehad. Ze is altijd de verbindende factor in
haar familie gebleven. Ze was altijd in iedereen geinteresseerd, betrokken
bij kerk en samenleving. Ook projecten in Congo ondersteunden ze van
harte. Dat zij nu mag rusten in vrede.

Anneke van Brink-Dijkhuis

T 28-08-2023 op 82-jarige leeftijd. Anneke werd in 1940 als oudste kind
geboren in een streng katholiek gezin. Na haar kwamen nog vier broertjes.
Omdat Annekes moeder lange tijd erg ziek was, moest Anneke al op haar
13e de rol van moeder op zich nemen. Op weg naar het consultatiebureau
met haar jongste broertje trotseerde ze de verbaasde blikken van menig
volwassene die in Anneke een jonge moeder zagen. Anneke heeft de MULO
gehaald. Ze kon goed leren en had een talenknobbel. Zakelijk heeft ze die
gebruikt bij het bedrijf waar ze moeilijke technische handleidingen ging
vertalen. En persoonlijk kwam het haar van pas bij haar vele reizen. Op een
van die reizen heeft ze haar grote liefde Dick leren kennen. Al in 2007
moest ze afscheid van hem nemen. Dick overleed aan kanker. Anneke was
gelukkig sterk genoeg om alleen verder te kunnen. Ze genoot van de kin-
deren van haar broers. Ze was als een reserve-oma voor ze. Die liefde tus-
sen de neven en nichten aan de ene kant en haar liefde voor hen allen werd
nog eens benadrukt in de afscheidsviering met de prachtige woorden bij
de kaarsen voor Anneke. Toch miste ze haar Dick en vereenzaamde ze wel
een beetje. Meer en meer werd zij op zichzelf teruggeworpen en had ze op
gegeven moment eigenlijk alleen nog maar oog en oor voor haar eigen
wel en wee. Waarschijnlijk was dat de voorbode van haar vasculaire vorm
van dementie. Anneke is met veel liefde de laatste tijd verzorgd en om-
armd in Het Spijk Hoeve in Eefde. Op 1 september hebben we met een
dankdienst in de Nicolaaskerk in Schalkhaar afscheid van Anneke ge-
nomen. Aansluitend hebben we haar te ruste gelegd bij haar zo geliefde
Dick op de begraafplaats aan de Ceintuurbaan. Lieve Anneke, je bent nooit
moeder geworden, maar voor velen wel moeder geweest!

Antonius Gerardus (Anton) Temmink

1 16-09-2023 op 91-jarige leeftijd. Hij woonde in Wijhe in de Beatrixlaan,
waar hij na het huwelijk samen met Marietje Zwijnenberg is gaan wonen.
Hij werkte als botermaker in de plaatselijke melkfabriek en later in dezelf-
de functie in de fabriek in Raalte. Anton had veel belangstelling voor alles
om hem heen, wilde zich graag voor veel inzetten en was graag onder de
mensen. Enkele keren verhuisde hij met Marietje binnen Wijhe, als laatste
naar het appartement in de Julianalaan. Na een korte periode van ziek zijn
en het ontvangen van de ziekenzalving is hij thuis overleden. Donderdag
21 september is in de parochiekerk te Wijhe, waar hij meer dan 50 jaar
koorlid was, afscheid genomen met een gebedsviering. Daarna was in
besloten kring de crematie.
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Horizontaal

1 Resurrectie 8 Kloosteroverste 9 Papegaai 11 Slaghout bij
tafeltennis 13 Windrichting 15 Verdieping 16 Bron van water
17 Heidemeertje 18 Mager, flets, teer 19 Wiel 20 Grieks eiland
21 Aardappelras 22 Loofboom 24 Bloeiwijze 25 Britse auteur
van Noorse origine (1916-1990) 27 Internetextensie van Turkije
28 Intensive care (afk.) 30 Achtergrond 33 Stedelijk transport-
middel 36 Zeegodin uit de Noordse mythologie 37 Edelgas
39 Hoofdrolspeelster van de zondeval 40 Uitroep van afkeu-
ring 41 Vlaag 42 Pluspunt 44 Cubaanse trommel 45 Net
46 Fotografische term 47 Internationaal ruimtestation (Eng.
afk) 48 Dwerg uit 'Sneeuwwitije' 50 Verhoogde toon
52 Zestiende-eeuws schisma binnen het westerse christen-
dom.

Verticaal

1 Zo is de ontvangenis van het in 1854 door de katholieke kerk
afgekondigde dogma 2 Duivelsvereerder 3 Terabyte (afk.)
4 Godloochening 5 Hymne 6 Symbool voor iridium 7 Stad in
Israél en Vlaamse gemeente 10 Rationeel (schijnbaar) onver-
klaarbare gebeurtenis 12 Griekse godin van de blinde drift
14 Waterloop in Noord-Holland 23 Kikkerstadium 26 Turkse
munt 29 Geloofsbelijdenis 31 Onmeedogende toorn (van
God) 32 Italiaanse priester en pedagoog (1815-1888) 33 Be-
zwaarlijk 34 Lid van een in 1664 ontstane tak van de cistercién-
zers 35 Joodse rustdag 38 Middelpunt van een schietschijf
43 Ondersoort 49 Keuzewoord 51 Ezelsgeluid.

A Die Weerdh e OmMmMUIiEaTion .o
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Franciscus: de heilige van Werelddierendag

De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal
congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot Werelddierendag om aandacht te vragen
voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag van de heilige
Franciscus van Assisi was (overleden in 1221), die dan al eeuwenlang bekend stond om zijn grote
respect voor al het leven en dat van de dieren in het bijzonder.

34 - PUZZEL & DIERENDAG

Wie was Franciscus?

Franciscus was de zoon van een welgestelde lakenkoopman uit
Assisi. In zijn jeugdjaren was hij een wildebras, maar tegelijkertijd
creatief en fijngevoelig. In een veldslag tussen de stad Assisi en
Perugia in 1202 werd Franciscus krijgsgevangen gemaakt. Na een
jaar kwam hij vrij, maar was vervolgens lang ernstig ziek. Weer
aan de beterende hand trof hem bijzonder het leed van de
melaatsen. God wees Franciscus de weg en deze schonk
vervolgens de melaatsen gedurende lange tijd veel
barmhartigheid. Naar aanleiding van dit alles bekeerde hij zich tot
een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen.
Franciscus |leefde als religieus en stichtte de kloosterorde van de
franciscanen of minderbroeders. Later trok hij zich als kluizenaar
terug en wijdde hij zich geheel aan de melaatsen, het herstellen
van kerkjes en aan gebed. In 1228 werd hij heilig verklaard
vanwege zijn liefde en eenvoud en zijn barmhartigheid voor de
allerarmsten.
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Op de redactie komen regelmatig aankondigingen binnen over concerten, lezingen enzovoort die in Deventer en

omstreken georganiseerd worden. Hier vindt u onze keuze uit het aanbod van deze maand

. De Heilige Lebuinus

Parochie staat niet in voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze informatie. Neemt u bij vragen altijd

contact op met de organisatoren.

Joodse Lezing op zondag 15 oktober

Deze lezingen willen helpen om bruggen te bouwen tussen Joden en niet-Joden. En wel door intens te
luisteren naar wat Joden zelf over hun jodendom willen vertellen. Daarom zijn we blij dat we op zondag
15 oktober Harry Smit als spreker mogen begroeten. Harry Smit zal ons laten zien dat ook het Nieuwe
Testament zonder kennis van de Talmud in veel opzichten een gesloten boek blijft. Het is immers door
Joden geschreven! En ook Jezus was een vrome, wetsgetrouwe Jood.

Harry Smit woonde en werkte een aantal jaren als predikant in Apeldoorn. Hij had een Joodse moeder.
Onlangs verscheen een boek van hem en zijn dochter Judith, De ziel van Catharina. Het is een
aangrijpend verslag van de manier waarop hij en zijn dochter hun joodse ziel weer op het spoor

kwamen.

De lezing is in Apeldoorn op de Paslaan nr. 18. Zoals altijd beginnen we om 15.00 uur, en we ronden rond
16.45 uur af. De toegang is gratis. De opbrengst van de collecte in de pauze is in zijn geheel voor de
kleine Joodse gemeente, die het hard nodig heeft voor het onderhoud van de synagoge.

?

Lezing over Ubuntu
door Annette Nobuntu Mul!

De V&T commissie (PKN Olst) is uitermate blij dat
Annette Nobuntu Mul naar Olst komt. Annette is
coach, therapeut, trainer en spreker. In 2019
schreef zij het boek OPSOEK NAAR UBUNTU over
hoe zij in Zuid-Afrika geraakt werd door de Ubuntu
filosofie.

Ubuntu - een Zuluwoord, maar een universeel
concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent
letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere
mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is
de basis van de Ubuntu-filosofie.

Wat kan Ubuntu voor u en mij, voor ons
betekenen? Veel mensen in de westerse wereld
verlangen naar nieuw spiritueel houvast. Onze
materiéle behoeftes worden prima vervuld, maar
op het immateriéle vlak zoeken we naar
antwoorden op vele vragen.

36 - OMNIBUS

Annette Nobuntu Mul neemt ons op persoonlijke
wijze mee in haar zoektocht naar wat Ubuntu is en
kan betekenen, zij neemt ons op reis naar
Zuid-Afrika.

Entree: het liefst betalen (en tegelijkertijd
reserveren) bij overmaking van 5,00 euro op

NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente
Olst, onder vermelding van naam, Ubuntu-lezing
17-10-2023 of anders contant aan de zaal.

Dinsdag 17 oktober
De Bastiaan
Kerkplein 3, Olst

Inloop vanaf 19.15 met koffie/thee. De lezing
begint om kwart voor acht en eindigt rond half
tien.



§ Agenda

Datum | Activiteit Info Tijd
3,10,17,24,31 Rozenkransgebed Dagkapel Wijhe 19.00
4,11,18,25 Ochtendgebed Herberg van Ars 9.30-9.45

4,11,18,25 Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00

4,11,18,25 Rozenkransgebed Schalkhaar en Lettele 19.00

4/|Filmavond : "The Fabelmans" Herberg van Ars 19.30

4/|Informatie-avond Romereis 2024 |de Hoeksteen, Boskamp 19.30

Carlo Acutis lezing:

4/De mens als beeld van God Bibliotheek Deventer 20.00
6,13,20,27 |Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00

7|Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30

7 |Herbergviering Herberg van Ars 17.00
7/Samen op weg en in gesprek Parochiehuis 10.00-12.00
8|Gezinszondag Broederenkerk 10.30-13.00

9|Bijeenkomst voor mantelzorgers | Langhuus Wijhe 09.30

9,23 |Lectio Divina Broederenzaal 20.00

11 Ontmoetingsviering Boskamp 10.30

13|Filmavond : "Pater Damiaan" Titus Brandsma Huis 20.00
13,27 |Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
13,27 Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00

15 Mariaviering Boskamp 09.00

16 Vrouwen van Titus Brandsma Titus Brandsma Huis 20.00

18 Taizeviering Wijhe dagkapel 19.00

19 Ouderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00

22 KRO eucharistieviering Broederenkerk 10.00

26 Ontmoetingsviering Boerhaar 10.30

28 Lourdesviering Basiliek H.Kruis Raalte 15.30

29 Grafzegening Ceintuurbaan 15.00

30|Bijeenkomst voor mantelzorgers | Bastiaan, Olst 09.30

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat
er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de november-editie dient bij de redactie bekend te zijn op
11 oktober 2023, v66r 10.00 uur

AGENDA - 37




van Vemde en Wilco Leukenhau

U met uw wensen en vragen, Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,
Monuta Wilco Leukenhaus Mon uta

T 0370-620490 :

norutawilcoleukenhaus.n Wl I CO Le u ke n ha U S

BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

—~— dag en nacht bereikbaar
i {zlleen vaar overlijdansberichten)

—_— — Woor wizigingen en infor
www.begrafenisverenigingcolmschate.nl

info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

GRATIS AREB PALIN

SCAN MIJ!

HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

" Olst-Wijhe en Deventer.

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's

de\%erd

vilvearlverzorging




% Servicepagina

Bestuur Parochiecentrum en Dopen

Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Voorzitter: pastoor R. Cornelissen 7411 LB Deventer

Vicevoorzitter: TL.G.M. Lam 0570- 60 90 40 Tarieven kerkelijke diensten

Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl

Secretaris: J. Kil Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis woensdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur

Mens & Organisatie: W. Legebeke, adviserend lid  Financién en begraafplaatsen: Bereikbaarheidsdienst voo

Gebouwen & onderhoud: G. Strijker, adviserend lid - maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur ZiekenZGlVing en uitvaart
06 - 13 32 44 06

Pastoraal team Colofon
R.G.W. (Ronald) 6.J.LS. (Gauthier)  |verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie
0570 -.61 9087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ : | gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartsbisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
contactpersonen van de geloofscentra

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie november 2023
Kopij binnen11 oktober 2023 vdor 10.00 uur
Verschijningsdatum 31 oktober 2023

Postadres redactie
EN. (Fokko) de Graaf |Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer

diaken zout@heiligelebuinus.nl
06-2053 3946

Bernadet Albers
opbouwwerker
| 06-54685666
| bernadet@bamca.nl Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage is welkun_1 op: reketjingnr.
B. Engberink-Herder NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus

06-39123407 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com e
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl?  |pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Gezinseondag
Heilige Lebuinusparochie :
GEZINSIONDAG 2_02_3 = 2024 e T onewime

Beleef betekenisvolle momenten met het hele gezin tijdens onze sprankelende
Gezinszondagen in de Broederenkerk Deventer!

Ben je op zoek naar een gelegenheid om samen als gezin te groeien, te vieren en
te leren? Zoek niet verder! Onze Gezinszondagen bieden de perfecte mix van

inspiratie, gemeenschap en verrijking voor alle leeftijdsgroepen.
Wij vieren Gezinszondag op de volgende data:

- 10 september 2023 - 10 maart 2024 m ﬂ ‘3.‘5%“ .
- 8 oktober 2023 - 14 april 2024 % ‘5l\f’ y. % Q o
- 12 november 2023 - 12 mei 2024 (Eers! +g Hk’ : o

- 10 december 2023 Communieviering) L W ﬂ O

- 14 januari 2024 - 18 mei (Vormselviering)

- 11 februari 2024 9 juni 2024 (terugkom viering)

Gezinszondag is..
Elke 2° zondag van de maa
Viering om 10.30 uur

Eenvoudige maaltijd
Catechese in leeftijdsgroepen,

& Vierin
Begin de dag met &n
hartver warmeng

We samenkomen
Parochieker Bro

nd (m.u.v. julien augustus)

voor kinderen en ouders!

@ Eenvoudige maaltijd

De weg naar iemands hart gaat
vaak door de maag! Geniet van
een heerlijke eenvoudige
ey maaltijd samen met andere
We begrijpen dat elke 'leeft;id uniek is. gezinnen. Dit is een tijd om te

; poeiende 4 delen, te lachen en nieuwe
Deseom bl:?:r::::en yoor kinderen van 4-§ vriendschappen te smeden. Van
Fatec—? ;s?aar (met speciale aandacht °fo_1 11:30-12:00 uur hebben we de
1:::;'(& Communie voorbereiding), €n lunch.

e viering waarin
In de
ederen jp

(01} Catechese in
|leeftijdsgroepen

Omgeving, oo
10:3p, 8. De viering begint om

. tra aandacht op

jaar (met ex s ouders de
reiding)- _ 3 . hebben

\rgrmse'-voo\::]ede en ervaren bege\mqers o“de.rderen zich vermaken en lE;‘Z"gesprekken en

sl toegﬂr een leerzame en plezierige Terwijl de k . te verdiepen i inspireren aan een

zorgen Vo3 12,00 tot 13:00 uur. kans om Zich ingen. Samen bouwen we gersteunt in hun

i it is van
ervaring, DitisV i
De catechesé is ook voor kinde

deelnemen aan de Eerste Heilige
communie of het vormsel!

n die niet die ge;mﬂen on

deelde erva )
?;dersteunende gemeenst P

spirituele reis.

EE—

Aanmelden en meer informatie
Wanneer je de Eerste communie of
Vormsel wilt doen horen we dat graag!
Je kunt dit laten weten bij:
ezinszondag @heili elebuinus,nl
Ook _andere vragen kun je via dit
emailadres aan ons stellen,

e

~ Kom en doe mee met onze Gezinszondagen!
en creéer blijvende herinneringen met je gezin terwijl jullie
samen groeien in geloof en liefde. We kijken ernaar uit om
jullie te verwelkomen en deze prachtige reis samen te
beginnen!




