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Verbinden of verdelen?

De paus heeft een nieuwe encycliek geschreven:
Fratelli tutti (www.rkdocumenten.nl). Hierin wordt
uitvoerig beschreven hoe wij in het ik-tijdperk leven
waarbij welvaart op de eerste plaats komt in plaats
van welzijn. Rijkdom ten koste van het milieu waar-
bij de kloof tussen arm en rijk c.q. werkenden en
mensen die afhankelijk zijn van een uitkering
steeds groter wordt.

De paus spreekt ons erop aan dat wij over onze
eigen grenzen heen moeten kijken. Daarbij zou de
welvaart eerlijker verdeeld moeten worden en het
welzijn op de eerste plaats moeten komen, Het is
onze plicht om oog te hebben voor de minder be-
deelden, de mensen die het moeilijk hebben, oude-
ren en mensen met een zwakke gezondheid of een
beperking. Wij zijn rentmeesters van de aarde en al
haar bewoners, maar wij gedragen ons niet zo.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van
corona. De rijke landen hebben massaal vaccins in-
gekocht. Hopelijk zijn er voldoende vaccins beschik-
baar voor arme landen. Anders dreigen er veel
mensen te overlijden terwijl het voorkomen had
kunnen worden.

Hebben wij het in ons om na te denken over wat
onze keuzes betekenen voor onze planeet, ons
milieu, onze medemens? Als wij op dezelfde voet
doorgaan, verdringt onze levensstijl het welzijn met
enorme gevolgen voor onze planeet en al haar
bewoners.

Niet alleen op wereldniveau moeten wij oog heh-
ben voor elkaar, maar ook binnen onze parochie. Bij
deze editie wordt een speciale krant verstrekt met
het ocog op de toekomst van onze parochie na 2025.
Hierin wordt ingegaan op de plannen, keuzes en
beslissingen om de toekomst van onze parochie
veilig te stellen. Het vraagt veel van iedereen. Laten
wij ons focussen op wat ons verbindt.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart
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Samen kerk blijven vormen! Ook
onze parochie moet zorgen dat ze
toekomstbestendig is. En
daarvoor steken we samen de
handen uit de mouwen.

TEN GELEIDE - 3



Beste parochianen,

Deze maand ontvangt u in één keer drie publicaties
van onze H. Lebuinusparochie:

- ons parochieblad 't Zout

- de flyer met info over de actie Kerkbalans

- een krant met info over het project "Parochie
2025", de toekomstvisie op onze parochie.

Zoals u in het afgelopen jaar meerdere keren hebt
kunnen lezen, zijn het pastoraal team en het
parochiebestuur al een tijdlang bezig met het
ontwikkelen van een visie voor de toekomst van
onze parochie.

Hoe ziet de H. Lebuinusparochie er in 2025 uit?
Als we kijken naar alle ontwikkelingen in de
afgelopen tientallen jaren dan vertel ik u niks
hieuws als ik zeg dat er sprake is van krimp. We
zien minder kerkgangers, minder inkomsten,
minder vrijwilligers en ook minder pastores.

Op dit moment zijn er voor de gehele Lebuinus-
parochie 2,1 pastores beschikbaar.

We zijn weliswaar met vijf mensen, maar we
hebben ook taken in de parochie H. Kruis, en
diaken Brinkhuis en ondergetekende ook nog in de
St. Marcellinusparchie in Rijssen/ Enter e.o.

De beschikbare pastorale tijd staat gelijk aan
slechts twee pastores. Gelukkig kijken we niet
steeds op de klok. We blijven ons vol inzetten voor
de parochie: voor de viering van de sacramenten,
de catechese, de diaconie, voor bezoek en
begeleiding. Maar het kan niet allemaal meer zoals
50, 30, 10 jaar geleden.

Alles kan niet meer blijven zoals het altijd was.
De komende vier jaar blijven veel dingen nog
hetzelfde. Maar we gaan die jaren wel gebruiken
om toe te groeien naar de nieuwe situatie. Vanaf
2025 zal er nog é€én parochiekerk zijn —de
Broederenkerk - en daarnaast nog een
"plattelandskerk" — de St. Willibrordkerk van
Boerhaar. Op de andere plekken blijft, haar wij
hopen en denken, een "geloofsgemeenschap". Er
zullen ontmoetingsvieringen zijn en andere
vormen van presentiepastoraat. In de komende
vier jaar gaan we daaraan werken,

4 - ACTUEEL

Parochie | 2025

Graag hadden we nu meteen al samen willen
komen in onze geloofscentra om met u te spreken
over de nota "Parochie 2025". Helaas gaat dat
door de beperkende maatregelen rond covid 19
voorlopig niet lukken. Vandaar de krant. Hierin
staat kort samengevat de toekomstvisie van het
pastoraal team en het parochiebestuur, Ook staan
er twee eerste (uiteenlopende) reacties in van
parochianen. De nota is na bespreking met de
codrdinatoren van onze geloofscentra aangepast
en verduidelijkt. Natuurlijk staat niet iedereen te
juichen om wat ons te doen staat. Dat snappen
we. Maar we moeten wel keuzes maken voor de
toekomst. Ook na 2025 moet er een levendige RK-
parochie zijn in ons deel van Salland. Daar zetten
we op in!

Actie Kerkbalans

We komen met deze krant over de toekomst van
onze parochie en met de nota "Parochie 2025" -
die u op onze website helemaal kunt nalezen —

op hetzelfde moment dat de jaarlijkse "Actie
Kerkbalans" van start gaat. We hadden nog een
paar maanden met de bekendmaking van de
inhoud van de nota kunnen wachten. Maar dat
doen we heel bewust niet. We willen open en
transparant met u allen communiceren. De nota is
klaar, dus waarom nog langer wachten? Lees het
goed. We komen er tijdens "parochieavonden" op
terug. Wanneer die avonden precies zijn is, zoals ik
al opmerkte, helaas door de coronapandemie nog
niet te zeggen.

De kerk van morgen maken we samen

Ik hoop van harte dat u onze H. Lebuinusparochie
ook in 2021 weer een warm hart zult toedragen,
door uw betrokkenheid als vrijwillig(st)er, als
kerkganger of biddend of zoekend en hopelijk ook
door uw financiéle bijdrage voor al onze
activiteiten, gebouwen en pastores. Geef vandaag
voor de Kerk van morgen die we SAMEN vormen.

Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen
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Van de bestuurstafel

Secretaris: Namens et Mens en
M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
M. Brinkhuis E. van Zuylen

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen stellen die we dan

zo goed mogelijk beantwoorden.

Toekomst 2025

Eindelijk is het dan zover. Tegelijk met 't Zout én
de brief over de Actie Kerkbalans 2021 ontvangt
u een krant waarin de ingrijpende plannen en
besluiten voor de parochie voor de komende
jaren ontvouwd worden. Deze plannen zijn
formeel vastgelegd in de notitie Heilige Lebuinus
Parochie, "Parochie op weg naar 2025", die
tijdens de bestuursvergadering van 11 januari
2021 definitief is vastgesteld. Deze notitie is vanaf
nu te vinden op onze website
www.heiligelebuinus.nl.

Het parochiebestuur en het pastoraal team heb-
ben ernaar gestreefd om de plannen als eerste bij
de eigen parochianen bekend te maken.
Niettemin bestaat de kans, dat de pers er erg snel
bij is en toch eerder met een publicatie komt, dan
dat onze speciale krant bij u in de brievenbus
valt. Dit is helaas niet te voorkomen.

Er is bewust voor gekozen om de drie zendingen
in één keer bij u te laten bezorgen. Niet alleen om
praktische redenen, maar ook omdat wij vinden,
dat u op de hoogte moet zijn van de te verwach-
ten ontwikkelingen, wanneer u uw bijdrage voor
de kerkbzlans toezegt.

Het team en bestuur hopen, dat u met een open
blik de informatie tot u neemt en u zich vooral
ook verdiept in het WAAROM van deze plannen.
Het is nog steeds de bedoeling om per
geloofsgemeenschap een bijeenkomst te
organiseren om vragen te beantwoorden en zo
nodig nadere toelichting te geven, in het
bijzonder over de gevolgen en concrete plannen
voor de desbetreffende geloofsgemeenschap.
Zodra er een versoepeling van de coronamaat-
regelen komt, gaan we hiermee aan de slag.

Begroting

De begroting voor 2021 is gereed en naar het bisdom en de BAB-codrdinatoren gestuurd. Wanneer de
goedkeuring van het Bisdom is ontvangen, zal hier ook in 't Zout aandacht aan besteed worden.

Actie Kerkbalans 2021

Allereerst willen wij iedereen die in 2020 heeft bijgedragen van harte bedanken. De opbrengst in 2020
was €16.000,- hoger dan in 2019. Hiermee kan het verlies aan collecte-, plaats- en kaarsengeld en
stipendia als gevolg van de coronapandemie, dat ook ongeveer £16.000,- bedraagt, opgevangen

worden.

Voor 2021 staat de parochie voor een grote uitdaging. Niet alleen leidt de coronapandemie tot minder
inkomsten, maar de aangekondigde vernieuwingen brengen ook kosten met zich mee. We verzoeken
iedereen, die de parochie een warm hart toedraagt, royaal bij te dragen.

Tot slot wensen het pastoraal team en het parochiebestuur u nogmaals een gezegend 2021.

BESTUURSTAFEL -5



Allen
broeders
en zusters

Paus Franciscus

Encycliek over
broederlijkheid
en

sociale
vriendschap

Frqte-__U.i_ Tutti

Pastor Gé Nijland

"Fratelli tutti" ofwel allen broeders en zusters.
Over de encycliek van paus Franciscus over
broederlijkheid en sociale vriendschap, d.d. 4
oktober 2020, feestdag van de heilige Franciscus.

Dit artikel wil u zo helder mogelijk informeren over
de laatste encycliek van de huidige paus. Aan de
hand van de opbouw ervan en van enkele
sprekende citaten kunt u hopelijk een goede
indruk krijgen van de inhoud ervan. Als het als een
aanbeveling zou werken, zou dat daarnaast mooi
zijn maar het lezen ervan is een volgende stap.
Wel zonder meer de moeite waard, bijvoorbeeld
om de gedachten van de paus over allerlei dingen
(beter) te leren kennen.

Het lijkt gepast te mogen zeggen dat met deze
encycliek de paus zijn gekozen naam eens te meer
wil onderstrepen.

Met zijn vorige encycliek " Laudato si" refereerde
hij al nadrukkelijk aan de arme van Assisié als een
duidelijke inspiratiebron, waarbij de ecologie en
de kostbaarheid van de schepping alle aandacht
krijgen. Dit keer laat hij zich inspireren door de
heilige Franciscus als de heilige van de broeder-
lijke liefde, het uitgesproken onderwerp van deze
toch opmerkelijke encycliek in mijn ogen. Dat
laatste met name omdat hij bij wijze van spreken
"out of the box" denkt d.w.z. niet binnenkerkelijk
en louter als katholiek gelovige en kerkvorst. Voor
een paus een vrij unieke manier van doen, volgens
mij.

6 - FRATELLI TUTTI

Zelf zegt hij het als volgt:

"Alhoewel ik deze encycliek geschreven heb
vanuit de christelijke overtuigingen die mij
inspireren en staande houden, heb ik
geprobeerd om van deze reflectie een
uitnodiging tot dialoog tussen alle mensen
van goede wil te maken."

De paus begint met een verhaal over de heilige
Franciscus. Die gaat op een gegeven moment op
bezoek bij de sultan in Egypte, bepaald geen
vriend. Ofwel een initiatief dat vooral openheid
voor het nieuwe veronderstelt en grote
inspanning. Het vraagt veel en betekent dat
verschillen in afkomst, nationaliteit, kleur en ook
godsdienst (dienen te ) worden overstegen.

Maar deze vreemde is boven alles zijn broeder,
ondanks de verschillen.

Verder noemt de paus als inspiratiebron voor deze
encycliek met name grootimam Ahmad Al-Tayyeb,
met wie hij bij een ontmoeting in Abu Dahbi een
document ondertekent. Daarbij gaat het
uitdrukkelijk om het besef dat "God alle mensen
met gelijke rechten, plichten en waardigheid
geschapen heeft en hen opgeroepen heeft om als

broeders samen te leven".*

De totstandkoming van het document is meer dan
alleen een beleefde diplomatieke geste, zegt de
paus uitdrukkelijk. Het is een uit dialoog en
gezamenlijk engagement geboren reflectie.
Welnu, in deze encycliek werkt de paus de
belangrijke thema’s van dat document verder uit.
Bovendien heeft hij volgens eigen zeggen naast
zijn eigen gedachten ook nog een aantal brieven,
documenten en beschouwingen erin verwerkt.
Deze had hij ontvangen van zowel individuen als
groepen, vanuit de hele wereld. Kortom, een
ordening van verschillende zaken tot een
thematisch geheel: de broederlijke liefde, de
universele draagwijdte ervan, de openheid naar
iedere man en vrouw.

*Menselijke broederlijkheid — Voor vrede en samenleven, Abu
Dhahi, 4 februari 2019, Wereldkerkdocumenten nr. 40,
Licap-Halewijn, blz. 5).



Zonder grenzen

De inleiding heeft het veelbetekenende opschrift
"zonder grenzen". Daarin wordt het thema van de
broederlijke liefde als centraal gegeven genoemd,
dat hij verder uitwerkt in de volgende zes
hoofdstukken. Deze vormen een boekje dat een
pagina of 160 beslaat, niet niks dus. Ik heb het
over de Vlaamse vertaling van de encycliek, van de
Persdienst van de Bisschoppenconferentie van
Belgié. Een Nederlandse vertaling is nog niet voor
handen maar zal weinig van deze verschillen.

Een eerste en wat mij betreft karakteristieke indruk
van de inhoud wordt door het volgende citaat
gegeven, ontleend aan een toespraak van de paus
op de oecumenische en interreligieuze jongeren-
ontmoeting op 7 mei 2019 in Skopje, Noord-
Macedonié:

"Het is mijn oprechte verlangen dat wij, in de
tijd die ons gegeven is, door de erkenning
van de waardigheid van elke mens bij zouden
kunnen dragen aan de wedergeboorte van

een universeel ideaal van broederlijkheid.
Broederlijkheid tussen alle mannen en
vrouwen. Ziehier een schitterend geheim dat
ons laat zien hoe we kunnen dromen en van
een leven een wonderlijk avontuur kunnen
maken.

Niemand kan het leven aan in zijn eentje ...
We hebben nood aan een gemeenschap die
ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar
kunnen helpen om vooruit te kijken. Hoe
belangrijk het is om samen te dromen ...

In ons eentje riskeren we luchtspiegelingen te
zien, dingen die er niet zijn. Dromen
daarentegen, die bouwen wij samen, Laten
we dus dromen, als één menselijke familie,
als medereizigers uit hetzelfde vlees en bloed,
als kinderen van dezelfde aarde die ons
gemeenschappelijke huis is, ieder van ons
met de rijkdom van zijn of haar geloof en
overtuiging, ieder van ons met zijn of haar
eigen stem, allemaal broeders en zusters!"
Einde citaat.

Donkere wolken bouven een gesloten wereld

Vanuit de nodige onbevangenheid dus dit mooie
ideaal dat vaker terug komt maar waaraan ook het
nodige in de weg staat. Ofwel, donkere wolken
boven een gesloten wereld.

Die laatste zin is de titel van het eerste hoofdstuk.
Daarin wordt een scherpe analyse gegeven van
wat er in de wereld aan de hand is. Dat kan als
somber of pessimistisch worden opgevat omdat

allerlei problematieken de revue passeren.
Groeiende eenwording op mondiaal viak is er
nauwelijks, groeiend nationalisme is juist
tegenovergesteld. Broederlijkheid in deze verre te
zoeken. Voor de economische machten is de zorg
voor het gemeenschappelijke huis dat de wereld
toch eigenlijk is niet aan de orde want zij zijn
vooral tuk op vlugge of grote winsten.

FRATELLI TUTTI-7



De armen, de mensen met een handicap, de
ouderen, zij zijn vaak de eerste slachtoffers. Om
over goede naleving van de mensenrechten maar
te zwijgen of over de garantie van rechten van
vrouwen. Verder is er oorlog, slavernij, criminali-
teit en hij noemt zelfs "allerlei mafiose groepen”,
in de context van eenzaamheid, angst en
onzekerheid bij hen die zich verlaten voelen door
het systeem. Zij zijn makkelijke slachtoffers.

En tijdens het schrijven diende de coronapande-
mie zich aan, een geheel eigen problematiek.

"Als we niet erin slagen de gedeelde passie
voor een gemeenschap van solidariteit en
verbondenheid terug te vinden waarin we
tijd, inspanningen en energie besteden, zal de
collectieve illusie die ons in slaap wiegt,
brutaal uiteenspatten en vele mensen
verweesd alleen laten ten prooi aan angst en
leegte. En we mogen net zo min naief
weigeren te erkennen dat de obsessie van
deze consumptiegerichte levensstijl, vooral
als slechts weinig mensen die zich kunnen
veroorloven, niet anders dan geweld en
wederzijdse vernietiging veroorzaken. Het
"ieder voor zich" zal snel ontaarden in een
"iedereen tegen allen” dat erger zal zijn dan
welke pandemie ook. "

Kortom, heel donkere wolken maar die worden in
het volgende hoofdstuk vanuit unieke hoek
doorbroken door een parabel.

De barmhartige Samaritaan

In feite is dit de weg waarlangs de toekomst
tegemoet getreden dient te worden. Want de
barmhartige Samaritaan is zeg maar het rolmodel
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en wat hij meemaakt en doet is voor ieder
mensenleven van belang.

“Het verhaal houdt duidelijk niet van abstract
moraliseren en de boodschap is net zo min
louter sociaal of ethisch. De parabel gaat over
een essentieel en vaak vergeten aspect van
onze gemeen- schappelijke menselijkheid; we
zijn geschapen voor een vervulling die alleen
in de liefde te vinden is. We kunnen niet
onverschillig blijven tegenover lijden; we
kunnen niet toestaan dat iemand als een
outcast door het leven moet. In plaats
daarvan zouden we ons verontwaardigd
moeten voelen, uitgedaagd om uit onze
comfortzone te breken en een ander mens te
worden door de confrontatie met het lijden
van mensen. Dat is de betekenis van
waardigheid."

Een eye-opener wellicht?

Welnu, de paus werkt allerlei aspecten van de
parabel nog heel mooi uit, allerlei details krijgen
aandacht en dat alles is een soort instrument
waarmee hij de werkelijkheid tegemoet treedt in
het volgende hoofdstuk. Daarin gaat het erom een
zogenoemde "open wereld te bedenken en
ontwikkelen", tevens de titel ervan.

Een open wereld bedenken
en ontwikRelen

De verschillende opschriften in het hoofdstuk
geven wellicht een redelijke indruk van de inhoud.
Hij benoemt fenomenen als het boven onszelf
uitstijgen, heeft het over de unieke waarde van de
liefde en over een almaar opener wordende
liefde. Daarbij valt te denken aan het feit dat liefde
zich ook oriénteert op de universele gemeen-
schap en dat er een noodzaak is om de eigen
grenzen te overschrijven. Bedenk immers, zoals
Jezus tot ons zegt: "U bent allemaal broeders"
(Mt. 23,8). Hij spreekt over open samenlevingen

~ waarin plaats is voor iedereen, over onjuiste

opvattingen over universele liefde en over het feit
dat we meer dan een wereld van zakenpartners
zijn. Ook hier weer aandacht voor de
edelmoedige Samaritaan.



"Sociale vriendschap en universele broeder-
schap vragen om de fundamentele erkenning
van de waarde van ieder persoon, altijd en
overal. Als elk individu zo'n grote waarde
heeft, moet klaar en duidelijk gesteld worden
dat het loutere feit geboren te zijn op een
plaats met minder hulpmiddelen of minder
ontwikkeling niet rechtvaardigt dat mensen
een minderwaardig leven moeten leiden.
Maar dit grondbeginsel van het maatschap-
pelijk leven wordt op allerlei manieren gene-
geerd door diegenen die vinden dat het niet
past in hun wereldbeeld en het niet helpt hun
doelen te bereiken."

In het verlengde hiervan houdt hij een duidelijk
pleidooi voor de waarde van solidariteit en voor
het opnieuw bekijken van de sociale functie van
eigendom. Hierbij zijn twee uitspaken van resp.
Johannes Chrysosotomos en Gregorius de Grote
zeer helder en prikkelend, zo niet revolutionair
tegelijk: "Je eigen goederen niet delen met de
armen, is hen bestelen en het leven ontnemen. De
goederen die we bezitten zijn niet van ons, maar
van hen" en "Als we de armen geven wat ze nodig
hebben, geven we niet zozeer iets van onszelf,

maar geven we hen terug wat van hen is". Wel,
kom daar nu nog maar eens om.

In het verlengde hiervan besluit de paus het
hoofdstuk als volgt:

"Dit alles vraagt beslist een andere mentaliteit.
Voor wie geen poging doet zich in die ma-
nier van denken te verdiepen zal wat ik zeg
erg onrealistisch in de oren klinken. Ander-
zijds, als we het grote principe aanvaarden dat
er rechten zijn die voortkomen uit onze on-
vervreemdbare menselijke waardigheid, dan
kunnen we de uitdaging aan om ons een
nieuwe mensheid voor te stellen. We kunnen
streven naar een wereld die voorziet in land,
huisvesting en werk voor iedereen. Dit is de
ware weg naar vrede, niet de zinloze en
kortzichtige strategie van het zaaien van
angst en wantrouwen tegenover bedreigingen
van buitenaf. Want een echte en duurzame
vrede zal alleen mogelijk zijn op basis van
een wereldwijde ethiek van solidariteit en
samenwerking ten dienst van een toekomst
die door onderlinge athankelijkheid en
medeverantwoordelijkheid binnen de hele
menselijke familie bewerkt wordt."

Ik eindig met een gebed tot de Schepper, dat ook bijna het slot is van de encycliek en kernachtig

belangrijke gedachten van het boekje samenvat:

Heer en Vader van heel de mensheid
U die alle mensen
met gelijke waardigheid geschapen heeft,

Stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog,

gerechtigheid en vrede.

Help ons om een betere samenleving op te bouwen

en een menswaardige wereld te creéren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten

Voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en mooie kunnen zien
dat u in elk van ons gezaaid heeft,

zodat echte verbondenheid kan groeien,

en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen

ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen!
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woensdag 17 februari

Aswoensdag

Dit jaar geen carnavalsvieringen. Voor de één een gemis, aan een ander gaat het misschien wel gewoon
voorbij. Maar ook zonder carnaval gaat de veertigdagentijd van start. En die start maken we uiteraard
met Aswoensdag. Op het moment van schrijven gaan we ervan uit dat de meeste geloofscentra een
plechtigheid kunnen organiseren, binnen de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen. Op de website
kunt u steeds de meest actuele informatie vinden.

De Veertigdagentijd

De wereld draait een tandje trager onder de corona-
maatregelen. De veertigdagentijd nodigt ons niet alleen
uit om wat extra's te doen voor onze medemens ver
weg en dichtbij. Deze tijd nodigt ons ook extra uit tot

bezinning en verinnerlijking.

In de stilte proberen te luisteren naar wat God van ons
vraagt en in gebed onze vragen aan Hem voorleggen.
De Jezuieten bieden een online retraite aan, waarbij u
elke dag een gebedsmail in uw mailbox krijgt en kunt

deelnemen aan een wekelijkse Zoom-meditatie.
Deelname is gratis.

Het licht van uw gelaat
40 dagen online retraite
www.ignatiaansbidden.org

Aanmelden voor Eerste Heilige Communie of Vormsel in 20217

Dat kan nog steeds!

mailadres aanmelden.

We bieden een waardevolle voorbereiding aan waar je met het hele gezin aan
meedoet! Tot we met meer mensen samen kunnen komen, bieden we het project
digitaal aan. Thuis kunnen de ouders de eerste "bijeenkomst" met hun kind beleven.
Aanmelden kan via gezinszondag@heiligelebuinus.nl. We verwelkomen je graag!
Wie onze pastores wil helpen met de uitvoering van het project kan zich op hetzefde

Mensen gezocht voor een leesgroep mystieke teksten

Mystieke teksten zoals de preken van Eckhart (leef-
de rond 1300 in Duitsland) , de teksten van Etty
Hillesum en teksten van Dag Hammerskjold (was
VN-voorzitter tussen 1950 en 1960). Het lezen van
deze teksten lijkt misschien wat ingewikkeld. Toch
wil ik in Deventer een nieuwe groep vormen die
juist deze teksten samen gaat lezen.

De auteurs van deze mystieke teksten hebben alle-
maal in hun leven een ontwikkeling doorgemaakt.
Zij voelen iets aan van de grondbeweging van het
leven, de oergrond wat wij in het Christendom
God noemen en proberen dat te verwoorden. Wij
lezen die teksten en stellen de vraag wat ze met
ons eigen leven van doen hebben. Vragen die

10- VIEREN EN MEER

verrassende antwoorden kunnen opleveren.

Ik zoek maximaal acht mensen die bereid zijn om
vijf a zes keer per jaar een avond/middag bij
elkaar te komen en een stukje tekst voor te
bereiden en te bespreken. De bijeenkomsten
duren 1,5 a2 uur. Ik heb iemand bereid
gevonden om voorlopig de groep te begeleiden.
Start: eind februari als er geen lockdown meer is.
Kosten ongeveer 7,50 a 10 euro. Als dat een
probleem is, is het bespreekbaar!

Aanmelden: voér 16 februari 2021 bij:

Hans Kerklaan, tel. 06-34224305 (ook whatsapp)
jtmkerklaan@gmail.com

Molenstraat 45, 7411 NR Deventer



Diaconie
Gemeenschapsopbouw Missiewerk
Vastenactie i

VOCE MAGNA (luide stem) Lettele bestaat 50 jaar!

De gemengde zangvereniging Voce Magna vierde haar gouden jubileum.

Op 15 november 2020 leidde vicaris Cornelissen een speciale kerkdienst voor koorleden en genodigde
familieleden ( corona beperkte het aantal tot 30 totaal).

Bij de ingang kreeg ieder een interessant vouwblad met oude foto’s dat door Annie Aarnink was
opgesteld. Bij de uitgang stonden minikoffertjes met chocolaatjes door Sia gemaakt klaar.

Zeven jubilarissen kwamen aan het einde van de viering naar voren: Gerard en Mariet Brinkhof 50 jaar
lid, Joop en Rieki Schutte 50 jaar lid, de zilveren St-Gregoriuspenning die de stichting Vrienden van de
Nicolaas schonk, kon door de vicaris worden uitgereikt aan Annie Oosterwechel en aan Sia Kleine
Koerkamp. De heer Jan ten Velde kreeg een insigne voor 60 jaar koorzang.

Tevens moest het koor helaas afscheid nemen van Gerrit Ruiter als dirigent. Hij leidde het koor

27 jaar. Trees Schiphorst kreeg een mooie kaars omdat ze na 44 jaar het koor vaarwel zegt.

Voor iedere gehuldigde waren er fleurige bloemen. Een enkeling kreeg wegens speciale activiteiten nog
een origineel cadeau: Geborduurde handdoek met de naam van het koor.

- ""‘“-““.L.

Helaas kon men na afloop niet iets gezelligs ondernemen bij CR de Koerkamp waar het koor al 50 jaar
repeteert. Wat in het vat zit ...

Voorlopig zitten we nog met de beperkingen door het virus, maar zo gauw het kan starten de repetities
weer, Mogelijk met een nieuwe dirigent en met u als nieuwe zanger of zangeres. Interesse? Mail naar
het secretariaat: paulineypma@planet.nl

Ere wie ere toekomt ...

Hebt u ook genoten van de vele mooie foto's van de Kerststallen in de Kersteditie van 't Zout?
De meeste daarvan werden gemaakt door Hans Mulder. Hans, bedankt voor je inspirerende
fotomateriaall
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2020 ligt achter ons, een jaar dat heel anders liep
dan we ons konden voorstellen. Het betekende
dat veel van wat we normaal waren om te doen
niet door kon gaan. Daarvoor in de plaats was het
steeds opnieuw zoeken naar wat dan wel mogelijk
was. Hoe we zo goed mogelijk onze parochiege-
meenschap konden ondersteunen.

Als bestuur van de PCl konden wij ook niet
samenkomen, maar bleven in contact met elkaar
op digitale wijze. De activiteiten die gepland
waren, konden niet doorgaan. Er kwamen weinig
aanvragen voor financiéle noodhulp binnen.

Des te meer waren we aan het zoeken naar
oplossingen om sociale contacten te stimuleren.
Oock dit is een kerntaak van de PCl en verbinding
tussen mensen was enorm belangrijk omdat bij
velen het normale contact met familie, vrienden,
clubs en (vrijwilligers)werk wegviel. De acties die
we op dat terrein hebben uitgevoerd zijn zeer
positief ontvangen en we hebben vele
dankwoorden ontvangen.

Op de bankrekening hebben we dat gezien door de

ontvangen financiéle giften. Gedurende het jaar
zijn er diverse giften binnengekomen en als
vervanging van de kerstcollecte waren het er aan
het einde van het jaar extra veel.

In totaal is € 1920 ontvangen.

Het bestuur van de PCl wenst u een Zalig Nieuwjaar

Voor het nieuwe jaar zijn we weer bereikbaar via
ons mailadres: pci@heiligelebuinus.nl om ideeén
te ontvangen en suggesties uit te wisselen voor
nieuwe activiteiten. Ook vragen voor
ondersteuning kunnen daar naar gemaild worden.

Vanuit de samenwerkende kerken in Deventer
wordt aandacht gevraagd voor de kinderopvang-
toeslagaffaire. Slachtoffers zijn het vertrouwen in
de overheid kwijt. Slechts enkelen hebben zich
gemeld. De oproep gaat over gedupeerden die
niet in contact (durven) treden met de belasting-
dienst om via kerken en MGH laagdrempelig hulp
te bieden. Op deze wijze hopen we meer
gedupeerden te helpen.

Slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire?
Neem contact op met het Meldpunt Toeslagen-
affaire van de gemeente Deventer, tel. 06-12 77 86
34 of via WhatsApp (zelfde nummer) of meld u
direct aan bij de belastingdienst op
<https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/>
Is die stap te groot of de drempel te hoog? Neem
dan contact op met de contactpersoon van uw
kerk of met het Meester Geertshuis, Assenstraat
20, tel. 0570 - 61 33 40. Deze ondersteuning is
gratis door inschakeling van deskundige vrij-
willigers.

DANK DANK DANK

Voor uw giften voor de KERSTPAKKETTENACTIE
van de gezamenlijke kerken van Deventer.

Wij kunnen u niet meer persoonlijk bedanken
omdat wij alleen de namen en bedragen te zien
krijgen, geen contactgegevens. Ook aan de
bedrijven, de Caritas; Diaconieén van PKD;
PGCS;DO/RE onze dank voor het mogelijk maken
van deze actie. Wij zijn heel blij met uw bijdragen.
Dank aan de vele bezorg(st)ers voor het gratis
bezorgen van de tassen met veel inhoud. Zonder
uw hulp lukt het niet.

Ock dit jaar hebt u dank zij uw gift weer 500
gezinnen en alleenstaanden met kinderen blij
gemaakt. En dat zij blij zijn, merken de
bezorg(st)ers!
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Wat 27 jaar geleden begonnen is met een paar
pakketten vanuit de Katholieke kerk is uitgegroeid
tot deze grote steunactie.

Wij wensen u allen een goed en gezond 202!

Stichting Kerstpakketten gezamenlijke kerken Deventer
W.B.M. Wientjes-Sas , penningmeester




Ook in landen waar de zwaksten extra kwetsbaar
zijn, houdt het coronavirus huis, met desastreuze
gevolgen. Daar betekent een lockdown vaak
letterlijk geen inkomen, met alle gevolgen
vandien.

Daardoor voltrekt zich in veel huishoudens een
onzichtbare ramp: spaargeld is er niet of
nauwelijks en veel mensen hebben geen geld om
eten te kopen waardoor hongersnood dreigt.

Daarnaast is de kans op een uitbraak van het
coronavirus in veel gebieden groot, omdat
mensen zichzelf door onwetendheid onvoldoende
beschermen.

Een aantal van de partners van Vastenactie is
inmiddels begonnen met het verlenen van
noodhulp: ze delen onder meer voedselpakketten
uit aan de armste families, geven voorlichting over
hoe infectie met het coronavirus te voorkomen, ze
vangen straatkinderen op en verspreiden zeep,
thermometers, mondmaskers en handschoenen.
Wij willen ze daarbij steunen en vragen daarvoor
uw hulp!

Hoe kunt u helpen? Hieronder ziet u enkele voorbeelden van wat wij met de bijdragen kunnen doen:

Voor € 5 geeft u al vier stukken zeep
Voor € 5 geeft u 5 kilo rijst

Voor € 6 geeft u een gezin een pakket met zeep, ontsmettingsmiddel, masker en handschoenen
Voor € 16 geeft u 10 gecertificeerde mondmaskers voor medewerkers in hulpcentra.

Voor € 25 geeft u zeven dozen schone handschoenen
Voor € 55 geeft u vijf gezinnen eten voor tien dagen
Wilt u helpen? U kunt uw gift overmaken op

Herbenoeming Johan Grobbee

Al een hele tijd zijn we op zoek naar nieuwe leden voor ons parochiebestuur. Dat valt niet mee. Er zijn al
meerdere parochianen benaderd. De €én heeft het nog te druk. De ander ziet er weinig vreugde in. En
weer een ander vindt zichzelf niet geschikt. En zo is er een hele rij. Helaas dus nog geen nieuwe mensen
voor het bestuur. We blijven er echter wel naar zoeken. We blijven parochianen benaderen. En als u een
tip hebt dan hoor ik dat graag!

Omdat we nog geen nieuwe bestuursleden hebben gevonden (waaronder een penningmeester, iemand
voor communicatie, iemand voor gebouwen en een nieuwe vicevoorzitter) is onze vicevoorzitter, Johan
Grobbee, door onze aartsbhisschop herbenoemd. Dat is op zich bijzonder omdat Johan in principe al het

maximum aantal termijnen als vicevoorzitter heeft gewerkt. Fijn dat Johan bereid is om nog een half
jaar door te gaan. Hij laat onze parochie niet zomaar in de steek. Dank Johan!

De aartshisschop begrijpt dat het niet makkelijk is om opvolging te vinden. Al is het niet heel gebruikelijk
— toch heeft onze bisschop volmondig ingestemd met mijn verzoek tot herbenoeming van Johan. We

blijven zoeken en vragen en ... vinden.
Pastoor Ronald Cornelissen

De redactieformule van 't Zout

Elke maand is het voor ons als kernredactie een
puzzel om alle ingestuurde kopij te verwerken in 't
Zout. Wat plaatsen wij en wat niet. Elke keer ma-
ken wij opnieuw keuzes en afwegingen. Hoe doen
wij dat? Wij hebben een redactieformule. 't Zout

is in eerste instantie de spreekbuis voor het pasto-
raal team, het bestuur en de geloofsgemeenschap-
pen. Daarnaast heeft de kernredactie de vrije hand
om 't Zout aan te vullen met andere artikelen. Wij
stellen 't Zout samen aan de hand van ingestuurde
kopij en verzargen de vormgeving.

Wij als kernredactie kiezen ervoor om inspireren-
de, positieve en verdiepende artikelen op te
nemen. Daarbij willen wij vermijden dat ons
parochieblad een discussieplatform wordt. Dat wil
echter niet zeggen dat wij niet kritisch zijn. Net als
iedereen mogen wij moeilijke gevoelige onderwer-
pen kenbaar maken bij het bestuur en het pasto-
raal team. Het is aan hen om daar wat mee te
doen. Het is goed om te weten dat er altijd een
luisterend oor is.

Kernredactie 't Zout
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Deventer.

Column Josefien

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering
20 jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in

Jong geleerd, oud gedaan. Of toch niet?

Mijn column was al bijna klaar. Maar toen ik
woensdagavond 6 januari op tv naar het drama
keek dat zich in Amerika met de bestorming van
het Capitool in Washington DC voltrok, was er
absoluut geen ruimte meer in mijn hoofd om
daarna mijn corspronkelijke column af te maken.
Hoe kon de verdeeldheid in de Verenigde Staten
26 uit de hand lopen? Hoe diep moet je als land
gezonken zijn als dit je overkomt? Honderd en één
gedachten zoemden door mijn hoofd.

Steeds opnieuw kwam ik uit bij dezelfde kernge-
dachten/idealen waardoor andere landen mis-
schien niet hetzelfde hoeven mee te maken als nu
Amerika. Ik noem er een paar:

*leder mens is geroepen om op eigen wijze verant-
woordelijkheid te dragen voor de ander én voor de
aarde en zo alle ongelijkheid in de wereld uit te
bannen.

*Alleen als we op alle niveaus de kleinschaligheid
tot norm verheffen, heeft onze aarde nog een

kans de grote problemen van deze tijd het hoofd
te bieden. Daarbij dient het wel en wee van de
individuele mens steeds centraal te staan.

*Het is belangrijk steeds/volhardend met elkaar te
blijven zoeken naar verbinding en zo verdeeldheid
voorkémen. "Verdeel en heers" heeft nog nooit
een betere wereld opgeleverd. Hier niet en ook in
Amerika niet.

*Wij dienen elkaar altijd met respect te bejegenen,
hoe verschillend we vaak ook zijn. Geweld past
daar niet bij.

De dag na het Amerikaanse drama had ik een leuk
gesprekje met vijf "boefjes" van van 8 tot 11 jaar.
Ze verveelden zich stierlijk en hadden daarom
maar besloten zich te vermaken op de stoep van
ons appartementencomplex.

14 - COLUMN JOSEFIEN

Het ging over Amerika en Nederland, over jong zijn
en oud, over drugs en criminaliteit, vervelende en
gezellige leraren, vriendjes en kwelgeesten. Af en
toe gaf ik hen een klein advies.

Ineens kwamen ze tot de ontdekking dat het kleine
groepje "zware jongens" dat elke keer opnieuw
weer probeert een wedstrijd van Go Ahead Eagles
te verstieren uit hetzelfde hout gesneden is als de
groep gevaarlijke raddraaiers die het Amerikaanse
regeringsgebouw bestormde. "Ja", zei er één:
"daar begint het mee".

Thuis gekomen dacht ik naar aanleiding van mijn
gesprekje met de jongens: ja, een betere wereld
zoals ik mij die voorstel dient weliswaar op elk
niveau, op iedere plaats tot stand gebracht wor-
den, maar heel belangrijk is toch wel, dat die
gedachten/idealen van mij (willen ze wekelijkheid
worden) beginnen bij de juiste opvoeding van
ieder kind ("wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst").

In Nederland is het daarvoor nog niet te laat, maar
of Amerika nog in staat is haar jeugd op een
andere, vredelievender manier op te voeden,
vraag ik me af. Het land kent al heel erg lang zeer
diepgewortelde verschillen en problemen. Toch
blijf ik hoop koesteren.

Bij alles wat ik hierboven schreef, is vooral de
recente sociale encycliek "Fratelli tutti" van paus
Franciscus (over de opbouw van een rechtvaardige
en broederlijke/zusterlijke wereld) voor mij één
van de grote inspiratiebronnen om er in te blijven
geloven dat we samen in staat zijn er voor elkaar
een hemel op aarde van te maken. Dat de
opvoeding van ieder kind daar een cruciale rol in
speelt, staat daarbij voor mij in elk geval als een
paal boven water.



Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Mathijs Brinkhuis, e-mail matthijsjpbrinkhuis@gmail.com

Beste broeders en zusters,

En toen was het 2020 bijna ten einde ... maar zoals
het vaak voorkomt: elk einde betekent een nieuw
begin. Na een prachtige vesper afscheidsviering
waarmee we het bizarre jaar afsloten op de 31e,
begon voor Clazien een nieuwe fase in haar leven:
het welverdiende pen-
sioen. Ingetogen en be-
scheiden met prachtige
gezangen van Magnificent §
en toch met een pittige,
recht uit het hart, over-
weging en knallend vuur-
werk op de achtergrond -
precies zoals Clazien.
Nogmaals, bedankt en
geniet! Want het leven
gaat door, ondanks alles.
Afgelopen jaar hebben we veel verdriet gezien,
maar voornamelijk ook veel doorzettingsver-
mogen en creativiteit. Ondanks alle beperkingen
hebben we met zijn allen geprobeerd er het beste
van te maken: geen gezamenlijke vieringen tijdens
Kerstmis, toch nog wel een kerk open, geen
gezinsviering op Kerstavond - toch wel een
kinderkoor op de beamer en een stal op zijn
mooist! Dit alles doen we samen voor ons
allemaal. Het resultaat mag er zijn, maar het kost
veel werk. Helaas, zijn er steeds dezelfde mensen
die het werk voor ons allemaal doen. Ze bereiken
de |leeftijd om een stapje terug te doen. Als u de
activiteiten weer wilt bijwonen, sta op en help
mee. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers
die ons komen versterken, Gelukkig zijn we nog
steeds in staat om zieke en eenzame mensen te
bezoeken. Denkt u, dat iemand behoefte zou
hebben aan bezoek, geef het dan aan ons door.
Niemand hoeft alleen te zijn.

De onzekerheid over de toekomst is op dit mo-
ment zo groot, dat we geen plannen vast kunnen
leggen. Alles is onder voorbehoud. Zo weten we
nog niet hoe de Aswoensdag wordt gevierd. Wij
hopen dat het licht van pasgeboren kindje Jezus
ons helpt de duistere tijden te doorstaan! De olie-

bollen komen echt wel weer, al is het met Pasen.
Gezegend Nieuwjaar!
Namens de coérdinatoren, Beata Sosinska

Kerstavond 2020

Afgelopen Kerstavond was een vreemde gewaar-
wording: de mis in onze kerk op Kerstavond in een
lege kerk. Dankzij corona was het helaas niet
anders deze keer. Ondanks deze moeilijke
omstandigheden was het een mooie dienst, die
via ons YouTube-kanaal zeer goed is bekeken.
Velen hebhen dus online meegevierd en zo waren
we toch met elkaar verbonden. Onze dank gaat uit
naar iedereen die de viering heeft mogelijk
gemaakt en de kerk feestelijk heeft aangekleed.

De Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 19 en zondag 20 december hebben
twaalf kinderen uit Deventer en Schalkhaar hun
Eerste Heilige Communie gedaan. Dit was uitge-
steld vanuit mei, maar kon gelukkig toch nog in de-
cember 2020 doorgaan. Het was opgesplitst in
twee vieringen, zodat alle kinderen een aantal
familieleden mee konden nemen in de kerk.
Verder waren de diensten te volgen via de
livestream. Het waren mooie feestelijke vieringen.
Wilma Hettinga-Bouma

Mijn 1le communie, door Jorien Hettinga

Het was zondag 20 december om 14.00uur. Ik liep
met mijn doopkaars door de versierde kerk. Ik liep
naar een versierde bank. Daar gingen we op zitten
en een liedje zingen. We gingen voor het eerst een
hostie eten. |k stond voor de pastoor, hij zei: "het
lichaam van Christus". Ik zei: "Amen". Toen mocht
ik de hostie in mijn mond steken, het smaakte
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Van de coodrdinator Beheer en gebouwen
Broederencomplex

Vanaf januari 2021 vindt er groot onderhoud
plaatst aan het parochiehuis/pastorie aan de
Broederenstraat te Deventer, waar nu het
secretariaat van de Broederenkerk is gevestigd.
Zoals u wellicht al in de Stentor heeft gelezen,
gaat het secretariaat van de Heilige Lebuinus
Parochie verhuizen van de Kerkstraat in Deventer
naar de Broederenstraat.

Omdat er de afgelopen twintig jaar nauwelijks
onderhoud is gepleegd, willen we het pand eerst
opknappen.

Het souterrain is door onze vrijwilligers al
opgeknapt. Die ruimte gebruiken we nu als
opslag voor de diverse spullen voor de kerststal.
De ramen worden voorzien van speciale dunne
isolerende beglazing dat in de huidige kleine
venstertjes past, waardoor het aanzicht aan de
buitenzijde niet verandert en we ook flink hopen
te besparen op de energiekosten.

De toiletten worden vernieuwd en opnieuw
betegeld. Momenteel kijken we of we de huidige
twee toiletten van de Broederenkerk kunnen
uitbreiden met een invalidentoilet met een haby
verschoontafel. En natuurlijk wordt daarna het
hele pand van binnen en van buiten geschilderd.

Als alles klaar is denken we dat we de komende
20 jaar geen groot onderhoud meer te hoeven
doen aan het parochiehuis.

De werkzaamheden zijn onlangs gestart en lopen
door tot in maart 2021. Dit alles geeft natuurlijk
wel overlast. Zo is het secretariaat van de :
Broederenkerk nu beperkt toegankelijk. Ook isde * o2 hil gk
vergader-/bijeenkomstzaal van de Broederenkerk - —
in de pastorie eigenlijk niet te gebruiken.

En er staan gedurende de onderhoudsperiode
diverse meubelen en schilderijen opgeslagen in
de noordbeuk van de kerk.

16 - BROEDEREN



Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 1269

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 23 december is op 88-jarige leeftijd overleden
Tonnie Westerbeek. De uitvaartviering en begra-
fenis hebben dinsdag 29 december in besloten
kring plaatsgevonden. Zie verder "Wij gedenken".

Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 14 februari ontvangen twaalf commu-
nicantjes in onze kerk de eerste H. Communie. Na
maanden van voorbereiding zijn ze alsnog weer
twee keer bij elkaar geweest. Voor de communi-
cantjes is het dan eindelijk zover waar ze al zolang
haar hebben uitgekeken.

Dank aan de PCI

De feestdagen liggen alweer ver achter ons. De PCI
van de Lebuinusparochie heeft voor de kerst aan
alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschappen
een extra kerstattentie uitgedeeld. Een kerstban-
ketstaaf met een amaryllisbol. Ook zijn de zieken
en bejaarden boven de 80 jaar niet vergeten. Een
dankjewel voor de PCl is wel op z'n plaats.
Namens alle vrijwilligers jong en oud, zieken en
bejaarden: "Bedankt!"

Terugblik op Kerst 2020

Kerst heeft ons het afgelopen jaar 2020 niet ge-
bracht wat we ervan verwacht en op gehoopt
hadden. We zaten nog in de greep van corona.
Geen vieringen, geen kerstliederen om samen
mee te zingen. Heel anders dan we dat altijd ge-
wend waren. Op beide Kerstdagen waren wel de
kerkdeuren open. ledereen jong en oud kon naar
binnen om de kerststal te bekijken en een kaarsje
op te steken. De catecheseleiding had voor de kin-
deren een gezellig online kerstprogramma "Rond-
om de Stal" voorbereid. Het jeugdkoor zong mooie
kerstliedjes onder leiding van Rob van den Berg
wat op het beeldscherm te zien was. Dank aan de
leiding catechese, Noortje en Tessa, de kosters,
bloemendames en allen die hebben meegewerkt
in onze geloofsgemeenschap aan "Kerstfeest
2020!"

Actie Voedselbank

Namens Voedselbank Deventer willen wij u allen
hartelijk dank zeggen voor de grote opbrengst die
geleverd is in kratten aan de Voedselbank. Vanuit
de kerk en in samenwerking met de plaatselijke
Super-Lettele heeft het weer een geweldige
bijdrage opgeleverd. De inzameling van
DouweEgberts was dit jaar 40.000 punten. Dank
aan alle gulle gevers die aan de minstbedeelden
weer een warm hart hebben toegedragen.

50 jaar jubileum

De zangvereniging Voce
Magna vierde afgelopen
jaar op 15 november
haar gouden jubileum.
Vicaris Cornelissen hield
een speciale kerkdienst voor de koorleden en
genodigde familieleden. Zie verder een uitgebreid
verslag op blz. 11.

Een nieuwe BAB Codrdinator

Het Bestuur van de H. Lebuinusparochie heeft Joke
Haverkamp-Beltman benoemd tot coérdinator
BAB van H. Nicolaaskerk Lettele. Zij heeft de taak
van Trees Brinkman- Qosterhuis overgenomen.

De codrdinatoren en werkgroep pastoraat zijn blij
dat zij zich beschikbaar heeft gesteld en wenst
haar veel succes en voldoening in dit werk.

Ouderen en Ziekenbezoekgroep

In onze Nicolaas Parochie Lettele is al geruime tijd
een ouderen- en ziekenbezoekgroep actief.

Indien gewenst kunnen medeparochianen die ziek
zijn en/of ouder dan 80 jaar, namens onze
parochie aandacht krijgen vanuit deze groep.
Mocht u zelf of mocht u mensen kennen die, hier
behoefte aan hebben en nog niet worden bezocht,
laat het ons dan weten. Ook medeparochianen uit
Bathmen en Okkenbroek willen wij, indien
gewenst, vanuit onze werkgroep ondersteunen.
Stuurt u een mail naar
nicolaasLettele@heiligelebuinus.nl.

Of belt u met Betsie Jansen, tel. 0570-551662.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 (W Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Een nieuw jaar

Omdat we ditmaal geen gebruikelijke nieuwjaars-
receptie konden houden en elkaar ook niet zo
maar even kunnen spreken, willen wij, de coérdi-
hatoren van de H. Willibrord Boskamp, u bij deze
veel hoop, moed, geloof en vertrouwen toewen-
sen in het nieuwe jaar. Dat we er samen toch weer
voor mogen gaan, ook als de toekomst onzeker is.
Want alleen samen kunnen we vormgeven aan
onze geloofsgemeenschap waarin nabijheid en
omzien naar elkaar de dragende krachten zijn. Van
harte wensen we u allen een zalig en gezegend
2021.

Antoon, Herman en Lammie

Terugblik op Kerst

Wat vreemd was het om geen vrolijke kinderkerst-
viering of inspirerende kerstnachtdienst voor te
kunnen bereiden of je onder te kunnen dompelen
in de warme sfeer van een volle kerk en mee te
zingen met de bekende kerstliederen. Kerst 2020
was daardoor toch een beetje zonder glans, hoe-
wel de rust ook wel tot bezinning uitnodigde en
het Kind van Bethlehem juist in deze tijd zo
welkom was.

Het was ook goed om de kerk op beide Kerstdagen
open te stellen voor inloop. Ruim 60 volwassenen
en twaalf kinderen kwamen - prachtig verdeeld
over de middag en voorbeeldig de coronamaatre-
gelen volgend - even binnen voor een korter of wat
langer bezoek, voor het branden van een kaarsje
of voor een gesprekje.

Op 27 december vierden we de "derde Kerstdag"
met een prachtige viering, waarbij organiste en
violiste, samen met enkele cantors van ons ge-
mengd koor, zorgden voor een mooie muzikale
omlijsting.

Op weg naar Pasen

En nu zijn we alweer onderweg naar Pasen. Vanaf
17 februari (Aswoensdag) gaan we de 40-dagen-
tijd in. Bij het maken van deze pagina weten we
niet wat er door de coronamaatregelen dan wel of
niet kan. In elk geval hopen we de weekend-
vieringen te kunnen continueren en mocht er meer
mogelijk zijn, dan hoort u dat in de mededelingen
of leest u het in de Huis-aan-Huis/Reklamix.

Gedoopt

Op 5 december 2020 is door de doop in onze
geloofsgemeenschap opgenomen:

Vigo Haverkamp uit Olst.

Quders en verdere familie van harte gefeliciteerd!

Hartelijk dank

ledereen die eraan meegewerkt heeft om de
eerste landelijke huis-aan-huis-collecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland, georgani-
seerd door Kerk-in-Actie, tot een succes te maken,
hartelijk dank! De collecte in Olst heeft het mooie
bedrag van € 1676,73 opgebracht.

Gerrie Holtkuile (collecte-coérdinator)

Oud papier St. Aloysiusschool
18 en 19 februari

PLUS-zegels voor de minima in Olst en Boskamp
Hebt u nog PLUS-zegels over? U kunt ze tot

31 januari inleveren bij:

Mariet van Oldeniel, Boskamp 28

Gerrie Holtkuile, Jan Schamhartstraat 24

Cees Vonk, Johan de Wittstraat 25

Frits Polman, Koolmees 10 of

Corrie Jacobs, Averbergen 37

Alvast hartelijk dank.

Hoopvol trek ik met U verder, ik weet niet waarheen het gaat,
maar U bent de Goede Herder, die mij nooit verdwalen laat;
ook al heb ik duizend vragen, moet ik zoeken naar de weg,

ik geloof: Uw licht zal dagen, dat hebt U ons toegezegd.

18- BOSKAMP



. Geloofsgemeenschap Engelbert

J .~ Stationsweg9 Boerhaar 41
I~ 8131 DG Wijhe NL 09INGB0000911561 81315V Boerhaar
Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl

- 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Caecilliakoor Engelbert Wijhe-Boerhaar

Op 8 november hebben we afscheid moeten ne-
men van ons trouwe koorlid en voorzitter Bernard
van den Berg. Bernard was een goede koorzanger
met een prachtige basstem. Bernard is enkele ja-
ren voor ons koor een geweldige voorzitter ge-
weest, Zijn ziekte waar hij ruim een jaar enorm
voor heeft gevochten, heeft hij niet kunnen
overwinnen. Ondanks dat hij erg ziek was, bleef hij
enorm bij ons koor betrokken en was hij altijd po-
sitief. Wij zullen Bernard dan ook enorm missen.
We wensen zijn vrouw Anny met haar kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote gemis
een plekje te geven.

Jubileum. Op zondag 22 november hadden we
graag onze jubilarissen in het zonnetje willen zet-
ten. Maar door corona heeft dit geen doorgang
kunnen vinden. De dames Tonnie Bouwhuis en
Therees Zwartjens waren 40 jaar lid van het koor
en de dames Doortje Logtenberg en Mariet Giesen
en de heer Jan Ruiter waren 50 jaar lid. We heb-
ben als bestuur toch gezorgd dat dit niet helemaal
zomaar voorbij ging. We hebben hen allemaal op
gepaste wijze een bezoekje gebracht voorzien van
een boeket bloemen , een oorkonde en een
waardebon met een mooie speld. We feliciteren
hen hierbij allen en hopen dat ze nog enkele jaren
in ons koor zullen mogen en kunnen meezingen.

Kerstmis 2020. Ook zijn dit jaar de kerstdagen voor
al onze koorleden anders dan anders verlopen.
Geen intensieve repetities en geen koor om mee
te zingen tijdens de kerstvieringen. We hebben als
bestuur al onze leden een mooie kerstkaart met
een gedicht en een kleine attentie verrast, wat
iedereen erg heeft gewaardeerd. We wensen allen
een goed en gezond 2021, en hopen dat we bin-
nenkort weer met een voltallig koor mogen zingen.

Kerkbalans

De actie van vorig jaar heeft opgebracht het mooie
bedrag van € 40.571,95. Alle gevers hartelijk dank.

Van zaterdag 15 januari tot 30 januari 2021 doen
kerken mee aan de Actie Kerkbalans. Voor iede-
reen is de kerk op één of andere manier van waar-
de. U ontvangt een enveloppe met het verzoek bij
te dragen aan onze Lebuinus Parochie. In tegen-
stelling tot andere jaren wordt de enveloppe niet
persoonlijk afgegeven en het intekenformulier
dient u zelf terug te zenden. Meer informatie vindt
U in de enveloppe kerkbalans.

Afscheid Clazien

Op 15 november ging pastoraalwerkster Clazien
Broekhoff voor ’t laatst voor in de communievie-
ring op de Boerhaar. Lector Cor van den Berg
verraste haar alvast met een dankwoord voor haar
grote inzet. Op 27 december ging ze voor 't laatst
voor in Wijhe. Ook hier werd ze verrast door
codrdinator Jan Arink.

Zij werd bedankt voor haar extra inzet voor onze
scholen, het Jongerenpastoraat en de mooie ge-
zinsvieringen o.a. Kerst, Kindje wiegen, Palmpasen,
Zomervieringen. Met 150 jaar RK Wijhe de uitleg
van de Acht Zaligheden in de glas-in-lood-ramen
met belichting van buiten naar binnen. Met het
Jongerenpastoraat o.a. abseilen. Eerst de kerk
schoonmaken met z'n allen en dan als de beloning
vanuit het dak in Wijhe en van de toren in
Boerhaar.

Jouw inzet was van onschatbare waarde. Clazien
nogmaals alle goeds gewenst met Gods zegen.

Een prachtige bos bloemen werd haar overhan-
digd.

Ook hebben we afscheid genomen van de
directrice van de Jozefschool Titia Claassen. Wij
hebben haar bedankt voor de altijd fijne samen-
werking en haar ook een boeket overhandigd.

Agenda

19 februari 09.30 uur: H.Mis te Wijhe

24 februari 19.00 uur: Taizéviering in de Nicolaaskerk.
Donderdags om 19.00 uur H.Mis te Boerhaar.

Kopij voor deze pagina inleveren uiterlijk
maandag 1 februari. zoutengelbert@gmail.com

ENGELBERT - 19



Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18
Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937
Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl Tevens Vietnamese parochie

En toen was het Kerstmis ...

De kerststal was opgebouwd en zag er prachtig uit. De woensdagochtend viering op 23 december klonk
extra feestelijk met pianomuziek. De groenversiering en de kerstbomen gaven het geheel toch echt een
kersterig tintje.

Dank aan de vrijwilligers die ondanks het feit dat we niet konden vieren zoveel moeite hebben gedaan.
Op eerste en tweede Kerstdag hadden we inloopmomenten. Toch even naar de kerststal, kaarsje
opsteken en een gesprekje op hele ruime afstand. Het deed goed!

Aswoensdag Maria, wij bidden u
In de woensdagochtendviering van 17 Om hulp
februari wordt het askruisje bedeeld. in tijden van deze crisis.
Wellicht in een iets aangepaste vorm om Om beterschap
het fysieke contact te vermijden. Maar dat voor hen die ziek zijn.
doet uiteraard niets af aan de betekenis van Om rust in vrede voor hen
het ritueel. die zijn gestorven.
Uit dankbaarheid voor allen
Alle andere activiteiten... die vitaal werk voor ons
liggen vanwege de lockdown echt nog even doen: in de zorg, voor ons
stil. Van zodra er weer iets kan, nemen we voedsel en andere
contact op via de mail. onmisbare taken.
Hou vol, er komen echt wel weer betere Om kracht voor allen die
tijden. werken voor zieken, voor
ouderen, in de vitale
Bedankje van de PCI beroepen....
De PCl heeft alle vrijwilligers uit de parochie Om wijsheid en verstand
bedankt met een mooie attentie: een voor onze bestuurders, Bron: www.pastoralezorg.be
banketstaaf en een amaryllisbol. zowel van alle overheden
Hartelijk dank namens onze vrijwilligers! als van onze kerk. Amen.
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

‘ { E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
B Rekeningnr:  NL87RABO014615125

Fen K
Cotrdinator:  Jos Egherts

Ontmoetingsochtenden. Terugblik Oud en Nieuw

Op het eind van 2020 mochten de bezoekers van de ontmoe-
tingsochtenden van de Herberg van Ars weer genieten van
twee feestelijke woensdagochtenden. De eerste op 23 de-
cember met kerstbrood en andere lekkernijen en een mooi
kerstverhaal, de laatste woensdag van het jaar werden wij
door onze gastheer Harrie van speeltuin de Driehoek getrak-
teerd op een overvioed aan heerlijke oliebollen. Deze laatste
woensdag in december was al speciaal want normaal is de
speeltuin de Driehoek gesloten tussen kerst en oud en
nieuw, maar vanwege de coronapandemie moest deze open
blijven en waren wij, de herberg van Ars, ook van harte
welkom.

Ondanks de onzekere en besmettelijke tijden was het toch
druk en gezellig, pastor Henk Limbeek kwam op bezoek en
nam een lekkere traktatie mee. Het was een mooi einde van, ondanks de tijdelijke sluiting, weer een
goed bezocht jaar voor de herberg van Ars.

De filmavonden op de 1le woensdagavond van de maand blijven evenals de herbergvieringen redelijk
goed bezocht. De pas geintroduceerde gebedsviering om 9.30 uur voorafgaand aan de ontmoetings-
ochtend op woensdag heeft een vaste kleine groep( u bent van harte welkom om deze groep te
versterken).

Dit jaar, 2021 hopen en bidden wij op het beste en dat het een goed jaar mag worden met mooie
ontmoetingen. Wij als herbergiers van de Herberg van Ars wensen u allen een goed en gezegend 2021,
De herbergiers

T Filmavond
HOFFMAN Op woensdagavond 3 februari organiseert de Herberg van Ars weer de
( ‘ : filmavond. Deze avond wordt de film Boychoir getoond, een koorfilm
met o.a Dustin Hoffman.

De elfjarige Stet belandt op een muzikaal jongensinternaat in New
Jersey, nadat hij zijn alleenstaande moeder verliest. Volledig uit zijn
element, bevindt de emotioneel beschadigde wees zich in een strijd
tussen zijn eigen wil en die van zijn gemotiveerde en kritische
koorleider Carvelle. Carvelle herkent echter een uniek talent in Stet
en drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale kunnen. Een talent is
geboren ...

De filmavond vindt plaats in speeltuin de Driehoek aan de Rielerweg
te Deventer. Aanvang 3 februari om 19.30 uur. Koffie en thee zijn
gratis, wel wordt er bakje neergezet voor uw vrijwillige bijdrage om
de kosten te dekken.

Let op! De coronamaatregelen zijn van toepassing, dus handen
desinfecteren, in de gang mondkapje verplicht, en 1.5 meter afstand.

o FIND YOUR VOICE. DARE TO DREAM.

Herbergvieringen
De vieringen zijn op zaterdag 6 en 20 februari.
Gebruikelijk om 16.30 uur inloop met thee/koffie en om 17.00 uur de viering,
HERBERG VAN ARS - 21



Naar de kerk in de

waar dag tijd voorganger soort viering koor
zaterdag 30 en zondag 31 januari 4e zondag van het jaar

Boskamp za 19.00 R. Cornelissen eucharistie Ardente
Boerhaar o 09.00 G. Nijland eucharistie (Caecilia
Lettele 0 09.00 R. Cornelissen eucharistie

Broederen 70 10.30 R. Cornelissen eucharistie (Caecilia
Schalkhaar o 1030 F. de Graaf / L. Limbeek eucharistie

zaterdag 6 en zondag 7 februari Se zondag van het jaar

Herberg van Ars za 17.00 parochiaanvoorganger gebed

Lettele 7a 19.00 G. Nijland eucharistie

Boskamp 0  09.00 parochiaanvoorganger gebed

Wijhe zo  09.00 G. de Bekker eucharistie (Caecilia
Broederen 0 1030 H. Limbeek eucharistie Schola
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie Nicolaas
zaterdag 13 en zondag 14 februari 6e zondag van het jaar

Boskamp 7a 19.00 G. de Bekker eucharistie Ardente
Wijhe 20 09.00 parochiaanvoorganger gebed (aecilia
Lettele 20 10.00 J. Verweij en M. Brinkhuis eucharistie / EHC

Broederen 0 10.30 L. Gunnink-van den Berg communie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie LIVESTREAM Brugkoor
woensdag 17 februari Aswoensdag

Titus BrandsmaHuis  wo  09.30 F. Zandbelt eucharistie

Broederen wo 1030 G. de Bekker en M. Brinkhuis  eucharistie (aedlia
Boerhaar wo  19.00 G. Nijland eucharistie (aecilia
Lettele wo  19.00 L. Gunnink-van den Berg communie

Schalkhaar wo  19.00 R. Cornelissen / F. de Graaf  eucharistie Brugkoor
zaterdag 20 en zondag 21 februari le zondag Vastentijd

Lettele 73 19.00 G. Nijland eucharistie Spirit
Boerhaar o 09.00 G. de Bekker eucharistie (aedilia
Boskamp zo  09.00 H. Limbeek eucharistie

Broederen 0 10.30 ). Verweij eucharistie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie LIVESTREAM Nicolaas
zaterdag 27 en zondag 28 februari 2e zondag Vastentijd

Wijhe 7a 19.00 R. Cornelissen eucharistie (aecilia
Boskamp 0 09.00 G. Nijland eucharistie

Lettele zo  09.00 parochiaanvoorganger gebed

Broederen 70 10.30 G. Nijland eucharistie (aecilia
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie Brugkoor
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Heilige Lebuinus Parochie

vaste wekelijkse vieringen

Maandag Donderdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed 0830 Vredeskapel Schalkhaar ochtendgebed
19.00 Willibrordus Boerhaar EV
Dinsdag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed Vrijdag
09.30 Vredeskapel Schalkhaar Ev 0830 Vredeskapel Schalkaar ochtendgebed
19.00 Broederenkerk Deventer avondgebed 09.00 Broederenkerk Deventer EV
09.00 Nicolaas Lettele EvV
Woensdag 0930 0.L.V.0.0.Wijhe EV feb: 19
08.30 Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
09.30 Titus Brandsma Huis Ev
(olmschate
18.00 Vredeskapel Schalkhaar aanbidding

18.30 Vredeskapel Schalkhaar biecht
18.45 Vredeskapel Schalkhaar vesper feb: 24
19.00 Vredeskapel Schalkhaar Ev

?

Reserveren blijft verplicht!

Als u naar de viering in de kerk wilt komen, kan dat uitsluitend na reservering. Reserveren kunt u doen
via de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl. Via de grote vierkante knop "Reserveren” komt u op
een scherm waar u uw gegevens kunt invullen.

LET OP: u moet misschien met de muis een beetje naar beneden rolllen, tot u een knop : Verstuur ziet
staan. Pas als u daar op klikt, komt de reservering ook hij ons aan!

Wie geen computer heeft, kan bellen met het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap. Wij
verzoeken u vriendelijk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek.

Op afstand toch verbonden: de live-stream

U kunt elke zondag om 10.30 uur een live-stream volgen van de eucharistieviering. De ene keer vanuit de
H.Nicolaaskerk in Schalkhaar, de andere keer vanuit de Basiliek van de Kruisverheffing in Raalte.

Ga naar de parochiewebsite, daar staat een half uur voor de viering een niet te missen blauwe balk. Als

u daarop klikt, sluit u vanzelf aan bij de viering. Of abonneer u op ons YouTubekanaal RK Overijssel
Zuidwest.

Uw digitale collecte en giften blijven broodnodig voor de parochie!

Met deze inkomsten kunnen wij een deel van de lopende onkosten hetalen. Daaronder vallen
bijvoorbeeld de salarissen van de pastores en de kosten van de livestream.
Wij herhalen daarom de oproep: Maakt u s.v.p. een collectebedrag of een gift over:

rekeningnr. NL89RABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus Parochie
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30 en 31 januari

EC Schalkhaar - Femy van Eunen-Schiphorst (jgt), Bernard Lenferink,
Anne Beltman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Toos Hendriksen-
Buiting, Annie Wippert-Seisveld, Tonnie Geertman

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
Riet Bronswijk-Bertels, Tonny Lemmerman

Nicolaas Lettele - Johannes Groot Koerkamp (jgt), Joop Kleine Koer-
kamp (jgt), Johannes Leerkes (jgt), Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk,
Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Anton en Miny ten Have-Klein
Swormink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Grada Leerkes-
Daggenvoorde, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld, Herman Wichink
Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie
Willibrord Boskamp - Hendrika Johanna Bouwmeester-Brouwer (jgt)
Engelbert Boerhaar - Bernard van den Berg, Anne en Antoon van
den Berg, Jan, Ria en Louis

6 en 7 februari

EC Schalkhaar - Frans Groot Koerkamp, Anton en Dien Schutte-
Oosterlaar, familie Verwoolde-Groot Koerkamp, familie Haverkamp-Groot
Koerkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Antoon van Oldeniel (na-
mens de buren), Harry Brinkman, Lenie en Arnold Veldhuyzen-Kerkvliet,
Annie Wippert-Seisveld, Tonnie Geertman

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmdller, Riet Bronswijk-Bertels
Nicolaas Lettele - Johan Bloemenkamp (jgt),ouders Klein Swormink-
Haverkamp, ouders de Brouwer-Kruit, gebr. Hermanus, Johannes en Egber-
tus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-
Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Ro-
dijk, Willy en Diny Obdeijn-Walraven, Anton en Wilhelmina Wichgers-Riet-
man en overleden familie, Herman Wichink Kruit, overleden ouders
Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Greet van
Reijsen-van Boven namens de KBO

Engelbert Wijhe - Wim Strijdveen, Hein en Marietje Elshof, Herman
en Riek Hauptmeijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Wim
Nijkamp, Annie Groat Koerkamp-Wiggers, Thea Mulder

13 en 14 februari

EC Schalkhaar - EC Schalkhaar - Antoon Kleverkamp, Wim Jonkman,
Joop en Lisette Beltman, ouders Beltman-Hiethaar, ouders Dijkstra-Tutert
en zoon Harry, Gerard Pelgrom, Jan Brinkman, Annie Wippert-Seisveld,
Tonnie Geertman

Broederen - Riet Golbach, Riet Bronswijk-Bertels

Nicolaas Lettele - Anne Tiebot-Hazelekke (jgt), Johan en Ans
Bloemenkamp-Grondhuis, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Hendrikus Tiebot,
Herman Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en over-
leden familie
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Willibrord Boskamp - Jan Logtenberg, Ferco en Marinda en over-
leden fam. Logtenberg-Van Rossum

Engelbert Wijhe - Hein en Marietje Elshof, Herman en Riek Haupt-
meijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden ouders Leer-
kes-Oosterwijk

20 en 21 februari

EC Schalkhaar - Wim Wouters, Bernard Lenferink, Anne Beltman, Hans
Veldkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veld-
huyzen-Kerkvliet, Annie Wippert-Seisveld, Tonnie Geertman

Nicolaas Lettele - Gerrit Marsman (jgt), gebr. Hermanus, Johannes en
Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek
Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden
familie, Herman Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede
en overleden familie

Willibrord Boskamp - overleden ouders lJsseldijk-Overmars, Truus
Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan Hshof

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Bernard
van den Berg, Theo Giesen, overleden fam. Boerhof, Anne en Antoon van
den Berg, Geert Heuver, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsberg-van der Weerd, overleden fam. ten Have-Poppe, Jan en Diene
Schutte, Graats en Miene Boerhof-Brouwer

27 en 28 februari

EC Schalkhaar - ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riet Golbach-te
Riele, ouders Huis in 't Veld-Roddeman, Toos Hendriksen-Buiting, Annie
Wippert-Seisveld, Tonnie Geertman

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp
Nicolaas Lettele - Hendrika Maria Timmermans (jgt), Trees en Jan
Brinkman-Oosterhuis, Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes
Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Anton en Miny
ten Have-Klein Swormink, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Herman Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie

Willibrord Boskamp - Jan Bouwmeester (jgt), overleden ouders
Kleinherenbrink-Pronk

Engelbert Wijhe - Wim Nijkamp, Pa en Rinet Huis in 't Veld




Wij gedenken

Petrus Gerardus (Piet) Huijsmans

T 20-10-2020 op 89-jarige leeftijd. Piet woonde met zijn vrouw Marietje in
Lettele. Ze stichtten een gezin met vier kinderen. Ook mochten ze zeven
kleinkinderen verwelkomen die hen heel dierbaar waren. Het huwelijk
mocht ruim 52 jaren duren. Piet heeft in Lettele veel bestuursfuncties
vervuld. Voor de kerkelijke activiteiten voor de H. Nicolaas te Lettele heeft
hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen ont-
vangen. Het houden van vogels was een grote hobby van Piet. De laatste
levensjaren nam zijn gezondheid geleidelijk af. Op hun trouwdatum 20
oktober is Piet rustig ingeslapen.

A.B.). (Toos) Hendriksen-Buiting

T 22-10-2020 op 82-jarige leeftijd. Toos was een ondernemende vrouw.
Altijd bezig met de verschillende bedrijven, in Deventer en in het
Brabantse, die zij samen met haar man runde. Altijd oog voor de klanten
en de mensen die zij op haar pad trof. Ze heeft helaas door haar ziekte de
laatste maanden amper nog mogen genieten van de nieuw betrokken
appartement in Schalkhaar. Haar familie en in het bijzonder haar
echtgenoot en zoon zullen haar missen.

Johanna Hendrika Maria (Annie) Bakker-Kusters

T 05-11-2020 op 91-jarige leeftijd. Annie kwam uit een groot gezin. Daar
heeft zij geleerd om met plezier en gekkigheid de gebeurtenissen in het
leven te omarmen. Ook toen zij zelf een gezin had met drie kinderen was
een gevleugelde uitspraak: bij de familie Bakker is altijd wat te doen. Ze
was ruimdenkend, creatief, muzikaal en vol vertrouwen dat het allemaal
goed zou komen. Ze was een inspirerende vrouw en ze had een groot hart.
Haar laatste jaren waren moeilijk. Dat zij nu mag rusten in Gods armen.

Maria Josephina (Marietje) Temmink-Van Gurp

T 18-11-2020 op 90-jarige leeftijd. Zij trad in het huwelijk met Gerrit Tem-
mink. Ze woonden aan de Stationsweg in Wijhe, waar haar man gewerkt
heeft bij de zuivelfabriek. Daar is ze blijven wonen nadat ze al in 1990 af-
scheid van Gerrit had genomen. Marietje had een groot hart voor haar ge-
zin en voor mensen in haar omgeving. Zij was een optimist en had een ster-
ke wil en bovendien oog voor mensen die niet veel aanspraak hadden. Tot
op het laatst was ze helder van geest, goed op de hoogte van het nieuws
en maakte ze gebruik van moderne technieken. Dinsdag 24 november is in
familiekring afscheid genomen. Moge Marietje rusten in vrede.

Johannes Antonius (Joop) van Raan

T 19-11-2020 op 93-jarige leeftijd. Joop heeft hard gewerkt, is naar Indié
geweest, wat zijn verdere leven mee gevormd heeft. In de loop van de tijd
heeft hij de normen en waarden zien veranderen. Het was niet altijd even
gemakkelijk om elkaar ruimte te geven en te accepteren dat kinderen
anders naar zijn waarden en normen keken. Joop wist te genieten van wat
hij kon maken, van de natuur en wat de natuur aan lekkernij bood. Na het
overlijden van zijn vrouw Leni keek hij terug naar zijn leven. Hij maakte zijn
kinderen deelgenoot van de lessen van het leven die hij geleerd had. Zo
mocht hijin vrede en stilte zijn ogen dicht doen.

Henk van Uitert

T 27-11-2020 op 89-jarige leeftijd. Hij was samen met zijn vrouw heel
actief in de toenmalige Titus Brandsmaparochie. Van haar is begin dit jaar
afscheid genomen. Henk was een geliefde vader en opa die de laatste
jaren van zijn leven heeft gewoond in het Grooter en Voorstergasthuis, op
loopafstand van zijn vrouw. Hij was iemand die een duidelijke eigen
mening kon hebben, een zekere eigenzinnigheid maar ook stijl was hem
niet vreemd en je wist wat je aan hem had. Zijn liefde voor al de zijnen was
belangrijk voor hem en daarbij was er ook nog genoeg ruimte over voor
zijn liefde voor postzegels. Dat hij moge rusten in vrede.

Henrica Antonia Johanna (Riek) van Oldeniel

T 08-12-2020 op 91-jarige leeftijd. Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon
een heel bijzondere vrouw. In 1929 werd Riek geboren in Averlo waar ze
bijna haar hele leven heeft gewoond aan de Kappertsteeg. Kenmerken van
haar zijn: het werk op de boerderij, de zorg voor haar ouders en haar broer
Antoon, de zorg voor de dieren en haar aandacht voor de buren. Ze had een
open houding, ze kon zich aanpassen aan de veranderde levensomstandig-
heden en ze bezat een eigenzinnige humor. Ze was bij velen geliefd. Dat zij
nu mag rusten in Gods armen.

Johanna Petronella (Annie) Meulenbroek-Brouwer

T 18-12-2020 op 104-jarige leeftijd. Twee dagen na haar verjaardag is zij
overleden. Een lang en gezegend leven. Zij heeft samen met haar man Jo-
han een gezin van zes kinderen grootgebracht. Het gezin kwam bij haar op
de eerste plaats. Zoals één van haar zoons zei: Ze was een echt moedertje,
maar wel een bijdehand moedertje! Na de bingo kwam zij er altijd wel met
een prijsje vandaan. Ook kaarten, rummikuppen en puzzelen deed ze
graag. In het Voorster gasthuis heeft zij een rustige levensavond doorge-
bracht, waar met name haar dochters haar ook veel mantelzorg gaven. Ze
namen haar mee naar de kerk, want ze was een trouwe kerkganger: in de
Vianney, de Broederen of Schalkhaar, haar geboorteplaats waar we ook
afscheid van haar hebben genomen. Zij ruste in vrede.

Antonius Johannes (Tonnie) Westerbeek

T 23-12-2020 op 88-jarige leeftijd. Na verschillende baantjes kwam hij bij
de SRV als chauffeur. Met zijn vrouw Tonny woonde hij aan de Oerdijk. Ze
kregen vijf kinderen. Hij was een goede vader, die veel zorg had voor Leo.
Het overlijden van Paul in 2011 heeft hem erg aangegrepen. Tonnie was
actief in het verenigingsleven en de kerk in Lettele. Hij was een ver-
dienstelijk voetballer en is altijd actief gebleven bij de voethalvereniging. In
de kerk was hij actief als vitvaartkoster en drager. Hij genoot intens van
zijn kleinkinderen. Tonnie hield van humor en mocht graag plaagstootjes
vitdelen. In 2018 vierden vrouw-Tonny en man-Tonnie, zoals ze in Lettele
genoemd werden, hun 60-jarig huwelijksjubileum. Helaas overleed Tonny
kort daarna. Ook Tonnie kwakkelde met zijn gezondheid. Toch ging hij er
altijd nog op uit met zijn scootmobiel met een viskraam als favoriete
bestemming. Na een kort ziekbed is hij in het ziekenhuis te Zwolle over-
leden. Na de uitvaartviering hebben we hem op het kerkhof te rusten
gelegd bij zijn vrouw. Moge hij nu thuis zijn bij haar en bij God.
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"Die hoeft wellicht niet te wachten bij de hemel in de rij"

De titel is ontleend aan een lied van Daniél Lohues. In deze reeks maakt u kennis met mensen die hun

geloof vertaalden in concrete daden. Of het nu gaat om verzet tegen elke vorm van onrecht, of een
bijzonder engagement in kerk of maatschappij. Voorbeelden voor ons allen.

Frére Roger Schutz
* 12 mei 1915 * 16 augustus 2005

Roger Louis Schutz-Marsauche was
theoloog, verzetsheld en de oprich-
ter en eerste overste van de Taizé-
gemeenschap, een cecumenische
kloostergemeenschap die ca. 100 broeders telt uit
25 landen en jaarlijks ongeveer 200.000, veelal
jonge mensen als bezoekers trekt. Hij zette zich
zijn hele leven in voor de verzoening tussen de
gescheiden kerken, waarbij hij zich vooral richtte
op de christelijke jongeren. Hier heeft hij veel
prijzen en onderscheidingen voor ontvangen,
waaronder de UNESCO-prijs voor Vredeseducatie
en het Lambeth Cross voor oecumene. Ook kreeg
hij meerdere eredoctoraten.

In 1940 reed hij op de fiets van Genéve naar het
Bourgondische plaatsje Taizé, in het door de Duit-
sers bezette deel van Frankrijk. In de eerste jaren

Horizontaal

1 Door Leen Jongewaard en André van den Heuvel be-
zongen etmaal 10 Okselverfrisser 11 Bevelschrift 12 Schou-
dermantel met kap 13 Erffactor 14 Moment om erkentelijk
te zijn voor gewas en arbeid (prot) 17 Delfstof 18 Foto-
grafische term 19 Gelijk deel 21 Controletoestel 24 Land-
bouwwerktuig 25 Aanhoudend 26 Spieringachtige vis
28 Griekse letter 29 Afgodsbeeld 30 Stad in de VS (afk.)
31 Britse wielrenner 32 Spoedig 33 Internationaal nood-
sein 35 Mythisch monster zoals Shrek 36 Met een bepaald
openbaar vervoermiddel reizen 39 Voorzetsel 40 Inter-
nationale organisatie (afk.) 42 Ontzag (Fr) 44 Wapen
45 Gereformeerd, luthers of doopsgezind.

Verticaal

2 Gebergte op Kreta 3 Familiebegunstiging 4 Zoogdier
5 Samen 6 Plaats van het paradijs 7 Gladde vloer voor
rolschaatsen 8 Gelijkstroom (Eng. afk.) 9 Bovenste hals-
wervel die het hoofd draagt 12 Persoon die het schep-
pingsverhaal letterijk neemt 15 Aanwijzend vhw. 16 Theo-
loog 19 Gemalin van Zeus 20 Hobbit en hoofdfiguur uit The
Lord of the Rings 22 Amerikaanse award voor televisie-
programma's 23 Platte vloersteen 24 Bijbelse streek die
vermoedelijk rood betekende 26 Turkse munt 27 Over-
dragen 31 Amerikaanse komische tv-serie (1994-2004)
32 Koning van Juda (1 Kon. 15 en in 2 Kron. 13-16) 34 Be-
stelling 37 Afmeting 38 Lopend gerucht 40 Familielid
41 Stilte! 43 Oosters bordspel.

www.wimdeweerdt.com
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daar huisvestte hij samen met zijn zus Geneviéve
vluchtelingen, vooral Joden. Na in 1942 naar Zwit-
serland te zijn teruggekeerd kwam hij in 1944
opnieuw naar Taizé waarbij hij zich ditmaal toeleg-
de op de verzorging van Duitse krijgsgevangenen
en de opvang van oorlogsweeskinderen.

In 1949 legden de eerste zeven broeders de kloos-
tergeloften af. Op aanmoediging van frére Roger
leven sinds 1951 broeders samen met bezitslozen
in gemeenschappen in Azig, Afrika en Latijns-
Amerika. In de loop der jaren hebben miljoenen
jongeren zich met de thema's van de gemeen-
schap beziggehouden: naastenliefde, vrede en
verzoening.

Op 16 augustus 2005 werd frére Roger vermoord
door een 35-jarige verwarde Roemeense vrouw.
Hij werd begraven op 23 augustus 2005 op het
plaatselijke kerkhof rond de romaanse kerk waar
de gemeenschap van Taizé zijn eerste kerkdiens-
ten hield.




Column Loppnekze

Lonneke Gunnink-van den Berg is pastoraal werker.
Zij schrijft over wat haar raakt, boeit en opvalt in
haar diaconale ontmoetingen.

Om warm van te worden

In het nieuwe jaar was in de eerste volle week van
januari een reeks programma’s te zien, getiteld
"De wasstraat". Een preview liet zien, dat deze
wasstraat in Deventer is. Er blijken mensen te
werken met een beperking en — zoals dat heet -
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien
hebt u éen of meerdere van deze afleveringen
gezien. Mijn aandacht was in elk geval getrokken
en ik werd geraakt.

De directeur, Martin, is een bijzondere man.
Martin weet wat het is om niet mee te doen in het
arbeidsproces en daardoor niet te delen in het
sociale leven. Hij kwam zelf ooit in de schuld-
hulpverlening terecht en weet dus hoe het voelt
niet mee te tellen. Hij zet een goede en sterke
werksfeer neer. Kernwoorden zijn: kansen krijgen,
respect hebben voor elkaar, je eigen waarde
(her)vinden en gewaardeerd worden om wie je
bent. De jongens, die er werken, hebben allemaal
een bijzonder verhaal. De één is een vliuchteling
uit Syrig, de ander uit Eritrea, een derde heeft een
verstandelijke beperking (een heel licht verstande-
lijke beperking, zoals hij het zelf nadrukkelijk
aangeeft), een vierde heeft het nodige voor de
kiezen gehad in het gezin waar hij vandaan komt
en ga zo nog maar even door.

Ik werd geraakt door twee dingen. Ten eerste door
de verhalen van deze jongens. Stuk voor stuk
hebben ze werkelijk veel meegemaakt en dat
tekent een mens, wie je ook bent. Ten tweede
door de manier waarop ze tot hun recht mogen
komen in het werk, dat ze daar doen. Ze voelen
zich er veilig, weten zich gehoord en gezien, maar
moeten ook presteren. Dat doet een mens goed.
Het maakt dat ze opbloeien. Martin is niet alleen
werkgever, maar ook een soort coach, of mis-
schien beter uitgedrukt: een vaderfiguur voor de
jongens. Meerdere van hen beschrijven dan ook,

dat ze niet zozeer collega’s onderling zijn, maar
één grote familie. Dat is wat een mens nodig
heeft.

Als er iets speelt, kunnen ze bij Martin terecht. Hij
heeft een goed gesprek met hen en dan kunnen ze
weer verder. Dit werk geeft zin aan hun leven. Als
pastoraal werker werd ik bijzonder getroffen door
het feit dat één van de jongens, een moslim, bidt
tussen zijn werkuren. Eerst werd er vreemd tegen-
aan gekeken, maar het werd goed opgepakt, "want
je moet iedereen respecteren”. Daar kan menig-
een wat van leren.

Toen het coronavirus uitbrak, kwam er een kink in
de kabel. Er is behoefte aan structuur en vaste
patronen. Dat werd ineens doorbroken. Het werd
wederom goed opgepakt. Martin ging met zijn —
zoals ik het noem — diaconale hart ook toen weer
een stapje verder: mensen, die in de zorg werken,
konden bij de wasstraat terecht voor een gratis
wasbeurt,

Wat is deze reeks televisieuitzendingen een
fantastisch begin om dit jaar te starten! Dat wij
pareltjes als deze mogen zien, telkens weer, ze
meenemen in ons hart en net zo mooi aan de slag
gaan met onze eigen activiteiten.

Wilt u meer weten: www.human.nl/de-wasstraat
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De tamarisk

Over de boom

De tamarisk-soort die het meest voorkomt, is een
struikachtige boom van 2 tot 3,5 meter hoog. In
het latijn wordt hij "tamariscus" genoemd en in
het Hebreeuws "tamar" (palm).

De stam is knoestig, maar de takken zijn in de regel
dunne twijgen. Dat geeft de boom een "geveder-
de" aanblik.

De altijd groene blaadjes zijn klein en schubvormig
en doen een bheetje denken aan hei. Ze liggen
dicht tegen de takken aangedrukt, zodat ze zeer
weinig vocht verliezen door transpiratie. Daardoor
is de boom heel geschikt voor woestijngebieden
en groeit hij ook op zandduinen prima. Zelfs bij
een jaarlijkse neerslag onder de 150 millimeter
doet de boom het goed. Waar nog bijkomt dat hij
heel diep wortelt.

De kleine bladeren zweten zout uit wat een
kruimelige laag op hun oppervlak veroorzaakt.
Hierdoor kan de tamarisk in de loop van de nacht
water opnemen uit de lucht. Halverwege de hete
dag begint dit water dan te druppelen, wat veel
verfrissing geeft, zeker als je in de schaduw van
zo’'n boom zit. Zout heeft een zogenoemde
hydrologische werking. Een goed voorbeeld
daarvan is dat als je in de Judea-woestijn in een
zoutgrot loopt het daar erg koud aan voelt. Welnu:
hetzelfde geldt voor de verkoelende werking die
uitgaat van de tamarisk-boom. Daarom wordt hij
ook wel zoutceder genoemd.

Afhankelijk van de soort krijgen de bloeiende
bomen in het voorjaar of de zomer kleine roze of
witte bloemetjes.

De struikachtige tamarisk komt vooral veel voor in
Zuid-Oost Europa, Noord-Afrika en Oost-Azié.

Vanwege zijn schaduw wordt hij erg gewaardeerd
en daarom veel gebruikt in de land- en tuinbouw
om gewassen tegen de zon te beschermen. Verder
worden de zachte, kleine twijgjes vaak gebruikt als
voer voor de schapen. Bovendien is de tamarisk
behoorlijk vuurbestendig en wordt ze daarom ook
wel gebruikt als barriere tegen natuurbranden.
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Zoals reeds gezegd, blijven de meestvoorkomende
tamarisk-soorten betrekkelijk laag (2 tot 3,5
meter). Maar er zijn enkele soorten tamarisk-
bomen die soms wel tot 50 meter hoog kunnen
worden. Omdat ze meestal in woestijngebieden
voorkomen, groeien ze ook erg langzaam en doen
ze er soms wel meer dan 400 jaar over (!) om uit
te groeien tot een volwassen boom.

Ook in Nederland komen enkele variéteiten van de
Tamarisk-bomen en -struiken voor.

De tamarisk in de Bijbel

In de Bijbel en in de gewone taal komt de tamarisk

niet zo heel veel voor. Enkele voorbeelden:

* Over Abraham wordt verteld, dat hij in Berseba

zo’'n tamarisk plantte en de naam van Jahwe, de

God van eeuwigheid, aanriep (Genesis, 21:33).

Alhoewel| er verschillende redenen aan te voeren

zijn waarom Abraham die boom plantte, zijn er

vooral twee die heel aannemelijk zijn:

1 in Egypte en waarschijnlijk ook in Israél werd
de tamarisk als heilig beschouwd, omdat ze
verborgen deugden zou bezitten en om die
reden vaak rondom tempels werd geplant

2 misschien was Abraham van plan langer in
Betseba te blijven en plantte hij een soort
boom die hem meer schaduw zou geven
dan andere bomen en struiken.

*In het boek 1Samuel 31:13 (Willibrordvertaling)

wordt over Saul en zijn drie zonen gezegd:

"Zij (de Israélieten/JK) verzamelden de beenderen

en begroeven die onder de tamarisk in Jabes."
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Hoe vaak hebben we in de afgelopen weken niet
gehoord dat dat jaar 2020 maar snel vergeten
moest worden. Een rampjaar, een jaar om snel
achter ons te laten. Het was ook niet kinder-
achtig, en waarom ... Dat hoef ik hier niet allemaal
te herhalen.

Maar wat brengt ons 2021?? Een groot vraagteken,
dat is zeker. En kunnen we daarmee omgaan? Op
het moment dat ik dit schrijf, moet het nog
Kerstmis worden. Ik probeer me nog goed in te
leven in de komst van het Kerstkind. Wat betekent
het voor mij? Maria die JA zei tegen de engel die
haar bezocht. Wat een stap voor die jonge vrouw!
Zij kon het om ervoor te kiezen werktuig voor God
te zijn, Hem zijn werk in haar te laten doen. Zij
mocht een kind baren, de Zoon van God. Maria
zette niet zichzelf centraal maar de zorg van God
om Zijn mensen en daarin werkte zij graag mee.

Ik ben nu allerlei dingen aan het afhandelen omdat
ik ga stoppen met mijn werk als pastoraal werker.
Met vervroegd pensioen. 2021 wordt voor mij
sowieso een jaar waarin alles anders wordt.

Pastoraal werker ... Een beetje werktuig van

God hebben mogen zijn. Handen en voeten geven
aan wat Hij van ons vraagt, uitleg geven aan Zijn
Woord. Ik heb er JA tegen gezegd en het op mijn
manier zo goed mogelijk invulling gegeven.

Ik realiseer me tegelijk ook, dat dat natuurlijk
straks niet hoeft te stoppen. Ik blijf wel een
gelovig mens, bezield, bewogen om hoe God met
mensen omgaat.

Veel mensen vragen me ook: wat ga je nu doen???
Naast eerst eens even goed uitrusten zal ik zeker
ook weer kijken naar een zinvolle invulling waarin
ik iets voor mensen kan betekenen. Hoe ik werk-
tuig van God kan zijn op een manier die haalbaar is
en mij en de ander blijdschap geeft.

Wat brengt 2021? Maria zei JA tegen de engel. Met
een prachtige Zoon die zij baarde en die ons voor-
ging om te doen wat er te doen staat: Werk maken
van Gods liefde!

Dat is misschien wel mijn hoop voor het nieuwe
jaar: dat er een engel op uw pad komt die vraagt:
wil je werktuig van God zijn? En dat je dan "JA"
zegt. Dan wordt 2021 vast een heel mooi jaar.

Clazien Broekhoff
Zalig Nieuwjaar, dank voor veel en alle goeds!
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Geregeld naar wens door George, Floor en Niels van DELA
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Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder

verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ock bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij

codperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

dela.nl/deventer of bel
055 204 ©0 99.

DELA

voor elkaar
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uvitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoeu
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
DR e e e Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354
E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
~ WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
WOREEED het :
graagvooru.”

—
v .
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Els Schaap Harry Maalderink

3 . ) w uitvaartondernemer

Do sl s Uw uitvaartonderneme
Uitvaartleider VOOF De\/@ﬂter

en omstreken

= UITVAARTVERZORGING

v
W vredehof ;-% Herman Bakker

& ’

0570 60 66 44 (923 en nacht verelkvaer)

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvesnseweg 76, Devente ﬁ[gpenvggn‘sgwe_g 74, bevmtgr
Bel (0570) 622 535 www.redehot.nl infoc@hermanbakker.nl + www.hermanbakker,nl
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Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter/penningmeester: J. Grobbée
Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J5. (Gauthier) de
Bekker
parochievicaris

06 - 22339977

- gdebekker@

heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

AM.A.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 - 4527 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

Parochiecentrum en
centraal secretariaat
Kerkstraat 1

7412 XM Deventer
0570-6090 40
info@heiligelebuinus.nl

ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

G.J. (Ge) Nijland
parochievicaris

06 -58 88 28 05
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
0570-651054

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie maart (onder voorbehoud)
Kopij uiterlijk binnen 4 februari véor 17.00 uur
Verschijningsdatum 23 februari

Postadres redactie
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG
De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 mei 2018
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Midden in de winter al denken aan.....
een levk zomerkamp....
yESHI!

Het bisdom organiseert ook komende zomer in

HAARLE voor kinderen en tieners een ontzettend

gezellige mogelijkheid waar ook onze pastor

Gauthier de Bekker weer bij betrokken is.

Gezien de ervaringen van enkele kinderen uit onze ; _

parochies van vorig jaar zou ik zeggen: DOEN!!! Liger P = 3'
3 ' £

KINDERKAMP "VRIENDEN VOOR HET LEVEN"

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over
Jezus merk je dat ook. Mooie verhalen waar we samen naar gaan |uisteren en over na gaan denken.
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen,
zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je
dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar Aantal deelnemers: maximaal 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van €75
per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 in plaats van € 250)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021

TIENERKAMP: HEROES ONLY

Ook deze zomervakantie organiseren we weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema "Heroes
only". We zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar
uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met
uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een
held?

Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 - 29015399,

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar Aantal deelnemers: maximaal 30
Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker

Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per
extra tiener (voorbeeld: twee tieners = € 240 in plaats van € 290)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021

Voor beide kampen:
aanmelding: www.jongaartsbisdom.nl/kinder-en-tienerkamp-2021



