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Bezinning
Er zijn mensen die zich het nut afvragen van de
40-dagentijd. Een veelgehoorde uitspraak is dan
ook: dat is toch niet meer van deze tijd?

Daar ben ik het niet mee eens, Juist deze tijd leent
zich er uitstekend voor om eens stil te staan. Stil te
staan bij hoe het met jezelf gaat. Of stil te staan bij
de zorgen en het verdriet van mensen die zich niet
veilig kunnen voelen, die om hun mening of
geaardheid slachtoffer zijn van geweld. Of wie moet
rondkomen van de giften van de Voedselbank ...

We zouden ook eens stil kunnen staan bij de ander.
Er zijn veel mantelzorgers die naast hun eigen huis-
houding en/of drukke baan ook voor anderen zor-
gen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen.
De gezondheidszorg leunt steeds meer op deze
groep mensen die daardoor zelf in toenemende
mate in de knel dreigen te komen doordat ze over-
belast raken.

Oudere en kwetsbare mensen behoeven aandacht.
Die laat je niet aan hun lot over. Soms doet het dan
pijn als je eigen vader en /of moeder of je eigen
partner zo afhankelijk van jou is. Lonneke heeft
over kwetsbare mensen en hun mantelzorgers een
artikel geschreven op blz. 13 en 25.

Als christenen mogen wij ons allemaal verbonden
weten met onze Schepper. Op blz. 4 en 5 nemen de
evangelielezingen ons mee door de vastentijd,
onderweg naar Pasen. Het zijn stuk voor stuk
belangrijke teksten om bij stil te staan: ze laten je
nadenken over jezelf en over je relatie met God/
Jezus. Bedenk daarbij dit: wat je doet voor een
ander doe je ook voor Hem.

Alle relaties moet je onderhouden en niet ver-
waarlozen. Ook je relatie met God niet. Hoe iemand
dat doet, doet er niet toe. Als je het maar doet.
Bezinning is van alle tijden en vandaag actueler dan
ooit. Het is goed om daar eens bij stil te staan.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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Eerst geloven en dan zien: het zet je in beweging

Inmiddels liggen de camavalsfeesten en Aswoensdag al weer achter ons, is de 40-dagentijd begonnen en zijn
we onderweg naar Pasen. Dit is misschien een goed moment om eens stil te staan bij een aantal lezingen die
de komende vier zondagen vieringen centraal staan. Zij proberen ons duidelijk te maken dat - als je wilt ontdek-
ken hoe het zit tussen God / Jezus en jou - het altijd begint met geloven. Dus niet met “eerst zien en dan gelo-
ven", maar juist andersom: “eerst geloven en dan vanuit dat geloof / dat vertrouwen in Jezus/God handelen”.

Eigenlijk vertellen deze lezingen ons dat God te allen tijde van ons houdt en dat iedereen die in Hem
gelooft, Hem vertrouwt, op Hem terug kan vallen, vrijwel altijd bergen kan verzetten, zelfs in zware
tijden. Dat het dan - linksom of rechtsom - uiteindelijk altijd goedkomt.

Durven wij ons overgeven aan zo'n geloof?

Over welke lezingen gaat het hier?

Het zijn de lezingen van Mattheiis en Johannes die voorbij komen en die achtereenvolgens gaan over:

g Jezus wordt beproefd in de woestijn;

2 de gedaanteverandering van Jezus op een berg, in aanwezigheid van Mozes, Elia en de apostelen
Petrus, Jacobus en Johannes;

* het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij een waterbron;

lezus die een blindgeborene geneest en

het weer levend maken door Jezus van Lazarus.

* *

Deze vijf evangelielezingen gaan in feite steeds over hetzelfde, namelijk:

1) Op 26 februari, de eerste zondag van de vastentijd, wordt Jezus 40 dagen op de proef
gesteld door de duivel. Het verhaal gaat erover dat Jezus trouw blijft aan zijn roeping en niet zwicht voor
de verleidingen van macht, aanzien en goedkope wonderen.

2) Op 5 maart, de tweede zondag van de vastentijd, gaat de
evangelielezing over Jezus die Petrus, Jacobus en diens broer Johannes
meeneemt de berg op, om hen te laten delen in een gebeurtenis waarbij er
een stem uit de hemel klinkt, en Jezus met Mozes en Elia spreekt. En als dan
uit de wolk die de apostelen overschaduwt een stem klinkt die zegt: 'Dit is
mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld en luistert naar
Hem", dan worden de apostelen bevangen door een grote angst (Matthels
17, 1-9). Gelukkig komt Jezus naar hen toe en zegt: "Sta op en wees niet
bang".

Eigenlijk zegt Hij hier: vertrouw Mij nou maar, geloof nou maar in
Mij, jullie zijn mijn vrienden en dus mogen jullie je hele leven op
mij rekenen. Ik zal jullie altijd helpen.

3) Op de derde zondag in de vastentijd, 12 maart, gaat

de zondagse evangelielezing over het gesprek dat Jezus voert

met een Samaritaanse vrouw die bij een bron water komt

putten. Een vrouw die ondanks de zeer grote verschillen tussen
Jezus en haarzelf (een zeer verschillende levensstijl; zij

e ~ Samaritaans en Hij Joods) voor Hem zwicht, Hem voor 100%

2 vertrouwt en daarom gelooft dat Hij haar redder is. Dus bekeert

4 zij zich en gaat Jezus volgen (Jlohannes 4, 4-42).

Qok hier zegt Jezus in feite: Wie je ook bent, vertrouw
me nou maar en geloof in Mij. Ik hou van jou. Je kunt
altijd op mij rekenen. Ik zal je steeds opnieuw helpen
en redden.
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4) Op de vierde zondag in de 40-dagentijd, 19 maart, horen
we in het evangelie hoe Jezus een blindgeborene geneest. Terwijl er
bij vele omstanders grote verwarring en zelfs ontkenning ontstaat,
vraagt Jezus daarna aan de genezen jongeman: "Gelooft gij in de
Mensenzoon?" En deze zegt na hun gesprek uiteindelijk volmondig: "ik
geloof, Heer" (Johannes 9, 1-41).

Opnieuw zegt Jezus hier eigenlijk: omdat je in Mij gelooft,
mag je altijd op Mij rekenen, altijd en overal, Ik zal je steeds
opnieuw helpen.

5) Dan is het alweer 26 maart, de vijfde zondag van de
vasten, en luisteren we naar het evangelieverhaal waarin Jezus
Lazarus terug haalt uit de dood, hem nieuw leven schenkt.

Hij maakt Martha, de zus van Lazarus, duidelijk dat Hij Lazarus uit zijn
graf zal laten opstaan als zij gelooft in zijn Woord. En Martha
antwoordt dan: "Ja Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon
Gods die in de wereld komt'. Vervolgens wekt Jezus Lazarus op uit de
dood en komt deze tevoorschijn uit het rotsgraf, omdat Martha en
Maria, meer dan alle omstanders om hen heen, geloven in de
daadkracht van Jezus (Johannes 11, 1-45).

en zegt Hij eigenlijk tegen hen: lk zal jullie steeds opnieuw
\ helpen, want jullie geloven in Mij. Het komt altijd goed.

2 konden rekenen, daarna anders in het leven kwamen te staan. Zij
ontvingen heel veel nieuwe kracht en konden daardoor vervolgens in
hun dagelijkse leven bewuster en beter handelen. Zij hadden in Jezus
immers hun houvast gevonden.

De zesde zondag is Palmpasen, 2 april, waarop Jezus met
hosanna wordt toegejuicht als hij Jeruzalem binnentrekt. Maar we
lezen ook hoe nog geen week later het "Kruisig Hem" klinkt.

Herkennen wij ans op één of andere manier in het houvast dat de centrale
figuren van deze evangelielezingen ons laten zien. Of ....7

Als we dan na het lezen van bovenstaande schriftlezingen hier tot slot
het verhaal van diaken Marc Brinkhuis in ons |laatste parochieblad van
februari 2023 ("Vasten is in beweging komen", blz. 9) nog eens op ons
in laten werken, dan wordt het min of meer extra duidelijk, dat we in
de 40-dagentijd richting Pasen alleen maar in Jezus' voetsporen zullen
kunnen treden, in beweging kunnen komen, als we ons allereerst
blijven oefenen in het volgen van Jezus zelf, te geloven in Zijn Geest, Zijn Leefstijl en Daadkracht.

Want naarmate ons dat beter lukt, met vallen en opstaan, dan zullen wij steeds beter ontdekken dat we
door in Jezus te GELOVEN steeds beter zullen gaan ZIEN wanneer en waar we nodig zijn:

bij onze naasten en bij mensen die ons nodig hebben door werken van barmhartigheid te doen. Daarbij
zullen gebed en vasten ons zeker kunnen ondersteunen om dat Geloof en Zien beter onder de knie te
krijgen.

Vrije bewerking van de evangelielezingen in de vastentijd door de ogen van Sipke Draisma.
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Q Vieren en verdieping

Zondag 12 maart 2023,
Broederenkerk om 10.00 uur!

Een extra feestelijke zondag, want we vieren niet alleen Gezinszondag
maar die wordt ook nog eens live uitgezonden door de KRO.

Natuurlijk bent u allen van harte welkom in deze viering. Het jongerenkoor Magnificent zingt, deze keer
onder leiding van Rienus Oude Kempers.

krn.ncr We vragen u wel om op tijd aanwezig te zijn die dag. En let op!! we
beginnen een half uurtje vroeger als gewoonlijk, dus om 10.00 uur!

02 \;

GEZINSZONDAG

Na de viering gaat Gezinszondag door zoals bekend: we eten samen een broodje,
en gaan dan in groepjes uiteen voor de catechesebijeenkomsten.

?
Zondag 2 april 2023, Palmpasen

Op verschillende plaatsen in de parochie zijn er Palmpasenvieringen en -optochten.
In Deventer kunnen kinderen aansluiten bij de optocht vanaf de Lebuinuskerk,
langs de Russisch-Orthodoxe Kerk naar de Broederenkerk.

We verzamelen om 9.45 uur. Het ezeltje is uiteraard ook weer van de partij!

In de Broederenkerk houden we een kleine processie met de Palmpasenstokken.
Daarna staat het iedereen vrij te blijven voor de eucharistieviering of huiswaarts te keren. /|

Kom je gezellig mee samen mel andere kinderen een Palmpasenstok knutselen?
Dat kan op zaterdag 1 april. ledereen komt dan bij elkaar in de Consistoriekamer van de Grote
Lebuinuskerk aan het Grote Kerkhof. We starten om 14.30 uur. Alle spulletjes zijn aanwezig. Je knutselt
een mooie Palmpasenstok, en je hoort meteen wat de betekenis is van al die mooie en lekkere
versiering. We starten om 14.30 uur, het duurt ongeveer 2 uur.
Om gericht te kunnen inkopen, krijgen we graag een aanmelding bij Andrea Oomes:
aoomes@heiligelebuinus.nl.

4

Elke vrijdag in de 40-dagentlijd

U bent elke vrijdag in de 40-dagentijd welkom in de parochiekerk Broederen om samen de Kruisweg te
bidden om 15.0 uur.

Let op: Op Goede Vrijdag wordt in de Parochiekerk de Kruisweg gebeden om 9.00 uur.

Om 15.00 uur vieren we die dag de Plechtigheden van Goede Vrijdag
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Stille wake in BroederenkerR, 7-8 april

y Een oude traditie die nog steeds werkt

¥ De Paaswake die op de zaterdag voor Pasen de opstanding uit de dood

! inluidt, is goed bekend. Het is een feest vol licht en vreugde: "De Heer is

= waarlijk opgestaan!" De wake in de nacht van Goede Vrijdag op Stille

g Zaterdag kennen veel minder mensen. Toch wordt deze sobere stille wake
midden in de stad Deventer daor een klein groepje mensen al vele jaren met
overtuiging in ere gehouden.

Gevarieerd

Vanaf acht uur op de avond van Goede Vrijdag wordt er in blokken van
één of meer uren onafgebroken gewaakt in de Broederenkerk. De
wake duurt twaalf uur en eindigt dus om acht uur op de ochtend van
de zaterdag voor Pasen. Wie waken daar? Dat blijkt elk jaar weer een
gevarieerd gezelschap dat uiteen loopt van mensen die verder nooit in
de(ze) kerk komen via enkele vaste kerkgangers tot "professionals" als
priesters en diakens. Voor sommigen is het de ultieme voorbereiding
op het hoogfeest van Pasen, voor anderen een unieke en jaarlijks

| terugkerende kans om in alle rust stil te staan bij het eigen leven.

Klokken

Want rustig is het in zo'n eeuwenoude binnenstadskerk! Vanaf het moment dat de avond valt tot de
duisternis weer wordt verdreven door de vogels die zich in alle vroegte toch al weer laten horen. De
gebeden die op deze gewijde plek in de loop van zeven eeuwen zijn gedacht en uitgesproken zijn in de
muren gaan zitten en lijken tijdens die stilte weer even vrij te komen. Elke kwartier klinken klokken maar
dat stoort allerminst. Wie zich ervoor open stelt, wordt tijdens de wake al snel geraakt door een intense
spirituele ervaring.

Aanmelding

Uiteraard is iedereen op elk moment welkom, maar aan de hand van aanmeldingen wordt er een rooster
opgesteld dat garandeert dat er acht uur lang wakers aanwezig zijn. De wakers van wie de naam tevoren
bekend is, krijgen ook praktische informatie en tips die van belang kunnen zijn.

Opgave kan bij:

Theo van Leeuwen

tvl@mzleeuw.nl

06-40118424

Oproep voor Stille Wake in Broederenkerk Deventer

Ook dit jaar wordt er in de nacht van Goede Vrijdag op Stille zaterdag (7 op 8 april) op het hoogaltaar
in de Broederenkerk gewaakt. In blokken van één of meer uren kunt u - in stilte - bidden en
mediteren voor het lege tabernakel. De wake duurt van 20.00 tot 08.00 uur.

ledereen is op elk moment van harte welkom, maar als u zich van tevoren opgeeft, kunnen we ervoor
zorgen dat er elk uur minstens twee wakers aanwezig zijn.

Aanmelden kan bij Theo van Leeuwen, tvi@mzleeuw.nl of 06-401184 24,

VIEREN EN VERDIEPING - 7



- - Veertigdagentijd: op weg naar Pasen

In het Titus Brandsma Huis bieden we een aantal activiteiten
aan die een zinvolle voorbereiding op Pasen kunnen
ondersteunen.

ledereen is van harte welkom op deze activiteiten!

Deelname is gratis, een vrije gift wordt altijd gewaardeerd.

"Van lijden naar hoop op beter”

10 maart 20.00 uur: filmavond: "The boy who harnassed the wind".

25 maart 13.00 uur: Met jongeren en volwassenen willen we samen een collage maken.

In deze tijd is het belangrijk elkaar te verstaan; er gebeurt veel in onze wereld. Samen werken aan een
kunstwerk vraagt dat je luistert naar elkaar, elkaar bevraagt en samenwerkt. Om zo samen laten zien
wat jou beweegt op weg naar Pasen.

Aanmelden is noodzakelijk. Graag voor 18 maart bij Anneke Koch: anneke@annekewiegers.nl

Wie doet ermee?

31 maart 14.30 — 16.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur):
Creatief met groen. Wat gaan we doen? Creatief met groen, de kleur van hoop!
Aanmelden noodzakelijk. Graag voor 26 maart bij Angela Dorland: dorland.angela@gmail.com

1 april 14.00 -16.00 uur: een huispaaskaars maken.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag voor 26 maart bij Thea Engelen: engelen.thea63@gmail.com
(Deelname aan deze activiteiten is kosteloos, een vrije gift is altijd mogelijk.)

7 april om 19.00 uur: Viering: "De zeven kruiswoorden" We lezen het Passieverhaal, met
speciale aandacht voor de zeven Kruiswoorden van Christus, door middel van korte bezinningen.
Moles' Sextet zorgt voor de muzikale omlijsting. De zang is van Yvonne Hemel, Rob van den Berg,
Monique Van den Berg-Maas en Andrea Oomes. Franka Kranen begeleidt op fagot, en Hans Mol op
klavier. Na de viering start de wake.

7-9 april: Doorlopend wake in het TBH. U kunt zich aanmelden om een blokje van de wake
aanwezig te zijn. Op die manier kunnen we borgen dat er steeds iemand is. Verder staat het iedereen
vrij om aan te sluiten voor kortere of langere tijd

9 april 6.52 uur: Afsluiten van de wake met een gebedsviering en gezamenlijk ontbijt.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Huispaaskaarsen 2023

Graag bieden wij u de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
U kiest zelf het relief: A,B,C of D. En u kiest de maat van de kaars.
Lengte 20 cmen 7 cm dik € 11,00

Lengte 30 cm en 6 cm dik € 23,00

Lengte 50 cm en 7 cm dik € 50,00

Graag vermelden religf A, B, C, of D.

(1 Geef uw bestelling door bij Andrea Oomes: acomes@heiligelebuinus.nl.
ient vooraf de betaling met ons te regelen. De kaarsen worden
---- Udi f de betali len. De k d
& - gewijd in de Paasnacht. Bestellen is mogelijk tot 17 maart 2023.
[

. : £ . Bestellen kan vanuit elk geloofscentrum!
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"DOE HET GEWOON!"
Wij als Cantorij voelen ons geinspireerd!
En willen jou rondom dit thema ook graag
inspireren met liederen en verhalen!

De Cantorij bestaat al meer dan 40 jaar en is als
koor verbonden aan de Lebuinus Parochie in De-
venter. Van oorsprong zijn wij een jongerenkoor
maar daar is al lang geen sprake meer van. Al ja-
ren ondersteunen wij diensten binnen de katholieke
kerk zowel met zang als met teksten. Soms maken
wij een eigen viering of zingen in oecumenische
diensten.

Daarnaast organiseren we inspiratiemiddagen
rondom een thema. Dit jaar willen we dat doen
rondom het thema "Doe het gewoon" .

Met boeiende verhalen en muziek willen we graag
samen met jou filosoferen over het thema "Doe
het gewoon!"; wat maakt dat je wel of niet bepaal-
de keuzes maakt in je leven?

Wij zingen liederen uit ons eigen repertoire, mees-
tal Nederlandstalige kerkmuziek. En ook van meer
populaire muziek worden we erg blij en zijn we vol-
op aan het instuderen! We nodigen we jou uit
waar kan mee te zingen.

Kortom; zowel serieus als luchtig, zingevend en
gezellig, voor jong en oud.

o

ANTERL

bl
SAMEMN VIEREM

Een middag met de Canftorif vol spirit!

Liederen en verhalen met als thema:

“Doe het gewoon!”

¢ moes [¢ gewoon een bestie gek doen

Zondagmiddag 26 maart
15.00 - 16.30 uur.
Dorpskerk Diepenveen
Vrije gift
Vol = vol

Meer weten? Kilk op: weaw,cantord), org

Je bent van harte welkom op zondag 26 maart van 15.00 tot 16.30 uur in de dorpskerk in Diepenveen

Let op! Vol = vol, i.v.m. veiligheidsre

denen is er een maximum aantal plaatsen gesteld.

De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

B

Na afloop kunnen we gezellig napraten onder het genot van een drankje.
KOM GEWOON!

VIEREN EN VERDIEPING - 9



Er zijn de komende maanden veel mogelijkheden voor iedereen die wel eens even tot bezinning wil
komen door op bedevaart te gaan. We zetten ze hier even op een rij.

In 2023 zal het aartshisdom Utrecht deelnemen aan de Stille
Omgang. Als Lebuinusparochie willen we ons daar bij
aansluiten. Het zou mooi zijn om met een groep (per trein of
bus) naar Amsterdam te reizen en daar om 21.00 uur de
feestelijke eucharistieviering bij te wonen in de St.
Nicolaasbasiliek. Deze kerk ligt viakbij het Centraal Station,
Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr.
Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartshisdom
zullen concelebreren.

Voor of na deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen. Hebt u belangstelling
dan kunt u voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met de werkgroep pelgrimeren:
Lammie In 't Veld, tel. 06-57 03 8176 - lammie.intveld@hetnet.nl.

29 APRIL-6 MEI: BISDOMBEDEVAART LOURDES

De eerste informatiebijeenkomsten zijn al geweest en er zijn
al een flink aantal aanmeldingen voor deze bedevaart. Maar
er is ook nog plaats voor u en voor jou! Want het wordt weer
een prachtige reis met de bus en TGV naar Lourdes, die
bijzondere plek waar de hemel en de aarde elkaar lijken te
raken. Heb je wel belangstelling maar twijfel je nog of deze
reis geschikt voor je is, of als de prijs misschien een bezwaar
is, neem dan geheel vrijblijvend contact op met:

Mariet Kruit 06-11193471 WimKruit@hotmail.com
Anja van Reem 06-28 38 5408 anjavanreem@hotmail.com
Truus Albers 06-409874 10 TWM11@live.nl

Lammie In 't Veld 06-57 038176 lammie.intveld@hetnet.nl

29, 30 EN 31 MEI: DRIEDAAGSE BEDEVAART ECHTERNACH

Op 29 (Tweede Pinksterdag), 30 én 31 mei is er een
busbedevaart naar Echternach in Luxemburg! Tijdens deze
reis van het Aartshisdom wordt bij het graf van Sint
Willibrord, de "Springprocessie" gehouden. Daaraan nemen
we met onze groep deel.

De reisleiding en pastorale begeleiding zijn in handen van
vicaris Cornelissen.

Prijs: € 245 p.p. (0.h.v. een tweepersoonskamer en
halfpension)

Voor informatie en opgave:

Diocesane Werkgroep voor Bedevaarten van het Aartshisdom
Utrecht, Ben Lokate, lokate@aartshisdom.nl.
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Oecumenische vredesvesper | gk,

3 maart 2023,19.00 uur
Vredeskapel Schalkhaar

"Troost ontvangen”

Eris veel gaande in de wereld en ook
dichtbij, veel om zorgen over te maken of
verdriet over te hebben. De Heilige
Nicolaaskerk in Schalkhaar en de Dorpskerk
in Diepenveen besteden hier aandacht aan
in de maandelijkse vredesvesper op
vrijdagavond. In deze vesperviering wordt
gezongen, gebeden en uit de Bijbel
gelezen. Er is gelegenheid om een kaarsje
aan te steken. Meestal ondersteunt een
koor de samenzang.

Het thema voor de vesperviering van 3
maart is "Troost ontvangen".

Op 6 februari jl. werden Turkije en Syrié
getroffen door een zware aardbeving met
veel verwoesting en tienduizenden doden
als gevolg. De ontreddering en de chaos
zijn enorm. Vanuit vele landen, ook vanuit
Nederland, is hulp gestuurd en is er geld
ingezameld. Ook in onze vesperviering
willen we aandacht schenken aan deze
ramp, in onze aandacht, gebeden en gaven.

We zoeken woorden die troost en
bemoediging hieden, in psalmteksten en in
nieuwtestamentische brieven. Woorden
van mensen die zelf ook leefden in
beproeving, angst en ontreddering.

De vesperviering begint om 19.00 uur. Het
Nicolaaskoor werkt mee aan deze viering.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de
giro 555, noodhulp Turkije en Syrié.
U bent allen van harte welkem!

Bijbelstudie

onder leiding van diaken Marc Brinkhuis

in het Titus Brandsma Huis

Om de vier tot zes weken is er een Bijbelstudie-avond
in het TBH. Het is een gemengd gezelschap van dames
en heren, met veel of iets minder levenservaring,
katholiek en protestants. Er is geen enkele voorkennis
vereist; we |lezen, krijgen uitleg en wisselen uit.
Diaken Brinkhuis begeleidt deze avonden.

U bent van harte welkom om aan te sluiten. Vanaf
19.45 staan koffie en thee klaar, we starten om 20.00
uur. Toegang vrij.

Donderdag 23 maart, 20.00 uur

Titus Brandsma Huis

Contemplatief
Deventer
Ee atfe n b

Monastieke maandagavonden in de Broederenkerk:
Luisterend lezen

Op de maandagavonden bieden we in de Broederenkerk een programma van Luisterend lezen
aan. Het gaat om verschillende vormen van contemplatief lezen van een bijbeltekst in de traditie
van de monniken, Het is geen Bijbelstudie om de tekst te doorgronden, maar luisterend en
bidden lezen om te ontdekken wat de tekst mij te zeggen heeft,

‘We doen verschillende vormen van lectio divina en bijbellezing. De | g om 19.00
uur en duren tot een uur tot anderhalf uur.

We komen samen in de zaal van de Broederenkerk, Broederenstraat 18

{ingang deur direct rechts naast de kerk),

Deze avonden zijn een ing van Contemplatief Deventer met de Protestantse gemeente
Deventer (Lebuinuskerk), de Gereformeerde kerk | k) en de RK H. L ochie
(Broederenkerk).

In februari en maart elke maandagavond. ledereen is van harte welkom!
Let op de gewljzigde aanvangstijd: 19.00u!
I

4

Uitnodiging voor gespreksavond
rond het nieuw aangekondigde
beleid voor woord-en communievieringen

Geinteresseerden zijn welkom in het
Parochiehuis naast de Broederenkerk,
op woensdag 15 maart om 19.30 uur.

Voor meer informatie: zie 't Zout van februari, blz. 11.

L 4
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é- Met en voor elkaar

Parochiéle S 7 Zorgen voor onze naaste

Caritas Instelling
Heilige Lebuinus

?ﬁ“" We willen graag wat doen voor onze medemensen. Daarbij

kijken we niet naar rangen of standen. Medemensen zijn echt
alle mensen zonder onderscheid tussen jong en oud, wit of
zwart, geboren hier of elders, enz. Misschien doen we het vanuit onze eigen overtuiging omdat in de
Bijbel staat dat wat we doen voor medemensen we doen voor God. Maar nergens wordt verlangd bij
het geven van deze zorg dat onze medemens datzelfde moet gaan geloven of bij dezelfde groep moet
horen.

Zo speelt ook bij de aardbeving in Turkije en Syrié alleen maar dat er nood is en kijken we of we hulp
kunnen bieden. Niet praten over politieke of geloofsverschillen, maar kijken welke hulp kunnen we
bieden.

Als PCI willen we vooral armoede bestrijden. We nemen armoedebestrijding heel breed op. Landelijk zie
je al diverse initiatieven voor kinderen op scholen. Er wordt gedacht aan ontbijt of lunch voor kinderen
en hoe daar zo laagdrempelig mogelijk een oplossing voor gevonden kan worden. Er zijn al diverse
Kinder-Fondsen die bezig zijn op dit terrein. Nieuw is de noodkreet dat er ook een tekort is voor
winterjassen en daar zijn we een actie voor aan het voorbereiden.

\ 4

Warme jassen Deventer & Olst-Wijhe

Basisscholen hebben niet eerder zo veel aanvragen gedaan bij het
jeugdeducatiefonds als in het |laatste kwartaal van 2022. Daarbij ging het
om eerste levensbehoeften zoals eten en warme jassen. Aan lenigen van
die nood wil de Caritas graag haar steentje bijdragen. Daarom willen we
in november 2023 de acties "Warme jassen Deventer" en "Warme jassen
Olst-Wijhe" gaan houden. Acties met een bredere doelgroep dan alleen
scholieren.

Het concept wordt simpel ... mensen die een warme jas ( handschoenen, sjaal of muts) over hebben,
kunnen deze brengen. En mensen die een warme jas nodig hebben kunnen gratis een jas ophalen. In
Winterswijk is een dergelijke actie voor het derde jaar achter elkaar een groot succes. Dat gaat Deventer
en Olst-Wijhe ook lukken!

Voordat we kunnen starten, moet er veel georganiseerd worden. Daar gaan we mee aan de slag maar
we hebben wel wat hulp nodig. Dus heb jij interesse om als vrijwilliger mee te denken en mee te doen
met de "Warme jassen Deventer / Olst-Wijhe" stuur dan een mailtje naar pci@heiligelebuinus.nl. Wil je op de
hoogte blijven van de voortgang van "Warme jassen" kijk dan op onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie en volg ons.
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Ontmoetingsgroep mantelzorgers
We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen
zorgen. Daardoor verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de
vertrouwde gelijkwaardige relatie die je ooit had. Bent u, ben jij mantelzorger van
uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren?
Wij willen drie ochtenden organiseren:
¥ dinsdag 11 april in Wijhe

dinsdag 2 mei in Olst
* dinsdag 23 mei in Boskamp

We ontmoeten elkaar, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen, verdriet en hopelijk toch ook
dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je verhaal met iemand, die jouw
ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar doen we het voor. We sluiten af
met een eenvoudige maaltijd. De ochtend ziet er als volgt uit:

09.30-10.00 uur inloop met koffie/thee

10.00-11.30 uur gesprek, delen

11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk

12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

We vragen u zich aan te melden voor 3 april. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische bezwaren,
neem contact met een van ondergetekenden op en we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ook
als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen. Vanuit de PG Wijhe, PKN Olst, PKN Wesepe, parochie H.
Lebuinus, locaties Engelbert en Willibrord:

Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochie H. Lebuinus lonnekegunnink@hetnet.nl of telefoon 038 - 452 7475

Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570 - 677 763
Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06 - 2412 0655
Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06 - 247 28 227

4

NVIEDITATIEF WANDELEN

Wanneer we lopen doen we dat doorgaans doelgericht
om ons van de ene plek naar de andere te verplaatsen.
Wandelen heeft een heel andere intentie. Daarin doet
de omgeving — bos, berg of stad — helemaal mee en
krijgen stilte of gesprek een bijzondere dimensie.

Al een paar jaar wordt er op deze wijze elke maand
meditatief gewandeld in het bosgebied tussen Bathmen,
Okkenbroek en Lettele. Elke wandeling duurt ongeveer
een uur en begint het eerste stuk in stilte. Na een
minuut of twintig wordt een kort moment stilgestaan en
krijg je een korte tekst en/of vraag mee voor het tweede
stuk. En daarover kun je tijdens het laatste stuk in duo
van gedachten wisselen. Na afloop drinken we koffie of
thee met wat lekkers daarbij op de plaats van vertrek.

Wandel je ook mee?
Leiding en meer informatie: ds. Gert Wijnstok, gertwijnstok@gmail.com

Wanneer: elke eerste vrijdag van de maand
Verzamelplek: parkeerplaats halverwege Oostermaatsdijk
Tijd: 10.00 - 11.45 uur

MET EN VOOR ELKAAR - 13



Het leek ons wel een leuk idee om weer eens gezellig bij elkaar te komen.

Zet 23 april vast in jullie agenda want op die dag hebben we het Hovenhuus
afgehuurd van 14.00 tot 16.30 uur. Het zal vast een gezellige middag worden.
Verdere informatie volgt later.

Hartelijke groet van Ria, Mieke en Betsy.

b Beste mensen van de gesloten Radboudgemeenschap.

4

Vastenactie 2023
Mensen onderweg

Nog nooit waren er zoveel mensen op de
vlucht voor oorlog, geweld en natuurrampen
als nu. Ze zoeken een veilige plek en
middelen van bestaan. Vastenactie steunt
daarbij. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld,

waar vrouwen als Awut en Ajak een nieuw
bestaan proberen op te bouwen in hun
nieuwe gemeenschap.

Helpt u mee?

Voor € 32 geeft u al zaaigoed
en handgereedschap voor

1 familie voor een heel seizoen.,

T www.vastenactie.nl VASTENAC IE
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.G.M. Lam

Penningmeester:
H. Elshof

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Op deze pagina vindt u de
mededelingen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zijn onze bestuursleden natuurlijk altijd aan te
spreken voor uw vragen!

In het vorige nummer van 't Zout was er - uiteraard - veel aandacht voor Kerkbalans.
Gelukkig is op heel veel plaatsen al veel geld binnengekomen. En dat is nodig, zodat
het voor ons mogelijk blijft onze gebouwen te onderhouden, de organisatie draaiende te
houden en ook nog activiteiten te organiseren. Onze penningmeester houdt samen met
de mensen van de administratie de teller natuurlijk nauwkeurig bij, want elke euro
moet verantwoord worden.

Zoals gezegd, er komt best geld binnen, veel dank voor de schenkers, maar ... het kan
toch nog beter. Hebt u nog geen bijdrage gedaan? Ik wil u vragen het nog te doen, we
hebben het echt hard nodig!

Tegelijkertijd doet iedereen zijn best om de kosten laag te houden. Velen van ons
ervaren met zekere regelmaat dat niet overal meer vieringen zijn &n dat daar waar je
naar de kerk gaat, de kachel toch wel een tikje lager staat. Ondanks de vaak hartver-
warmende boodschap krijg je het fysiek dan soms echt wel koud. De cijfers laten
gelukkig zien dat de inspanningen wel effect hebben, we doen het niet voor niets. Per
locatie besparen we zo'n 20-30%, dus dat is een mooi resultaat. Helaas is dat een
percentage van de m3 gas en niet van de ermee samenhangende kosten. ledereen
draagt een steentje bij, zoveel is wel duidelijk, maar we blijven er bovenop zitten. Het
kan helaas niet anders.

In elke vergadering van het parochiebestuur komt het beleidsplan 2025 aan de orde.
Het is dan ook niet niets dat we door de omstandigheden gedwongen zijn om kerken te
sluiten. We besteden daar veel tijd aan. Maandelijks bespreken we de voortang van
plannen in de verschillende geloofsgemeenschappen, van zowel de geloofsgemeen-
schappen als de lokaal actieve werkgroepen voor herbestemming van gebouwen.

Tijdens de vergadering van februari hebben we ook specifiek aandacht besteed aan
roerende zaken. Bij het sluiten van kerken komen veel roerende zaken beschikbaar die
een goede plaats moeten vinden. De ervaring heeft geleerd dat dat een enorme klus is
die een gestructureerde aanpak en veel administratie vergt.

Het parochiebestuur is erg blij dat Fabian Kappert en William Rensen zich bereid hebben
verklaard om de komende jaren deel uit te maken van de werkgroep Roerend Goed.
Deze werkgroep zal onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur in
samenwerking met de codrdinatoren van de geloofsgemeenschappen waar kerksluiting
aan de orde is, een goede weg proberen te vinden voor de roerende goederen. Een
eerste notitie over de aanpak is al besproken in het bestuur en zal te zijner tijd met
betrokkenen gedeeld worden. Fabian en William doen dit werk zowel in onze parochie
als in de parochie Hellig Kruis in Raalte en omgeving. Ik bedank beide heren voor hun
inzet en wens hen veel succes met hun werk.

Ten slotte nog een herinnering aan een eerdere aankondiging. Op 12 maart zal de KRO
de eucharistieviering in de Broederenkerk in Deventer opnemen en nationaal uitzenden.
Toch wel speciaal als heel Nederland mee kan kijken hoe wij ons beste beentje
voorzetten. Dat doen we natuurlijk altijd, maar dan misschien toch nog iets meer? Alle
betrokkenen veel succes met de voorbereiding!

Theo Lam, vicevoorzitter
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Rijk palet

Toonkunstkoor Euterpe zingt het

Requiem van Maurice Duruflé
Vrijdag 17 maart 2023, 20.00 uur
Broederenkerk, Deventer

iow&‘e/r/w

toonkunstkoor

De Franse componist en organist Maurice Duruflé (1902-1975) schreef
zijn beroemde Requiem voor solostem, koor en orgel in 1947.

De meeste van Duruflés werken, waaronder vocale composities en
orgelwerken, zijn religieus. Zijn werken maken door hun ingetogenheid
en expressieve warmte een diepe indruk.

Het is alsof je een groep Franse monniken hoort zingen onder begeleiding
van fraaie akkoorden en innige melodieén. Duruflés Requiem herbergt
veel Gregoriaanse melodie&n, gestoken in een impressionistisch jasje.
Het Pie Jesu uit deze vredige dodenmis geldt als absoluut hoogtepunt en
wordt dikwijls als zelfstandig stuk uitgevoerd.

Duruflés Requiem kent geen Dies Irae. Geen schilderachtig verslag van het laatste oordeel zoals dat in
menig requiem voor een dramatisch hoogtepunt zorgt. Het Requiem straalt berusting uit en een haast
vanzelfsprekend vertrouwen dat alles goed komt en dat je niet bang hoeft te zijn dat de hemel voor jou
gesloten blijft. Net als in het even zo fraaie Requiem van collega Gabriel Fauré (1845 — 1924), die
trouwens als voorbeeld gold, zoekt Duruflé zijn muzikale troost in pasteltinten.

Voorafgaand aan het Requiem klinkt er een Kathedraal aan Franse klanken, met o.a. een orgelsolo van
Olivier Messiaen.

met medewerking van:
Niels de Klerk op orgel
Simon Velthuis op cello
Sarah Konig, sopraan

dirigent:
Jurriaan Poesse

toegang:
€ 22,50 via de website
€ 25,- aan de zaal

www.toonkunstdeventer.nl < 18 jaar gratis

The way
Woensdag 1 maart 2023 - 19.30 uur
Herberg van Ars, De Driehoek, Rielerweg

ledereen is welkom: vrije gift ledereen is welkom: vrije gift

Daniel is de zoon van de

Malawi. De 13-jarige William

R e

kK kk Kamkwamba wardt van school T H E s WAWSSE Amerikaanse dokter Tom. Hij is
won FAeene. | BESTUUrd wanneer duidelijk v een fervente wandelaar en legt
SRS

de pelgrimsroute naar Santiago
de Compostella af. Tijdens de
tocht wordt Daniel het
slachtoffer van een storm en hij
8 komt om het leven. Tom heeft

wordt dat zijn ouders zijn studie
niet meer kunnen betalen. Hij
gaat echter niet bij de pakken

R neerzitten en droomt ervan een
windmolen te bouwen zodat zijn

dorp geen hongersnood lijdt. Met
behulp van de fiets van zijn vader Trywell en kennis
uit boeken gaat hij aan de slag.
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" nooit begrepen waarom zijn
zoon die tocht wilde afleggen. Op zoek naar
antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom
naar Saint-Jean-Pied-de-Port.



Kortom:

het belooft een prachtige middag te
worden waar iedereen, maar vooral ook
gezinnen met kinderen bijzonder welkom
zijn!

Tickets zijn te bestellen via de KISI
website

Ticketprijzen:
€:9;99 per persoon
€32 voor een vierpersoonsticket

Voor verdere vragen:
mail acomes@heiligelebuinus.nl

We zijn blij en trots dat we

op zondag 23 april

KISI mogen verwelkomen met hun
nieuwste Musical productie Emmaus.

Zij spelen in het Titus Brandsma Huis.
De voorstelling begint om 15.00 uur, de
deuren gaan open om 14.30 uur.

Na de voorstelling kun je met een drankje
erbij napraten met de spelers.

KISI brengt de musical met een
gezelschap van kinderen, jongeren en
volwassenen, en heeft jarenlange
ervaring in musicals vol humor én
diepgang.

Meer info: www.kisi.nl

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig
eerl je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt
aria. Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts
verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En
radeloos keren ze terug naar hun dompje, Emmaiis. Maar onderweg komt
er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt...

Musical van Bas en Clssy Suljkerbuljk

Premiére

23 APRIL 2023
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Parochiekerk Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Oproep voor Stille Wake in Broederenkerk
In de nacht van Goede Vrijdag op Stille zaterdag (7
op 8 april) wordt op het hoogaltaar in de
Broederenkerk gewaakt. In blokken van één of
meer uren kunt u - in stilte - bidden en mediteren
voor het lege tabernakel.

De wake duurt van 20.00 tot 08.00 uur. ledereen is
op elk moment van harte welkom, maar als u zich
van tevoren opgeeft kunnen we ervoor zorgen dat
er elk uur minstens twee wakers aanwezig zijn.
Aanmelden kan bij Theo van Leeuwen,
tvl@mzleeuw.nl of 06 4011 8424,

Uurwerk

Al maanden waren er problemen met het uurwerk
in de voorgevel van de kerk. Gide Minis, onze
technische man, vond een andere expert die
zowaar de oorzaak kon vinden. Je moet het maar
net weten en zien: één van de tanden van een
tandwiel liep steeds klem in een ander tandwiel.
Een afwijking van tienden van millimeters. Nu de
oorzaak bekend is en opgelost loopt alles weer
gesmeerd. Maar ... we houden het in de gaten!

H.Nicolaas en de Hanze

In het kader van het Hanzejaar 2023 zijn er tal van
activiteiten in Deventer bedacht. Zo ook in de
Broederenkerk. Een kleine werkgroep vanuit de
Broederen is al maanden bezig met de opzet van
een tentoonstelling, met als thema "de H.Nicolaas
en de Hanze".

Het gaat nu eens niet om de verhalen over
Sinterklaas maar juist om de H.Nicolaas, die ook in
onze parochie prominent vereerd werd en wordt.
Onze technische vrijwilligers knappen nu diverse
panelen en zuilen (van het kerstproject) op voor
hergebruik.

Op zondag 18 juni is de opening gepland. De
tentoonstelling blijft staan tot en met Open
Monumentendag 10 september. De kerk is
gedurende de zomermaanden extra geopend van
woensdag tot en met zaterdag.

Extra vrijwilligers die als gastheer/vrouw willen
helpen, zijn meer dan welkom.

18 - BROEDEREN

Op vrijdag 24 maart treden Antoinette Driehuis en
Eelco van Galen in het huwelijk in onze
Broederenkerk. Van harte gefeliciteerd!

We wensen hen vele mooie jaren samen onder
Gods zegen!

In de 40-dagentijd bent u elke vrijdag om
15.00 uur welkom om de Kruisweg mee te
bidden. Let wel: op Goede Vrijdag is dat
om 9.00 uur 's ochtends en vieren we om
15.00 uur de Plechtigheden.

Afgelopen maand is de kerkvloer helemaal
machinaal gereinigd. Onze vrijwilligers moesten
daarvoor eerst alle banken en meubilair
verplaatsen. Maar nu is alles weer brandschoon!

De KRO zendt op 12 maart vanuit onze kerk de
viering live op televisie uit. Daarvoor staan er dan
buiten naast de kerk allerlei wagens en apparatuur
opgesteld. Die zondag zijn we daar al vanaf 06.00
uur mee in de weer ... En ... die dag begint de
viering om 10.00 uur!!

Wist v dat ...

* Erin de Herberg van ons kerstproject 124 flessen
Glihwein zijn geschonken? En 162 pakken
chocomel! Betsy en alle vrijwilligers die daar
achter de bar hebben gestaan: heel erg bedankt!
* De Creaclub met Palmpasen, 1 en 2 april, weer
vanalles te koop aanbiedt? De dames hadden met
kerstmis zoveel verkocht dat ze al weer druk aan
het werk zijn!

* Er laatst een onbekende op de grond van de
bidkapel lag te slapen? Omdat het door de
vloerverwarming zo lekker warm was? Dat hij
uiteindelijk wel na veel tact en geduld van Fien
vertrokken is?



Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Annemarie Bouwman - tel. 65 11 69, e-mail dianbouwman@kpnmail.nl

Gedoopt

Het is al even geleden maar zo'n heugelijk feit verdient ook na bijna

een half jaar zeker nog een felicitatie.

Op 2 oktober 2022 is Fleur (doopnaam Noortje) Wagelaar gedoopt.
We willen de ouders Eddy en Marijke Wagelaar-van Duijn dan ook
van harte feliciteren. Fleur, niemand weet hoe jouw leven gaat
verlopen. Maar vanaf deze heugelijke dag zal naast de goede zorgen
van jouw ouders ook Gods zegen jou vergezellen. We wensen je

veel geluk op jouw levenspad.

Vasten

Als we in gesprek gaan met mensen die het vasten
nog in de opvoeding hebben meegekregen komt
het vastentrommeltje meteen ter sprake. Achteraf
werd er wel eens laatdunkend over gesproken. In
het weekend mocht je immers al het gespaarde
snoep al weer opeten. Maar was het wel zo
verkeerd? Het was voor het eerst dat je niet
automatisch iets lekkers kon pakken en gelijk
mocht opeten, nee, je moest het bewaren in een
magische trommeltje. De snoepjes branden in het
trommeltje. Je moest je iets ontzeggen. Dat het
niet altijd even gemakkelijk was zal iedereen
begrijpen. De generatie daarna bedacht weer
andere rituelen zoals, naast de gebruikelijke
koekjestrommel op tafel nu ook een pot met
bonnetjes. Op elk bonnetje stond een bedrag.

Palmpasen

MEEr-mnger 2

Vasten

gebed Fon

i

°

Zondag 2 april om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering waarin we

Je kon zelf kiezen een koekje eten of een bonnetje
in de spaarpot doen. De opbrengst ging daarna
naar de vastenactie.

Nu de kinderen de deur uit zijn, heeft een nieuwe
traditie zijn intrede gedaan. Afzien van het dage-
lijkse zo gewaardeerde glaasje wijn, alle 40 dagen
lang, verjaardag of geen verjaardag ,feestje of
geen feestje. Een tijdlang je onthouden van het
gebruik van iets waar je aan gehecht bent. Het kan
gaan om eten en drinken, maar natuurlijk ook om
andere zaken, bijv. je auto minder of niet gebrui-
ken, de computer of iPhone uit laten staan.
Bedenk zelf maar waar je veel moeite mee zou
hebben. De geestelijke voldoening is de beloning.
Merken dat je geest sterker is dan fysieke behoef-
tes en verlangens. Een mooie voorbereiding op
het Paasfeest.

vis

v =
gonoep =
daqboek-u

msete & Inspiratie

laten

vieren dat Jezus zijn intrede deed in Jeruzalem. Hij werd verwelkomd door een
uitzinnige bevolking die in Jezus de verlosser van de Romeinse onderdrukker
zagen. Ook nu weer kunnen we "Jezus" die met zijn ezel de kerk binnenkomt
toezingen. Het koor The Youngest Voices XL zal deze viering weer muzikaal
opluisteren. Voorganger pastor Jan Verwij
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Nicolaas Lettele

E-mail:
Rekeningnr.:

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans - NL 75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Bij vragen/bezoekje, contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 0570-65 13 28

Contactpersoon 't Zout: Hanneke Miedema - e-mail am.miedema@gmail.com

Overleden

Op 22 januari 2023 is Anton te Riele op 89-jarige
leeftijd overleden, maandag 30 januari 2023 heeft
de uitvaart plaats gevonden, waarna Anton op het
kerkhof van Lettele is begraven.

Donderdag 2 februari 2023 is Tonny Zandbelt
overleden op 84-jarige leeftijd. Op woensdag 8
februari 2023 heeft de uitvaart plaats gevonden
en is Tonny begraven op het kerkhof van Lettele.

18 maart warme-jassen-viering

Vanwege de hoge stookkosten zijn er de komende
maand heel beperkt vieringen gepland in onze
kerk. Toch willen we graag vaker samenkomen en
daarom is er op zaterdagavond 18 maart opnieuw
een woord- en communieviering in een onver-
warmde kerk. Trek uw warme jassen aan en wees
welkom op zaterdag 18 maart om 19.00. Na
afloop staat er warme koffie en thee voor u klaar.

Meditatief wandelen

Sinds een aantal jaren wordt er in de bossen
tussen Bathmen, Okkenbroek en Lettele één keer
in de maand meditatief gewandeld onder de
bezielende leiding van ds. Gert Wijnstok.

U bent van harte welkom om op elke eerste vrijdag
van de maand mee te wandelen van 10.00 - 11.45.
Zie voor meer informatie en hoe u zich kunt opge-
ven blz. 13 in 't Zout.

Dopelingen
Op zondag 27 november jongstleden zijn door het
Heilig Doopsel in onze parochiegemeenschap
opgenomen Jelte
Bloemenkamp, Ruud
Haarman en Tessa
Hazewinkel. Onze
hartelijke felicitaties
gaan uit naar de ouders
en kinderen. Dat zij
onder Gods zegen
mogen opgroeien in een
liefdevolle omgeving.
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Vastentijd

Gedurende de vastentijd zijn er kruisweg-
meditaties in onze kerk op woensdag 1, 8, 15, 22
en 29 maart om 19.00. Op Goede Vrijdag 7 april is
de kruiswegmeditatie om 15.00 uur.

U bent van harte welkom om bij deze momenten
van bezinning aanwezig te zijn.

Voor andere vieringen in de Goede Week: zie het
vieringenrooster in 't Zout.

Vastenactie

Het thema voor de vastenactie is dit jaar "Mensen
onderweg". De vastenactie kijkt dit jaar om naar
mensen die hun huis hebben verlaten vanwege
bijvoorbeeld oorlog, natuurrampen, of politieke
situaties.

De vastenactie wil deze mensen ondersteunen in
hun levensonderhoud. In het bijzonder willen ze
dit jaar omkijken naar vluchtelingen in Zuid-Sudan.
Ook wij kunnen hierbij helpen door te geven aan
de collecte achter in de kerk.

Tijdens de
vastentijd staan
na elke weekend
viering en na de
vrijdagmorgen
viering de
collectebussen
voor deze actie
achter in de kerk.
Over het thema
van dit jaar is
meer informatie
te vinden op
www.vastenactie.nl




Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Geniet van elke nieuwe dag,
van grote en van Rleine dingen.
En al schijnt de zon soms eens
wat minder,

tel ook dan je zegeningen.

Op weg naar Pasen

We kijken naar elkaar, we lezen de krant en kijken
naar het journaal. We zitten vol beelden over wat
er in de wereld gebeurt, ver weg en dichthij.
Mensen op de vliucht, op zoek naar een veilig
leven en zekerheid.

Maar hoe gaat het eigenlijk met onszelf? Nemen
we de tijd om tot onszelf te komen, weten we hoe
we bedoeld zijn? Om dit te ontdekken moet je
soms even met jezelf "op weg gaan".

De 40-dagentijd is een goede tijd om op zoek te
gaan naar de Bron van ons leven, die ons gaande
houdt, dwars door alle moeilijkheden heen. Als
we op weg blijven gaan, wordt het steeds weer
Pasen!

Oecumenische avondgebeden 40-dagentijd
De komende weken zijn er weer oecumenische
avondgebeden, korte bezinningsbijeenkomsten op
weg naar Pasen. Door de energiekosten worden ze
niet in de Olster Dorpskerk gehouden, maar in het
naastgelegen kerkelijk centrum "De Bastiaan". We
zien u daar graag op vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31
maart van 19.30-20.00 uur.

Ontmoetingsviering op woensdag 8 maart
De bezoekers van onze maandelijkse ontmoetings-
vieringen zijn blij met de mogelijkheid om in een
kleine, intieme groep een eucharistie- of commu-
nieviering te kunnen bijwonen en daarnaast ook
elkaar en een lid van het pastoraal team bij de kof-
fie en de gezamenlijke maaltijd te kunnen ontmoe-
ten. Mocht u dit ook wel eens willen ervaren, dan
bent uvan harte welkom op woensdag 8 maart
om 10.30 uur in de Hoeksteen, naast de kerk van
Boskamp.

Voor vervoer kan worden gezorgd. Wel graag van
tevoren even opgeven bij

Annie 06-542469 06,
Wilhelmien  06-13 26 8554 of
Lammie 06-57038176.

Weekendvieringen in St. Willibrord

We hebben de afgelopen maanden met veel
genoegen gebruik gemaakt van de kapel van St.
Willibrord. Het was er lekker warm, maar het
voelde ook warm om samen rondom het altaar te
zitten en zo een bijzondere verbondenheid te
ervaren met onze geloofsgenoten uit de hele
parochie. Want de vieringen werden bijzonder
goed bezocht. Ook in maart gaan we nog door
met deze kapelvieringen. U bent welkom op
zondag 12 en 26 maart om 9.00 uur.

Kerkbalans

Een maand na de start van de Actie Kerkbalans
2023 staat de teller van de geloofsgemeenschap
Olst/Boskamp op € 26.640,-. Een deel van dit
bedrag staat reeds op de bankrekening van de
parochie, de rest is toegezegd en zal in de loop
van het jaar binnenkomen. Alle gevers en helpers
heel erg bedankt voor dit mooie (voorlopige)
resultaat.

Hebt u nog niet gereageerd, geen probleem. Het
kan nog steeds! Misschien behoort u tot de
mensen die in november en december van de
overheid tweemaal een bedrag van € 190,-
hebben ontvangen, maar dit niet echt nodig
hebben.

Overweegt u eens of u dit bedrag of een deel
ervan kunt schenken aan de parochie. We laten
elkaar toch niet in de kou zitten? De parochie
heeft uw extra steun hard nodig om ook voor
komende generaties inspirerend, gastvrij en
zorgzaam te zijn. Geeft u daarom vandaag voor de
kerk van nu en morgen. Wij rekenen op ul
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Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

; NL 09 INGB 0000911561
S A — Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
2~ 'tKlankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Kerkbalans 2023

Op dit moment (19-02-2023) aan toezeggingen

ontvangen: € 26.505,=.

Op deze plaats willen wij iedereen bedanken, die
de enveloppen van de

ﬁ acie ) Kerkbalans  Kerkbalans rond heeft gebracht.
Het is elk jaar weer een

behoorlijke klus.

Gelukkig mogen we elk jaar een beroep doen op
een groep vrijwilligers! Natuurlijk past een
DANKJEWEL aan iedereen, die een bijdrage aan
de Kerkbalans heeft gegeven. Geld is voor een
geloofsgemeenschap onmisbaar en draagt bij aan
het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap
en parochie!

Tijd voor Taizé

De Zwitserse broeder
'l Roger kocht in 1940 in
' Taizé, in de Bourgogne
: (Frankrijk), een huis
met gebouwen om
mensen, die het oorlogsgeweld ontviuchten, te
kunnen opvangen. Hij moet zelf in 1942 uit Taizé
vluchten, maar in 1944 is hij al weer terug.

In 1949 leggen zeven broeders afkomstig uit de
rooms-katholieke en verschillende protestantse
kerken, hun geloften af om in eenvoud, in
gemeenschap met elkaar te leven. Dat is het
eigenlijke begin van de communiteit van Taizé. Het
is een open, cecumenische gemeenschap, waar
iedereen van over heel de wereld welkom is om
een tijd met hen te leven.

Taizévieringen kenmerken zich door de medita-
tieve liederen en hebben als doel ieders deelname
te stimuleren.

Ze worden bij ons begeleid door Thom Letteboer
met vrolijke gitaarklanken. De liederen zijn in
verschillende talen geschreven. Vooral de lange
stilte halverwege de viering heeft voor veel
mensen iets ongemakkelijks en misschien is het
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lastig om het als "meditatieve stilte" te ervaren.
Stilte is niet vanzelfsprekend en heeft "oefening"
nodig.

We hopen, dat deze viering ons helpt om in Gods
aanwezigheid te verblijven, stil te zijn en ons te
bezinnen op "recht doen". Een goede viering
toegewenst. Woensdag 29 maart in de dagkapel
van de RK-Kerk te Wijhe 19.00 - 19.30 uur. Ditis
tevens de laatste Taizéviering van dit seizoen. Wij
hopen dan ook op een goede afsluiting en een
frisse start in oktober.

Zomertijd 25 maart - 28 oktober

Dagelijks is de kerk open tot de glaswand van 9.00
uur tot 18.00 uur. We hopen weer op veel
bezoekers uit binnen- en buitenland. Er worden
veel kaarsjes gebrand en intenties gemeld in het
gebedenboek. Ock de Antoniuskapel links naast de
kerk wordt regelmatig bezocht.

Ontmoetingsviering in het Weijtendaal
Dinsdag 28 maart 10.30 uur ontmoetingsviering
met eenvoudige lunch, soep met broodjes, met
medewerking van diaken Marc Brinkhuis in de aula
van het Weijtendaal. Opgave bij Minie Strijdveen
0570-522754 of bij Joke Biezeman 06-24160105.

Mocht u niet zelfstandig kunnen komen, dan kunt
u dat ook melden. ledereen is van harte welkom.

Overleden in ons geloofscentrum

28-11-2022  Bernard Schrijver 84 jaar
19-01-2023  Betsie Vastenavond-Overmars 94 jaar
30-01-2023  Willem Koekkoek 94 jaar

Kopij voor deze pagina
uiterlijk 5 maart voor de maand april via
zoutengelbert@gmail.com.

Agenda

14 maart 10.00 woord-/communiedienst in de aula van
het Weijtendaal.

28 maart 10.30 ontmoetingsviering

29 maart 19.00 Taizéviering dagkapel



T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  woensdag 10.00 - 12.30 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)

Tevens Vietnamese parochie

is een Ievendlge Veremglng bmnen het Tltus Brandsma Hl.us
met nu 40 leden en kan door meer zaalruimte ook weer
nieuwe leden gebruiken. Voor het jaar 2023 hebben we
weer een boeiend en leuk programma samengesteld.

Wilt u ter kennismaking zo'n avond bijwonen, dan bent u van

harte welkom. Ter kennismaking bedraagt de prijs € 5,-; dat
is voor koffie-thee en lief- en leedverloting. Besluit u hierna
lid te worden, dan wordt € 2,- in mindering gebracht op de
jaarcontributie van € 30,-.

De eerstvolgende avond is maanda maart. Dan komt
mw. Marian Thijssen ons diverse mooie verhalen vertellen.
Opgave voor deze avond is niet verplicht.

Graag tot maandag 20 maart in het Titus Brandsmahuis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Het bestuur: Trees Pelgrém - Miny Geerdes - Lidy Jeurnink -
Mia Biesterbos

Donderdag 16 maart is er een ouderenmorgen
Zoals gewoonlijk beginnen we om 10 uur met een kort
ochtendgebed in onze "Titus" kapel. Na een kop koffie met
ongetwijfeld iets lekkers erbij starten we om half elf met het
onderwerp, waar Afra en ikzelf een invulling aan geven.
Het wordt vast en zeker weer een fijne, boeiende en
gezellige donderdagmorgen! We sluiten af om ongeveer
12.15 uur, met zoals altijd een passend gedicht.

Voor vragen kunt u bellen met Jannie Hilgers-Witteveen,
telefoon 0570-652693. Tot 16 maart.

Jannie en Afra

Beste mensen, omdat het weer bijna Pasen is, hebben wij

een belangrijke vraag aan u:

Wilt u dit jaar de sponsor zijn van onze

Paaskaars? De kosten zijn £ 65,00 euro, voor een kaars

van 60 cm lang en 8cm dik. U mag dan zelf het reliéf

uitzoeken. En de Paaskaars is dan uw eigendom na Pasen
2024. Ook is er weer de mogelijkheid om

een huispaaskaars te bestellen.
Lengte 20cmen 7 cm dik € 11,00.
Lengte 30 cm en 6 cm dik € 23,00
Lengte 50 cm en 7 em dik £ 50,00

a L‘ Graag vermelden reliéf A, B, C, of D.

.‘ _ bl bw Dt s mogelijk tot 17 maart via email
titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

n L € ]

Wake

in het Titus Brandsma Huis

We beginnen de jaarlijkse wake op
Goede Vrijdag met een meditatie rond
de 7 kruiswoorden om 19.00 uur en
gaan daarmee door tot op Paasochtend
om 6.54 uur de zon opkomt.

Dan rolt de steen symbolisch weg van
de ingang van het graf.

We sluiten de wake af met een korte
meditatieviering en een Paasonthijt.

Jezus is gestorven op Goede Vrijdag en
verrezen uit de dood, op Paasmorgen.
Hij is sterker dan de dood. Dat is één
van de grote pijlers van ons katholieke
geloof. Daarom houden we deze wake.
Je bent van harte uitgenodigd om met
ons mee te doen.

In het TBH hangt een lijst met de
indeling, waarop je kunt intekenen.
Overdag zijn er blokken van twee uur
en's nachts blokken van drie uur. Er
zijn altijd minstens twee perso-

nen die samen waken.

Maar zo even binnen komen lopen, om
er even te zijn en stil te worden, is ook
goed. We begroeten u graag!
Beheergroep TBH

Kijk voor het volledige activiteiten-
programma ook op blz. 8 en 16.
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Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Herbergfilm

Op woensdagavond 1 maart om 19.30 uur vertonen wij
een film uit de oude doos, het pelgrimsseizoen begint
weer en daar sluiten wij met deze film mooi bij aan.

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is
een fervente wandelaar en legt de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella af. Tijdens de tocht wordt
Daniel echter het slachtoffer van een storm en hij komt
om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn
zoon die tocht wilde afleggen. Op zoek naar antwoorden
en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-
Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute.
Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van
een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele
lotgenoten.

Aanvang 19.30 uur, in het gebouw van speeltuin de
Oriehoek aan de Rielerweg. Toegang gratis, maar een
vrije gift is welkom vanwege de gemaakte kosten.

Ontmoetingsochtend
Elke woensdagochtend van 10.00 -12.00 uur.

Herbergvieringen
Op zaterdag 4 en 18 maart, telkens om 17.00 uur
met soep en brood na afloop.

Diaken in en rondom de Herberg van Ars

In het vorige nummer van het Zout berichtte ik dat mijn kleinzoon mocht dopen en dat mocht ik enkele
weken geleden doen. Na de eucharistieviering van die zondag even omkleden in gewone kleren om de
familie en genodigden op te wachten en vooral mijn kleindochter van nog geen twee. Die herkent mij,
opa, natuurlijk niet in een dalmatiek of albe, ze mocht mee naar de sacristie en zag hoe opa zich
omkleedde in een albe en dalmatiek. Aan de hand liep ze mee weer de kerk in. Het was een feest van
herkenning want ze zag allemaal bekenden. Wat een mooi gebeuren om dit te mogen doen; je eigen
kleinkind dopen, vreugde, trots.

En hoe dicht liggen vreugde en verdriet bij elkaar, een kleine week voor de doop, heb ik een mevrouw
mogen begraven die ik kende van mijn tweede Lourdesreis als hotelpastor, die ik daarna regelmatig heb
mogen bezoeken op de Boskamp. De paar weken voor haar overlijden was ik gevraagd om haar spoedig
te bezoeken en de ziekenzegen te brengen, dit in gezelschap van kinderen en kleinkinderen. Wat een
intimiteit en rust gaf dit, en ook blijdschap dat ik voor deze mensen iets kon betekenen; zij waardeerden
de waardigheid en rust. Januari kende weer vele uitersten niet alleen vanwege het diaconaat maar ook
in mijn profane baan. Wat een prachtig werk.

Diaken Fokko de Graaf
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Mantelzorger zijn

De beste vriendin van mijn moeder is overleden. Er
zal bij haar een kaart in de bus vallen en dus bel ik
haar toch maar even op om haar daarop voor te
bereiden. Voor zover dat kan, want ik weet dat ze,
op het moment dat ze de kaart opent en leest,
mijn bericht alweer vergeten is.

Ik bel haar. Ze is heel blij me te horen en begint
over haar naderende verjaardag. "Hoe oud word
ik ook alweer?" "91, mam". "Oh ja, dan is het dus
geen kroonjaar. Dan hoef ik mijn verjaardag dus
niet echt te vieren." Deze korte woordenwisseling
zullen we gedurende het gesprek nog zeker zes
keer herhalen.

Het moment komt, dat ik haar moet vertellen van
haar vriendin. Ze hebben al jarenlang geen
contact meer met elkaar gehad, omdat deze
vriendin al heel lang niet meer wist wie mijn
moeder of wie dan ook in haar omgeving was. Ze
lag al een aantal jaren alleen maar in bed. Een
uitermate verdrietige situatie. Maar nuis ze er
definitief niet meer. Mijn moeder is in eerste
instantie erg aangeslagen. Logisch.

Dan gaat ze weer over op haar leeftijd en haar
verjaardag. Bijzonder toch. Ze weet dat haar
verjaardag er aan komt. Ze weet niet meer hoe
oud ze is. Hoe zit dat met die hersenen? Dan
vraagt ze ineens: "Hoe zou het met Mieke zijn?"
Tja, die is er dus niet meer. Ze heeft dus wel
onthouden, dat ik met haar over Mieke sprak,
maar niet dat ze overleden was. Ze wist ook niet
meer, dat Mieke al jaren niets meer wist.

Het is zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Ik kan
er vele beschrijven. lkzelf ben er nu eens verdrie-
tig over, dan weer zit ik alleen maar in de zorgende
rol, dan ervaar ik een rouwproces. Hoe ga ik met
haar om? |k doe het op gevoel, maar probeer

zoveel mogelijk liefde te geven. En ik ben vooral
niet haar dochter, maar eerder de zorgende
moeder van mijn eigen moeder.

Hoe moet dat zijn als je niet in een ouder-kind-
relatie staat, maar dat het je partner is die dit
overkomt. Of dat je partner lichamelijk niet meer
kan doen wat hij of zij altijd deed, maar volledig
van jou afhankelijk is geworden. Of dat hij of zij
depressief is. En dat jij degene bent, die zorgt.
Mantelzorger noemen ze dat met een mooi, warm
woord. Maar intussen heb jij niet meer die
gelijkwaardige relatie, die je ooit met je partner
had. Dat is verlies, dat is rouw, dat is hard.

In Wijhe-Boerhaar-Boskamp-Olst-Wesepe houden
we samen met onze protestantse collega’s tussen
Pasen en Pinksteren een drietal ochtenden (meer
hierover op blz. 13), waarop we aandacht geven
aan de mantelzorger.

Het delen van je verhaal met iemand, die jouw
ervaringen herkent, brengt hopelijk nieuwe kracht
en moed om door te gaan. We mogen de verhalen
en ook onszelf bij God, onze Bron, geborgen
weten. Even loslaten, het aan God overgeven. Om
hernieuwd verder te kunnen gaan.
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Naar de kerk in de

tijd

09.30
17.00
19.00
09.00
09.00
1030

waar dag
zaterdag 4 en zondag 5 maart
Kruisverheffing Raalte 72
Herberg van Ars 7a
Lettele 7
Boerhaar 0
Marignheem 0
Broederen 70
Kruisverheffing Raalte 0

10.30

zaterdag 11 en zondag 12 maart

Heeten za
Boskamp (kapel) 0
Haarle 20
Broederen 70
Kruisverheffing Raalte 0
Schalkhaar 20

19.00
09.00
09.00
10.00
10.30
10.30

zaterdag 18 en zondag 19 maart

Herberg van Ars 73
Heeten za
Nieuw Heeten 7
Pastorie Kruisverheffing za
Luttenberg 70
Wijhe 20
Broederen 20
Kruisverheffing Raalte 70
Schalkhaar 20
Titus Brandsma Huis 0

17.00
19.00
19.00
19.00
09.00
09.00
1030
10.30
10.30
1530

zaterdag 25 en zondag 26 maart

Boskamp (kapel) 20
Mariénheem 20
Broederen 70
Kruisverheffing Raalte 70
Schalkhaar 20

09.00
09.00
1030
10.30
1030

voorganger

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger
J. Verweij

M. Brinkhuis

J. Verweij

H.Llimbeek

mgr. Hoogenboom & M. Brinkhuis

R. Cornelissen

H. Limbeek

L. Gunnink-van den Berg

R. Cornelissen en M. Brinkhuis
F. Zandbelt

H. Brummelhuis

parochiaanvoorganger
werkgroepleden

G. de Bekker

M. Brinkhuis

G. de Bekker

J. Yerweij

R. Cornelissen

(. de Bekker & M. Brinkhuis
parochiaanvoorganger
gigen voorganger

L. Gunnink-van den Berg

G. de Bekker

J. Verweij

G. de Bekker

R. Cornelissen & M. Brinkhuis

dinsdag 28 t/m donderdag 30 maart

Kruisverheffing Raalte di
Broederen do

zaterdag 1 en zondag 2 april

Lettele 7a
Boerhaar 0
Broederen 20
Schalkhaar 0
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19.00
19.00

19.00
09.00
10.30
1030

G. de Bekker & M. Brinkhuis
G. de Bekker& M. Brinkhuis

R. Cornelissen
R. Cornelissen
G. de Bekker
J. Verweij

soort viering koor
2e zondag van de 40-dagentijd
eucharistie

gebed

eucharistie Voce Magna
communie (aecilia
eucharistie

eucharistie Schola
eucharistie

3e zondag van de 40-dagentijd

eucharistie gemengd
eucharistie gemengd
communie

eucharistie / gezinszondag ~ Magpnificent
eucharistie

eucharistie Nicolaaskoor

4e zondag van de 40-agentijd

gebed

communie Sunshine
eucharistie gemengd
kringviering

eucharistie

eucharistie (Caecilia
eucharistie (aedilia
eucharistie / gezinszondag

communie Spirit
Vietnamese viering

5e zondag van de 40-dagentijd

communie gemengd
eucharistie

eucharistie (aecilia
eucharistie

eucharistie Brugkoor

Vieringen van Barmhartigheid
eucharistie
eucharistie

Palmpasen
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

Caecilia
Con Amore



Heilige Lebuinus Parochie §>

Ontmoetingsvieringen

Bij ontmoetingsvieringen draait het niet alleen om de viering zelf maar vooral ook om elkaar en de teamleden te ontmoeten als de
doordeweekse en/of de zondagsvieringen komen te vervallen. ledereen is welkom op de hierboven aangegeven tijd. Na de viering sluiten

we af met een eenvoudige maaltijd. Kijk voor alle details op de bladzijden van de geloofscentra - soms is aanmelden noodzakelijk.

dag tijd waar
dinsdag 1030 Weijtendaal Wijhe

woensdag 10.30 De Hoeksteen Boskamp

OVERIGE VIERINGEN

maandag 0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Ludgerus Deventer
10.30 Averbergen Olst

dinsdag  08.00 Broederenkerk Deventer
08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.00 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
10.00 Weijtendaal Wijhe

woensdag 08.00 Broederenkerk Deventer
08.30 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Titus Brandsma Huis Colmschate
10.30 Park Braband Schalkhaar
11.00 Willibrordkapel Boskamp
19.00 Broederenkerk Deventer
19.00 dagkapel Wijhe

donderdag 08.00 Broederenkerk Deventer
08.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

vrijdag 08.15 Broederenkerk Deventer
08.30 Broederenkerk Deventer
09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele
09.00 Nicolaas Lettele

zaterdag  19.00 Sparrenheuvel Diepenveen

zondag 10.30 St. Jozef Deventer

soort viering
ontmoetingsviering

ontmoetingsviering

morgengebed
eucharistie
communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
rozenkransgebed
eucharistie

communie

Lezingendienst en Lauden
morgengebed

eucharistie

eucharistie

eucharistie

Taizé

Taizé

Lezingendienst en Lauden
morgengebed
Vesper

aanbidding
biecht

eucharistie
communie
eucharistie

eucharistie

eucharistie

data
28

8

elke week
6,20
6

elke week
elke week
elke week
elke week
14

8

8,22

elke week
elke week
elke week
elke week
29

elke week
elke week
elke week

elke week
elke week
elke week
S

10,17, 24,31

4

20
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2’ Onze dierbare overledenen

Gebedsintenties

4 en 5 maart

Broederen - fam. v.d. Werf-Simons, Elisabeth Hogenstijn-Nijmller,
Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Bert Woerdman, Jan Hagen, Hendekie Hoek-
stra, Anton Spikker, Mariet Drieman-Elfrink, Toine van Dijk, Diny Escher,
Lenie en Amold Veldhuijzen-Kerkvliet, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp,
fam. Haverkamp-Groot Koerkamp

Nicolaas Lettele - Anny Bloemenkamp-Huis in 't Veld (jgt), Hendrika
Timmermans (jgt) Diny Zwiers-Nijland (jgt) Gerrit Bloemenkamp, Gerrit en
Marie Bloo-Groot Koerkamp, ouders Brinkhof-Hulman en overleden fami-
lie, Bart Elferink, Johannes en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton te
Riele, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Her-
manus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden fami-
lie, Joop Zwiers

Engelbert Boerhaar - voor de zieken namens Lentebloesem, Diny
Freriks-Haarman, Annie ten Have-Holtkuile, fam. Boerhof, Jan van den
Beld, Hendrikus Johannes Mentink en Maria Theresia Mentink-Punte,
Martien, Bernard en Mien Groote Schaarsberg-van der Weerd, Jan en Diene
Schutte, Geert Overmars, Mirjam Slinkman-van Gurp, Betsie Schurink-
Schrijver, Miranda van den Berg en Tonnie Logtenberg

11 en 12 maart

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Bernard,
Rita en Herman Klein Overmeen, Annie Keyzer, Annette Hurenkamp-Mul-
der, Diny Escher, Diene Beltman-Kolkman, Dzjoed Nimal Jesudasan,
Anthonipillai Arulanandam

Nicolaas Lettele - Jan Daggenvoorde (jgt), Jo Lubbers-de Ruiter (jgt),
Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus
Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Herma-
nus en Joanna Kolkman-Rodijk, Herman Lubbers, Hermanus Wichink Kruit
en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld en Johan
Elshof, Gerard Pohlmann, Diny Meen-Geerdink, Jan Boksebeld, Miny
Lwiers-Brouwer, Albertus Albers

18 en 19 maart

Nicolaas Schalkhaar - Johan Venneman, Ben Timmermans, Annie
Keyzer, Diny Escher, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, ouders Jan en
Rosita Hagen

Nicolaas Lettele - Marie Duteweert-Schiphorst (jgt), Johannes en
Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Eg-
bertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld,
Gerrit Klein Swormink, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Anton en
Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus Wichink
Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

28 - ONZE DIERBARE OVERLEDENEN

Engelbert Wijhe - Anton Veldhuis, Antoon van de Berg, Theo
Kloppenberg, Betsie Vastenavond-Overmars, Hein en Marietje Elshof,
ouders Hollegien-Tijhuis, fam. Spithoven-Schoorlemmer, fam Huisman-
voor 't Hekke

24 maart
Broederen - huwelijk Antoinette Driehuis en Eelco van Galen
Nicolaas Lettele - Bernard Aamink en overleden familie

25 en 26 maart

Broederen - ouders Hunink-v.d. Kamp

Nicolaas Schalkhaar - Bert Woerdman, Anneke Benjamins-van
Delden, Jan Braakman, ouders Van Beek-Klunder en Marian, Diny Escher
Nicolaas Lettele — gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haver-
kamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Diny Huis in 't Veld, Hermanus en
Joanna Kolkman-Rodijk, Hermanus Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-
Hofstede en overleden familie, Erik Zandbelt, Joop en Diny Zwiers-Nijland
Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, fam. Van
Rossum-Mentink, Gerard Pohlmann, fam. Van Oldeniel-Smit

Wij gedenken

Bernard Schrijver

1 28-11-2022 op 84-jarige leeftijd. Bernard is geboren in Heeten en kwam
uit een gezin van zeven kinderen. Na de lagere school heeft Bernard eerst
gewerkt als boerenknecht. Vrij snel daarna heeft hij een omscholingscursus
gedaan tot metselaar en is hij in de bouw gaan werken. Hij kwam veel bij
mensen over de vloer en heeft deze periode als zeer plezierig ervaren. Op
latere leeftijd is hij nog overgestapt naar de farmaceutisch industrie alwaar
hij nog hijna 25 jaar heeft gewerkt bij Solvay Duphar. Bernard is 43 jaar lid
geweest van het zangkoor en heeft daar veel werk voor verzet. Hij genoot
zeer van de wekelijkse zangavonden en het gezelschap van de medezan-
gers en zangeressen. Samen met zijn viouw Annie heeft hij vele jaren de
handen uit de mouwen gestoken als vrijwilliger voor het Zorgcentrum Wil-
librord op de Boskamp. Niets was te veel. Bernard was een vrolijke en
zorgzame man met een goed gevoel voor humor. Hij was getrouwd met
Annie Doorn en dol op zijn drie kinderen en zijn zeven kleinkinderen.
Samen hehben zij een mooie tijd gehad en zijn daar erg dankbaar voor.
Helaas liet zijn gezondheid hem in de steek in augustus 2022 en overleed
hij enige maanden later. Dat hij moge rusten in vrede




Berendina Johanna Maria (Betsie) Vastenavond-Over-
mars

119-01-2023 op 94-jarige leeftijd. Tijdens de vitvaartviering in de kerk van
Wijhe hebben we haar herdacht en toevertrouwd aan de levende God.
Betsie is geboren en getogen op de Boerhaar. Na haar trouwen met Wim
Vastenavond gingen ze in Wijhe wonen. Daar werden de vier dochters ge-
boren. In 1990 overleed Wim plotseling. Betsie toonde zich een sterke
vrouw. Ze putte veel kracht uit haar geloof. Ze was een groot Mariaver-
eerster. /e ging graag op stap, alleen of met haar dochters. Ze bezocht dan
graag steden en musea. Ze was nog tot op hoge leeftijd heel vitaal. De
laatste maanden moest ze steeds weer een stukje inleveren. In het najaar
ontving ze de ziekenzalving. Betsie wilde eigenlijk nog wel een tijdje door.
Maar de Heer heeft haar geroepen. "In hora mortis mea voca me", stond
boven de rouwkaart (In het uur van mijn dood, roep mij). Vanuit dat
gelovig vertrouwen hebben haar begeleid naar de RK-begraafplaats in
Wijhe waar we haar bij Wim hebben begraven. Dat ze mag rusten in vrede.

Maria Adriana Josepha Gerarda Bakker-van Leeuwen

T 21-01-2023 op 75-jarige leeftijd. We hebben van een hele lieve vrouw,
moeder en oma afscheid genomen. Maria was dol op haar kleinkinderen.
Niets was haar te veel: spelletjes, tekenen, tochtjes met de trein. Ze kon
zich goed verplaatsen in kinderen. Maria had een zwak voor alles wat
kwetshaar was. Ze hield van alle dieren, honden maar ook de vogeltjes in
de tuin. Toen ze ziek werd heeft ze dat heel moedig gedragen. Ze was een
sterke vrouw. Erover praten wilde ze niet. Ze had een groot geloof en veel
vertrouwen dat het goed zou komen. Nu mag ze rusten bij God.

Antonius Johannes Albertus (Anton) te Riele

122-01-2023 op 89-jarige leeftijd. Anton groeide op in een groot gezin aan
de Holterweg bij de Oude Molen. Hij heeft het brandstoffenbedrijf van zijn
vader overgenomen. Bijna 60 jaar heeft hij het leven gedeeld met zijn lief-
devolle viouw Miny. Ze kregen vier kinderen en later tien kleinkinderen. Hij
was ook maatschappelijk betrokken en is in meerdere besturen actief ge-
weest. Daarnaast genoot hij van allerlei hobby’s, sportieve uitjes en gezelli-
ge hijeenkomsten. Hij was een man voor wie ook geloof en kerk veel bete-
kenden. Hij ondervond er veel steun en houvast aan, ook later toen zijn ge-
zondheid achteruitging. Wij mogen geloven dat hij nu is opgenomen in het
hemels Vaderhuis.

Diny Meen-Geerdink

1 23-1-2023 op 89 jarige leeftijd. Sinds haar huwelijk met Gerard woonde
Diny vele jaren met veel plezier in Delfzijl. Daar vond Gerard werk en een
huis. Daar hebben ze vele gelukkige jaren gekend. Ze kregen twee kinde-
ren en twee kleinkinderen. Diny was actief in de katholieke gemeenschap
in Delfzijl: lid van het KVG, lid van de Zonnebloem. Sinds 2006 heeft ze al
haar man moeten missen. Dankzij behulpzame buren kon Diny lang zelf-
standig blijven wonen. Toen dat de laatste jaren steeds lastiger werd, is ge-
zocht naar een definitieve woonplek voor haar. Die is in november 2022 ge-
vonden in woonzorgcentrum Het Averbergen in Olst. Helaas werd ze begin
dit jaar in korte tijd emstig ziek. Haar dood heeft allen in haar omgeving
overvallen. Diny zal gemist worden. Maar dankbaarheid voor haar vele en
liefdevolle activiteiten vervult ons hart. We hebben in een uitvaartplech-
tigheid in het crematorium De Omarming in Zutphen afscheid van Diny
genomen. Moge zij rusten in vrede, samen met Gerard in Gods handen.

Miny Zwiers-Brouwer

T 31-01-2023 op 87-jarige leeftijd. Miny werd geboren in Heeten. Na de
lagere school moest ze aan het werk om voor het gezin geld te verdienen.
In 1962 trouwde ze met Henk Zwiers en gingen ze wonen in Diepenveen
waar hun zonen Herman en Jeroen geboren werden. Voor Miny kwam haar
gezin op de eerste plaats. Ze was een liefdevolle en zorgzame vrouw en
moeder. Haar appeltaarten waren beroemd in de familie. Ze was erg trots
op haar twee zonen, schoondochters en kleinkinderen. In 2017 verhuisden
Miny en Henk naar Averbergen in Olst. Henk overleed in 2018. De laatste
jaren lieten lichaam en geest Miny steeds meer in de steek. In het cremato-
rium in Zwolle hebben we afscheid van haar genomen. Moge zij rusten in
Gods vrede.

Antonius Hermanus (Anton) Groot Zwaaftink

T 01-02-2023 op 84-jarige leeftijd. Antoon is geboren in Averloo en was
één van de zeven kinderen van Dieks van de Weele en Dina. Toen hij elf
was, is zijn moeder overleden: een groot gemis! Na de lagere school deed
hij de ULO-B en daarna volgde de HTS (WTB) in Zwolle. Hij richtte met
vrienden de Kajotters op: de Schalkhaarse Christelijke Arbeiders Jongeren-
beweging. In dienst klom hij op tot sergeant bij de bevoorrading van
brandstoffen in La Courtine, Frankrijk. Op dansles in de Lindeboom leerde
hij zijn Marietje Fisser kennen en trouwde met haar in 1960. Ze waren 62
jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben mooie vakanties in alle landen van
Europa gevierd. Zijn eerste baan was bij Thomas en Drijver. Hij miste daar
de uitdaging en in 1965 richtte hij "Mechanisatie Bureau Groot Zwaaftink"
op met 32 personeelsleden. Hij heeft allerlei installaties voor de veehou-
derij ontwikkeld. In 1980 stopte hij en ging verder als freelancer bij Kermis
Machinebouw Gaasendam en ontwierp de "Discovery', een kermisattractie
die nog steeds meedraait. Tevens (ver)bouwde hij diverse huizen op vele
plaatsen in het land. Hij was een lieve broer, maar wel een leider. In
Schalkhaar was hij acoliet in de Nicolaaskerk. Moge hij rusten in vrede.

Antonia Maria (Tonny) Zandbelt-Groot Lipman

T 02-02-2023 op bijna 85-jarige leeftijd. Tonny was een lieve zorgzame
vrouw. 55 jaar was zij in liefde verbonden met Willy. Ze was een liefdevolle
zorgzame moeder voor haar vier kinderen en oma voor haar kleinkinderen.
Ze verzon allerlei spelletjes met hen. In de latere jaren kwam er meer tijd
voor fietstochten en reizen maken, ook naar zus Annie in Canada. Tonny
heeft ook tegenslag gekend. Ze verloor al vroeg haar ouders en enkele
broers. De laatste jaren werd het moeilijk toen haar lichaam en vooral haar
geheugen het steeds meer lieten afweten. Een moeilijke en lastige tijd:
voor haar zelf, maar ook voor Willy. Daardoor moesten ze verhuizen van de
Oerdijk naar "Stevenskamp". Ze accepteerde de omstandigheden, en pro-
beerde het beste ervan te maken. Haar familie was haar zoveel mogelijk tot
steun. Moge zij rusten in vrede.

makelaars

Kent u een makelaar
die uw huis het
best verkoopt?

Wg‘_we/z.--

Bel & voor een gratis waardebepaling 0570 600207
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Horizontaal

17 april 2023 9 Amfibie 10 Fotografische term 11 Kikvorsman
14 Scherprechter 16 Dof van geest 17 Klaagzang (muz.)
19 Doorweekt 21 Gemeente in Gelderland 22 Vals 24 Verlof
hebbend 26 Levensdrank 28 Geldkoffertje 29 Nul procent
30 Rivier in Italié 32 Symbool voor rubidium 33 Symbool voor
tin 34 Bijbeldeel (afk.) 35 Positieve elektrode 37 Zenuwtrek
39 Sieraad 40 Hongaarse componist (1870-1948) 43 Droog
(wijn) 44 Sterkedrank uit het Nabije Oosten 46 Hard klinkend
48 Leer van de cadans 51 Honingwijn 52 Gebied 53 Inwendig
55 Plaats in Overijssel 57 Rivier in Polen 58 Christendemocra-
tisch politicus (1939-2018).

Verticaal

1 Beroep 2 Openbaring van de Heer 3 Bovenafsluiting 4 Groot-
moedig 5 Het Romeinse Rijk (Lat. afk) 6 Noordpooldier
7 Uitvoerbaar 8 Confessie 12 Deel van een dag 13 Knaagdier
15 Grondtoon 18 Met ingang van (afk.) 20 Ten zesde (Lat.)
23 Besmettelijke ziekte 25 Het tiende woord van Genesis 1:1
volgens de Nieuwe Bijbelvertaling 27 In gelederen opgestelde
troepenmacht 30 Celestinus Il (1191-1198) bijvoorbeeld
31 Misselijk 36 Kerk die alle christenen wil verenigen 38 Wijn-
kasteel 41 Zanger van 'Ben ik te min' (1946-2015) 42 Beurscom-
plex in Amsterdam 45 Rolsteen 47 Europeaan 49 Symbool
voor iridium 50 Schaatsbond 54 Uitstekend strookje 56 Oude
lengtemaat.

16

19
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Hartverwarmend!

De foto werd ingestuurd
door een parochiaan,
Pastoor Cornelissen bakt
elk jaar rond de
jaarwisseling oliebollen
voor de kerkhofploeg in
Lettele. Zo ook in 2022 ...
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Deventer.

Column Josefien

Josefien Kenkhuis is theologe en werkte in Tilburg tot aan haar pensionering
20 jaar als districtscatecheet & pastoraal werker. Sinds 2017 woont ze in

Tijd om bakens te verzetten

Het overkomt me niet vaak dat ik iets lees wat me
z0 aan het denken zet, dat ik er een print van
maak om het later nog eens opnieuw te kunnen
lezen. Toch gebeurde dat het afgelopen jaar een
aantal keren, Vaak had het te maken met allerlei
knelpunten in de RK-Kerk, maar ook met de
synode die paus Franciscus in 2021 wereldwijd
begon en die nog voortduurt tot 2024,

Op allerlei manieren zie ik, dat de RK-Kerk overal
ter wereld, maar bovenal in West-Europa, in een
identiteitscrisis zit die vraagt om nieuwe stappen,
nieuwe wegen. Zij zit in een historisch
vernieuwingsproces waarin we ons niet meer
rechtstreeks/automatisch kunnen beroepen op de
eeuwenoude tradities vanaf de Middeleeuwen.
Daarvoor is de historische, culturele en industriéle
revolutie te zeer haar eigen koers gaan varen.

Al vanaf het Tweede Vaticaans Concilie in de
zestiger jaren moest de RK-Kerk zichzelf min of
meer opnieuw uitvinden. Op allerlei manieren
werden er toen vernieuwingen in de kerk geintro-
duceerd. Daarbij richtte men zich vooral op de
levens- en geloofsstijl van de geloofsgemeen-
schappen zoals die in de eerste anderhalve esuw
van het christendom gestalte kregen. Op allerlei
punten ging men zich baseren op elementen die
voortkwamen uit de visie van die Jonge Kerk. De
Heilige Schrift zelf werd weer prominent tot hart
van de RK-spiritualiteit gemaakt.

Het lijkt erop dat de RK-Kerk aan het begin van de
21e eeuw diezelfde weg op wil gaan: terug naar
de eerste eeuwen van het christendom. Toen
stond een bisschop niet boven de andere bis-
schoppen, maar tussen hen. Werd Maria niet
gezien als staande boven de kerk maar als
uitmuntend lid van de kerk. En was de
geestelijkheid nog niet uitgegroeid tot een

klerikale "elite-klasse", maar waren geestelijken
en leken veel meer dan nu op elkaars leven
betrokken.

De huidige synode gaat over synodaliteit: het
verlangen naar inspraak en actieve medewerking
van leken - mannen en vrouwen - op alle kerke-
lijke niveaus, gelijkwaardig aan bisschoppen,
priesters en diakens. Ook nu is het volgens mij
nog steeds mogelijk een koppeling te maken met
zo'n synodale traditie uit het begin van het
christendom, toen de vele Jezus-verhalen
vanwege hun mondelinge overlevering veel
minder |eerstellig dan nu de hiérarchie en
spiritualiteit van de kerk bepaalden en leken op
alle niveaus deel uit maakten van de Jonge Kerk.

Door centralisme, klerikalisme en kerkelijke
feodaliteit is onze Rooms-Katholieke Kerk deze
oude praktijken uit het vroege christendom
vrijwel geheel uit het oog verloren. In Nederland
zijn veel overgeleverde vormen van christendom
verdampt. Daarom heeft de RK-Kerk nieuw
doordachte vormen nodig om haar missie in de
sterk veranderde wereld te kunnen blijven
doorgeven. Tijd om bakens te verzetten ...
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Via Crucis

Huygens Vocaal Ensemble

Vrijdag 17 maart 20.30u - OLV Basiliek ZWOLLE
Zaterdag 18 maart 20.30u - Grote kerk EPE
Zondag 19 maart 15.30u - Bergkerk DEVENTER

Huygens Vocaal Ensemble zingt passie
programma "Via Crucis"

Op 17, 18 en 18 maart zingt het Huygens Vocaal Ensemble het programma "Via Crucis” in respectievelijk Zwolle
(0.L.V. Basiliek), Epe (Grote kerk) en Deventer (Bergkerk).

De kruisweg (Via Crucis in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een
nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus. Het Huygens
vocaal Ensemble geeft in dit programma muzikale inhoud aan het lijdensverhaal van Christus.

HVE volgt niet overal de officiéle voorgeschreven gezangen en psalmen, maar heeft gekozen voor een collectie
motetten die goed bij de veertien kruisstatién van de kruisweg passen.

Zij zingen koorwerken van Bach, Bruckner, Tijssen, Kats-Chernin, Poulenc, Byrd en Gesualdo. Stuk voor
stuk indrukwekkende composities die op de prachtige locaties schitterend zullen klinken. Bijzonder in het
programma is het werk “Mater” van de Australische componiste Kats-Chernin uit 2006. Een zes stemmige
zetting van Stabat Mater. Yoor zover bekend slechts eenmaal eerder uitgevoerd in Nederland.

Het koor bestaat uit vijftien gedreven zangers, die het beste uit zichzelf willen halen. Het koor heeft een
transparante klank, die goed tot zijn recht komt in de a-capella werken die het vaste bestanddeel van de
programmering vormen. Het koor ziet zichzelf graag als ambassadeur voor de hedendaagse klassieke muziek
maar put ook uit het traditionele repertoire.

Kaarten voor de concerten kosten € 15,- (ex. boekingskosten) in de voorverkoop en £ 20,- aan de kassa
Kaarten zijn te bestellen via de website van het koor: www.huygensmusic.nl.
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Christelijke symbolen door de eeuwen heen

De lelie

De lelie (Lilium) is een groot geslacht van kruidachtige planten. Eén van de
meest bekende soorten is de witte lelie. Onder meer in de dalen van Israél
komt ze veelvuldig voor. De plant toont de schitterend witte kleur der
reinheid, in combinatie met de eenvoudig verheven klokvormige bouw van
haar bloem en kroon en met een heerlijke reuk, in het bijzonder van haar
goudgele stuifmeel. Ook munt de |elie uit door de genezende kracht van
haar bladeren en bollen.

Betekenissen van de lelie door de eeuwen
| heen

Reeds in de oude culturen gold de lelie als symbool van licht, vrede,
opstanding en koninklijke waardigheid. Daarnaast associeerden de Grieken
de lelie in hun overlevering met "geboorte" en "moederschap", omdat de
bloem zou zijn gemaakt van de moedermelk van Hera.

In het jodendom was de lelie vooral en allereerst de aanduiding voor de

. stam Juda. En in het christendom bleef de lelie door de eeuwen heen steeds
het zinnebeeld van onschuld, zuiverheid, vroomheid, maagdelijkheid en de ongehuwde levensstaat en
dan vooral waar het vrouwen betrof. Juist daarom stond de lelie aanvankelijk vooral symbool voor de
heilige maagd Maria vanwege haar zuiverheid en puurheid.

Toch is dat eigenlijk best opvallend, want zowel bij de Grieken als de christenen werd de stamper van de
lelie tevens gezien als symbool van het voortplantingslid van de man. Zo worden in de christelijke kunst
maagden, zowel mannen als vrouwen tot op de dag van vandaag nog regelmatig met een lelie
afgebeeld. En de kerkgeschiedenis kent meerdere heiligen die een |elie dragen zoals Antonius van Padua
en Catharina van Siena.

De lelie in de Bijbel

Op meerdere plaatsen in de Bijbel komt de lelie voor:

* in het Hooglied worden de bekoorlijkheden van de bruid en bruidegom bij herhaling vergeleken
met deze prachtige bloem, bijvoorbeeld in Hoo 2:16 , Hoo 5:13 en Hoo 7:3.
* In het boek van de profeet Hosea (Hos. 14,6) lezen we: "Ik wil voor Israél zijn als de dauw: als een lelie

zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten, als op de Libanon”.
s En in het Evangelie van Mattels horen we Jezus letterlijk zeggen: "... Kijk naar de lelién op het veld:
hoe zij groeien...” (Mat. 6:27-33).

Ten slotte

In de heraldiek (de wetenschap die zich vooral met wapen-, familie- en konings-schilden bezighoudt) is
vooral de Franse lelie beroemd, de zogenaamde "fleur de lys". Sinds de 12e eeuw tooit deze bloem het
wapen van de Franse koningen. De Frankische koning Chlodwig (1 511) zou hem uit handen van een
engel in ontvangst genomen hebben.

In het volksgebruik is de lelie ook vaak een doodsbloem. Misschien omdat zij regelmatig wordt gebruikt
voor rouwdecoraties. Last but not least misschien bijzonder om te weten: ook in onze eigen parochiéle
Broederenkerk komt het symbool van de leliebloem of de "fleur de lis" voor en en wel aan de houten
bovenkanten van de kruiswegstaties.
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Eerste Hulp In elk Zout-nummer geven we dit seizoen langs de weg van het
zogenaamde ABC-alfabet een korte, sobere uitleg van een aantal
katholieke begrippen die we niet meer zo vaak tegenkomen.

We baseren ons hierbij op het boekje Eerste Hulp bij katholieke

begrippen, Uitgeverij Abdij van Berne

bij katholieke begrippen

\

Octaaf

Latijn: octo = acht(ste)

Een kerkelijk hoogfeest kan met zeven dagen worden verlengd om het bijzondere karakter ervan te
accentueren, Het ‘Paasoctaaf’ beslaat bijvoorbeeld de periode van de zondag van het Paasfeest tot de
volgende zondag, die ook wel Beloken Pasen wordt genoemd. Tegenwocrdig hebben alleen Pasen en
Kerstmis nog een octaaf. Alle andere zijn afgeschaft.

Oecumene
Grieks: oikoumené = bewoonde wereld
Het streven naar eenheid tussen alle christenen.

Officiaal/officialaat

Latijn: officium = ambt, plicht

Een "officiaal” is de priester die de kerkelijke rechtbank (het officialaat) van een bisdom leidt en door de
bisschop is aangesteld. Hij wordt ook wel "gerechtsvicaris" (plaatsvervanger van de bisschop) genoemd.
Het "officialaat" behandelt kerkrechtelijke kwesties zoals bijvoorbeeld de nietigverklaring of ontbinding
van een kerkelijk gesloten huwelijk. De gangbare aanspreektitel voor zo'n priester is "officiaal".

Oksaal

Dit is het balkon aan de achterzijde van het (midden)schip) van een - meestal traditioneel - kerkgebouw.
Niet te verwarren met "doksaal". Want dat is in een traditioneel kerkgebouw de half gesloten houten of
stenen wand tussen het priesterkoor met het altaar en de rest van de kerk. In Nederland zijn deze
vrijwel overal verdwenen.

Oliesel

Het Oliesel is eigenlijk een verouderd begrip voor "Ziekenzalving". De term "Heilig Oliesel" wordt hier en
daar nog wel gebruikt, maar niet veel. De Ziekenzalving is een sacrament van de Rooms-Katholieke Kerk,
dat door middel van zalving wordt toegediend aan mensen die ernstig ziek zijn en/of het einde van hun
leven voelen naderen. Voorafgaand aan de ziekenzalving kan de biecht worden afgenomen en erna de
communie worden uitgereikt. Deze drie sacramenten worden daarom soms ook wel de "laatste sacra-
menten" genoemd. Wachten met de ziekenzalving tot op het sterfbed is geen gewoonte meer: het
sacrament kan ook eerder worden toegediend als troost en versterking tijdens het ziekte- en sterf-
proces. In kerken en zorginstellingen kunnen gelovigen de ziekenzalving ook vaak in een liturgische
viering ontvangen, zo mogelijk omringd door een aantal dierbaren.

Ordinarium

Zo wordt de reeks vaste gezangen van de Heilige Mis genoemd: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus
en Agnus Dei. Ook het Ite missa est ("gaat nu heen, u bent gezonden") aan het einde van de H.Mis
wordt wel tot het "ordinarium" gerekend.
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Marianne Kok

is algemeen codrdinator van het Meester Geertshuis, het oecumenisch
diaconaal inloopcentrum in het hart van Deventer. Zij doet verslag van
ervaringen in en rondom het Meester Geertshuis.

Het Meester Geertshuis biedt mensen een luisterend
oor, praktische hulp & ondersteuning,
budgetbegeleiding en verschillende activiteiten.

Er komen ruim 700 unieke bezoekers per jaar die
samen meer dan 7000 bezoeken brengen.

meester gc::ertshuisJ

Onderbreekbaarheid en begrenzen

Eén van de mooie dingen van de presentiebena-
dering is dat vrijwilligers en medewerkers worden
aangemoedigd om in hun gedrag onderbreekbaar
te zijn. Onderbreekbaar. Het woord staat niet in
het van Dale Woordenboek. Wel is er een Engels
woord voor: Interruptable. Dat doet me denken
aan interrupties, de interruptiemicrofoon in de
Tweede Kamer of de Raadszaal van een gemeente.
Als er iets prangends is, moet dat gehoord wor-
den. En worden beantwoord aan de andere kant.

Voor ons bij het Meester Geertshuis betekent het
dat we open staan voor degene die ons bezoekt.
Vanuit de menselijke relatie. Een mens die hulp
komt vragen, een luisterend oor zoekt, aftast of de
mensen van het Meester Geertshuis te vertrou-
wen zijn en of ze iets kunnen betekenen.

We doen het graag en we ontmoeten zoveel
bijzondere mensen. De wederkerigheid is ook
mooi. De complimenten, het bosje narcissen, een
eigen gebakken cake of een appje met heel veel
hartjes. En ook zien we dat er "Rupsjes Nooitge-
noeg" zijn, om in de termen van kinderboeken-
schrijver Eric Carle te spreken. En dan komt de
achterkant van de onderbreekbaarheid tevoor-
schijn.

Hoe kan je onderbreekbaar zijn en tegelijkertijd
grenzen stellen aan hetgeen iemand vraagt als het
voelt als teveel? Waar staat de vraag voor, wat is
de opgave, wat doet dat gedrag met mij, wat denk
ik over wat er goed voor iemand is, hoe denkt die
persoon er zelf over, wat zijn de kaders van de
organisatie en hoe blijven we toch in relatie?

Al deze vragen komen naar boven als ik aan Annie
denk. Ze heeft al veel ontvangen uit het nood-
fonds. Na een bewuste afronding van het contact
op een vrijdag, mailde ze meteen in het weekend
erna dat ze wel meer leefgeld wil. Ze mailt
frequent en als je met tien minuten niet op een
mail hebt gereageerd, volgt er nog eentje. Ze krijgt
deze maand £ 140 extra via de bewindvoerder uit
haar reservebudget. Maar dan stopt dat ook. Dan
zijn wij weer aan zet volgens Annie.

De toon is niet aangenaam. En voor ons is het een
bespreekpunt. Geven we nu geen extra iets omdat
ze zo dwingend is of zeggen we nee omdat ze ook
andere uitgaven doet die niet passen in haar
budget zoals blijkt uit de mailwisseling tussen haar
en haar bewindvoerder die ze met ons deelt? En
hoe gaan we om met iemand anders die heel
bescheiden is, vriendelijk en wederkerig is in
contact? Ontvangt zo iemand dan toch ongemerkt
meer omdat de gunfactor hoger is?

We gaan in een collegiaal gesprek terug naar de
basis. Wat is het uitgangspunt, wat is de opgave
waar iemand voor staat, wat is het gedrag en wat
is de vraag achter de vraag. Op die manier
bepalen we samen de grens.

Zo zijn we een half uur verder, onderbreekbaar,
zoekend in kaders, onze eigen allergieén,
onderzoekend in de opgaven van iemand en
grenzen stellend. Meestal zijn er meer situaties in
een week waarin we kunnen oefenen in
onderbreekbaarheid en begrenzen. Leerzaam om
(zelf)zicht te krijgen en in zo'n schurend stukje
toch in contact te blijven.

MEESTER GEERTSHUIS - 35



Feest van Maria Boodschap - 25 maart

Bidden wij tot Maria om de kracht van alle seizoenen, opdat we in alle tijden van ons
samenkomen inspiratie vinden en de juiste keuzes maken

Geef ons de hoop van de lente - Geef ons de draagkracht van de herfst -
openheid voor het nieuwe , om volgroeide vruchten te dragen,

zodat we het veelbelovende nieuwe aandacht voor vriendschap en verbondenheid
naar waarde schatten en tot bloei laten komen. voor dynamische en creatieve samenwerking.
Geef ons het geduld van de zomer - Geef ons de naaktheid van de winter -

om alles te laten groeien en rijpen, om te leren standvastig te zijn in koude dagen,
zodat we behoedzaam omgaan te vertrouwen in het goede,

met elkaar en met het leven. dat veel verder reikt dan eigen begrensde horizonten.



% Agenda

Datum | Activiteit Info Tijd
1/Filmavond "The Way" Herberg van Ars 19.30
1,8,15,22,29|Inloopochtend Herberg van Ars Herberg van Ars 10.00-12.00
1,8,15,22,29 Kruisweg bidden Lettele 19.00
3| Meditatief Wandelen Parking Oostermaatsdijk  |10.00
3|0ecumenische vesperviering Vredeskapel Schalkhaar  |19.00
3,10,17,24,31|Inloopochtend Hovenhuus Hovenhuus 10.00-12.00
3,10,17,24,31 Kruisweg bidden Parochiekerk Broederen |15.00
3,10,17,24,31|0ecumenische avondgebeden Bastiaan Olst 19.30
3,17,31 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-11.30
3,17,31 | Christelijke meditatie Meester Geertshuis 10.00-12.00
4|Gebedsdag Mariale Beweging Basiliek H.Kruis Raalte 09.30
4,18 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
6,13,20,27 Lectio Divina Broederenzaal 19.00
8|Ontmoetingsviering Boskamp De Hoeksteen 10.30
10|Filmavond "The boy who harnassed the wind" |Titus Brandsma Huis 20.00
12|Live uitzending Eucharistieviering KRO Parochiekerk Broederen |10.00
12|Gezinszondag Parochiekerk Broederen |10.30
14 Ontmoetingsviering Schalkhaar Schalkhaar
15|Informatie rond beleid Communievieringen |Parochiehuis Broederen [19.30
16|0uderenmorgen Titus Brandsma Huis 10.00
17 Concert Euterpe:"Requiem van Duruflé" Parochiekerk Broederen 20.00
18|Stille Omgang Amsterdam
20|Bijeenkomst Vrouwen van Titus Titus Brandsma Huis 20.00
23|Bijbelstudie Titus Brandsma Huis 20.00
24 0ecumenische avondgebed De Bastiaan Olst 19.30-20.00
25|"Van lijden naar hoop": Collage maken Titus Brandsma Huis 13.00
25|30 jarig jubileumviering Taizégroep Broederenkerk 17.00
26|Cantorij : "Doe het gewoon!" Dorpskerk Diepenveen 15.00
28|0ntmoetingsviering Engelbert Weytendaal 10.30
31/"Van lijden naar hoop": Creatief met groen Titus Brandsma Huis Ziepg 8

LIVESTREAM-vieringen

Elke zondag om 10.30 uur is er een livestream van de eucharistieviering te volgen. Vanaf 10.00 uur staat

er op de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl een duidelijke link.

Kopij voor de april-editie dient bij de redactie bekend te zijn op

8 maart 2023, v66r 10.00 uur
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nemen d
Wesamen.

U met uw wensen en vragen, Wij mel onze kennis en ervaring.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Cok als u niet of
elders verzekerd bent,

Monuta Wilco Leukenhaus
T O

WicoLe Monuta
wenmoratawicolutenteus WIlCO Leukenhaus
BEGRAFENISVERENIGING
COLMSCHATE & OMSTREKEN

® Vertrouwd en betrouwbaar
@ Altijd dichtbij en respectvol

05705174 11

— dag en nacht bereikbaar

{alleen voar overlijdansberichten)

www.begrafenisverenigingcolmschate.nl

. HAFKAMP

www.hafkampnatuursteen.nl

Hafkamp Natuursteen in Olst ontwerpt,
produceert & plaatst gedenkstenen.

Asl

Uw herinnering geven wij vorm
Enkele & dubbele grafstenen
Staande letterplaten
Graf- en glasmonumenten
Urngraven
Ruwe veldkeien
Belettering & accessoires

info@begrafenisverenigingcolmschate.nl

IN TECHNIEK

SSENDORP
T 0570613 001

Menstraat 24-28 // 7411 EZ Deventer

articulieren // bedrijfsleven

A.P. Dijk en Zn.

Juweliers-Horlogers
Nieuwstraat 47-49
7411 LH Deventer
Tel. 0570-612786

De oudste juwelierszaak van de Hanzestad Deventer,

Persoonlijk contact
is onze belangrijkste
kwaliteit.

24/7 bereikbaar / 0570 - 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio's
Olst-Wijhe en Deventer.

de\\%erd

vilvearlverzorging
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Bestuur Parochiecentrum en Dopen
Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1 www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer
Secretaris: vacant 0570 - 60 90 40 Tarieven kerkelijke diensten
Penningmeester: H. Elshof info@heiligelebuinus.nl De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
Mens & Organisatie: vacant Secretariaat: Caroline Legebeke onder "Qver ons/Financieel"
Begraafplaatsen: T. Wellenberg woensdag en vrijdag van 9.00 - 13.00 uur
Namens pastoraal team: M. Brinkhuis Financién en begraafplaatsen: Bereikbaarheidsdienst

maandag t/m donderdag: 9.00-16.00 uur voor ziekenzalving en uitvaart

06 - 13 32 44 06

Pastoraal team Colofon

R.6.W. (Ronald) 6.J.L5. (Gauthier) Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens
Cornelissen de Bekker
pastoor parochievicaris Redactie

0570- 619087 06-22339977 Josefien Kenkhuis, Andrea Oomes,
comnelissen@ - gdebekker@ Jan Miltenburg (hoofdredacteur)
aartshisdom.nl heiligelebuinus.nl
ma. afwezig ma. afwezig Vaste medewerkers

AMAL (Lonneke) M.J. (Marc) Brinkhuis Lucas Brinkhuis, Gabrie Gelissen, Marianne Kok en de
Gunnink-van den Berg contactpersonen van de geloofscentra

pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

Editie april 2023
Kopij binnen & maart 2023 vdor 10.00 uur
Verschijningsdatum 28 maart 2023

Postadres redactie
FN. (Fokko) de Graaf Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer

diaken zout@heiligelebuinus.nl
06-20533946

Bernadet Albers
opbouwwerker
| 06- 54685666

bernadet@bamca.nl Advertenties

Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage
Vertrouwenspersoon Pamclﬁar?errwntfangenftZoutgratis: ‘
ongewenste omgangsvormen en integriteit Een vrijwillige bijdrage |swelk0n_1 ‘up.rekel‘ungnr.
B. Engberink-Herder NI_SQH{\B[) 0118202944‘t.n.v, H?lllge Lebuinus
06-39123497 Parochie onder vermelding van 't Zout
vertrouwenspersoon.hlp@gmail.com -
P = Adreswijziging

Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Actuele informatie op onze website Vrijwaringsclausule

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl? | pe redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u leest er de laatste korten of niet te plaatsen

nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de
parochie, vieringenroosters raadplegen en rechtstreeks inloggen voorde  |AVG

live streams. De website en 't Zout vullen elkaar vitstekend aan. De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van 25 mei 2018

SERVICE - 39



GEZINSZONDAG

Op woensdag 22 februari was het Aswoensdag.

Dat was ook het begin van de 40-dagentijd.

Vroeger noemde men die periode de vastentijd.

En die naam hoor je nog steeds terug in de
Vastenactie.

Tot aan het feest van Pasen proberen mensen met

wat minder luxe te leven. Niet zoveel lekkers
snoepen bijvoorbeeld.

Zondag 12 maart is er weer Gezinszondag!
Alle gezinnen zijn van harte welkom in de viering.

De viering begint uitzonderlijk om 10.00 uur.
Deze eucharistieviering wordt namelijk ook
rechtstreeks uitgezonden door de KRO.

Na de viering eten we allemaal samen een broodje, en
gaan daarna in groepjes uit elkaar voor de catechese,
Om 13.00 uur is het afgelopen.

Misschien kun jij ook af en toe een beetje van je
zakgeld daaron stoppen?
Zo help je anderen die het minder goed hebben!

-————
e e e
e e e g e

Of ze doen iets extra voor een ander, Zelf kun je
ook meedoen door bijvoorbeeld te sparen voor de
Vastenactie. Achterin de kerk kun je een bouw-
plaat vinden met een spaarpotje erop.

EMMAUS*

...oy.weﬁ na.a”.ou

Lees op bladzijde 17 alles over
de Musical die je met het hele
gezin kunt komen bekijken in
het Titus Brandsma Huis op 23
aprill

Wil je graag je eigen Palmpasenstok komen maken,
samen met veel andere kinderen?

Kom dan op zaterdag 1 april om 14.30 uur naar de
Consistoriekamer in de Grote Lebuinuskerk. Omdat we
genoeg spulletjes moeten kopen, krijgen we graag een
berichtje op de mail naar acomes@heiligelebuinus.nl

Op zondag 2 april vieren we Palmpasen.
Op verschillende plaatsen in de Parochie zijn er speciale

optochten en vieringen om dat feest te vieren. In Deventer

verzamelen we om 9.45 uur bij de Lebuinuskerk en maken
daarna een vrolijke Palmpasenoptocht naar de
Broederenkerk.
Kom jij ook?




