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Vertrouwen

Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om vertrou-
wen te hebben. We hebben nu alweer een half jaar
te maken met het Corona-virus, dat op vele
terreinen enorme problemen veroorzaakt. We
voelen ons eigen leed het ergst terwijl er hele
bevolkingen en groepen mensen zijn die het veel
zwaarder hebben dan wij.

Nog steeds kijken we met argusogen naar mensen
met een andere achtergrond dan de onze. Zelfs
overheidsdiensten kwamen recent in het nieuws
met selectieve extra controles.

Racisme en discriminatie liggen op de loer. Alle
mensen zijn gelijk ongeacht hun geslacht, geaard-
heid, huidskleur, religie of afkomst. Het thema van
de Pax Vredesweek is dan ook heel toepasselijk.

Niemand is vluchteling voor zijn of haar plezier. Of
werkt noodgedwongen in Nederland om het gezin
elders te kunnen voorzien in het levensonderhoud.
Kerk in nood is een een inzamelingsactie gestart
voor de vluchtelingen in Beiroet die dakloos zijn
geworden doordat hun huizen zijn verwoest bij de
explosies.

We hebben veel om dankbaar voor te zijn. We
wonen in een welvarende democratische
rechtsstaat met een goede gezondheidszorg en een
goed sociaal vangnet. In Nederland wordt veel
"gepolderd", Dat is goed voor het krijgen van een
breed draagvlak voor beslissingen en voor het
onderling vertrouwen.

In onze parochie mogen we dankbaar zijn dat
Gauthier de Bekker met zoveel blijdschap en zo vol
van vertrouwen tot priester is gewijd. En dankbaar
omdat we een geweldig parochiebestuur hebben

met empathie, een luisterend oor en toekomstuvisie.

Laten we daarom proberen de toekomst met ver-
trouwen tegemoet te zien.
Jan Miltenburg, hoofdredacteur

Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart
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De vreugde straalt er vanaf]
Gauthier de Bekker keek
lang uit naar zijn priester-
wijding. Op 26 juli droeg hij
zijn "eerste H. Mis" op in de
basiliek in Raalte.
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- rubriek rondom eucharistie.

Rond de tafel van de Heer
De paus heeft dit kerkelijk jaar uitgeroepen tot het "Jaar van de Eucharistie". Ons
pastoraal team sluit daar graag bij aan. Pastor Gé Nijland verzorgt in 't Zout deze

"Verkondigen wij het MYSTERIE VAN HET GELOOF" (5)

De preek, in het vorige artikel aan de orde
geweest, maakt ook deel uit van de zogencemde
actio liturgica en daarmee dus ook van de liturgie
van het woord. In feite is de preek complementair
ofwel aanvullend aan de lezing, waarvan ze een
eigentijdse vertolking wil zijn. Het persoonlijk
woord van de voorganger is een ritueel woord
omdat de preek tot de actio liturgica hoort. De
afsluiting ervan gebeurt doorgaans met een
"amen".

Het credo

Na de preek volgt het bidden (dan wel zingen) van
de geloofsbelijdenis, ofwel het credo. Daar sta ik
uitdrukkelijk bij stil gezien de inhoud en het grote
belang ervan. De tekst van het credo heb ik
daarom ook opgenomen, inclusief de vertaling in
het Nederlands. Voor menigeen zijn beide teksten
op zich waarschijnlijk wel bekend, al zullen ze
bovenal de nodige geheimen blijven bevatten.

Het gaat hier om de verwoording van de inhoud
van het katholieke geloof, uit de aard van de zaak
jets dat van essentiéle betekenis is voor het begrip
en de reikwijdte ervan. En het kan geen kwaad die
teksten niet alleen nog een keer goed aan te
kijken maar ze ook te laten resoneren in hart en
verstand.

Mag je zeggen dat het in het credo gaat om de
verwoording van een soort gemeenschappelijke
zekerheid binnen de kerk, die enkele eeuwen
steeds weer is bevestigd en toen is vastgelegd?
Feit is dat het we nu sinds 17 eeuwen de zoge-
noemde "Nicea-Konstantinopel-geloofsbelijdenis"
kennen, de vrucht van geloof, gebed, theologie en
de synodes van Nicea (325) en Konstantinopel
(381).

Dat wat de Kerk gelooft wordt hierin dus onder
woorden gebracht, waarbij het hier uiteraard nog
gaat om de ongedeelde kerk.

Zowel de orthodoxie als de reformatie delen in
deze omschrijving van de inhoud van het
katholieke geloof. Een blijvende gemeenschap-
pelijke bron dus die alle ruimte geeft voor een
verdere toenadering op termijn.

In de "expositio missae" heeft de geloofshelijdenis
de titel "professio fidei" gekregen. Het woordje
professio betekent een "openlijke verklaring”,
waarmee het dus gaat om het openlijk verklaren
of belijden van het geloof. In de Algemene
Inleiding van het Romeins Missaal 1970 wordt
voor de geloofsbelijdenis het synoniem
"symbolum" gebruikt. De achtergrond van de tekst
van de "professio fidei" mag dan weliswaar
allereerst een juridische zijn , dat neemt niet weg
dat de context ervan een rituele is. Dit ritueel
wordt slechts voltrokken wanneer het is
voorgeschreven en dat is op zondagen en
bijzondere feestdagen.

In de "ordo missae" wordt alleen de tekst van de
professio fidei afgedrukt; er staan geen bijzondere
aanwijzingen bij. Zo staat er niets geschreven over
het gaan staan, wanneer het credo gezongen
wordt., Wel geeft de Algemene inleiding op het
Romeins missaal aan dat bij de woorden: "Hij
heeft het vlees aangenomen door de Heilige
Geest" allen dienen te buigen terwijl op de
feesten van Maria Boodschap en Kerstmis dient te
worden geknield. Een betekenisvol detail wellicht.

1.Het credo heaft naar ontstaan en woordkeuze een sterk polemisch karakter en het is juist telkens weer juist als strijdmiddel tegen de ketterijin de
eucharistie ingevoerd (Vismans, Liturgisch Woordenboek 483). Maar het heeft inmiddels dus een rituele betekenis.
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Ik laat nu de bij velen bekende tekst van de geloofsbelijdenis volgen, als verwoording van ons katholiek
geloof en daarmee van de belangrijke leerstukken die erin onder woorden zijn gebracht. Ze geven alle
aanleiding tot overdenking en meditatie. Leest en ervaart hoe God met mensen omgaat, hoe Hij niet
alleen Zijn belofte houdt en aan begin en einde staat van alles en allen: -

(Credo in unum Deum

patrem omnipotentem,

factorem caeli en terrae,
visibilium omnium en invisibilium.

£t in unum Dominum lesum Christum,

Filium Dei unigenitum,

Et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri

per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines

et propter nostrum salutem
descendit de caelis.

gt incarnatus est

de Spirito Sancto

ex Maria Virgine,

et homo factus est.

(Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;

passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,

et ascendit in caelum,

sedet ad dexteram Patris.

£t iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

£t in Spiritum Sanctum,
Dominum en vivificantem:

qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre en Filio simul
adoratur en conglorificatur.
Qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam,

catholicam en apostolicam Ecclesiam.

(onfiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

£t exspecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi.
Hmen.

Ik geloof in één God

de almachtige Vader,

die hemel en aarde gemaakt heeft

al het zichtbare en onzichtbare

en in één Heer Jezus Christus

Zoon van en voortgekomen uit God
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,

ware God uit de ware God,

geboren, niet geschapen,

één in wezen met de Vader

door wie alles geschapen is.

Die omwille van ons mensen

en vanwege ons heil

uit de hemel is neergedaald.

En heeft het vlees aangenomen

door de Heilige Geest

geboren uit de maagd Maria

en mens geworden is.

Die voor ons gekruisigd is

onder Pontius Pilatus;

geleden en begraven

de derde dag verrezen uit de doden
volgens de Schriften

opgestegen ten hemel,

zit aan de rechterhand van de Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden

en aan Zijn rijk komt geen einde.

En in de Heilige Geest,

die Heer is en het leven geeft.

die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
Die met de Vader en de Zoon tesamen
wordt aanbeden en verheerlijkt.

Die gesproken heeft door de profeten.
en in de ene, heilige,

katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel

ter vergeving van de zonden

en ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven in het komend rijk

Amen.
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Deze majesteitelijke tekst uit de vierde esuw
brengt dus de geloofsschat van de kerk onder
woorden en bakent als het ware af wat wel en wat
niet tot het geloof van de Kerk hoort. Niet
onbelangrijk om te weten is dat dit liturgisch
ritueel van het credo zijn oorsprong heeft in de
liturgie van de doop. Vanaf de elfde eeuw is de
geloofsbelijdenis definitief in de misliturgie
opgenomen. Zoals bekend, hoort het doopsel
samen met het vormsel en de eucharistie tot de
drie initiatiesacramenten, dat wat met het
lidmaat(schap) van de kerk te doen heeft. Daarbij
heeft het persoonlijk belijden van het geloof een
wezenlijke plek.

De opbouw van bovengenoemde tekst laat heel
goed de oorsprong ervan zien, dat wil zeggen er is
sprake van een duidelijke trinitaire structuur

(= betrekking hebbend op de leer van de Heilige
Drie-eenheid ofwel van Vader, Zoon en Heilige
Geest).

En deze structuur is een uitwerking van de
trinitaire doopformule die oorspronkelijk in een
drievoudige vraagvorm was gesteld. Vergelijk de

tekst van de doop: "Ik doop u N.N. in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest". In het
driemaal geloven "in" (Vader, Zoon en Heilige
Geest), gevolgd dus door die namen van de drie
goddelijke Personen, komt dat initiatiekarakter
duidelijk naar voren. Dat woordje "in" is achterwe-
ge gelaten als het gaat om het geloven in de katho-
lieke kerk (unam, sanctam, catholicam) omdat het
hier niet gaat om het geloven in een persoon.

Mag ik afsluiten met de volgende overweging. Af
en toe hoor je iemand het volgende zeggen: "Er
moet toch wel iets zijn". Dan wordt daarmee
zoiets als het hogere of het goddelijke bedoeld,
een soort geloofsuitspraak. Daar is op zich niets
mis mee, Toch is dat uit de mond van iemand die
gedoopt is wel heel erg aan de magere kant als
constatering of uiting van geloof. Want het
bovenstaande maakt, samen uiteraard met wat de
Schrift ons zegt over God en Zijn volk bijvoorbeeld,
hopelijk helder dat we echt wel het nodige weten
over de Allerhoogste. En daar kunnen we op
bouwen, voor altijd, en aan Zijn rijk komt geen
einde.
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Hoe zat het ook alweer?

Het eerste Concilie van Nicea in 325 na Christus

In het begin van de vierde eeuw had zich binnen het Christendom een strekking ontwikkeld, het
Arianisme. Arius, de leider binnen deze strekking, weigerde de Drievuldigheid te erkennen.
Volgens zijn leer waren Jezus en de Heilige Geest niet goddelijk van corsprong.

Ze waren scheppingen van God, en dus ondergeschikt aan God.

Keizer Constantijn de Grote wilde deze onrust de kop indrukken. Immers, religieuze onrust in zijn rijk
droeg niet bij aan politieke stabiliteit. Hij riep daartoe het Concilie bij elkaar in Nicea (het huidige Iznik in
Turkije). Alle bisschoppen waren uitgenodigd om mee te beslissen in dit eerste oecumenische concilie.
Uiteindelijk werd de leer die Arius verkondigde verworpen; hiermee werd het bestempeld als een
dwaalleer binnen het Christendom.

De geloofshelijdenis zoals we die nu kennen werd geformuleerd. Het standpunt ten aanzien van de
goddelijke aard van de Zoon werd uitgedrukt in de term "homo-ousios" (wezensgelijk).

In onze Nederlandse tekst belijden we dus nu "één in wezen met de Vader".

Het Arianisme hield niet meteen op te bestaan. Vooral in het Oost-Romeinse rijk had het nog lang veel
aanhangers, vooral onder de Germaanse stammen die zich bekeerden tot deze vorm van het
Christendom.

Pas bij het tweede Concilie van Nicea in 360 werd definitief afgerekend met de stroming.

Meer lezen?
Bronnen:

www.historiek.net
www. wikisage.org
www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie

Eerste Concilie van Nicea
met Arius liggend onder de voeten
van keizer Constantijn.
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Op 25 juli mocht ik de wijding tot het priesterschap ontvangen in de Sint Catherinakathedraal in Utrecht.
Over alles moest worden nagedacht. Aanmelding, zang, muziek, techniek ... alles was een beetje anders
dan normaal. Naast dat dit veel zorg vroeg in de voorbereiding maakte het de voorbereidingen ook heel
intens. Maar ik kon mij troosten met de gedachte dat de mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn
toch via deze manier echt betrokken konden zijn.

Doordat velen niet fysiek aanwezig konden zijn, hebben veel van mijn vrienden en van u de moeite
genomen om een berichtje of kaartje te sturen; dit heeft mij veel goed gedaan. Dat de dingen niet
gingen zoals ik hoopte of verwachtte maakte dat ik juist van deze attenties extra kon genieten.

De wijdingsviering en de eerste mis heb ik als heel mooie en intense vieringen ervaren. Het is bijzonder
en een beetje onwerkelijk dat iets waar je zolang naar uitkijkt vervulling vindt. Tegelijk voelt het ook
heel natuurlijk als de bezegeling en zending van mijn werken en toewijding om God te danken en te
dienen.

Op de vieringen zelf kijk ik terug met veel dankbaarheid en vreugde, ze waren plechtig, eenvoudig en
toch feestelijk. Het was fijn dat de kardinaal zo persoonlijk preekte tijdens de wijding en ook door de
predikant tijdens de eerste mis werd ik met een mooie taak op weg gezonden. Het was fijn om priesters
die een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn vorming erbij te hebben, bij de wijding en eerste mis.
Omdat dit de groep is waar ik bij behoor en waarmee we samen vorm moeten geven aan het pastoraat
van morgen. En ik wist mij gesteund door de velen die waar ook ter wereld in gebed verbonden waren.

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze stap heb mogen zetten en nu als priester de Kerk en de mensen
mag dienen. Graag wil ik u vragen om voor mij te blijven bidden, dat ik de wil van God mag blijven
zoeken en doen. Ook bid ik voor u.

Pastor Gauthier de Bekker
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Onze oprechte felicitaties aan Gauthier.
We wensen hem Gods zegen in zijn priesterschap!

Kijk voor meer foto's op www.heiligelebuinus.nl/foto en film (linkje onderaan de homepage)
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Pelgrimage

Bezinning ee

teHeiligeCommunie

Onze jongste parochianen

Eerste Communievieringen 2020/2021

Afgelopen jaar waren er drie groepen kinderen die zich
voorbereidden op de Eerste Heilige Communie: kinderen uit
Lettele, uit Stad/Colmschate/Schalkhaar, en kinderen uit
Wijhe/Boerhaar. Deels was de voorbereiding al een eindje op
weg, voor Wijhe/Boerhaar moest het nog beginnen.

Vanwege de Corona-crisis hebben we alles stop moeten zetten.
Jammer, maar zo zijn er voor heel veel mensen, groot en klein
allerlei plannen niet doorgegaan.

Hoe gaat het komend jaar?
We zijn hard bezig met de planning van één en ander. In elk geval
wordt alles overgeheveld naar voorjaar 2021: zowel de
voorbereiding als de Eerste Communieviering zelf. De groepen van
vorig jaar én de nieuwe communicantjes trekken gezamenlijk op.
De ouders van de communicantjes ontvangen zoveel als mogelijk
een brief thuis. Mocht u geen brief ontvangen en u hebt
belangstelling, neemt u dan alstublieft contact op met de
parochie (info@heiligelebuinus.nl)! Belangrijk is dat uw
zoon/dochter in groep 4 (of hoger) van
de basisschool zit.

Met je kleintjes naar de kerk: {\
Kerk op Schoot

Ook hier heeft Corona ons parten }7‘}'
gespeeld. Ik ga in het najaar verder via

de website. Regelmatig zult u op de [LR

website minivieringen voor thuis
aantreffen onder
www.heiligelebuinus.nl/jeugd en
jongeren — kerk op schoot. Tot aan eind
december, want daarna ga ik met pensioen ...

Clazien Broekhoff, pastoraal werkster H. Lebuinusparochie
jpsalland@live.nl - 06 - 83 20 22 44

<>

We mogen weer dopen!

Uiteraard onder de Corona-beperkingen met afstand en aantal
aanwezigen. De volgende doopdata zijn ondertussen gepland:
27-09-2020 om 12.30 uur Lettele, doopheer Ge Nijland, priester
25-10-2020 om 12.30 uur Boskamp, doopheer Gauthier de
Bekker, priester

08-11-2020 om 12.30 uur Schalkhaar, doopheer nog niet bekend.
Hebt u interesse, mail dan info@heiligelebuinus.nl
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Vormselvieringen in 2020/2021
Afgelopen jaar zijn we natuurlijk
flink gestoord door het Corona-
virus, dat vlak voor het toedienen
van het H. Vormsel eind maart
definitief doorbrak. We hebben
daardoor de vormselviering uit
moeten stellen.

Vanuit het bisdom is er nu wel
toestemming voor de toediening
van het H. Vormsel.

Echter daar zijn wel een aantal
voorwaarden aan gesteld: de 1,5
meter is een harde eis die geldt
voor het aantal mensen dat in de
kerk aanwezig kan zijn. Ook wat
betreft de zang moeten we nog
voorzichtig zijn.

24 kinderen hadden zich
voorbereid op het H. Vormsel.
Zoals gezegd hun viering van 28
maart kon op het laatste
moment niet meer doorgaan.
Deze kinderen worden nu
gevormd op 10 oktober om
19.00 uur in Schalkhaar.

Wat betreft de nieuwe
vormelingen: vanaf het nieuwe
jaar 2021 zullen zij allemaal
uitgenodigd worden voor
bijeenkomsten.

Zoveel mogelijk ontvangen de
ouders hiervoor een brief thuis,
maar mocht u belangstelling
hebben voor uw zoon/dochter,
neemt u dan alstublieft contact
op met de parochiel!
info@heiligelebuinus.nl



Tweedaagse bedevaart en

fietsbedevaart Kevelaer

In plaats van de tweedaagse Bedevaart naar Keve-
laer op 18 en 19 augustus en de fietshedevaart,
was er op die beide avonden om 19.00 uur een
livestreamviering in de Basiliek te Zwolle. Deze
vieringen stonden in het teken van Maria, de
Troosteres der Bedroefden, zoals wij gewend
waren tijdens de bedevaart in Kevelaer.

Op 18 augustus is een afvaardiging van de
Broederschap Zwolle ‘s margens samen met
pastor Van der Sman naar Kevelaer geweest om
tijdens de H. Mis de pelgrimskaars te ontsteken
namens u/ons bij Maria. Van onze parochie is
Adeline Schotgerrits meegeweest.

De beide vieringen in Zwolle zijn ook bezocht door
uw pelgrimbegeleidsters Ans, Adeline en Riky. Zo
hebben we toch weer troost, steun en kracht
mogen ontvangen en we hopen dat ook u
geestelijk gesterkt mag worden door het
jaarthema van Kevelaer: "lk ben daar, waar jij
bent!"

@u SOLATRIX AFFLICTORVM om%
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Oecumenische viering Boerhaar/Wijhe

6 september - 9.30 uur - Nicolaaskerk Wijhe
Omdat de Wiejese Diekdaegen dit jaar niet door
kunnen gaan, zal er op zondagmorgen 6
september a.s. ter vervanging van de jaarlijkse
tentviering, een oecumenische viering zijn vanuit
de Nicolaaskerk te Wijhe.

Het thema van deze viering is "Masker af - wees
jezelf". Mensen zijn soms geneigd een masker op
te zetten, zodat ze "heter overkomen" of zodat
niemand ziet "hoe ze zich eigenlijk voelen" of
"hoe kwetsbaar ze zijn". Soms is het wel handig
om een afleidingsmanoeuvre te gebruiken maar
als je een diepgaander contact wilt, zul je afstand
moeten doen van dat "masker".

Pastoraal werker Lonneke Gunnink zal in deze
viering voorgaan. De dienst begint om 09.30 uur.
We hopen van harte dat u hierbij aanwezig kunt
zijn.

Evenals voor andere vieringen is het noodzakelijk
u hiervoor aan te melden. De aanmelding gaat op
volgorde van binnenkomst. Bij de aanmelding
moet worden aangegeven met hoeveel personen
de dienst wordt bezocht. Ook moet worden
vermeld of er kinderen meekomen voor de
kindernevendienst en/of kinderoppas.
Aanmelden (met naam, telefoonnummer en
aantal personen) kan tot 5 september a.s. bij
Johanna Boverhuis

tel. 0570-52 2235

mail: scriba@pgwijhe.nl

Taizé-vieringen in Wijhe

De eerstvolgende vesperis op 22 september in de
Vredesweek (zie ook blz. 17). De volgende
vieringen staan gepland op de woensdagen:

Wijhe

21 oktober, 18 november, 20 januari

24 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de RK-kerk te
Wijhe

Boerhaar
24 februari

De vieringen zullen steeds in de kerk gehouden
worden met de nodige maatregelen.
Nader bericht volgt.
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Heb ver

Beste parochianen,

Het is de eerste helft van augustus als ik dit schrijf.
Rond 35 graden. Een hittegolf in ons land. In deze
dagen horen we het evangelie over de storm op
het meer. Alleen de gedachte al geeft wat
verkoeling. Al is het maar voor even.

Storm, tegenwind, hoge golven, het water tot aan
de lippen, de angst om ten onder te gaan, het zijn
situaties die we allemaal meemaken in ons eigen
leven.

Het evangelie vertelt ons eigen verhaal en dat van
de wereld en van de Kerk. Net als de apostelen
worden ook wij soms, misschien zelfs vaak,
getroffen door tegenwind, en komen we in een
storm terecht. De storm van tegenslag, van
mislukking, van ruzie in het gezin, in de familie,
met collega’s, in je vereniging. Of de storm van
armoede, pijn en verdriet, ziekte, lijden en dood.
Stormen genoeg, die nogal eens totaal
onverwacht op ons afkomen.

12 - VIEREN EN MEER

Zoals die storm van de alles vernietigende explosie
in Beiroet. Vele doden en gewonden, alles in puin,
ook de toekomst van het land. En de storm in
Wit-Rusland. Corruptie rond de verkiezingen. Een
volk dat roept om vrijheid.

En denk aan die storm van de Corona-pandemie.
Het kwam zo maar opzetten, ineens. Het
veroorzaakt een storm van faillissementen van
ondernemingen: horeca, toerisme, organisatoren
van evenementen hebben het extra zwaar.
Werkloosheid en schulden lopen op. Lockdowns
die landen en steden verlammen. Miljoenen
mensen die besmet zijn, honderdduizenden
doden, miljoenen nieuwe armen.

We zagen overvolle ziekenhuizen, met dokters en
verpleegkundigen die doodop zijn, soms radeloos
door de overbelasting, het water tot aan de

lippen.

Zo kennen we heel wat stormen in ons leven, in de
wereld en in de Kerk. Stormen door onze onmacht
om in te gaan tegen het kwaad in onszelf en in de
wereld. Stormen door ons zwak geloof, onze
twijfels, ons gebrek aan edelmoedigheid, onze
mislukking om "nederig van hart" te zijn, om te
troosten, zachtmoedig te zijn, om goede
christenen te zijn.

Stormen die ook onze Kerk treffen. Stormen van
leegloop, velen komen niet meer naar de kerk.
Afgehaakt. Veel parochies staat dan ook het water
aan de lippen — er moeten keuzes gemaakt
worden — pastorale teams worden steeds kleiner
en her en der moeten kerkgebouwen afgestoten
worden. Heel pijnlijk allemaal.

Maar we zien ook een andere kant. Stormen van
christenvervolging in meer en meer landen.
Gelovigen die wél vasthouden aan het geloof in
Christus en daarom moeten viuchten, gemarteld
worden of gedood.



trouwen!

In de kerk van het begin werd dit evangelie van "de storm op het meer" voorgelezen als een boodschap
van troost en bemoediging in stormachtige tijden, toen de eerste christenen werden gefolterd, en velen
de marteldood stierven. Ze worstelden angstig met de vraag: "Waar blijft de Heer? Waarom komt Hij
niet tussenbeide? Het is ook een vraag van velen van ons nu.

Wie wijst ons dan een uitweg? Het evangelie wil ons een uitweg bieden uit de spanningen van onze tijd,
door dit verhaal van het dreigende water.

Dit evangelie van de storm op het meer is ten diepste een Paasevangelie: Er is doodse duisternis, angst,
twijfel, de dood dreigt, maar dan wordt het morgen ... en in dat morgenlicht komt Jezus met zijn
reddende hand. Hij wil jouw en mijn Helpende Hand en Redder zijn!

Durven we hem te vertrouwen? Durven we Hem om hulp te vragen in de nacht van ons leven?

Of ... zijn we als Petrus in dit verhaal? Hebben we gebrek aan vertrouwen, aan geloof, en zinken we
steeds weer weg?

Dit evangelieverhaal zegt ons: God is nooit ver weg voor wie Hem aanroepen.
Hij neemt je bij de hand als het water je aan de lippen staat en brengt je veilig aan land. Zijn Land!
Vertrouw daar maar op ...

Met een vertrouwvolle groet,
Ronald Cornelissen, pastoor
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Cnmoeting

Diaconie

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Vastenactie
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Parochigle
Caritas Instelling

Heilige Lebuinus ’4"3‘

Beste parochianen, gulle gevers,

Inmiddels is het "nieuwe gewoon" al bijna
"gewoon". Je went aan de nieuwe situatie. Deze
tijd geeft mensen ook gelegenheid om na te
denken. Waar staan we nu? Wat is werkelijk
belangrijk? Samen-zijn was heel erg belangrijk,
vooral graag in grote getale bij elkaar. In de kerk
waren we al langer gewend aan kleine aantallen.
Toch bleek dat met een kleine groep de viering
ook heel intens en mooi kan zijn.

Dat wat mensen ook verbindt, de samenzang, is
momenteel niet meer. We zijn zoekende naar
nieuwe vormen van vieren en elkaar ontmoeten.
De vele vrijwilligers en parochianen houden ook
telefonisch of digitaal contact met elkaar. De
nieuwe ontwikkelingen leren ons om opnieuw te
ontdekken wat we waardevol vinden ook al is dat
in kleine groepen.

PCl heeft de taak om naar mensen om te zien.
Aandacht voor mensen. Vooral ook in deze tijd:
mensen, heel alleen, nu er geen of maar weinig
bezoek mag komen.

Op vele plekken in onze parochie hebben mensen
daadwerkelijk gedacht aan de medemens, aan-
dacht gegeven aan mensen die alleen zijn, bezoek
moesten ontberen. Een pakketje met een
inspirerend gebed, de parochiéle nieuwsbrief
uitgeprint en een doosje eitjes. Geen bezoek. Wel
de deurbel die roept. Er staat iemand die vraagt:
"Hoe het gaat met u, we vergeten u niet".

Elders stond een medeparochiaan voor de deur
met een mooie zomertas. Een tas met spelletjes
voor de kinderen, lekkers en nog meer voor het
hele gezin om de zomerperiode gezellig door te
komen.
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Ook werd letterlijk het licht gebracht bij mensen:
een papieren lampicn brengt licht in verwarrende
tijden.

Weer andere parochianen denken aan de
medemens in armoede. Zij storten geld op het
rekeningnummer van de PCl. Meestal kan de
herkomst niet achterhaald worden. Daarom willen
wij, het bestuur van de PCl, langs deze weg alle
gulle gevers heel hartelijk danken voor hun
bijdrage. U maakt het mogelijk dat mensen niet
vergeten worden.

Wanneer u dit leest is het inmiddels september en
heeft Corona ons al meer dan een half jaar in haar
greep. Wie weet voor hoe lang ...

Het bestuur van PCl roept dan ook allen op om te
blijven omzien naar elkaar. Heeft u een idee om
aandacht te geven aan mensen die warmte en
bezoek ontberen dan kunt u zich wenden tot
pci@heiligelebuinus.nl

Bestuur PCl H. Lebuinus



Bij de diverse acties om contact met parochianen te hebben, is een groet gegeven en o.a. onderstaand
gedicht. Dit gedicht is warm ontvangen en we willen daarom het voor u allen verspreiden:

Bidden om de gave van de Geest

1k ben het vlammetje van GEDULD.

Dikwijls word ik gedoofd als mensen morren tegen elkaar
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.

Heilig Geest, ontsteek in ons de vlam van GEDULD.

1k ben het viammetje van VRIENDELIKHEID.

Als ik vele zure gezichten zie, doof ik uit,

maar bij een hartelijk goeie dag, ga ik weer branden .

Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de VRIENDELIJKHEID.

Ik ben het viammetje van de DANKBAARHEID.

Ik doof uit als mensen het allemaal vanzelfsprekend vinden wat ze allemaal krijgen.
Maar ik ga feller branden als er welgemeend ‘dankjewel!’ gezegd wordt bij een attentie.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van DANKBAARHEID.

Ik ben het viammetje van de VERGEVING.
Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie toch weer vergeven wordt.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van VERGEVING.

Ik ben het viammetje van de EERLUKHEID.
Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,

wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
1k ga weer branden als mensen hun fouten durven toegeven.
Heilige Geest, ontsteek in ons het licht van EERLIJKHEID.

1k ben het viammetje van de VREDE.

Op zoveel plaatsen in de wereld word ik gedoofd door oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden als mensen vredevol met elkaar leven.

Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van de VREDE.

lk ben het viammetje van VERTROUWEN OP GOD.

Ik houd op te branden zodra mensen zekerheid zoeken in geld en rijkdom.
Maar ik verwarm het hart

waar mensen in hun leven ruimte geven aan Gods initiatief.

Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur van GODSVERTROUWEN.
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Vredesweek 1527 september 2020

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het Corona-virus breekt los en vanuit alle hoeken van de
samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan
luidende kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van het land en die extra tas met bood-
schappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten
helpen. Ock worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de Voedselbank en bij het meisje dat
veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in
toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. Voordat
deze crisis er was, schreven we een tekst bij het thema van dit
jaar. Die begint zo: "De groeiende diversiteit in Nederland
roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook
racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020
gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in
cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele
opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid
van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen.
In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het
verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven
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hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX Kig B
de komende Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt
verschil'." VREDE VERBINDT VERSCHIL

Wilt u meer weten, kijk op www.paxvoorvrede.nl

Wilt u iets bijdragen, het bankrekeningnummer voor donaties is: NLO3 TRIO 0390 5150 00
In de week van 19 t/m 27 september is er in meerdere vieringen in de parochie aandacht voor de
Vredesweek.

In Colmschate is er een oecumenische viering op
zondag 20 september om 10.00 uur in de Ichtuskerk
Voorgangers zijn ds. Trijnie Plattje en parochiaanuvoorganger Emile Hilgers

Gezien worden, gehoord worden ... Zonder vooroordelen, zoals je bent. Stof genoeg tot nadenken
daarover in de lezingen van de dag, maar ook in de actualiteit!

In verband met Corona-maatregelen is aanmelden verplicht op www.welkom@pgcs.nl. Vermeld hierbij
je naam en met hoeveel personen. Geef ook aan hoeveel van die personen er op één adres wonen.
Kinderen t/m 12 jaar zitten niet in de kerk. Er is een kindernevendienst en kinderoppas.

De uitzending worden gestreamd via www.kerkdienstgemist.nl Colmschate.

Ock in Diepenveen is er een oecumenische viering.
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In Wijhe wordt op dinsdagavond 22 september om 19.00 uur in het Rader van de
VredesweeR een oecumenische uredesuvesper gehouden in de NicolaaskerR in de

Langstraat in Wijhe

Wij leven in een bijzondere tijd. De Corona-crisis
zet ons leven nog steeds op de kop. Dat levert
spanning en onrust op, maar ook verbondenheid
en verregaande solidariteit. Deze tijd zet ons
denken in de Vredesweek in een nieuw licht. We
hebben meer behoefte aan saamhorigheid en rust
in onszelf en onze directe omgeving .

Onze huidskleur, religie, leeftijd, inkomen,
gezondheid, afkomst, tradities of de plek waar je
geboren bent: is belangrijk voor ieders identiteit.

We leven nu in 2020, een jaar waarin het
bevrijdingsfeest zou worden gevierd, waar een
pandemie voor alle mensen over de hele wereld
gevaarlijk is, en waar in Nederland de strijd van de
rassendiscriminatie gevoelig ligt.

We kunnen en mogen het verleden niet loslaten
zonder het te kennen. Hieruit kun je concluderen:
Eris veel goed gegaan in het verleden, maar ook
vee| fout! Beide mogen we nooit vergeten en we
moeten er van leren. Pas dan verbindt vrede ons
verschil.

e

/m
We gaan tijdens deze vredesvesper lichtjes ontsteken, luisteren en bidden voorvrede. {7

in verband met de Corona-tijd is het fijn als u zich voordien aanmeldt:
mail: leerk063@planet.nl - bel of app: 06 - 40 8158 09

Wij heten u van harte welkom!

VREDE VERBINDT VERSCHIL
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Sarmen doen

In de afgelopen maanden mocht het Noaberhuus
dankzij Ygdrasil en de Protestante Gemeente
Wijhe tijdelijk verblijven in de cude pastorie aan
de Langstraat. Maanden waarin er weinig
activiteit was en we de bezoekers met een kaartje
lieten weten dat er aan hen werd gedacht.

Begin juli was het weer mogelijk om daar
bezoekers te ontvangen. Het bleek dat de
bezoekers de gezelligheid en de regelmaat heel
erg hadden gemist.

Toen kwam Langstraat 69 ( vroeger bakkerij
Qosterwijk) beschikbaar voor het Noaberhuus .
Dankzij de huurgarantie en subsidie van de
gemeente, subsidie van het Kansfonds, de
financiéle steun van de PCl van onze parochie en
de Diaconie van de Protestante Gemeente,
hebben we dit kunnen realiseren.

Veel vrijwilligers hebben in de afgelopen weken
geholpen met schilderen, schoonmaken en

verhuizen. Daarin werd weer getoond waar we als
Noaberhuus goed in zijn : Samen zijn, samen
delen, samen doen.

Ondanks de noodzakelijke vernieuwing van de
keuken en de ventilatie, heeft tijdens het
opknappen en inrichten de nadruk gelegen op het
zoveel mogelijk in stand houden van het
authentieke karakter van het pand. De ruimte
biedt vele mogelijkheden om, met inachtneming
van de voorzorgsmaatregelen , de activiteiten op
alle dagen weer op te pakken.

Kom gerust eens binnen en laat u informeren over
de activiteiten en de openingstijden. De vrijwilli-
gers van het Noaberhuus willen er zijn voor
iedereen die behoefte heeft aan een praatje en
gezelligheid of mee wil doen met de activiteiten.
Meedoen is gratis maar met uw vrijwillige bijdrage
voor de koffie en thee, werkt u mee aan de
instandhouding van het Noaberhuus.

Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn zal de
nieuwe locatie van het Noaberhuus Wijhe
feestelijk geopend worden.
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Voorzitter: Vice-voorzitter/ Begraafplaatsen: Secretaris: Namens het Mens en
vicaris R. Cornelissen  penningmeester: T. Wellenberg M. Buijs pastoraal team: Organisatie:
J. Grobbeé M. Brinkhuis E. van Zuylen

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij vinden het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen stellen die we dan

zo goed mogelijk beantwoorden.

TOEKOMST VAN DE HEILIGE LEBUINUS PAROCHIE

Parochie 2025

In "t Zout van november 2019 hebben we verslag gedaan van het traject Parochie 2025.
Het pastoraal team is in goed overleg met het parochiebestuur al enige tijd bezig met
te verkennen hoe we het beste invulling kunnen geven aan het pastoraat in de
komende jaren. We hebben rekening te houden met omstandigheden waar we geen
of weinig invloed op hebben: afnemend kerkbezoek en kerkelijke betrokkenheid (zoals
overal in de westerse wereld), teruglopende inkomsten, minder beschikbare pastorale
beroepskrachten. Toen waren we nog niet bekend met Corona en alle maatregelen om
de ziekte in te dammen. Ook die hebben een grote negatieve invloed op het
kerkbezoek en inkomsten van de parochie.

Het pastoraal team is ervan overtuigd dat we de toekomst niet kunnen ingaan als alle
geloofscentra op zichzelf blijven functioneren. We zullen — parochianen, bestuur en
team — samen moeten gaan bouwen aan de kerk van de toekomst. We zien als
toekomstbeeld voor onze parochie:

1. We gaan bouwen aan één parochiekerk waar alles te vinden is wat ons gelovig
katholiek leven te bieden heeft: inspirerende en gevarieerde vieringen, catechese voor

jong en oud, diaconale activiteiten, een gastvrije kerk, enz.

2. In de geloofscentra werken we met de parochianen aan vormen van katholieke
presentie zoals ontmoeting, omzien naar elkaar, gebedsmomenten.
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De kerk in het nieuws

Deze visie is het afgelopen jaren al een aantal keren gedeeld en besproken met de
coordinatoren, maar door de Corona-crisis is het proces enige tijd stil komen te staan.
Het parochiebestuur en het pastoraal team gaan nu de volgende stappen zetten. De
afgelopen maanden is er al de nodige reuring gekomen door berichten in de media
over de ontwikkelingen in onze buurparochie Heilig Kruis. In die parochie (met
hetzelfde pastorale team als bij ons) is een parallelle ontwikkeling gaande met het
verschil dat ze daar niet eerder een herstructurering hebben gekend zoals de Heilige
Lebuinus Parochie in 2014. In de krant heeft u al kunnen lezen dat ook in onze
parochie er weer veranderingen aanstaande zijn (zoals ook gemeld in 't Zout van
november 2019). Eigenlijk geen nieuwe informatie, maar tegelijkertijd maakt het
sommige parochianen wel onrustig. Het gaat immers ook over de ons zo dierbare
kerkgebouwen!

Informatie en communicatie
Graag willen we u laten weten hoe we de komende maanden verder gaan en wanneer
we met u in gesprek gaan:

1. Afronding beleidsplannen door bestuur en team (september)
2. Bijeenkomst met alle codrdinatoren in de parochie (eind september)
3. Informatiebijeenkomsten voor de geloofscentra (eind oktober / begin november):

* Dinsdag 27 oktober — Engelbert, Boerhaar-Wijhe

* Donderdag 29 oktober — Nicolaas, Schalkhaar

* Dinsdag 3 november — Willibrord, Boskamp

» Woensdag 4 november — Nicolaas, Lettele

* Donderdag 5 november — Broederen, Deventer

e Titus Brandsma Huis, Deventer — datum bij ter perse gaan nog niet bekend

U bent van harte welkom op deze informatie-avonden. Zet u de avond van uw keuze
maar vast in de agenda of op de kalender. De avonden zullen waarschijnlijk in de
kerken gehouden worden vanwege de Corona-maatregelen. In het komende Zout
zullen we de plaats, tijdstip en agenda nader bekend maken.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de kerk. Toch laten we niet het hoofd zakken
omdat we ervan overtuigd zijn dat we een kostbaar en mooi geloof hebben. Voor dat
geloof en voor de kerk willen we ons blijven inzetten. Vertrouwend op Gods zegen
blijven we werken aan een vitale RK-kerk in Salland.

Parochiebestuur en pastoraal team
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dans
lezingen
film concerten
theater
kunst

tentoonstelling

H RUSH BONH TER,

“KING’S-SPEEC

THE H '

Inspirerende film

Het waargebeurde verhaal over Koning George VI, die om zijn
stotterproblemen te overwinnen les kreeg van de eigenzinnige logopedist
Lionel Logue. Ondanks een wat moeilijke start lijkt Lionels onorthodoxe
methode zijn vruchten af te werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het

vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat een
onverwachte, maar hechte vriendschap tussen George en Lionel.

Titus Brandsma Huis - donderdag 3 september - 20.00 uur

In verband met de Corona-maatregelen vertonen we de film in de kerkzaal.

Toegang: vrije gift.

BONHOEFFER

Dietrich Banhoeifer

Schilderijen van Jeltje Hoogenkamp

BONHOEFFER 75

In 2020 gedenken we dat Dietrich Bonhoeffer,
geboren in 1906, 75 jaar geleden werd
terechtgesteld door de nazi’s. In zijn leven en
werk zette Bonhoeffer zich continu af tegen
Hitlers nationaal-socialisme.

Vanuit een niet zwaar kerkelijk gezin koos Bonhoeffer voor de studie
theologie. Als theoloog was hij betrokken bij de Bekennende Kirche,
een beweging die zich kritisch opstelde tegenover de nazi's. Door
familiebanden raakte hij betrokken bij het verzet. Aanvankelijk
propageerde hij het pacifisme, maar dat veranderde in de loop van de
oorlog. Hij raakte betrokken bij de plannen voor een aanslag op Hitler
en voorzag de plegers van een legitieme morele basis voor deze daad.
Na de mislukte aanslag op 20 juli 1944 werd hij gevangen genomen en
op persoonlijk bevel van Hitler enkele dagen voor het einde van de
Tweede Wereldoorlog terechtgesteld.

Tijdens zijn gevangenschap schreef Bonhoeffer veel brieven, gedichten
en gebeden. Uit deze geschriften blijkt hoe hij heeft geworsteld met de
gebeurtenissen en de keuzes die hij maakte.

Jeltje Hoogenkamp (Sneek 1946)

De schilderes is geinspireerd geraakt door de gedichten en gebeden
van Bonhoeffer. Ze trekt een eigenzinnig, spannend, kleurrijk spoor in
haar werken. Soms kruisen de wegen van schilder en dichter elkaar.
Jeltje poduceerde eerder series zoals bij het Zonnelied van Franciscus
en bij Bijbels georiénteerde teksten.

20-RIK PALET

geinspireerd door teksten van Dietrich Bonhoeffer
In Penninckshuis Brink 89 te Deventer tijdens openingsuren van het VVV

Tentoonstelling van 4 september tot 27 september 2020

De Roos van Culemborg
actief in de driehoek
kerk-cultuur-samenleving is het
project

Bonhoeffer 75 e
gestart, met o0.a. DE‘\'ROOS

= e VAN CULEMBORG
een FEISEXPOSItIe. kunst & gedichten

Het Stadshartkerken-

overleg Deventer

heeft er zorg voor gedragen
dat de expositie in het
Penninckshuis aan de Brink te
bezichtigen is.

Aan dit overleg
nemen deel: de
Russisch

(\ Orthodoxe kerk,
de RK

in het hart Broederenkerk,
IXEVENTER STADSHART KERKEN de Protestantse
Lebuinuskerk en de
Geloofsgemeenschap het
Penninckshuis.




Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag 18.30-19.30 uur en donderdag 9.30 - 12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Matthijs Brinkhuis, e-mail matthijsjpbrinkhuis@gmail.com

Uitje misdienaars en kinderkoor

Op zondag 16 augustus is het kinderkoor The
Youngest Voices XL samen met onze misdienaars
en die van de Nicolaaskerk in Lettele naar Avon-
turenpark Hellendoorn geweest voor het jaarlijkse
uitje. Maar liefst 32 kinderen gingen dit jaar mee
naar Hellendoorn. Het was een erg gezellige en
leuke dag! Een wat uitgebreider verslag komt in
de volgende editie van het Zout te staan.

Herstart gezinsvieringen en kinderneverdienst
Na een lange periode van onderbreking, starten
we weer met gezinsvieringen! Zondag 4 oktober
(Wereldmissiedag voor Kinderen) bent u van harte
uitgenodigd. Het kinderkoor The Youngest Voices
XL onder leiding van Rob van den Berg gaan de
viering muzikaal begeleiden.

Ook de Kindernevendienst wordt weer opgepakt.
Op de eerste en de derde zondag van de maand
zijn alle kinderen welkom in het koetshuis (bij
mooi weer buiten).

Inzameling Voedselbank

De manden voor de Voedselbank zullen weer elke
vierde zondag van de maand achterin de kerk
staan. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Openingstijden secretariaat

Het secretariaat van onze locatie is weer
toegankelijk voor parochianen. Op dinsdag tussen
18.30 en 19.30 uur en op donderdag tussen 9.30
en 12.00 uur kunt u terecht om misintenties op te
geven of andere zaken te regelen.

Lectoren gezocht

Helaas zijn er onlangs twee lectoren gestopt. Wij
danken ze voor hun inzet in afgelopen jaren! Vind
u het leuk om actief deel te nemen in een viering?
Meldt u zich dan aan om het team te versterken.
Dat kan via het secretariaat.

Versterking kostersteam

We zijn heel blij met Coen van Haaren, die sinds
deze zomer de activiteiten als koster weer heeft
opgepakt. We willen Coen veel succes wensen in
deze mooie functie!

Maria van Frieswijk

In de Mariamaand oktober vindt het feest van
Maria van Frieswijk weer plaats. Het gaat om
zondag 11 oktober. Helaas wordt deze feestelijke
dag in verband met het Corona-virus wat
bescheidener gevierd dan normaal. Er is natuurlijk
wel een plechtige eucharistieviering en aan een
eventueel verdere invulling van deze feestdag
wordt gewerkt. Het volledige programma kunt u
dan ook lezen in de volgende editie van 't Zout.
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Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 61 23 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Een maand na herstart vieringen

Op zondag 5 juli zijn we voorzichtig weer gestart
met de vieringen. Met telkens een team gast-
vrouwen/-heren. Inmiddels zijn we een aantal
weken verder en worden namen en telefoonnum-
mers niet meer genoteerd.

Op het moment waarop we dit stukje schrijven
(begin augustus) is de weg naar de kerk voor de
wekelijkse viering nog niet door iedereen terug
gevonden en we begrijpen dat. We missen nog
een aantal vertrouwde gezichten, maar er is wel
sprake van een stijgende lijn. Dank aan alle
vrijwilligers die veel tijd hebben geinvesteerd om
de vieringen weer te kunnen opstarten.

In de vorige editie van ‘t Zout informeerden we u
over het voorlopig afzien van het houden van
tentoonstellingen in ons kerkgebouw en het nog
niet open stellen daarvan voor toeristen en
passanten. Beide zaken hebben onze voortduren-
de aandacht en zijn onderwerp van gesprek met
het parochiebestuur. Uiteraard willen we ons
fraaie kerkgebouw weer toegankelijk maken voor
iedereen, maar dan wel met als hoogste prioriteit
de volksgezondheid en met inachtneming van de
Corona-voorschriften. Daarnaast moet dat alles
ook nog te bemensen zijn. We houden u op de
hoogte.

Hartelijke groet, uw codrdinatoren, Marga
Veenstra, Ger Strijker en Ben Schotgerrits

Verbouwing pastorie

Nu de pastorie weer volledig eigendom is van de
parochie vinden er een paar interne verbouwin-
gen plaats. Een zijkamer van ons secretariaat
wordt een klein kantoor en krijgt een doorgang
naar de hal. De spullen van de kerststal kunnen te
zijner tijd weer worden opgeslagen in de grote
kelder onder het pand. Priester Gauthier de
Bekker komt in het appartement op de bovenste
etage te wonen, waar voorheen pater Tonny
Verbraeken zijn verblijf had. De parkeerplaatsen
aan de kant van het Broederenplein worden niet
meer verhuurd en zijn vanaf nu beschikbaar voor
de parochie.

22 - BROEDEREN

Klussen

Sommige delen van de muren van de bidkapel
worden opnieuw geschilderd. De lantaarntjes die
buiten bij de ingang worden neergezet, hebben
een opknapbeurt gehad. Schildersbedrijf Wolters
heeft buitenschilderwerk verricht aan de kosters-
woning en sacristie. In de binnentuin is de klussen-
groep bezig met het selecteren van veel verzameld
materiaal van de kerststal. Wat kan weg en wat
gaat naar de kelder. Op die manier komt de hele
zuilengalerij aan de zijkant van de tuin weer leeg
en ontstaan er mogelijkheden om de binnentuin
anders te gebruiken.

Ontmoetingsmiddagen

Nu we elkaar nog maar nauwelijks spreken en na
de viering voorlopig geen koffie/thee drinken, is er
toch wel behoefte om elkaar soms even op een
andere manier te spreken en te ontmoeten (op
veilige afstand).

Het voelde dan ook goed, dat we op vrijdagmiddag
14 augustus onze eerste ontmoetingsmiddag in
het parochiezaaltje naast de Broederenkerk
konden houden. Er hadden zich zeven mensen
opgegeven, maar vanwege een aangekondigde
onweershui en de grote hitte waren we met vijf
gasten, twee gastvrouwen en één gastheer. Koffie,
thee, koud water en onderhoudende gespreks-
onderwerpen waren de ingrediénten voor een
ontspannen, fijne middag.

Zeker voor herhaling vatbaar. En dat doen we dan
ook: op de tweede vrijdagmiddag van september
(11/9) en oktober (9/10) houden we opnieuw een
ontmoetingsmiddag. Als het zo goed blijft
bevallen, gaan we er daarna gewoon mee door.
Opnieuw in het parochiezaaltje naast de
Broederenkerk, van 15.00 tot 16.30 uur
(Broederenstraat 16).

In verband met de koffie/thee liefst wel even
opgeven via tel.nr. 0570 - 61 23 60 (op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 10 - 12 uur) of na de
zondagsviering achterin de kerk. ledereen is van
harte welkom.



Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 29 juli is Joop Zwiers op 89-jarige leeftijd over-
leden. De uitvaart en begrafenisplechtigheid
vonden plaats op 5 augustus.

Op 7 augustus is Willy Obdeijn op 85-jarige |eeftijd
overleden . De crematie heeft 14 augustus in
besloten kring plaatsgevonden.

Anton ten Have overleed op 13 augustus op 97-ja-
rige |leeftijd. De uitvaartviering en begrafenis heb-

ben 18 augustus in besloten kring plaatsgevonden.

Een dankjewel in de Corona-tijd

Wij kunnen weer met een beperkt aantal mensen
naar de kerk. Een woord van dank aan een aantal
enthousiaste vrijwilligers is op z'n plaats. Wij wil-
len hen bedanken voor de trouwe inzet en creati-
viteit in de eerste maanden dat zij iets hebben
kunnen betekenen voor de luisteraars thuis die in
bezit zijn van een kerkradio. Ook meldden zich
spontaan kinderen en volwassenen aan om te
gaan zingen. De luisteraars baden mee in de
dagelijkse meditatie om hoop te putten in deze
onzekere en angstige tijd. Meer dan coit hebben
velen onder ons laten zien, verbonden te zijn met
elkaar om de wereld weer een stukje mooier te
maken door hulp te bieden aan de medemens.

Kerkhofgroep

Eindelijk na een rustpauze vanwege de Corona
ontmoetten op 18 juni jl. de leden van de
kerkhofgroep voor het eerst elkaar weer en
uiteraard op 1,5 meter afstand. Om de drie weken
wordt de begraafplaats flink aangepakt en soms
ook nog tussendoor. Er wordt geschoffeld en blad
geharkt en twee keer per jaar rond het kerkhof de
beukenhagen bijgeknipt. Het gazon in de pastorie-

tuin en rondom de kerk wordt wekelijks keurig
bijgehouden en als het nodig is gemaaid.

Met Allerzielen wordt jaarlijks door de
kerkhofgroep de verlichting naar het kerkhof
aangelegd, met hulp van een deskundige. Deze
vrijwilligers worden dan ook zeer gewaardeerd

in onze geloofsgemeenschap en na gedane arbeid
getrakteerd op koffie met krentenbrood.

Nationale Ziekendag
Zondagochtend 13 septem-
ber om 9 uuris er een
speciale gebedsviering. Het
is dan Nationale Ziekendag.
Marijke de Brouwer gaat
daarin voor in gebed en
zang, ook om kracht voor
zieken en gehandicapten en
de mensen die hen bijstaan.
Afhankelijk van het weer en
van de coronamaatregelen heeft het bestuur na
de dienst een verrassing.

Voor vervoer kunt u bellen met Anneke Bijsterveld
tel 55 13 76. Graag tot ziens.

Oogstdankviering

Zaterdagavond 19 september om 19.00 uur is er
een eucharistieviering om God dank te brengen
voor wat de natuur aan gewassen, bloemen en
planten voortbrengt. Voorganger is pastor Verweij.
U kunt de meegebrachte groente, fruit en ook
andere producten achter in het kerkportaal
neerleggen. Deze producten komen ten goede aan
de Voedselbank.

Oproep

In verband met het vertrek van enkele vrijwilligers
op het parochiesecretariaat zijn wij naarstig op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om openstellen van
het secretariaat te kunnen blijven aanbieden is
extra ondersteuning nodig. Heb je tijd en vind je
dit ook belangrijk voor onze parochie, meld je dan
graag aan op ons mailadres:
nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Fijn dat we weer naar de kerk kunnen!

"Wat fijn dat we weer naar de kerk kunnen",
hoorden we in juli veel vaste kerkgangers blij
opmerken. En ja, het was ook mooi om elkaar
weer te zien en met elkaar te kunnen vieren. De
toch wat andere vorm en de speciale regels
schrokken de mensen niet af. De dankbaarheid dat
het weer mocht en kon overheerste.

En wat fijn ook dat ons mooie grote orgel nu weer
gebruikt wordt. Dat gaf een extra dimensie aan de
vieringen. Hopelijk kunnen we op deze manier
blijven vieren.

Het Corona-virus zal nog wel even onder ons
blijven, maar we houden moed, vertrouwen en
toch ook de noodzakelijke afstand.

Smaakmakers gezocht

De kerk is meer dan een pastoor, bisschop of paus.
Wij, gewone mensen aan de basis, kunnen
korreltjes zout zijn voor de kerk en voor elkaar en
zo kan ons geloof in Jezus’ boodschap smaak
geven aan het leven.

Om ook in de toekomst een levende geloofsge-
meenschap te blijven, hebben we mensen nodig
die mee willen denken over hoe we dat ook in Olst
en Boskamp in praktijk kunnen brengen. We zijn
natuurlijk dankbaar voor al die vrijwilligers die nu
hun steentje al bijdragen, maar we zoeken ook
nog pioniers die mee willen denken over nieuwe
vormen van gemeenschap zijn. Die in Olst en
Boskamp initiatieven willen nemen of wegen in
willen slaan naar nieuwe, inspirerende vormen
van ontmoeting en verbinding. Ideeén hierover
horen we graag.

Lammie In 't Veld, 06 - 57 03 81 76

Oecumenische viering 20 september

Zoals gebruikelijk houden we aan het begin van het
winterseizoen een oecumenische viering. Dat
hebben we al enkele jaren gedaan in de feesttent
in Olst, maar omdat het Olster feest dit jaar niet
doorgaat, is de viering ditmaal in de Olster
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Dorpskerk. De voorgangers zijn pastoraal werkster
Clazien Broekhoff en dominee Henk Jan Damstra.
Het kinderkoor Sparks of Joy en zanggroep Simpel
4 uit Olst verlenen hun medewerking. Aanvang is
10.00 uur. Om deze dienst bij te kunnen wonen,
dient u zich wel aan te melden voor vrijdag 18
september 17.00 uur. Dit kan via een e-mail naar
dhvisser@live.nl of telefonisch op 0570-563808
(18 september tussen 14.00 en 17.00 uur)

We hopen dat dit geen belemmering is om samen
weer een mooie viering te kunnen beleven.

Misintenties naar de 12e

In verband met de oecumenische viering zijn de
voor zondag 20 september opgegeven
misintenties verschoven naar de viering van
zaterdagavond 12 september.

Afscheid van vrijwilligers

We moesten afgelopen maanden afscheid nemen
van enkele trouwe vrijwilligers.

Willy van Vreden heeft als lectrice in vele vieringen
de lezingen, voorbeden en mededelingen ver-
zorgd. Het was altijd prettig om naar haar te
luisteren en we zijn dankbaar voor al die jaren
trouwe dienst.

Marietje Boksebeld en Diny Kloosterboer hebben
hun bijdrage geleverd aan de groep die zorgt voor
de bloemversiering in de kerk.

Deze dames hebben daarin laten zien dat je met
elkaar zorg kunt hebben voor de uitstraling van de
plaats waar we samen ons geloof vieren. Dank
jullie well

Door het vertrek van bovenstaande personen
zoeken we een lector en bloemverzorgers.
Meer informatie bij:

(lector) Marian Timmer 06 - 57 63 57 99 of
(bloemen) Ans Kleinherenbrink 0570 - 56 39 33,

Oud papier
29 en 30 oktober



~ Stationsweg 9
~ 8131DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGB0000911561
Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
~ 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl |
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar
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A JAAR GETROUWD
2 Ook vanuit onze
Geloofsgemeenschap

Engelbert van harte
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Priesterwijding diaken Gauthier de Bekker
Diaken Gauthier de Bekker is tot priester gewijd op
zaterdag 25 juli in Utrecht. Door de Corona-maat-
regelen konden we niet naar de priesterwijding.
Frans van Vilsteren heeft het mogelijk gemaakt de
priesterwijding op het grote scherm in 't Klank-
bord te bekijken. Zodoende hebben we toch met
twaalf personen de indrukwekkende wijding goed
kunnen volgen. Ook hebben we met een kleine
afvaardiging zijn eerste heilige mis mogen mee-
maken in de H. Kruisverheffing te Raalte.

We wensen Gauthier heel veel succes, plezier en
voldoening in z'n priesterfunctie.

Oogstdankviering 2020

De werkgroep Kerk in de Samenleving organiseert
dit jaar geen oogstdankviering. Via deze weg be-
steden we wel aandacht aan waar het om gaat in
een oogstdankviering. Natuurlijk gaat onze dank-
baarheid dan allereerst uit naar het werk van onze
boeren. Zij werken hard voor de oogst en ons
dagelijkse voedsel.

In de afgelopen periode waarin alles tot stilstand
leek te zijn gekomen, kwam er ineens meer aan-
dacht voor ons dagelijkse voedsel in de vorm van
belangstelling voor een eigen moestuintje en voor
het inmaken en wecken van groenten en fruit. Het
leek ook wel of er meer oog was voor het wonder
van de natuur en hoe goed wij het hebben.

Het omzien naar elkaar leek ook vanzelfsprekend
te zijn geworden. Omzien ook naar hen die het
financiéél moeilijk hebben of steeds moeilijker
krijgen en soms genoodzaakt zijn om gebruik te

maken van de Voedselbank. Het aantal cliénten
van de Voedselbank stijgt nog steeds. Vrijwilligers
van de Voedselbank en vrijwilligers bij het uitde-
len, proberen het voor de cliénten zo aangenaam
mogelijk te maken. Nu het weer mag, worden de
cliénten zoals altijd gastvrij onthaald met koffie en
thee.

Het doet ons temeer beseffen waar het om gaat in
het leven en om dat te benadrukken een zin uit
het lied "De tafel der armen":

Wat in stilte bloeit , in de luwte van de tuinen,
onder de hete zon, op de akker , heeft hij bestemd
voor de tafel der armen.

= Vredesweek
—~ .  Opdinsdagavond 22 September
L gl wordt in het kader van de
J”m . Vredesweek een oecumenische
s yredesvesper gehouden in de
Nicolaas kerk. Aanvang 19.00 uur. Thema voor
deze bijeenkomst is : Vrede Verbindt verschil. We
gaan tijdens deze vredesvesper een lichtje
ontsteken, nadenken , luisteren en bidden voor
vrede. U bent van harte welkom.

Klankbord

Martin Kinds is beheerder geworden van het
Klankbord. Voor de schoonmaak hiervan zijn we
op zoek naar een aantal dames/heren.

Als er voldoende gegadigden zijn dan is het maar
één keer in de drie maanden. Dames/heren laat
ons niet in de steek. Bel Ria Wolswijk: 52 59 12.

Onderhoud tuin

Hebt u wel in de gaten
hoe mooi voor en achter
de kerk de tuin eruit
ziet? Heél veel dank aan
de tuingroep: Herman Nijboer, Henk Nijhof, Wil
van de Borg en Henk Endeman.

Kopij voor deze pagina inleveren véér
1 september mail: zoutengelbert@gmail.com
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Titus Brandsma Huis (TBH)

T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Tevens Vietnamese parochie

~ T hot cor v 1= = |
O:r,_: netl secretariaat!

We zijn ontzettend blij u te kunnen
melden dat met ingang van
september de secretariaatstaken
van het Titus Brandsma Huis weer
worden opgepakt door mevrouw
Lotty de Weert.

Lotty is al langer betrokken bij het
Titus Brandsma Huis. Zo heeft zij in
de afgelopen twee jaar ook
regelmatig geholpen met koffie
schenken.

In het volgend nummer stelt ze
zichzelf aan u voor.

Welkom Lotty!

B GEOMRE
FIRTH RUSH BONE

“KING’S-SPEECH

A MASTE ECE.
THE BE OF THE YEAR."

MYS

In de Vredesweek vieren we op zondag 20 september samen in
de Ichtuskerk om 10.00 uur.

De oecumenische werkgroep heeft weer een mooie viering
samengesteld over het thema "Vrede verbindt verschil".

Kom mee bidden, luisteren en
vieren!

Aanmelden is verplicht op
www.welkom@pges.nl. Vermeld
hierbij je naam en met hoeveel
personen. Geef ook aan hoeveel
van die personen er op één adres
wonen. Kinderen t/m 12 jaar zitten
niet in de kerk. Er is een
kindernevendienst en kinderoppas.
De uitzending worden gestreamd
via www.kerkdienstgemist.nl Colmschate.

VREDS VERBINDT VERSCHIL

Inspirerende film

donderdag 3 september -
THE KING'S SPEECH is het waargebeurde verhaal over Koning George
VI, die om zijn stotterproblemen te overwinnen les kreeg van de
eigenzinnige logopedist Lionel Logue. Direct na het overlijden van zijn
vader en het oneervolle aftreden van zijn broer Edward, wordt Bertie
gekroond tot Koning George VI van Engeland. Engeland staat op dat
moment aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zijn vrouw

. Elizabeth besluit contact te zoeken met de excentrieke Lionel. Ondanks
' een wat moeilijke start lijkt Lionels onorthodoxe methode zijn
vruchten af te werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het
vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat een
onverwachte, maar hechte vriendschap tussen George en Lionel.

Deze Engelse film uit 2010 werd met vier Oscars beloond.

20.00 uur

Om aan de Corona-richtlijnen te kunnen voldoen, wordt de film in de kerkzaal vertoond.

Toegang: vrije gift.

26 - TITUS BRANDSMA HUIS

Titus op de koffie

Een goed gesprek en een beetje
gezelligheid lukt ook op anderhalve meter! De viering vindt plaats in de grote
U bent weer welkom op de vrijdagen 12
en 26 september, 10.00 - 10.30 uur

Eucharistieviering
Elke woensdagochtend om 9.30 uur.

kerkzaal, zodat u op een veilige
manier kunt deelnemen.



Herberg van Ars
Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54

E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL87 RABO 014615125
Cotrdinator:  Jos Egherts

Ochtendgebed in de Herberg van Ars

"Onder geleide van het Evangelie” is de titel van een boekje waar de
Benedictijnse spiritualiteit in begrijpelijke taal wordt verwoordt. Dit is
een zakboekje dat ik als oblaat van de Willibrordsabdij in Doetinchem
altijd bij mij heb. Hierin staan o.a. de levensweg van Benedictus, de
grondbeginselen van de Benedictijnse levenswijze en ook in verkorte
vorm het ochtend- en avondgebed. Verkort omdat dit, vanuit dit boekje,
een gebed voor de oblaat onderweg is, zodat wij dit kunnen gebruiken
op het werk, in de trein enz.

Het ochtendgebed in de Herberg van Ars is op de woensdagochtend
voorafgaand aan de ontmoetingsochtend om 9.30 uur. Zo kunnen wij
"onder geleide van het Evangelie” de ochtend starten. Dit ochtendgebed
is in het leven geroepen om toch een moment van bezinning te hebben
ten tijde van het niet mogen/kunnen houden van de herbergvieringen.
Zoals het er nu uitziet, gaat dit ochtendgebed bij voldoende belangstel-

ling ook door wanneer de Herbergvieringen weer beginnen.

Diaken Fokko de Graaf

Ontmoetingsochtenden

Elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur,
waarbij iedereen van harte welkom is voor
koffie/thee en een ontspannend of serieus
gesprek. Zolang de Herbergvieringen op de
zaterdag nog niet zijn begonnen, houden wij
voorafgaand aan de inloopochtend om 9.30 uur
een kort ochtendgebed. Bij succes gaan we er
vanaf september mee door.

Herbergvieringen

In september starten we weer met de vieringen op
locatie. Dat is in september één keer, op zaterdag
5 september. Als vanouds om 17.00 uur, maar
voorlopig nog zonder afsluiting met soep- en
brood maaltijd tot de Corona het weer mogelijk
maakt.

Filmavond

Voorlopig nog geen filmavond, aangezien het niet
haalbaar is om de gepaste afstand van elkaar te
houden.

Handwerkclub

Na vele jaren stopt de handwerkgroep. De reden
is, dat er steeds minder dames van de oude garde
naar de donderdagmiddag kunnen komen. Een
van hen is Riet Kobussen, die al die jaren zeer
actief betrokken is geweest.

QOoit is de handwerkgroep ontstaan vanuit de
Joannes Vianneykerk. Het doel was om allerlei
artikelen te maken, die dan weer verkocht konden
worden op de jaarlijkse Kerstmarkt in de
Lebuinuskerk en tijdens het Vianneyfeest. De
opbrengst was bestemd voor de aanschaf van
benodigdheden voor de Vianneykerk. Enkele
voorbeelden zijn de vloerbedekking voor de
verhoging bij het koor en nieuwe
misdienaarskleding.

Na de sluiting van de Vianneykerk is de
handwerkgroep onderdeel geworden van de
Herberg van Ars en kwamen de dames (en andere
eventuele gasten) elke donderdagmiddag bij
elkaar in het gebouw van speeltuin De Driehoek,
waar al onze activiteiten plaatsvinden.

Alle dames nodigen we uit voor een feestelijke
afronding van de handwerkgroep op donderdag 3
september a.s. van 14.00 - 16.00 uur in het
gebouw van de Driehoek, Rielerweg 110.
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waar

dag tijd
zaterdag 5 en zondag 6 september

Naar de kerk in de

voorganger

soort viering
23e zondag van het jaar

Boskamp za 13.00 G. Nijland eucharistie
Lettele 73 19.00 G. de Bekker eucharistie
Boskamp 0 09.00 J. Verweij eucharistie
Wijhe Nicolaaskerk — zo  09.30 L. Gunnink-van den Berg oecumene
Broederen 0 1030 H. Limbeek eucharistie
Schalkhaar 70 10.30 J. Verweij eucharistie

zaterdag 12 en zondag 13 september

24e zondag van het jaar

Boskamp 7a 19.00 F. Zandbelt eucharistie
Lettele 0  09.00 parochiaanvoorganger gebed
Wijhe zo  09.00 R. Cornelissen eucharistie
Broederen 0 10.30 H. Heling gebed
Schalkhaar 70 10.30 H. Limbeek eucharistie

zaterdag 19 en zondag 20 september

25e zondag van het jaar

Boerhaar 7a 19.00 R. Cornelissen eucharistie

Lettele 72 19.00 J.Verweij eucharistie

Boskamp 0 0930 C.Broekhoff/ ds. H.Damstra  oecumene / gebed
Broederen 0 10.30 J Verweij oogstdank / eucharistie
Schalkhaar 70 10.30 G. de Bekker eucharistie

zaterdag 26 en zondag 27 september

26e zondag van het jaar

Wijhe 7a 19.00 parochiaanvoorganger gebed
Boskamp 0 09.00 M. Brinkhuis gebed
Lettele zo  09.00 G. Nijland eucharistie
Broederen 0 10.30 M. Brinkhuis gebed
Schalkhaar 70 10.30 G. Nijland eucharistie

Met jo Vlemtjes naar de kerk

KERK OP SCHOOT via de website

Ook bij "Kerk op schoot" heeft de corona ons parten gespeeld.

§ In het najaar gaan we verder via de website.

8 Onder www.heiligelebuinus.nl/jeugd en jongeren — kerk op schoot vindt u
: M regelmatig minivieringen voor thuis.

Blijft u ons steunen?

De inkomsten van de parochie zijn door de Corona-tijd wezenlijk achteruit gegaan.
De lasten blijven in veel gevallen gewoon hetzelfde. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de salarissen
van het pastoraal team, kosten voor gebouwen en onderhoudswerkzaamheden ...
Daarom blijven we toch onze vraag herhalen: "Blijft u ons steunen?"
Uw collectegelden en giften zijn meer dan welkom op NL89RABO0118202944, t.n.v. Heilige Lebuinus
Parochie. Via de site kunt u snel, makkelijk en veilig doneren via Ideal.
Onze hartelijke dank!
Pastoraal team en bestuur Heilige Lebuinus Parochie
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Heilige Lebuinus Parochie

vaste wekelijkse vieringen

maandag
08.30

dinsdag
08.30
09.30
10.00
19.00

woensdag
08.30
09.30
18.00
18.30
19.00

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Vredeskapel Schalkhaar EV

Vredeskapel Schalkhaar rozenkransgebed
Broederenkerk Deventer avondgebed

Vredeskapel Schalkhaar morgengebed
Titus Brandsmahuis Colmschate EV
Vredeskapel Schalkhaar aanbidding
Vredeskapel Schalkhaar biecht
Vredeskapel Schalkhaar EV

donderdag
08.30 Vredeskapel Schalkaar morgengebed
19.00 Willibrordus Boerhaar EV

vrijdag
08.30 Vredeskapel Schalkaar morgengebed
09.00 Broederenkerk Deventer EV
09.00 Nicolaas Lettele EV

11,25 09.30 Dagkapel 0.L.V.0.0. Wijhe EY

Gebed en financiéle steun voor Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal Boutros Rai riepen op tot hulp

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een
aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en
duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetshare omstandigheden.

Paus Franciscus riep op tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal
Boutros Rai opgeroepen tot solidariteit en financiéle steun. De Nederlandse bisschoppen gaven gehoor
aan deze oproepen en roepen ook ons als gelovigen op financieel te steunen. Dat kan via:

Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) heeft directe
contacten met verschillende kerkelijke projecten,

onder andere voedselpakketten voor getroffen

gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484

t.n.v. Kerk in Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v.

Beiroet.

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) in
Nederland via Giro555, ten behoeve van directe
noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater,
onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid
nauw samenwerkt met Caritas Libanon:
NLO8INGBOO00000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in
actie voor Beiroet.
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W Infenties

5 en 6 september

EC Schalkhaar — Henk Hassink (jgt), Herman en Trees Oosterwijk-
Swartjes, Annette Hurenkamp-Mulder, Annie Mulder-Maatman, Antoon
van Oldeniel (namens de buren), Frans Groot Koerkamp, Herman en Marie
Hoppen-Kappert, Gerda Wakkers-Mulder, fam. Verwoolde-Groot Koer-
kamp, fam. Haverkamp-Groot Koerkamp, Jozef Hulsebos, Annie en Wim
Mulder en Jan, Gerard van den Hengel, Johan Maatman, Frida Haas, Jo van
Beek-Overmars, Johan Pannekoek, Leida Battels-Rooze, ouders Dijkstra-
Tutert en zoon Harry, Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen, Anton en
Mien Wichink Kruit

Broederen — pastoor Van Oostrum, Maria Joanna Ganzefles, Elisabeth
Hogenstijn-Nijmoller

Nicolaas Lettele — Johan en Ans Bloemenkamp-Grondhuis, Gerrit en
Marie Bloo-Groot Koerkamp, Dine en Jan Daggenvoorde-Oosterwijk, Jo-
hannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Jan en
Annie ten Have-Haarman en Dianne ten Have-Overvelde, gebr. Hermanus,
Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit
en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Bernard en Jet Huis in 't Veld-
Groot Koerkamp, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim
Kruit, Ciska Kruit, Gerrit en Cato Qosterwijk-Vrielink, Hermanus Wichink-
Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Wilhelmus Zandbelt
enWilhelmina Zandbelt-Bloemenkamp, ouders Zwiers-Hulman, Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — ouders lsseldijk-Overmars, Herman en Annie
Roesink-Bosgoed, fam. Huysmans-van Oldeniel, fam. Roddeman-Koolhof,
Anton Hulman, Bertus Mentink

12 en 13 september

EC Schalkhaar — ouders Beltman-Hiethaar, Antoon Kleverkamp, Ben
en Thilda Roudijk-Maatman, Henny Huis in 't Veld, Gerard van den Hengel,
ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet
Broederen — Riet Golbach

Nicolaas Lettele — Theo te Boekhorst (jgt), Johannes Oosterhuis (jgt),
Richard ten Have, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan
en Riek Haverkamp-ten Have, Bernard en Jet Huis in 't Veld-Groot Koer-
kamp, Joop en Riek Kleine Koerkamp-Walraven, Hermanus en Joanna Wil-
helmina Kolkman-Rodijk, Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Hermanus
Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-
Nijland

Engelbert Wijhe — Trees Koekkoek-Schutte, Herman en Riek Haupt-
meijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof
Willibrord Boskamp — Henk, Gerard en Jan Kinds en Tonnie Veld-
kamp-Kinds, Herman ten Have, fam. Van Oldeniel-Smit, Harrie Albers, Jan
en Toos Logtenberg-Dollenkamp, namens de KBO voor Doortje Schuck-
Visscher, Jan Logtenberg en Bertus Mentink
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19 en 20 september

EC Schalkhaar — Hans Ganzeboom (jgt}, Dini Nijkamp-Spikker, Anton
en Dien Schutte-Oosterlaar, Frans Kuttschruitter, Gerard van den Hengel,
Leida Battels-Rooze, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bemard, Rita en
Herman Klein Overmeen

Broederen —Marijke Windmeijer, Frits Schurink, Bert Sooms
Nicolaas Lettele — Bart Elferink (jgt), Antonia Maria Rodijk (jgt), gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp (jgt), Hennie Achtereekte-
Varenbrink, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-
Jonkman, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Gerrit en Riek Hoekman-Klein
Swormink en Annie, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Wim Kruit, Ciska Kruit, Ben van Olde-
niel, ouders Tiebot-Hazelekke, Hermanus Wichink-Kruit en overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Boerhaar — voor de zieken namens Lentebloesem, Wim
Koekoek, overleden fam. Boerhof, jaargetijde Geert Heuver, Albertus en
Marie Logtenberg-Geerts, Hendrikus Johannes Mentink en Maria Theresia
Mentink-Punte, Jan, Ria en Louis, Martien, Bernard en Mien Groote
Schaarsberg-van der Weerd, Tonnie Logtenberg, Gerrit Schutte, Betsie
Schurink-Schrijver, Jan en Diene Schutte-Koekoek

26 en 27 september

EC Schalkhaar — ouders Beltman-Lammertink, Herman en Annie van
Oldeniel-de Witte, Henk en Lies Achtereekte-Dashorst, Femy van Eunen-
Schiphorst, Christine Dioncre-van Boxtel, Marietje Schutte-Kuttschreutter
(namens de buren), Hans Veldkamp, Gerard van den Hengel, ouders
Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Lenie en Arnold Veldhuijzen-Kerkvliet, Wim
Jonkman

Broederen — Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp,
overleden ouders Simons-Woertman

Nicolaas Lettele — Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk,
Richard ten Have, Jan en Annie ten Have-Haarman en Dianne ten Have-
Overvelde, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek
Haverkamp-ten Have, Anny en Herman Huis in 't Veld-Groot Lipman,
Willem en Riek Oosterwijk-Groot Koerkamp, Gerrit en Naatje Oosterwijk-
Huis in 't Veld, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden fami-
lie, Hermanus Wichink-Kruit en overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede,
Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp — Johannes lsseldijk (jgt), Doortje Schuck-
Visscher, Bernard Koerhuis

Engelbert Wijhe — Trees Koekkoek-Schutte, Herman en Riek Haupt-
meijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, Hein en Marietje Elshof,
overleden ouders Leerkes-Oosterwijk



Wij gedenken

Paula Hendrina Gerarda (Paula) Dukkerhof-van Rossum
1 02-07-2020 op 88-jarige leeftijd. Paula was een rustige vrouw, een
toegewijde echtgenote, moeder en oma. Zij hield van muziek en zingen. Ze
was vele jaren een trouw lid van het koor van de Maria Koningin Parochie.
Na het overlijden van haar man pakte ze haar leven weer op. Toen haar
zoon onverwacht overleed, was haar gezondheid geestelijk en lichamelijk
al sterk achteruit gegaan. Begeleid door haar kinderen en kleinkinderen en
met de goede zorg van het Grote en Voorster Gasthuis is zij heengegaan.
Moge zij rusten in vrede en delen in de lofzang voor de Eeuwige.

Wilhelmina Johanna (Mien) Hollegien-Visser

T 03-07-2020 op 95-jarige leeftijd. Mien Hollegien was een opgewekte
vrouw. Zij hield van handwerken, borduren en breien. Ze was jarenlang lid
van de handwerkclub van de Joannes Vianney Parochie. Ze was trots op
haar dochter, schoonzoon en beide kleinkinderen. Ze schonken haar veel
vreugde. Ze zocht graag het gezelschap op van mensen en nam deel aan
de activiteiten op Humanitas, zolang haar gezondheid toeliet. Het geloof
was een grote steun voor haar, ook bij haar afscheid van deze wereld. Zij
ruste in vrede.

Wilhelmus Everardus Johannes (Wim) Wouters

T 09-07-2020 op 87-jarige leeftijd. Wim heeft carriére gemaakt binnen de
drukkerswereld. Ook ontwikkelde hij zijn talenten als organisatiedeskun-
dige. Hij is op 15 juli 1957 getrouwd met zijn Riet. Samen kregen ze vijf
kinderen. In 1989 ging Wim met de VUT, een mooie kans voor zijn hobby,
schilderen, maar ook om zijn kwaliteiten in te zetten als ondersteuner van
de bouwpastoor van de Titus Brandsma Parochie, pater Megens. Mede
dankzij Wims inzichten en kwaliteiten is een stevige parochiestructuur
ontstaan, die ook nu in de Lebuinus Parochie haar diensten bewijst. De
parochie is Wim veel dank verschuldigd. Op 15 juli, exact de 63e trouwdag
van Wim en Riet, hebben we afscheid van Wim genomen in de Nicolaas-
kerk in Schalkhaar.

Josephina Johanna Maria (Ans) Alberts-Bergman

T 12-07-2020 op 91-jarige leeftijd. Ze was een liefdevolle echigenote voor
Theo, die een aantal jaren geleden gestorven is en een geliefde (schoon)
moeder van haar vijf kinderen en hun partners. Ze was behalve oma ook
overgrootmoeder. In haar laatste levensfase woonde ze in huize Ludgerus.
Ze werd hulpbehoevend. Na een hartinfarct vorig jaar moest ze worden
opgenomen in huize Park Brabant, waar ze een liefdevolle verzorging ont-
ving en weer enigszins opleefde. We mogen geloven dat ze nu is opgeno-
men in Gods liefde.

Antonius Hendricus (Anton) Wichink Kruit

T 14-07-2020 op 92-jarige leeftijd. Anton is geboren 14-05-1928. Hij trad
in het huwelijk met Mien Klein Douwel. Ze woonden op Frieswijk, boerderij
Groot Velde, waar ze een gemengd bedrijf hadden. Later verhuisden ze
naar Spanjaardsdijk 76, waar in 2008 afscheid van Mien moest worden
genomen. Antons lust en leven was de boerderij. Zijn handen konden veel
maken. Maandag 20 juli is in de kerk van Schalkhaar afscheid genomen
met een gebedsviering in kleine kring. Anton is begraven bij Mien op het
kerkhof bij de kerk. Moge hij rusten in vrede

Theresia Maria Aleida (Trees) Koekoek-Schutte

T 18-07-2020 op 92-jarige leeftijd. Zij trad in het huwelijk met Herman
Koekoek. Ze woonden in de Duursehoek, Wijheseweg 6, waar ze een
gemengd bedrijf hadden overgenomen van Noordman. Het gezin werd
gezegend met elf kinderen, waarvan er drie helaas al vroegtijdig over-
leden. Later verhuisden ze naar de Willem de Zwijgerlaan 20 in Wijhe, waar
in april 2012 afscheid van Herman moest worden genomen. Trees was
zorgzaam voor haar gezin, de boerderij en haar omgeving. Haar handen
konden niet stilstaan. Moge zij rusten in vrede.

Johannes Bernardus (Joop) Zwiers

T 29-07-2020 op 89-jarige leeftijd. Na zijn opleiding als loodgieter werkte
Joop o.a. bij Roessing in Lettele. In 1962 trouwde hij met Diny Nijland, de
liefde van zijn leven. Jammer genoeg kregen ze geen kinderen, maar ze
hebben het samen wel goed gehad. Ze maakten met hun caravan mooie
vakantiereizen en zelfs een vliegreis naar zijn broer Herman in (anada. Hij
heeft een grote klap te verwerken gekregen toen Diny in 1995 stierf. Hij
praatte er weinig over en werd een in zichzelf gekeerde man. Als lid van
het Herenkoor heeft hij meer dan 65 jaar met genoegen meegezongen. Hij
stierf nog onverwacht. Op 5 augustus was voor hem de afscheidsviering en
begrafenis. Moge hij weer met Diny verenigd mag zijn in het hemels
vaderhuis.

Er breekt een zonnestraal door als we in de loop van de tijd met een
glimlach kunnen terugdenken aan onze dierbare overledene die altijd een

speciaal plekje houdt in ons hart.
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Sint-jansRruid

Het sint-janskruid is een plant uit de hertshooi-
familie. De vaste plant komt van nature corspron-
kelijk voor in Europa, maar heeft zich van daaruit
verder verspreid.

De plant wordt 20-85 cm hoog en heeft een ronde
stengel met meestal twee smalle lijsten. De kale,
elliptische tot eironde lange bladeren zijn 1,5-3
cm lang, hebben talrijke doorzichtige punten en
een stompe bladvoet. De kroonbladen worden
doorgaans ongeveer 1-1,6 cm en de kelkbladen
zijn lancetvormig, spits en gaaf. Deze puntjes zijn
gevuld met etherische olie. Het sint-janskruid
bloeit van juni tot september met gele bloemen.

Een werkzaam gezondheidsmiddel

Het sint-janskruid bevat een drietal werkzame
stoffen die een goed middel kunnen zijn tegen
milde depressieve klachten. Net als de gewone
antidepressiva bevordert het kruid de heropname
van serotonine, dopamine en noradrenaline.

Het wordt gebruikt als kruidenthee of als dragees.
Het is wel belangrijk te weten, dat het kruid de
werking van diverse medicijnen en middelen kan
beinvioeden, versterken of juist verzwakken. Zo is
bekend dat het de werking van hormonale
anticonceptiva vermindert en de maagzuur-
remmer "omeprazol" beinvloedt. Om deze reden
is het sinds 2001 verplicht om op de verpakking
of in de bijsluiter van producten die sint-janskruid
bevatten een tekst op te nemen waarin
gewaarschuwd wordt voor de effecten op
medicatie. Het is zaak daar goed rekening mee te
houden. Ga er dus nooit zo maar mee
experimenteren, maar overleg altijd met de
apotheek of het kan!

Het sint-janskruid in vroegere tijden

In vrijwel alle Europese culturen was het kruid een
belangrijke plant en waren er veel legenden aan
de plant verbonden. In een aantal gevallen was
het zelfs een cultusplant. De rode etherische olie
die het sint-janskruid bevat heeft tot veel
legendevorming geleid: bij de Germanen zou het
het bloed zijn geweest van Baldr, de Germaanse
god van de Natuur, de Zomer en het Licht, maar
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ook het bloed van de oppergod Wodan nadat hij
door een everzwijn was verwond. Aan het kruid
werden allerlei magische krachten toegedicht. Zo
bond men het op daken om te beschermen tegen
onweer. Ook waren er vruchtbaarheidsrituelen
verbonden aan het kruid, bijvoorbeeld: een
vrouw die graag kinderen wilde, moest op
Midzomernacht naakt het kruid plukken.

Oock werd het als afweerkruid gebruikt om zich te
beschermen tegen hekserij, magie of andere
mogelijke gevaren.

Verder werd het sint-janskruid in de oudheid vaak
gebruikt bij gewone brandwonden, zonnebrand-
problemen en andere wonden,

Hoe het sint-janskruid aan zijn naam komt

Het kruid is genoemd naar Johannes de Doper,
ook wel Sint Jan genoemd (zie onder andere het
Evangelie van Marcus hoofdstuk 1, 2-11), omdat
het hoogtepunt van de bloei van de felgele
bloemetjes rond de naamdag van deze heilige
valt: 24 juni, wanneer de zon in West-Europa op
zijn hoogst staat. De bloemen kunnen dan ook
het best rond die tijd geoogst worden voor
gebruik op allerlei gebied.

Sint Jan is ook de heilige van het Licht. Zijn feest
valt in de periode van het oude Midzomerfeest,
waaraan in sommige streken de Sint-Jansvuren
nog herinneren.



Column Lucas

Lucas Brinkhuis studeert in Utrecht Katholieke Theologie en Geschiedenis,
is lid van de Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en
hoofdredacteur van De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

Beiroet en viuchtelingen

Op 4 augustus explodeerde een opslagloods in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De
explosie nam 200 levens en verwoestte een groot deel van de stad. Het is de zoveelste klap voor het
kleine land. Libanon is ongeveer vier keer kleiner dan Nederland en heeft ongeveer 6 miljoen inwoners.
Libanon staat op de 91e plek wat betreft haar economie (Nederland staat op de 23e plek) en heeft een
grote staatsschuld. Minder bekend is dat Libanon het land is met de meeste vluchtelingen per inwoner:
er zijn 1,5 miljoen viuchtelingen in het land, dat is bijna een kwart van de bevolking! In Nederland is dat
slechts 0,5%. Libanon heeft dus bijna 43 keer zoveel vluchtelingen in hun land wonen als Nederland. Het
zijn cijfers die recht ingaan tegen uitspraken die we Nederlandse politici vaak horen doen, namelijk dat
er voor viuchtelingen in de regio nog voldoende plek is. De omstandigheden van de
vluchtelingenkampen in de regio zijn simpelweg onmenselijk te noemen.

Dit is moeilijk te wijten aan deze landen of de
UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN die
dit soort kampen vaak beheert), die met de
weinige middelen die ze hebben, zoveel mogelijk
mensen zo goed mogelijk proberen op te vangen.
Het is ook niet zo dat landen als Nederland veel
aan het UNHCR geven om de viuchtelingen in de
regio op te vangen. Nederland geeft acht keer
zoveel uit aan de opvang van de duizenden
vliuchtelingen in Nederland (die in een AZC het
allesbehalve luxe hebben), dan aan de miljoenen
vluchtelingen over de wereld.

Maar dit zijn cijfers en veel discussies over de

opvang van vluchtelingen komen niet verder dan deze cijfers. Als de discussie wel verder komt, gaat het
vaak over de angst voor het onbekende. Ik denk dat deze angst de reden is voor een groot deel van het
verzet tegen de opvang van vluchtelingen in Nederland. De meeste inwoners komen immers nooit in
aanraking met een AZC. Op plekken waar al sinds jaar en dag een AZC is, zoals Schalkhaar, hoor je
eigenlijk nooit negatieve geluiden over het AZC. Het is bekend en niemand kijkt er nog van op. Toen in
Geldermalsen een AZC werd aangekondigd, braken er in het dorp grote rellen uit en sneuvelden zelfs
enkele ruiten van het gemeentehuis. Het resultaat: het AZC kwam er niet.

Jezus zegt in Matthelis 25 dat alles wat je voor een vreemdeling doet, je voor Hem doet. Jezus geeft ons
daarmee ook een plicht om open te staan voor de vreemdeling en hem goed op te vangen. Wanneer er
een gesprek over viuchtelingen ontstaat, probeer het gesprek over de feiten te tillen naar de mensen.
Mensen die vliuchten voor oorlog en geweld, voor dictatoriale regimes of vanwege hun geloof. Deze
mensen zijn de vreemdelingen waar Jezus het over heeft. Als christenen hebben wij een plicht om over
onze angst voor het onbekende heen te stappen en de vreemdeling met open armen te ontvangen.
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"Die hoeft wellicht niet te wachten bij de hemel in de rij"

De titel is ontleend aan een lied van Daniél Lohues. In deze reeks maakt u kennis met mensen die hun
geloof vertaalden in concrete daden. Of het nu gaat om verzet tegen elke vorm van onrecht, of een
bijzonder engagement in kerk of maatschappij. Voorbeelden voor ons allen.

John Robert Lewis
*21-02-1940 *17-07-2020

Lewis groeide op in Troy, op het platteland van
Alabama, één van de meest conservatieve en
racistische zuidelijke staten in die periode. Zwart
en wit leefden er strikt gescheiden. Segregatie,
racisme en discriminatie zaten in de zuidelijke
staten immers verankerd in de wet. In zijn
kinderjaren zag hij welgeteld twee witte mensen,
hij wist niet beter ... Pas nadat hij voor
familiebezoek vaker in het noorden van de
Verenigde Staten kwam, werd Lewis zich steeds
meer bewust van de onmenselijkheid van deze
politieke en maatschappelijke situatie.

Als jongen al wilde Lewis prediker worden; op
15-jarige leeftijd hield hij zijn eerste openbare
preek. Later vertrok hij naar Nashville voor een
studie aan de theologische hogeschool Ameri-
can Baptist waar hij afstudeerde. Hij werd gewijd
als baptistenpredikant. Vervolgens behaalde hij
een bachelorgraad in religie en filosofie aan de
Fisk University.

In 1955 hoorde hij van de succesvolle Montgo-
mery-busboycot in Alabama die was georgani-
seerd door Martin Luther King, Ralph Abernathy
en Rosa Parks. Rosa Parks had geweigerd om haar
zitplaats in de bus aan een witte passagier af te
staan. De actie inspireerde de jonge Lewis tot
actieve betrokkenheid bij de Afro-Ameri-
kaanse burgerrechtenbeweging. Omdat zijn
ouders vreesden voor zijn leven hield Lewis zich
aanvankelijk tijdens zijn studie afzijdig van een
actieve deelname aan de burgerrechtenbewe-
ging. Daar kwam verandering in toen vier
zwarte studenten in Greensboro in het voor
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blanken bestemde gedeelte van de lunchroom
van Woolworths gingen zitten, en weigerden er-
gens anders te gaan zitten. De actie werd lande-
lijk nieuws en zette honderden Afro-Amerikanen
ertoe dezelfde actie uit te voeren. Ze brachten
niemand letsel toe en vernielden niets.

In de jaren zestig had Lewis een leidende rol in de
burgerrechtenbeweging van Martin Luther King
en voerde hij een geweldloze strijd om een einde
te maken aan gelegaliseerde rassenscheiding in
de Verenigde Staten. Hij predikte de lessen van
geweldloos verzet en werd actief in de studen-
tenbeweging SNCC. Hij deed hij mee aan zitacties
in horecagelegen in Nashville, als protest tegen
aparte zitplaatsen voor witte en zwarte klanten.
Lewis initieerde de "freedom rides", acties van
witte en zwarte activisten die gezamenlijk met

de bus door het zuiden reisden als protest tegen
segregatie in het openbaar vervoer en op
stations. Hij organiseerde onder meer marsen
tegen rassengescheiden bioscopen in Nashville
en deed mee aan de Mars naar Washington waar
na afloop Martin Luther King zijn beroemde
speech | Have a Dream hield.

Bij deze actieve inzet betaalde Lewis de tol voor
zijn activisme. Hij werd tientallen keren opgepakt
en geslagen. Bij de protestmars van Selma naar
Montgomery in maart 1965 - ook wel herinnerd
als de Bloody Sunday in de Amerikaanse geschie-
denis - liep hij een schedelbreuk op door toedoen
van een woedende groep blanken.

Ook als politicus zette Lewis zich in voor de
burgerrechten van minderheden. Hij was van
1987 tot aan zijn dood lid van het Huis van
Afgevaardigden voor de Democratische Partij.
Lewis ontving vele eredoctoraten en onderschei-
dingen, waaronder de Presidential Medal of
Freedom.

John Robert Lewis riskeerde zijn leven in de strijd
tegen racisme. Op de lange weg naar gelijke
rechten voor zwarte Amerikanen groeide hij uit
tot een icoon van geweldloos verzet.



“Vreugde heeft altijd te maken met schoonheid.
... Alsik er tijdens een autorit alleen maar aan
denk of ik op tijd kom voor mijn lezing, dan
span ik me de hele tijd te veel in. Als ik
daarentegen op de schoonheid van het
landschap let, dan heb ik steeds een gevoel in
me van vakantie, van vrijheid en ruimte, van
vreugde en dankbaarheid”

Anselm Griin

Dankzij één van de boeren en boerinnen met wie
ik optrek in het kader van de boerderijvieringen
en boerenpelgrimstochten leerde ik, dat veel
boeren zich bewust zijn van enerzijds de
eenzijdigheid van wat ze zaaien (om een zo groot
mogelijke opbrengst te kunnen hebben) en
anderzijds de veelzijdigheid, die ze er zelf aan toe
kunnen voegen.

Dat doen ze ook, merk ik als ik door de regio van
onze parochies rijd, door randen en stroken in te
zaaien met bloemzaad om bijen, vlinders, insecten
een handje te helpen. Zij riep zelfs andere mensen
op, die zelf onvoldoende grond hebben, iets te
doneren, zodat hun boerenland optimaal gebruikt
kon worden voor dit mooie doel.

Kijk naar
de bloemen
op het veld

Maar al te makkelijk worden in de media boeren
en natuurliefhebbers tegenover elkaar gezet. Dat
is heel jammer. Natuurlijk is het voor iedereen
verschillend, maar de boeren die ik heb leren
kennen - dankzij mijn aandacht voor de agra-
rische sector - zijn enorme natuurliefhebbers.

Ik zie daar geen tegenstelling.

Ik noem dit voorbeeld van de wilde bloemen als
een teken van onze gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor en bijdrage aan onze aarde, de
schepping.

Een ander voorbeeld dat ik leerde kennen, is dat
van de Noaber-Energie. Groene stroom wordt
opgewekt door zonnepanelen, die geplaatst
worden waar het landschappelijk niet storend is
en waar door verhoogde plaatsing begrazing door
schapen kan blijven plaatsvinden.

Boeren en burgers betalen samen en profiteren
samen. En de ideeén gaan door. Er wordt
geéxperimenteerd met een koemestvergistings-
project door meerdere melkveehouderijen. Er
hoeft minder fossiel gas verstookt te worden, dus
minder CO2 in de lucht. Wat overblijft na de
mestvergisting is te scheiden in stikstof- en fosfaat
fracties. Het land kan hiermee selectief bemest
worden. Dit lost dus een deel van de stikstof-
problematiek op! Vanuit gemeente en overheid
wordt met belangstelling meegekeken en er wordt
samengewerkt met de TU Twente.

In het evangelie staat bij gelijkenissen, die vaak
betrekking hebben op de agrarische sector: "Wie
oren heeft, hij luistere". Ik zou daar aan toe willen
voegen: Wie ogen heeft, |aat hij of zij het zien!
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Horizontaal 2 3 4 5 6 7

2 Afspraakje (Eng.) 5 Beroemde filmstudio (afk.) 8 Poolse
oud-vakbondsleider en politicus 9 Vrouw en halfzuster
van Abraham 10 Stad in Noorwegen 12 Neef van Abraham
die aan de verwoesting van Sodom ontkwam (Luc. 17:28-
32) 13 Ding (Lat.) 15 Jeugdige carrieremaker 16 In tegen-
stelling tot (afk.) 17 Muziekinstrument 19 Uitroep van
verrassing 20 Pannenkoek 22 Boeien 25 Tweelingbroer
van Jakob 26 |k weet niet precies waar 27 Slijmdiertje
29 Schunnig 30 Onderdoorgang 34 Boek van de He-
breeuwse Bijbel 36 Familielid 37 Erg onrustig onder de wol
39 Zangstem 41 Telwoord 42 Springstof (afk.) 43 Zuid-
Amerikaanse struisvogel 44 Moeilijkheid 46 De Verschrik-
kelijke (1530-1584) 47 Geestelijkheid 48 Franse rivier en
departement 49 Baas.

Verticaal

1 Boek waarin de hoofdzaken van een godsdienst zijn op-
genomen 2 Okselverfrisser 3 Oud rijk in Mesopotamié
4 Helling, schuin vlak langs een dijk 5 Afrikaanse vrouw
6 De ... van de Apocalyps op het eiland Patmos 7 Joodse
tollenaar die een discipel van Jezus Christus werd (zonder
h in de Nieuwe Bijbelvertaling) 11 Verbond van oliepro-
ducerende landen (Eng. afk.) 13 Die verving Boris Johnson
toen die op intensieve zorgen lag met Covid-19 14 Medi-
sche foto 18 Staat in de VS 21 Het rijk van Satan 23 Brand-
stof 24 Luizenei 27 Weesgegroetje (2 woorden) 28 Wor-
ding 31 Tokkelinstrument 32 Boomvrucht 33 Mee te zeu-
len gewicht 35 Stengel 38 Drank van vruchten en alcohol
40 Derde zoon van Jakob 45 Durf.

© Wim De Weerd:
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Geregeld naar wens door George, Floor en Niels van DELA
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Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

2 On aren helpt u

graag. Ga naar dela.nlfdeventer of bel
055 204 00 99.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij

codperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. DEI:A

voor elkaar
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Agenda

Data Activiteiten Info Tijd
29,16,23,30
29,16,23,30
3 Inloopochtend Herberg van Ars 10.00-12.00
4 Aanbidding H. Sacrament Schalkhaar 18.00-19.00
Filmavond: The King's Speech Titus Brandsma Huis 20.00
5 Eerste zaterdagviering H. Willibrord Boskamp 10.00-14.30
5 Mariale Priesterbeweging, biechtgelegenheid
13 Herbergviering Herberg van Ars 17.00
12,26 Oecumenische viering Wijhe/Boerhaar Nicolaaskerk in Wijhe 9.30
19-26 Nationale Ziekenzondag
20 Bij Titus op de koffie Titus Brandsma Huis 10.00-12.00
22 Vredesweek
2-27 Oecumenische viering Colmschate Ichtuskerk Colmschate 10.00
Vredesvesper in Wijhe Nicolaaskerk in Wijhe 19.00
Boenhoeffer 75 Penninckshoekshuis openingstijden
Wy

Kopij voor de oktobereditie dient bij de redactie bekend te zijn op 10 september, véér 17.00 uur

Actuele informatie op de website

Komt u weleens op onze website www.heiligelebuinus.nl? U vindt er allerlei informatie over onze parochie, u
leest er de |aatste nieuwsberichten, u kunt er foto's bekijken van gebeurtenissen binnen de parochie,
vieringenrooster raadplegen en rechtstreeks inloggen voor de live streams.

De website en 't Zout vullen elkaar uitstekend aan.
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roboostenﬂ k

uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt de uitvaart gaandeweg
vorm en wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

e Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

® Ongeacht waar en hoeu
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

Grafwerken en Natuursteen b.v.

‘ De Meente 7 - 8121 EV Olst
Dag & nacht: 06 - 5424 1105 Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354

E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
 WWW.HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
WOREEED het :
graagvooru.”

—
iy

- ‘;_‘

Els Schaap Harry Maalderink

3 ) w uitvaartondernemer

Do Bars M s Uw uitvaartonderneme
Uitvaartleider VODI' Deveﬂter

en omstreken

¥ UITVAARTVERZORGING

“» vredehof %

Herman Bakker

JORG

o
g

0570 60 66 44 wog en nacnt vereioaan

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepenvesnseweg 76, Devente ﬁhmvgeﬁ“weg 76, Deventer
Bel (0570) 622 535 www.vredehof.nl Info@hermanbakker nl -"www,hennanbakker_.nl




Servicepagina

Bestuur

Contact via het centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen
Vicevoorzitter/penningmeester: J. Grobbée
Begraafplaatsen: T. Wellenberg

Secretaris: M. Buijs

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor
0570-619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.J.J5. (Gauthier) de
Bekker

priester

0570- 622328

| gdebekker@

| heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

(.M. (Clazien)
Broekhoff-Bosman
pastoraal werker,
jongerenpastoraat
06-83202244
jpsalland@live.nl

| ma. en vrij. afwezig

E.EW. (Evelien)
Reeuwijk
pastoraal werker
06-513109 08
ereeuwijk@
heiligelebuinus.nl
ma. afwezig

M.C.CJ. (Maria)
van Mierlo
06-22126638

Parochiecentrum en
centraal secretariaat
Kerkstraat 1

7412 XM Deventer
0570-6090 40
info@heiligelebuinus.nl

ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06-13 32 44 06

| GJ.(Gé) Nijland

i parochievicaris
06 -58 88 28 05
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089
mbrinkhuis@
heiligelebuinus.nl
vrij. afwezig

AMA.L (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker

038 - 45 27 475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

FN. (Fokko) de Graaf
diaken
0570-651054

Vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie oktober (onder voorbehoud)
Kopij uiterlijk binnen 10 september voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 29 september

Postadres redactie
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL8IRABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG
De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 mei 2018
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TAIZE

Wat is Taizé dan??

Taizé is een kleine broedergemeenschap in midden-Frankrijk,
waar jaarlijks duizenden jongeren samenkomen voor een verblijf
van meestal een week. Tijdens zo'n week zijn er ontmoetingen
met jongeren uit allerlei andere landen, die allemaal met vragen
rondlopen als: wat is de zin van het leven? Er moet toch iets
meer zijn dan alleen datgene wat we zien?

En zeker na deze Corona-maanden is een moment van bezinning
en uitwisseling met anderen echt heel verfrissend!

In de loop van zo’'n week vind je daar overal antwoorden op,
maar je merkt wel dat je niet de enige bent die met die vragen rondloopt. Er is herkenning en door de
ontmoeting tussen de verschillende culturen zie je dat er over heel veel zaken gesprek mogelijk is.
Daardoorheen "ontmoet" je het leven van de broeders met het gebed, dat je in de loop van de week
ongetwijfeld steeds meer gaat waarderen, vooral de stilte. Zo maar je gedachten te kunnen laten
gaan, enkele minuten lang, ongestoord!Laat je verrassen:

Gamee van 11 - 18 oktober 2020

Kosten ca. € 190,= voor reis en verblijf . Let op: Leeftijd: 16-30 jaar
Aanmelding voor 15 september

De reis gaat door bij een minimumaantal van zeven deelnemers.
Info Taizéreis: Clazien Broekhoff - jpsalland@live.nl - 06-83 20 22 44
Gauthier de Bekker - gdebekker@heiligelebuinus.nl

. Zegt menig jongere die mee geweest is naar Taizé!



