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Uitgelicht

Reiziger of toerist? 4

Vakantie

We hebben een heftig jaar achter de rug. Gelukkig
lijkt het nu de goede kant op te gaan. Wat vroeger
normaal was, ervaren we nu als bijzonder. Op blz. 6
schrijft pastor Gauthier hierover een aantal

bedenkingen. Wat nemen we mee 6

5 uit de coronatijd?
Nu breekt de vakantieperiode aan. Daar hebben we - £

allemaal naar uitgekeken. Als ik terug denk aan een
vakantie van jaren geleden, kruipt het plaatsver-

vangende schaamrood me bijna naar het hoofd. Een c'"'lrﬁl

aantal vakantiegangers misdroegen zich bij een , f’%,f _

all-inclusive vakantie in Griekenland. Het is immers Y}! De klimaatloop 11
betaald, dus waarom in gepaste maat voedsel Vp ¥

opscheppen? pa, S R

Het getuigt van weinig tot geen respect voor wie
zich daar ter plekke voor je inspant. En een totaal
gebrek aan respect voor alle bronnen van ons

voedsel.
Gelukkig is er steeds meer aandacht, ook vanuit de  Parochienieuws
kerken, voor klimaat en milieu. Lees bijv. over de Over vieren en meer 8 Samen doen 9
klimaatloop op blz. 11. Van de bestuurstafel 13 Rijk palet 16

Nieuws uit de centra 21 Vieringenoverzicht 28
Het kan ook anders. Ergens op een mooi Grieks Gebedsintenties 30 Wij gedenken 32
eiland, jaren geleden, kwamen we langs een heel
mooi klein kapelletje. De rust was bijna sereen te Rubrieken
noemen. Actueel 4 Hof van Eden 17 Recept & puzzel 18
Het was niet alleen uiterlijk een heel mooi Column Lucas 33 PCI 34 Column Lonneke 35
kappelletje, maar het deed iets met me. Het Puzzeltocht 36 Servicepagina 39

maakte me klein en vervulde me met eerbied. lk
heb iets mogen ervaren van de sfeer van de
mensen die er hun geloof vierden.

Bij de cover
jd

Een zomers tafereel uit
eigen regio. We wensen u
hele mooie vakantieweken.
Vaya con Dios - Ga met
God!

Hoe bijzonder is het dat je op vakantie op een
"toeristische" manier iets kunt ervaren van je
geloof. Ook dichtbij huis zijn genoeg leuke en
uitdagende dingen te beleven. Kijk maar eens op
blz. 36! Laat je inspireren door deze editie en door
onze zomerheiligen. Veel plezier.

Jan Miltenburg, hoofdredacteur
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In de regel van de heilige Franciscus van Assisi uit de 13e eeuw staat iets

- behartigenswaardigs over arbeid. Heel kort samengevat komt het erop neer: loop
jezelf niet voorbij!

Franciscus schreef: "Die broeders en zusters aan wie de Heer de genade heeft

gegeven om te arbeiden, moeten trouw en toegewijd arbeiden en wel zo, dat zij

nietsdoen (de vijand van de ziel) buitensluiten en de geest van heilig gebed en van

toewijding aan God niet uitblussen."

Het is een vrome tekst, waar wij mensen uit de 21e eeuw even doorheen moeten
kijken. Voor ieder van ons staat hier iets wat tot nadenken stemt. Je zou even
kunnen denken dat Franciscus hier een bijna calvinistische arbeidsmoraal
propageert (je moet altijd nuttig bezig zijn).

Maar iedereen die hem een beetje kent, weet dat de heilige als geen ander kon
genieten. Hij zocht regelmatig de stilte en vanuit innerlijke vrede was hij in staat
andere mensen werkelijk te ontmoeten. Arbeid is voor hem iets noodzakelijks om
aan eten te komen. Maar hij leerde ons ock te genieten van Gods mooie schepping.
In zijn Zonnelied dankt hij de goede God, de Schepper, voor al wat leeft, wat groeit
en bloeit, wat ademhaalt. Een bezield bestaan in verbondenheid met al wat is, dat
stond Franciscus voor ogen als levenswijze voor zijn broeders en zusters.
Dankbaarheid was de grondtoon van die levenswijze.

Het kan ons inspireren tijdens de komende vakantieperiode. Nu de coronaregels
weer wat soepeler worden, mogen we meer en meer genieten van elkaars
aanwezigheid, van de grootsheid van de Schepping, van liefde van de Schepper. Juist
in deze vakantietijd jezelf niet voorbij lopen, maar zoals Franciscus de stilte zoeken
en genieten van de natuur, Dat doe je door tijdens de vakantie meer reiziger te zijn
dan toerist. Een toerist wil zoveel mogelijk zien en gaat naar de verste oorden, om er
geweest te zijn. Een reiziger lijkt meer op een pelgrim: de reis, het onderweg zijn, is
even belangrijk als het doel. Het onderweg zijn gebeurt met aandacht; hij of zij staat
dan ook veel meer open voor het onverwachte dat zich uit de omgeving of van
binnenuit aandient.

ledereen die in de vakantie gaat reizen, wens ik de beleving toe van de reiziger en de
pelgrim. Want dan ga je onbevangener waarnemen wat er in jezelf leeft en wat er
van buiten af op je afkomt. Ook wie niet gaat reizen wens ik dit toe. Gewoon
genieten in de eigen omgeving, van stille plekjes in het mooie Salland en ook van de
vieringen in onze kerken. Een goede reis toegewenst!

Hartelijke groeten,
Pastoor Ronald Cornelissen




Zomerheiligen: H. Benedictus, 11 juli

Benedictus leefde in de 6e eecuw in Midden-Italié. Hij studeerde in Rome, maar besloot het wereldse
leven de rug toe te keren en trok de eenzaamheid in als kluizenaar. Na een aantal jaren werd hij door
een groep monniken tot hun overste gekozen. Het schijnt dat hij zo streng was, dat enkele monniken
hem probeerden te vergiftigen. Uiteindelijk werd hij milder en stichtte een eigen gemeenschap op de
Monte Cassino. Dit klooster staat bekend als de oorsprong van de Benedictijnen. Beroemd is Benedictus
geworden door de Regel die hij schreef voor zijn monniken en die later voor heel veel kloosters in het
Westen (later de RK-kerk) de geldende Regel werd tot op de dag van vandaag ... In die regel is voor de
kenner nog te lezen hoe Benedictus de weg van strengheid naar mildheid gaat. Het gaat hem om de
juiste maat in bidden en werken, in slapen en waken, in eten en vasten. En deze maat is niet voor alle
monniken gelijk, maar vraagt om oog voor de persoonlijke omstandigeheden van de monnik.

Beroemd is geworden de spreuk "ora et labora", bid
en werk, die echter zo niet te vinden is in de Regel.
Je doet Benedictus meer recht als je zegt dat hij het
monnikenleven structureert op "bid, werk en lees".
De dag van de monnik vraagt om een afwisseling

. van gezamenlijk en persoonlijk gebed, om uren van
L (handen-)arbeid, en om het biddend lezen van de

| Schrift. Op deze wijze kan de monnik op weg gaan
om steeds meer zijn leven in verbondenheid met
Christus te leiden. De Regel van Benedictus is nog
steeds voor velen een inspiratiebron.

Marc Brinkhuis

Maria van Mierlo brengt dagelijks op Twitter een "stukje" Regel in een modern jasje. Geinteresseerd?
@mariavanmierlo #BenedictRules
Enkele tweets:

RB Proloog - Luister naar wat je RB Proloog — Ben je
hoort in je hart. Erwordt tot je boidor bt i
o leider, aard,
RB4/b - Wees matig in gesproken. Doe wat je hoort en 5! Z ;Wi;ff Md' .
alles wat menselijk is, ontwaak. Wijk niet af van wat st et
beheers je. Zeg geen je leert. wees voorbeeld,
slechte dingen. Bid. Doe behandel ieder geljjk.
niet wat jij wil, maar wat ) Leg verantwoordin
God van je verlangt. RB6/a - Zwijg wat vaker, , '
dat : beveidaadi aan Godaf
OP at ]e geen onzin zult verkon lgen.
RB7/k-De7e trapvande
nederigheid: niet alleen zeggen
datjenog veel te leren hebt, RB7/h - De 4e trap van de
maar werkelijk geloven dat dat nederigheid: geduldig blijven als
zois. het moeilijk is om volgzaam of

RB31— Degene die het geld beheerf moet  gehoorzaam te zijn.
wifs, veiendelijk en betrouwbaar zijn en
ieder het zijne geven.

RB34 - Zot'g dat je niet meer
spu”en hebt dan nodig, Wees niet

pparatuur en alle andere dingen

trots op wat je hebt en niet

ontevreden over wat je niet hebt.
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. Wanneer we op vakantie zijn dan gaat alles even anders dan normaal.
. We hebben een ander dagritme van opstaan, eten en naar bed gaan.
En proberen elke dag te kijken hoe we deze in gaan vullen. Zo maken we de
vakantie tot een bijzondere tijd. We nemen een hoop mooie momenten mee
naar huis: de uitjes, nieuwe ontmoetingen, letterlijke en figuurlijke

~ vergezichten nemen we allemaal mee terug. Wanneer we dan zijn

. thuisgekomen, waarderen we ook de gemakken en de huislijkheid van ons
eigen huis weer. Dit is een mooi beeld om na te denken over hoe we na deze
coronatijd weer terug "thuis" komen.

Er gaat weer steeds meer open, we kunnen steeds meer dingen doen. Ook
het weer geeft ons mogelijkheden om met wat meer mensen buiten op de
koffie te gaan. En zo komen we langzaam weer wat meer in het gewone
leven. Dit hebben we gemist en het is fijn dat dit weer meer en meer kan.
We waarderen de dingen die normaal waren weer opnieuw omdat ze, het
afgelopen jaar, even niet normaal waren. Dit opnieuw waarderen van de
dingen om ons heen heeft een beetje het gevoel van het terugkomen van
vakantie.

Naast alle beperkingen bood het afgelopen jaar noodgedwongen ook nieuwe
kansen. Door de avondklok vervielen vele van de avondactiviteiten en
afspraken waardoor mensen veel meer thuis waren. En door de beperkingen
rond bezoek was dit nog veel meer het geval. Aan het begin van deze tijd
zochten vele mensen een hobby of iets nieuws om te leren omdat ze niet
wisten wat ze met al die tijd in hun eigen huis moesten.

Nu de dingen weer versoepelen en bijna alle leeftijden kunnen worden

- gevaccineerd, wordt er weer volop vooruit gekeken. Plannen voor de zomer,

 voor het najaar. Reizen, festivals, verjaardagen: we kunnen het leven weer
' meer samen gaan vieren.

~ Maar voor we overrompeld worden met alle mogelijkheden is het goed nog
S even te kijken naar het afgelopen jaar. Wat we het meeste hebben gemist
. en hoe we daar nu meer tijd aan kunnen geven. Maar ook wat we het minste
\ hebben gemist en de vraag of we dit dan wel weer moeten gaan doen. Want h
net als de foto’s en recepten die je van een vakantie mee kunt nemen, m
~kunnen we ook uit deze tijd iets meenemen.

{ ./

Pastor Gauthier de Bekker



Zomerheiligen: Maria Magdalena, 22 juli

"l don’t know how to love Him," is één van de
bekendste liederen uit Jesus Christ Superstar. Ik
weet nog dat het één van onze favorieten was op
ons jongerenkoor in Enschede. In de musical
wordt het gezongen door Maria Magdalena.

Het is een liefdeslied dat Maria Magdalena over
Jezus zingt in verwarring over haar gevoelens voor
Hem en wie Jezus eigenlijk is. Een mooi lied, maar
niet gebaseerd op het evangelie ...

Maria Magdalena ontmoeten we in het evangelie
als één van de vrouwen die met Jezus meetrekt.
Over haar wordt gezegd dat Jezus zeven demonen
bij haar heeft uitgedreven (Lucas 8,2), wat wijst op
een moeizaam leven, waaruit Hij haar bevrijd
heeft. De traditie heeft haar verbonden met "de
boetvaardige zondares" in Lucas 7. Zij komt onder
tranen bij Jezus, vol berouw over haar levens-
wijze. Jezus' voeten worden nat van haar tranen.
Met haar haren droogt ze ze af en zalft ze Jezus’
voeten met geurige olién. In veel afbeeldingen
zien we Maria Magdalena daarom met lang
loshangend haar en een kruikje olie.

Op de vroege ochtend van Pasen ontdekt Maria als
eerste dat het graf van Jezus leeg is. Ze snelt
vervolgens naar de apostelen Petrus en Johannes
om hen in te lichten. Op mij maakt het de meeste
indruk als Maria later op die ochtend huilend bij
het lege graf staat. Ze wordt dan door Jezus aan-
gesproken, maar ze herkent Hem niet. Komt dat
door de tranen in haar ogen, of kan ze nog niet
begrijpen dat Hij verrezen is? Zeis in de
veronderstelling dat het de tuinman is. Totdat
Jezus haar bij haar naam noemt: Maria!l Nu gaan
haar ogen en haar hart open. Ze wil Jezus
vastpakken, maar Hij maakt haar duidelijk dat Hij
nu op een andere manier met haar en de andere
leerlingen verbonden is. Jezus is niet meer
gebonden aan tijd en ruimte, maar leeft bij de
Vader. Maria Magdalena snelt naar de leerlingen
om te vertellen dat ze "de Heer heeft gezien".
(Johannes 20,11-18).

Fra Angelico - Noli me tangere (Raak me niet aan) (1442)

In de traditie heeft Maria daarom de eretitel
Apostola apostolorum gekregen, apostel van de
apostelen. Paus Franciscus heeft haar feestdag op
22 juli daarom enkele jaren geleden de gelijke
rang gegeven als die van de twaalf apostelen.
Jezus roept Maria bij haar naam. Hij kent haar
echt, ziet haar, waardeert haar. Zo kent God ons.
Ik moet daarbij denken aan het gedicht van
Neeltje Mariz Min:

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
O, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

Marc Brinkhuis

We maken u graag attent op de tentoonstelling "Maria Magdalena" in het Museum Catharijneconvent te
Utrecht. Te bezoeken vanaf 25 juni. Op de site www.catharijneconvent.nl" vindt u alle informatie.

ZOMERHEILIGEN - 7
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Bezinning ee

HeiligeCommunie

Toch naar Kevelaer in 2021:

"Adem in ons, Heilige Geest"

Het zal in de geschiedenis van bedevaarten naar Kevelaer wel eens eerder voorgekomen zijn dat een
geplande bedevaart, al dan niet plotseling, geen doorgang kon vinden. Dat onze generatie daar een jaar
aan moest toevoegen vanwege Covid-19 is afschuwelijk nieuws in de geschiedenis van de bedevaarten.
Maar het ziet er vandaag de dag naar uit dat we veilig naar Kevelaer kunnen gaan. We hebben ons van
velerlei kanten laten informeren en in goed overleg met de verantwoordelijken in Kevelaer zelf, hebben
de broedermeesters van Zwolle en Omstreken de knoop doorgehakt. Er zijn meer dan voldoende
belangstellenden om op dinsdag 17 augustus met enkele touringcarbussen van Marion Reizen voor één
dag Kevelaer te bezoeken.

Enkele hoogtepunten: een eucharistieviering om 12.00 uur,
om 13.15 uur warme maaltijd in 't priesterhuis, de kruisweg
om 15.00 uur, en kort voor vertrek de zegening der
devotionalia. We vertrekken s morgens om 8.30 uur uit
Zwolle en vertrekken rond 18.00 uur weer uit Kevelaer. U
ontvangt informatie als u al eerder aangaf geinteresseerd te
zijn om mee te gaan naar Kevelaer. De kosten voor deze dag
zijn € 50,- (buskosten, boekje en warme maaltijd). Anderen
kunnen zich tot 15 juli a.s. nog opgeven. Vanwege Covid-19 is
er wel een maximum aan het aantal deelnemers gesteld.

Juist in deze moeilijke tijden is pelgrimeren een groot

houvast. Je vindt er troost, hulp, steun en kracht bij elkaar.

Namens de broedermeesters, ook voor informatie en opgave: Ans v.d. Berg 06-33848933 | Adeline
Schotgerrits 06-23688636 | Rikie Nijkamp 0570-522521 of 06-13611986

Sl Bedezangen
i 10or broeder Thomas Quartier osb

.Bédg}zar{g

Liederen i Donderdag 2 september 20.00 uur Broederenkerk

E In samenwerking met het jongerenklooster in Deventer bieden wij in de
Broederenkerk een prachtige avond aan met broeder Thomas Quartier
(Benedictijner monnik van de Willibrordahbdij in Doetinchem).
Het is een avond met muziek, zang en tekst. Rond de jaarwisseling 2020/21,
THOMAS QUAS "4l middenin de lockdown, haalde Thomas Quartier na meer dan vijfentwintig jaar
| zijn gitaar weer uit de koffer. Er ontstonden tien eigen liederen die passen bij
| de getijden van het klooster — gezongen gebeden. Een bedezang in de traditie
~ van de psalmen en Bob Dylan. Broeder Thomas Quartier is een onderhoudend
verteller die oude kerkelijke tradities en pop-songs op een unieke wijze weet te verbinden.
Donderdag 2 september 20.00 uur Broederenkerk (kerk open 19.45 uur)
Kosten: vrije gift

8 - VIEREN EN MEER



Onmoeting Dlaconle

Gemeenschapsopbouw Missiewerk

Vastenactie

Dank, dank, dank Koffie "Op De Worp"

Ja, allerlei kaarten met mooie Hoera, we mogen weer!

wensen heb ik ontvangen b.g.v. mijn Voortaan staat elke vrijdag van 10-12 uur de koffie weer
90ste verjaardag. Deze waren vaak klaar in ‘t Hovenhuus. ledereen is van harte welkom.
vergezeld met woorden van Adres: Leliestraat 27, 7419 Ct Deventer. Contactpersoon:
waardering en dankbaarheid, Soms Betsy Oosterwegel, tel. 06-23242309

ook nog met een tastbare gave. Ik
probeer nog enige tijd door te gaan
in goede gezondheid, lichamelijk en
geestelijk op mijn lange levensweg.
Nogmaals mijn oprechte dank voor
uw medeleven. Het moge u allen
goed gaan

Pastor Herman Brummelhuis

“Wij zijn er weer, ook in de vakantieperiode”
“Bij Titus op de koffie”

iy

Wij hebben u gemist de afgelopen tijd maar we
kunnen weer!

Wie zin heeft in een kopje koffie, een ontmoeting
met buurtbewoners, een gezellig gesprek of
gewoon een momentje rust is van harte welkom.
Ook in de vakantieperiode staat de deur van het
Titus Brandsmahuis voor iedereen open.

"Bij Titus op de koffie"

elke oneven week op vrijdag van 10.00 — 11.30 uur.
De komende maanden op 9 juli, 23 juli, 6 augustus,
20 augustus

Ook zijn wij op zoek naar enkele gastvrouwen of
gastheren voor deze ochtenden. Wilt u meer
informatie:

Secretariaat TBH (woensdag van 10.00-12.30 uur):
0570-6 45 26 18

Of: Gerard Abbink: 06-27 47 25 04

Marcel Holl:
handen uit de mouwen
op Lesbos!

In het meinummer stond het artikel over onze
medeparochiaan én uitgever van 't Zout.
Ondertussen staat de definitieve vertrekdatum
vast: 18 juli.

We wensen Marcel en zijn team van de
hulporganisatie Because we Carry veel succes
met de projecten waarmee ze aan de slag
gaan.

We brengen nog even onder de aandacht dat u
ook uw financiele steun kunt bijdragen. Deze
komt volledig ten gunste van de vluchtelingen
op Leshos.

Gebruik de QR code of ga naar
http://gf.me/u/zkst79

SAMEN DOEN -9



In het weekend van 28 en 29 augustus vindt de
MIVA-collecte plaats in onze kerken.

MIVA wil graag aandacht voor het bereikbaar
maken van medische zorg in Kenia. Meer in het
bijzonder voor Pionier Duncan. Duncan is 41 jaar
en is directeur van een gezondheidscentrum in
Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met
een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot
een centrum met een kliniek en een school.
Duncan heeft een bestemming: "Ik wil de
capaciteit van het centrum de komende twee jaar
verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen
helpen. Een auto is daarbij onmisbaar."

Eris een volledige kliniek voor basiszorg,
kraamzorg en oogzorg. Daarnaast wordt er
fysiotherapie gegeven en worden er protheses en
hulpmiddelen gemaakt op de orthopedische
afdeling. Buiten de kliniek loopt een sociaal
programma. Specialisten gaan langs bij ouders, op
zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze
worden opgenomen in het centrum.

Duncan zegt: "Wij willen niet alleen het kind
helpen, maar ook de ouders. Ervoor zorgen, dat zij
een inkomen hebben. Dan heeft het kind een
goede plek om naar terug te gaan als het
geholpen is in ons centrum.”

10 - SAMEN DOEN

"Medische 20rg,
" 'voor de meest
kwetsbaren in Kenia

Omdat het gebied waar Duncan werkt groot is en
veel wegen er slecht zijn, is een auto onmisbaar.
Bovendien kunnen met een auto ook eten en
beschermingsmiddelen worden rondgebracht.
Extra hard nodig tijdens de corona-pandemie.

Wereldwijd worden vervoers- en communicatie-
middelen van MIVA ingezet om mensen te
beschermen tegen het Covid-19 virus. De meest
kwetsbare mensen worden het hardst getroffen,
in Nederland maar zeker ook in ontwikkelings-
landen. Ock daar gelden maatregelen en kunnen
de pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden
willen.

De opbrengst van de collecte van 2021 is bestemd
voor een auto voor Duncan. Bent u niet in de
gelegenheid bij te dragen aan de collecte in het
weekend van 28 en 29 augustus, dan kunt u uw
bijdrage ook overmaken op: NL42 INGB 0000 0029
50 t.n.v. MIVA te ‘s-Hertogenbosch

miva

Ondersteunt met
vervoer en communicatie



Gewoon gaan!

Een pelgrimstocht voor
klimaatgerechtigheid

In augustus begint in Zielona Gora in Polen
een groep klimaatpelgrims aan een voettocht
die in november eindigt in Glasgow in
Schotland. Daar begint dan de 26e Wereld
klimaatconferentie. De groep bestaat uit
Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse
pelgrims.

Van 30 september tot 11 oktober lopen de
pelgrims door Nederland. Deze pelgrimstocht
wordt in Nederland georganiseerd door
GroeneKerken en Vastenactie in samenwer-
king met plaatselijke kerken.

Op zaterdag 2 oktober komen ze vanuit Goor
naar Colmschate gelopen. Op zondag 3
oktober lopen ze dan vanuit Colmschate naar
Apeldoorn.

De groep van ongeveer 30 mensen zal over-
nachten in het Titus Brandsma Huis. We
werken nauw samen met de leden van de
Ichtuskerk, de protestantse PKN-gemeente,
om te zorgen voor onderdak, maaltijden en
douchegelegenheid.

Maar we vragen als kerken hiermee ook
aandacht voor klimaatverandering en onze rol
daarin.

Wat kunt u doen als parochiaan?
* We zoeken nog mensen die het traject
Colmschate-Twello vooraf lopend of fietsend
willen controleren: is de uitgestippelde route
ook echt toegankelijk?

* Het |aatste stukje van het traject vanuit Goor
naar Colmschate meelopen met de pelgrims.
We geven ze een warm onthaal, samen met
pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den
Berg.

* Meldt u zich aan voor hand-en
spandiensten. We zijn ook nog op zoek naar
gastvrije douches en wasmachines ... Info en
contact via de mail:

. de klimaatiop -
rGlisens -

* Op zondagochtend 9.00 uur bent u van harte
welkom voor een korte zegenbede door ds Henk
Schuurman.

* U kunt een stukje mee op weg gaan met de
pelgrims om ze uit te zwaaien.

* |n augustus kunt u zich via de site van Groenekerken
aanmelden om een heel traject mee te lopen. (+/-20
km)

De werkgroep denkt nog na over mogelijke verdere
programma-onderdelen. Daarover kunnen we u in
september meer informatie geven.

Schoolklassen, kerken en andere groepen kunnen zich
aansluiten en delen van de route mee wandelen. Zo
geven we meer gewicht aan de bescherming van het
klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.

OH2 NOV 2021
GLASGOW

[N PARTHERSHIP WITH [TALY

0
Af
,

Van 1 tot en met 12 november 2021 wordt de COP26
georganiseerd. Deze \/N-klimaattop in Glasgow, wordt
gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de top van
2015 in Parijs. Toen werd door bijna tweehonderd
landen het Parijsakkoord gesloten. De landen
beloofden hierin de opwarming van de aarde te
beperken tot maximaal twee graden Celsius door het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De
top in Glasgow is bedoeld om landen de kans te geven
nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om
te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven.
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Johan, bedankt!

In 't Zout van juni stond een schitterend interview met Johan Grobbée, de vicevoorzitter van ons
parochiebestuur. Ruim acht jaar lang heeft hij met een enorme inzet en met grote gedrevenheid deze
functie vervuld. En hij was niet alleen de vicevoorzitter!

Hij droeg een reeks van petten. Vanaf het begin behartigde hij ook de
portefeuille "gebouwen" en de laatste jaren was hij ook de penningmeester.
En alle petten pasten hem! Een bestuurder in hart en nieren met heel
veel liefde voor de Kerk in het algemeen en voor onze

Heilige Lebuinus Parochie in het bijzonder.

Het waren geen eenvoudige acht jaar! Al meteen bij zijn

aantreden moest onze parochie weer financieel gezond

gemaakt worden. En als je dan vicevoorzitter bent en met

een niet populaire boodschap de parochie in moet, word je

dat niet altijd in dank afgenomen. Johan heeft in deze jaren nog

wel eens wat naar zijn hoofd geslingerd gekregen!

Kerksluitingen zijh hele vervelende en pijnlijke processen.

Maar geen keuzes maken betekent het einde van de parochie.
Dankzij de kerksluitingen zijn we nu een parochie die al jaren
achtereen zwarte cijfers schrijft. Mede omdat Johan af en toe ook
streng kan zijn, zuinig is met ons gemeenschapsgeld!

Met Johan als vicevoorzitter bleven we op koers. Na acht jaar nemen we nu afscheid van hem als
bestuurder van de parochie. We zijn hem heel veel dank verschuldigd! Op donderdag 10 juni heeft hij
voor het laatst de bestuursvergadering geleid.

Op donderdag 15 juli staan we wat uitgebreider stil bij zijn afscheid. We vieren dan om 15 uur de
eucharistie in de Broederenkerk en tijdens een receptie voor genodigden danken we Johan voor alles
wat hij voor onze parochie betekend heeft.

Maar ook nu al: Johan bedankt!!!

Ronald Cornelissen, pastoor

Joke. bedankt!

Voor haar was het zeker niet altijd even leuk dat Johan zo vaak weg
was om allerlei parochie- aangelegenheden te behartigen.

"Ons leven heeft de afgelopen acht jaar volledig in het teken van de
parochie gestaan", zegt ze over deze afgelopen jaren. "Als we op
vakantie gingen, ging de laptop steevast mee. |k denk niet dat
iemand ooit langer dan eén dag op een antwoord op een mail heeft
hoeven wachten!"

Daarom, Joke: Bedankt!! Voor al je inzet, voor al je begrip en steun.
We wensen jullie een fantastische tijd samen toe!
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Voorzitter:
vicaris
R. Cornelissen

Vicevoorzitter:
TJ.GM. Lam

Secretaris:
M. Buijs

Penningmeester:
H. Elshof

- Namens het
pastoraal team:
M. Brinkhuis

Mens en
Organisatie:
E.van Zuylen

Begraafplaatsen:
T. Wellenberg

Van de bestuurstafel

Uw parochiebestuur vergadert elke tweede donderdag van de maand. Wij
vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen
binnen de parochie. Daarvoor is deze plek in 't Zout bedoeld. Daarnaast
kunt u natuurlijk altijd één van de bestuursleden aanspreken en uw vragen
stellen die we dan zo goed mogelijk beantwoorden.

Bestuurswisseling

De benoeming van Theo Lam als vicevoorzitter en Harry Elshof als
penningmeester is een feit en gaat per 1 juli in. Elders in 't Zout stellen zij
zich voor.

Johan Grobbée rondt tot 1 juli zijn taken als vicevoorzitter af. De parochie
is Johan veel dank verschuldigd voor zijn deskundige en tomeloze inzet de
afgelopen acht jaar. Hij had vier portefeuilles onder zijn beheer. In het
interview met Johan in 't Zout van juni 2021 is te lezen wat hij allemaal
gedaan heeft en hoe hij dat ervaren heeft. In juli wordt afscheid van
Johan genomen in een gezelschap van genodigden. Wie Johan schriftelijk
wil bedanken kan de post zenden naar het centraal secretariaat,
Broederenstraat 18A1, 7411LB Deventer of via info@heiligelebuinus.nl

Coronamaatregelen

Het aantal bezoekers, dat per kerk toegelaten kan worden is weer
verhoogd. Aanmelden is nog steeds verplicht. Ook blijft de anderhalve
meter regel nog gelden evenals het dragen van mondkapjes. De
mondkapjes kunnen af als iemand op zijn plaats zit, maar tijdens het
lopen in de kerk, dus bij binnenkomst en het verlaten van de kerk én
tijdens het communiegaan, moeten de mondkapjes op.

De kerken kunnen weer opengesteld worden voor publiek, mits er
voldoende toezicht is en het aantal bezoekers beperkt wordt. Mondkapje
en anderhalve meter afstand zijn zowel voor bezoekers als vrijwilligers
verplicht.

Koren staan te trappelen om te mogen repeteren. Zodra dit weer mogelijk
is, krijgen ze bericht.

De livestream uitzendingen gaan door. De bedoeling is om dit permanent
te maken, dus ook na Coronatijd.

Tussentijdse Actie kerkbalans

Het bestuur vraagt uw aandacht voor de tussentijdse actie kerkbalans. Zie
het inlegvel. De bijdragen blijven dit jaar ver achter in vergelijking met
voorafgaande jaren. Als er geen inhaalslag komt, moet het bestuur zich
gaan beraden over de consequenties, terwijl we juist zo graag een nieuwe
weg inslaan met een gevarieerd aanbod voor geloofsbeleving. We
proberen betalen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bekijk het inlegvel!

Vakantie

De maanden juli/augustus zijn voor veel mensen een vakantieperiode. Dit
jaar zal het vooral nog vakantie in eigen land zijn? Wij wensen u een heel
fijne tijd. Na de zomer hopen we weer gewoon normaal te kunnen vieren
en kunnen we ons gaan verheugen op een feestelijke Lebuinusdag op 14
november 2021.
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Kennismaken met de nieuwe vicevoorzitter
van het parochiebestuur

Theo Lam

"Het zijn bijzondere tijden" is denk ik één van de
meeste gedane uitspraken van het afgelopen jaar. En
het is ontegenzeggelijk waar, want het zijn bijzondere
tijden. Of we het nu gaat over Covid-19, over de
politieke situatie in Nederland, brandhaarden in de
wereld zoals die in Afghanistan of Palestina of, heel
dichtbij, de ontwikkelingen in de parochie H. Lebuinus:
het zijn bijzondere tijden en weinig blijft zoals het was.
Naast andere belangrijke zaken, waarover wij
ongetwijfeld nog veel met elkaar zullen spreken, is het
afscheid van Johan Grobbée als bestuurder van onze
parochie een grote verandering. Johan heeft enorm
veel werk verzet en wordt, als het goed is, opgevolgd
door vier mensen. lk ben één van die vier mensen.

Ik hoop velen van u de komende tijd persoonlijk te
ontmoeten, maar toch even een korte introductie.
Mijn echtgenote en ik wonen sinds enkele jaren in
Deventer, waar ik een drukke baan in de diergezond-
heidszorg heb. Wij hebben drie studerende zonen waar
we heel trots op zijn. Ik sport graag, hecht veel waarde
aan vriendschappen en doe met veel plezier het een
en ander aan bestuurswerk. Tot voor kort was ik nog
voorkeursparochiaan in de parochie HH. Twaalf
Apostelen uit Zutphen en omsteken, waar ik ook wat
bestuurswerk gedaan heb. Kortom, ik ben "nieuw" in onze parochie. Desalniettemin is mij gevraagd
vicevoorzitter te worden. Na ampele overweging en gesteund door gesprekken met enkele mij bekende
parochianen en anderen, heb ik toegestemd. Inmiddels heb ik een benoemingsbrief van het
aartshisdom mogen ontvangen.

"Waarom", vragen vele vooral ook niet- katholieke vrienden zich af. "Je hebt zoiets in Zutphen toch ook
al gedaan?" Goede vraag, lastig antwoord. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur van de HH. Twaalf
Apostelen hoorde ik een bewindsman op de radio zeggen: "Als kerk of staat een beroep op je doen,
moet je een goede reden hebben om nee te zeggen." Ik kan me het moment dat ik dat hoorde nog
precies voor de geest halen en ik denk dat het waar is. Als je vindt dat de kerk belangrijk is - en dat vind
ik - moet je ook je steentje bijdragen.

Gelukkig denken veel mensen er zo over en dragen, elk op hun eigen wijze, een steentje bij aan het werk
in onze parochie. |k zal proberen mijn steentje te dragen maar ik kan dat alleen met uw hulp. Alleen mét
elkaar, met respect voor ieders krachten en tekortkomingen, kunnen we bouwen aan de kerk van de
toekomst en er voor zorgen dat het katholieke geloof in onze regio blijft bestaan. Laten we daar samen
aan werken. Graag tot spoedig!

Theo Lam
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Kennismaken met de nieuwe
penningmeester van het parochiebestuur

Harry Elshof

Even voorstellen. Harry Elshof (62 jr.)

Sinds kort ben ik bestuurslid van de Heilige Lebuinus
Parochie. Binnen het bestuur ben ik belast met de
functie van penningmeester. Dat betekent, dat mijn
eerste verantwoordelijkheid de financién van onze
parochie betreft. Concreet houdt dit in het begroten,
beheren en verslag doen van onze boekhouding. Dit
mag ik uitvoeren, samen met onze twee vaste
medewerkers Martin en Dinie.

Mijn wieg stond aan de Dingshofweg in het buiten-
gebied van Olst. Op de Boskamp bezocht ik de lagere
school, St. Aloysius. De interactie met de kerk was toen
groot. Helaas wordt er dit jaar een begin gemaakt met
het sluiten van deze basisschool en over enkele jaren
zal het kerkgebouw ook een andere bestemming
krijgen.

Vanaf de aanwezigheid op de basisschool ben ik altijd
als vrijwilliger betrokken geweest bij de kerk. Eerst op
de Boskamp en na mijn huwelijk in Olst. Vanwege de
sluiting van de H. Theresiakerk in Olst enkele jaren
geleden, ben ik momenteel weer als vrijwilliger te
vinden in de H. Willibrordkerk op de Boskamp.

Acht jaar geleden ben ik gevraagd om lid te worden van
het PCI-bestuur. Dit voltallige nieuwe bestuur ontstond kort na de samenvoeging van verschillende
Caritas-verbanden in onze geloofscentra tot Parochiéle Caritas Instelling H. Lebuinus. Met veel plezier
werken wij als bestuur aan onze opdracht om te bouwen aan een gemeenschap om werkelijk naar
elkaar om te zien. De PCl is financieel gezond en het bestuur wil graag haar activiteiten uitbreiden.
Daarvoor zijn er meerdere leden nodig en met mijn vertrek is er een acute vacature voor het
penningmeesterschap ontstaan. Als je hiervoor belangstelling hebt of meer over de PCl wilt vernemen;
kijk dan op de website www.heiligelebuinus.nl onder het kopje "diaconie".

Momenteel ben ik nog actief in het bedrijfsleven in Deventer. De laatste jaren in verschillende verant-
woordelijke managementfuncties. Mijn loopbaan geeft mij nog altijd de uitdaging en verandering, waar
ik in het begin hiervan naar verlangde. Hetzelfde geldt voor mijn vrouw Joke. Zij heeft zich altijd met de
zorg verbonden gevoeld en is nog steeds hierin werkzaam. Samen hebben wij vier volwassen kinderen,
die allemaal hun eigen weg hebben gevonden.

Aan mij is uiteraard gevraagd, waarom ik lid van het parochiebestuur wil worden. Werken aan de kerk
van morgen houdt in, dat wij met vele veranderingen te maken krijgen. Er gaat veel gebeuren. Het
aantal vrijwilligers neemt af, het pastorale team wordt kleiner, de financiéle situatie wordt uitdagender.
Hierdoor zullen we nieuwe initiatieven moeten ontwikkelen. Dat gaan we doen, door elkaar te
ontmoeten en te waarderen. Er is een rotsvast geloof in de toekomst van morgen.
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In West-Europa, maar zeker in Nederland, gaat het
heel hard met de secularisatie van de maatschap-
pij. De plaats en invloed van kerken wordt steeds
marginaler. De vanzelfsprekendheid waarmee ze
voorheen volliepen is grotendeels voorbij en het
aantal fusies en kerksluitingen van katholieke
parochies neemt in heel Nederland gestaag toe,
ook in het bisdom Utrecht. Nu is dat op zich geen
nieuw verschijnsel in de twintig eeuwen die achter
ons liggen. De structuren van de katholieke kerk
veranderden regelmatig. Alleen: we weten daar
eigenlijk maar heel weinig van.

Misschien is het de hoogste tijd om in deze 21e
eeuw opnieuw na te denken over allerlei kerk-
structuren in het verleden en zo te ontdekken of
we ook nu weer misschien nieuwe wegen in
moeten slaan. Het is "vijf voor twaalf" voor onze
katholieke geloofsgemeenschappen en als we ook
in de toekomst met verve willen blijven geloven in
ons bestaansrecht en onze meerwaarde in een
geseculariseerde samenleving, dan moet nu
iedereen die geloofsgemeenschappen/parochies
een warm hart toedraagt "aan de bak".

Voor diegenen die de komende (zomer)maanden
eens wat meer willen stilstaan bij allerlei verande-
ringen in kerkstructuren loont het dan zeker zich te
gaan verdiepen in het boekje: "De uitvinding van
de rooms-katholieke kerk" (2013). Het is geschre-
ven door Peter Raedts die recent overleed aan de
gevolgen van een val (februari 2021/72 jaar oud).
Tot 2013 was hij achtereenvolgens docent
kerkgeschiedenis aan de universiteiten van
Utrecht en Leiden en daarna gewoon hoogleraar
middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Raedts was ruim 30 jaar priester en Jezuiet. Eind
jaren negentig trad hij uit de Jezuietenorde, om-
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dat hij steeds meer moeite had met de moraal, de
dogma’s van de kerk. Wel bleef hij katholiek in
hart en nieren. Hij wordt door vakgenoten alom
gezien als een uitstekende, betrouwbare
kerkhistoricus.

De meeste mensen weten niet beter dan dat de
rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er
een directe lijn loopt
van de apostel Petrus
naar de huidige paus
Franciscus. Peter Raedts
laat zien, dat de histo-
rische werkelijkheid heel
anders was: zo was
Petrus volgens hem
helemaal geen paus en
het is zelfs de vraag of
hij coit in Rome is ge-
weest. Tot in de elfde
eeuw was er ook geen
sprake van "de
katholieke kerk".
Eeuwenlang (onder)
handelden wereldlijke vorsten en keizers naar
eigen goeddunken met de (diverse) katholieke
wereld. Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als
organisatie die bestuurd werd vanuit Rome. Pas na
de Franse Revolutie (1789-1799) en na ingrijpende
bestuurshervormingen in de 19e seuw kreeg de
kerk de gestalte die haar nog altijd kenmerkt: een
bureaucratisch en centralistisch aangestuurd
instituut (uit: tekst op de achterkant van het
boekje van Uitgeverij Wereldblibliotheek
b.v./Amsterdam).

PETER RAEDTS
De uitvinding %
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van de rooms- &
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Warm aanbevolen. Misschien brengt het u op
ideeén.
Josefien Kenkhuis



4

3
o ﬁ

De pistacheboom

De pistacheboom behoort tot een geslacht van
tien soorten bomen/ struiken, ook wel de
pruikenboomfamilie (anacardiaceae) genoemd.
Deze bomen komen van nature onder andere voor
in Noordwest-Afrika, Zuid-Europa, in het zuiden
van Noord-Amerika en in gebieden als Iran,
Griekenland, Turkije en Centraal- en Oost-Azié
(dus ook in Israél en Palestina). In landen als
Afghanistan en Pakistan groeit de boom met name
in het wild in bergachtige streken en lijkt daar
meer op een struik dan op een boom.

De belangrijkste soort van dit geslacht is de
pistacheboom (pistacia vera) die meestal - net als
de cashew- en walnootboom - om zijn eetbare
zaden wordt gehouden. De zaden van de andere
soorten zijn ook wel eetbaar, maar te klein om
economisch rendabel te zijn.

Kenmerken

Het zijn kleine bomen en struiken van ca. 5 tot 15
meter hoog. In gunstige omstandigheden kunnen
ze wel 150 jaar oud worden. De bladeren zijn
geveerd/puntig en ca. 10-20 cm lang en kunnen
afhankelijk van de soort groenblijvend of afvallend
zijn.

Pistachebomen zijn altijd mannelijk &f vrouwelijk.
Voor gemiddeld tien vruchtdragende vrouwelijke
bomen is doorgaans één mannelijke boom
voldoende voor de bestuiving. De wind doet de
rest.

Het duurt zeker zes tot tien jaar voor de
vrouwelijke bomen verveolgens volop vruchten
gaan dragen en in de maanden juli/augustus
geoogst kunnen worden. Een piekopbrengst
bereiken ze pas rond hun twintigste jaar.

De vruchten (noten) zijn eivormig, ca. 2,5 cm lang
en hebben een harde schil. In ons land worden de
noten ook wel "pimpernoten" genoemd.
Pistachebomen kweken in Nederland is best te
doen, maar laat je dan bij de koop ervan wel goed
voorlichten door de kweker.

Herkomst, geschiedenis en oogst

Over de oorsprong van de pistacheboom is weinig
bekend, alleen dat de noot in het Midden-Oosten
al vanaf de prehistorie wordt gegeten. Recente

archeologische vondsten in het hedendaagse
Turkije en in Jordanié hebben aangetoond, dat de
pistachenoot al sinds ca. 6700 voor Christus
gebruikt werd als voedsel. Ook is bekend dat de
noot al eeuwen lang op markten in het Midden-
Oosten wordt verkocht als "exotische vrucht”.
Vroeger werden de pistachenoten met een stok
uit de boom geslagen en in een deken opgevan-
gen. Tegenwoordig worden ze machinaal geschud.

- v

Pistachenoten: goed voor onze gezondheid

Bijna de helft van een pistachenoot bestaat uit vet,
ca. 20% is eiwit en daarnaast bevat de noot onder
meer ook nog de mineralen magnesium, ijzer,
calcium, en fosfor en is vitamine B12 ruim
aanwezig. Vooral fosfor heeft een positieve
invioed op onze stofwisseling en op allerlei
enzym-processen in het lichaam.

De pistacheboom in de bijbel

In de bijbel komen pistachebomen en -noten vrij

regelmatig voor. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

* Jakob geeft pistachenoten mee aan zijn
zoons als die voor de tweede keer hun broer
in Egypte bezoeken (Genesis 43, 11)

2 in het Bijbelboek "Jozua" lezen we over een
plaats die vernoemd is naar de pistache
(Betonim) (Joz. 13, 26)

* het Hebreeuwse woord "beten" (buik)
betekent zoveel als een plaats gevuld met
voedsel, En dat is ook een heel toepasselijke
naam voor de pistachenoot: eerst moet de
schil eraf, voor men bij het voedsel kan
komen. In het Boek der Psalmen wordt dit
woord onder meer gebruikt voor de
baarmoeder die als een beschermende
mantel om de foetus heen is geweven. (Ps.
139, 13)
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Vijgencake uit de tijd van de bijbel

Benodigde keukenspullen
een garde, spatel en oven

Ingrediénten (voor 10 porties)

250 gram boter / 125 gram honing / 675 gram vijgenjam
(of abrikozenjam / 5 losgeklopte eierdooiers /300
milligram yoghurt of karnemelk / 250 gram gemalen
walnoten / 250 gram rozijnen / 1,5 eetlepel kaneel / 675
gram volkoren tarwemeel / 5 stijfgeklopte eiwitten /
snufje zout.

Bereidingswijze

* Klop de boter (250 gram) en de honing (125 gram) door elkaar * Voeg de jam en de eierdooiers toe en
klop net zo lang tot er een mooie gladde massa ontstaat * Voeg beurtelings de melk (of yoghurt) en het
meel toe * Roer er dan de noten (250 gram), rozijnen (250 gram) en kaneel (1,5 eetlepel) doorheen

* Spatel er vervolgens de stijfgeklopte eiwitten doorheen * Voeg eventueel nog een snufje zout toe (wel
eerst even proeven) * Schep het beslag in een ingevette cakevorm en laat de cake gaar worden in een
voorverwarmde oven van 180 graden celcius in ongeveer 90 minuten * Prik richting de 90 minuten af en
toe met een naald in de cake — komt de naald er schoon uit dan is de cake klaar * Je kunt de cake
serveren met een honingsaus.

Het is weliswaar een machtig recept, maar de cake smaakt heerlijk. Geniet ervan!

Horizontaal

1 Aartsvader 5 Vrijwillige overtreding der goddelijke ge-
boden 9 Titel van oude heersers van Peru 11 Uitroep van
verrassing 12 Symbool voor zilver 14 Medelijden 16 Onbe-
paald vnw. 18 Vergunning 19 Ongewerveld dier 21 Het
sterrenbeeld Leeuw (Lat)) 23 Zware klus 25 Schitterend
avondfeest 28 Koning van Bazan 29 Papegaai 30 On-
vruchtbaar 31 Europeaan 32 Stukje gesprek 34 Derde
toon 36 Europeaan 37 Eenkleurig 38 Lichte muziek
39 Doodmoe 40 Gemeente in Noord-Brabant 42 Conti-
nent 44 Inderdaad (afk.) 46 Bloedbaan 47 Rode besvrucht
50 Tijdperk 51 De leiding hebben in een godsdienstige

bijeenkomst (prot.) 53 In het jaar des Heren (Lat. afk.) 54 Is

nu 1 met de NCRV 55 Land in Azié 57 Spieringachtige vis
58 Schrijver van het derde evangelie.

Verticaal

1 Kleren van een naakte man 2 Romanum Imperium (afk.)
3 Engels telwoord 4 Is nu 1 met de KRO 6 Krijg 7 Verloren

zoon van anemoonvissen Marlin en Coral 8 Man die vol-
gens Thassalonicenzen 5 's nachts actief is 10 Kamperfoe-

lieachtige sierheester 13 Vertering 15 Vlaktemaat 17 Vor-
stenvermaker 20 Verfborstel 22 Heerlijk lustoord 24 Delf-

stof 26 Gewoonte, traditie 27 Vod 31 Groot meer en stad in
de VS 32 Vervloeiend, wazig 33 Melaatsheid 35 Slot

38 Trapper 39 Gezongen toneelstuk 41 Bijbelse jager
43 Lofdicht 45 Tijdruimte 47 Oosterse winkel 48 Plaats
49 Communicatiemiddel 52 Uitroep 56 Symbool voor
scandium.

© Wim De Weerdt
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Helpt u ons mee?
Wordt u één van onze nieuwe gastvrouwen of gastheren?

S, Broederen

!"‘?@_ geloof
&

P
[
-4

graag gedaan

$IR3h

We zijn blij dat er zich na de vorige oproep een paar nieuwe
vrijwilligers gemeld hebben voor kerkenwacht in de
Broederenkerk! Maar ons team is nog te klein om straks de
vele toeristen (en Deventenaren) goed te kunnen

ontvangen.

Dus herhalen we graag de oproep:
Waar bent U goed in? Helpt u ons mee?

Neem een keer contact op met het secretariaat van de
Broederenkerk of mail broederen@heiligelebuinus.nl voor
een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Zomerheiligen: Marta, 29 juli

(Marta, Maria en Lazarus — veienden van de Heer)

Op 29 juli is de gedachtenis van de H. Marta.
Onlangs heeft de paus besloten om deze
gedachtenis uit te breiden met die van haar zus
Maria en haar broer Lazarus. In een oude traditie
worden zij "vrienden van de Heer" genoemd. Wat
mooi dat Jezus naast zijn familie, apostelen en
vele leerlingen ook echte vrienden had. Blijkbaar

was het huis van deze zussen en
broer een plek voor Hem om
even op adem te komen. In het
Lucas-evangelie kennen we de
bijzondere scene waarin tijdens
het bezoek Marta druk voor
Jezus gaat zorgen en Mariz alleen
maar in gesprek wil zijn met
Jezus (Lucas 10,38-42).

Er volgt een korte woordenwisse-
ling, want Marta vindt dat Maria
ook moet komen helpen om eten
en drinken klaar te maken. Hoe
herkenbaar? De één wil gastvrij
zorgen, de ander wil eerst
praten. Het hoort allebei bij
vriendschap. In het Johannes-
evangelie is een heel hoofdstuk
gewijd aan Lazarus, Maria en
Marta (Johannes 11).

We lezen iets over de bijzondere
band van Jezus met de drie:

"lezus hield veel van Marta, van haar zuster en
Lazarus" (11,5). Lazarus is echter ziek en komt te
overlijden. Jezus zegt dan tegen zijn leerlingen:
"Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar lk ga
erheen om hem wakker te maken" (11,11). Als
Jezus uiteindelijk bij het graf van Lazarus komt,
moet Hij huilen (11,35). Uiteindelijk roept Jezus

Lazarus uit zijn graf weer naar
het leven toe.

Daar is veel over te zeggen, maar
ik beperk me hier tot de
vriendschap. Ontroerend om in

. enkele regels te lezen dat Jezus
. een bijzondere band heeft met

® deze mensen. Hij is bij hen thuis

Miniatuur uit het Getijdenboek van Maria van
Bourgondié

. enisintens verdrietig als Lazarus
X overlijdt.

| Jezus kent de grote waarde van
; vriendschap: wat een geluk als

er mensen zijn bij wie je je echt
thuis kunt voelen. Na Zijn
verrijzenis mogen wij geloven
dat Jezus ook onze vriend wil
zijn, met ons begaan is, ja bij ons
thuis wil komen. En wij mogen
als vrienden ons bij Hem thuis
voelen.
Marc Brinkhuis
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‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en

bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Op een waardige manier afscheid nemen, is bij DELA zonder

1 naar dela.nl/deventer of be
verzekering al mogelijk vanaf € 1.450.

055 204 00 99

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook bij u in de buurt is een
van onze teams beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij

cobperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar DEU

voor elkaar



Parochiekerk Broederen

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, tel. 6123 60

Secretariaat:  maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

E-mail: broederen@heiligelebuinus.nl

Rekeningnr.:  NL 68 RABO 0122251520

Contactpersoon 't Zout: Gerard Heerius - tel. 61 67 79, e-mail colofon@hetnet.nl

Br OK er op bezicht gent n?

Nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geleidelijk aan steeds meer versoepeld worden
komt het moment snel nabij waarop we de deuren van ons kerkgebouw weer mogen openen zoals we
dat voor corona ook gewoon waren, natuurlijk binnen de voorwaarden zoals de overheid deze stelt. We
willen evenals voorheen een open huis zijn voor een ieder. Voor een viering, een moment van gebed of
bezinning, een expositie, concert of om gewoon eens rond te kijken in ons fraaie kerkgebouw naar de
glas in lood ramen, de beelden.

Om te beginnen, denken we dan aan de vrijdagen en zaterdagen. Daarnaast worden in het weekend van
11 en 12 september de Open Monumentendagen gehouden. Daar doen we heel graag aan mee.

Ons gebouw openstellen, is niet alleen een kwestie van mogen maar vooral ook van kunnen. U begrijpt
dat we onze wensen uitsluitend kunnen realiseren met behulp van onze trouwe vrijwilligers, van onze
kerkenwachten en van u. We zijn doende onze bestaande groep te benaderen. Deze is in de voorbije 1,5
jaar met name wegens ziekte/ouderdom enkele leden kwijt geraakt en behoeft versterking. We hebben
daarom een hulpvraag aan u.

De taak van een kerkenwacht is gastheer/-dame zijn, zo mogelijk vragen beantwoorden, wijzen op onze
informatieve folders et cetera. We zouden het bijzonder plezierig vinden als u ons komt helpen onze
Broederenkerk als parochiekerk voor iedereen weer toegankelijk te laten zijn. Mogen we op u rekenen?
We verwijzen u tevens naar het bericht elders in dit Zout.

Codrdinatoren Broederenkerk

Wist udat ...

* De kerk weer opengesteld wordt voor
toeristen?

* Het erg afhankelijk is van hoeveel
vrijwilligers/kerkenwachters weer
meedoen?

* We beginnen met de zaterdagen en
hopelijk later op meer dagen?

* Er een nieuwe rode loper voor bij de
ingang is gekocht?

* De bijbehorende lantaarns opgeknapt
zijn?

* We nog een keer de tentoonstelling over
de gebrandschilderde ramen laten zien?

* Er voor € 5,- een boekje daarover te koop is?

* In september/oktober de kerk een tijd gesloten is?

* Alle door houtworm aangetaste houten interieurdelen dan worden behandeld?

* We u in het volgende nummer meer laten weten over die activiteiten in september?
* De bloemstukken voor het altaar nu beter te zien zijn?

* De Creaclub een bijdrage heeft gegeven voor aanschaf van twee bloemenstandaards?

o SFAar
mel

e zorgeloze zome
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Nicolaas Schalkhaar

Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 62 28 34

Secretariaat:  dinsdag en donderdag 9.30-12.00 uur
E-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL91 RABO 0146203801

Misintenties - NL 38 RABO 0162443331

Contactpersoon 't Zout: Mathijs Brinkhuis, e-mail matthijsbrinkhuis@gmail.com

Pastor Brummelhuis 90 jaar

Omringd door parochianen en een collega-priester
mocht pastor Brummelhuis op de eerste dag van
zijn 90e levensjaar een serenade in ontvangst
nemen. De muzikale ondersteuning van Wim
Meussen zorgde voor een extra feestelijk start van
deze bijzondere dag. Pastor Brummelhuis, we
wensen u hog vele gezonde jaren toe.

Beste parochianen,

Met dankbaarheid kijk ik terug naar afgelopen 1,5
jaar als PCG-codrdinator in Schalkhaar. Een stille
en o, wat een intensieve periode tegelijk. Een tijd
waarin wij als parochie veel hebben meegemaakt:
de pandemie, de verplaatsing van het eucharis-
tisch centrum, aangekondigde veranderingen.
Meer dan genoeg om een geloofsgemeenschap
wakker te schudden en een nieuw leven in te bla-
zen. lets eindigt, zodat iets nieuws ruimte krijgt om
te groeien. Per 1 juli stop ik met mijn werkzaam-
heden als PCG-codrdinator. Ik dank iedereen voor
de steun en prettige samenwerking en neem af-
scheid met het gebed uit de Gerarduskalender:
"Als we op pad gaan, laat ons niet struikelen. Als
we onderweg zijn, laat ons niet verdwalen. Be-
scherm ons, JIJ, die de hele wereld in je handen
houdt."

Beata Sosinska-Orie

Wijzingingen vieringen in de zomermaanden

In de zomermaanden juli, augustus en september
wordt er één keer per maand een viering
gehouden op de zaterdagavond 19.00 uur in
plaats van op de zondagochtend.

Het gaat hierbij om elk vierde weekend van de
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maand (de vieringen zijn dus op 24-7, 21-8, en
25-9).

In augustus wordt Maria-Tenhemelopneming
gevierd met een eucharistieviering op 15
augustus. Dit betekent dat de viering met
parochiaan voorganger eenmalig een week eerder
gaat plaatsvinden op 8 augustus, de tweede
zondag van de maand.

Mededeling secretariaat

In de vakantie maanden juli en augustus is het
secretariaat van onze kerk op dinsdag gesloten.
Het telefonisch aanmelden voor een viering kunt u
wel gewoon doen.

Bloemen

Hebt u ook zo genoten van
de fraaie bloemstukken in
onze kerk tijdens het
hoogfeest van Pinksteren?
Wij zijn blij, dat er weer
een groepje vrijwilligers
bereid is gevonden om te
helpen met de versiering
van de kerk. Het begin is er,
maar helemaal zijn we er
nog niet. Hebt u affiniteit met bloemen, meldt u
zich dan aan bij het secretariaat en help mee onze
kerk mooi te maken!

Herstelbeplantingen kerkhof

In de maand juni zijn er in de urnentuin op diverse
plekken herstelbeplantingen uitgevoerd. Deels
ten gevolge van droogte, maar ook vanwege het
feit dat er beplanting moedwillig is verwijderd. Dit
is niet toegestaan. Er mag geen beplanting wor-
den verwijderd of worden aangeplant. Alleen
losstaande planten zijn toegestaan, echter bij
voorkeur in beperkte mate. Op basis van het
reglement is het aan de beheerder toegestaan om
in te grijpen. Samen met de tuinploeg proberen
we er een mooie, serene laatste rustplaats van te
maken. Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Willie Hurenkamp, beheerder kerkhof



Nicolaas Lettele

Bathmenseweg 37, 7434 PX Lettele, tel. 0570 - 55 12 69 - bij geen gehoor 0570 - 65 13 28

Secretariaat:  maandag 9.30 - 11.30 uur
E-mail: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:

Kerkbalans - NL75 RABO 0146203798 Misintenties - NL 30 RABO 0163837074
Contactpersoon 't Zout: Riky Westerbeek - e-mail rikywesterbeek@hotmail.com

Overleden

Op 18 juni is op 82-jarige leeftijd overleden
Mariet Ohbdeijn-Schiphorst.

De uitvaartviering en begrafenis hebben
donderdag 24 juni plaatsgevonden.

Eerile ;%Jéﬁ gp ;::).nc:.'ag
> 2 W juli s het
Communtts |\ .
eindelijk
zover!

Twaalf communiekantjes gaan de Eerste Heilige
Communie ontvangen. Maanden hebben zij hier
naar uitgekeken maar door de coronapandemie
werd het steeds weer uitgesteld. Vanwege de
coronamaatregelen mogen alleen op die dag de
familieleden in de kerk aanwezig zijn. Priester
Gauthier de Bekker en diaken Marc Brinkhuis gaan
voor in de viering.

Namens onze geloofsgemeenschap feliciteren wij
alvast de communiekantjes en hun ouders en
wensen hen een hele mooie en een feestelijke dag
toe!

Tent en Boerderijviering

De tentviering met de kermis gaat niet door.

De werkgroep boerderijviering heeft besloten om
de geplande viering op 29 augustus niet door te
laten gaan. Eris nu om 9.00 uur een viering in de
kerk. Voorganger is Lonneke Gunnink-van den
Berg.

Collecte

De deurcollectie Pinksteractie/week van de
Nederlandse missionaris van 15 t/m 23 mei heeft
€ 146.60,- opgebracht. Hartelijke dank voor uw
bijdrage.

Hoe ingrijpend het leven kan veranderen
In maart 2020 brak het coronavirus over de wereld
uit. Al ruim 15 maanden zitten wij in deze crisis.

We hebben gezien hoe kwetsbaar het leven op
aarde kan zijn en dat we die niet in de hand
hebben. Het heeft veel met ons gedaan. We
hebben een ongekend jaar gehad dat onnoemelijk
veel| verdriet bracht bij veel nabestaanden en
ouderen die eenzaam en opgesloten waren in zie-
ken en verpleeghuizen. Ook scholen, jongeren en
het bedrijfsleven hadden hieronder te lijden.

In maart 2020 werden alle vieringen met mensen
in de kerk stopgezet. Heel het parochieleven stond
bijna stil. Bijna want we konden alles nog volgen
via YouTube, kerkradio en livestream.

Tot 1 juni 2020 waren er door de week en in de
weekenden geen vieringen met kerkgangers, Wel
konden de kerkelijke uitvaarten met een beperkt
aantal mensen doorgang vinden.

Een heftige crisis waar we nog steeds niet door-
heen zijh. Op 1 juni 2020 gingen de kerkdeuren
weer open, we waren weer welkom in de kerk met
een reservering vooraf.

Door de coronaversoepeling mogen vanaf juni
2021 weer 50 mensen in de kerk aanwezig zijn
met inachtneming van de 1,5-metermaatregel.

De versoepeling van de overheid en door de
vaccinaties geeft dit ons weer wat meer lucht en
een veilig gevoel.

Zo zijn wij onze dank verschuldigd aan allen die in
de coronatijd een bijdrage in en rondom de kerk
hebben geleverd.

Velen kregen oog voor de medemens en lieten hun
creativiteit zien. Ook dank aan de gastdames/
heren die zich al een jaar lang inzetten en met
zorg het protocol en de richtlijnen van het bisdom
opvolgen. Waardig kunnen wij met voorgangers
en vier koorleden de dienst weer samen vieren.

Vakantiegroet

Namens de codrdinatoren en de
werkgroep pastoraat wensen wij
degene die erop uittrekken en
degene die thuis blijven een
Zonnige en een coronavrije
vakantie toe.
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Willibrord Boskamp

Boskamp 23, 8121 CW Boskamp, tel. 0570 - 56 38 43

Overige betalingen - NL 94 RABO 0162443293

Secretariaat:  vrijdag 9.30- 10.30 uur

E-mail: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  Kerkbalans - NL 90 RABO 0139204202
Beheerder:

parochiezaal De Hoeksteen - Antoon Overmars, tel. 0570 - 56 24 08
Contactpersoon 't Zout: Gerda Albers - tel. 0570 - 65 31 77, e-mail gerda.albers@wxs.nl

Trouwe kerkgangers, we hebben u gemist!

Nu de meesten van ons gevaccineerd zijn, kan er
weer wat meer. Daarom hopen we onze trouwe
kerkgangers van voor de coronatijd ook weer te
mogen begroeten in de vieringen. Schroom niet, u
bent weer van harte welkom!

Gedoopt

Zaterdag 29 mei jl. is door het sacrament van het
H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap
opgenomen: Daniel Perez Ruano, 9 jaar uit Olst.
Ouders, peter en meter, van harte gefeliciteerd!

Sterkte voor zieken en eenzamen

Het is soms moeilijk te achterhalen wie er in onze
geloofsgemeenschap ziek is of anderszins moei-
lijke tijden doormaakt. Daarom willen we ook
vanaf deze plaats iedereen die te maken heeft met
gezondheidsproblemen, zorgen heeft over dier-
bare naasten of zich eenzaam voelt, heel veel
sterkte, staun en zegen toewensen. Als we iets
voor u kunnen betekenen, laat het ons dan weten.
Lammie In 't Veld, tel. 06-57 03 81 76

Ruimen graven kerkhof Boskamp

Van een flink aantal graven op het kerkhof in
Boskamp zijn de grafrechten inmiddels verlopen.
De rechthebbenden hebben hierover een brief
ontvangen. Van de volgende graven zijn in onze
administratie helaas geen rechthehbenden
bekend:

Beld van den, Johannes Josephes (1991)
Bijsterveld, Gradus (1987)

Bulte ten, Hendrika Maria Antonia (1983)
Brinkhof, Hermanus (1984)

Dollenkamp, Johannes Anthon (1984)
Everhardus, Wilhelmina (1990)

Jansen, Bernardus Wilhelmus (1991)

Klomp, Albertus Asuerus (1986)

Legebeke, Willem Arnoldus en
Legebeke-Koekkoek, Maria (1985)

Lugtenberg, Johannes Maria en
Lugtenberg-Neulen, Lamberta Maria (1986)
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Mulder-Siemelink, Hendrika (1987)
Oosterlaar, Gerhardus Johannes en
Oosterlaar-Hoogland, Hermina Maria (1985)
Pohlmann, Johanna Wilhelmina (1892)

Pol, Reinérus (1984)

Raamsman, Ineke (1972)

Rouw, Hendrik en Rouw-Becker, Franziska (1987)
Rubregt, Gerardus (1985)

Schoten van, Arend en van Schoten-Meijer,
Wilhelmina Catharina (1982)

Venehoer, Johannes (1991)

Vlaskamp, Antonius Wilhelmus Jozefus en
Vlaskamp-v.d. Berg, Albertha Maria (1998)
Vulink, Anton (1985)

Mocht u rechthebbende zijn van één van deze
graven of vragen hebben over de ruiming en/of
mogelijkheden tot verlenging van de grafrechten,
neem dan contact op met het secretariaat
Willibrord Boskamp, Boskamp 23, 8121 CW Olst,
per email: willibrordboskamp@heiligelebuinus.nl.
U kunt ook bellen: 0570-56 38 43. We zijn bereik-
baar op vrijdagochtend van 9.30 - 10.30 uur.
Mocht zich niemand melden om de rechten op
deze graven te verlengen, dan worden ze in de
loop van 2022 geruimd.

Oud papier: 26 en 27 augustus

Als vooruit kijken je bang maakt
En achterom kijken je pijn doet
Kijk dan naar je naaste
Of omhoog naar God



Stationsweg 9
8131 DG Wijhe

Misintenties: Wijhe - secretariaat

Geloofsgemeenschap Engelbert

NL 09INGBO0000911561
= Secretariaat: vrijdag 9.30 - 11.00 uur Wijhe tel. 524086 e-mail engelbert@heiligelebuinus.nl
=4 't Klankbord: reserveren via email: klankbordwijhe@gmail.com

Boerhaar - tel. 52 34 39, e-mail hermanlogtenberg@ziggo.nl |
Contactpersoon 't Zout: secretariaat - e-mail zoutengelbert@gmail.com

Boerhaar 41
81315V Boerhaar

Collecte week Nederlandse
missionarisen

Deze collecte heeft € 98,35
in het Pinksterweekend
opgebracht. Alle gevers
hartelijk dank.

weg
nederlandse
missionaris

Vieringen in 't Weijtendaal

De 1,5 meter afstand is moeilijk om mee om te
gaan. Wij weten, dat er weer een groot verlangen
is naar deze vieringen en ook het gezamenlijk
koffiedrinken na de viering. Wij volgen de
versoepelingen zéér nauwkeurig en hopen
spoedig weer te kunnen vieren.

Vakantie

Na een zéér bewogen jaar wordt het toch weer
vakantietijd. Menigeen heeft zich in alle bochten
moeten wringen, om van deze coronatijd toch
iets nuttigs te maken.

Veel vrijwilligers blijven zich steeds inzetten.

Het Ceciliakoor blijft de weekendliturgie keurig
verzorgen met mooi gezang en prachtig orgelspel.
Het ziekenbezoek wordt niet vergeten. Zelfs als
men even onderweg is, wordt er aandacht aan de
zieken geschonken.

Een praatje, een zwaai een groet kan al héél
kostbaar zijn. U allen héél veel dank daarvoor.

Wij wensen dan ook iedereen een mooie zonnige
vakantieperiode toe

Ziekenzalving

Wij houden de ziekenzalving eens per twee jaar.
Dit jaar is dat gepland op dinsdag 12 oktober
om 9.30 uur in 't Weijtendaal.

De voorbereiding is op woensdag 29 september
van 14.30 - 16.00 uur in 't Klankbord.

Uiteraard houden we ons aan de dan geldende
maatregelen in verband met corona.

In het volgende Zout hopen we u daarover wat
meer informatie te kunnen geven.

Op naar 2025

Geloof is meer dan een kerkgebouw. Wat wordt de
toekomst voor Engelbert? Het aantal priesters en
pastoraal werkers wordt steeds minder.

Willen we kerk blijven dan zullen er ideéen uit
onze geloofsgemeenschap zelf moeten komen,
mede omdat het parochiebestuur heeft besloten
om de kerk in Wijhe per 1 januari 2025 te willen
sluiten.

Hebt u ideéen hoe we na 1 januari 2025 verder
willen gaan, laat het weten.

e-mailadres: engelbert@heiligelebuinus.nl

tel.nr. secretariaat: 0570-52 40 86

Het secretariaat is bereikbaar op vrijdagmorgen.

Vieringen.

In overleg met het pastoraal team en de codrdina-
toren is afgesproken dat de weekendvieringen
vanaf 1 september in Boerhaar en Wijhe om en
om zijn. Bij een vijfde weekend is er geen viering.

Agenda

Elke woensdag om 19.00 uur:

H. Mis op de Boerhaar.

Vrijdag 16 juli en vrijdag 20 augustus:
H. Mis in Wijhe.

Kopij voor deze bladzijde

voor de maand september uiterlijk
maandag 2 augustus 2021.
zoutengelbert@gmail.com
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Contactpersoon 't Zout: Andrea Oomes - e-mail andrea@vanduffel.nl

Titus Brandsma Huis (TBH)
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM Colmschate, tel. 6526 18

Secretariaat:  dinsdag en woensdag 10.00 - 12.00 uur
E-mail: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 18 RABO 0314589937

Tevens Vietnamese parochie

Ruim een jaar geleden schreef ik dat door de
maatregelen in verband met corona onze wereld
erg klein was geworden. Het afgelopen jaar was
onze wereld een soort jojo. Weer groter, dan
weer kleiner. Corona bleef ons leven beheersen.
Nu lijkt het erop , dat onze wereld blijvend groter
zal worden en blijven. We zijn nu, als alles
volgens de statistieken van het RIVM gaat, met
de beroemde |aatste loodjes bezig. En zoals we
weten, zijn dat niet de makkelijkste . Weten dat
ons leven uiteindelijk weer "normaal" gaat
worden en dat wij in het Titus Brandsma Huis de
activiteiten weer gaan opstarten, geeft ons de
kracht om ook met deze laatste loodjes om te
gaan.

Opening secretariaat

In de vakantiemaanden is het mogelijk , dat er niet
elke woensdagmorgen iemand aanwezig is op het
secretariaat. Hierdoor kan het langer duren
voordat U antwoord krijgt via de mail of
teruggebeld wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Beheergroep
Monique Palman komt de beheergroep versterken.
Zij zal zich zelf aan jullie voorstellen.

Bij Titus op de Koffie: Wij kunnen weer beginnen!
Kijk voor alle details op blz. 9.

Van harte welkom op 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20
augustus, van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Helaas is er nog geen bevestiging gekomen en
zullen we nog wat langer moeten wachten op de
heiligverklaring van Titus.

i | is de officiéle gedenkdag van de
Zallge Tltus Brandsma We vieren dan om 1°

uur de eucharistie in het Titus Brandsma st.
Pastor Fons Zandbelt zal in deze viering voorgaan.
U bent allen van harte welkom.

26 - TITUS BRANDSMA HUIS

Zolang we nog moeten dealen met een aantal
beperkingen hebben we elkaars steun nog steeds
nodig. Misschien wel meer dan voorheen.
Daarom: pas op elkaar en op jezelf. Heb
vertrouwen en blijf vertrouwen dat er een tijd
komt zonder alle regeltjes. Een tijd waarin we
weer kunnen genieten van onze vrijheid , van
een knuffel, een arm die iemand om je heen
slaat, als familie bij elkaar komen.

De beheergroep wenst jullie allemaal veel sterkte
met de laatste loodjes en een fijne vakantietijd.
(Wij zullen jullie via 't Zout en de website op de
hoogte houden wanneer welke activiteit weer zal
beginnen. )

Thea Engelen

Wij zoeken een penningmeester

Al enige tijd zijn wij voor het Titus Brandsma Huis
op zoek naar een vrijwilliger die de verantwoor-
delijkheid wil dragen voor de financién en de
administratie.

Het gaat concreet om het opstellen van de
begroting voor de dagelijkse gang van zaken
(pastorale/diaconale zaken en onderhoud zijn
aparte begrotingen), toezicht op actie kerkbalans
(de administratie wordt door een vrijwilliger
gedaan) en toezicht op de ledenadministratie
(uitvoering door vrijwilligers)

Daarnaast ben je aanspreekpunt voor het bestuur
van de parochie H. Lebuinus voor wat betreft de
financién en de administratie van het Titus
Brandsma Huis.

Je krijgt dan de functie van BAB-er, zoals dat in de
parochie heet. Daar hangen ook ca. drie vergade-
ringen per jaar met alle BAB-ers aan vast en
deelname aan de beheergroep van het Titus
Brandsma Huis waar het reilen en zeilen van het
Titus Brandsma Huis wordt besproken. Je hoeft
daar niet altijd bij te zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer weten, neem
dan contact op met Thea Engelen
(engelen.thea63@gmail.com)



Herberg van Ars

Rielerweg 110, 7416 Z) Deventer, tel. 06 - 23 30 22 54
E-mail: herbergvanars@heiligelebuinus.nl
Rekeningnr.:  NL 87 RABO 014615125

(otirdinator:  Jos Egberts

Hij die ons draagt en hoedt

Wat voelen we ons gelukkig nu er weer meer mag. Op de
woensdagochtenden komen we al weer samen. Wat de Herbergvieringen en
de filmavond betreft, houden we nog even een pas op de plaats en starten
we daarmee weer na de zomervakantie in september. Wat hier dan nog te
melden zou je kunnen zeggen. Het leek ons wel aardig om nog eens terug te
blikken va waaruit we als Herberg voortgekomen zijn. Op 4 augustus (dus in
de komende zomerperiode) vieren we het feest van Jean Marie (Baptiste)
Vianney, pastoor van Ars (in Frankrijk). Het was zijn sterfdag waarop hij
overleed zonder doodstrijd. In 1874 werd hij door paus Pius IX
vererenswaardig verklaard en in 1905 door paus Pius X zalig verklaard. Door
paus Pius XI werd hij in het jaar 1925 heilig verklaard. In 1929 werd hij zelfs
uitgeroepen tot de patroonheilige van alle priesters in de wereld. Bij de
sluiting van onze Vianneykerk wilden we zijn naam in ere houden door als
Herberg van Ars verder te gaan. Onze diaken Fokko de Graaf wil het volgende

verhaal over het relikwie Joannes Vianney graag met ons delen:

e et

Relikwie van Joannes Vianney

Dit relikwie kwam in mijn handen via een tante van mijn vrouw.
Deze tante moest de erfenis verdelen van haar zus. De zus die
was overleden, tante Jans, was ooit huisgenote van een pastoor
van de Vianney-kerk. Ver in de vorige eeuw was er ooit een
tentoonstelling over pastoor van Ars, Joannes Vianney. Deze
tante Jans zag op een bewuste avond een draadje uit het velum,
zakdoek en kleding hangen en als verwoed Vianney volgster
kon ze, met toestemming van de pastoor, het niet laten om dit
slordige draadje dat er zo maar bij hing, netjes te verwijderen.
Het stukje bot is van een botje gekomen, dat te hard werd
neergelegd. Althans zo gaat de overlevering, De geschreven
tekst is van tante Jans, in de lijst zit ook een ansichtkaart uit Ars

i en een blaadje van de Gerardus kalender zaterdag 4 augustus.

Wanneer dze tentoonstelling was, kan ik tot op heden nog niet
achterhalen, wie weet er meer van?
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waar dag tijd

zaterdag 3 en zondag 4 juli

Boskamp 7a 13.00
Herberg van Ars 7a 17.00
Lettele za 19.00
Broederen 70 10.30
Schalkhaar 70 10.30

zaterdag 10 en zondag 11 juli

Boskamp za
Boerhaar 0
Lettele 70
Broederen 20
Schalkhaar 0

zaterdag 17 en zondag 18 juli

Lettele za
Boskamp 70
Wijhe 70
Broederen 70
Schalkhaar 20

zaterdag 24 en zondag 25 juli

Boerhaar za
Schalkhaar za
Boskamp 70
Lettele 20
Broederen 70

19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

19.00
09.00
09.00
1030
10.30

19.00
19.00
09.00
09.00
10.30

Naar de kerk in de

voorganger

G. de Bekker
parochiaanvoorganger
F. Zandbelt

H. Limbeek

L. Gunnink-van den Berg

F. Zandbelt
parochiaanvoorganger
R. Cornelissen

R. Cornelissen

H. Limbeek

M. Brinkhuis

R. Cornelissen

M. Brinkhuis

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

R. Cornelissen

F. Zandbelt
parochiaanvoorganger
parochiaanvoorganger
W. Boerkamp

zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus

Lettele za
Wijhe 20
Broederen 0
Schalkhaar 20

zaterdag 7 en zondag 8 augustus

Boskamp 7a
Herberg van Ars 7a
Boskamp 7a
Boerhaar 0
Lettele 20
Broederen 70
Schalkhaar 20

Op 28 en 29 augustus collecteren we in onze kerken voor MIVA.
Daarmee steunt u projecten voor medische zorg voor de meest

19.00
09.00
10.30
10.30

13.00
17.00
19.00
09.00
09.00
10.30
10.30

kwetsbaren in Kenia.

28 - VIERINGENOVERZICHT

R. Cornelissen
W. Boerkamp
G. Nijland

H. Limbeek

G. Nijland
parochiaanvoorganger
R. Cornelissen

H. Limbeek

R. Cornelissen

R. Cornelissen
parochiaanvoorganger

soort viering

14e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie

eucharistie

communie

15e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie

eucharistie LIVESTREAM
eucharistie

16e zondag van het jaar
communie

eucharistie

communie

eucharistie LIVESTREAM

gebed

17e zondag van het jaar
eucharistie

eucharistie

gebed

gebed

eucharistie

18e zondag van het jaar
eucharistie
eucharistie
eucharistie
eucharistie

19e zondag van het jaar
eucharistie

gebed

eucharistie

eucharistie

eucharistie

eucharistie LIVESTREAM

gebed

koor

Cantors
Schola
Nicolaaskoor

gemengd koor
(aecila

Voce Magna
(aecilia
Brugkoor

Voce Magna
gemengd koor
(aecilia
(aecilia
Nicolaaskoor

(aedilia
Brugkoor
Brugkoor
Cantors
(Caecilia

Ardente
Caecilia
Schola
Brugkoor

gemengd koor
(aecila
Cantors
(aecilia
Nicolaaskoor

miva

Ondersteunt met

vervoer en communicatie



Heilige Lebuinus Parochie

waar dag tijd voorganger
zaterdag 14 en zondag 15 augustus

Lettele za 19.00 M. Brinkhuis

Boskamp 20 09.00 parochiaanvoorganger
Wijhe zo  09.00 M. Brinkhuis
Broederen  zo 1030 G. Nijland

Schalkhaar  zo 10.30 H. Brummelhuis

zaterdag 21 en zondag 22 augustus

Schalkhaar  za 19.00 M. Brinkhuis

Boerhaar 70 09.00 parochiaanvoorganger
Boskamp zo  09.00 G. Nijland

Lettele 0 09.00 parochiaanvoorganger
Broederen zo 1030 G. Nijland

zaterdag 28 en zondag 29 augustus

Boskamp za 19.00 F. Zandbelt

Lettele o0 09.00 L. Gunnink-van den Berg
Wijhe zo  09.00 J. Verweij

Broederen 70 1030 R. Cornelissen
Schalkhaar  zo0 10.30 P. Dullaert

woon- en zorgcentra - vieringen onder
voorbehoud van corona-afspraken

maandag
10.30 Averbergen Olst v juks
v aug:2
woensdag
11.00  Willibrordkapel Boskamp EV  jul:14,28
EV  aug:11,25
zondag
1030 St.Jozef Deventer v aug:1,8
11.15  5t. Jozef Deventer EV  aug:22

soort viering

koor

Maria ten Hemelopneming

communie

gebed

communie

eucharistie LIVESTREAM
eucharistie

21e zondag van het jaar
communie

gebed

eucharistie

gebed

eucharistie

22e zondag van het jaar
eucharistie

gebed / boerderi]

eucharistie

eucharistie LIVESTREAM
communie

Cantors
gemenqd koor
(aecilia
(aecilia
Nicolaaskoor

Brugkoor
(aecilia
gemengd koor
Voce Magna
(aecilia

Ardente
Caecilia

(aecilia
Nicolaaskoor

vaste wekelijkse vieringen - vieringen onder
voorbehoud van corona-afspraken

maandag
08.30 Vredeskapel Schalkhaar

dinsdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 Vredeskapel Schalkhaar
19.00 Broederenkerk Deventer

woensdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar
09.30 TBH Colmschate

19.00 Willibrordus Boerhaar

donderdag

0830 Vredeskapel Schalkhaar
18.00 Broederenkerk Deventer
18.30 Broederenkerk Deventer
19.00 Broederenkerk Deventer

vrijdag

09.00 Broederenkerk Deventer
09.00 Nicolaas Lettele

09.30 0.L.V.0.0. Wijhe

morgengebed

morgengebed
EV
avondgebed

morgengebed
EV
EV

morgengebed
aanbidding
biecht

EV

EV
EV
EV jul: 16
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U Gebedsintenties

3en4juli

Broederen - Hisabeth Hogenstijn-Nijmoller

Nicolaas Schalkhaar - Bernard Lenferink, Tecla te Riele-Julius, Johan
Beltman, fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haverkamp-Groot
Koerkamp, Frans Groot Koerkamp, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry
Nicolaas Lettele - Voor alle ongedoopte kinderen die worden her-
dacht via het kindermonumentje (jgt), Bart Elferink, Johannes Groot Koer-
kamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes
en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en
Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Willy en Diny Obdeijn-Walraven, Her-
man Wichink Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden
familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Gretha Krommedijk, Hein en Marietje Elshof,
ouders Huisman, Harrie en Rikie, Herman en Riek Hauptmeijer en over-
leden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden ouders Hollegien-Tijhuis

10 en 11 juli

Broederen - Riet Golbach

Nicolaas Schalkhaar - Jan Brinkman, Tom Boevenbrink, Bert Woerd-
man, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Riek van Oldeniel, Bernard, Rita
en Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, ouders Klein Swormink-Haverkamp, Her-
manus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny Zwiers-
Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan
Elshof, Betty van der Veqt-Bloemen, overleden ouders lsseldijk-Overmars,
Ben en Riet Koerhuis-Visser, Harm Stegeman

17 en 18 juli

Broederen - (lé Nijmaoller, Marijke Windmeijer

Nicolaas Schalkhaar - Antoon Kolkman (jgt), Tecla te Riele-Julius,
Joop van Raan, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry

Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Jan en Dine
Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, Anton en Miny ten Have-Klein Swormink, gebr. Her-
manus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Dinie Tibben-
Evers, Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en
overleden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Louis Bouwmeester, overleden fam. Rodde-
man-Koolhof, overleden fam. Van Oldeniel-Smit, Wim Blanke, Mia Beijle-
veld-Dohmen, Jan Roddeman (jgt), Gerardus en Bennie Voetdijk
Engelbert Wijhe - Gretha Krommedijk, Wim Nijkamp, Hein en
Marietje Elshof, ouders Huisman Harrie en Rikie, Herman en Riek Haupt-
meijer en overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden ouders Holle-
gien-Tijhuis

30 - GEBEDSINTENTIES

23 juli
Nicolaas Lettele - Antoon Kolkman (jgt)

24 en 25 juli

Broederen - Anneke Benjamins-van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp
Nicolaas Schalkhaar - Rita Klein Overmeen (jgt), Bernard en Her-
man Klein Overmeen, Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Toos Hendriksen-
Buiting, Bert Woerdman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry

Nicolaas Lettele - Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman (jgt), Anton
en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie (jgt), Johannes
Iwiers (jgt), Johannes Groot Koerkamp, gebr. Hermanus, Johannes en Eg-
bertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna
Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Gerrit en Naatje Oosterwijk-Huis in 't Veld,
Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en over-
leden familie, Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Harm
Stegeman, Jan Logtenberg en Ferco, Marinda, Ingrid en overleden familie

31 julien 1 augustus

Broederen - Elisabeth Hogenstijn-Nijmaller

Nicolaas Schalkhaar - fam. Verwoolde-Groot Koerkamp, fam. Haver-
kamp-Groot Koerkamp, Frans Groot Koerkamp, Antoon en Riek van Olde-
niel, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Frans Hulman

Nicolaas Lettele - gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolk-
man-Rodijk, ouders Westerbeek-Koerkamp, Herman Wichink Kruit, over-
leden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Iwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Gretha Krommedijk, Thea Mulder, Hein en Marietje
Elshof, ouders Huisman Harrie en Rikie, Herman en Riek Hauptmeijer en
overleden fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden ouders Hollegien-
Tijhuis

7 en 8 augustus

Broederen - Riet Golbach, Elisabeth Hogenstein-Nijmoller

Nicolaas Schalkhaar - Joop en Lisette Beltman, Jan Brinkman, Bert
Woerdman, Riek van Oldeniel (namens de buren), Ed en Ans Berg-de
Groot, Femy van Eunen-Schiphorst, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry,
Bernard, Rita en Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot
Koerkamp-Jonkman, gebr. Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina
Kolkman-Rodijk, Willy en Diny Obdeijn-Walraven, Anton en Wilhelmina
Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit, overleden
ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en Diny
Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Truus Elshof, Annie Huis in 't Veld, Johan
Eishof, Harm Stegeman, overleden fam. Boerkamp-ten Have



13 augustus
Nicolaas Lettele - Anton en Miny ten Have-Klein Swormink

14 en 15 augustus

Broederen - Marijke Windmeijer, fam. De Kort-Holtkamp

Nicolaas Schalkhaar - Frans Ossewold, ouders Dijkstra-Tutert en
zoon Harry, Toos en Antoon van Oldeniel-Marsman

Nicolaas Lettele - Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, gebr.
Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten
Have, Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Herman Wichink
Kruit, overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop
en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - overleden ouders Usseldijk-Overmars, over-
leden fam. Van Rossum-Mentink, Antoon en Gerrit Temmink, Ben en Riet
Koerhuis-Visser, Bernard Casteel, overleden fam. Van Oldeniel-Smit, over-
leden fam. Tiebot-Kolleman, Betty van der Vegt-Bloemen, Herman ten
Have, Gerardus en Bennie Voetdijk, Annie Tiebot-Walraven (jgt), Jan en
Wim Zwartjens

Engelbert Wijhe - Gretha Krommedijk, Hein en Marietje Elshof,
ouders Huisman Harrie en Rikie, Herman en Riek Hauptmeijer en overleden
fam. Hauptmeijer-Duteweerd, overleden ouders Hollegien-Tijhuis

21 en 22 augustus

Broederen - (lementine Kutschriitter

Nicolaas Schalkhaar - Anton en Dien Schutte-Oosterlaar, Bert
Woerdman, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry, Bernard en Rita en
Herman Klein Overmeen

Nicolaas Lettele - Jan en Dine Daggenvoorde-Oosterwijk, Johannes
Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebr. Herma-
nus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have,
Hermanus en Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, ouders Westerbeek-
Koerkamp, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
Herman Wichink Kruit overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en over-
leden familie, Joop en Diny Zwiers-Nijland

Willibrord Boskamp - Herman en Annie Roesink-Bosgoed, Anton
Hulman, Mia Beijleveld-Dohmen

28 en 29 augustus

Broederen - Anke Benjamins- van Delden, ouders Hunink-v.d. Kamp
Nicolaas Schalkhaar - Johan Beltman, ouders Te Riele-Geertman,
Riet Golbach-te Riele, Toos Hendriksen-Buiting, Hein en Mien Veldkamp-
de Haan, Mariet Schiphorst-Pijnappel, ouders Dijkstra-Tutert en zoon Harry
Nicolaas Lettele - Willem Oosterwijk (jgt), gebr. Hermanus, Johannes
en Egbertus Haverkamp, Jan en Riek Haverkamp-ten Have, Hermanus
Kolkman Joanna Wilhelmina Kolkman-Rodijk, Riek Oosterwijk-Groot
Koerkamp, Gerrit en Cato Oosterwijk-Vrielink, Herman Wichink Kruit
overleden ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Joop en
Diny Zwiers-Nijland

Engelbert Wijhe - Gretha Krommedijk, Wim Nijkamp

Oprecht betrokken
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Wij gedenken

Bernardus Laurentius (Bernard) Schiphorst

1 20-05-2021 op 88-jarige leeftijd. Bernard is geboren in Nieuw Heeten op
9 augustus 1932. Hij was bijna 60 jaar gehuwd met Marietje Dollenkamp.
Hij woonde in Olst maar de laatste jaren in Westervoorde. Bernard was
bekend bij velen in de buurt vanwege zijn liefde voor tuinen, tuin-
onderhoud en hij toonde een heel brede belangstelling. Hij is begonnen als
boerenknecht. Later werkte hij bij Bouwhuis eierhandel, bakker Bijster-
bosch en Philips Duphar. Vrijdag 28 meiisin Diepenveen afscheid genomen
met een gebedsviering. Moge Bernard rusten in vrede.

Antonius Gerhardus (Anton) Bruggeman

103-06-21 op 88-jarige leeftijd. Anton ging al vroeg als jonge jongen in de
bouw aan het werk als timmerman/metselaar. Door dit zware werk is hij al
op 55-jarige leeftijd afgekeurd. Hij heeft jarenlang bijna naast de Nicolaas-
kerk gewoond. De nieuwe levensvulling vond hij al snel: actief en veel con-
tacten. Hij genoot hier erg van. Het meest nog van zijn gezin waarin zijn
echtgenote Mies in 2018 gestorven was. Hij was vooral trots op zijn klein-
kinderen. Dat die liefde wederzijds was, bleek wel uit de bijdragen van hen
tijdens de vitvaart: sprekende liefdevolle woorden. Anton heeft toch nog
een aantal prettige jaren gehad na het overlijden van zijn vrouw. Hij wilde
niet bij de pakken neerzitten en laten zien wat hij nog allemaal kon. Helaas
ging dat niet meer de laatste maanden. Hij is liefdevol in de Stevenskamp
in Heeten verzorgd. Op vrijdag 11 juni hebben we in een gebedsviering
Anton uitgeleide gedaan, waama wij in een korte plechtigheid met
muziek, wijwater, wierook en licht in het crematorium afscheid van hem
hebben genomen. Anton, rust in vrede bij je grote liefde Mies.

Hendrikus Johannes (Henk) van Eunen

Hendrikus Johannes (Henk) van Eunen

103-06-2021 op 87-jarige leeftijd. De laatste jaren woonden Henk en Femy
in huize Ludgerus. Ze hadden het daar naar hun zin. Van oorsprong kwam
Henk uit Heeten. Hij leerde als jongeman Femy uit Nieuw Heeten kennen.
Op 12 januari 1963 zijn ze getrouwd. Het was voor hen niet gemakkelijk
om te aanvaarden dat hun huwelijk kinderloos bleef. Toch hebben ze het
samen goed gehad met elkaar. Ze hadden goede banden met de familie.
Henk was een gelovige man en nauw betrokken met de Maria Koningin-
kerk, waar hij zong bij het parochiekoor. Het was een groot verlies voor
Henk toen Femy op 1 februari 2020 stierf. Hij is een goede mantelzorger
voor haar geweest. Er volgde een moeilijk jaar. Op 3 juni overleed hij toch
nog onverwacht. Moge hij nu bij God zijn in het hemel vaderhuis.

Margaretha Helena Maria (Gretha) Krommedijk

T 05-06-2021 op 88-jarige leeftijd. Gretha is geboren achter Herxen, in
Wijhe waar ze met haar zus en broer tot het eind is blijven wonen. Daar
hadden ze een boerderij. Ze is gedoopt in de Onze Lieve Vrouwe
parochiekerk in Wijhe, maar heeft daarna jaren gekerkt in Lierderholthuis
waar ze officieel onder vielen. In Wijhe heeft ze meer dan 50 jaar gezongen
in de parochiéle koren in Wijhe. Mede daarom was ze samen met zus Bep
en broer Anton vaste bezoeker van de vieringen in de kerk in Wijhe. Ze had
een groot hart voor zieke en eenzame mensen. Na een afscheidsviering in
familiekring is ze begraven bij haar zus op het parochiekerkhof van Wijhe
op 9 juni 2021. Moge zij rusten in vrede.

Johannes Lambertus Maria (Jo) Nijboer

T 08-06-2021 op 89-jarige leeftijd. Jo is geboren en opgegroeid in een
groot gezin in Raalte. Van jongs af aan was hij een voetballiefhebber. Eerst
van Rhoda in Raalte en later van Helios in Deventer. In 1960 trouwde hij
met Diny en werden ze de ouders van Pauline en René. Later werd hij de
trotse opa en opi van zijn twee kleinkinderen en achterkleinkinderen. Sinds
zij in de Lindenhof woonden, hebben Jo en Diny heel wat fietstochten
gemaakt en genoten van de natuur. Twee jaar geleden werd hij ongenees-
lijk ziek. Hij heeft zijn ziekte aanvaard en door zijn doorzettingsvermogen
heeft hij er nog twee jaren bij gekregen. De laatste maanden ging het niet
meer. Moge God hem opnemen in zijn liefde en vrede.

Er breekt een zonnestraal door als we in de loop van de tijd met een
glimlach kunnen terugdenken aan onze dierbare overledenen die altijd een

speciaal plekje houden in ons hart.
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Column Lucas

Lucas Brinkhuis studeert in Utrecht Katholieke Theologie en Geschiedenis,
is lid van de Provinciale Staten van Overijssel voor GroenLinks en
hoofdredacteur van De Linker Wang, het religiemagazine van GroenLinks.

Vaccins: eigen volk eerst?

Na een lang coronajaar is het dan eindelijk zo ver:
Nederland wordt gevaccineerd! Deze vreugde-
volle gebeurtenis heeft echter een schaduwzijde,
want in de meeste Afrikaanse en Aziatische landen
is het einde nog lang niet in zicht. Volgens de
prognoses van de Wereldgezondheidsorganisatie
worden de laatste vaccins pas in de loop van 2022
uitgedeeld, of met een beetje pech zelfs nog later.
Is dit wel eerlijk?

Westerse landen hebben ervoor gekozen om eerst
de eigen bevolking in te enten en pas daarna te
kijken naar andere landen. Binnen de landen is de
vaccinatievolgorde over het algemeen heel
logisch. Eerst de mensen met de zwakste
gezondheid en die beroepsmatig veel risico lopen,
zoals mensen in de zorg, en dan op volgorde van
leeftijd de rest van de bevolking. Op dit moment
kan echter de meest gezonde Amerikaan al een
vaccin krijgen, terwijl een Keniaan met ernstige
gezondheidsproblemen die mogelijkheid niet
heeft. Dit is "vaccinnationalisme": eerst het eigen
volk, dan de rest.

Dit is natuurlijk oneerlijk, maar ook nog eens
onverstandig voor ons zelf. Zoals we gemerkt
hebben, duikt er om de zoveel tijd een nieuwe
variant van het coronavirus op. Tot nu toe zijn
deze varianten weliswaar sterker dan het oor-
spronkelijke virus, maar nog altijd zwakker dan de
werking van het vaccin. Maar: zolang het virus nog
ergens in de wereld aanwezig is, kunnen er
nieuwe varianten komen, ook varianten die wél
sterker zijn dan het vaccin.

De problemen zitten nu vooral in de productie van
de vaccins in de Verenigde Staten en Europa.
Andere landen kunnen niet zomaar die vaccins
ook produceren, want er zit een patent op. Lange
tijd wilden alle Westerse landen, dus ook

Nederland, de patenten niet vrijgeven. Dan
zouden vaccins ook in andere landen voor minder
kosten geproduceerd kunnen worden.

Het vaccinnationalisme is een laatste stuiptrekking
van een ouderwets idee, namelijk dat het
algemeen welzijn bekeken moet worden op
nationaal niveau. Lange tijd was dit ook het
standpunt van de katholieke kerk: zolang er
binnen een staat goed wordt samengewerkt en de
overheid hierop let, zijn we aan het werken aan
het algemeen welzijn.

Sinds paus Benedictus XVI is er echter een andere
visie. Volgens deze paus is de wereld zo in elkaar
vervlochten geraakt dat het algemeen welzijn van
iedereen ook met elkaar verbonden is. De kerk
vindt dus dat grote problemen, zoals het corona-
virus, alleen op te lossen zijn als je kijkt naar de
hele wereld.

Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan. Nadat
de VS al eerder aangaf het patent te willen vrij-
geven, heeft nu ook het Europees parlement
besloten dat het vaccin zonder patent te produ-
ceren moet zijn. Laten we hopen dat deze trend
van een meer rechtvaardige verdeling zich blijft
doorzetten!
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Barmhartige Samaritaan

Ter inspiratie was er een uitnodiging binnengekomen voor de Thomas Moore-lezing. Deze stond in het
teken van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, een boeiend onderwerp. We werden niet
teleurgesteld en willen graag e.e.a. via 't Zout met u delen. Misschien is het ook voor u de moeite waard
om nog eens over na te denken.

In de liturgie, zeker wanneer het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan wordt gelezen, of in
geschreven taal, komen we het woord "barmhartig"
nog weleens tegen, maar niet in ons dagelijks
taalgebruik. De Samaritaan in het verhaal heeft een
groot hart. Groter - zo lijkt het - dan de priester en
de Leviet, die de overvallen man laten liggen. Er valt
veel over te zeggen, maar we willen ons in deze
tekst richten op barmhartig zijn, een groot en
empathisch hart hebben voor onze naaste.

Maar wie is eigenlijk onze naaste? Voor onze familie
en vrienden hebben we meestal wel wat over. Die
laten we wel delen in onze warmte en liefde en
wellicht ook materiéle zaken. Maar in de gelijkenis gaat het juist over de ander. Hoe gaan we met een
onbekende om? Vooral een onbekende, om wie we normaal gesproken met een grote boog heen lopen.

De man in de gelijkenis werd overvallen. Hij zal er niet heel fris uit hebben gezien. De meesten van ons
zullen hem het liefst aan andere handen over laten. In deze lijn en in dit stukje tekst denken we ook aan
daklozen, drugsverslaafden, degenen met schulden ... hoe gaan we met hen om?

Als PCl komen we soms wel in aanraking met mensen, die niet tot onze eigen familie- en vriendenkring
behoren. We zijn zeker bereid onze handen uit de mouwen te steken en hen te helpen. Maar al te
makkelijk ontstaat dan een ongelijkwaardige verhouding. Want is het niet logisch die ander te zien als
iemand, die toch wat minder waard is? Hij of zij is tenslotte niet geslaagd in het leven, maar aan de rand
terecht gekomen.

Dat is precies het punt, dat ons op scherp zette: ieder mens is kind van God en dus gelijkwaardig aan
ieder ander. Doordat wij hulp geven ontstaat er een asymmetrische verhouding. De ander is op dat
moment niet in staat iets terug te doen, is afthankelijk van wat wij geven.

Maar ... als het goed is, helpt onze bijdrage de ander, de naaste weer overeind te krabbelen en
uiteindelijk zelfstandig verder te gaan in het leven. Vanaf dat moment kan er sprake zijn van
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Die ander zou mij iets kunnen geven, dat ik nodig heb, in plaats
van andersom. Daarmee worden wij werkelijk gelijkwaardig aan elkaar, zoals God het bedoeld heeft.

Kijken we nog een keer naar het verhaal, dan mogen we zien, dat de Barmhartige Samaritaan zorg geeft
met behoud van eigenwaarde van de hulpbehoevende. Hij biedt een oplossing. En hij gaat door met zijn
reis, dus hij doseert de zorg. Uiteindelijk hebben we het allemaal nodig dat er iemand belangeloos voor
ons zorgt.

Hoe staat u hierin? Een mooie gedachte om deze zomer eens met ons mee te laten gaan, daar waar we

gaan en anderen (onze naasten) ontmoeten. Wij nemen het zeker mee op onze weg.

PCI H. Lebuinus

Parochigle
Caritas Instelling

Heilige Lebuinus
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Caritas

Waarschijnlijk kent u het woord "caritas" wel uit de
Latijnse zin "Ubi caritas et amor Deus ibi est",
meestal vertaald als "Daar waar vriendschap is en
liefde, daar is God". Caritas en amor betekenen
allebei liefde. Tja, wat is dan het verschil?

U kent het woord "caritas" misschien ook wel
vanuit de combinatie PCl, Parochiéle Caritas
Instelling. Daar zouden we het eerder vertalen als
liefdadigheid en dan komt er iets van handeling

bij.

In de christelijke traditie heeft "caritas" twee
betekenissen. Het verwijst naar Gods liefde voor
mensen en het betekent liefde, die mensen elkaar
toedragen uit kracht van de liefde van God. Graag
vertel ik iets over wat mensen in onze parochies
doen, die zich inzetten voor de Caritas.

Vaak denken we bij Caritas (of PCI) aan noodhulp.
lemand heeft ineens eten nodig of er dreigt een
huisuitzetting. Dan kan Caritas bijspringen met
een tas met boodschappen of het voorschieten
van een bepaald bedrag, zodat iemand niet direct
het huis uit hoeft.

Veel parochianen dragen de Caritas - en vooral de
mensen, die ermee geholpen zijn - een warm hart
toe en geven af en toe een mooi bedrag. Mede
daarom is het goed af en toe iets te vertellen over
wat Caritas doet. Naast noodhulp kennen we ook
andere vormen van hulp. Graag had ik u een
concreet verhaal verteld, maar omwille van de
privacy is dat niet verstandig. Daarom deze
(fictieve) voorbeelden, in de hoop dat u er een
beter beeld bij kunt vormen.

lemand raakt zijn baan kwijt, maar om weer aan
een bepaalde baan te komen heeft hij of zij een
rijpewijs nodig. Daar is op dat moment geen geld
voor. Dan zou Caritas bij kunnen dragen, zodat het
rijpewijs gehaald kan worden. Ook kan er gehol-
pen worden met een lening.

Een statushouder of een ex-gedetineerde mag een
woning betrekken, maar heeft helemaal niets.
Caritas kan de nodige lijntjes uitzetten naar
diaconale broeders en zusters van andere kerken,
naar maatschappelijke organisaties en ook
particulieren om samen een inboedel bij elkaar te
krijgen.

Een laatste voorbeeld. Door allerlei omstandighe-
den - dat kan een scheiding zijn, het verlies van
een baan, ziekte - heeft iemand weinig te beste-
den en is niet zo mobiel. Hij of zij kan geen auto
betalen en onderhouden, maar zou enorm
geholpen zijn met een elektrische fiets. Dat is
geen klein bedrag. Caritas alleen zou dat zeer
waarschijnlijk niet op tafel leggen, maar ook in
een dergelijke aanvraag de banden van het
netwerk (andere kerken, maatschappelijke
organisaties, misschien ook nog een potje van de
gemeente en de hulp van bijvoorbeeld lokale
ondernemers) aanhalen.

Tot slot wil ik terugkomen op dat mooie woord
"caritas". Als ik denk aan de mensen, die zich
inzetten voor de Caritas, dan weet ik dat daar een
heleboel liefde bij komt kijken. En zo komt toch
alles in dit woord samen, de liefde, de handeling,
God, de mens en mensen met elkaar.
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Puzzeltocht

De H. Lebuinusparochie heeft een puzzeltocht uitgezet langs alle
acht mooie locaties van onze parochie.

U verkent een stukje van de stad Deventer, de omliggende plaatsen,
en u komt door prachtige natuur in de buitengebieden.

De opdracht is simpel: zoek de juiste foto's bij de juiste
locatie/geloofsgemeenschap. Het aantal foto's kan per
kerk/gebouw verschillen.

Het is mogelijk om vanaf elke locatie te beginnen. Ook hoeft u het
niet in één keer te doen, u kunt er de hele zomer over doen en u
kunt uw eigen route bepalen. Het kan per fiets, wandelend of
(deels) per auto. U kunt het zelf bepalen.
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De locaties zijn:
Broederenkerk Deventer
Titus Brandsmahuis Colmschate

. Da .l e )
Nicolaaskerk Schalkhaar Sapel e com |

Nicolaaskerk Lettele & van 9 tot 16 uur
H. Willibrord Boskamp ¥

Heilige Willibrordus Boerhaar =
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen Wijhe
Herberg van Ars

00~ oW, B WM

U kunt uw oplossing, voorzien van naam, adres en telefoonnummer,
tot 31 oktober 2021 sturen naar info@heiligelebuinus.nl of

afgeven op het secretariaat van de parochie aan de Broederenstraat
18al te Deventer.

Uit de inzendingen wordt één winnaar getrokken, die een
taart of een cake uitgereikt krijgt.
De winnaar wordt bekend gemaakt op Lebuinusdag en uiteraard

vermeld in 't Zout.

Foto's: Judy Siero en Annet te Riele

Succes en veel plezier gewenst!
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. uitvaartbegeleiding .

Een uitvaart die precies past;
bij de overledene én bij u.

Betrokken, informeel en in alle rust leid ik

u langs alle keuzes die belangrijk zijn.

Zokrijgt dc uitvaart gaandcweg
vorm cn wordt het altijd een
persoonlijk afscheid.

o Vertrouwd met de christelijke
spiritualiteit

e Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

o Gratis voorbespreking

Dag & nacht: 06 - 5424 1105

www.rob-oostenrijk.nl info@rob-oostenrijk.nl

“Mensen weten
vaak niet wat er

bij een uitvaart
allemaal moeelijk is.
Wij regelen het -
graagvooru.”

—
e

- b .;_‘

Vera Bestelrearsye

Uitvaartieider

“» vredehof

=¥ UITVAARTVERZORGING

Vredehof/Roelofs Uitvaartverzorging Diepe eweg 76, Dt
Bel (0570) 622 535 www.vredehof.nl

Korenmolen 2 0-5917 08

HAFKAMP

Grafwerken en Natuursteen b.v.

De Meente 7 - 8121 EV Olst
Tel: 0570-562648 - Fax: 0570-561354

E-mail: info@haftkampnatuursteen.nl
WWW,HAFKAMPNATUURSTEEN.NL

Els Schaap Harry Maalderink

Uw uitvaartondernemer
voor Deventer
en omstreken

;:{? Herman Bakker
= UITVAARTZORG

0570 60 66 44 1955 en nacnt bereikvzar)

Diepenveenseweqg 76, Deventer

Infohermanbakker Al « www. hermanbakker nl



Servicepagina

Bestuur Parochiecentrum en
Contact via het centraal secretariaat centraal secretariaat
Voorzitter: pastoor R. Cornelissen Broederenstraat 18a1
Vicevoorzitter: TJ.G.M. Lam 7411 LB Deventer
Penningmeester: H. Elshof 0570 - 60 90 40
Begraafplaatsen: T. Wellenberg info@heiligelebuinus.nl
Secretaris: M. Buijs ma. di. wo. do. 9.00 - 16.00 uur

Namens pastoraal team: M. Brinkhuis
Mens & Organisatie: E. van Zuylen

Bereikbaarheidsdienst

voor ziekenzalving en uitvaart

06 -13 32 44 06

Pastoraal team

R.G.W. (Ronald)
Cornelissen
pastoor

0570- 619087
cornelissen@
aartshisdom.nl
ma. afwezig

G.J. (Gé) Nijland
parochievicaris
06-5888 2805
pastornijland@
parochieheiligkruis.nl
ma. afwezig

@.J.).S. (Gauthier)
de Bekker
parochievicaris

M.J. (Marc) Brinkhuis
diaken
06-33756089

06- 22339977 mbrinkhuis@
gdebekker@ heiligelebuinus.nl
heiligelebuinus.nl ma. afwezig

ma. afwezig

AM.AL (Lonneke)
Gunnink-van den Berg
pastoraal werker
038-4527475
lonnekegunnink@
hetnet.nl

vrij. afwezig

EN. (Fokko) de Graaf
diaken
06-20533946

Vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen en integriteit
M.C.CJ. (Maria)

van Mierlo

06-22126638

Dopen
Doopdata en overige informatie zijn te vinden op
www.heiligelebuinus.nl onder "Sacramenten/Dopen”

Tarieven kerkelijke diensten
De tarievenlijst vindt u op www.heiligelebuinus.nl
onder "Over ons/Financieel”

Colofon

Verschijnt tien keer per jaar in ruim 6000 huishoudens

Redactie
Josefien Kenkhuis, Gé Nijland, Andrea Oomes,
Jan Miltenburg (hoofdredacteur)

Vaste medewerkers
Gabrie Gelissen, Lucas Brinkhuis en de
contactpersonen van de geloofscentra

Editie september
Kopij uiterlijk binnen 12 augustus voor 17.00 uur
Verschijningsdatum 31 augustus

Postadres redactie
Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer
zout@heiligelebuinus.nl

Advertenties
Tel. 0570 - 60 90 40 - info@heiligelebuinus.nl

Bijdrage

Parochianen ontvangen 't Zout gratis.

Een vrijwillige bijdrage is welkom op: rekeningnr.
NL89RABO 0118202944 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie onder vermelding van 't Zout

Adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw geloofscentrum

Vrijwaringsclausule
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen

AVG

De kernredactie van 't Zout houdt zich aan de
Algemene Verordening Gegevenshescherming (AVG)
van 25 mei 2018
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Eerste Heilige Communie in Boskamp
Op zaterdagmiddag 12 juni was het feest in de Willibrordkerk in Boskamp omdat acht kinderen hun

Eerste Heilige Communie mochten ontvangen. In verband met Corona werd de voorbereiding van de
kinderen en hun ouders via de computer (online) gedaan en hebben ze het weekend voorafgaand
aan het plechtige moment, samen met pastor Gauthier geoefend in de kerk.

En na al die voorbereiding was de grote dag dan toch daar. Ouders, broertjes en zusjes, peetooms en
-tantes en de opa’s en oma’s konden in de kerk meevieren. Het werd een feestelijke viering in een
prachtig versierde kerk en het koor Magnificent verzorgde hierbij een mooie muzikale bijdrage.

Wij feliciteren alle communicantjes van harte met hun Eerste Heilige Communie en we nodigen ze uit
om dit ook nog vaak in hun leven te gaan doen.
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(foto: Harry Mulder)

Wij sluiten ons bij deze gelukwensen aan en feliciteren alle communicantjes uit de hele parochiel

Ook je Eerste Heilige Communie ontvangen?

Of het Vormse(?

Dat kan in de H.Lebuinusparochie!

Kinderen vanaf groep 4 kunnen aangemeld worden voor de Eerste Communie.
Kinderen vanaf groep 8 voor het Vormsel.

Aanmeldingen zijn van harte welkom via gezinszondag@heiligelebuinus.nl.

De voorbereidingen starten in november 2021.

Meer informatie in het septembernummer!




