
Pinkstervoorbede      door Mieke de Jong OSB a.p.s 
 
Pr: Met Pinksteren, zal het licht van de Paaskaars gedoofd worden.  

Maar het Licht van Jezus wil blijven schijnen… door ons en in ons.  
Daarom ontsteken wij zeven lichten, die vertellen over de Gaven van Gods Geest  
en we bidden daarbij in 7 talen tot God onze hemelse Vader…………. 

 
Geef ons uw Geest van wijsheid, God, opdat wij leven in uw Licht.  
Bidden we in het Aramees (de taal van Jezus):  
Տվեք մեզ իմաստութեան հոգով, Աստծո, որ մենք կարող ենք ապրել ձեր լույսի  
   de 1e kaars wordt ontstoken 
 
Geef ons uw Geest van verstand, opdat wij kiezen voor wat goed is. 
Bidden we in het Pools:  
Zeslij nam Ducha Swietego , ducha madrosci, abysmy mogli wybierac to co jest dobre. 
   de 2e kaars wordt ontstoken 
 
Geef ons uw Geest van inzicht, opdat wij uw bedoeling met de aarde verstaan.  
Bidden we in het Engels: 
Give us your Holy Spirit of insight, that we understand your purpose with the earth. 
   de 3e kaars wordt ontstoken 
 
Geef ons uw Geest van ontzag, opdat wij respect hebben voor ieder mensenleven.  
Bidden we in het Duits: 
Gib uns Dein Geist der Ehrfurcht, damit wir jedes Menschenleben respektieren. 
   de  4e kaars wordt ontstoken  
 
Geef ons uw Geest van sterkte, opdat wij volharden in het goede.  
We bidden in het Indonesisch: 
Beri kami semangat kekuatan, bahwa kita bertekun dalam kebaikan  
   de 5e kaars wordt ontstoken 
 
Geef ons uw Geest van kennis, opdat wij groeien in geloof.  
We bidden in het Frans: 
Saint Esprit, donnez nous votre esprit de foure savoir, Afin nous croyons en confiance.  
   de 6e kaars wordt ontstoken 
 
Geef ons uw Geest van liefde, God, opdat wij U beminnen boven alles en onze naaste als 
onszelf.  
We bidden in Kirundi: 
Duhe umutima w’urukundo, mana, kugira tugukunde kuruta vyose, dukunde n’abadukikije 
nkuko twikunda twebwe nyene. 
   De 7e kaars wordt ontstoken 
 

parochiële intenties 
 

Pr: Kom Heilige Geest, wijs ons de weg, in het voetspoor van Jezus,  
opdat Zijn licht in ons zal schijnen.  
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, de Levende, en onze Heer. Amen. 

 
Vervolgens dooft de pastoor de paaskaars.  
(Jezus’ Licht blijft in ons hart branden, gesymboliseerd door de 7-armige kandelaar) 
 


